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Voorwoord

Vrolijk of Zalig Pasen?

Soms twijfel ik of ik iemand ‘vrolijk’ of ‘zalig’
Pasen zal wensen. Dat hangt niet af van het
weer, maar meer van de inschatting of zo
iemand prijs stelt op ‘vrolijk’ of ‘zalig’ Voor
sommige mensen zijn de Paasdagen alleen
maar extra vrije dagen en die mogen ook
best ‘vrolijk’ zijn. Voor anderen heeft Pasen
ook een religieuze betekenis en dan is ‘zalig’
beter op z'n plaats.

Maar die religieuze betekenis van christelijke
feestdagen raakt wel steeds verder in de
vergetelheid. Zo verwijdert de Hogeschool
Utrecht christelijke feestdagen:van haar
kalender. “Het is niet meer van.deze tijd,” zo
vindt men. De leiding van de
onderwijsinstelling heeft daarom termen als
'Pasen’' en 'Pinksteren' vervangen door het
neutrale 'feestdag'. De school voert dit beleid
vanuit het idee van inclusie, of zoals
collegevoorzitter Wilma Scholte het zegt: “lk
vind het ook belangrijk om er voor iedereen
te zijn. We willen tegemoetkomen aan een
diverse studentenpopulatie, die andere
religieuze feestdagen niet op de kalender
ziet staan.”

lk vind dit een merkwaardige opvatting van
inclusie. Het christelijke geloof is in deze
visie kwetsend en exclusief, in de zin dat het
mensen uitsluit. Maar getuigt het juist niet
van inclusie als we respect tonen voor niet
alleen de christelijke, maar voor alle
religieuze feestdagen. Waarom zouden we
niet ook het ‘Suikerfeest’ (islam), ‘Divali’
(hindoeisme) of Jom Kippoer (jodendom)
erkennen als nationale feestdag? Voor mij
mag dat dan ten koste gaan van Tweede
Paasdag of Tweede Pinksterdag. Zo
bijzonder zou dat niet zijn: in Suriname viert

de hele bevolking de feestdagen van de
verschillende bevolkingsgroepen.

Voorwaarde is wel dat we dan aan deze en
volgende generaties de religieuze betekenis
van deze feestdagen overdragen. Dat kan
thuis gebeuren, maar zeker op school, zowel
in het bijzonder, als ook in het openbaar
onderwijs. Dat kinderen weten wat de
christenen met Kerstmis en Pasen vieren en
wat het Suikerfeest voor de moslims
betekent, lijkt me een taak van iedere school
als onderdeel van burgerschapsvorming.

In de nieuwe kerndoelen voor het primair en
voortgezet onderwijs is dit onderdeel ook
vastgelegd. Des te merkwaardiger dat een
hogeschool een totaal andere opvatting
verkondigt.

Kennis kan leiden tot begrip en tolerantie en
kan vooroordelen.voorkomen. In het kader
van inburgering vragen we van
nieuwkomers dat ze op de hoogte zijn van
onze'waarden en normen en die respecteren,
dan mogen we dat zeker van onze eigen

jeugd verwachten.

Ik wens u allen vrolijke dagen en in ieder
geval een Zalig Pasen.

Hans Meijer







Pastoraal

We ervaren op vele manieren dat we te lijden
hebben. Door pijn, teleurstelling, frustratie,
onrecht, ziekte, kwaadaardigheid, eigen
gebreken, de lijst is lang. Het lijden is een
gevolg van de erfzonde. Van de eerste
mensen, die ongehoorzaam waren aan God,
hebben we dit gekregen.

Het Bijbelboek Job laat zien hoe de
rechtvaardige en onberispelijke Job veel
grote tegenslagen krijgt: in korte tijd verliest
hij zijn rijkdom en sterven zijn kinderen,
daarna wordt hij ziek. Dit kan geen straf zijn
voor zijn eigen zonden, want Job is
onberispelijk. Daarom klaagt Job dat God
hem onrecht doet. Als God tot hem spreekt
beseft Job dat hij zijn mond moet houden:
God is de Schepper die alles gemaakt heeft,
wie is hij dan om Hem aan te klagen? Daarna
ging het weer beter met Job.

In het evangelie lezen we dat Jezus werd
geslagen en gekruisigd. Opnieuw een
rechtvaardige die ten onrechte te lijden
krijgt. Door het offer van Jezus, de Godmens,
is wel de mensheid met God verzoend, maar
het lijden is niet uit de wereld verdwenen.
Bovendien gaat niet ieder mens naar de
hemel, al staat de deur wel voor iedereen
open. We zijn op aarde om God te dienen en
daardoor in de hemel te komen. Jezus leert
ons hoe we God moeten dienen. De kerk leert
ons wat Jezus geleerd heeft en de heilige
Geest leidt de kerk, door in ons te leven. Het
onderricht is nodig om het geloof door te
geven en te verspreiden, je geloof te
verdedigen en valse leringen tegen te gaan.

Woord

Nu kan men naar de zondagsviering in de kerk
gaan en daarvan leren, mensen ontmoeten
die van hun geloof getuigen en iemand
spreken die meer weet over ons geloof. De
preek op zondag veronderstelt meestal dat
de luisteraars al catechese hebben
ontvangen. Catechese is dan systematisch
onderricht over geloof, gebed, de tien
geboden en de zeven sacramenten. Nogal wat
katholieken hebben niet of nauwelijks
catechese ontvangen en kunnen het
katholieke geloof niet of nauwelijks
doorgeven.

Men kan zelf in de Bijbel lezen, maar daarbij is
eigenlijk uitleg of toelichting nodig: de
mondelinge overlevering, zoals de apostel
Paulus schreef: houd u aan de overleveringen
waarin u door ons, mondeling dan wel
schriftelijk, bent onderwezen (2 Tess. 2,15).

Pastor Peter Raaphorst




“Ik verwacht wel dat de Kerk steeds meer gaat
groeien.”

Het was nog even zoeken, maar na het belletje
kwam Eric ons vanaf de zijkant van het huis
tegemoet. De woning in Deursen is een
voormalig winkelpand en sinds 2019 woont Eric
hier met zijn geliefde en hun twee zoontjes.

We worden ontvangen met koffie en een lekkere
koek en ondertussen maken we kennis met

Eric.

Van Waalre naar Deursen

“Ik ben geboren in Vlijmen bij Den Bosch en
daar ben ik ook opgegroeid. Daarna ben ik voor
de liefde verhuisd naar Waalre. Daar hebben we
een aantal jaren gewoond, eerst bij mijn
schoonouders achter op het terrein van hun
manege en later in een andere woning. Na een
paar jaar kregen we een zoontje en toen onze
tweede zoon erbij kwam, werd ons huis te klein
en moesten we gaan verhuizen. Onze jongens
ziinnu9en7 jaar.

We waren op zoek naar een andere woning,
maar in Waalre en omgeving is het gewoon veel
te duur. Mijn zusje, die in Overlangel woont,
wist dat er in Deursen een woning te koop
stond. We zijn gaan kijken en zodoende hebben
we toen dit pand kunnen kopen.”

Inburgering

“We zijn hier al goed ingeburgerd en met de
kerk voor onze deur (nog wel) is het hier goed
toeven. Onze twee kinderen gaan hier naar
school en zitten op voetbal, dus dat inburgeren
gaat eigenlijk vanzelf. Gelukkig komen er hier
steeds meer jongere gezinnen wonen waardoor
de school voldoende leerlingen heeft.

Wij vinden het hier lekker rustig en hebben echt

ons plekje wel gevonden.

Sociaal burger je dan ook gemakkelijk in, omdat
onze kinderen hier voetballen. Bovendien
wordt van de ouders ook medewerking
verwacht, zoals hulp bij trainen en andere
hand- en spandiensten. In een roulatiedienst
valt dat best wel mee.”

Betrokken bij het Familiepastoraat

“Tijdens de Kerstperiode zijn we een keer gaan
kijken bij de kerststal in Schaijk. René Lamers
gaf daar uitleg over de kerk en kerststal. Ik was
echt geinteresseerd en René heeft mij toen
benaderd voor het Familiepastoraat. Zo ben ik
erbij gekomen. We zijn een aantal keer mee
geweest naar een gezinshedevaart en daar
mocht een van de kinderen ook meedoen als
misdienaar. Hij vond het fijn om te doen en is
dit blijven doen.

Een keer in de maand is er een familieviering in
Huisseling en dan is onze oudste zoon
misdienaar. Ik ben dan o.a. verantwoordelijk
voor de tasjes die uitgedeeld worden aan de
kinderen die naar de viering komen. hierin zit
bijvoorbeeld een kleur-/vertelplaat
kleurpotloden en een of meerdere poppetjes
die aansluiten bij het thema van die viering.”




Activiteiten Familiepastoraat

“We proberen een keer per jaar een familiedag
voor de parochianen te organiseren. Afgelopen
jaar zijn we naar de broeders in Megen geweest
en het jaar daarvoor hebben we een kerksafari
gehad met een treintje langs alle kerken en
kapelletjes. Op die manier kon de nieuwe
pastoor ook kennismaken met alle kerken en
kapellen van de parochie.

We zorgen ook voor het voorlezen in de kerk en
dat er koffie is na de diensten. Om gezinnen wat
meer te binden en naar de kerk te krijgen,
maken we op social media ook bekend wanneer
er een familieviering of activiteiten zijn.

We hebben in de parochie ook 'Alpha’
bijeenkomsten en zijn daar als familiepastoraat
ook bij aangesloten. Ook mensen die niet bij het
Familiepastoraat meedoen, zijn welkom om
zichzelf te verrijken in het geloof. We zijn ook
actief met Witte Donderdag met een
broodmaaltijd, op Palmpasen met paasstokken
maken en met Pasen met paaseieren zoeken
voor de kinderen. Ook ‘10 Together’ organiseert
verschillende activiteiten voor tieners.”

Mensen gaan steeds meer op zoek naar
zingeving.

“Van huis uit zijn we rooms-katholiek en dat
willen we ook onze kinderen meegeven.

We geven ze de basis mee waar ze uit kunnen
putten. Wat ze er later mee doen, weten we nog
niet maar de grondslag geven we ze in ieder
geval mee. Eerste H. Communie en Vormsel
horen daar natuurlijk ook bij.

Er zit een groot verschil tussen de beleving van
het geloof vroeger en nu. Vroeger was de Kerk
erg belangrijk voor de mensen, tegenwoordig
beleeft ieder het geloof op z'n eigen manier en
danis de kerk als instituut en gebouw wat
minder belangrijk. Mensen gaan nu steeds meer
op zoek naar zingeving en zijn zich bewuster van
de wereld om hen heen. lk verwacht wel dat de
Kerk steeds meer gaat groeien, dat zie je ook
aan jongeren die hiernaar op zoek zijn. We zien
ook in onze parochie dat de jeugd steeds meer
gaat komen, al gaat het nog maar
mondjesmaat.”
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Ook dienstbaar !.l‘l_ L
bij IND. s
Ik werk als
adviseur bij de '
IND, de
Immigratie en
Naturalisatie
Dienst. Hier
komt voor mij
ook weer een
stukje terug
om mensen te
helpen die dat nodig hebben. Mijn opleiding is
systeembeheerder, applicatiebeheerder en
netwerkbeheerder, dus alles wat met ICT
informatie en communicatietechniek te maken
heeft. Na een inwilliging zorgen wij ervoor dat
iemand zijn verblijfsdocument krijgt, waarmee
die persoon kan aantonen dat hij/zij rechtmatig
in Nederland is. Tevens houden wij toezicht op
het hele productie, distributie en uitreikproces
omtrent het verblijfsdocument.
Mijn standplaats is officieel Zwolle, maar in 2004
ben ik begonnen bij de IND in Den Bosch.
Wij hebben toen de taken van de Vreemdelingen
Politie overgenomen.
We zijn toen alles omtrent asieldocumenten
gaan doen. Later in 2004 is dat gecentraliseerd
in Zwolle en ben dat daar blijven doen. Sinds de
corona werk ik twee dagen per week thuis, een
dagin Den Bosch en twee dagen in Zwolle.
Ik vind het leuk werk om te doen.”

De oudste zoon komt binnen van school en we
babbelen nog even met hem. Hij vindt het leuk
om misdienaar te zijn, leuker dan alleen maar in
de kerkbank te zitten. Ook hij vindt het fijn in
Deursen met al z’n vriendjes.

We danken Eric voor de gastvrijheid en hopen

dat hij zich nog lang blijft inzetten voor het
Familiepastoraat.

Wilma de Kleijn en Jo Brukx



Stille Aanbidding

De Eucharistische aanbidding is een oud
katholiek gebruik dat kan helpen om je geloof te
verdiepen en een persoonlijke relatie met Jezus
aan te gaan en/of te versterken. Het sluit aan bij
de Heilige Communie en geeft je de kansom in
stilte bij het uitgestelde sacrament van de
Eucharistie -Jezus zelf- te zijn. Om te bidden en
of om gewoon stil te zijn, naar Hem te luisteren
en naar Hem te zien.

Wanneer je van iemand houdt, wil je graag veel
tijd met elkaar doorbrengen. Zo ook met Jezus
als een goede of misschien wel je beste vriend.
We verlangen om vaker bij Hem te zijn, Hem
beter te leren kennen en om te groeien in onze
relatie met Hem. We verlangen om ons leven
met Hem te delen, onze vreugde en ons
verdriet, onze zorgen en worstelingen en die van
onze medemensen met Hem te delen, bij Hem
neer te leggen in vertrouwen en geloof.

In de Aanbidding vormt Jezus ons hart langzaam
en kunnen we meer op Hem gaan lijken. We
kunnen een diepe, blijvende vreugde ervaren
die we zomaar uitstralen en met elkaar willen
delen.

Tijdens de Aanbidding is het stil en zit of kniel je
rustig bij Jezus neer. Je komt op adem. Je
herademt als het ware door naar Hem te kijken.

Het geeft Jezus de kans om in de stilte tot jou te
spreken. Echter, hoe doe je dat? Laat even alles
los waarmee je bezig bent en richt je helemaal
op Hem, die dicht bij je is. Breng alle gedachten
die je afleiden in alle rust bij Hem.

Hij houdt van je en weet wat je nodig hebt.
Kortom, geef Hem alle ruimte en vertrouw jezelf
aan Hem toe.

Je hoeft niets anders te doen dan je hart open te
stellen voor Jezus.

Wanneer:
iedere donderdagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur

Waar: in de kerk van Heilige
Antonius Abt, pastoor van
Winkelstraat 3, Schaijk
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55 jaar Schottelzakkenrijk in ‘Over d’n Dam’,
met een terugblik op de Carnavalsmis.

Dit jaar bestaat Carnavalsvereniging ‘De
Schottelzakken’ 5x11 jaar. Een groot feest, een
jubileum. Carnavalsvierders vieren graag feest,
maar zeker als er het cijfer 11 aan verbonden is.
Kortom, de inwoners van Demen, Dennenburg,
Deursen en Dieden hebben een goede reden
om eens flink uit te pakken.

En om een goede en oude traditie in ere te
herstellen, de Carnavalsmis! Wel een week
eerder, maar wie vindt dat nou erg als op de
zaterdag van Carnaval de optocht en het
optochtbal plaatsvinden? Niemand toch, want
de optocht en een Mis, dat wordt als ‘vloeken in
de kerk’. Dat gaat niet samen...

Een enthousiaste organisatie, de medewerking
van het koor Combination uit Haren en de
muziekband Dedico, diaken René en ik zei de
gek, dat is het recept voor dolle doch
beschaafde pret. In Carnavaleske sfeer in een
volle kerk in Deursen wordt er gebeden,
gezongen en bezonnen wij ons op de werken
van barmhartigheid en de woorden van
JeZus

Het zout van de aarde en het licht van de wereld
zijn, hoe doe je dat in tijden van Carnaval (én
daarna)?

Door degene die de weg kwijt is op te nemen bij
je thuis, de wat schaars geklede
Carnavalsvierder je sjaal of jas om te doen,
diegene die dorst heeft een fles water met een
bekertje aan te bieden of de hongerige mee te
nemen naar de lokale friettent. En ga zo maar
door. Immers, wordt door zo te handelen niet
de naastenliefde in praktijk gebracht? En breng
je hierdoor niet licht in de duisternis van de
kille naaktheid, de prikkende dorst, de
rommelende honger of de verloren of vergeten
sleutel? René en ik menen van wel...

Dit alles kreeg vorm in een duo-preek met
allerlei gekleurde envelopjes waarvan een
aantal hoogwaardigheidsbekleders (sters), er
eentje mocht kiezen. De ingesloten opdracht,
zie het bovenstaande, behoorde hun lijfspreuk
te worden tijdens het Carnaval...én daarna.

De ludieke opdrachtjes werden met een vette en
instemmende knipoog begroet. Dat geeft de
zwartkijker in deze wereld moed!

Of met de lijfspreuken van de jeudprinsessen
Marly en Tess en met die van prinses Kim:

‘Van top tot teen in glitter en glow, zij stelen met
Carnaval de show’ en ‘Carnaval, Alaaf You!’

Met beleefde groet,
Pastoor Jacques



Oprechte interesse

Wie een beetje oplette op het religieuze erf
kan het moeilijk ontgaan zijn: meer jongeren
weten de weg naar de kerk te vinden. Wereld-
wijd groeit de kerk als kool, dat weten we wel,
maar nu blijkt zelfs in Europa sprake van een
ommekeer. In Engeland, Frankrijk, Finland en
Belgié stijgt de laatste jaren het kerkbezoek.
De katholieke bisdommen in Nederland spreken
officieel nog niet van een heropleving, maar

zijn wel 'voorzichtig optimistisch’ Bij oosters-
orthodoxe kerken in ons land kan de vlag al wel
uit. Zij zien ronduit een stijging in jonge leden
die zich laten dopen. Bij de Syrisch-orthodoxen
in Enschede werden bijvoorbeeld de
voorgaande jaren nog maar vier mensen
gedoopt, dit jaar al veertig. Bij de marine merk
ik overigens ook dat de weerzin tegen geloof en
religie verdwenen is. Ervoor in de plaats komt
nieuwsgierigheid en oprechte interesse.

Ik mag hopen dat ook wij mogen delen in

de toegenomen belangstelling. Dat vraagt
echter nog wel enig omdenken: als kerk zijn we
misschien zo gewend aan vergrijzing en krimp
dat we maar moeilijk uit dit patroon kunnen
komen. Heel lang dachten we dat wij in de

kerk het licht uit zouden doen: de blik ging van
buiten steeds meer naar binnen, totdat we veel
kerken in Nederland over hadden die het vooral
‘goed hadden met elkaar. Maar nu moeten we
uit een ander vaatje tappen.

Met al die nieuwe trends en statistieken van
zoekende jonge mensen die de status van
bevlieging overigens al voorbij zijn, rijst de
levensgrote vraag: wat nu? Welk verhaal hebben
wij hun als kerk te bieden? Kunnen wij getuigen
dat kerk en geloof af en toe lastig zijn, dat je er

Vlootpredikant Sjoerd Muller is geestelijk

verzorger bij de Koninklijke Marine,

Foto: Nienke van Denderen

Kerk en ik

beschadigd kunt raken en dat je elkaar vaak zo
knijterhard nodig hebt? Dat we het in de kerk
soms helemaal niet goed hebben met elkaar,
maar dat dit nu eenmaal hoort bij het leven en
dat we juist hierin sporen kunnen zien van Gods
trouw en genade? En dit alles niet als sluitende
wijsheid, maar kwetsbaar en uitnodigend,
waarbij ook ruimte is voor de stemmen van de
nieuwkomers.

Deze column is ook verschenen in het blad Petrus van
de Protestantse Kerk in Nederland.
petrus.protestantsekerk.nl

“Heel lang dachten we
dat wij in de kerk het licht
uitzouden doen”




Een hartverwarmende viering

Een hartverwarmende viering van
eenheid in Huisseling

Aan het begin van de gebedsweek voor de
eenheid onder de christenen (en anderen)
vond op zondag 18 januari een oecumenische
gebedsviering plaats in de Sint Lambertuskerk.
Het is een jaarlijks terugkerend gebeuren bij
onze broers en zussen in het geloof in
Ravenstein of zoals gezegd in Huisseling.

De viering was druk bezocht. Tineke verzorgde
zoals vanouds de kindernevendienst op een
enthousiaste en inspirerende wijze, hetgeen
zichtbaar gestalte kreeg toen de kinderen met
een boodschap terugkwamen in de kerk.
Dominee Evert Hempenius had een boeiende
overweging. Het koor Cordaad verzorgde de
viering op een mooie wijze. En nadien werd de
‘koffie en thee met een kuukse’ druk bezocht in
de Achterhof. En daarna goed gemutst naar
huis...

Ik wil u echter de boodschap van de vele
wensen die tijdens de viering in de
parochieboom werden gehangen niet
onthouden. Zij motiveren en stimuleren ons
om samen op weg te blijven gaan binnen en
buiten onze gemeen-schap.

- Blijf elkaar groeten, in de ogen kijken en naar
elkaar omzien en begrijpen;

» Veel liefde, een goede gezondheid en vrede
voor en met elkaar o.a. in Iran en Afghanistan;

+ Verdraag en accepteer elkaar;

« Luister naar elkaar;

- Draag de vrede in je hart;

« Zie elkaar in het licht van het Evangelie. Laat
de vreugde van het geloof je met elkaar
verbinden;

- Vergeef elkaar zoals God ons vergeeft.

Ik nodig u uit om van een van deze wensen
werk te maken in het jaar 2026 dat voor ons

ligt.
Dan zal er een niet te miskennen licht stralen

vanuit de gemeenschap van mensen die in
geloof het leven met elkaar delen.

Pastoor Jacques

18 t/m 25 januari
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Naar aanleiding van de parochieavond in
Reek eind januari belde Marij, een van onze
vrijwilligsters, mij op om samen na te
denken over het jaarlijkse feest van Sint
Donatus in 2026. Hij is de beschermheilige
tegen onweer en bliksem, niet alleen volgens
‘Wikipedia’, een databank op het internet,
maar is ook het verhaal van de ouderen
onder ons...

Het feest wordt gevierd in de maand juli - de
2e zondag - in onze Reekse kerk. De officiéle
herdenking staat in de heiligenkalender op
30 juni. Vandaag sprak ik met haar en Gea,
een van onze andere actieve vrijwilligsters,
over de mogelijkheid om dit jaar extra kleur
te geven aan deze viering. Een en ander
tegen de achtergrond dat het mogelijk de
laatste keer kan zijn dat dit feest in deze kerk
wordt gevierd...

Dat betekent overigens niet dat deze
feestelijke Mis hierna uit Reek verdwijnt. Hoe
het dan wel verder gaat is nog niet bekend.
Daar mogen wij ons samen over buigen. Al
brainstormend over het verzoek kwamen er
een aantal ideeén op tafel die een nadere
uitwerking behoeven. Kortom, dit gesprek
krijgt een vervolg...

Tegelijkertijd realiseerden wij ons dat er in
onze parochie drie kerken zijn die vernoemd
zijn naar Sint-Antonius Abt. Het betreft de
kerken in Reek, Overlangel en Schaijk.
Antonius Abt is een woestijnvader en
kluizenaar uit Egypte in de 3e en 4e eeuw.
Wellicht is het een idee om ook hier iets mee
te doen tegen de achtergrond van het
100-jarig bestaan (inwijding) van de kerk in
Reek in de zomer van 2027...

En het kan een idee zijn voor de
gemeenschap rondom de kerk van dezelfde
Sint-Antonius in Overlangel, die ook op de
nominatie staat om onttrokken te worden
aan de eredienst. Wie weet...?

Met hartelijke groet,
Pastoor Jacques



WAT IS VOOR JOU GOED LEVEN?

‘Waarom doet iemand zoiets in Godsnaam?’,
verzucht ik als ik hoor en lees wat er gebeurt
in de wereld en dichterbij. Mensen en
organisaties handelen op manieren die ik
niet zou bedenken, die me verbazen en
verontrusten.

Een goede vraag: waarom doen en laten wij
mensen eigenlijk wat we doen? Wat beweegt
ons en waar willen we naar toe? Ik denk dat
de meeste mensen goed willen leven. Als
voor jou bij goed leven hoort, dat je de
wereld wilt zien, ga je reizen. Als dat mensen
helpenis, dan ga je in de zorg of
hulpverlening. Is dat snel rijk worden, dan
verdiep je je in de (onder)wereld van geld en
maakt daar werk van. In mijn ogen streeft
een mens onder alles wat hij/zij doet
bepaalde waarden na: genot, veiligheid,
macht, erkenning, schoonheid, etc.

Maar waarom is dit voor mij of jou ‘goed
leven’? Zo’n vraag lijkt je bemoeien met
iemands anders zaken. De nieuwe oorlog
maakt bijvoorbeeld vliegreizen naar of
vanuit Azié zeer moeilijk en duur met grote
problemen voor reizigers. Maar waarom is
een verre vakantie een invulling van ‘goed
leven’? Wat betekent zo’n reis? Is die nodig,
of kun je die waarde ook anders vormgeven?
En hoe zit dat met mijn eigen gedrag en
keuzes?

Anders dan de andere dieren weet een mens
niet vanzelf wat hij of zij moet doen, ‘waarom
zij of hij op aarde is’. Wij reageren bijna
automatisch op wat anderen doen, nemen
emoties over van de groep om ons heen. Gaat
iedereen die kant op gaat, dan zal het wel de
goede richting zijn. Dat zit zo diep, dat het
misschien wel onmogelijk is om niet anderen
na te doen - en dat ook nog te beseffen.

‘Volg mij’, zegt onze Levenscoach en Herder.
omdat ik niet warm loop voor veel wat
rondom mij wordt voorgespiegeld als ‘goed
leven’, luister ik welke weg Jezus wijst, met al
die gelovigen die dat sindsdien ook proberen.
Daar vertrouw ik mij aan toe. Zijn o zo andere
blik op het leven maakt me bewust van de
macht der gewoonte van hoe wij nu leven,
alsof dat de enig mogelijke manier is. Dat ik
niet mee hoef te doen en kan kiezen voor
meer aandacht voor anderen, voor
soberheid, vrede en recht.

Als wij ook als gelovigen wat meer spreken
over wat ons beweegt, gaan we misschien
nog helderder zien wat nu goed leveniis
achter Hem aan, proberend in Godsnaam te
doen wat we kunnen, hopend op Zijn zegen.

Theo Gallé
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Het goede groeit
vaak in stilte

Bij het voorbereiden van de vieringen voor
Pasen viel ook dit jaar weer één ding op: hoe
ongeloofwaardig het‘Goede Nieuws van de
Opstanding’ wordt gevonden.

De leerlingen zijn slecht voorbereid op Jezus’
lijden en dood en stuiven uiteen als de goede
zaak ineenstort. Wanneer de vrouwen met het
nieuws van het lege graf komen, staan zeer
niet voor open. En de leerlingen zijn toch niet
zomaar willekeurige mensen. Ze hebben jaren
met Jezus doorgebracht!

Van alle tijden

Dat komt niet omdat de leerlingen bijzonder
slecht waren, of beduidend seksistischer dan
de andere mannen uit hun tijd. Ze beelden iets
uit dat van alle plaatsen en tijden is: het goede
nieuws is vaak onzichtbaar en onduidelijk.

Moedeloosheid

Daaraan denk ik nu er om ons heen veel goede
zaken instorten, dan wel ernstig onder druk
staan. Veel leiders zijn moedeloos. Ze durven het
niet op te nemen tegen ploerten en schreeuwle-
lijken met megafoons, vuurwerk, invoerrechten
of ballistische raketten.

De alternatieven inspireren niet. Ze komen oud
en vermoeid over. Er is geen weg meer terug en
het pad naar de toekomst loopt angstig dicht
langs een afgrond.

“God zoekt plekken,
mensen en
gebeurtenissendie
weinig indruk maken”



‘The best lack all conviction, while the worst are
full of passionate intensity, de besten zijn zeer
wankelmoedig, en de slechtsten zinderen van
bezielde vurigheid, dichtte W.B. Yeats al in 1919.
Want wat voor ons nieuw voelt is eigenlijk de
gebruikelijke gang van zaken.

Waar is goed nieuws?

Waar vinden we goed nieuws dit Pasen? We
hebben de zekerheid dat het kwade en de dood
niet het laatste woord hebben, maar net als de
leerlingen voelen we die zekerheid niet in onze
botten. En dat is maar goed ook: als we de hele
dag brandende zekerheid hadden, leken we
minder op de leerlingen van Jezus dan goed voor
ons is.

In stilte

Elk Pasen mogen we opnieuw leren dat het
goede vaak in stilte groeit. God zoekt plekken,
mensen en gebeurtenissen uit die weinig indruk
maken. Met geweldenaars zoals Simson, en an-
deren met een eindeloos geloof in eigen kunnen,
loopt het meestal minder goed af.

Hoop begint met mensen zoals Mozes — een
mislukte vrijheidsstrijder. Met David, die zelfs te
jong was om door zijn familie meegenomen te
worden naar de ontmoeting met Samuel. Met de
vrouwen bij het graf (wier getuigenis volgens de
Joodse wet geen waarde had) en met een zwarte
vrouw die achterin een bus zat, en weigerde op
te staan en weg te lopen.

Nederlands Daghla

Deze column is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Ga voor meer verhalen
naarwww.nd.nl. U kunt voordelig kennismaken met het
Nederlands Dagblad door de QR-code te scannen,

“We weten niet wat
het is dat we niet
weten”

Onverwacht

Als God altijd werkt, dan is er altijd hoop. Er is
altijd een uitkomst. Maar de prijs is dat we die uit-
komst ook op Gods manier krijgen. Het nieuwe
perspectief ligt zelden recht voor je neus.’De
Opstanding’zelf vond plaats in de ultieme dode
hoek: een graf, midden in de nacht.

‘Het Goede Nieuws'kan op de meest onver-
wachte plekken doorbreken. Maar heel vaak op
plekken en bij mensen die ons niet opvallen.

Onbekend

Hoop, Gods nieuwe begin in de wereld, is vaak
het onbekend onbekende. We weten niet wat
het is dat we niet weten. We moeten er ons voor
leren openstellen wanneer het zich aandient. Dat
is soms lastig.

Gave van opmerkzaamheid

Het is niet prettig een hap zand in de oester-
schelp van ons bestaan te krijgen, maar er is geen
andere manier om bij een parel uit te komen.

Ik hoop dat we dit Pasen de gave van opmerk-
zaamheid meekrijgen. Dan kunnen we de hoop
die we zien, op onze beurt ook weer doorgeven.

Jan-Jaap van Peperstraten is filosoof, priester

en pastoor van de Ieilige Mariaparochie in

Etten-Leur. Hij kre

2o door het op social mecdia

cken ook wel de bijnaam

Twitl

olumn - Jan-J aap van Peperstraten
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Wat is Alpha

Alpha is dé kans om samen met anderen in
gesprek te gaan over het leven en het
christelijk geloof. Het is de plek waar
iedereen welkom is en waar alle verhalen
samenkomen. Elk jaar komen er wereldwijd
duizenden mensen op Alpha in aanraking
met het evangelie van Jezus Christus. De
cursus bestaat uit een serie van ongeveer
tien bijeenkomsten.

In september dit jaar willen we gaan
beginnen.

Hou onze website
www.heiligejohannesdedoper.nl in de gaten
voor nadere informatie over data, tijden,
plaats en aanmelding.

Van harte welkom!

Johan, Peter en René

Alpha cursus najaar

Hoe ziet een
Alpha-bijeenkomst eruit?

Eten brengt iedereen samen!

Elke Alpha start met een gezellig moment,
waar we met elkaar van een gratis en
eenvoudige maaltijd genieten.

Tijdens het eten hebben we de tijd om elkaar
te leren kennen, voordat we met elkaar de
diepte in gaan over het christelijk geloof.

Na het eten volgt een inleiding

Elke week wordt er tijdens de inleiding een
thema van het christelijk geloof behandeld
aan de hand van de Alpha Film Series. Een
thema kan zijn: ‘Wie is Jezus?’ of ‘Bidden:
waarom en hoe?.




De beleving van Bas
na het volgen van Alpha...

‘Misschien ben ik niet heel erg veranderd,
maar meer mezelf geworden.

Bas zoekt naar rust, maar het lukt hem niet
om die te vinden.

“lk denk dat ik mijn hele leven al op zoek ben
naar: wat is waarheid? Wie ben ik?

Wat doe ik hier? Dat zocht ik in dingen zoals
drank, drugs, vrouwen, festivals en feestjes.”
Allemaal dingen die Bas voor even het gevoel
geven dat hij erbij hoort, dat hij gelukkig is
en vrij. Maar dit gevoel is nooit blijvend. “1k
was daarna altijd helemaal leeg. Alsof de
batterij leeg was.”

Door een huisgenoot wordt Bas gewezen op
een bord bij de kerk, met de tekst: ‘De koffie
staat klaar!’ Hij gaat de kerk binnen en wordt
daar uitgenodigd voor Alpha. “Ik ben toen
samen met mijn huisgenoot naar Alpha
gegaan.

Samen eten en in contact komen met andere
mensen. Het was heel ontspannen. Het
voelde ook niet opgedrongen. Dat idee had ik
vooraf wel. Die ruimte kreeg ik ook. Sinds

dat hij Alpha heeft gevolgd is zijn leven
compleet veranderd. Rust, balans en
regelmaat.

De beleving van Anne

na het volgen van Alpha...
‘Van nieuwsgierigheid naar zelfacceptatie’

Wat voor Anne begon als een zoektocht naar
antwoorden, werd een onverwachte
ontmoeting met onvoorwaardelijke liefde.
Zonder verwachtingen liep ze bij een Alpha
binnen. Wat ze daar vond, overtrof alles.

Anne had veel vragen over het leven en het
christelijke geloof. Deze vragen stelde ze aan
een vriend, die haar wees op Alpha.

Dus pakte Anne haar laptop erbij en opende
Google: “lk ben naar de eerste Alpha gegaan
die ik tegenkwam in Nijmegen. Ik keek niet
eens naar welke kerk het was of wat voor
achtergrond de cursus had. Ik wilde maar
één ding: al mijn vragen stellen.”

Wat ze bij Alpha aantrof, was een
gemeenschap van mensen die net als zij
zochten naar antwoorden. “Wat voor mij
echt een openbaring was, was dat ik zag dat
ik niet de enige was met die vragen. Wat haar
vooral raakte, was de liefdevolle manier
waarop ze werd ontvangen. “De liefde dat ik
er mag zijn. Dat ik de moeite waard ben om
hier te zijn.




Opstaan in
de dood

Mijn vader wist dat hij zou sterven en had al
bijna een jaar niet meer de stem die hij ooit
bezat. Daarmee zong hij bijna een kwart eeuw
de longen uit zijn lijf in het plaatselijk kerkkoor.
In de weken voor zijn dood was dat koor ver
weg, net als zijn stem. Totdat we in het zieken-
huis de paasviering bezochten. Mijn vader had
het moeilijk, zat onrustig in zijn stoel, wekte
even de indruk terug naar zijn kamer te willen
en vond totaal onverwacht zijn beste stem bij
het gebed rond communie en avondmaal. Dat
kende hij uit zijn hoofd, dat voelde voor hem
als thuiskomen. [k zat naast hem en wist niet
wat ik hoorde: alsof hij nog in de kracht van zijn
leven was, zo klonk zijn stem op het hoogfeest
van Pasen, het wezen van ons christelijk geloof.
Daarin belijden we dat de dood niet het einde
is en dat we in het spoor van de Verrezen Heer
kunnen opstaan uit de beperkingen van kruis en
ziekte om voor altijd te leven in de genade van
de esuwige God.

Opstaan tijdens het sterfbed wil dus niet zeggen
dat een mens weer beter wordt, maar kan vooral
betekenen dat de stervende nog even tot leven
komt, als een opmaat van het eeuwige bestaan
in de palm van Gods hand. Ik ben dat moment
met mijn vader nooit vergeten, hij stierf twee
weken later. Zo is me ook altijd bijgebleven
dat een vader kan opstaan na de dood van zijn

Leo Fijen is bekend van zijn boeken
en televisieprogramima’s over kerken en

kloosters. Plekken die hij zell ook [requent
bezoekt. De inspiratic die hij daar opdoet
deelt hij hier graag met u.

Inspiratie - Column

kind. Alweer een kwart eeuw geleden mocht ik
voor mijn werk luisteren naar het verhaal van
de ouders van Volendam die hun kind verloren
in de nieuwjaarsbrand. Met een vader bleef het
contact altijd, ook de afgelopen jaarwisseling.
Hij mocht een boom planten, als teken van
levens die nooit voorbijgaan. Die boom had
voor hem ook een andere betekenis. Want na
het sterven van zijn zoon vond hij de ruimte om
een tweeling te adopteren. Ook dat is opstaan;
dat je nieuwe kansen biedt aan kinderen zonder
perspectief. Zalig Pasen.

“Alsof hijnog in de kracht
van zijn leven was”




Veel belangstelling voor informatiebijeenkomsten
in de betrokken gemeenschappen

In de week na de aankondigingen van 26 januari
2026, waarin het parochiebestuur van de
Heilige Johannes de Doper het voornemen
bekendmaakte om drie kerken in drie
gemeenschappen te sluiten, werden in
Deursen, Overlangel en Reek extra
bijeenkomsten georganiseerd.

Het doel van deze avonden was om
parochianen per gemeenschap in een rustige
en open sfeer nader te informeren en met
elkaar in gesprek te gaan over dat
voorgenomen besluit.

Elke bijeenkomst kende een gemoedelijke start.
Onder het genot van een kop koffie heetten
pastoor Jacques Grubben en leden van het
parochiebestuur de aanwezigen welkom. In een
korte inleiding werd toegelicht hoe het bestuur
tot het voornemen was gekomen.

Belangrijke overwegingen daarbij waren onder
meer de geografische ligging van de kerken, de
aanwezigheid van los van de kerk gelegen
kerkhoven, de cultuurhistorische waarde van
de gebouwen en de mogelijkheden voor een
passende herbestemming in de toekomst.

De gesprekken die daarop volgden verliepen
open en betrokken. Veel parochianen spraken
hun zorgen uit, vooral over de toekomst van de
kerkgebouwen en de vraag welke nieuwe
bestemming recht zou doen aan hun betekenis
voor de gemeenschap. Tegelijkertijd was er ook
begrip te horen voor de moeilijke keuzes
waarvoor het parochiebestuur zich gesteld ziet.
Sommigen verwoordden een zekere
gelatenheid, voortkomend uit het besef dat
veranderingen soms onvermijdelijk zijn. Dat er
vooraf helder was gecommuniceerd over de
ontwikkelingen, onder meer in het “Visieplan
Samen op weg naar 2030”, droeg bij aan een
sfeer waarin ruimte was voor eerlijke en
respectvolle uitwisseling van gedachten.

Bij alle bijeenkomsten waren ook wethouders

van de gemeenten Oss en Maashorst aanwezig.
Wethouder Sidney van den Berg van de
gemeente Oss benadrukte de betrokkenheid
van de gemeente en sprak de intentie uit om
samen met de gemeenschappen mee te
denken over mogelijke herbestemmingen van
de historische kerkgebouwen. Wethouder
Harold ven den Broek sprak zich in Reek uit
over de veranderingen en kansen voor een
goede herbestemming van deze kerk ten
behoeve van de gemeenschap. Die toezegging
werd door velen als bemoedigend ervaren.

Na een korte pauze bleef het nog geruime tijd
levendig. In kleine groepjes werd nagepraat
met de pastoor en de bestuursleden, waarbij
herinneringen werden gedeeld en vragen
werden gesteld. De eerstvolgende stap in dit
proces zal de procedure van “het onttrekken
aan de eredienst” zijn. Daarover zal uiteindelijk
ook het bisdom een uitspraak moeten doen.
Het parochiebestuur gaf ook aan de
gemeenschappen in het vervolg van het proces
zorgvuldig te blijven informeren en erbij te
betrekken.

De avonden werden afgesloten in een rustige,
respectvolle sfeer, waarin het besef overheerste
dat de kerken voor velen dierbare plaatsen zijn,
en dat zorgvuldigheid en betrokkenheid zeer
belangrijk blijven op de weg die voor ons ligt.

Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur van de Heilige
Johannes de Doper
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Overzicht

28-3-2026

29-3-2026

2-4-2026

3-4-2026

4-4-2026
5-4-2026

6-4-2026
11-4-2026

12-4-2026

18-4-2026

19-4-2026

25-4-2026
26-4-2026

19.00
19.00
09.30
11.00

19.00

15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
20.00
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
11.00

09.30
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
09.30
11.00

Neerloon
Herpen
Schaijk
Huisseling

Huisseling

Neerlangel
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Huisseling
Huisseling
Schaijk
Demen
Herpen
Overlangel
Huisseling

Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Huisseling
Deursen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Herpen
Schaijk
Huisseling

Vieringen

Herenkoor
Huisseling

Herenkoor
Huisseling
Huisseling
Herenkoor

Combination

Trio ACH

Forte Vicante

Herpen
Donatus
Herenkoor
Cordaad

Herpen
Herenkoor
Cordaad

Herenkoor

Vrijdag 8 mei

om 15 uur

W

In de' r

St. Sebastianusker

Palmpasen

Palmpasen

Palmpasen

Palmpasen | Kinderen
met palmpasenstokken
Witte Donderdag +
broodmaaltijd 18.00 uur
kijken Passion

Goede Vrijdag Kruisweg
Goede Vrijdag Kruisweg
Goede Vrijdag Kruisweg
Goede Vrijdag Kruisweg
Goede Vrijdag
Passieconcert

Paaswake

Eerste Paasdag

Woord en Gebedsdienst
Kindernevendienst
Tweede Paasdag




Vieringen

2-5-2026
3-5-2026
4-5-2026
8-5-2026
8-5-2026
9-5-2026

10-5-2026

14-5-2026
16-5-2026

17-5-2026

23-5-2026

24-5-2026

30-5-2026
31-5-2026

6-6-2026

7-6-2026

13-6-2026

14-6-2026

20-6-2026

21-6-2026

24-6-2025
27-6-2026

28-6-2026

19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
15.00
19.00
19.00
19.00
09.30
11.00
09.30
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.30
19.00
19.00
10.30

Herpen
Demen
Schaijk
Huisseling
Herpen
Herpen
Neerlangel
Reek
Herpen
Schaijk
Huisseling
Schaijk
Herpen
Deursen
Schaijk
Huisseling
Neerloon
Herpen
Schaijk
Huisseling
Herpen
Schaijk
Huisseling
Herpen
Demen
Schaijk
Huisseling
Reek
Herpen
Schaijk
Huisseling
Deursen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Neerlangel
Overlangel
Herpen
Neerlangel

Overzicht

Herenkoor
Trio ACH
W.G.
samenzang
W.G.
Donatus

Herenkoor

Herenkoor
Herpen
Combination
Herenkoor
Cordaad
Forte Vicante

Herenkoor
Huisseling
Herpen
Herenkoor
Cordaad
Herpen
Combination
Herenkoor
Cordaad
Donatus

Herenkoor
Huisseling
Herenkoor
W.G.

Cordaad
Herpen

Familieviering
Dodenherdenking
Mariaviering
Mariaviering

Moederdag
Eerste H. Communie | Moederdag
Hemelvaart

Pinksteren

Eerste Pinksterdag
Kindernevendienst
Heilige Drieéenheid

Heilige Drieéenheid

Sacramentsdag

Sacramentsdag | Familieviering

Vaderdag

Lof H. Johannes de Doper

St. Jansfeest patroon van de
parochie Kindernevendienst

Elke door de weekse dag is er om 09.00 uur een Heilige Eucharistieviering in de
kerk/pastorie van Schaijk.
Elke eerste en derde woensdag van de maand is er om 09.30 uur een Heilige
Eucharistieviering in de St. Josephkapel van Ravenstein.
Tenzij anders vermeld bij 'Bijzonderheid' is elke viering een Heilige Eucharistie.
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Dank je wel !
Bouwbedrijf Peter Peters

Dankwoord aan Marco Loeffen
van bouwbedrijf Peter Peters

De grafdelvers in Reek:

Jan van Boxtel en Bert van
Boekel werken al jaren met
materiaal dat aan vervanging
toe was voor het maken van
een graf.

Marco Loeffen bedacht zich
geen tweede keer en schonk
nieuw materiaal zodat Janen
Bert ten behoeve van het
kerkhof nog jaren veilig hun
werk kunnen voortzetten.

Marco, bedankt namens de
kerkhofgroep Reek.




Vrijwilligster Ria Derks

Een woordje bij lied voor Ria Derks

Ria Derks is geen onbekende in Schaijk. Op
vrijdag 23 januari werd zij, na de maandelijkse
heilige Mis in de Nieuwe Hoeven, welverdiend
in het zonnetje gezet.

En dat niet alleen omdat zij in ‘Hoevekoor’ zingt
dat deze vieringen opluistert en de eerste lezing
met de voorbeden verzorgt. Zij is al ruim
twintig jaar vrijwilligster bij Brabant Zorg in het
genoemde huis in ons eigen Schaijk.

Met de woorden van het onderstaande lied
hebben we haar samen toegezongen en
bedankt, zoals u ziet op de foto.

Ria, van harte proficiat ook voor het vele goede
wat je doet voor onze parochie!

Pastoor Jacques

LIED VOOR RIA DERKS
Melodie: “Wat zou de wereld anders zijn.”

Wat zou 't in Schaijk anders zijn als Ria Derks
eens voor de gein

een maand zou stoppen met haar werk voor
zieken en ook voor de kerk.

Als Ria ooit geen lector is, dan is dat ook een
groot gemis

voor kerk en ook voor dit gebouw, ze is dan ook
heel erg trouw.

Zing met forse stem, laat het ieder horen:
“Ria is fantastisch”, vinden ook haar koren.

Ze brengt in Schaijk d’n Doper rond, schenkt
zondags koffie in het dorp.

Onder De Linde is haar favoriet, waar menigeen
dan ook geniet.

Ze doet het ziekenpastoraat, voor 't goede doel
staat zij paraat.

Verjaardagactie K.B.O. je vraagt het haar, ze
doet het zo.

Zing met forse stem, laat het ieder horen:
“Ria is fantastisch”, vinden ook haar koren.

Voor trouwe dienst wordt zij beloond, na 20 jaar
met lof gekroond,

want zonder Ria kan het niet, vertolkster van
het tafellied.

De Hoeven is haar tweede huis, ze voelt zich
daar ook heel erg thuis.

Het is dan zeker geen bezwaar, dat vinden ze
daar ook werkelijk waar.

Zing met forse stem, laat het ieder horen:
“Ria is fantastisch”, vinden ook haar koren.
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linde ogen gaan weer open,
rien de kleuren van het licht,

en verlamden kunnen lopen,

doden worden opgericht.

Uit: Voor onderweg: 101 schriftliederen




Bijzondere kerk

Heilige Kerk van Panagia Kassopitra ogen in plaats van zijn bruine ogen. Het nieuws
verspreidde zich over het hele eiland en naar de
rest van Griekenland.

De kerk werd verwoest tijdens de Turkse aanval
in 1537 en alles wat als waardevol werd
beschouwd, werd geplunderd. Cassiopeia werd
bijna met de grond gelijkgemaakt door de
aanvallers. Panagia Kassopitra overleefde de
aanval niet, maar een intact Mariabeeld bleef
overeind, versierd met
zilveren geloften.

Naar verluidt probeerde een
Turkse soldaat tijdens de
Deze keer geen Spaanse kerk, maar een kerk in plundering de geloften af te

Kassiopi op het mooie Griekse eiland Corfu. nemen, maar toen hij het
Panagia Kassopitra is een bedevaartplaats en beeld aanraakte, werd hij
werd beschouwd als de beschermheilige van blind.
zeelieden, die tot haar baden tijdens hun
doortocht door de Straat van Kassiopi. Tijdens de Venetiaanse : §
Elk jaar op 15 augustus vindt in de haven het periode werd de kerk Nop:. o
festival van Kassiopi plaats, met veel eten en herbouwd in de vorm van ' )
een orkest dat traditionele Corfiotische een typisch rooms-katholieke kerk, die tot op
liederen zingt. Panagia Kassopitra wordt de dag van vandaag bewaard is gebleven. Van
beschouwd als een van de belangrijkste buiten heeft de kerk het uiterlijk van een
bedevaartsoorden op Corfu. Het grootste katholieke kerk die in de 16e eeuw werd
wonder vond volgens de orthodoxe opvatting gebouwd, net als de herbouw door de
plaats in mei 1530. Venetianen in 1580.Binnen vindt u Byzantijnse

fresco's uit de 11e en 16e eeuw, Byzantijnse en
Een jongeman genaamd Stephanos werd blind katholieke iconen en andere sporen uit het
nadat hij onterecht van diefstal was verleden. Op een prominente plaats domineert
beschuldigd; zijn straf was dat zijn ogen werden ~ de wonderbaarlijke icoon van de Maagd Maria,
verwijderd. Hij ging naar het heilige klooster die de gelovigen zegent, zoals ze dat ook voor
van Kassiopi en droomde in zijn slaap van de Stefanos deed.
Maagd Maria. De Heilige Maagd herstelde op
wonderbaarlijke wijze zijn gezichtsvermogen Dorie en Tonnie van Berkel

en hij ontwaakte met een nieuw paar groene




Luisterend op weg

Telkst: Landelijke Werkgroep Synodaliteit Foto: Lnsplash

Paus Franciscus heeft gezegd dat het goed zou
zijn als elke christen zijn of haar doopdatum
zou vieren, net zoals we onze verjaardag vieren.
De dag van ons doopsel als een feestdag: met
slingers en taart, omdat we op die dag onder-
deel werden van onze Kerk en onze opdracht en
roeping als christen hebben ontvangen. Samen
met de toerusting van de Heilige Geest. Een
mooie gedachte, een oproep om even stil te
staan bij wat het betekent om katholiek te zijn
en hoe we dat laten zien.

Wat onze context ook is, we hebben allemaal
de aanleg én het vermogen om de evangelie-
boodschap van hoop te delen. Misschien zien

“Wanneer wijonze
netten durven uit te
werpen, kunnen we
weleens worden verrast”

26 Luisterend op weg

we onszelf niet meteen als iemand met zulke
gaven. En denken we: dat kan de pastoor toch
beter dan ik. Misschien hebben we nieuwe
vaardigheden nodig, of de kans om te groeien in
geloof om ons zekerder te voelen. Wanneer wij
onze netten durven uit te werpen, kunnen we
weleens verrast worden door het resultaat. Net
zoals de leerlingen die een hele nacht hadden
gezwoegd zonder iets te vangen en op het
woord van de Heer zo'n massa vissen vingen,
dat de netten dreigden te scheuren (Luc. 5, 1-11).
Ook wij kunnen in ons dagelijks leven ons geloof
laten zien en uitdragen. In ons gezin, op het
werk, door onze inzet voor onze medemensen.
Soms met woorden, vaak in daden en kleine
dingen. Met een vriendelijk woord voor die
oudere dame in de supermarkt, een bijdrage
voor de Voedselbank, een goed gesprek met
een jongere die zoekende is. Maar ook door ons
in te zetten als vrijwilliger in onze gemeenschap,
mee te denken over de toekomst van onze
kerkgebouwen of te helpen bij activiteiten voor
jongeren. Ook jouw doop is van betekenis.

Meer informatie op: www.luisterendopweg.nl en www.rkkerksynode.nl



Deugden

Deug jij wel?

Mensen hebben allerlei deugden en
ondeugden. Het is dan een soort gewoonte
van iemand. lemand die een keer lief is, hoeft
nog niet de deugd van liefde te hebben en wie
een keer gulzig is, hoeft nog niet deze
ondeugd te bezitten. Het gaat om een
standvastige innerlijke houding waardoor je
het makkelijker herhaalt.

De zeven belangrijkste deugden zijn: geloof,
hoop en liefde, de drie goddelijke deugden
(die op God gericht zijn) en de vier kardinale
deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid,
matigheid en moed/dapperheid.
Voorzichtigheid is dan geen angstvalligheid
maar wijsheid.

De zeven hoofdzonden (ondeugden) zijn:

1. hoogmoed, 2. hebzucht, 3. afgunst,
4. woede, 5. onkuisheid, 6. gulzigheid en
7. traagheid/lauwheid.

Zeven deugden staan tegenover deze
ondeugden: nederigheid tegen hoogmoed,
gulheid tegen hebzucht, naastenliefde tegen
afgunst, zachtmoedigheid tegen woede,
kuisheid tegen onkuisheid, matigheid tegen
gulzigheid en ijver tegen de
traagheid/lauwheid.

Van de genoemde (on)deugden zijn weer
andere (on)deugden af te leiden,
bijvoorbeeld heerszucht komt door
hoogmoed, en zo zijn er tientallen.
Solidariteit is ook een morele deugd volgens
de katholieke leer.

Ondeugden

De deugden hangen samen met de tien
geboden, we spreken dan van leven in de
Geest.

Deugden zijn aan te leren en dienen
nagestreefd te worden.

Pastor Peter Raaphorst

f
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Goede Doelen Week 2026 in de regio

In alle kerkdorpen die horen bij onze parochie
H. Johannes de Doper en ook in
Megen-Haren-Macharen, Lithoijen-Teeffelen,
Qijen, Lith, Berghem en Zeeland, hebben
diverse goede doelen weer de handen
ineengeslagen en is er ook dit jaar weer een
Goede Doelen Week.

Daarmee bundelen zij hun krachten en zorgen
ze ervoor dat de inwoners niet wekelijks, maar
slechts één week per jaar een collectant aan de
deur krijgen. Vanwege de positieve reacties in
voorgaande jaren, wordt er ook dit jaar weer
gezamenlijk gecollecteerd.De deelnemende
landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd
wordt, zijn voorzien van het CBF-keurmerk.

U kunt op het formulier één bedrag invullen en
dat wordt dan verdeeld over alle goede doelen,
maar u kunt ook per goed doel een bedrag
invullen en dat komt dan ten goede aan dat
goede doel.

Ga ervoor zitten en denk erover na waaraan en
hoeveel u wilt geven. De Goede Doelen zullen u
dankbaar zijn.

Goede
Doelen
Week
Herpen-ONK
GOEDE DOELEN
LITHOLJEN & TEEF
GOEDE
DOELEN
WEEK

eelond,

De Goede Doelen Week in
bovenstaande plaatsen is van
maandag 6 april t/m vrijdag 11 april
2026.

Alle inwoners ontvangen in de week voor 6 april
een invulformulier met envelop. Op dit
formulier kunt u aangeven welke goede doelen
u wilt steunen en voor welk bedrag. In
verschillende dorpen kunt u gebruik maken van
de QR-code. Ook hebben diverse organisaties
van de Goede Doelen Week een eigen website.
Neem eens een kijkje!!

Via de plaatselijke media zullen wij u per locatie
zo snel mogelijk informeren over de resultaten.
We hopen en vertrouwen op een zeer
succesvolle, gezamenlijke collecteweek met
een geweldige opbrengst als resultaat!

Laat uw hart spreken en lever een bijdrage aan
de samenleving, dichtbij en ver weg!



Fn HI'I Z,el', e " “lk zie menselijkheid,” aldus Marie
Geven Ju,he hen ' b Cruz over haar vrijwilligerswerk in de

maar te eten' X gevangenissen van het bisdom Pando,

Bolivia. Gedetineerden moeten hier voor
zichzelf zorgen en er is groot gebrek

aan voedsel, zinvolle dagbesteding en
juridische ondersteuning.

Marie Cruz koopt bijna dagelijks
voedsel om uit te delen en betaalt dat
vaak zelf. Helpt u haar? Voor € 35 kan
ze al groentezaad en pootgoed kopen
voor moestuinen bij de gevangenissen.

Helpt u mee?

L ' '
VASTENAC |E (5

ANBI (5O

SNEL!

U MOET ZO METEEN g
PREKEN... OVER OPSTAAN! ?

WILLEM DE KLERK

=
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* Opstaan!

Verhaal

Het is ochtend. Maria loopt

door een tuin. Daar is een graf.
In dat graf ligt Jezus. Jezus was
haar vriend. Hij reisde door het
land en had veel leerlingen. Hij

e

s T T
>@:=Tip voor thuis
Toen Maria en de andere
vrouwen naar het graf kwamen,
was het leeg. Met deze
broodjes kan je dat laten zien.
Hiervoor heb je marshmallows,
boter, suiker en kaneel nodig
en een blikje Danerolles.
Smeer de marshmallows in

ﬂ b Liedjes om thuis te

n;:?'__

i Elly en Rikkert
e V\);.ef je dat de
lente komt

s Wy

leerde ze hoe ze konden leven

met God. Maar boze mensen

namen

doodden hem. Als Maria bij het
graf komt schrikt ze. De steen
voor het graf is weg! En het graf

is leeg!

Maria huilt. Ze kijkt in het graf
en ziet twee engelen. "Waarom

hem gevangen en

huil je?” vragen ze."Jezus is
weg,”zegt ze. Ze draait zich

om. Daar staat een man. Maria

denkt dat het de tuinman is.
“Waarom huil je?" vraagt hij.
“Meneer, heeft u soms Jezus
weggehaald?” vraagt ze.

“Maria!

"zegt de man. Dan

herkent Maria hem. Het is
Jezus! Hij is opgestaan!

met boter en rol ze door de
suiker en kaneel. Vouw daarna
een driekhoekje croissantdeeg

eromheen. Let erop dat alle
kiertjes dicht zitten. Doe de

broodjes 10 minuten in de oven
op 200 graden. Snijd ze open

en... het grafis leeg!

luisteren

5

Paaspuzzel

pfajieH :Burssoida

Owm over na
te praten

Het verhaal van Pasen gaat
over opnieuw beginnen,
Ben jij wel eens opnieuw
begonnen? Wanneer was
dat? En hoe voelde jeje

toen? Veel mensen vinden

Pasen een nieuw begin voor
de wereld. Vind jij dat ook?

Tekst en illustraties: [rma Pijpers



Gods trouw

Ontwerp en tekst: Marjet de Jong

Het verhaal van de zondvloed (Gen. 6-9)
vertelt hoe het leven weer opstaat na de
bijna totale ondergang van de aarde en haar
bewoners. Noachs duif met olijftak is het
symbool van de vrede, Gods verbond met
alle levende wezens.

Maak deze eenvoudige papieren duif met olijf-
tak, zet hem met Pasen neer en vertel daarmee
het verhaal van redding en Gods trouw door
de tijden heen, als oerthema van Pasen. Veel
knutselplezier!

Duifknutsel

Nodig:

- 2 witte vellen A4; snippers rood en groen;
schaar, lijmstift, potlood, kiezelsteen.

Doen (zie foto’s):

1.TEKEN 2 grote cirkels (15a 16 cm) en 1
kleinere (ca. 12,5 cm). Halveer de grote met

een horizontale kniplijn. Zet in de andere een
verticale hulplijn en teken daarnaartoe
V-vormen, breed (boven) en smal (onder). In de
kleine cirkel zet je een middencirkel (4 a 4,5 cm)
en 'verwijder’ je een kwart. Dit wordt de staart/
standaard van de duif (foto 1).

2. KNIP de vier vormen uit. Zet stipjes langs
de rondingen (zie foto's), op ongeveer gelijke
afstand. Langs elk stipje knip je een V-vorm
richting midden. Zo suggereer je ‘veren. Bij de

vleugels kun je de bovenste veren wat dieper
sierlijk inknippen. Knip een groen olijftakje en
een rode ruitvorm voor de snavel (foto 2).

3. Keer de delen om (schone kant). LUM de
kleine ring dicht, hierin komt het lijf te staan.
Lijm de twee halve cirkels tot kegels. Knip de
rand van de onderste kegel in tot plaklipjes,
buig ze naar binnen (foto 3+4).

4.l eg de kiezel onderin. Doe lijm op de plak-
lipjes én langs de binnenrand van het bovenlijf.
Druk ze tegen elkaar tot één lijf. Lijm de vleugels
op de rug, onder de 'kop’ (foto 5+6).

5. PLAK de snavel op, teken twee kleine ogen,
lijm het olijftakje vast. Plaats de duif in de staart,
rechtop of hellend.

Hier staat de duif op een groene ondergrond,
met een stekje in glas erbij en aan de andere
kant een kleine paaskaars in gegolfde blauwe
klei, beeld van het water,

Geloven

uis
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1 Zalig {prdt.} A’aﬁs’élijke zegen 'voor de stad en de wereld' (Lat.) (4,2,4) 16 Componist van de
"Matthéus-Passion' 19 Wolf uit 'Het jungleboek' 20 Paardrijder 21 Begin van een lied 24 Stad in de VS
26 Heester 28 Stad in Friesland 30 Ratelpopulier 33 Zo staat er woordelijk (Lat.) 34 Gezond

35 Een zekere 36 Pienter 38 Vurig, verwoed 41 Verouderd communicatiemiddel 42 Put 43 Groep voor
alcoholisten (afk.) 44 Sloop 46 Houtbederf 48 Militair hoofddeksel 49 Grof, ongezouten 50 Voornaam
iemand 52 Postscriptum (afk.) 53 Wat voor de val komt volgens Spr. 16:18 55 Smaak van ouzo

56 Coureur 58 Ontkenning 60 Grootspraak 61 Sterkedrank 62 Koninkrijk in Polynesié

64 Godslastering 67 Stad in Flevoland 69 De tien geboden (Lat.) 72 Ruimtetuig 75 Bittere afgunst

76 Levensbeschrijving van een heilige (Lat.) 78 Handelen 80 Organisme vlak na de bevruchting

83 Tweezang 85 Apostel 87 United Nations (afk.) 88 Hiervan is Vaticaanstad lid 90 Geitenbaardje

91 Poolbedekking 94 Afkerig 95 Aandeelhouder 98 Buislamp (Fr. afk.) 99 Grondsoort 100 Watervogel
101 Onderstel 102 Rivier in Spanje 104 Vliegenraam 105 Verlangen 106 Muzieksoort 109 Olympische
stad in 2016 110 Label 112 Deel van een wielerronde 115 Delfplaats 118 Deel van een breuk

120 Aardbeikleurig 122 Gemeente in Noord-Holland 124 Bestuurder van het oude Venetié

125 Paasvermaak 126 Etmaal waarop Christus stierf.

Verticaal

2 Rondhout 3 Afrikaans zoogdier 4 Munt van Roemenié 5 Stad in Friesland 6 Huisdier 7 Asvaas

8 Internetextensie van Rusland 9 Nog eens 10 In tegenstelling tot (afk.) 11 Aanvankelijk

12 Kledingstuk 13 Recht stuk in een vaart 14 Symbool voor barium 15 Register, bladwijzer

16 Vogelmond 17 Ongunstig beoordelen 18 In de hoogste mate ergerlijk 22 Primitieve woning

23 Joods feest ter herdenking van de uittocht uit Egypte 25 Zijrivier van de Donau 27 Intensive care
(afk.) 29 Verbond 31 Bladgroente 32 Italiaanse groet 34 Halskwab van een rund 37 Speelruimte

38 Symbool voor rubidium 39 Orkest 40 Deel van een toneelstuk 41 Houder van babyvoeding

42 Bazige vrouw 45 Sterk ingekookte bouillon 46 Spijskaart 47 Waar Christus werd overgeleverd aan
de Romeinen 48 Gekkekoeienziekte (afk.) 49 Sterkedrank 51 Advocatuur 52 Beloning 54 Windrichting
(afk.) 57 Ontkenning 59 Brandende houtstapel 61 Diviniteit 63 Tot op dit ogenblik 65 Bijbels vaartuig
66 Kloosterling 68 Lijfspreuk 70 Bloeiwijze 71 Verrijkte zuurstof 73 Gemeente in Gelderland 74 Romp
van een beeld 77 Van een Europees land 79 Uitgelezen groep 81 Het (doen) overgaan tot een geloof

of overtuiging 82 Jeugdige carriéremaker 83 Overeenkomst (Eng.) 84 Heldere ster 85 Deel van het - - .»
oog 86 Godsdienst 89 Vogelverblijf 92 Versterkt kasteel 93 Drietenige luiaard 94 Oever 96 Inwendig "~ "+ .

orgaan 97 Dier in een typische kerststal 98 Vlekkenwater 100 Cadans 101 Italiaans eiland 103 Groot, =~ . i
ruim 105 Barenspijn 106 Heilige (afk.) 107 Boekomslag 108 Koning va Shakespeare LEERiime _,_’

112 Roem 113 Herenkostuum 114 Loofboom 115 Drager van erfelijke&igenschappen 116 Onder

leiding van (afk.) 117 Onbelemmerd 119 Ovaal 121 Internetextensie van z weden 123 Voorzetsel,
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Hoopvol naar Maria | Bedevaart Lourdes

Bedevaart Lourdes 2026
16 t/m 24 sept. (bus)

18 t/m 23 sept. (vliegtuig) / Thema 2026 in Lourdes:
Als Lourdeswerkgroep Ik groet u, vol van genade,
“Hoopvol naar Maria” zouden N\ de Heer is met u
Wi i1 2026 BrAsg hAc LOURDESWERKGROEP (Le. 1, 28)
Lourdes willen trekken met HOOPVOL NAAR MARIA

een groep pelgrims uit de
kernen rond Schaijk en Oss.
Dit initiatief is ontstaan
vanuit enkele enthousiaste
mensen uit de parochie H.
Johannes de Doper aangevuld
met 2 bedevaartkenners uit
Heesch.

De praktische organisatie is
in handen van bedevaart-
organisatie Huis voor de
Pelgrim. Op het programma Voor informatie bel naar:

staan o.a. de Mis aan de Grot, Schaijk 06 29586956 Heesch 06 28958281
deelname aan de Licht-

processie, de Internationale
H. Mis in de Pius X basiliek
en een viering van
Barmhartigheid.

Naast het programma van het
Huis voor de Pelgrim, zullen
wij zeker ook invulling geven
aan de wensen van onze eigen
groep! Een bedevaart voor
jong tot oud, met en zonder
zorg, een reis die voor zoveel
mogelijk mensen mogelijk
moet zijn.

De Lourdes werkgroep bestaat uit:
\ Pastoor Jacques Grubben
\ Diaken René Lamers

\ John Loeffen

James de Graaff

H. Johannes de Doper f

e/

Pelgrlm

Mia en Peter Stoltz
Theo Gallé
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Huisselingse Kerkgeschiedenis deel 10

1957

De grote ciborie wordt geheel opnieuw verguld
door Hamers Edelsmidse te Tilburg. Uitwendig
mat, inwendig glanzend en nieuwe ivoren
nodus.

1958

-De nieuwe wijk ‘De Midding’ in Ravenstein gaat
in zijn geheel over naar de parochie Ravenstein.
Er wordt grond verkocht aan de gemeente voor
de nieuwe Uloschool. Ook vanwege de aanleg
van de Dorpenweg raakt de kerk grond kwijt.
-In september wordt de oude zilveren kelk
ingeruild voor een nieuw verguld zilveren
exemplaar dat is gemaakt door de firma
Teurlings.

1959

-Van het feestgeschenk ter gelegenheid van het
12,5-jarig pastoraat van pastoor Diels, dat in
combinatie met het Paasfeest zuiver kerkelijk
wordt gevierd, worden een koormantel, een wit
gotisch kazuifel en 4 witte gordijnen voor op
het priesterkoor aangeschaft.

-In juni/juli is er een ooievaar in Huisseling
gesignaleerd en pastoor Diels laat een
ooievaarsnest opzetten in de tuin naast de
pastorie. Hij vroeg de parochianen na de mis
om “met uittemotor” weg te rijden! De ooievaar
heeft er nooit opgezeten...

-Op 4 september wordt de kosterswoning
verkocht aan Jan Jansen uit Herpen. De woning
is versleten en de koster (Flip van Zuijlen) wil er
niet langer meer in blijven wonen en hij betrekt
met zijn gezin een nieuw huis aan de
Grotestraat 45.

-Op 13 december viert Wout Elemans zijn
25-jarig ambt als kerkmeester.

1960

Het uurwerk wordt omgebouwd, en het
opwinden, dat voorheen met de hand moest
worden gedaan, geschiedt vanaf nu
automatisch.

1961

-Na een geldgeschenk van de familie Diels
wordt er een nieuwe bidstoel aangeschaft.
-In de pastorie wordt de keuken verbouwd. Er
komen onder andere nieuwe ramen en een
nieuw aanrecht.

1962

-De kruiswegstaties, die aanvankelijk in één
gezamenlijke grote lijst zitten (twee tezamen in
één lijst), worden door de firma Salet één voor
één gratis in een aparte lijst geplaatst.

-Naast de kerk wordt een parkeerterrein
ingericht, ter vervanging van het oude kerkhof.
Hiervoor moeten de grafzerken van beide
pastoors Van Gils naar het groot kerkhof
worden overgebracht, alwaar ze op de
Calvarieberg worden gelegd. De gemeente
Ravenstein werkt mee aan het parkeerterrein.

1963

Op 22 april overlijdt vrij plotseling kerkmeester
Cellus van den Bergh. Henri Elemans en Jan
van den Hoogen worden beiden tot
armmeester en Herman van Grunsven tot
kerkmeester benoemd.

1964

Meester Ties Jansen neemt als dirigent afscheid
van het koor en wordt opgevolgd door Mhr.
Vonk.

1965

-De bankenpacht wordt afgeschaft. Tevens
wordt er een nieuwe geluidsinstallatie
aangeschaft.

Vanaf dit jaar gaat de kerk grafrechten vragen.

1966

-De verwarmingsinstallatie wordt geheel
vernieuwd. Ook in de pastorie komen nieuwe
kachels.



-Aan de Heuveleindstraat wordt op verzoek van
pastoor Diels een voetbalveldje aangelegd. De
jeugd die steeds het parkeerterreintje bij de
kerk gebruikt bij gebrek aan een voetbalveld, is
vanaf nu dus voorzien.

-Ook wordt er een zangclub opgericht voor
gehuwde dames.

1968

-Pastoor Diels viert samen met de parochianen
zijn 40-jarig priesterfeest. Een comité
organiseert dat. Op Eerste Pinksterdag is er een
Hoogmis waarin pastoor Piet Kocken samen
met de feesteling voorgaat. Na de Hoogmis
volgt er op het parkeerterrein een huldiging,
receptie en het aanbieden van de cadeaus als
kazuifels, radio en grammofoonplaten en een
bedrag onder couvert. Voor de kinderen van de
lagere school is er een traktatie. Op Tweede
Pinksterdag is er voor de kinderen van 8 tot 14
jaar een sportdag op het voetbalveld.

1971
-Koster Flip van Zuijlen neemt ontslag.
-Johan Diels neemt op zondag 5 september

ontslag en wordt benoemd als
Emeritus-pastoor, waarna hij zijn opvolger Jan
Donders assisteert. Hij is de laatste echte
Huisselingse pastoor en mag met toestemming
van het bisdom op de pastorie blijven wonen.
Dina Schilders viert eveneens haar zilveren
jubileum en wordt onderscheiden met het
Pauselijke ereteken “Pro Ecclesia et Pontifice”.
Van de parochie kreeg ze een mooi hangklokje
en van de pastoor 4 Qirschotse stoelen. Voor de
kinderen is er een kinderfeestje bij Zaal Egbars.
-Johannes (Jan)
Wilhelmus Donders,
priester uit de
congregatie van de
paters van de Heilige
Geest (C.S.Sp.),
geboren in Kaatsheuvel
op 10 juni 1924, wordt
op 10 september als
pastoor aangesteld.
Van 1955 tot 1961 en
van 1963 tot 1965 is hij
missionaris in de
Centraal Afrikaanse
Republiek,
Novicenmeester in
Baarle-Nassau

van 1965 tot 1967 en kapelaan in Weert van
1967 tot 1968. Sinds 1968 is hij pastoor in
Ravenstein, maar vanaf 1971 ook pastoor in
Huisseling.

-Na 37 jaar trouwe dienst als kerkmeester sterft
op 9 oktober Wout Elemans op 90-jarige
leeftijd.

1972

-De oude school waarin de familie Van Gaal
woont wordt verkocht. Ook het kerkpaadije
wordt verkocht aan de buurman en tevens
verkoop van grond aan het Rijk i.v.m. de aanleg
van de nieuwe snelweg.

-De processie ter ere van de Heilige Eligius
wordt voor het laatst gehouden.
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Pastoraal Team

Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615
pastoor@heiligejohannesdedoper.nl
Pastor P. Raaphorst | 06 - 22845534
praaphorst@hotmail.com

Diaken R.Lamers | 06 - 12428322
reelstca@gmail.com

Bestuur

Parochie H. Johannes de Doper
Pastoor J. Grubben - voorzitter
Dhr. E. Willems - secretaris

Dhr. P. Swinkels - penningmeester
Mw. J. van der Waarden

Dhr. H. Boot

Dhr. M.G. van de Poel

Mw. E. van Boxtel

Gemeenschappen:
Schaijk-Reek-Herpen-Koolwijk-Ravenstein-
Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-
Demen-Dieden- Overlangel-Neerloon-Keent

Secretariaat:

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1
5374 BG Schaijk. Telefoon: 0486 - 461220.
Email: secretariaat@heiligejohannesdedoper.nl
IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15
Openingstijden: Dinsdag tot en met vrijdag
09.00 uur - 12.00 uur.

Contact

UVitvaarten:
Centraal aanmeldpunt uitvaarten:
Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615

Ziekenzalving:
Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen

met pastoor J. Grubben of pastor P. Raaphorst.

Dopen - Huwelijken - Jubilea:

Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het
Parochiecentrum te Schaijk. Contactgegevens
elders op deze pagina.

Opgeven van misintenties:

Schaijk 0486-461220 di. tm vr. 09.00 - 12.00
Herpen 0486-411424 ma.tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein 06-48648827 ma. en wo. 09.00 -12.00
Neerloon 06-27857773 ma. tm vr. 09.00 - 12.00

Appeltern

Megen

Ne r ||r|:l
ren
Haren Deursen-DefMhenbur l@
Ravefistein lel@
g ‘ Neetloon

Berghem Herpen

Aalstvoort

Wilt u adverteren in ons parochieblad?
Heeft u suggesties of vragen?

U kunt dit aangeven bij
info@heiligejohannesdedoper.nl.



Lief en Leed

H. Johannes de Doper
In onze geloofsgemeenschappen hebben we het nieuwe leven mogen

verwelkomen, verbintenissen tussen levens geopend, stilgestaan daarbij,
maar ook afscheid genomen.
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Gedoopt

Datum Naam Plaats
07-12-2025 Nikodem Slipko Schaijk
07-12-2025 Gerrit Vos Herpen
13-12-2025 Chantal van Gils-Lafeber Schaijk
14-12-2025 Lilou Bronicka Koolwijk
Huwelijk

Datum Naam Plaats
26-02-2026 Cas en Iris Hegeraat-Dikkeboom Schaijk
Overleden

Datum Naam Plaats Leeftijd
28-11-2025 Doortje van der Zanden-van Hinthem Schaijk 98
28-11-2025 Jo Janssen-van der Sloot Schaijk 88
19-12-2025 Betsie van Hees-Cornelissen Schaijk 88
07-01-2026 Jan Roosen Schaijk 63
07-01-2026 Hendrik Lamers Schaijk 91
15-01-2026 Toon Aarts Schaijk 91
25-01-2026 Henk van Santvoort Reek 61
29-01-2026 Annie van Gaal-Arts Schaijk 85
13-02-2026 Antoorn Spanjers Herpen 94
15-02-2026 Marietje Kouwenberg Schaijk 87
20-02-2026 Teun Sluijters Ravenstein 96
27-02-2026 Therus Janssen Schaijk 88
03-03-2026 Wim Lemmers Reek 91
05-03-2026 Henk Vissers Huisseling 88
07-03-2026 Cornelia Stellingwerff-Uitentuis Overlangen 81
07-03-2026 Karel Kennedie Ravenstein 87
10-03-2026 Annie Voet Schaijk 92
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Martje muis verheugt zich op Pasen. Dat gaat ze vieren
bij haar zus Geurtje, die in de andere kerk woont,
verderop in het dorp. In die kerk hebben ze 6ok een
paaswake in de nacht. In de stikdonkere kerk zal een
vuurtje worden aangemaakt en dan zingen de mensen
over het licht. Met het vuur worden de kaarsen van de
mensen aangestoken. De hele kerk is dan verlicht en
iedereen is blij, heeft Geurtje gezegd, en er zal ook
paasbrood zijn! Martje muis gaat vroeg slapen.
Midden in de nacht staat ze op en gaat naar buiten.

Ze loopt om de kerk heen, waar het nog donkerder is.
Dan door de tuin. Ze dwaalt tussen de planten en ¢
scharrelt door hoog gras. Het is pikkedonker. e

Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week
uit de dood was opgestaan: verscheen Hij eerst
aaN Maria van Magdala. Ze ging het hieuws vertellen
qan de mensen die Hem hadden vergezeld 2
en die nu om Hem treurden en rouwden. / 4
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Marcus 16:9-10 =

Waar ben ik, denkt ze, waar zijn mijn paadjes? Plof!

Ze landt in een molshoop en wurmt zich eruit. Au! Ze
prikt zich aan een egel die opgerold ligt te slapen. Ze
rent en zoekt urenlang, wordt moe, valt in een plas,
krabbelt eruit. Ze is alleen. Geen zusje. Geen vrienden,
geen kerktoren. Martje is helemaal de weg kwijt.
Snikkend gaat ze onder een struik liggen. Ineens,
KU-UUUU, hoort ze een haan. En dan gloeit het eerste
zonlicht over de aarde. De kippen worden wakker.

De bloemen vangen het eerste zonlicht. En ineens ziet
Martje hem, de kerktoren waar Geurtje woont. Even
later buitelen de zusjes over elkaar heen en begint een
nieuwe dag vol licht, bijpraten en paaslekkers!




