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Voorwoord

Heiligen van deze tijd

Bij heiligen denk je al gauw aan mensen uit een
ver verleden die als martelaar stierven voor hun
geloof. Het zijn de patroonheilige van een
parochie of de beschermheilige van een
beroepsgroep. Maar ... ze zijn er ook nu nog.

Op zondag 7 september riep paus Leo XIV Carlo
Acutis en Pier Giorgio Frassati uit tot heiligen. Hij
prees hun devotie voor de Eucharistie, het gebed
en de dienst aan de armen.

Carlo Acutis overleed in 2006 op 15-jarige leeftijd
aan leukemie. Sindsdien wordt hij door de kerk
beschouwd als Gods eerste millennial influencer.
Hij is de eerste millennial die heilig verklaard is en
staat bekend om zijn gebruik van het internet om
zijn geloof te verspreiden.

Pier Giorgio Frassati overleed in 1925 op 24-jarige
leeftijd. Hij staat bekend als de 'Man van de Acht
Zaligsprekingen' en is de patroonheilige van
katholieke jongeren, studenten en alpinisten.

In zijn bijdrage aan dit nummer besteedt pastoor
Jacques ook aandacht aan deze jonge heiligen.

Doop Kevin

In de rubriek Lief en Leed staan de namen
vermeld van de kinderen die de afgelopen tijd zijn
gedoopt. In de loop der jaren zijn dat er steeds
minder geworden. Des te opmerkelijker is de
doop van een volwassene die er bewust voor kiest
om dit sacrament te ontvangen. Kevin vertelt ons
in dit nummer hoe hij op latere leeftijd tot die
keuze kwam. In een van de volgende nummers
willen we hier nog een keer uitvoerig aandacht
aan besteden.

Messias in de aanbieding

De verkiezingen draaien steeds minder om de
ideeén en opvattingen van de verschillende
politieke partijen, maar om de populariteit van de
lijsttrekkers. Zij schuiven deze weken maar wat
graag aan bij de talkshowtafels of zijn te zien bij
televisiespelletjes. Daarnaast proberen ze via de
sociale media met gelikte filmpjes de jongeren
aan zicht te binden. Ze worden gepresenteerd als
de man of vrouw die eindelijk eens de problemen
van dit land gaat oplossen. Elke partij heeft zo z'n

eigen messias in de aanbieding.
Maar we hebben de afgelopen jaren ook gezien
dat een klinkende verkiezingsuitslag geen

garantie is voor een succesvolle bestuursperiode.

Daarvoor zijn bereidheid tot samenwerking,
elkaar iets gunnen en respectvol met elkaar
omgaan nodig.

We wensen u op 29 oktober veel wijsheid toe in
het stemhokje.

Hans Meijer
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Pastoraal

De meesten van ons zijn weer terug van
vakantie. De scholen zijn weer begonnen,
alsook de werkzaamheden bij de overheid of in
het bedrijfsleven. Zelf heb ik een mooie tijd
gehad in Letland, deels in het parochiepastoraat
en deels door gewoon ontspannen te genieten
bijvoorbeeld door het ontmoeten van vrienden.

De natuur is er schitterend; prachtige bloemen
en vlinders, witte zwanen in een deels zoete zee,
hagelwitte stranden, mooie bossen en vooral
veel stilte. Het is een prima omgeving om echt
tot rust te komen. Dagelijks de heilige Mis
gevierd en op zondag met vele jongeren in de
Engelse taal. Zoals men daar gewoon is met
vooraf een kort moment van bezinning en
vergeving in het sacrament van boete en
verzoening waarvan velen graag gebruik maken.
Om tussendoor toch ook een aantal pastorale
gesprekken te voeren met vrienden en of
anderen.

Op de zondag werd aan het eind van de heilige
Mis het pelgrimslied van het jaar van de hoop
gezongen, dat onze overleden paus Franciscus
voor 2025 heeft af-gekondigd. We hebben dit
lied geoefend en gezongen aan eind van onze
parochiéle bedevaart naar Megen in de maand
mei. De woorden van het refrein raken mij
iedere keer weer: ‘Vlam van liefde, hoop die ons
doet leven, hoor ons lied, een lofzang uit ons
hart. Gij, de bron van vred' en eeuwig leven, laat
ons veilig voortgaan aan uw hand’. Hoop die wij
in deze roerige tijd hard nodig hebben in een
wereld die weg kwijt lijkt te zijn, als het gaat om
wat werkelijk belangrijk is.

Maar de hoop is ook van belang als het gaat over
de toekomst van onze parochie, waarover elders

Woord

in deze uitgave wordt gesproken. Wij zijn met de
woorden van de parochie-avond in Demen in de
zomer ‘een gemeenschap van mensen’ met
elkaar en met de Heer in ons midden onderweg
om de richting te bepalen. En dat is een hoopvol
maar ook noodzakelijk iets met het oog op de
vitaliteit van onze gemeenschap van
‘verscheidenheid in eenheid’.

Recent zijn een tweetal jongemannen, Carlo
Acutis en Pier Giorgio Frassati door onze paus
heiligverklaard. Ze hebben de liefde tot God en
de medemens serieus genomen. Er zijn op hun
voorspraak wonderen gebeurd, er zijn mensen
genezen. In een tweetal uitspraken van
achtereenvolgens Carlo en Pier Giorgio komt de
liefde tot God en de naaste kernachtig naar
voren. Het zijn woorden om te overwegen op
weg naar de geboorte van de Heer die we eind
2025 weer gaan vieren. Echter niet alleen in de
Advent. Ook gedurende de rest van het jaar mag
de hoop een grote rol van spelen. We zijn als
christenen geroepen om hoopvolle gelovigen te
zijn. Carlo laat ons weten dat ‘De eucharistie de
snelweg naar de hemel is’ Als er een sacrament
of heilig teken van God en Kerk is, dan is het dit
wel. Pier Giorgio laat in zijn rouwadvertentie de
woorden na ‘Mijn handen zijn niet gemaakt om
te verzamelen maar om uit te delen’

Een boodschap die oproept tot de naastenliefde
in plaats van het louter ik-gericht zijn. Laten wij
deze hoopvolle berichten als leidraad nemen in
het laatste kwartaal van 2025!

Uw pastoor Jacques
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gven

yoorstelte”

“Als er iets was, dan ging ik naar de
kerk en bad tot God.”

Op maandagmiddag fiets ik van de pastorie naar
huis. We hebben zojuist onze bespreking over
de nieuwe uitgave gehad. Eén van mijn taken is
het interviewen van Dorie van Boxtel.

De goden zijn mij goed gezind. Ik tref Dorie
zittend in de stoel, op de stoep voor haar huis.
Ze zit daar wel vaker, dat vindt ze prettig.

“lk kan wel achter in de tuin gaan zitten, maar
dan zie ik niemand.”

Als ik vraag of ze mee wil werken aan een
interview voor D'n Doper en haar uitleg hoe het
in z'n werk gaat, stemt ze toe.

Op donderdagmorgen ben ik bij haar op bezoek
en we hebben alle tijd.

Dorie is geboren in Nijmegen en woont al meer
dan 45 jaar in Herpen. Ze is ruim 52 jaar
getrouwd met Wim van Boxtel en samen hebben
ze 2 kinderen: Sasja (woont per augustus 2025
permanent in Spanje) en Jean Luc, beiden zijn
getrouwd en ze hebben 2 kleindochters.

Je hebt altijd veel voor de kerk gedaan.

Hoe ben je daar ingerold?

Dorie: “Toen ons Sasja (nu 50 jaar) de communie
deed, was ik benieuwd hoe zij dat deden qua
voorbereidingen e.d. Toen ben ik eens bij dat
groepje gaan kijken. Daarna volgde Jean Luc
met zijn communie en daarna heb ik ook bij
beide kinderen meegeholpen met de
voorbereiding op het Heilig Vormsel.

Ik kan me niet meer herinneren hoe lang ik dat
gedaan heb.

Voorheen vouwde ik ook de kerkboekjes, maar

Dorie van
Boxtel

dat hoeft niet meer, we krijgen alle boekjes
vanuit Schaijk. Heel af en toe met carnaval kan
het zijn dat er nog boekjes gevouwen moeten
worden.

Ik heb ook meegeholpen met de avondwakes.
Ik vond het erg interessant waar ik in terecht
kwam en wat er verteld werd, dat was prachtig
om te doen. Er werd vaak gevraagd of ik de
overledene nog wilde zien. Dat deed ik en daar
heb ik nooit moeite mee gehad.

In januari is mijn man Wim naar

woonzorgcentrum De Wellen in Oss gegaan.
: —

Daar zagen we Mien (bewoner van de Wellen)
vaak bij het ontbijt. Daarna ging het af en aan
met bezoekjes van Mien aan de eetkamer. Op
het laatst werd zij met bed en al naar de
eetkamer gebracht. Het ging steeds slechter
met haar.

Op een avond was ik bij haar. Ik zag dat het einde
naderde. Ik heb mijn hand op haar voorhoofd
gelegd en gezegd: “Mien slaap zacht™.

De dag daarna was zij overleden. Ik ben blij dat
ik die avond bij haar ben geweest.



Nu ben ik nog eens in de maand koster, maarik  Hij deed dat allemaal zelf. Ik bracht hem wel
vind het steeds lastiger worden. Dit wil ik af eens eten en dat waardeerde hij erg.
gaan bouwen.”

Heb je veel steun aan het geloof?

Dorie: “Ja en nee. Ik ben heel veel naar de kerk
gegaan en dan had ik wel de intentie om te
vragen: God help mij met ... En als ik erover
nadenk, zelfs deze week nog, over wat ik toen
gevraagd heb en hoe het nuiis, is het toch
allemaal goed gekomen.

Maar nu heb ik niet meer zo’n idee om in de kerk
te gaan zitten. Ik versta het ook niet allemaal
meer. Alleen als de tekst in het boekje te volgen
is gaat het wel. Ik heb hierover gesproken met
Cor en die gaf mij het advies om op een andere
plaats te gaan zitten, zodat ik meer profijt heb
van de ringleiding in de kerk.

Ik denk niet dat ik in de loop der jaren een Met pastoor Driever heb ik ook een goed contact
verdieping heb meegemaakt, ik had het geloof gehad. Als ik op de kleinkinderen paste, ging ik
en dat bleef op dezelfde wijze. Als er iets was, altijd even met hen naar de pastoor. Dan kregen
dan ging ik naar de kerk en bad ik tot God. Het ze een koekje of een snoepje en het was altijd
was dan niet zo dat mij dat rust gaf of dat ik heel gezellig. Hem heb ik ook vaak eten

dacht: nu komt het goed. Nee, dat was het niet.  gebracht en daar was hij ook blij mee.
Ik ben wel blij dat ik dit geloof heb en dit blijft zo  Heel bijzonder.

in mijn leven. Ik ben niet op zoek naar iets Vlak voor zijn dood heeft hij me nog gebeld.
anders.” Eerst vroeg hij hoe het met onze kinderen en
kleinkinderen ging. Hij onthield zoveel over de
Geloof, vroeger en nu gezinsleden en vroeg daar ook altijd naar. Een
Dorie: “Vroeger moest je voordat je naar school  zeer betrokken pastoor. Daarna vertelde hij dat
ging al naar de kerk. Dat ben ik heel trouw hij geopereerd moest worden en dat hij niet wist
blijven doen. Ik vond zelf dat ik naar de kerk of hij daar goed uit zou koamen. Helaas heeft hij

moest, vanuit mijn eigen wil. Toen ik Wim leerde  daarin gelijk gekregen.
kennen ging ook hij, net als zijn ouders, iedere
week naar de kerk. Dat zijn we blijven doen. Nu hebben we pastor Raaphorst. Ik heb hem op
Toen wij in Herpen kwamen wonen hebben we zijn eerste dag geholpen en hem een beetje
dat voortgezet. Het hoort er gewoon bij. Ik was wegwijs gemaakt in de parochie.”
vaak onder de indruk van het kerkgebeuren.”

Wim naar woonzorgcentrum De Wellen
Verschillende pastoors Dorie: “Sinds 6 januari is Wim naar De Wellen
Dorie: “We hebben veel pastoors meegemaakt.  verhuisd. Dat had wel eerder gekund, maar ik
Pastoor School heeft Jean Luc gedoopt en met vond het heel fijn om de feestdagen nog met z'n
pastoor Kok kon ik heel goed overweg, een allen thuis te vieren.
leuke man. Toen typte ik de misboekjes uit en
bracht die naar hem. Hij kopieerde en vouwde
ze 's nachts. Hij had weinig slaap nodig, zei hij.

Y7
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Wim heeft heel lang hier in de huiskamer in bed
gelegen, maar ik kon hem niet uit bed tillen om
hem in de rolstoel te zetten.

Sasja en John hebben heel veel geholpen maar
ook Jean Luc en Judith hebben vaak
bijgesprongen, vooral in de weekenden.

Zij konden Wim in de rolstoel zetten, maar die
konden natuurlijk niet iedere dag hier naartoe
komen.

In De Wellen is het veel beter voor hem.

Hij wordt ‘s morgens gewassen en aangekleed
en zij zetten hem dan in de rolstoel tot 18.00
uur. Daarna wordt hij naar bed gebracht, dan is
hij ook moe, dus dat is prima.

Ik wilde graag zo veel mogelijk naar Wim toe,
vooral in het begin. Hier thuis ben je ook de
hele dag bij elkaar. En nu zit ik thuis maar een
beetje te koekeloeren, ik ben dan liever daar.
Het vervoer zou een probleem kunnen zijn,
maar dat werd snel opgelost door hulp van de
codperatie ‘Het land van Herpen’. Tonnie had
geregeld dat 12 mensen zorgden dat ik bij De
Wellen kwam en weer thuis. Dit speelde in de
periode van januari tot aan het verzetten van de
klok in het voorjaar.

Nu heb ik ook de regiotaxi ingeschakeld. Je kunt
die mensen natuurlijk niet eeuwig op en neer
laten rijden. Op de zaterdag dat ik koster ben in
de kerk wil ik graag om 18.15 uur in de kerk zijn.
Meerdere malen hebben Ad en Thea mij
opgehaald, zodat ik op tijd in de kerk ben.

Ik zeg dan: “Luister, de taxi moet ik betalen, dus
ik wil jullie ook betalen”. Maar daar willen zij
niets van weten.”

Dank je wel, Dorie, voor jouw verhaal.

Yvonne Bosch

Vervolg interview
Dorie van Boxtel




Rochusprocessie 2025

Op zondag 17 augustus vond de 21e editie
plaats van de Rochusprocessie.

Na de prachtige jubileumeditie van vorig jaar Na de mis en processie was er koffie met door
was ook deze processie weer geweldig met een bewoners van “Over D’n Dam” heerlijk
flinke opkomst op deze zondag. gebakken appeltaart.

We kijken terug op een prachtig zonnige dag en
natuurlijk hopen we volgend jaar weer een
mooie processie te lopen.

Henny van der Kolk

Onze kaarsendrager was dit jaar Henrie Brands,
die met een trotse lach deze taak op zich heeft
genomen.

Dit jaar geen OBK vanwege de
vakantie, maar gelukkig was
Dedico present samen met een
mooi gelegenheidskoor.

t 9




Twee jongeren heilig verklaard

‘Heilige op sneakers’ Brief van Mgr.

Mutsaerts - 1 september 2025

Op zondag 7 september 2025 wordt Carlo
Acutis heilig verklaard. Paus Leo XIV zal de
heiligverklaring leiden in een plechtigheid die
plaatsvindt in het Vaticaan. Ter gelegenheid
van deze gebeurtenis schrijft mgr. Mutsaerts,
hulpbisschop van bisdom ’s-Hertogenbosch en
referent voor jeugd en jongeren, een brief over
deze ‘heilige op sneakers’.

Carlo Acutis overleed op 15-jarige leeftijd aan
leukemie. Hij staat ook wel bekend als de
‘cyberheilige’ vanwege zijn website over
eucharistische wonderen. In 2020 werd hij zalig
verklaard na erkenning van een eerste wonder.
Nu, na een tweede wonder, volgt de
heiligverklaring. Hij wordt gezien als een gids
voor de jeugd van vandaag, een patroonheilige
van het internet, en een bewijs dat heiligheid
nog steeds mogelijk is in de moderne wereld.

Aanvankelijk was zijn heiligverklaring gepland
voor 27 april 2025, maar dit werd uitgesteld
vanwege het overlijden van paus Franciscus.
De nieuwe datum is zondag 7 september. Carlo
Acutis wordt samen met Pier Giorgio Frassati,
een andere, jong overleden Italiaan, heilig
verklaard.

Heiligverklaring Carlo Acutis 7 september 2025:
De Heilige op Sneakers

Er zijn tijden waarin de hemel zich als een
plotselinge bliksemflits boven een grauwe stad
laat zien, als een herinnering dat wonderen
nog altijd bestaan. Op 7 september 2025 zullen
klokken luiden, harten opspringen, en zelfs
sceptici hun ogen opheffen, want Carlo Acutis
wordt heilig verklaard. Niet als een verre figuur
uit de middeleeuwen, gehuld in mystiek en
mist, maar als een jongen die zijn jeans droeg
als wapenrusting en het internet als zijn
zwaard.

Carlo, een jongen van de 21e eeuw, en toch een
ridder van het oude geloof. Een jongen die

10 %

computers codeerde maar zijn hart richtte op
het Altaar. Hij leefde niet in een afgelegen grot,
maar in het bruisende Milaan. Geen kluizenaar,
geen kruisvaarder, maar een pelgrim op
sneakers met een rozenkrans in zijn zak en de
Eucharistie in zijn ziel.

Men zegt dat de moderne mens het heilige niet
meer begrijpt. Maar Carlo begreep het. Hij
begreep dat heiligheid niet is voorbehouden
aan asceten op bergtoppen, maar begint met
het klikken op de juiste link, het kiezen van het
goede in een wereld die opties aanbiedt zonder
waarheid. Hij was geen zonderling, hij was een
zoon van zijn wereldse ouders, van de Kerk, en
van deze tijd. En toch weigerde hij de moderne
ziekte van cynisme. “De Eucharistie is mijn
snelweg naar de hemel,” zei hij, alsof het de
meest vanzelfsprekende routebeschrijving was
die je in Google Maps kunt vinden.

Op 7 september zal Rome hem als heilige
erkennen, maar velen - met name jongeren —

hebben hem al herkend als hun gids.

Lees de brief verder: onze website of

https://stichting-acutis.nl/brief-mgr-mutsaer

https://www.carloacutis.com/en/association
/download



Pier Giorgio Frassati: de bergbeklimmer met rugzak en rozenkrans.

Een prachtige brief van Mgr. Mutsaerts
- over de katholiek wijsheid van ‘en-en’!

De katholieke Kerk denkt niet in jaren, maar in
eeuwen. Zij neemt tijd voor de bouw van
kathedralen, ze bewaart wijn tot hij oud genoeg
is om perfect op smaak te zijn en om heilig
verklaard te worden moet je doorgaans een
eeuw dood zijn. En kijk, in een tijd waarin alles
razendsnel gaat, stelt de Kerk op 7 september
2025 een jongeman voor die een eeuw dood is,
maar springlevend blijkt. Dat is haar eeuwige
stijl: langzaam genoeg om tijdloos te zijn.

Pier Giorgio Frassati was geen bisschop, geen
theoloog, geen martelaar die in een Romeins
circus zijn bloed verloor. Hij was een student,
een bergbeklimmer, een jongeman met
rozenkrans én rugzak. Zijn heiligheid lag niet in
het overwinnen van leeuwen in Circus
Maximus, maar in het overwinnen van zichzelf:
het dragen van armoede die niet de zijne was,
het beklimmen van bergen die meer geestelijk
dan geografisch waren. Het wonder is niet dat
hij werd heiligverklaard, maar dat wij verrast
zijn dat zulke mensen bestaan.

Wie vandaag als nieuweling onze kerken
binnenwandelt — enigszins schuchter, vaak met
meer vragen dan antwoorden —ontmoet in
Frassati een vriend. De Kerk ontvangt
nieuwelingen zoals een oud huis een nieuwe
gast ontvangt: met muren die eeuwenlang
stormen hebben getrotseerd, maar met een
open haard die nog altijd warm brandt. En
Frassati is daar, jong, vrolijk, een pijp rokend,
uitbundig lachend, trouw op zondag de handen
vouwend tot gebed om daarna de handen uit
de mouwen te steken om de armen bij te staan
en met de rozenkrans in de hand bergen
beklimmen. Dat is precies wat de ‘nieuwe
katholieken’ zoeken: geen museum, maar een
levend geloof. lemand die laat zien dat je
tegelijk vrolijk én ernstig kunt zijn, modern én
traditioneel, speels én vroom. De

heiligverklaring van Frassati zegt tegen onze
jongeren: heiligheid is niet voor engelen, maar
VOOr jou.

En de seculiere wereld? Die lacht vaak om de
Kerk zoals je glimlacht om je oma die nog
steeds brieven met de hand schrijft. Maar juist
die wereld kan niet ontkennen dat Frassati's
verhaal als een speld in de ballon van modern
cynisme prikt. Want hier is een jongeman die
studeerde in Turijn, die sportte, die genoot en
... die niet bezweek voor de verleiding van
gemakzucht en egoisme. Hij leefde kort, maar
zo volledig dat zijn dood meer leven uitstraalt
dan de carriéres van de meeste rich and
famous.

Lees de brief verder: op onze website
www.heiligejohannesdedoper.nl
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Bijzondere doop in Schaijk

Tijdens de Eucharistieviering op zondag 14
september 2025 ontving Kevin Veld-Heesbeen
het doopsel, het vormsel en de communie.

Heel bijzonder als een volwassene deze stap
zet. Op verzoek van de redactie stuurt Kevin
onderstaand bericht.

Beste parochianen,

Mijn naam is Kevin, ik ben 41 jaar en afkomstig
uit Oss. Momenteel woon ik in Schaijk en ben ik
al geruime tijd op zoek naar meer zielsbeleving
in mijn leven. Deze zoektocht leidde me naar een
kerkje in Luxemburg, waar ik geraakt werd door
een bijzonder gevoel van verbondenheid.

In dit moment van inspiratie heb ik het gesprek
opgezocht met onze pastoor, Jacques Grubben,
die op mij een toegankelijke en warme indruk

maakte. Dit heeft me doen besluiten de stap te
zetten om te leren geloven.

De afgelopen maanden heb ik om de twee weken
catechese gevolgd en met vreugde kan ik
aankondigen dat ik tijdens de Eucharistieviering
de doop, het vormsel en de communie heb
mogen ontvangen.

Mifjn doopnamen zijn: Franciscus, Antonius,
Martinus.

Ik kijk ernaar uit om mijn geloofsreis binnen onze
parochie voort te zetten en samen met jullie deel
uit te maken van een gemeenschap van warmte
en liefde.

13



Voorbereidingen voor het Sacrament van
de Eerste Heilige Communie zijn gestart.

Pastoor Jacques en diaken René zullen een
persoonlijke uitnodiging overbrengen in de
komende weken op de basisscholen.

Onze website
www.heiligejohannesdedoper.nl

is reeds voorzien van het algemeen
aanmeldingsformulier. Verdere informatie volgt
binnenkort ook op deze site.

Zodra dat er is, zullen we de basisscholen
daarvan op de hoogte brengen met het verzoek
tot publicatie in de digitale schoolbrief.

De Eerste Heilge Communie viering is op zondag
10 mei in de St. Lambertus kerk te Huisseling.

Werkgroep Eerste H. Communie,
Pastoor Jacques en diaken René

Het H. Vorimsel

-
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-
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Met vijf vomelingen zijn we gestart om ze voor te bereiden op het
Sacrament van het Heilig Vormsel, dat ze mogen ontvangen op zaterdagavond
22 november in de St. Sebastianus kerk te Herpen.

Het thema is 'Kom Heilige Geest..
Hoe in de voetstappen te treden van Jezus met hulp van de Heilige Geest?
Daarbij zeker niet vergeten het 'waarom'!

Een ontdekkingstocht!

Nu beginnend om dat zelf te leren en te weten.

www.heiligejohannesdedoper.nl

Pastoor Jacques en diaken René




Aftrappen met het nieuwe
seizoen van

10 Together

....met de tieners...

Nieuwe activiteiten en een
mogelijke start van...

...Alpha Youth...

Wat is Alpha Youth?

Zit je met vragen over het leven of het
geloof? Dan is Alpha Youth echt wat voor
jou!

Geen saaie preek of les, maar juist een
chille plek waar je helemaal jezelf mag
zijn en waar geen vraag te gek is.

Of je nou niks met geloof hebt of met je
ouders naar de kerk gaat: iedereen is
welkom!

Bij Alpha Youth ga je samen met andere
tieners op zoek naar antwoorden, leer je
meer over God én maak je nieuwe
vrienden!

Leeftijd? vanaf 13 jaar tot zo'n 16 jaar.
De tieners die jonger zijn zullen worden

uitgedaagd door de activiteiten van
Rock Solid

YOUTH

Wat kan je verwachten?
We starten altijd met lekker eten.
Daarna kijken we een video

van Alpha Youth.

En dan?
Samen kletsen over wat jij ervan vindt.

Meld je aan bij René via:
info@heiligejohannesdedoper.nl.
René neemt daarna contact met je op.

Heb je graag eerst meer informatie?
Ook dat kun je kenbaar maken via dat
mailadres.

Hou onze website

www.heiligejohannesdedoper.nl
in de gaten.
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Afscheid van een

"echte Schaoikse mins"

Op zaterdag 26 juli hebben we in een afgeladen
parochiekerk afscheid genomen van ons
koorlid Nico Brands. Nico was 30 jaar
koorzanger en trad daarmee in de voetsporen
van zijn vader die ook jarenlang zanger en
voorzitter was van het Herenkoor.

Nico was op vele fronten jarenlang actief voor
het verenigingsleven in Schaijk: van voorzitter
van muziekvereniging Concordia tot prins
Carnaval en van bestuurslid van de Stichting
pater Vos tot penningmeester van het
parochiebestuur. Hij genoot ervan om onder de
mensen te zijn en zich dienstbaar op te stellen
voor de Schaijkse gemeenschap.

Bij zijn afscheid schreef ons koorlid Frans Geurts
van Kessel onderstaand gedicht, daarbij
geinspireerd door een liedtekst van Jack Poels,
de zanger van Rowwen Héze.
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Schaoik un durp Schaoik 'T Turp

T Turp is stil t leikt verloate

In de ctroat zijn er nog un por minge die
dur over proate

Ze fluistere mog wa in t oavendlicht

En wa lotter dreie de deure zuutjec dicht
Schaoik t ic muyj t ic vandaag verclaage
Verloor wa mier dan t ko verdraage
szze ming ctond midde in t leve

Merkte hoct allee en nie veul ging er neve
Ok z'n eige leve bouwde Te met elke ctien
Sthaoik hi vandaag verloare Sthaoik is
vandaag allien

Schaoik zal merge gewoon opnijt beginne
Mar € wil var now geer efkes trooct en
teid

En we houwe onze gedachtec efkes binne
Want Sehaoik ic vandaag wa kwijt

Var die, die um kende en wete wat die hi
gegeven

2i Schaoik dizze ming bljft in onze
gedachten altijd leven

Tijdens de afscheidsdienst bleef zijn stoel op
het koor leeg, maar als vriend en zanger blijft
hij altijd in ons hart en in onze gedachten.

Hans Meijer, voorzitter Herenkoor



“Mannen verdienen - voor precies hetzelfde werk
en bij evenveel uren - ruim 10% minder dan
vrouwen. Op straat moeten zij altijd op hun
hoede zijn voor bedreiging en geweld door
(groepen) vrouwen. En de gezondheidszorg is z6
gebaseerd op de anatomie van de vrouw, dat
mannen met hun klachten niet altijd serieus
worden genomen.”

Als je het bovenstaande leest, wat klopt hier dan
niet? Oké, naar de feiten bezien moet je hier
voor ‘vrouwen’ ‘mannen’ invullen en vice versa.
Maar klopt het dan wél? Is het juist?

Duizenden jaren was het gewoon, dat je vrije
mensen had en ‘slaven’. Niemand keek daarvan
op. Het duurde eeuwen voordat het besef
doordrong, hoe fout en mensonterend deze
werkelijkheid was. Zo moeilijk was het blijkbaar
om dat in te zien.

Sinds de moord op Lisa en wat die
maatschappelijk teweegbrengt ben ik me er
steeds meer van bewust, dat ik een man ben.
Begrijp ik wel hoe diepgaand anders vrouwen
de openbare ruimte en onze samenleving van
binnenuit beleven?

Afgelopen jarenis in de Kerk het ‘synodaal
proces’ gestart. Ook Paus Leo XIV wil dat juist
de ‘gewone’ gelovigen, de basis van het kerkelijk
leven, blijvend hieraan deelnemen. Aan
beleidsmedewerkers, priesters en bisschoppen
vraagt hij om naar al hun ervaringsverhalen te
luisteren. In deze complexe tijd is het nodig dat
iedere gelovige meedenkt en spreekt, en luistert
en gehoord wordt. Adam én Eva dus.

Hoe leren wij, ook in onze parochie, om de
geloofs- en andere ervaringen van vrouwen
beter te horen, in gesprek te brengen en er wat
mee te doen? Want in alle eerlijkheid, niet
zozeer bij Jezus, als wel in onze Kerk voert toch

duidelijk het mannelijke al eeuwen
vanzelfsprekend de boventoon.

Ons nog meer oefenen in open en eerlijk
gesprek, wat een verrijking zal dat zijn. Alleen zo
doen wij recht aan vrouwen en het grote belang
dat zij al eeuwen hebben als draagsters van het
geloof en de parochie. Zij vormen immers meer
dan de helft van onze actieve parochianen. Zo’'n
nieuwe koers zal tijd vragen en
vastberadenheid. Maar die tijd lijkt me er meer
dan rijp voor.

Theo Gallé

Y17



Vrijwilligers kerkhoven gezocht

Vitaal en fit blijven door het
verrichten van diverse klusjes voor
onze parochie kan ook leuk en
gezellig zijn!

Maak kennis met andere vrijwilligers in onze
gemeenschap en word zelf ook vrijwilliger
binnen onze parochie H. Johannes de Doper!

Vitaal, fit en gezond blijven is toch een wens van
iedereen. De één gaat daarvoor sporten,
wandelen of tuinieren en de ander vindt het
prettig om in groepsverband iets nuttigs onder
handen te hebben.

De parochie H. Johannes de Doper is op zoek
naar mannen en vrouwen, die gezamenlijk voor
het lichte onderhoud op diversen kerkhoven
van onze parochie willen gaan zorgen.

In onze grote parochie liggen tien
begraafplaatsen, allemaal mooie rustige
plekken die onze zorg en aandacht verdienen.
Gelukkig zijn nu al vele vrijwilligers bezig op de
kerkhoven en daar zijn we hen allen erg
dankbaar voor. Echter, voor het kerkhof in
Ravenstein komen we echt handjes te kort.
Voor deze locatie is de oproep het meest van
belang.

INHAALSLAG: Een Carnavalsclub uit Ravenstein
heeft onlangs aangeboden om het kerkhof van
Ravenstein mee schoon te maken als eerste
grote aanzet.

Vervolgens zal het tuin- en opknapwerk met
vrijwilligers in groepsverband worden
uitgevoerd en daarvoor denken we met elkaar
maximaal 1 x per week 4 uur bezig te zijn. Al het
noodzakelijke zware werk zal door bedrijven
worden uitgevoerd.

18 %

Voor alle nieuwe vrijwilligers organiseren we
binnenkort een bijeenkomst, onder het genot
van een kopje koffie of thee, om aanvullende
uitleg te geven over de klusjes.

U leert wellicht andere mensen kennen die net
als u, in een sociale omgeving, meer invulling
en zin willen geven aan hun vrije tijd.

Er is momenteel 1 vrijwilligster die dit traject wil
gaan begeleiden en zij nodigt u van harte uit
om te reageren.

De nieuwe vrijwilligers ontvangen persoonlijk
een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.

Martien-Geer van de Poel, lid van het
parochiebestuur




Allerzielenviering Huisseling

Op zondag 2 november is er in de
H. Lambertuskerk te Huisseling een
Allerzielenviering om 11.00 uur.

Het is een familieviering, waarbij wij de
kinderen uitnodigen iets persoonlijks

van hun dierbare overledene mee te nemen
wat dan voor in de kerk op een tafeltje wordt
uitgestald.

U bent van harte welkom.

Namens de werkgroep Allerzielen
van Ravenstein en Huisseling,

James de Graaff
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Huisseling
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Schaijk
Huisseling
Herpen
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Vieringen

Combination

Herpen

Herenkoor

Trio Herpen
Donatus

Familieviering

Forte Vicante Woord en Communiedienst
Herenkoor

Cordaad

Combination

Herpen

Herenkoor

Cordaad Kindernevendienst

Herenkoor
Huisseling
Woord en Gebed | Gravenzegening ivm Allerzielen
Woord en Gebed | Gravenzegening ivm Allerzielen
Woord en Gebed | Gravenzegening ivm Allerzielen

Combination Allerzielen
Herpen Allerheiligen
Herenkoor Allerzielen met gravenzegening

Woord en Gebed | Gravenzegening ivm Allerzielen

Forte Vicante Woord en Gebed | Allerzielen
met gravenzegening

Huisseling Allerzielen met gravenzegening

Woord en Gebed | Gravenzegening ivm Allerzielen

Woord en Gebed | Gravenzegening ivm Allerzielen

Donatus Woord en Gebed | Allerzielen
met gravenzegening
Donatus
Woord en Communiediensst
Herenkoor
Cordaad
Woord en Gebed  Carnavalsviering Jubileum
Combination
Nova Koor uit Druten
Concordia Ilvm 115 jarig jubileum
Christus Koning | St. Cecilia feest
Herpen Christus Koning | St. Cecilia feest
H. Vormsel
Herenkoor Christus Koning | St. Cecilia feest
Cordaad Kindernevendienst
Liturgisch Jaar A | 1e Advent
Herenkoor Liturgisch Jaar A | 1e Advent
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11.00
19.00
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Demen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Reek
Herpen
Neerloon
Schaijk
Huisseling
Huisseling
Deursen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Koolwijk
Deursen

Huisseling
Reek
Overlangel
Herpen
Schaijk
Schaijk
Demen
Neerloon
Huisseling
Schaijk

Herpen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Herpen

Schaijk

Overzicht

Herenkoor
Cordaad
Donatus
Herpen

Herenkoor
Huisseling
Huisseling

Herenkoor

Samenzang
Combination
Dedico
Huisseling
Donatus
Forte Vicante
Herpen
Herenkoor
Hoeve Koor
Combination
Forte Vicante
Cordaad

Herenkoor

Herenkoor

2e Advent

2e Advent
Familieviering
3e Advent

Woord en Communiedienst
3e Advent
Kindernevendienst
Kerstconcert

4e Advent

4e Advent

Kerstavond

Woord en Communiedienst
Familieviering

Woord en Communiedienst

Eerste Kerstdag Familieviering

Tweede Kerstdag
Woord en Communiedienst

Heilige Familie
Heilige Familie

Oudjaar

Heilige Maria, Moeder van God
Nieuwjaar

Elke door de weekse dag is er om 09.00 uur een Heilige Eucharistieviering in de
kerk/pastorie van Schaijk.

Elke eerste en derde woensdag van de maand is er om 09.30 uur een Heilige

Eucharistieviering in de St. Josephkapel van Ravenstein.

Tenzij anders vermeldt bij 'Bijzonderheid' is elke viering een Heilige Eucharistie.



Bijzondere kerken

Het is een vrij sobere renaissancestijl, met
uitzondering van de Puerta del Sol en de Puerta
de la Lonja. De kerk is gebouwd met twee
verschillende steensoorten: tufsteen aan de
noordkant, die veel voorkomt in Castril en het
zuidelijk gelegen deel is gebouwd met een
zachtere steensoort, asperon. Dit betekent dat
de staat van bewaring sterk varieert van gebied
tot gebied.

La Iglesia de Castril

Bijzonder opmerkelijk uit deze vroege periode is
Op onze zoektocht naar bijzondere plekken in de zogenaamde "Zonnepoort", een prachtig
Spanje, reisden we dit keer af naar de provincie stenen filigraanwerk, helaas zwaar beschadigd
Andalusié. door de elementen, op een materiaal dat niet
We verbleven 5 nachten in een grotwoning, bijzonder duurzaam is.

waar het binnen heerlijk koel was... buiten 30
graden, binnen 19 graden.

Een bezoekje aan Castril stond op het
programma: een wit dorp waar aan iedere
muur geraniums hangen in allerlei kleuren.

In de bovenste nis bevindt zich de barokke
Maagd met Kind, gehouwen in steen en
polychroom beschilderd.

De kerk van Castril, gewijd aan
Onze-Lieve-Vrouw van de Engelen van Castril, is
gebouwd in de stijl van een basiliek met drie
beuken en stenen muren. De beuken rusten op
kruisvormige pilaren, gescheiden door
halfronde bogen die van boven naar beneden
lopen.

22 %



Oplossingpuzzeltocht
D'n Doper juni 2025

Wat een fijne verrassing: zo veel inzendingen en
ook nog allemaal goed.

Dank jullie wel voor jullie moeite en mooie
woorden.

Uit de vele inzendingen is Beppie van der Ven
gekozen als winnaar.

In september is Beppie verblijd met een
marmercake.

Gefeliciteerd Beppie met jouw prijs en geniet
ervan.

Locatie Foto nr.
Sint-Damianuskerk Niftrik 1

H. Victor kerk Batenburg 11
Oude of Sint Victorkerk Batenburg 16

Sint Servatius kerk Appeltern 5

Sint Servatiuskerk Megen 4

St. Anna-kapelletje Megen

(Willem Kippstraat) 3

Br. Everardus kapel Megen 8
Acropolis Megen 9

Het Heilig Bruurke Megen 17
Franciscanenklooster Megen 13&15
Klooster Sint-Josephsberg Megen

( Zusters Clarissen ) 10
Sint-Lambertuskerk Haren 7
Sint-Vincentiuskerk Deursen 6

St. Joseph kapel Ravenstein 12
Sint-Luciakerk Ravenstein 14
Protestantse kerk Ravenstein 2
Yvonne Bosch

—
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Huisselingse kerkgeschiedenis ( deel 8)

1922

In de gemeente wordt elektriciteit aangelegd
door de PNEM en het Gemeentelijk
Energiebedrijf Huisseling c.a. Ook de kerk krijgt
elektriciteit.

1923

-Verzoek van het kerkbestuur waarin zij vraagt
om teruggave van de ‘doop- trouw-en
doodenregisters’, die sinds plusminus 1824
berusten bij de burgerlijke stand van de
gemeente Huisseling. Dit wordt onderzocht.
Besloten wordt dat de registers NIET aan de
parochie worden teruggegeven.

-Verkopen voor afbraak van het lijkenhuis op de
algemene begraafplaats aan de Graafschestraat
/ Varkenssteeg (huidige Ganzenweg). De
algemene begraafplaatsen van Langel en
Huisseling worden gesloten. Die van Deursen
blijft bestaan. De gemeente Huisseling-Neerloon
wordt door Ravenstein geannexeerd.

1925

Ten tijde van pastoor Franken wordt Joannes
van Maasacker uit zijn kosterschap ontheven en
krijgt hij drie maanden om de kosterij te
verlaten. Dit weigert Van Maasacker en er
ontstaat een ruzie tussen de pastoor en de
koster. Uiteindelijk komt het zelfs nog voor de
kantonrechter, die oordeelt dat de pastoor de
kosterij in bezit mag nemen. Van Maasacker
betrekt een woning aan de Grotestraat 34. Als
opvolger van Joannes van Maasacker komt
Janus van Aar in de kosterij wonen.

1927

Door de pastoor wordt een beeld aangeschaft
van de H. Theresia van Lisieux, dat grotendeels
een geschenk is van Wouter Eligius Kocken, die
geld geeft ter gelegenheid van de Eerste H. Mis
van Piet Kocken O.Praem. Theresia is gekleed in
een bruin gewaad met daaroverheen een wit
kleed en zwarte hoofddoek. Een kruisbeeld en
diverse rozen in haar handen gekneld,
rozenkrans aan haar arm. Dit beeld is in 1927

24 %

vervaardigd door Jan Custers uit Eindhoven.
Het beeld werd voornamelijk door de R.K.
Boerinnenbond Sint Theresia afd. Huisseling
gebruikt voor hun patroonfeestdag. Het beeld is
niet meer aanwezig in de collectie van de
Lambertuskerk, maar bevindt zich in de kerk
van Katwijk a/d Maas.

1928
De Openbare Lagere School van Huisseling
wordt door de gemeente Ravenstein gesloten.

1929

Pastoor Franken vraagt in juni toestemming om
het voormalige schoolhuis en de voormalige
lagere school en bijgebouwen te mogen
aankopen om er een fundatie op te kunnen
stichten.

1938

In opdracht van pastoor Franken wordt door
beeldhouwer Piet Verdonk een beeld van Sint
Hubertus vervaardigd. Het zandstenen beeld is
135 cm. hoog en toont Sint Hubertus met een
hert en jagershoed. Het is een geschenk van
Wilhelmina Bouwens-Van Aar. Ook wordt er een
beeld van Sint Anna met de heilige Maria
geplaatst. Het beeld is van zandsteen en ca. 135
cm. hoog. Het is een geschenk van Marie Keyzer
uit Brussel. Tevens zijn er eenzelfde soort
beelden toegevoegd van Sint Barbara, H.H.
Paulus & Petrus en Antonius van Padua.

1940

-In opdracht van pastoor Franken, wordt door
Piet Verdonk een eikenhouten preekstoel
gemaakt met aan de zijkanten beelden van de
vier evangelisten van 85 cm. hoog. Verder wordt
het geheel voorzien van een kruisbeeld en uit
aantekeningen blijkt dat er ruim 720 werkuren
in zitten. Eén of meer evangelisten schijnen
privégeschenken te zijn geweest van pastoor
Franken.



Op de trouwfoto van Rie Coenen & Niek van Erp
zijn de oude communiebanken nog te zien

-0Ook wordt door Verdonk een communiebank,
bestaande uit twee delen, met gebeeldhouwde
taferelen, geleverd. Het ene tafereel stelt de
Emmalisgangers voor. Met koperen letters is de
tekst “Zo iemand eet van dit brood”
aangebracht. Het andere ‘Mozes en het eten van
het Paaslam’. Met koperen letters is de tekst “Zal
hij leven in eeuwigheid” aangebracht. Verdonk
werkte hier 300 manuren aan. De twee delen van
de communiebank zijn inmiddels ruggelings
tegen elkaar gezet en voorzien van een nieuw
blad, vervaardigd door Cris Salet, en doet nu
dienst als offeraltaar.

1943
-Pastoor Franken vraagt in februari toestemming
om het schoolhuis te mogen verkopen aan

organist Franz Huth en zijn vrouw Theodora Voet.

Hij neemt op 29 oktober ontslag als pastoor en
overlijdtin Tilburg op Hemelvaartsdag 10 mei
1945 en wordt in Tilburg begraven.

-Johan Herman Josef van den Heuvel wordt op
19 oktober als pastoor aangesteld.

Hij wordt geboren op 18 februari 1900.

Zijn broer is pastoor in Batenburg.

1945
Pastoor Johan van den Heuvel vraagt

1946

Pastoor Van den Heuvel wordt benoemd tot
pastoor van de Trouwlaan in Tilburg. Hij sterft,
aan de gevolgen van een beroerte, op 13 januari
1970 in Tilburg. Johannes (Johan) Martinus Diels
wordt als pastoor aangesteld. Hij is op 20
augustus 1901 in Dreumel geboren als zoon van
een smid en wordt op 2 juni 1928 tot priester
gewijd. Hij is kapelaan in Steensel van 1928 tot
1929, kapelaan te Goirle van 1929 tot 1932,
kapelaan te Made van 1932 tot 1933 en kapelaan
in Best van 1933 tot 1938. Daarna wordt hij
Rectorin Zijtaart van 1938 tot 1940 en Rector in
Diessen van 1940 tot 1946.

Hij stelt Dina Schilders aan als zijn huishoudster.
De twee kennen elkaar nog van de scouting in
Helvoirt, waar Dina leidster en Johan
aalmoezenier was. De scouting heeft naderhand
o.l.v. Johan Diels nog een
musical/toneeluitvoering gedaan in Alverna.

1947

-Op het priesterkoor (op de plek waar nu de twee
kaarsendragende engeltjes staan) staan beelden
van Lambertus en Eligius. Deze beelden van
geel/crémekleurig geschilderd beukenhout,
staan met hun ruggen tegen een schot. Deze
twee zijn beelden van onze beider patronen die
altijd op het hoogaltaar in de oude kerk stonden
(de beelden van Lambertus en Eligius die nuin
de kerk staan stonden altijd opgeborgen en
kwamen alleen met de patroonsdag en processie
voor de dag).

-Volgens pastoor Diels staan deze twee
crémekleurige beelden in de weg en aangezien er
nog twee lege nissen zijn op de voorgevel van de
kerk, worden ze naar die nissen verplaatst.
Uiteraard zijn die beelden niet geschikt om
buiten geplaatst te worden, en al spoedig komen
beide in stukken naar beneden vallen (Helaas
niet meer in de collectie van de Lambertuskerk
aanwezig).

-Buiten de kerk worden 3 grote lindebomen

toestemming aan de bisschop om de oude lagere verwijderd, echt oude knoesten, waarvoorin de

school om te mogen bouwen tot noodwoning.

plaats 2 populieren komen.
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vervolg Huisselingse kerkgeschiedenis

Tevens verzorgt tuinbouwbedrijf De Roeper uit
Malden een nieuwe beplanting rond de kerk en
wordt er een grote steen, waarop de
veldwachter in lang vervlogen tijden de
nieuwsberichten afkondigde (de gebooi), als
stoep bij de achteringang van de kerk gelegd
(waarschijnlijk de grafsteen van pastoor De
Bruijn).

-De Huisselingse Theo Geurts wordt in juni tot
priester gewijd. Heel het dorp loopt uit om hem
te begeleiden naar de kerk voor zijn eerste
H.Mis.

-Op het graf van pastoor Verkuijlen tegen het
knekelhuisje staat een totaal versleten
calvariegroep onder een luifel. Alleen het kruis
is nog te redden en wordt op het kerkhof
geplaatst (niet meer aanwezig).

-De wanden langs het priesterkoor worden ‘in
plastiek’ gezet (zilvergrijs beton-emaille).

-Van 25 oktober tot 2 november wordt de Heilige
Missie gehouden door de Paters Kapucijnen
Marcellinus en Severus (Een serie donderpreken
over kuisheid en huwelijksleven volgens de
regels van de Kerk).

1948

-De grote goud-zilver ciborie wordt aangeschaft.
Deze is gemaakt door de firma Teurlings in ruil
voor een kleine zilveren ciborie, 20 gram goud
en een gouden ketting van Dora Kocken, met
extra bijbetaling.

-De Godslamp wordt aangepast. Vanaf nu kan
met behulp van een katrol de lamp omhoog of
omlaag geschoven worden, zodat het bijvullen
veel makkelijker gaat.

1949

-Op 15 maart wordt door de deken van Herpen
de nieuwe Mariaklok geconsacreerd.

-De nieuwe bewoners van De Doolhof willen
onder geen beding bij de parochie Huisseling
horen.

Er volgt een grenswijziging en de parochie
Ravenstein betaalt jaarlijks een bedrag aan de
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pastoor van Huisseling voor de geleden schade.
- Eind december wordt ,,De Kindsheid”
opgericht.

-Door de firma Borzo uit 's-Hertogenbosch
worden de kruiswegstaties gerestaureerd. Grad
Kocken heeft er ook nog wat aan vertimmerd.
-Door Piet de Luy uit Ravenstein wordt een
verlichte ster voor bij de kerststal gemaakt.

1950

-Er komt centrale verwarming in de kerk. Men
kiest voor oliestook, omdat dit minder vuil en
stof met zich meebrengt dan kolen. Hiervoor
wordt een stookhok aan de kerk aangebouwd
en een olietank ingegraven. Het Armbestuur
financiert de aanschaf ervan.

-Aan het bisdomarchief in ’s-Hertogenbosch
wordt het register van doop, huwelijk en
overlijden over de periode 1744-1811 in
bewaring gegeven.



St. Lambertusgilde Huisseling 40 jarig jubileum

'Huisselingse Dagen', is een jaarlijkse feestweek
in Huisseling, waarin de lokale gemeenschap
samenkomt om de rijke tradities en
geschiedenis van het dorp te vieren.

Tijdens deze dagen worden er verschillende
activiteiten georganiseerd, zo ontvingen we de
deelnemers van de avond4daagse in de tent,
hadden we de Huisselingse dag.

Een bijzonder moment is de Patroonsdag op
zondag, waarop de inwoners van Huisseling de
patroonheilige van het dorp eren. Het is een
dag van samenhorigheid, met een speciale mis
en feestelijke optocht.

Dit jaar markeert een bijzonder jubileum: het
40-jarig jubileum van het gilde en werd pastoor
Jacques Gildeheer.

Al vier decennia heeft het gilde zich met
toewijding ingezet voor de gemeenschap.
Het jubileum wordt gevierd met een speciale
dorpslunch met dank aan de zorgcooperatie.

Al met al een geslaagd weekend dankzij de
verenigingen en vele vrijwilligers.
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KLEURRIJKE OVENSCHOTEL
Voor 4 personen

Ingredienten:

« 2 venkelknollen in parten
gesnheden

- 4 kleine rode uien in stukjes

-+ 1rode, 1geleen 1 groene
paprika’s in reepjes

- 8 ontvelde kleine tomaten

- 1 courgette in reepjes

- 6 el olijffolie

- 4 el balsamicoazijn

« 1 tl tabasco

= zout en peper

- 1 blikje kikkererwten (ca. 200 g)

+ couscous (ca. 200-400 g)

» 2 gesnipperde sjalotjes

- 2 el boter of margarine

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op

200 graden. Kook de venkel-
reepjes ca. 10 minuten in ruim
water en laat uitlekken. Schep
alle groenten behalve de kikker-
erwten in een lage ovenschotel
om met olig, azijn, tabasco en
bak deze in de oven. Voeg na
ca. 30 minuten de kikkererwten
toe en bak 15 minuten mee.
Kook de couscous kort volgens
de bereidingswijze. Laat

10 minuten staan en maak de
korrels los. Fruit de sjalotjes
glazig in de boter en roer de
couscous daardoor.

.9

Ter inspim tie - Tekst en foto's: Tini Brugge

KLEURRIJKE

n veel kerken wordt na de vakantieperiode een
startzondag georganiseerd. Een gemeenschappelijk
begin met allerlei vrijwilligers die op een of andere
wijze betrokken zijn bij het werk in en buiten de kerk,
variérend van schoonmaken tot tuinonderhoud. Zij
vormen een kleurrijke groep talenten.
In september worden met name kleurrijke vruchtgewassen
volop geoogst zoals tomaten, courgettes en paprika’s.
Daarom een recept met deze vruchtgewassen in
verschillende kleuren als beeld van een gemeenschap die
op vele manieren, elk met eigen talenten vrucht draagt
vanuit geloof.

Vrijwilligers die vanuit hun visie en inspiratie over eigen
grenzen heen kijken en op hun eigen wijze dienstbaar zijn
op aarde, het gemeenschappelijke huis voor alle schepselen
tot lof van de Eeuwige.

Op deze wijze staan zij ook stil bij de scheppingsperiode
van 1 september tot 4 oktober: een periode waarin niet
alleen zorg voor mensen binnen of buiten de kerk, maar
ook aandacht voor de kwetsbare aarde gevraagd wordt. B

Bron: naar een recept van Janny de Moor in: Simpel koken,
eenvoudige menu’s voor elk seizoen, Aerial Mediagroep, 2017
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Ter inspiratie - column

MARIA

et kan snel verkeren in het leven, ook in mijn
dorp. Aan het begin van de middag ontmoet
ik in de supermarkt de vrouw die bhij onsin
het koor zingt en drie weken geleden haar
60-jarig huwelijksfeest vierde in een goed
gevulde kerk.
Die zes decennia zijn al bijzonder, maar het werd nog
meer speciaal omdat haar man sinds enige tijd in het
verpleeghuis woont. Hij heeft zijn beste krachten aan onze
geloofsgemeenschap gegeven maar is de weg nu een
beetje kwijt. Dementie heet dat. Deze 80-plusser gaat daar
heel gemoedelijk mee om. Hij vindt het geen punt dat hij
niet meer thuis woont en hij is blij wanneer zijn vrouw op
bezoek komt. Zo vindt hij het ook prima om het huwelijks-
feestin de kerk te vieren. Hij geniet ervan, iedereen geniet
mee. We hebben het bruidspaar toegezongen, heel luid.
En drie weken later realiseer ik me hoe belangrijk het is om
deze scharniermomenten te vieren, ook al tobt manlief
met zijn gezondheid. Deze herinneringen troosten,
Bij de kassa van de supermarkt praat ik na met zijn vrouw
die met terugwerkende kracht blij is dat ze hebben
gevierd wat er te vieren is. Want daarna gaat het minder
en minder met haar man. Nog geen drie uur later belt
ze mij met een vraag: of ik meteen wil komen naar het
verpleeghuis, want haar man is gevallen, ligt in coma en
gaat sterven. Als ik zijn kamer binnenkom, ontsteek ik de
noveenkaars, met Maria erop. En ik vraag Maria of ze de
knopen in zijn hoofd kan ontwarren en hem naar God kan
brengen. Ik vraag Maria ook of ze de pijn van zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen wil dragen. Drie weken geleden
zong het koor nog Ave Maria bij hun 60-jarig huwelijks-
feest. En nu bidden we weer tot Maria of ze hem als een
hemelse moeder wil opvangen. Maria is er bij vreugde en
in verdriet. Zij laat ons nooit in de steek.
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Koor Forte Vicante 55 jaar

Op zondagmiddag 22 juni, een tropische
zomerdag, vond er een jubileumconcert plaats
in de kerk van Overlangel t.g.v. 55 jaar koor
Forte Vicante.

Met een goed gevulde kerk opende Carla van
Griensven het concert met een woord van
welkom.

We gaan naar 1969, het jaar waarin het koor is
opgericht. Het was een tijd van enorme
maatschappelijke verandering, ook in de kerk.
Na eeuwenlang alleen Gregoriaans gezang was
het pas een paar jaar toegestaan om in het
Nederlands te zingen. Met koor Forte Vicante
werd de popmuziek, compleet met gitaar en
drums, de kerk binnengehaald. Het ‘beatkoor’
zoals het toen heette, werd meteen goed
ontvangen door de kerkgangers en een vaste
waarde in de zondagsmis, avondwake en
huwelijksmis.

Veel jongerenkoren die in dezelfde tijd zijn
ontstaan, hielden het twintig, dertig jaar later
voor gezien. Ook dit jongerenkoor kreeg er geen
jonge leden bij en de gemiddelde leeftijd van de
zangers steeg met het jaar. Koor Forte Vicante
ging -met succes- uitstapjes maken bij Stichting
Muziektheater Maasmeandering
www.mtm-theater.nl.
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Vorig jaar is het projectkoor gestart. Daarin
zingen alle leden van het Forte Vicante kerkkoor,
aangevuld met mensen die per project willen
aanhaken. Dit concert was een uitvoering van
zo’n project.

Er werden drie blokjes met liederen gezongen,
twee met liederen uit het muziektheater
repertoire en één met kerkkoor liederen.
Voorafgaand aan ieder blokje gaf Carla een
korte toelichting op de te zingen liederen.
Enkele liedjes die gezongen zijn tijdens het
concert zijn:

“0de aan de Maas”, muziek van Ludwig van
Beethoven met tekst van Trudy van der Linden.
De Maas die al eeuwenlang een bron van leven
is voor haar oeverbewoners.

“Full Control”, vertrouw op de Heer, Hij leidt je
door het leven.

“Festival Sanctus”, oorspronkelijke tekst met
verrassend frisse en eigentijdse muziek.

“Als wij niets doen”, uit Soldaat van Oranje.
Wat kunnen we doen als de vrijheid van ons volk
of land in het geding is.

Na het tweede blok was het de beurt aan
Thomas Saedt, een vertrouwd gezicht achter de
toetsen van het koor. Thomas speelde voor de
bezoekers “Lilium” uit de animatieserie
Elfenlied.




Daarna werd Ineke van Summeren, die als enige
vanaf het eerste uur betrokken is bij het koor, in
de bloemetjes gezet.

Met dank aan Hans van Griensven (dirigent) en
Thomas Saedt (toetsenist), die mede door hun
tomeloze inzet het concert mogelijk hebben
gemaakt.

Ook dank aan de gastmuzikanten: Jesper van
Griensven (drums), Kevin Kuijpers (gitaar), Gijs
van Wijlen (basgitaar), Iris Winter (dwarsfluit) en
Jos Roelofs (orgel).

Na afloop van het concert bleven nog veel
bezoekers napraten onder het genot van een
drankje in de voormalige pastorietuin bij Pieter
en Iris. Het koor sloot deze dag af met een
gezellige BBQ.

Het was een dag waar we met z'n allen met
genoegen op terug kunnen kijken.

Carla van Griensven




30 jaar Stichting Pater Vos

Afgelopen zondag, 21 september vierde
Stichting Pater Vos haar 30-jarig jubileum op
gepaste wijze.

Samen met mijn collega Peter Raaphorst mocht
ik met vele donateurs te gast zijn. En pater
Sudhir Barra was speciaal voor deze
gelegenheid overgekomen uit India.

De stichting is in 1995 opgezet door zijn neef
Tiny Vos die tot kortgeleden in het bestuur
heeft gezeten. Het doel is om het goede werk
van zijn oom pater Martien Vos voor te zetten
door zorg te dragen voor de allerarmsten.

Daarover werd tijdens een kort verslag van een
tweetal bestuursleden en echtgenoten in het
najaar van 2024 door voorzitter Tiny van de
Bogaert gesproken. Hij deed dit met behulp van
vele mooie foto's.

Nadien stond het bestuur stil bij het
heengegaan van Nico Brands in de zomer die
heel lang het penningmeesterschap heeft
vervuld van de stichting. Het was een opstapje
naar wat later bleek het benoemen van Nico tot
erelid samen met Tiny van de Bogaert en Tiny
Vos. Zijn weduwe Jeanne maar ook beide Tiny’s
waren blij verrast.

De onderscheiding werd hen opgespeld door
pater Sudhir, waarna een mooie oorkonde en
een grote bos bloemen onder een groot
applaus werden uitgereikt.

Tot slot, velen hadden ter ondersteuning van
stichting Pater Vos lotjes gekocht, een echte
bingo. Al met al, een mooie en gezellige middag
ter gelegenheid van een bijzonder jubileum.

Pastoor Jacques
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Thuis Geloven

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

DANKBAAR

Herfstkleuren en lege akkers
na de oogst: november
brengt ons in een
beschouwende stemming.
We gedenken Allerzielen,

de Dankdag voor Gewas en
Arbeid, Sint-Maarten en het
einde van het kerkelijk jaar.

De knutsel voor deze maand
verbeeldt de ‘oogst’in ons leven,
dingen waarvoor je dankbaar
bent. Wat is op dit moment in
jouw leven oogst te noemen:
hoop die vervuld is, plannen
die zijn voltooid, de komst van
iets waarop je wachtte, ervaren
genade?Voor wat of wie voel je
dankbaarheid?

Schrijf ze op strookjes papier die
je tot rijpe korenaren knutselt.
Niet moeilijk, prachtresultaat.
De korenaren kun je samen-
brengen tot een korenschoof
en in een vaasje zetten, bijvoor-
beeld op een ronde placemat,
met een lichtje erbij en het
woord ‘dankbaar, zie foto.

TIP: Laat ze staan tot de advent
en lees de aren nog eens voor-
dat je ze opruimt.

Nodig

- Enkele vellen gekleurd dun
A4-papier, 80 grams.

- Pen, schaar, plakband, rond
potlood, lange (bijv. 24 cm)
satéprikker

Doen

Aar:

- Knip een A4 in breedtestroken
vanca.21 x4,5 cm, 6 stroken
uit een vel.

- Knip een lange kant in tot
sprietjes.

- Schrijf op elke strook (vanaf
halverwege) iets waar je
dankbaar voor bent, zie foto 3.

- Rol de strook vrij strak om
een rond potlood. Plak na
het rollen het einde met een
plakbandje vast en verwijder
het potlood.

- Trek de korenaar aan een paar
binnenste sprietjes voorzichtig
naar boven uit.

Een iets draaiende beweging
helpt. Modelleer de sprietjes
lot een aar.

Halm:

- Knip een lengtestrook van ca.
2 cm breed en 24 cm lang.

- Knip één lange zijkant twee
keer langwerpig in, als gras-
sprieten

- Rol de strook in de lengte strak
om een satéprikker, zet hier
en daar vast met plakbandje.
Laat de twee sprieten uitsteken
voor de sier.

- Haal de satéprikker eruit. Druk
de onderkant van de aar wat
samen. Steek de halm in de
aar en bevestig met plakband.
(Laat zo nodig de prikker
zitten, maar dat hoeft niet.)

- Plaats de korenschoof van aren
in een kleine vaas en maak er
een ‘Dankbaar’kijkplekje van.

Ook een fijne creatieve bezig-

heid met anderen samen.

Veel plezier! m
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Kerkelijke visie- Samen op weg naar 2030+

In een eerder bericht van onze parochie H.
Johannes de Doper (J’dD) vertelden we over
het voortgaande visieproces: Samen op weg
naar 2030. We werken intensief aan
strategische en toekomstgerichte plannen die
richting geven aan onze parochie.

Tijdens dit proces worden zoveel mogelijk
betrokkenen uitgenodigd om mee te denken.
Voelt u zich aangesproken? U bent van harte
welkom om uw stem te laten horen. Inmiddels
hebben we op meerdere parochieavonden
aandacht besteed aan dit traject.

In juni 2024 vond de eerste bijeenkomst plaats
in 't Slotje in Herpen.

Daar presenteerden we de huidige en
toekomstige financiéle situatie van de
parochie, en bespraken we ontwikkelingen die
van belang zijn voor onze toekomst. Denk aan
het dalende kerkbezoek en de vergrijzing (of
ontgroening) onder vrijwilligers. Deze trends
dwingen ons tot een heroriéntatie op de
toekomst.

Tijdens de tweede avond in april 2025 in de
Phoenix te Schaijk gaven we een korte update
van de stand van zaken. De aanwezigen gingen
vooral zelf aan de slag en deelden hun ideeén
over wat belangrijk is voor de toekomst van
onze parochie:

» Hoe betrekken we jeugd en jongeren bij onze
geloofsgemeenschap?

» Hoe kunnen we samenwerken met andere
gemeenschappen of organisaties, en aansluiten
bij bestaande maatschappelijke initiatieven?

» Hoe blijven we elkaar ontmoeten en een
geloofsgemeenschap vormen, zelfs als het
kerkgebouw een andere bestemming krijgt?

- Hoe verdiepen en verbreden we ons geloof?
» Hoe zetten we communicatiemiddelen beter
en effectieverin?

In juni 2025 spraken we tijdens de bijeenkomst
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in Onder d’n Plag in Demen over hoe we deze
thema’s kunnen realiseren. Omdat niet alles
tegelijk kan, hebben de aanwezigen in groepjes
gewerkt aan de volgende onderwerpen:

» Hoe geven we vanuit ons geloof aandacht aan
de medemens?

« Hoe blijven we een geloofsgemeenschap
zonder fysiek kerkgebouw?

» Welke mensen, organisaties en hulpmiddelen
zijn daarvoor nodig?

« En hoe kunnen we dit binnen vijf jaar
realiseren?

Voor het parochiebestuur was het een welkome
verrassing om te zien hoeveel waardevolle
ideeén zijn ontwikkeld. Enkele opvallende
observaties van die avond:

» Er werd samen gelachen en samen naar de
toekomst gekeken.

- Parochianen staan samen aan het roer en
bepalen mede de koers.

« We zijn een gemeenschap van mensen, niet
van gebouwen.

De afgelopen decennia verloor het geloof aan
betekenis in onze veranderende maatschappij.
Nu staan we op het punt om dat tij te keren en
samen te werken aan een religieuze
heropleving - vooral door opnieuw het gesprek
met elkaar aan te gaan.

Onze parochie staat voor belangrijke besluiten.
Die zijn niet altijd gemakkelijk, maar wel
noodzakelijk. We kunnen ons niet krampachtig
vasthouden aan het verleden, maar moeten
samen — met het pastorale team, het
parochiebestuur en alle parochianen - de
toekomst vormgeven. We hebben elkaar nodig,
en dat is duidelijk gebleken tijdens de
parochiebijeenkomsten. Daarom heeft het
parochiebestuur een klankbordgroep (KBG)
opgericht, bestaande uit betrokken
parochianen.



vDe KBG heeft een adviesrol bij het opstellen van
de strategische visie

Ook de komende tijd worden er bijeenkomsten
georganiseerd. Dan gaan we als gemeenschap
van mensen verder op de ingeslagen weg. We
hopen u daar weer te mogen ontmoeten!

Daarnaast willen we groeien in geloof, in een
open en toegankelijke kerk. "leder mens telt In
dit proces maken we een zorgvuldige afweging
van de sterke en zwakke punten, evenals de
kansen en bedreigingen voor onze parochie.
Niet alleen de kerkgebouwen maken deel uit
van deze discussie, maar ook de kapellen en
begraafplaatsen binnen onze uitgebreide
parochie.

Het is niet ondenkbaar dat we in deze visie
verder kijken dan 2030. Dat hangt mede af van
het zorgvuldige verloop van de te nemen
besluiten.

Wat betreft de begraafplaatsen wordt
onderzocht of er alternatieve vormen van
ceremonie mogelijk zijn, zoals het plaatsen van
urnen, kleine gebedsplaatsen of verstrooiing
van as - eventueel in een vorm die lijkt op een
natuurbegraafplaats. Daarvoor moet ruimte
worden gevonden. Een mogelijkheid is het
ruimen van oude graven, waardoor herindeling
van de kerkhoven mogelijk wordt. Ook kunnen
plekken worden vrijgemaakt waar nu groenafval
of restmaterialen zijn opgeslagen. Daarnaast
willen we de begraafplaatsen vergroenen en
meer duurzaam maken.

Onlangs is ook de wens uitgesproken om nieuwe
vrijwilligers te vinden voor het onderhoud van
de kerkhoven. Niet alleen mannen zijn welkom

- we verwelkomen ook graag vrouwen die

willen bijdragen aan het algemene onderhoud.

Met hartelijke groet,
Het parochiebestuur H. Johannes de Doper
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Troost

Verhaal

Elia is een profeet. Dat is

’ iemand die zegt hoe je goed
kan leven en wat God goed
vindt. Elia doet dat niet

‘o

een leerling die al lang bij
hem is.

Op een dag lopen Elia en Elisa
door het land. Elia voelt dat hij
al oud is. Hij veoelt dat zijn tijd

op aarde bijna voorbijis. Elisa
weet dat niet. Elia wil niet dat
Elisa met hem meegaat. Hij zegt:
“Blijf jij hier. God wil dat ik alleen
verder ga”. Elisa zegt:“Nee, ik laat
je niet alleen”, Opeens komen
ze bij de Jordaan, een rivier. Elia
doet zijn mantel af, legt hem

op de grond en vraagt:"Kan

ik wat voor je doen, voordat ik
voorgoed wegga?"lk wil net zo
worden als jij en dichtbij God
zijn,"antwoordt Elisa. Ineens
gaat het stormen en wordt Elia
meegenomen. Elisa huilt. Dan
ziet hij Elia’s mantel op de grond
liggen. Hij pakt de mantel op en
doet hem aan.

Ow over na te
denken

Elisa is verdrietig, maar dat

hij de mantel van Elia nog
heeft, zal hem troosten.
Wat troost jou als je
verdrietig bent?

00

alleen. Maar samen met Elisa,

Tip voor thuis
= Elisa heeft de mantel van
Elia gevonden. Die is nu voor
hem. Daardoor zal Elisa vast
nog vaak aan Elia denken!
Heb jij ook iets dat jou
herinnert aan iemand die is
overleden? Geef dat een plek
in je huis.

Ik denk aan je!
Mis je wel eens iets of iemand?
Schrijf hieronder een berichtje .
aan diegene, /

Een kaars

voor jou -

In de kerk denken we ook vaak e

aan mensen die er niet meer

zijn. Dan steken we wel eens

een kaarsje op. Kleur dit kaarsje, L
terwijl je denkt aan mensen die
belangrijk voor je zijn.
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Stille Aanbidding

Jaren geleden ontdekte ik als priesterstudent
de grote waarde en betekenis van de
Eucharistische Aanbidding. Het is een grote
schat die ik gedurende de jaren op het
seminarie steeds meer leerde waarderen.

Zij werd voor mij een dagelijks deel van mijn
leven. |k voelde mij helemaal bij Jezus thuis.
Het is als ‘Jezus, ik vertrouw op U’

De Eucharistische aanbidding is een oud
katholiek gebruik dat kan helpen om je geloof te
verdiepen en een persoonlijke relatie met Jezus
aan te gaan en/of te versterken. Het sluit aan bij
de Heilige Communie en geeft je de kansom in
stilte bij het uitgestelde sacrament van de
Eucharistie- Jezus zelf - te zijn. Om te bidden en
of om gewoon stil te zijn, naar Hem te luisteren
en naar Hem te zien.

Bij de consecratie tijdens de Heilige Mis of de
Eucharistie veranderen brood en wijn in het
Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Daarna
toont de priester, nadat hij de woorden van
Jezus tijdens het Laatste Avondmaal met zijn
apostelen uitgesproken heeft, de heilige Hostie,
Christus zelf. Dit is een eerste zij het kort
moment voor aanbidding.

In de Middeleeuwen, in 13e-14e eeuw, ontstond
in de Kerk het gebruik om de heilige Hostie in
een mooie houder of monstrans, op het altaar te
plaatsen. Dit noemen we ‘uitstelling’. Hierdoor
kunnen we gedurende een langere tijd Jezus
zelf in de heilige Hostie aanbidden.

Wanneer je van iemand houdt, wil je graag veel
tijd met elkaar doorbrengen. Zo ook met Jezus
als een goede of misschien wel je beste vriend.
We verlangen om vaker bij Hem te zijn, Hem

beter te leren kennen en om te groeien in onze
relatie met Hem. We verlangen om ons leven
met Hem te delen; onze vreugde en ons
verdriet, onze zorgen en worstelingen en die van
onze medemensen met Hem te delen, bij Hem
neer te leggen in vertrouwen en geloof.

In de Aanbidding vormt Jezus ons hart langzaam
en kunnen we meer op Hem gaan lijken. We
kunnen een diepe, blijvende vreugde ervaren
die we zomaar uitstralen en met elkaar willen
delen.

Tijdens de Aanbidding is het stil en zit of kniel je
rustig bij Jezus neer. Je komt op adem.

Je herademt als het ware door naar Hem te
kijken. Het geeft Jezus de kans om in de stilte
tot jou te spreken. Echter, hoe doe je dat? Laat
even alles los waarmee je bezig bent en richt je
helemaal op Hem, die dicht bij je is.

Breng alle gedachten die je afleiden in alle rust
bij Hem. Hij houdt van je en weet wat je nodig
hebt. Kortom, geef Hem alle ruimte en vertrouw
jezelf aan Hem toe.

Je hoeft niets anders te doen dan je hart open
te stellen voor Jezus.

Vanaf begin september nu ook in onze parochie
Heilige Johannes de Doper!

Wanneer: iedere donderdagavond tussen 19.00
en 20.00 uur

Waar: in de kerk van Heilige Antonius Abt,

pastoor van Winkelstraat 3, Schaijk

Heb je interesse? Laat het ons dan even weten
op info@heiligejohannesdedoper.nl

Pastoor Jacques Grubben




Contact

Wilt u adverteren in ons parochieblad?
Heeft u suggesties of vragen?

U kunt dit aangeven bij
info@heiligejohannesdedoper.nl.

Pastoraal Team

Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615
pastoor@heiligejohannesdedoper.nl
Pastor P. Raaphorst | 06 - 22845534
praaphorst@hotmail.com

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
reelstca@gmail.com

Bestuur
Parochie H. Johannes de Doper

Pastoor J. Grubben - voorzitter
Dhr. E. Willems - secretaris

Dhr. P. Swinkels - penningmeester
Mw. J. van der Waarden

Dhr. H. Boot

Dhr. M.G. van de Poel

ren

Secretariaat:

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1
5374 BG Schaijk. Telefoon: 0486 - 461220.

Email: secretariaat@heiligejohannesdedoper.nl
IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15
Openingstijden:

Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Uitvaarten:
Centraal aanmeldpunt uitvaarten:
Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615

Ziekenzalving:
Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen
met pastoor J. Grubben of pastor P. Raaphorst.

Dopen - Huwelijken - Jubilea:

Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het
Parochiecentrum te Schaijk. Bovenstaand de
contactgegevens.

Opgeven van misintenties:
Schaijk 0486-461220 di. tm vr. 09.00 - 12.00
Herpen 0486-411424 ma. tm vr. 09.00- 12.00

Ravenstein 06-48648827 ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon 06-27857773 ma. tm vr. 09.00 - 12.00
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Lief en Leed

H. Johannes de Doper
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In onze geloofsgemeenschappen hebben we het nieuwe leven mogen
verwelkomen, verbintenissen tussen levens geopend, stilgestaan

daarbij, maar ook afscheid genomen.

Gedoopt
Datum Naam

070925 Jay Kroot
140925 Kevin Veld

Huwelijk
Datum Naam

070625 Mart en Annieke van der Werff-Kuijpers
010725 Joey en Jussicleide van den Hurk-da Silva
040725 Sonny en Bo Boeijen-Hoefnagels

Jubileum
Datum Naam
090825 Alexander en Ellion Hulshof-den Brok

Overleden

Datum Naam

020625 Elianne Griffioen

110625 Willemien Beijer-Lichtenberg
300625 Riek Jans-Megens

100725 Janvander Linden

200725 Nico Brands

070825 Harry Blom

150825 Jan van der Zanden

Plaats
Reek
Schaijk

Plaats
Uden
Koolwijk
Koolwijk

Plaats
Koolwijk

Plaats
Ravenstein
Schaijk
Herpen
Schaijk
Schaijk
Ravenstein
Schaijk

Leeftijd
53
96
86
29
86
20
80

de fO-o-/Ot'--ﬂ

139
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Het jongerenkoor studeert een prachtig lied in: Ave
Maria Gratia Plena. De taal is Latijn! De meisjes zingen
hemels mooi en de jongens de tweede stem. Onder
het gordijn verstopt zitten de muisjes te luisteren, nou
ja, ze wachten vooral op de pauze. Ineens tikt dirigent
John af. Hij vraagt: “Wie weet waar dit lied over gaat?”
Het wordt stil. “Over MARIA,” grijnst Jakob. “Ja hooor”
joelen de anderen, “slimbooo!”. Want Maria kennen

ze: de moeder van Jezus. Mandy steekt haar vinger op:

“En over GRATIA - maar wie dat is weet ik niet!” “Een
engel denk ik!” roept Ferry. Dirigent John draait een

pirouetje. “Bijna goed!” zegt hij, “Er hoort inderdaad
een engel bij, maar die heet GABRIEL!” Gabriél en

Het was in haar b
God
Nu zit haar zoon te spelen en Ma t pijn

want ze weet uit de profeten, dat zijn leven kort zal zijn.

Uit de Bijbel
Toen zei Maria: Tk geef alle eer aan God.

Lk juich voor hem, hij is mijn redder

Hi) koos mij uit, mi), een heel gewooh meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen: 'Zij is gezegend.”

Want God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaah.
Aan mensen die naar hem luisteren, geeft hij ziin liefde, nu en oltijd.

Lucas 1:40=50 Vef‘{qﬁﬂg BGT

40 1

“K-Kerstmis?” probeert Mandy. “Yes!” juicht John,
“Het is de aankondiging van de geboorte van Jezus. De
engel zegt hier: Gegroet Maria, vol van genade! Gratia
betekent genade. En Plena is vol.” Jakob roept: “Dat
bidt mijn oma altijd: Weesgegroet, Maria, vol van
genade!” “De Heer is met u!” roept een ander. En dan
vallen nog meer stemmen in: “... Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen!” De dirigent glundert. “Mooi zeg,
dan hebben jullie het halve lied al vertaald!” Ze
puzzelen samen op de rest van de Latijnse woorden.
Het is best moeilijk. Maar één woord is gelukkig
gewoon. Maria. Dat verstaat iedereen. En de muizen?
Die verheugen zich op de pauze, want dan zijn er altijd
KOEKIES. Koekjes met ‘MARIA’ erop.

Teksten:
Marjet de Jong
Tekeningen:

M. Jurrigns



