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Voorwoord

Nieuwe bestuurscultuur

lk denk dat onze nieuwe paus een aimabele,
toegankelijke man is die zich dienstbaar opstelt.
Hij wil zich, net als zijn voorganger, inzetten voor
minderbedeelden en de wereldvrede.

Volgens mij zal hij zich weinig gelegen laten liggen
aan figuren die hem vertellen hoe hij zich in de
media moet profileren. Dit in tegenstelling tot
andere wereldleiders voor wie beeldvorming
belangrijker is dan integriteit en waarachtigheid.

In ons eigen land breken er met de verkiezingen
drukke tijden aan voor spindoctors en
campagnestrategen om hun politieke leider zo
gunstig mogelijk over te laten komen bij het grote
publiek.

De een zal zich profileren als daadkrachtig
bestuurder, de ander als fatsoenlijk bestuurder en
dan maar hopen dat ze dat waar kunnen maken.
lk hoop toch dat er ook politici zijn die alleen
maar dienstbaar willen zijn, dienstbaar aan het
landsbelang.

Bij vorige verkiezingen beloofden verschillende
partijen een nieuwe bestuurscultuur, open en
transparant, maar de praktijk is vaak weerbarstig.
Partijbelangen en eigen ambities staan vaak
haaks op dat mooie ideaal.

In dit nummer staan twee leden van ons
parochiebestuur centraal: Jacqueline van der
Waarden en Marien-Geer van de Poel. Zij hebben
allebei de ambitie om een nieuwe bestuurscultuur
in onze parochie te realiseren.

Jacqueline is al enkele jaren bestuurslid, heeft
lang tijd moeten revalideren na een ongeval,
maar gaat nu het vrijwilligersbeleid ter hand
nemen.

Als waardering voor haar vele vrijwilligerswerk
ontving zij onlangs de ‘Gouden Oogappel’ van de
gemeente Oss. In dit nummer leest u hoe haar
agenda gevuld is in een gewone week.

Martien-Geer van de Poel gaat zich binnen het
bestuur bezighouden met communicatie. Hij wil
in gesprek gaan met de verschillende
gemeenschappen om de onderlinge
verbondenheid, ondanks oud zeer, te versterken.

Openheid, naar elkaar luisteren en elkaar
inspireren, alleen op die manier kan een

krachtige, levensvatbare parochie gestalte
krijgen.

De redactie wenst hen daarbij veel succes.

Hans Meijer
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Pastoraal

‘Is dit alles? Oehoehoehoe. Ohohohoho, is dit
alles, wat er is?’

Dit zong Doe Maar. Er is iets meer, ik weet alleen
niet waar, bekende de zanger vervolgens.

Ik ben een keer naar een concert van Doe Maar
geweest voordat ze succes kregen. Als leerling
van Jezus denk ik dan: er is meer, er is ook
geestelijk leven.

Een andere popgroep uit die tijd, De Dijk, zong
later het lied ‘Ik kan het niet alleen’. De bisschop
zei iets soortgelijks toen hij nog maar net in ons
bisdom was. Hij leidt dan wel het bisdom, maar
alleen kan hij ook niets. Hij doet een beroep op
de verantwoordelijkheid van alle gedoopten.

Woord

Jezus zei: “Maakt alle volken tot mijn leerlingen
(Mt.28,19)”. Dat is de opdracht die we hebben:
nieuwe leerlingen maken. Maar hoe doe je dat?
Vriendelijk en informatief. Handig als je zelf iets
weet van de leer en mensen erover spreekt.

In de liturgie horen we niet alleen de leer van
Jezus, we zingen ook ter ere van God. Dit zijn
dan geen liedjes van ‘Doe Maar’ of ‘De Dijk’. De
liturgie verbindt ons met de wereldkerk en met
God. De liturgie, dat zijn de Eucharistie en
andere kerkelijk bepaalde lezingen, gebeden,
gezangen en rituelen. Hierdoor worden we
geheiligd. Daarom vieren we iedere zondag of
zaterdagavond de liturgie in onze parochie.

De geslaagde parochiebedevaart naar Megen is
een teken van beweging in onze parochie. Dit
jaaris er een toename van het aantal
volwassenen dat gedoopt wordt. In Nederland,
vooral in de steden, maar ook in onze parochie.
Al gaat het niet om grote aantallen, het is toch
bemoedigend.

Pastor Peter Raaphorst
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Wie is Martien-Geer van de Poel?

Binnenkort word ik 72 jaar en woon al mijn hele
leven in Ravenstein, waar ik nog steeds een
eigen reclame- en communicatiebureau heb.

Ik heb vier kinderen en ben vorig jaar officieel
gescheiden. Dat heeft wel littekens
achtergelaten, maar nu wil ik alleen nog maar
vooruitkijken, ik heb mijn eigen weg gekozen.

Ik sport nog regelmatig in de sportschool en ben
daarnaast scheidsrechter bij Vesta '19 en voel
me nog lekker fit.

Regelmatig ga ik naar mijn houten huisje in de
binnenlanden van Portugal, waar ik momenteel
zelf een stukje aanbouw, zodat we meer ruimte
hebben als mijn kinderen en kleinkinderen
komen. Ook ben ik ook nog mantelzorger voor
een emeritus-pastoor van achtentachtig. Hij was
vroeger mijn overbuurman en leest nog af en
toe een heilige mis in parochies over de Maas.

Lid van het parochiebestuur

Met mijn vroegere overbuurman sprak ik
regelmatig over het wel en wee van de kerk.
Ik zat met een aantal vragen over de nieuwe

Martien-Geer

van de Poel

parochie en heb toen via de mail contact
gezocht met pastoor Jacques Grubben.

Die nodigde mij toen uit om een keer koffie te
komen drinken. We hadden een goed gesprek
en toen hij hoorde dat ik nog actief was in de
reclame en communicatie, zei hij dat het
parochiebestuur al enige tijd op zoek was naar
iemand met ervaring op dat gebied.

Ik heb over zijn verzoek goed nagedacht en er
met verschillende mensen over gesproken, ook
met mijn mantelzorg pastoor. Die zei: "dat moet
je doen". Nadat ik pastoor Grubben had
geinformeerd over mijn voornemen om als lid
van het parochiebestuur de communicatie-taak
op me te nemen,volgde al snel een oriénterend
gesprek met het voltallige parochiebestuur.
Onlangs ben ik officieel voor vier jaar benoemd
door het bisdom.

Zelf ben ik eigenlijk niet zo kerks meer, maar ik
merk wel dat de kerk houvast biedt bij
bijzondere gelegenheden, zoals bij geboorte en
doop, een kerkelijk huwelijk en overlijden. Als er
een uitvaart is van iemand die ik ken, dan ga ik
daar meestal wel naar toe.

Interne en externe communicatie

We communiceren nu anders dan vijftig jaar
geleden. Vroeger had iedere parochie een eigen
pastoor en een zelfstandig bestuur. Nu moet
deze nieuwe parochie, Johannes de Doper,
samen met de dorpen en stadjes. Als deze vorm
heeft gekregen, dan kunnen we met z'n allen
gaan kijken wat de toekomst van de kerk is.

Op dit moment kijk ik hoe we de verbondenheid
binnen de nieuwe parochie kunnen versterken.



We hebben al gespreksavonden gehad, en
die volgen binnenkort nog, over de
parochievisie en we communiceren al via
het parochieblad en de website, maar
daarmee bereiken we vooral de ouderen.
De jongeren zullen we via de ouderen
moeten bereiken, bijvoorbeeld via het
Familiepastoraat.

Vijftig procent van de jeugd ziet in elk
dorp wel een groot gebouw staan, de
kerk, maar weet helemaal niet wat
daarin gebeurt.

Ik wil proberen via de ouderen de
'jongeren' te prikkelen om actiever mee te
doen. Als dat lukt, kun je ook contact
houden via de social media-kanalen, waar
de jongeren vaak wel actief zijn.

Bestemming kerkgebouwen

Het zal duidelijk zijn dat we de komende
jaren met de verschillende
gemeenschappen in gesprek moeten gaan
over de toekomst van de kerkgebouwen in
onze parochie.

We kunnen op de duur niet alle
kerkgebouwen openhouden, daarvoor
teren we met z’n allen te veel in op de
financién van de parochie.

Het is daarbij belangrijk de feiten en
achtergronden met elkaar te bespreken,
anders blijf je vastzitten in meningen en
emoties. Die gesprekken zullen in alle
openheid gevoerd moeten worden met
alle gemeenschappen, want zowel het
sluiten als het openhouden van een
kerkgebouw heeft consequenties voor de
gemeenschap.

De redactie wenst Martien-Geer veel succes
en wijsheid bij zijn belangrijke taak binnen
het bestuur van onze parochie.

Jo Brukx
Hans Meijer




Parochiele feesten

gilde van &t Jan

Secretariaat: Erik Jaspers, Maasdijk 50,
5355KA Neerlangel.
Mob: +31 622781585

Zondag 29 Juni Sint Jansviering in
Neerlangel.

In Neerlangel wordt op zondag 29 juni het
patroonsfeest van de Johannes de Doper
gevierd, in en nabij het kerkje aldaar. Dit feest
dat in de open lucht plaatsvindt, wordt jaarlijks
georganiseerd door het Sint Jansgilde van
Neerlangel en kent een traditie van vele
eeuwen. Het altijd aanwezige Sint Barbaragilde
zal weer assisteren.

De festiviteiten beginnen op dinsdag 24 juni, de
eigenlijke feestdag van St. Jan, wanneer erin
het kerkje om 19.30 uur het H. Lof zal worden
opgedragen. Zowel het Lof als de Mis zullen
mede worden opgeluisterd door het Gemengd
Koor Herpen.

V66r de Mis die op zondag om 10.30 uur begint,
worden de Koning en de Priester door beide
Gilden afgehaald en trekt men in plechtige
stoet naar het kerkplein onder de bomen. Voor
de kinderen is er een kindernevendienst,
waarbij ze het veld in gaan om Sint-Janskruid
te plukken, wat ze in een grote mand aan de
priester aanbieden. De bloemen - in wijwater
gedrenkt - worden dan gezegend, waarna ze tot
kerstmis worden gedroogd.

Dan worden ze als Sint-Jansstro in de kribbe
gelegd.

Na afloop van de mis wordt eenieder een kopje
koffie aangeboden, waarna het koningschieten
begint, waarvoor er drie vogels geplaats
worden: een vogel voor het St. Jansgilde, een
voor het Gilde van St. Barbara alsook een
zogenaamde vrije vogel voor het publiek. Er zijn
drankjes (bier, wijn, fris) en broodjes
beschikbaar voor een bescheiden prijs. De
jeugdige bezoekers kunnen plezier beleven aan
een springkussen. Voor de Koning van de

vrije vogel is een mooie prijs en een wisselbeker
beschikbaar. De festiviteiten worden muzikaal
opgeluisterd.

U bent allen van harte welkom.

Namens het gilde van St. Jan,
Erik Jaspers, secretaris en Joop Peters, Koning.

P.S. Om aan de schietwedstrijd voor de vrije
vogel te kunnen deelnemen dient U een geldig
legitimatiebewijs te kunnen overleggen.




vesVE rder nog meer Zondag 17 augustus St. Rochus

feesten - viering in Deursen. Aanvang 11.00
uur met processie naar de St. Rochus
kapel.

Zondag 13 juli St. Donatus viering in
Reek. Aanvang 11.00 uur en om 14.30
uur het Lof.

Zondag 27 juli St. Anna vieringin
Koolwijk. Aanvang 11.00 uur met
kindernevendienst



Jacqueline van der Waarden

In 2006 ben ik verhuisd naar Ravenstein. 1k
kwam van de grote stad Eindhoven naar de
kleine stad Ravenstein. Geboren en getogen in
Meerveldhoven, later verhuisd naar Eersel en
Luyksgestel en toen wilde mijn ouders terug
naar hun geboortestad Eindhoven. Als kind heb
je dan weinig te vertellen en moet je
meeverhuizen. Helaas zijn mijn ouders jong
overleden. In de periode van Eersel en
Luyksgestel was mijn grote sport op hoger
niveau het handballen en wielrennen. Tot ik op
mijn 16e geheel onverwacht een open
hartoperatie moest ondergaan en mijn wereld
van het handballen en fietsen moest verlaten.
Tot groot verdriet. Eenmaal in Eindhoven ben ik
me gaan storten op het ballroom dansen. Door
het vele liggen in het ziekenhuis, werd mijn
interesse getoond in het vak zorg. In het
Catharinaziekenhuis heb ik mijn opleiding tot
verpleegkundige gevolgd. Ik heb met heel veel
plezier 16 jaar gewerkt op de SEH, maar ben
vanwege gezondheidsredenen (m.n.
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hartproblemen) in 2011 moeten stoppen.
Uiteindelijk ging het beter met me, maar helaas
werd ik weer ziek. Van een drukke baan naar
thuis zitten valt niet mee. Hoe ga je dit
aankleden? Gelukkig had ik de kans gekregen
en werd ik in 2009 gevraagd om bij de
Dorpsraad Ravenstein te komen, waar ik me 14
jaar met veel plezier heb ingezet voor de
inwoners van Ravenstein, Huisseling, Deursen,
Dennenburg, Demen, Dieden en Neerlangel. 1k
heb samen met de bewoners mooie projecten
neer kunnen en mogen zetten in samenwerking
met de gemeente. De woensdagavonden zijn
mij heilig, want op deze avond dans ik al sinds
2007 met mensen met een verstandelijke
beperking om hun de passen te leren van
ballroom tot Latin. Dat doe ik in Oss. In 2011,
heb ik Lusira opgericht, club voor
alleenstaanden. Helaas door Corona is dit uit
elkaar gevallen en hebben mensen andere
invulling gegeven aan hun vrije tijd. Sommige
hebben elkaar gevonden en zijn samen verder
gegaan, andere zijn met een klein clubje verder
gegaan. Men wil liever niet meer met grotere
aantallen op pad. Ocok de club in omgeving
Vorstenbosch, Boekel, Uden. Veghel, waar wij
activiteiten mee organiseerden, is er niet meer
sinds Corona. In 2013 heb ik me aangemeld om
vrijwilliger te worden bij de Zonnebloem, helaas
moest ik dit 1e jaar afhaken vanwege mijn
gezondheid (helaas werd ik geconfronteerd met
kanker) en zodoende startte ik in 2014 met dit
prachtige vrijwilligerswerk. In 2016 werd mij
gevraagd om de goede doelenweek op te
starten. Samen met vrijwilligers die al
collecteerde voor diverse goede doelen, hebben
wij dit opgezet en zijn we in 2017 gestart. In
2021 kwam de vraag of ik me wilde aansluiten
bij de Adviesgroep Sociaal Domein kenniskring
WMO. Dit heb ik gedaan, totdat pastoor Jacques
me in 2023 opbelde met de vraag of ik het
vrijwilligersbeleid op orde wilde maken in onze
parochie.



Daar heb ik wel even over nagedacht, maar
uiteindelijk toch ja gezegd. Ondanks dat ik niet
veel wist van de parochie hier. Ik ging wel naar
de nachtmissen, maar meestal ging ik in naar de
Sint-Antonius Abtkerk in Acht, de kerk waar

mijn ouders begraven zijn en nog altijd ten ruste
liggen op het kerkhof. Zo ook met speciale
diensten ben ik daar. Al met al veel
vrijwilligerswerk, waar ik mijn eigen tijd in kan
bepalen, de nodige rust tussendoor moet en
kan nemen om alles tot goede banen te kunnen
leiden. Hoe ziet mijn week er dan uit? Dat is heel
verschillend. Mijn ochtenden begin ik met koffie
en het kijken naar het nieuws op NPO1, RTL4 en
SBS6, ondertussen geniet ik ook van mijn
ontbijt. Hieronder ziet u een voorbeeld zoals
mijn week eruit kan zien. De ene week ben ik
ergdruk, de andere week redelijk rustig.

Maandag

9.30 uur vergadering van de Zonnebloem
afdeling Ravenstein. We nemen de agenda door,
activiteiten die op ons programma staan, hoe
zijn de afgelopen activiteiten verlopen. Is er
nieuws vanuit de regio? De vergadering konden
we niet afmaken, want om 10.30 uur werden we
door een groep mensen overvallen. Althans ik,
want ik was nergens van op de hoogte.
Uiteindelijk werd ik verrast met de uitreiking
van de Gouden Oogappel van de gemeente Oss.
Het werd een hele gezellige ochtend, met koffie
en gebak, bloemen, oorkonde en de Gouden
Oogappel speld, cameramensen en een
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interview.

Dank aan iedereen die een steentje heeft
bijgedragen om dit voor elkaar te krijgen en mij
zo te verrassen. Eenmaal thuis alles door me
heen laten gaan en relaxed op de bank voor ik
weer naar een afspraak toeging.

's Middags had ik een afspraak in Mariéndaal te
Velp, waar ik vorig jaar 3 maanden heb mogen
verblijven. Dat was een mooie zomervakantie,
all inclusive met mooi uitzicht vanaf het terras.
Mijn looprek heb ik geschonken aan de therapie
aldaar en ik ben even op bezoek gegaan bij een
mevrouw die ik daar heb leren kennenenin 1
van de appartementen is gaan wonen. Dat was
erg gezellig. Deze middag was als activiteit
meezingen op het terras voor de vaste
bewoners, daar hebben wij aan meegedaan.
Binnenkort ga ik de zorg bezoeken, samen met
iemand die ik ook daar was voor revalidatie,
ook een oud-verpleegkundige van het
Catharinaziekenhuis. We hebben een mooie
vriendschap opgebouwd. Eenmaal thuis was
het koken en even relaxed.

’s Avonds v.a. 19.30 uur was ik een van de
genodigde bij het afscheid van burgemeester
Wobine Buijs. Een hele eer om een persoonlijke
uitnodiging te krijgen. Het was een mooie
avond, mooie woorden, mooie kunstwerken zijn
er gemaakt. Het optreden van Robin Borneman
was een cadeau en de dansgroep Oxygen met
de dans “Tendre la Main” was in 1 woord
adembenemend. Nadien een gezellige receptie
en vele mensen gesproken.
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Dinsdag

Drukke dag vandaag. ’s Morgen naar Eindhoven
voor mijn wekelijkse therapie, waar ik om 11
uur de afspraak had. Dit duurt een uur en dan
weer huiswaarts. Soms ga ik nog even koffie
drinken bij een zus, nicht of bij vrienden in
Eindhoven. Daar was nu geen tijd voor.

’s Middags om 14.00 had ik voor het eerst mijn
vergadering van de Zonnebloem regio Oss. 1k
was door het bestuur gevraagd om mij ook hier
aan te sluiten bij het bestuur, omdat er veel gaat
veranderen bij de Zonnebloem. Ze hadden dit al
vaker gevraagd, maar je mag geen 2 petten op
hebben. Mijn voorkeur bleef voorzitter bij de
afdeling Ravenstein en omgeving. Na veel
wikken en wegen en door alle veranderingen
die eraan gaan komen heeft Breda
(hoofdkantoor van de Zonnebloem) besloten,
na menig aandringen van de regiovoorzitter,
dat men toch met 2 petten op mag zitten.
Voorzitter van een afdeling en bestuurslid van
de regio.

’s Avonds om 19.30 uur vergadering in Heesch
mbt de Speciale Dansschool Bolero, waar ik
0.a. in de feestcommissie zit. We hadden een
vergadering met het bestuur. Dit is altijd bij
iemand thuis. Een van mijn vriendinnen zit hier
ook bij en zodoende mocht ik bij hun in Oss
blijven eten. Dan hoefde ik niet tussendoor naar
Ravenstein. Verwennerij!

Woensdag

De ochtend tijd voor mezelf, dat had ik wel
nodig. Even pas op de plaats. ’s Middags had ik
een afspraak in het huis van een dierbare
overleden vriend. Het jonge stel wat zijn huis
heeft gekocht wilde alvast de keuken laten
inmeten. Ondertussen heb ik mijn ding gedaan
in het huis en de tuin. Daarna fysio, vanwege het
herstel van de bekkenbreuken. Vanwege dit
herstel ben ik nog niet aan het dansen. Normaal
is dit van 19.00-22.30 uur. ’s Avonds tijd voor
mezelf. Tijd voor mezelf is vaak mailen
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beantwoorden, telefoontjes plegen en beetje TV
kijken, maar daar is niet veel op te zien.
Ondertussen een flyer gemaakt voor de
Zonenbloem regio Oss. Vanwege onze viering
van het 55 jarig bestaan van de regio Oss, gaan
we in de weekenden van 21-22 en 28-29 juni
Zonnebloemplantjes verkopen tijdens de
openingstijden bij Tuincentrum Coppelmans in
Oss. De helft van de opbrengst schenkt
Coppelmans aan de Zonnebloem voor onze
viering. Onze dank hiervoor. Kom gerust een of
meer plantjes kopen. Wij zijn u dankbaar.

Donderdag

Hele rustige ochtend. Lekker mijn eigen ding
doen. Er moet ook gepoetst worden in huis en
de tuin moet bijgehouden worden. De was moet
gedraaid en nadien gestreken worden. Soms ga
ik naar de koffieochtenden in Onder d’n Plag.
Dat zat er nu even nietin.

Toch nog even achter of voor de laptop om me
bezig te houden met de werkzaamheden voor
de parochie. Ik heb nu alle lijsten op orde mbt
de vrijwilligers. Nu nog alle vrijwilligers per
doelgroep indelen en dan ga ik per doelgroep in
gesprek met hun. Het heeft allemaal tijd nodig
gehad omdat niet alle lijsten op orde waren,
ook vanwege mijn gezondheid en het
onverwachte verlies van 3 dierbare vrienden.
Het verdriet en het gemis is groot. Veel te jong!
's Middags een overleg met het
samenwerkingsverband in Herpen. Samen met
Kom Bij Ons, Land van Herpen, Vrouwen
ontmoeten Vrouwen, OnsWelzijn en de
Zonnebloem organiseren wij zo nu en dan een
grotere activiteit waarbij alle deelnemers van
deze organisaties welkom zijn.

DE
ZONNE
BLOEM



We spreken over elkaars activiteiten, zodat we
elkaar niet in het vaarwater zitten.

We vergaderen 1x in de maand. Dat doen we ook
in Ravenstein als Samensterker.

Samen de handen ineen steken!

’s Avonds bijwerken van de websites en
facebookpagina’s van SD Bolero en de
Zonnebloem, zodat deze up to date zijn.

Is er een activiteit geweest bij de Zonnebloem of
een feestavond bij de dansschool dan is het
foto’s uitzoeken die de fotografen hebben
toegestuurd, indien nodig bewerken, overzicht
maken en plaatsen op de websites.

Vrijdag

Tijd voor de fysio. De spieren moeten weer
aangesterkt worden. Dat wordt fitnessen! Einde
ochtend op bezoek bij vrienden, eens kijken
naar hun nieuw huis. Prachtige woning,
prachtige plek in Herpen! Samen heerlijk
geluncht. Vanaf 14 uur weer thuis en toen was
het pas op de plaats. Tijd om even bij te tanken.
’s Avonds heerlijk gegeten met een goede vriend.
Samen eten is altijd gezelliger dan alleen. Dat
wordt door de week nogal eens gedaan. De ene
keer kook ik, de andere keer degene waar ik
naar toe ga. Meestal na de koffie gaat ieder weer
zijn eigen weg. Relaxed op de bank, dat was wel
nodig.

Zaterdag

Voorbereidingen voor de viering van 150 jaar St.
Vincentiuskerk. Alles werd opgebouwd,
klaargezet en versierd voor zondag. Helaas
vanwege mijn gezondheid kon ik niet
meehelpen. Pas op de plaats om zondag er toch
bij te kunnen zijn. Dat was een dagje
bankhangen. Tussendoor nog wel even
kleurplaten voor zondags gaan halen bij het
parochiecentrum in Schaijk.

Zondag

Viering 150 jaar St. Vincentius. 10 uur aanwezig
voor helpende handen. Er waren de nodige
vrijwilligers die een handje mee hielpen. Onze
dank hiervoor! Langzaamaan begon de kerk vol
te lopen. Uiteindelijk waren er zo’n 100-130

mensen gekomen. Na de dienst was het tijd
voor het optreden van Dedico met ondertussen
de broodjes en de koffie/thee.

De fototentoonstelling werd neergezet.

Dat zorgde voor vele discussie en verhalen van
vroeger. Om 15 uur was alles opgeruimd en
konden we huiswaarts keren.

Pas op de plaats! Geen puf om te koken. Toen
werd ik gebeld dat ik opgehaald werd door een
vriend om elders te gaan eten. Heerlijk gegeten
in Ede. Eerst nog wat genoten van de mooie
natuur op de Ginkelse Heide. Het was heerlijk
weer! Het hoofd werd leeggemaakt.
Tussendoor de fiets op, of een wandeling door
Ravenstein of ik zoek het bos van Herpenduin
even op. Dan ga ik richting het 1e ven om lekker
te relaxen op een bankje en te genieten van de
honden (als die er zijn) die heerlijk aan het
zwemmen of aan het rondrennen zijn. Dan mis
ik Kai, mijn eigen hond toch wel. Helaas niet
meer in ons midden.

Dat was me een weekje wel!

Foto uit Arena
Oogappel voor Jaqueline van de Waarden
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Bedevaart naar Kevelaer

Gaat u op zaterdag 6 september ook weer mee
op bedevaart naar Kevelaer?
Het thema voor 2025 is : “Pelgrims van Hoop.”

Eenmaal in de 25 jaar viert de
Rooms-Katholieke kerk een Heilig Jaar of
Jubeljaar. Een belangrijke religieuze
gebeurtenis, waarin verzoening tussen mensen
en verzoening met God centraal staan. We
worden opgeroepen om ons geloof te
verdiepen.

In onze tijd lijkt het erop dat hulpeloosheid
meer dan gerechtvaardigd is. Oorlogen,
onvrede en onzekerheden en waar je ook kijkt
zijn er dringende kwesties die aandacht vragen.
Je mag er niet voor wegkijken.

Een pelgrim is niet zomaar een reiziger, maar
iemand die een doel stelt in het leven, die een
bestemming en een diep vertrouwen heeft dat
God met hem of haar meegaat. Het is een reis
van het hart en een innerlijke zoektocht.
Pelgrims staan op en gaan op weg, de weg van
hoo. Deze hoop op een leven in overvloed heeft
meer recht dan alle duisternis en zorgen van
deze wereld.

Een bedevaart, een pelgrimstocht naar
Kevelaer, waar je bij Maria, Troosteres der
Bedroefden, je gedachten, gebeden, zorgen en
angsten kwijt kunt. Gebeden en liederen
worden weer mooie momenten voor lichaam
en ziel, waaruit we kunnen leven. Zo kan de
hoop groeien. In ons en voor ons, maar ook
voor deze turbulente wereld.

Zoals het thema aangeeft: We worden “Pelgrims
van Hoop.”

Het programma ziet er als volgt uit:

- Rond 08.00 uur vertrek vanuit de diverse
opstapplaatsen naar Kevelaer

- 10.00 uur: Openingsviering van de bedevaart
in de Pax Christikapel

- 11.30 uur: Plechtige Eucharistievering in de
Basiliek

- 15.00 uur: Grote/kleine kruisweg

- 17.00 uur: Afscheidsviering in de Basiliek

- 17.45 uur: vertrek vanuit Kevelaer terug naar
de diverse opstapplaatsen

De kosten voor deze
bedevaart zijn:
€-25,00

U kunt zich opgeven bij:

Wieneke Vissers, Europaplein 15 te Schaijk.
Telefoonnummer: 0486-461337.



HET VERDIENT EEN NAAM

Heb jij, hebt u, wel eens verdriet of zorgen over
je broer(s) en zus(sen)? Over hun welzijn, over je
contact met hen en tussen hen onderling? Ik in
ieder geval wel. Want er kan door de jaren heen
in je ouderlijk gezin van alles spelen dat je bezig
houdt, ook als je elkaar niet zoveel ziet. Zij zijn
immers de vroegste kring waar je bij hoort.

Na de dood van mijn oudste zus, en door wat dat
met zich meebracht bij ieder van ons, kleurde
dit verlies lang mijn binnenkant. Wij waren niet
meer compleet en missen een nieuw evenwicht.
Een stille pijn op de achtergrond.

Hoe ndéem je echter zulke algemeen menselijke
gevoelens en gedachten? Ze zijn echt iets
anders dan ‘problemen’, die je op kunt lossen.
Ik miste er een woord voor en noem het
sindsdien ‘gezinswee’. Zoiets als heimwee, maar
dan dat je niet zozeer je vertrouwde huis mist,
als wel jullie heel en vredig samen zijnd gezin.

Als ik het woord uitleg aan anderen, begrijpen
de meesten het meteen. Het roept concrete
zaken en gevoelens op in hun eigen familie. En
eigenlijk ook bij wat er leeft een generatie
daarna, in het eigen gezin, tussen ouders en
kinderen. Want omdat je om elkaar geeft, heb je
altijd ook zorgen en verdriet om wat er gebeurt
of kan gebeuren.

Het woord doet voor mij recht aan het algemeen
menselijke van zulke gevoelens en gedachten:

ze gaan niet alleen over mij, maar over éns.
Gezinswee, we lijden er aan, maar het verbindt
ons ook, want we dragen het samen. Ook bij
onderlinge verwijdering wordt aan beide kanten
pijn gevoeld en onvermogen. En omdat het om
liefde draait, zo geloof ik, worden wij hierin ook
bij Onze Lieve Heer gekend.

Toen ik het woord een tijdje voor mezelf en met
anderen gebruikte, bleek het nog een
tweelingzusje te hebben: ‘gezinsgeluk’ Want de
vreugde over alle goeds in je gezin en familie,
over de liefde en het samenzijn, ook die
verdient het om benoemd te kunnen worden.

Theo Gallé
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Correctie paaspuzzel

In de paaspuzzel van onze uitgave van april 2025 is een foutje
geslopen. Er stond twee keer het woord "nest" in.

In de zesde rij van links geteld het woord "nest" van beneden naar
boven, was teveel dat moest dus niet doorgestreept worden.

Zo bleef de letter "n" over. Het woord "nest" stond ook nog schuin

; “ zesde rij van onder en tweede rij naar links, schuin naar beneden. Dit
- moest wel doorgestreept worden.

De oplossing luidt: JE MOET NIET AL JE EIEREN ONDER 1 KIP LEGGEN.
Sorry hiervoor, maar wellicht hebben jullie deze fout al zelf ontdekt.

De Redactie

10 Tog

Ik ga al best lang naar 10Together. Dat is heel leuk.
Eerst was in Schaijk, later in Herpen en nu in Huisseling in d’n Achterhof.
We gaan ook af en toe ergens heen.

Pas nog naar het oorlogsmuseum en vrijdag 6 juni
zijn we naar PointO in Schaijk geweest.

Daar helpen ze mensen die verslaafd zijn.

Een meneer die daar werkte heeft ons wat
uitgelegd.

Hij legde heel duidelijk uit wat verslaving is.
Het was heel interessant en indrukwekkend.

10Togeth €Vr is heel leuk, we leren er best wel
veel. En we sluiten altijd af met chips &2

Groetjes
Siebe.

16 %




10 jaar Goede Doelen Week Schaijk Reek

Dit jaar vierde GDW Schaijk Reek haar 10-jarig
bestaan. Elly Hendriks uit Reek en Nico Brands
uit Schaijk hebben besloten dat het na 10 jaar
tijd werd om het stokje door te geven aan de
jongere generatie.

Elly heeft zich onder andere al vanaf 1987
ingezet voor het KWF en Nico was vooral
betrokken bij de collectes voor de Vastenactie.
Beide organisaties waren in 2015 intensief
betrokken bij gesprekken over het instellen van
één Goede Doelen Week i.p.v. 16 verschillende
collectes. Inmiddels wordt er zelfs
gecollecteerd voor 17 door het CBF (Centraal
Bureau Fondsenwerving) goedgekeurde
fondsen.

Met name Nico heeft zich enorm voor de komst
van één GDW ingezet. Uit diverse delen van het Nico Brands
land wist hij voorbeelden te halen hoe een
GDW georganiseerd moest worden. We hebben
daar vervolgens dankbaar gebruik van
gemaakt. De krachten werden gebundeld en
inmiddels is de GDW Schaijk Reek een begrip
geworden. Ook in omliggende plaatsen bleef
ditinitiatief niet onopgemerkt en weet heel de
regio inmiddels wat een GDW inhoudt.

Deze Schaijk Reekse organisatie kent meerdere
oudgedienden en zou dolblij zijn met enige
aanwas uit wat jongere geledingen. Degenen
die belangstelling hebben komen min of meer
in een gespreid bedje. De organisatie staat als
een huis maar nieuwe en/ of verfrissende
ideeén zijn natuurlijk altijd welkom. Mocht je
geinteresseerd zijn of heb je goede tips voor
ons, meld je via gdwschaijkreek@gmail.com.
Een whatsappje naar 06-23431305 mag ook.
Ook collectanten blijven welkom.

Rinus van den Heuvel, voorzitter

V17



Goede Doelen Week 2025 in de regio

Mooie opbrengst Goede Doelen Week
Schaijk-Reek 2025

De Goede Doelen Week in Schaijk en Reek is
opnieuw een succes geworden.

Door de inzet van veel collectanten is er in
totaal een prachtig bedrag nl. ruim €42.000,-
opgehaald en daar zijn we ontzettend blij mee.
Het geld wordt zo snel mogelijk naar elk goed
doel overgemaakt zoals u, indien van
toepassing, op het formulier heeft aangegeven.
Mocht er één totaalbedrag op het formulier zijn
ingevuld dan is dat bedrag evenredig onder de
17 Goede Doelen verdeeld.

De inwoners van Schaijk en Reek geven aan dat
ze deze manier van collecteren prettiger vinden
dan in het verleden toen er meer collectes
werden gehouden.

Zij die niet thuis waren werden opnieuw en
meestal ook nog een derde keer bezocht.

Deze fantastische opbrengst is mede te danken
aan de geweldige medewerking van de
collectanten. De organisatie is blij met de
onmisbare inzet van alle vrijwilligers en met
alle donaties van de inwoners van Reek en
Schaijk. We hopen dat we volgend jaar weer op
alle collectanten en alle gulle gevers mogen
rekenen, nogmaals DANK U WEL!!!

Een meer gedetailleerd overzicht per goed doel
is binnenkort terug te vinden op de website
www.gdwschaijkreek.nl

Het kan voorkomen dat mensen nog een
envelop thuis hebben liggen. Mocht dat zo zijn
dan kan de envelop in Schaijk nog in de bus
gedaan worden op adres: Zandstraat 19 of
Andoorn 7 en in Reek op adres:

Brouwershof 15.

18 ¥

Goede
Doelen
Week

Herpen-ONK

Goede Doelenweek Herpen Koolwijk
Neerloon Overlangel Keent

Beste collectanten

Namens de organisatie van de Goede Doelen
Week Herpen-ONK willen we jullie heel hartelijk
bedanken voor ieders bijdrage aan de Goede
Doelen Week 2025.

Door jullie inzet, tijd, enthousiasme en
onderlinge samenwerking is deze Goede
Doelen Week in Herpen, Koolwijk en
Overlangel, Neerloon en Keent een succes
geworden.

Jullie hebben samen het mooie bedrag van

€ 17.070 euro opgehaald (in 2024 15.810,00
euro).:

12.725 euro in Herpen en Koolwijk en

4.345,00 euro in Overlangel, Neerloon en Keent.

Hopelijk mogen we in 2026 ook weer rekenen
op jullie steun, ook van degene die dit jaar door
omstandigheden niet actief konden zijn.
Nogmaals allen: BEDANKT

Namens de werkgroep Goede Doelen
Week

Dorie v Berkel dvberkel@ehome.nl
Mia v Mensvoort
fwjvmensvoort@hetnet.nl



Goede Doelen Week 2025 in de regio

ledereen bedankt uit Ravenstein, Huisseling,
Demen, Deursen, Dieden, Dennenburg en
Neerlangel

Dit voor de bijdrage op welke manier ook.
Zeker dank aan alle collectanten die weer een
steentje hebben bijgedragen. Dank aan alle
vrijwilligers die op de achtergrond hebben
meegewerkt. Zonder jullie was het nooit gelukt!
Qok een woord van dank aan de Nederlands
Hervormde kerk (Garnizoenskerk) voor de

koffie/thee en de locatie. Dank aan het
kernteam voor alle voorbereidingen op een
goed verloop van de GDW Ravenstein en
omgeving. We hebben het mooie bedrag
opgehaald van €15.339,67. Dat is meer dan
vorig jaar.

Super bedankt voor de fijne samenwerking en
super bedankt voor de bijdrage voor de 14
goede doelen.

Namens het bestuur van de Goede

Ravenstein, Huisseling, Demen, Dieden,
Deursen, Dennenburg, Neerlangel

Wij danken een ieder
voor de mooie bijdrage
van € 15.339,67 voor

de 14 goede doelen.
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Overzicht

zo 1juni 09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
za 7juni 19.00 Demen
Z0 8juni 09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
11.00 Herpen
za 14juni  19.00 Reek
19.00 Herpen
19.00 Neerloon
zo 15juni 0930 Schaijk

11.00 Huisseling
za 21juni  19.00 Deursen
19.00 Herpen
zo 22juni 0930 Schaijk
11.00 Huisseling
15.00 Overlangel

di  24juni 19.30 Neerlangel

za 28juni  19.00 Overlangel
19.00 Herpen

zo 29juni  10.30 Neerlangel

5-7-2025 19.00 Herpen
19.00 Demen

6-7-2025 09.30 Schaijk
11.00 Huisseling

12-7-2025 19.00 Herpen

19.00 Overlangel
13-7-2025 09.30 Schaijk

11.00 Reek
11.00 Huisseling
14.30 Reek

19-7-2025 19.00 Herpen
19.00 Deursen
20-7-2025 09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
26-7-2025 19.00 Neerloon
27-7-2025 09.30 Schaijk
11.00 Koolwijk

Viering

€n

Cordaad
Trio Herpen Familieviering
Pinksteren
Herenkoor Pinksteren
Huisseling Kindernevendienst
Herpen
Donatus Heilige Drie Eenheid
Herpen/Cordaad
Woord- en Communiedienst
Herenkoor Heilige Drie Eenheid en
Vaderdag
Cordaad
Sacramentsdag
Herenkoor Sacramentsdag
Forte Vicante Jubileumconcert 55 jaar
Forte Vicante
Lof H. Johannes de Doper
Woord- en Gebedsdienst
Forte Vicante
Cordaad/Herpen
St. Jansfeest patroon van de
parochie en
Kindernevendienst
Familieviering
Woord- en Communiedienst
Donatus Feest van H. Donatus
Donatus Feest van H. Donatus / Lof
Herpen Feest van St. Anna

Elke door de weekse dag is er om 09.00 uur een Heilige Eucharistieviering in de kerk/pastorie

van Schaijk.

Elke eerste en derde woensdag van de maand is er om 09.30 uur een Heilige
Eucharistieviering in de St. Josephkapel van Ravenstein.
Tenzij anders vermeldt bij 'Bijzonderheid' is elke viering een Heilige Eucharistie.

20 %



Vieringe

Overzicht

2-8-2025 19.00 Demen
19.00 Herpen Woord- en Communiedienst
3-8-2025 09.30 Schaijk
11.00 Huisseling Familieviering
9-8-2025 19.00 Reek Donatus
19.00 Neerloon Woord- en Communiedienst
19.00 Herpen
10-8-2025 09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
15-8-2025 09.30 Schaijk Herenkoor Maria Tenhemelopneming
16-8-2025 19.00 Herpen
17-8-2025 09.30 Schaijk Herenkoor
11.00 Deursen Herpen Feest van St. Rochus
23-8-2025 19.00 Overlangel Woord- en Communiedienst
19.00 Herpen Herpen
24-8-2025 09.30 Schaijk Herenkoor
11.00 Huisseling Cordaad
30-8-2025 19.00 Herpen
31-8-2025 09.30 Schaijk Loreley
11.00 Huisseling Huisseling
6-9-2025 19.00 Demen
7-9-2025 09.30 Schaijk Herenkoor
11.00 Huisseling Familieviering
13-9-2025 19.00 Reek Donatus
19.00 Herpen Herpen
19.00 Neerloon Woord- en Communiedienst
14-9-2025 09.30 Schaijk Herenkoor
11.00 Huisseling Cordaad
20-9-2025 19.00 Deursen
19.00 Herpen
21-9-2025 09.30 Schaijk Herenkoor
11.00 Huisseling Huisseling St. Lambertusgilde |
Kindernevendienst
27-9-2025 19.00 Overlangel
19.00 Herpen Herpen
28-9-2025 09.30 Schaijk Herenkoor
11.00 Huisseling Cordaad

-

ii zei tegen hen:

‘heel de wereld rond en
verkondig het goede nieuws
aan alle schepselen.

Marcus 16,15
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Foto Puzzeltocht

Ook dit jaar weer een mooie route om te fietsen.  Ook dit jaar verloten wij onder de inzendingen

Deze keer gaan we naar Niftrik, Batenburg, met de juiste oplossing, iets lekkers voor bij de
Appeltern, Megen, Haren, Deursen en koffie/thee.

Ravenstein. U kunt uw oplossing insturen tot 1 september
Op iedere locatie is 1 foto gemaakt. 2025 naar:

In Megen, Batenburg en Ravenstein ben ik op info@heiligejohannesdedoper.nl en

meerdere plekken geweest. reelstca@gmail.com

Bijna alle foto’s zijn van de buitenkant genomen,

alleen de foto bij Het Heilig Bruurke is binnen Wij wensen u een mooie tocht toe.

gemaakt.

22 %

Groeten Yvonne

Oplossing puzzeltocht 2025

Locatie Foto nr.

Sint-Damianuskerk Niftrik

H. Victorkerk Batenburg

Oude of Sint Victorkerk Batenburg

Sint Servatiuskerk Appeltern

Sint Servatiuskerk Megen

St. Anna-kapelletje Megen
(Willem Kippstraat)

Br. Everardus kapel Megen

Acropolis Megen

Het Heilig Bruurke Megen

Franciscanenklooster Megen

Klooster Sint-Josephsberg Megen
Zusters Clarissen

Sint-Lambertuskerk Haren

Sint-Vincentiuskerk Deursen

St. Joseph kapel Ravenstein

Sint-Luciakerk Ravenstein

Protestantse kerk Ravenstein

Oplossing ingezonden door:




ltocht

FOoto puz

Y23






Foto |)I.I/ll’|.l.0|..|‘ll.
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Yan Ams\e\ a\smede
achlstoelen (1695).

Rijd voorzichtig en let op
het verkeer.

Ga niet midden op de
weg stilstaan.

Veel plezier met deze
tocht.

Y25



150 jaar kepis in
Deupsen

Uiteindelijk bleek het eerdergenoemde jaar het
juiste te zijn, zodat Rini Bardoel aan de slag kon
met het schrijven van een inleidend verhaal
over de historie van onze kerk.

Tijdens de heilige Mis op 18 mei spreekt hij
echter ook over de Sint Michaélskerk in
Deursen-Dennenburg en de Sint Rochuskapel.

Immers onze
kleine doch
mooie
gemeenschap
is maar liefst
Kort verslag jubileum 150 jaar kerk in Deursen drie kerkelijke
Vanaf eind 2024 is er met een kleine groep gebouwen rijk.
enthousiaste vrijwilligers gewerkt aan de En wie Deursen
voorbereiding van het 150-jarig bestaan van de zegt, dient ook
Sint Vincentius-kerk in Deursen. hierover te
spreken.
Verschillende bronnen geven echter een ander Vandaar...

startmoment aan dan 1875 dat onder meerin
het raam boven het orgel in de kerk wordt
aangegeven. Zo wordt er gesproken over 1874
en 1877.

Aan de historie werd ook uitdrukking
geven door een prachtige
fototentoonstelling waaraan velen
een bijdrage hebben geleverd.
Voormalige pastoors en kapelaans,
de kerk in het verleden van binnen
en van buiten en zoveel meer was te
zien na de heilige Mis.




Menigeen heeft ervan genoten en geregeld werd
de vraag gesteld wie, wie was op een foto of
werden mensen herkend en/of genoemd. Met
een lekker gesmeerd broodje kaas of ham en
een bekertje koffie was het goed toeven in onze
kerk...

De heilige Mis werd muzikaal opgeluisterd door
het parochiéle gelegenheidskoor. En ondanks
dat zij in de middag in Herpen present moesten
zijn bij een jubileum-concert hebben zij hun
beste beentje voorgezet.

Velen hebben tot slot van de gelegenheid
gebruik gemaakt om elkaar onder het genot
van een drankje te ontmoeten en al dan niet
om eens lekker bij te praten. Kortom, een
geslaagde dag. Dank aan eenieder die aan het
welslagen van 150-jarig jubileum van onze
Sint Vincentiuskerk heeft bijgedragen!

Pastoor Jacques Grubben

Muziekgroep ‘Dedico’ gaf na de heilige Mis bij
een lekker zonnetje maar met een schrale wind
hun visitekaartje af met een klein concert.

Onze (oud) parochianen hebben net als wij van
ons koor genoten.
Dank jullie wel...



Column Maria van Mierlo

ZONDER

SCHULDGEVOEL

Het is vakantie. Er is een wijde blauwe zee, er

zijn slippers en mijn horloge ligt ver weg in een
tas, achter in een onbekende kast die vaag naar
schane was ruikt. Mijn telefoon staat uit. Ik hoef
helemaal niets vandaag. En morgen ook niet. Ik
leun achterover en sluit mijn ogen, in het ver-
trouwen dat de aarde en Dick Schoof het ook wel
zullen redden zonder mij.

Er knaagt ook iets. Domweg niets doen? Een
oude stem lispelt iets over ledigheid en een oor-
kussen. Ben je eindelijk vrij van afspraken, is er
die stem van binnen die vindt dat het zo niet kan.
‘Bezoek een kasteel, een museum, een oude stad.
Er is vast wel ergens een goede tentoonstelling.
Maak dan op zijn minst een strandwandeling! En
zo gaat dat dan door.

AANWEZIG ZIJN

Kloosterlijk leven gaat verder dan retraites geven
en artikelen schrijven over spiritualiteit. Het
sijpelt, als het goed is, tot in de haarvaten van het
bestaan. Tot in je vakantie dus. En een belangrijke
opdracht in een benedictijns georiénteerd leven
is: voluit aanwezig zijn waar je bent, gehoorzaam
aan, dan wel in vrede met de situatie. Minder
doen dan nodig is niet goed; meer dan nodig is

evenmin juist. Dus als ik vakantie heb en in een
stoel zit, is het niet minder dan mijn opdracht dat
ik me daar geheel aan overgeef, zonder tegen-
sputteren. Het enige wat gevraagd wordt is: erva-
ren dat er niets gevraagd wordt. Een hele kunst.

HORLOGE AF EN OP BLOTE VOETEN

Voor iedereen die tijdens de vakantie moeilijk
tot rust komt, schreef ik onlangs op LinkedIn tien
tips. Ik zal hier niet volledig in herhalingen vallen,
maar alleen de belangrijkste nog eens noemen.
Om te beginnen: doe bij aankomst je horloge af,
berg het weg op een onzichtbare plaats en haal
het pas weer tevoorschijn op de dag van vertrek.
Ineens is er geen ‘tijd’ meer en moet je op de
stand van de zon leven. Het geeft je een bijna
grappig vrij en los gevoel. Doe ook je sokken

en je schoenen uit. Op blote voeten lopen laat

je de grond voelen. De snelle passen die je in je
dagelijkse leven vaak zet, op weg naar wat dan
ook, voelen heel onnatuurlijk op blote voeten. De
haast verdwijnt.

Ervaren dat er niets
gevraagd wordt
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Beeld: Dick Vos

TELEFOON UIT

Daarna zet je je telefoon uit. Nee, niet een beetje,
nee ook niet op de vliegtuigstand, gewoon uit.
Helemaal. Zo, dat geeft rust. Eerst niet, eerst
wordt het juist dnrustig, je wilt checken of er mis-
schien berichten zijn, time-lines van verschillen-
de sociale media moeten doorgescrold worden
en wie weet heb je er een paar likes bij, ergens.
Als je niet weet waar de vorige zin over ging,
prima, des te beter. Als je het wel weet, nog meer
reden om dat ding echt uit te zetten. Hoe lang?
Bij voorkeur zo lang als je vakantie duurt.

‘Ja maar mijn moeder is ziek en ik moet contact
houden/"Ja maar ik ben een zzp'er en ik moet
mijn klanten antwoorden.Ja maar de kinderen
zijn bij mijn ex en ik heb beloofd dat ik foto’s zou
opsturen./Mensen zijn reuze creatief in het be-
denken van argumenten om hun telefoon aan te
kunnen houden. Zeer zelden overtuigen ze me.
Soms ja, als er iemand op sterven ligt, of er iets
anders speelt wat zo dringend is, dat ik me weer
afvraag: waarom ben je dan niet dadar waar je nu
zo nodig bent?

JEZINTUIGEN

Maar goed. Terug naar die vakantiestoel. Als alles
bedaard is, kunnen je zintuigen je eindelijk weer
ongehinderd van dienst zijn. En ineens is er de
zachte plof van een vallende dennenappel. Is

er wind die teder je huid streelt, door je haren
strijkt. En ach, de schoonheid van de golven
daarginds en hoe ze keer op keer over de rotsen
glijden, als een dunne mantel over jonge, gladde
schouders. Je merkt: ik besta.

Deze column is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk
Nederland. Ga voor meer verhalen naar www.nd.nl. U kunt voordelig kennismaken met het

Nederlands Dagblad door de QR-code te scannen.

Maria van Mierlo vertaalt
kloosterlijke spiritualiteit
naar vandaag. Ze ontwikkelt
retraiteprogramma's, is columnist
en geestelijk begeleider. Ze
helpt mensen om bij hun diepste
verlangen te komen.

Als alles bedaard is,
kunnen je zintuigen
je eindelijk weer
ongehinderd van
dienst zijn
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Jubileum concert Gerard Bierman

Op zondagmiddag 18 mei 2025 vond er een
jubileumconcert plaats in de
Sint-Sebastianuskerk in Herpen. De reden
hiervoor was het feit dat Gerard Bierman al 50
jaar als kerkmusicus werkt. In al die jaren heeft
hij diverse koren in de omgeving gedirigeerd. De
laatste jaren is hij dirigent van het Gemengd
koor van Herpen, Cordaad uit Ravenstein, het
uitvaartkoor van de parochie en het
Gregoroaans koor uit Heesch. Deze vier koren
verzorgden het concert.

Corvan den Oever als voorzitter van het
Gemengd koor Herpen opende het concert met
een woord van welkom. Het eerste
deelnemende koor was het Herpens Gemengd
koor, daarna volgde het Gregoriaans koor uit
Heesch, het uitvaartkoor van de parochie en
Cordaad uit Ravenstein. Voordat elk koor begon
te zingen gaf Gerard een korte toelichting op de
liederen die het betreffende koor ging zingen.
Elk koor zong vier composities van Gerard die
hij in de loop der jaren voor deze koren had
geschreven en een lied van een andere
componist uit het repertoire. De gezongen
liederen varieerden van Kerst tot Pasen en
natuurlijk ontbraken Marialiederen niet.
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De gezamenlijke koren sloten af met het lied
Verleih uns Frieden, een gebed om vrede van de
componist Felix Mendelssohn.

Daarna werd Gerard toegesproken door pastoor
Grubben. Hij sprak zijn waardering uit voor de
fijne samenwerking en de mooie opluistering
van de kerkdiensten die de koren verzorgen. Eric
Saedt overhandigde het cadeau, een IPad met
pedaal, namens de parochie en alle koren. Ook
werd het jaarinsigne van de Gregoriusvereniging
opgespeld.




Gerard sprak in zijn dankwoord zijn waardering
uit voor het feit dat alle koren, ongeveer 70
zangers, zo enthousiast en actief meegewerkt
hadden bij de voorbereiding van het concert.

Hij was blij met het cadeau, zodat hij voortaan
de bladmuziek digitaal op de piano kan
plaatsen wat veel gebruiksgemak oplevert,
zeker als het muziekstuk uit acht blaadjes
bestaat en niet op de piano past.

Ook wil hij nog wel eens een blaadje kwijtraken
en dan is de computer een betere bewaarplek.

De kerk was goed gevuld en veel bezoekers
bleven nog even napraten onder het genot van
koffie of thee met een koekije.




Eerste Heilige Communie | Terugblik

Vanaf januari kwamen de communicanten samen in Het Achterhof voor de bijeenkomsten ter
voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie. Het thema was 'Samen Delen'. De leden van de
werkgroep en de pastores Jacques en René begeleidden de kinderen daarbij aan de hand van het
werkboek. Dit gebeurde door gebed, praktische opdrachten en het leren over Jezus' leven, maar
ook kregen zij uitleg over wat er allemaal in de kerk te zien is en waarom.

Zondag 25 mei ontvingen negen communicanten hun Eerste Heilige Communie tijdens de Heilige
Eucharistieviering in de St. Lambertus kerk te Huisseling om 11.00 uur.
Het was een feestelijke en vreugdevolle viering.

Van harte zijn de kinderen, met hun ouders, broers en zussen, uitgenodigd om tijdens de
kindernevendiensten en vieringen van het familiepastoraat nog meer te ontdekken wie Jezus is.

Pastoor Jacques Grubben
Diaken René Lamers

Het Heilig Vormsel | Start

Begin september starten we met de bijeenkomsten ter
voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van het
Heilige Vormsel. Graag nodigen wij de kinderen van groep acht uit
en de kinderen die in het eerste jaar van het vervolgonderwijs
zitten.

Het aanmeldingsformulier en de informatiebrief tref je aan op
onze website, onder de knop 'Sacramenten’.

Pastoor Jacques en diaken René willen jou handvatten aanreiken zodat je kunt zien wat dit
sacrament jou te bieden heeft in jouw leven. Die handvatten leren is één, maar ze ook nog gaan
toepassen is twee.

Daarover leren is niet alleen serieus, maar zal ook gepaard gaan met plezier. Hoe?

Laat je door ons verrassen. Je mag het gaan ontdekken samen met andere vormelingen.

De informatieavond voor ouders en vormelingen is op 4 september. Aanvang 20.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Het zaaltje achter de pastorie in Herpen aan de Alard van Herpenplein 7 (naast de kerk).

Publicatie zal ook plaatsvinden in de Arena en de basisscholen in onze parochie worden verzocht
om de uitnodiging te publiceren in de digitale schoolkrant.

Vragen?
Mail naar info@heiligejohannesdedoper.nl

Pastoor Jacques Grubben
Diaken René Lamers
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VRIDWILLIGERS GEZOCHT

Parochie H. Johannes de Doper zoekt voor de
gemeenschap Herpen vrijwilligers voor:

» Bloemengroep

» Interieurgroep.

. Bloemengroep
Ben je op zoek naar
een gezellige,
leuke, creatieve
bezigheid?

Elke vrijdag van
09.00 tot 10.00 uur
kun je ersamen
voor zorgen dat de
kerk weer van

verse
bloemstukjes/volle vazen wordt voorzien en bij
bijzondere gelegenheden bloemstukjes in de
bijbehorende kleuren zoals met Kerst en Pasen.
Na afloop een lekker bakkie koffie met zijn
allen.

il

Interieurgroep

Benje op zoek naar een uitdaging en vind je het
niet erg om even lekker te poetsen en
tussendoor een lekker bakkie koffie te drinken?

Eens per 3 maanden van 09.00 tot 11.30 uur
(met koffiepauze van 10.30 - 11.00) samen
zorgen dat onze kerk er weer netjes uitziet.
Vegen en dweilen, stofzuigen, banken stoffen.
Altaar en Mariakapel netjes maken.

Soms een grotere klus tussendoor, bijvoorbeeld
de voorzetramen schoonmaken.

Schroom niet maar kom eens kijken of meld je
aan bij Martie Bueters, secretariaat Herpen,
0486-411424.
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Bedevaart Parochie naar Megen

Met verschillende snelheden en gesprekken
kwamen wij bij het klooster van de

= Franciscanen aan met onderweg een lichte
M druppel regen.

Samen vierden wij er met vele parochianen,
jong en oud, de bedevaartsmis. Mooie
gezangen, een goede overweging, een fijne
liturgie, een prachtig Ave Maria van onze eigen
James maakten het, met de geweldige
gastvrijheid van de broeders, tot een waar
feest.

Parochiebedevaart Megen Hemelvaartsdag
Op donderdag 29 mei vond de eerste
parochiebedevaart plaats naar Megen.
Sommigen gingen te voet vanaf de kerk in
Neerlangel. Anderen weer met de fiets of auto.

Hieronder enkele impressies van pastoor
Jacques Grubben, pastor Peter Raaphorst en
enkele deelnemers

Pastoor Jacques Grubben

Om stipt 7.45 uur stonden onze trouwe
vrijwilligers, Jan en Bert, voor de pastorie in
Schaijk om samen per fiets op weg te gaan,
allereerst naar Huisseling. Daar vertrokken we
rond de klok van 8.30 uur met z’n twaalven
voor het vervolg naar Megen.

Tijdens de Mis, de koffie met een ‘kuukse’, de
verschillende activiteiten, de gezamenlijke
slotzang in de kloosterkerk in Megen, de lunch
en de verschillende gesprekjes ontmoette of
zag ik alleen maar blije gezichten. En dat is een
groot compliment aan de organisatie!

L Van deze plaats een groot dank je wel. Opnieuw,
na de treintjestocht aan het begin van de zomer
in 2023, een prachtig parochiegebeuren dat
zeker voor herhaling vatbaar is.




Pastor Peter Raaphorst

De bedevaart naar de broeders in Megen was
zeer geslaagd. We begonnen met een mooie Mis
met veel samenzang en een goede preek.

Het was een gemengd gezelschap met ook
nieuwe gezichten. We werden opgedeeld in vier
groepen van 10 of 11 personen, om 5
activiteiten te doen, nl: het verhaal over Bruurke
van Megen, schilderen, een rondleiding door het
klooster, een filmpje over Laudato Si en liedjes
inoefenen.

De groepen kwamen weer samen en zongen de
geoefende liedjes.

Tot slot hebben we samen buiten gegeten.

Een gezegende dag.

Reacties van enkele deelnemers

- ‘De bedevaart naar Megen vonden we heel
leuk. Carlijn vond vooral het schilderen leuk
en het verhaal over Everardus!’

- ‘Ikzelf vond het leuk om medeparochianen te
leren kennen. Ook de activiteiten vond ik

mooi.

- 'Wat een prachtige plek'

- 'Je hebt op zo'n dag leuke gesprekken'

- 'Je leert nieuwe mensen kennen'

- 'In deze mooie tuin kom je niet zo gauw, door
deze bedevaart wel.




Thuis Geloven

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

VEELKLEURIG

Jezus stuurde de leerlingen
twee aan twee op weg, haar
alle plaatsen waar hij zelf
ook heen wilde gaan. Hij zei
tegen hen:‘Als je een huis
binnengaat, zeg dan eerst: ‘lk
wens dit huis vrede!

Naar Lucas 10:1.5-6a

Na de vakantie ben je blij met
je thuis en je vertrouwde kring.
Op reis was je te gast, aange-
wezen op de vriendelijkheid
van onbekenden. Mensen zijn
verschillend en veelkleurig,
maar waar ze in vrede met
elkaar omgaan, ontstaat een
mooie mengeling van woorden,
gebaren en betekenissen, een
veelkleurig patroon. Hierbij past
een eeuwenoud creatief idee,
het marmeren van papier. Het
kan op veel manieren, hier is
gekozen voor olieverf.

Nodig:

- Een wijde platte schaal
(ovenschaal, dienblad)

- Behangplaksel (glad en

dunvloeiend, vooraf maken,
voeg een lepeltje groene of
ossegalzeep toe)

- Geurarme terpentine

- 3 of 4 kleuren olieverf en 3 of
4 bakjes

- Roerstaafjes, houtjes

-Vork om patronen mee te
trekken

- Diverse stukken wit papier,
passend in de schaal

- Keukenrol, kranten

Voorbereiden:

- Meng in elk bakje een beetje
olieverf met evenveel (of meer)
terpentine, tot de verf inkt-
achtig vloeit. Elke kleur een
eigen bakje en roerstaafje.

- Giet een laag ‘dik water’
(behangplaksel) in de schaal.

Nu komt het:

- Laat druppels verf op het water
vallen, 2 of meer kleuren.

- Trek met een vork lijnen
door het oppervlak (zig-zag,
golvend of kris-kras). De
kleuren gaan ‘met elkaar
optrekken’en vormen vanzelf

patronen. Laat het gebeuren,
stop na enkele seconden.

- Laat een velletje papier neer
op het oppervilak, duw het
een paar seconden ‘vlak’en til
het aan twee punten op uit
de schaal. Verbaas je over wat
erop staat.

- Houd het papier nu onder een
dun straaltje koud water en
spoel het plaksel er groten-
deels af. De kleur blijft zitten!

- Leg het werk te drogen op een
krant.

- Maak de volgende print
(achtergebleven verf weer
met vork bewerken, evt. kleur
toevoegen). Of maak het
oppervlak schoon met klad-
papier, en druppel nieuwe verf.

Je kunt met marmerpapier
kaarten maken, voorwerpen
versieren of erop kalligraferen.
Veel succes!m
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Stille Aanbidding

Jaren geleden ontdekte ik als priesterstudent
de grote waarde en betekenis van de
Eucharistische Aanbidding. Het is een grote
schat die ik gedurende de jaren op het
seminarie steeds meer leerde waarderen.

Zij werd voor mij een dagelijks deel van mijn
leven. |k voelde mij helemaal bij Jezus thuis.
Het is als ‘Jezus, ik vertrouw op U’

De Eucharistische aanbidding is een oud
katholiek gebruik dat kan helpen om je geloof te
verdiepen en een persoonlijke relatie met Jezus
aan te gaan en/of te versterken. Het sluit aan bij
de Heilige Communie en geeft je de kansom in
stilte bij het uitgestelde sacrament van de
Eucharistie- Jezus zelf - te zijn. Om te bidden en
of om gewoon stil te zijn, naar Hem te luisteren
en naar Hem te zien.

Bij de consecratie tijdens de Heilige Mis of de
Eucharistie veranderen brood en wijn in het
Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Daarna
toont de priester, nadat hij de woorden van
Jezus tijdens het Laatste Avondmaal met zijn
apostelen uitgesproken heeft, de heilige Hostie,
Christus zelf. Dit is een eerste zij het kort
moment voor aanbidding.

In de Middeleeuwen, in 13e-14e eeuw, ontstond
in de Kerk het gebruik om de heilige Hostie in
een mooie houder of monstrans, op het altaar te
plaatsen. Dit noemen we ‘uitstelling’. Hierdoor
kunnen we gedurende een langere tijd Jezus
zelf in de heilige Hostie aanbidden.

Wanneer je van iemand houdt, wil je graag veel
tijd met elkaar doorbrengen. Zo ook met Jezus
als een goede of misschien wel je beste vriend.
We verlangen om vaker bij Hem te zijn, Hem

beter te leren kennen en om te groeien in onze
relatie met Hem. We verlangen om ons leven
met Hem te delen; onze vreugde en ons
verdriet, onze zorgen en worstelingen en die van
onze medemensen met Hem te delen, bij Hem
neer te leggen in vertrouwen en geloof.

In de Aanbidding vormt Jezus ons hart langzaam
en kunnen we meer op Hem gaan lijken. We
kunnen een diepe, blijvende vreugde ervaren
die we zomaar uitstralen en met elkaar willen
delen.

Tijdens de Aanbidding is het stil en zit of kniel je
rustig bij Jezus neer. Je komt op adem.

Je herademt als het ware door naar Hem te
kijken. Het geeft Jezus de kans om in de stilte
tot jou te spreken. Echter, hoe doe je dat? Laat
even alles los waarmee je bezig bent en richt je
helemaal op Hem, die dicht bij je is.

Breng alle gedachten die je afleiden in alle rust
bij Hem. Hij houdt van je en weet wat je nodig
hebt. Kortom, geef Hem alle ruimte en vertrouw
jezelf aan Hem toe.

Je hoeft niets anders te doen dan je hart open
te stellen voor Jezus.

Vanaf begin september nu ook in onze parochie
Heilige Johannes de Doper!

Wanneer: iedere donderdagavond tussen 19.00
en 20.00 uur

Waar: in de kerk van Heilige Antonius Abt,

pastoor van Winkelstraat 3, Schaijk

Heb je interesse? Laat het ons dan even weten
op info@parochieheiligejohannesdedoper.nl

Pastoor Jacques Grubben




Contact

Wilt u adverteren in ons parochieblad?
U kunt dit aangeven bij
info@heiligejohannesdedoper.nl.

Pastoraal Team

Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615
pastoor@heiligejohannesdedoper.nl
Pastor P. Raaphorst | 06 - 22845534
praaphorst@hotmail.com

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
reelstca@gmail.com

Bestuur
Parochie H. Johannes de Doper

Pastoor J. Grubben - voorzitter
Dhr. E. Willems - secretaris

Dhr. P. Swinkels - penningmeester
Mw. J. van der Waarden

Dhr. H. Boot

Gemeenschappen:
Schaijk-Reek-Herpen-Koolwijk-Ravenstein-
Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-
Demen-Dieden- Overlangel-Neerloon-Keent
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Secretariaat:

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1
5374 BG Schaijk. Telefoon: 0486 - 461220.

Email: secretariaat@heiligejohannesdedoper.nl
IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15
Openingstijden:

Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Uitvaarten:
Centraal aanmeldpunt uitvaarten;
Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615

Ziekenzalving:
Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen
met pastoor J. Grubben of pastor P. Raaphorst.

Dopen - Huwelijken - Jubilea:

Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het
Parochiecentrum te Schaijk. Bovenstaand de
contactgegevens.

Opgeven van misintenties:

Schaijk 0486-461220 di. tm vr. 09.00 - 12.00
Herpen 0486-411424 ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein 06-48648827 ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon 06-27857773 ma. tm vr. 09.00 - 12.00
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Lief en Leed

H. Johannes de Doper

j(g’ a]c_fr:-w-:-a-(‘ 3

In onze geloofsgemeenschappen hebben we het nieuwe leven mogen
verwelkomen, verbintenissen tussen levens geopend, stilgestaan

daarbij, maar ook afscheid genomen.

Gedoopt
Datum Naam

180525 Janus Jr Baum
010625 Ties Veld
010625 Jeszvande Ven

Overleden
Datum Naam

070425 Doortje Schuurmans-van der Venne
100425 Betsy Pelders-van Spijk

110425 Riet Roosen-van Pelt

130425 Jo Arts-Kerkhoff

300425 Jo Schermer-van der Laan

020525 Tiny Jans

110525 Lies van Venrooij

270525 Miet van Casteren-van der Heijden

Plaats

Koolwijk
Schaijk
Koolwijk

Plaats

Schaijk
Herpen
Schaijk
Neerloon
Schaijk
Herpen
Herpen
Schaijk

Leeftijd

89
87
91
91
90
88
97
924

de f) OPLT
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Een groepje ouderen wacht achter in de kerk op de
‘Hobbels & Hoop’ zomerwandeling o.l.v. de pastoor.
Buiten staan de jonge wandelaars te popelen. “We zijn
niet voor niks zo vroeg opgestaan,” zegt Remco. “lk
hoop dat we herten zien!” Marije heeft de route op
haar telefoon. “Laten wij maar vast gaan,” zegt ze, “de
rest komt zo wel.” Daar vertrekken de jongeren richting
bos. De pastoor heet de mensen binnen welkom. Kik
en de muizen luisteren mee. Hij zegt dat de wandeling
over ‘hoop’ gaat. Dat het leven hobbels kent. En dat
hoop je helpt over hobbels heen te komen. “Nou,”
bromt meneer Blok in zijn rolstoel, “ik hoép dat er
koffie is.” “Eérst wandelen!” roept mevrouw Bontje.

Ze schuifelen over het plein, sommigen kwiek, anderen
met rollator.

Puzzel

Hier zie je de kerk A, het plein , de straat C,
het bos D en de zahdverstuiving E waar het
bovenstaande verhaal zich afspeelt. Alle drie
9groepjes (de ouderen, de jongeren en Kik en
de muizen) ziin vertrokken vanuit A, de kerk.
En ook weer teruggekomen bi) A. Maar welke
route heeft elk groepe afgelegd? Kun Jij met
drie Kleuren stift de route erin tekenen van:
* de Ouderen (met rood), s

+ de Jongeren (met geel) ar—

+ Kik en de Muizen (met blauw)?

Na dfloop weet Jij precies wie de kortste
route hebben gelopen en wie de langste,

en hoe dat kwam!

Uit de Bijbel

Er kwamen veel mensen Naar de apostelen toe.

Ze brachten zieken mee, en mensen die een kwade
geest in zich hadden. bie werden allemaal beter gemaakt.
Er werden zelfs zieken buiten op straat gelegd, op
draqgbedden en slaapmatten. Ze hoopten dat Petrus

voorbij zou lopen, en dat ze dan gezond zouden worden

door zijn schaduw. Uit het boek Handelingen Gi5-16 BGT
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Pelgrims van hoop [B KiK

Op straat komt de groep goed op gang. De kwieke
lopers komen 't eerst aan bij het bos. Ze wachten
geduldig tot de laatste mevrouw er ook is. Maar die
moet eerst uitblazen. Dan trekken ze verder. Het is erg
hobbelig. Halverwege het pad loopt de rolstoel vast in
een kuil en is iedereen uitgeput. “Hemeltje,” zucht de
pastoor, “hoe komen we hieruit?? Waar zijn de
jongeren?” Kik en de muizen sprinten weg. Ze vinden
de jongeren op de zandverstuiving en maken zoveel
kabaal, dat die snel teruggaan en de rolstoel bevrijden.
“Mensen!” zegt de pastoor, “Dit was een hobbel.
Maar de jeugd brengt hadp!” “Hm. Hopelijk brengen
ze ons ook koffie,” bromt meneer Blok. En dat vinden
de jongeren een tépidee. ’J'p,_

§ Obbssing: Kik en de muizen ABCDEDCBA; Ouderen ABCDCBA;
Jongeren ABCDEDCBABCDCBA {want ze zijn ndg een keer op
en neer naar de kerk gegaan om koffie, thee en lekkers te halen

.........

( Teksten: Marjet de Jong
S Tekeningen: b Jurrigns



