
Programma  
Broederschap “De Meierij” 

 
 

- Vertrektijden busreis Hakendover: 
 

 06:45 uur:  ‘Poort van Veghel’ ter hoogte van de Gamma 
 07:00 uur:  Kerk in Gemonde, Sint Lambertusweg 122, Gemonde 
 07:15 uur:  Restaurant Quatre Bras Best, Nieuwstraat 79, Best 
   (Tijden en opstapplaatsen: onder voorbehoud ) 
 
 

- Verwachte aankomst in Hakendover:  +/-  09:30 uur waarna er gelegenheid is 
 voor koffie en een sanitaire stop .                                                              

Er is tot 11:00 uur de mogelijkheid voor de pelgrims om deel te nemen                
aan de traditie van ‘Dertienmaal’ lopen rond de kerk . 

 

- Om 11:00 uur is het verzamelen op de Processieweg voor diegene die willen 
 deelnemen aan de processie richting de akker. Mocht men dit niet kunnen, 
 is er de gelegenheidheid om in Hakendover te verblijven.  
 

- Na de ceremonie op de ‘Tiense Berg’ en de ‘Paardengalop’ is het  
 mogelijk om naar het kapelletje in Grimde te pelgrimeren of in de 
 processie mee terug te keren naar de kerk in Hakendover. 
 

- Vervolgens is er weer de mogelijkheid om iets te nuttigen in het dorp (meestal 
zelf meegebracht)  er zijn verschillende eet –en drinkgelegenheden in 
Hakendover , houdt rekening met de drukte vanwege de vele bezoekers !. 

 

- Om 14:30 uur is er namens de broederschappen de “De Meierij”              
en “Tilburg en omstreken” een heilige Mis opgedragen in de kerk van 
Hakendover. 

-              Na de heilige Mis ( +/- 15.30 uur ) begeven wij ons gezamenlijk naar de bus en 
               vertrekt +/- 1600 uur de reis weer naar Nederland. 
 

 Kosten busreis:  €20,00 p.p. 
                 Aanmelden voor deelname uiterlijk voor 14 april ! .  
              Vragen of info : 
              Broederschap “De Meierij” 
 Secretaris / contactpersoon: Gerdi Verkooijen – Verhoeven  

 tel. 06-53241250 
 email: bedevaart.hakendover@gmail.com 
                    algemene informatie: www.hakendover.be 

‘PAARDENPROCESSIE’ 
 

OP 2DE PAASDAG 
 

IN HAKENDOVER (BELGIË) 
 

  

mailto:bedevaart.hakendover@gmail.com


Processie van de 
Goddelijke Zaligmaker 

 

Door de bijzondere geschiedenis van 
Hakendover komen sinds de middeleeuwen 
mensen van heinde en ver massaal naar dit 
pelgrimsoord om er God te eren als de 
‘Goddelijke Zaligmaker’. 

 

Op Tweede Paasdag wordt in Hakendover 
de ‘Paardenprocessie’ gehouden. In deze 
grote processie wordt onder andere de 
ontstaansgeschiedenis van de kerk door 
figuranten uitgebeeld. Ook het beeld van de 
Goddelijke Zaligmaker uit de 14de eeuw 
wordt in de processie meegedragen. Oude 
verhalen vertellen dat het beeld eens, - 
wegens slechte weersomstandigheden, - 
niet werd meegedragen in de processie. De 
dag daarna was de mantel van het beeld 
besmeurd met modder. Het beeld had de 
weg van de processie zelf afgelegd…….                                              

 

Tal van lokale verenigingen begeleiden de 
processie. Daarnaast verwelkomt 
Hakendover ieder jaar haar (vaste) gasten 
die de processie begeleiden. Het zijn veelal 
ook bedevaartgangers uit Nederland, zoals 
de Broederschappen van de Meierij, Tilburg 
en omstreken en Breda. Zij vervolledigen de 
processie. 

 

Paardengalop 
 

Het hoogtepunt van de processie is de 
‘paardengalop’. Op de top van de ‘Tiense 
Berg’ worden de velden, bedevaartgangers, 
ruiters en paarden gezegend. Vervolgens 
galopperen de paarden driemaal rond de 
grote menigte. Elke bezoeker kijkt uit naar 
dit indrukwekkend schouwspel. Daarna 
keert de processie terug naar het dorp 
alwaar een echt volksfeest losbarst. Er is 
een kermis met verschillende drank –en 
eetgelegenheden. 

   Broederschap 

   ‘De Meierij’ 
 

 
 

 

 

 

 

Broederschap “de Meierij” 
bestaat sinds 1935 en 
organiseert ieder jaar op 
Tweede Paasdag vanuit het 
Noord-Brabantse ‘Meierij’ en de 
‘Kempen’ de bedevaart naar 
Hakendover, een klein dorpje in 
België onder de rook van de 
‘suikerstad’ Tienen. 
 

Oorsprong van 
de bedevaart 

 

Volgens het oude verhaal lieten 
drie ‘vrome maagden’ in het 
jaar 690 een kerk bouwen. 
Echter, wat de werklieden 
overdag hadden opgebouwd, 
werd in de nacht weer 
afgebroken. De drie maagden 
waren ten einde raad en 
meermaals riepen zij Gods hulp 
in. Op de dertiende dag na het 
feest van Driekoningen leidde 
een engel hen naar de plek 
waar volgens Gods wil de kerk 
gebouwd moest worden: 
Hakendover. Tijdens de 
werkzaamheden waren er 
steeds dertien werklieden bezig, 
maar bij de uitbetaling kwamen 
er slechts twaalf mannen hun 
loon ophalen.  
 
 

De ‘Dertiende Werkman’ was 
God zelf, - de Goddelijke 
Zaligmaker, - die hielp om Zijn 
kerk in Hakendover te bouwen. 
Het verhaal van de bouw werd 
vereeuwigd en is nog steeds te 
bewonderen in het prachtige, 
Middeleeuws retabel vooraan in 
de kerk van Hakendover. 

Algemeen programma: 

processie Hakendover 
 

10.00 uur: Eucharistieviering in de 
     kerk van Hakendover. 
 

11.00 uur: Aanvang van de processie  
       bij de kerk. 
 
+/- 12.00 uur:  
    Aankomst op de ‘Tiense  
                   Berg’. Ceremonies en de 
    paardengalop over de    
    akkers. 
 

12:30 uur: De processie vervolgt zijn  
     weg terug naar de kerk van  
     Hakendover. 
 

13:00 uur: Aankomst bij de kerk en  
     sluitingsceremonie. 


