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Wilt u adverteren in ons parochieblad?
U kunt dit aangeven bij info@heiligejohannesdedoper.nl.

J’(‘ Jokannes de @/a;mm‘
S _ Locaties: Schaijk- Reek | Herpen-Koolwijk | Ravenstein-
Al Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden |
Overlangel-Neerloon-Keent.
Colofon:
Verschijnt 4 keer per jaar Secretariaat:
Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1 5374 BG Schaijk.
Redactie: Telefoon: 0486 - 461220.
René Lamers (hoofdredacteur) Email: secretariaat@heiligejohannesdedoper.nl
Hans Meijer (eindredacteur) IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15
Yvonne Bosch Openingstijden:
Jo Brukx Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.
Uitvaarten:
Email redactie: Centraal aanmeldpunt uitvaarten:
info@heiligejohannesdedoper.nl  Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615
Ziekenzalving:
Volgende nummer: Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met
28 mei 2024 pastoor J. Grubben of pastor R. Raaphorst.
Dopen - Huwelijken - Jubilea:
Kopijdatum: Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het Parochiecentrum te
14 mei 2024 Schaijk. Bovenstaand de contactgegevens.
Deze uitgave kunt u ook Opgeven van misintenties:
bekijken op onze website:
Schaijk: 0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00
www.heiligejohannesdedoper.nl |Herpen: 0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein: 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon: 06-27857773 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00

Bestuur Pastoraal Team
Parochie H. Johannes de Doper:  Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615
Email: pastoor@heiligejohannesdedoper.nl
Pastoor J. Grubben - voorzitter
Dhr. E. Willems - secretaris
Dhr. P. Swinkels - penningmeester  Pastor P. Raaphorst | 06 - 22845534
Dhr. H. Boot Email: praaphorst@hotmail.com
Mw. J. van der Waarden

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
Voorkant Email: reelstca@gmail.com

Adri Ekstijn

Website:
www.heiligejohannesdedoper.nl
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Voorwoord

Een open gesprek

Naar elkaar blijven luisteren, proberen elkaars
bedoelingen te begrijpen, niet alleen maar het
eigen standpunt herhalen om de ander te
overtuigen. Het zijn de bekende elementen van een open
gesprek waardoor je nader tot elkaar kunt komen.

Het lijkt er veel op dat er een nieuwe wind is gaan waaien in onze
parochiegemeenschap, waardoor we niet meer tegenover elkaar
staan, maar met elkaar in gesprek gaan.

Vorige maand zijn de pastoor en de overige leden van het
parochiebestuur een open gesprek aangegaan met de mensen in
Ravenstein na een jarenlang slepend conflict over de verkoop
van de St. Luciakerk. Je hoeft het aan het einde van zo'n gesprek

. niet met elkaar eens te zijn, maar als er wederzijds begrip is
ontstaan, dan is de basis gelegd voor verdere samenwerking.

Het pastoraal team heeft ons opgeroepen om na te denken over

@ de toekomst van de parochie. Hoe ziet de ideale parochie eruit?

28 Bets Schotman

& Op basis van de ingeleverde reacties vinden er al open
| gesprekken plaats die ook aansluiten bij het familiepastoraat en

het synodale proces dat de paus enkele jaren geleden in gang
heeft gezet.

Adri Ekstijn die in dit nummer aan het woord komt, wil ook graag
in gesprek komen met de automobilist die door rood licht reed
waardoor zijn zoon Milan om het leven kwam. Dat gesprek is tot
nu toe niet mogelijk gebleken, maar Adri is zich daardoor wel
gaan inzetten voor Gevangenenzorg Nederland. Die organisatie
probeert ook daders en slachtoffers met elkaar in contact te
brengen. Alleen dan kan er wederzijds begrip ontstaan,
waardoor het leven voor alle partijen weer perspectief kan
krijgen.

Dat perspectief op een nieuw leven is ook de boodschap van

| Pasen enin die zin wenst de redactie u allen een zalig Pasen.

'_ Hans Meijer



Woord van de pastor...

Pasen...een nieuw begin!

Dat begin mogen we elke dag weer ervaren.

In de seizoenen van onze natuur zien we het
gebeuren. Nieuw leven schiet op uit de
aarde...het leven dat zich teruggetrokken heeft
in die aarde, laat zich weer zien. Het mag weer
opnieuw beginnen.

De natuur waarin na dat nieuwe begin (de lente)
en het volle leven (de zomer) ook de ouderdom
en kwetsbaarheid (de herfst) en het afsterven
(de winter) komt om met vertrouwen, overgave
en vreugde het nieuwe leven weer te beginnen.

Dat nieuwe leven dat je nu weer buiten ziet
gebeuren, dat doet wat met je...met ook het
groeiende licht om ons heen. Het zijn dus niet
alleen de bloembollen, de planten, bomen en
ga zo maar door...het is ook het licht dat in jou
de vreugde doet ontstaan en groeien.

Die ‘circle of life’ van de natuur betreft ook jouw
leven, want jij hebt daar deel aan. Graag wil die
‘circle of life’ van Jezus in jouw leven daar ook
deel van uitmaken.

Jezus’ Licht is gekomen met Kerstmis, op het
moment dat het licht van moeder natuur toe
gaat nemen. Dat Licht wenst en kan iedere
duisternis in het leven overwinnen. Dat Licht
heeft het overwonnen, naar het nieuwe leven.
Pasen.

Pasen kan elke dag gebeuren in jouw leven.
Qok al is het duister buiten of is de duisternis in
jou. Jezus wil graag de zware last die je op je
neemt en die jou overkomt in het leven
overnemen.

Zoek maar naar het gedicht
‘Voetstappenin het zand’...

Ik droomde eens en zie

ik liep aan 't strand bij lage ti].
Ik was daar niet alleen,

want ook de Heer liep aan
mijn zij.

We liepen samen het leven
door,

en lieten in het zand,

een spoor van stappen; twee
aan twee,

de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,

in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,

daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,

juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;

"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

Laat Pasen het geschenk en de vreugde voor jou
zijn om het vertrouwen en de overgave te
ontvangen dat het na ‘Goede Vrijdag’ Pasen
mag worden...een nieuw begin.

Nieuw Licht, nieuw leven...

Zalig Pasen geliefd Kind van God, opdat het jouw

leven in een ander daglicht mag zetten.
Laten we God loven en danken hiervoor.

Diaken René Lamers



Carnaval

Wat doe je met Carnaval?

In het najaar van 2023 zocht ik contact met de Carnavalsverenigingen in Schaijk en Reek. In beide
gevallen leidde dit tot een kennismaking, zij het op een verschillend moment. In Schaijk, met het
oog op het gezamenlijk hijsen van de vlag van Moesland met prins Djarek d’un Urste op
Carnavalszaterdag, begin december. De genoemde activiteit was bijzonder feestelijk en is zeker
voor herhaling vatbaar.

In Reek vond de kennismaking plaats voor de gebedsviering van het Kelenrijk in onze eigen kerk.
Daarover zo dadelijk wat meer. In de tussentijd hadden diaken René en ik ook nog een ontmoeting
met een vertegenwoordiging van het Bonnenland zoals Herpen tijdens Carnaval genoemd wordt.
Ten gevolge hiervan brachten wij in januari samen een bezoek aan een van de pronkzittingen
aldaar. Op zaterdag werd in het Bonnenland en in het land van de Nachtgravers (Overlangel) door
de werkgroep respectievelijk diaken René de gebedsviering ter gelegenheid Carnaval gevierd. In
Pomperstad zoals Ravenstein in deze tijd heet, ging pastor Jacques Leo op diezelfde avond voor in
de Garnizoenskerk...

In goed overleg werd de gebedsviering in Reek
verschoven van de zaterdagavond naar de
zondagmorgen om 11.30 uur. Een lang gekoesterde

i wens ging in vervulling! Met het resultaat dat de kerk
voor de aanvang goed gevuld was. Het misboekje
was, met de nijvere inzet van Gea, netjes en snel
geregeld. We kwamen er zelfs tekort! Alles was klaar
voor het moment supréme, de viering zelf. Vooraf
nog wat handjes schudden, snel omkleden en dé
ontmoeting met prins lvo, zijn charmante prinses
Marjan en hun kindjes. Heel spontaan en vreugdevol.
Een goed begin...

Daarna was het feest! Samen en onder de prachtige muzikale klanken van ‘Ongerakt’ kreeg de
viering de beoogde en ongedwongen invulling als het startpunt voor de grote optochtin de
middag. Het zorg hebben voor de naaste in elke situatie en het gemeenschap vormen met elkaar
kregen de aandacht in de korte overweging. Beide aspecten passen niet alleen bij onze parochie
Johannes de Doper maar ook bij het Carnaval, immers dit is bij uitstek een vrolijk
gemeenschapsfeest. Het Keemoesbal van beide verenigingen uit Schaijk en Reek belichaamt de
aandacht voor de naaste. Heel mooi op de zondag dat de paus aandacht vraagt voor de zieke
medemens...

Na de Mis onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers, een borreltje en een broodje ei nog
met diverse Carnavalsvierders een babbeltje gemaakt. En daarna snel naar een volgende activiteit,
de Kinderoptocht in Schaijk.

Voor herhaling vatbaar...
Pastoor Jacques



In gesprek met... Adri Ekstijn

Zo’n tien jaar geleden veranderde het leven van Adri Ekstijn en zijn gezin voorgoed door het
overlijden van zijn zoon Milan na een verkeersongeval in Ravenstein. Dat heeft er ook voor gezorgd
dat hij zich is gaan inzetten voor ‘Gevangenenzorg Nederland’, maar daarover later meer.

Hij heeft een veelbewogen leven achter de rug en woont al sinds 1997 in Schaijk waar zijn vriendin
vandaan komt. Zijn ouders komen uit Brabant, maar zelf is hij opgegroeid in Arnhem.

Adri: “Ik ben wel
gelovig opgevoed,
maar heb geen
praktiserende of
actieve binding meer
met een religie.
Daarvoor heb ik in
mijn jeugd te veel
deuken opgelopen. Ik
heb veel
ontwikkelingswerk
gedaan in Afrika,
onder andere in
Soedan, en daar heb
ik juist veel respect
gekregen voor mensen
die zich vanuit hun christelijke overtuiging inzetten voor de medemens. Zij zetten meestal

langdurig kleinschalige projecten

op met en voor de plaatselijke bevolking en dat is vaak veel effectiever dan de incidentele acties van
de grote internationale hulporganisaties.”

Sudan 1986

“Ik heb altijd belangstelling gehad voor andere culturen en dat begon al op vrij jonge leeftijd. Na
mijn middelbare school en militaire dienst heb ik een lange tijd op een kibboets in Israél gewerkt en
daarna nog vele reizen gemaakt naar andere werelddelen. Telkens heb ik me proberen te verdiepen
in de cultuur van de plaatselijke bevolking.”

Adri is in zijn leven op allerlei fronten actief geweest. Hij was jarenlang zweminstructeur, monteur
van dieselmotoren van vrachtwagens (o.a. in Afrika) en heeft 15 jaar gewerkt in de zorg voor
geestelijk gehandicapten. In 1997 werd hij aangereden door een tractor en daarvan ondervindt hij
nog steeds de gevolgen en is een reguliere baan onmogelijk.

“Ik ben ook altijd veel bezig geweest met oorlog en vrede. In mijn jeugd woonde ik in Arnhem
tegenover Bronbeek, het tehuis voor oud-KNIL militairen. Van hen hoorde ik verhalen over hun tijd
in Indié. Thuis werd ook veel over de oorlog gesproken en in de vakantie gingen we met ons gezin
niet naar een pretpark, maar naar allerlei militaire begraafplaatsen. Toen ik in Schaijk kwam
wonen, ben ik me ook gaan inzetten voor de Stichting Vier Vrijheid Schaijk en momenteel ben ik
bezig met een onderzoek naar de lotgevallen van onderduikers in Schaijk tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Daarnaast ondersteun ik veteranen als hulpverlener bij defensie.”



Sinds drie jaar is hij ook actief bij de SOS Cursussen van ‘Gevangenenzorg Nederland’ en werkt dan
het liefst met langgestraften die ook kinderen hebben. Dat heeft alles te maken met het overlijden
van zijn zoon Milan in 2014.

In de laatste Nieuwsbrief van Gevangenenzorg Nederland (februari 2024) staat een indringend
artikel over zijn betrokkenheid bij SOS, dat we hieronder graag weergeven:

Slachtoffer zet dader aan het denken

“Ik heb niet één keer een crimineel ontmoet. Ik zag alleen mensen’, zegt Adri Ekstijn. Dat is bijzonder
want Adri komt regelmatig in de gevangenis. Hij vertelt als nabestaande aan gevangenen hoe zijn
leven totaal overhoop werd gegooid door een automobilist die roekeloos door rood licht reed. Adri
deelt zijn verhaal tijdens onze SOS Cursus (SOS staat voor Spreken over Schuld, Slachtoffers en
Samenleving).

Als Gevangenenzorg werken we aan herstel. Niet alleen via het contact van een vrijwilliger met een
gevangene, maar 66k via de ontmoeting met een slachtoffer of nabestaande van criminaliteit. Adri is
één van de nabestaanden die tijdens de cursus zijn ingrijpende verhaal vertelt. Met als doel daders
aan het denken zetten.

Voorgoed anders

Adri vertelt over die ene dag, 8 september 2014, waarop het leven voor hem en zijn gezin voorgoed
veranderde. Er is een leven voor, en een leven na. Op die datum stierf zijn 22-jarige zoon Milan. Hij zou
die avond bij zijn vader en stiefmoeder komen eten. Maar hij kwam nooit aan. Op een kruising viakbij
de woning van zijn ouders werd Milan op zijn motor aangereden door een veertigjarige man die in zijn
Mercedes te hard en door rood licht reed. Daar zijn harde bewijzen voor, maar de dader heeft altijd
ontkend.




Vervolg In gesprek met... Adri Ekstijn

Nooit heeft de dader contact opgenomen met de nabestaanden. Sterker, alle pogingen van Adri om
met hem in gesprek te komen, zijn gestrand. Dat maakt het voor Adri en zijn gezin extra pijnlijk.
Hij wil zo graag weten wat voor mens er achter de dader schuilt.

Een gesprek met de veroorzaker van het immense verdriet, blijkt vooralsnog onmogelijk. Wat Adri wel
kan doen is andere daders ontmoeten. Daarom nam hij enkele jaren geleden contact op met
Gevangenenzorg en heeft hij nu al een keer of zes zijn verhaal tijdens de SOS Cursus gedeeld met een
groep gevangenen. In Sittard, in Roermond, in Krimpen en in Dordrecht. Hij vertelt dan wie Milan was,
hoe de dag van het ongeluk is verlopen, over het moment dat de politie voor de deur stond, en vooral
dat hij Milan z6 mist. De gevangenen zijn in het begin wat terughoudend, merkt Adri, maar na verloop
van tijd stellen zij zich steeds meer open en tonen zij empathie.

Voldoening
Adri deelt zijn verhaal, zodat
gevangenen zien wat dit
verkeersdelict doet met hem en
zijn familie. Zodat ze zich bewust
worden van de enorme gevolgen
van hun delict voor
nabestaanden. “Dat voedt de
empathie en voorkomt recidive.
Het is voor gevangenen een extra
motivatie en kracht om toe te
groeien naar een ander leven. Dat
geeft mij voldoening.”
Waar Adri tijdens zo'’n
cursusbijeenkomst vooral op let, is
of de dader zijn daad in de ogen
durft te zien, er verantwoordelijkheid voor durft te nemen. Het kwelt hem dat de automobilist die
Milan aanreed, zijn verantwoordelijkheid niet lijkt te nemen. Hij zou graag willen dat hij er iets van
heeft geleerd, dat hij een goed voorbeeld wordt voor zijn kinderen. Of dit gesprek er ooit nog komt, is
maar de vraag, weet Adri. Hij heeft recent wel een ander gesprek kunnen voeren. Met een dader van
een dnder ernstig verkeersdelict met dodelijke afloop. We noemen hem hier Joey.

Bijzonder gesprek

“Tijdens de SOS Cursus in de gevangenis in Dordrecht leerden we Joey kennen’, vertelt Jan-Willem
Barth, codrdinator herstelrechtcursussen bij Gevangenenzorg. “Joey is een jonge knul die letterlijk
gebukt ging onder schuldgevoelens. Aangemoedigd door de andere deelnemers begon Joey tijdens
SOS zijn gevoelens steeds meer te uiten. Er ontstond bij hem de behoefte om de nabestaanden te
spreken. We brachten hem in contact met Perspectief Herstelbemiddeling (een organisatie die
mensen na een ingrijpende gebeurtenis met elkaar in contact brengt). We bleven Joey steunen in de
stappen die hij zette. Maar de nabestaanden lieten weten voor geen enkele contactvorm open te
staan. Dat respecteren we natuurlijk, maar het was wel een teleurstelling voor Joey.”



Jan-Willem dacht toen aan Adri die moet leven met een dader die het gesprek niet aan wil of kan.
“Na de SOS Cursus hebben we toen samen met een bemiddelaar van Perspectief gekeken of wij
Joey en Adri met elkaar in gesprek konden laten gaan.” Na zorgvuldige afwegingen, waarbij
uitgangspunt was dat het beide partijen iets moest opleveren, heeft deze ontmoeting enige tijd
geleden plaatsgevonden.

Dat gebeurde onder begeleiding van een bemiddelaar van Perspectief. “Ruim twee uur spraken de
mannen met elkaar. Het was een gesprek tussen een nabestaande en een dader, maar vooral een
gesprek van mens tot mens. Een ontmoeting die herstellend was voor beiden!’, zegt Jan-Willem.

Knuffel

“Joey heeft de leeftijd van Milan’, vertelt Adri. Een intelligente gast, de benjamin van de familie. Vanuit
een heel beschermd leven zit hij nu tussen mensen die lange straffen hebben. Hij is heel erg
geschrokken en hij schaamt zich. Hij hoeft niet te liegen of iets weg te poetsen. Het is duidelijk wat er is
gebeurd. Hij moet ervoor gdén en dat wil hij ook. Het gesprek heeft mij goed gedaan. Toen we klaar
waren, hebben we elkaar een knuffel gegeven. Het was net of ik even mijn eigen jongen vasthield. Dat
moet hij gevoeld hebben.” Er staan tranen in Adri’s ogen.

“Ik hoop dat ik met dit gesprek zaadjes heb kunnen planten. Joey moet straks iets van zijn leven gaan
maken. Hij kan deze ervaring als gereedschap gebruiken. Door een voorbeeld te zijn. Het is niet: Ik ben
klaar met mijn straf en daarmee heb ik betaald. Nee, je hebt pas betaald als je iets teruggeeft aan de
maatschappij.”

Meer informatie over Gevangenenzorg Nederland is te vinden op www.gevangenenzorg.nl

Wij wensen Adri nog veel succes met dit prachtige werk en hopen dat het hem en zijn gezin ook veel
steun en troost kan bieden.

Hans Meijer



10 Together

We brengen geschenken naar de kerststal!!

2000 jaar geleden brachten de wijzen geschenken naar het kindje
Jezus. Dat willen wij nu ook doen. We brengen geschenken naar
de kerststal voor de mensen om ons heen die het moeilijk
hebben. Samen zorgen we ervoor dat de kerststal gevuld wordt
met houdbare spulletjes. De opbrengst gaat naar de voedselbank.

Tijdens de gehele adventsperiode en kerst is er voedsel ingezameld

bij diverse kerststallen. Ook de KBO heeft hier aandacht aan

=l besteed en we zijn dan ook super blij met de donaties. We hebben
v, E meer dan 8 kratten ingezameld!

E Deze actie was een
- ’ m VOEDSELBANK initiatief vanuit de
ki Oss en Omgeving tieners van het
tienerpastoraat, geinspireerd door een initiatief vanuit het Stadsklooster San Damiano in Den
Bosch. Je kunt ook een filmpje (achter de QR code) kijken voor inspiratie.

Sinds dit najaar komen tieners om de week samen in de Phoenix in Schaijk. Vanuit de beweging Leef Lach en
Geloof vinden we het belangrijk om voor tieners (in brede zin) verdieping aan te bieden, waarbij we stil
willen staan bij actuele onderwerpen en de rol die je als individu samen met anderen kunt spelen. We willen
hiermee onze verantwoordelijkheid bij burgerparticipatie oppakken en vormgeven samen met de tieners.
Hieronder een aantal collages van de eerste bijeenkomsten (Klimaat, Vriendschap en Armoede):

Mede namens de Tieners, de voedselbank en de werkgroep Leef Lach
een Geloof dank voor uw bijdrage.

We wensen u al het goede voor 2024.
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Eerste Heilige Communie 2024

Op zondag 2 juni ontvangen tien communicanten uit onze
parachie hun Eerste Heilige Communie in de Sint
Lambertuskerk in Huisseling. In de periode van januari
tot juni komen zij op een zestal vrijdagavonden bij elkaar
in Den Achterhof. Samen met de communiewerkgroep
bereiden zij zich voor op de Eerste Heilige Communie.

Het thema van dit jaar is ‘Klavertje van geluk’.

Sanreya, Tygo, Jan, Lynn, Thedoor, Lili, Fleur, Carlijn, Esey
en Wout hebben inmiddels hun tweede bijeenkomst
gehad en leren elkaar steeds een beetje beter kennen.

Tijdens de familievering van 5 februari jl. hebben zij zich
voorgesteld aan de mensen in de kerk.

Deze kennismaking viel samen met de teerdag van het
Sint Lambertusgilde. Met slaande trom en geheven
vaandel werden de communicanten de kerk in begeleid;
dat was een spannende ervaring voor ze!

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de communicanten hun
eigen klavertje van geluk gemaakt. Deze kleurrijke klavertjes zijn
tot en met de Eerste Heilige Communieviering te bewonderen in
de kerk.

Heilig Vormsel 2024

In onze parochie is één werkgroep actief voor het Heilig Vormsel.
We gaan starten met een nieuwe opzet en programma als voorbereiding op dit Sacrament.

De uitnodiging met informatie hiervoor, zal uitgaan naar de scholen, onze website en Arena.

De viering voor het H. Vormsel zal plaatsvinden op zaterdagavond 16 november om 19.00 uur in de
St. Sebastianuskerk te Herpen. De kinderen van groep 8 en het eerste jaar vervolgonderwijs zijn van
harte welkom. De start van de voorbereidingen gaat plaatsvinden in mei.

Het aanmeldingsformulier en informatiebrief staan dus ook op onze website.
Mochten er vragen zijn dan vernemen wij die graag.
Alle goeds toegewenst.

Diaken René Lamers
reelstca@gmail.com
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Goede Doelen Week in de regio
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In Schaijk, Reek, Herpen, Ravenstein, Megen-Haren-Macharen, Lithoijen-Teeffelen, Oijen en
Overlangel-Neerloon-Keent, hebben diverse goede doelen weer de handen ineengeslagen en is er
ook dit jaar weer een Goede Doelen Week. Daarmee bundelen zij hun krachten en zorgen ze ervoor
dat de inwoners niet wekelijks, maar slechts één week per jaar een collectant aan de deur krijgen.
Vanwege de positieve reacties in voorgaande jaren, wordt er ook dit jaar weer gezamenlijk
gecollecteerd. De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd wordt, zijn voorzien
van het CBF-keurmerk.

De Goede Doelen Week in bovenstaande plaatsen is van maandag 8 april t/m vrijdag 12 april 2024.

Alle inwoners ontvangen in de week v6ar 8 april een invulformulier met envelop. Op dit formulier
kan worden aangegeven welke goede doelen men wil steunen en voor welk bedrag. In
verschillende dorpen kunt u gebruik maken van de QR-code. Ook hebben diverse organisaties van
de Goede Doelen Week een eigen website. Neem eens een kijkje!!

Via de plaatselijke media zullen wij u per locatie zo snel mogelijk informeren over de resultaten. We
hopen en vertrouwen op een zeer succesvolle, gezamenlijke collecteweek met een geweldige
opbrengst als resultaat!

Laat uw hart spreken en lever een bijdrage aan de samenleving, dichtbij en ver weg!



Onze

Maandagavond 26 februari, D’n Achterhof, Huisseling. Op uitnodiging van John Loeffen, actief
parochiaan, spreken zesentwintig gelovigen uit verschillende kernen van de parochie met elkaar.
Vanuit een opzet van het pastoraal team zijn de vragen:

1. wat zij goed vinden gaan in de parochie en

2. wat ieders wensen zijn, wat we zouden dromen, hoe kerk te zijn in deze tijd.
De oproep tot dit gesprek gaat uit van de paus en de bisschoppen in Rome.
De pastores zijn er niet bij. Einde bericht.

OK, mooi om te lezen, maar is dit nu zo bijzonder? Nou, dat zou je kunnen verbazen, als je iets hebt
gevolgd rond katholieke kerk en geloof in de laatste tientallen jaren. Want hoe lang is er niet van
bovenaf uit Rome gesproken en gedacht voér de gelovigen, maar niet mét hen? En welke
wereldwijde organisatie vraagt, voor het bepalen van zijn koers naar de toekomst, iedere
betrokkene om daarover mee te denken en te praten? Hoe vaak gebeurt het in de parochie dat een
‘gewone gelovige’ zo’n uitnodiging rond laat gaan, en zesentwintig mensen bij elkaar krijgt om
samen zo over de toekomst van de parochie te praten? En waar geven pastores zo ruimte om vrijuit
te spreken — door er zelf niet bij zijn?

Anders dan bij vele bijeenkomsten afgelopen jaren in de parochie, was de sfeer energiek en werd er
naar elkaar geluisterd. Werden zaken benoemd waar we blij mee zijn, in hoe het nu gaat, en niet
enkel de problemen. Er werd verteld waar ieder van zou dromen, maar ook van pijn die er nog zit.
Dat gaf meer een gevoel van samen dan van ‘een steeds kleiner clubje’. Er kwamen heel wat
aandachtspunten en ideeén uit voort waar we wat mee kunnen proberen te gaan doen.

De wat misschien vreemde titel boven deze column is ‘ONZE’ Waarom? Omdat dit de wending is die
we als parochie, als kerk, maar zeker ook als samenleving zo nodig hebben. Hoe leren we bij alles
wat er speelt af om vooral te denken vanuit ‘ik’ en mijn eigen belang? Maar juist eerst vanuit wat wij
delen als mensen, als burgers, wat ons verbindt, met zorg voor elkaar? Toen Jezus zijn vrienden
antwoordde op de vraag hoe ze moesten bidden, was dit het eerste woord dat hij adviseerde:

‘Onze Vader..

Het is zo anders, of je in je eentje vanuit teleurstelling en onzekerheid naar professionals
‘daarboven’ wijst, die het zouden moeten doen, of dat je juist samen ontdekt hoeveel talenten er
zijn bij ieder van ons, zodat we nog niet weten tot wat voor goeds we in
staat zijn.

Eén vaststelling op deze avond was, dat we elkaar in dat opzicht niet zo
goed kennen, als parochianen en anderen die hier in verbinding willen
blijven met dat volk van God, achter Jezus aan.

Een keer samen koken en eten, of doorpraten over hoe we ieder ons
geloof voor onze tijd proberen te vertalen en te verstaan, is dat een idee?
Ik ben ervoor in.

Theo Gallé
theo@galle.nl
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Paas knutsel

Een eierdop knutselen voor het paasontbijt is toch wel de meest populaire paasknutsel aller tijden.
Het mooie is, het is nog heel makkelijk ook! Alles wat je nodig hebt is een eierdoos, stukje rood
papier voor de kam, stukje oranje of geel papier voor de snavel, twee oogjes ( mag je ook tekenen
met stift) en voor de afwerking een paar veertjes of pluimen knippen van gekleurt papier.

De foto's spreken voorzichzelf. Figuur 1 is gereed.

Zo kan jouw eierdopje eruit komen te zien.
Knip uit de eierdoos het deel van het eierdopje figuur 2.

Knip uit het rode papier de kam van de kip. Snijin de top
van het eierdopje een gleuf waar de kam in kan. Teken
de oogjes aan beide kanten net boven de ingedeukte
kant. Vouw een uitgeknipte ruit vorm dubbel, dat wordt
de snavel van de kip. Het kan geel of oranje papier zijn.
Met een beetje fantasie kun je de veren knippen van
papier zie figuur 3. Knip de vorm uit een dubbel
gevouwen A4 en maak insnedes volgens figuur 3.

Vier veren per eierdop met verschillende kleuren papier
zal meer dan voldoende zijn en plak ze achter tegen de
gebogen kant.

Veel plezier.

figuur 1

figuur3




Een ontmoeting in de tuin

Tekst: ds. Irma Pijpers, naar Johannes 20

Het is vroeg in de morgen als Maria Magdalena
naar het graf loopt. Het natte gras kriebelt
tegen haar benen als ze de tuin in loopt. Ze
merkt het niet. Haar wangen zijn net zo nat als
haar voeten.

Als een slechte film vullen de afgelopen dagen
haar gedachten. Steeds opnieuw duiken de
beelden op van die verschrikkelijke
gebeurtenissen. Haar Jezus is er niet meer.
Machteloos heeft ze staan toekijken toen hij
gevangen werd genomen en werd afgevoerd.
Om haar heen schreeuwden de mensen “Kruisig
hem!” Met haar handen op haar oren
schreeuwde zij keihard: “HOUD JE MOND!" Maar
haar stem ging verloren in het geschreeuw.

Huilend slaat ze de hoek om en blijft dan met
een schok staan. Voor haar ligt het graf, maar de
zware steen, waarvan ze al had gevreesd dat ze
die niet kon wegrollen, ligt niet meer op zijn
plek. Het graf is open en uit de verte kan ze al
zien dat er niemand meer in ligt. Ze kan haar
ogen bijna niet geloven. “Nee, nee, nee..,
mompelt ze, terwijl ze het graf in rent. Het is
inderdaad leeg. “Nee!” schreeuwt Maria
nogmaals terwijl ze het graf uit rent, in de hoop
dat ze nog mensen ziet. Het maakt haar niet uit,
wie dan ook. Als ze maar kan vragen waar hij is.

De tuin is leeg. Niemand te zien. Huilend gaat
Maria op de steen zitten. Ze huilt zo hard, dat ze
de voetstappen niet hoort aankomen.
“Mevrouw, waarom huil je? Wie zoek je?” hoort
ze."O meneer!

Heeft u mijn vriend gezien? Hij is weg... Hebben
ze hem meegenomen? Weet u waar Jezus is?”
ratelt ze. Ze hoopt z6 dat hij wat gezien heeft.

“Maria’, zegt de man. Met een ruk kijkt ze op.
Voor haar ziet ze het vertrouwde gezicht.
“Meester!” roept ze.

Zo snel als haar voeten haar kunnen dragen, rent
ze op hem af, haar armen gespreid. “Raak me
niet aan, dat kan nog niet’, hoort ze. “Maar ga
naar de stad en vertel wat je gezien hebt”,

Het kost haar moeite om Jezus weer de rug toe
te keren. Maar ze weet dat dit haar taak is. En zo
snel als ze kan, rent ze naar de stad.

Dit mbét iedereen horen!




Santuario Della Beata Vergine delle Grazie

Tijdens een reisje in Italie brachten we een bezoek aan Santuario Della Beata Vergine delle Grazie,
waar we bij binnenkomst door een aardige meneer werden geinformeerd over het heiligdom en
zijn historie.

Het Heiligdom van de Heilige Maagd Maria is een
Lombardische gotische kerk, gewijd aan de Heilige Maagd
Maria en is gelegen in het kleine gehucht Grazie in de
gemeente Curtatone, op 9 km van Mantua met uitzicht op de
wateren van de Mincio. Het werd gebouwd in de veertiende
| eeuw in opdracht van Francesco Gonzaga ter ere van de
: " Madonna die met haar wonderbaarlijke beeld, lang vereerd

~ op deze plaats, een einde had gemaakt aan de pestepidemie
die de Mantuanen had getroffen. De strenge buitenkant van het Heiligdom van de Gratién van
Curtatone contrasteert met het interieur. Zodra je binnenkomt word je getroffen door de rijkdom
aan decoraties en fresco's en door een opgezette krokodil aan het plafond.

Er wordt aangenomen dat veel vroege christenen dieren, zoals
krokodillen, zagen als symbolen van het kwaad. Door ze aan
het plafond te hangen waren hun kwade bedoelingen niet
meer schadelijk, het was ook een symbolische betekenis voor
kerkgangers.

De zijkanten van het heiligdom zijn versierd met
53 levensgrote beelden, gemaakt van canvas en
vellen papier gelijmd in lagen, die episodes van
gevaar vertegenwoordigen die door goddelijke
voorspraak zijn afgewend. Met andere woorden,
het is een verzameling vreselijke manieren om te
sterven. Een man wordt onthoofd, terwijl een
ander op het punt staat in een put te vallen en te
verdrinken.

Elk jaar vindt in Ferragosto (15 augustus) de "Fiera delle Grazie"

plaats. Het is een mix van heilig en profaan, een enorm

kunstlaboratorium in de open lucht en een sterke oproep tot

Y tradities voor de inwoners van Mantua. Ter gelegenheid van dit
b evenement is er de bekende wedstrijd van Madonnari

(schilders van heilige beelden), die dag en nacht werken om

, hun werken te realiseren op het asfalt van het kerkplein van het

heiligdom.

Dorie en Tonnie van Berkel




De week van.....Erik Willems

Erik Willems woont in Reek en is sinds 2019 lid van
het parochiebestuur. Sinds 2018 is hij ook
regelmatig actief als koster in Reek en sinds vorig
jaar ook in de kerk van Schaijk.

Erik: “Deze volgende bezigheden doe ik meestal in
de avonduren want ik heb een fulltimebaan
overdag.

Nu was dit een extra drukke week, normaal met zijn
er geen twee vergaderingen in een week.”

maandag 19 februari

Ik krijg een telefoontje van Hans Meijer met het
verzoek of ik voor de rubriek ‘De week van’ mijn
bezigheden wil bijhouden voor een artikel in D’n
Doper.

Vandaag heb ik de foto’s doorgestuurd naar de
redactie van D’n Doper die ik op zondag 21 januari
* heb gemaakt van de uitreiking van de Pro
Ecclesia-onderscheiding aan Bets Schotman.

Na het badmintonnen nog de laatste aanpassingen
gedaan aan de agenda voor de vergadering van het
parochiebestuur van morgenavond.

dinsdag 20 februari
De vergadering van het parochiebestuur duurt van 19.30 tot 22.00 uur.

woensdag 21 februari
Ik heb nog even de aantekeningen/punten opgeschreven voor de vergadering morgen met alle
locatieraden en het parochiebestuur en deze gemaild naar de leden van het parochiebestuur.

donderdag 22 februari
Vergadering met alle vertegenwoordigers van de locatieraden en het parochiebestuur van
19.30 tot 22.00 uur.

zondag 25 februari

Om 9.30 uur ben ik in Schaijk voor de H. Mis. Ik ben geen koster vandaag, maar ben er gewoon als
parochiaan. Onze nieuwe koster (Marcel Loeffen) heeft gevraagd of ik aanwezig kan zijn voor het
geval er nog vragen zijn.

Ik heb meteen even een foto gemaakt van de nieuwe koster voor D’n Doper.

's-Avonds heb ik het verslag gemaakt van de vergadering van het parochiebestuur op 20 februari.
Het verslag van de vergadering met de locatieraden op 22 februari maak ik in de loop van volgende
week.

Erik Willems
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) DE AFSLANKCLUB? KOM BINNEN!
NEE, DAT IS HIER N... WE ZIIN NET

AAN HET VASTEN!

""WILLEM DE KLERK. "

Parochie berichten

Beste parochianen,
De oproep van het pastoraal team aan de parochianen om hun dromen voor onze parochie te delen,
heeft geleid tot een bijeenkomst van 21 parochianen vanuit de vele gemeenschappen die onze

parochie vormen. Vanuit alle geledingen is dit als zeer positief ervaren.

Zowel het pastorale team en het parochiebestuur zullen al hetgeen is aangereikt bespreken en
komen er zo spoedig mogelijk op terug.

Nogmaals dank aan eenieder die hieraan heeft deelgenomen en het mogelijk heeft gemaakt.
Met hartelijke groeten,

Pastorale team
Parochiebestuur



Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid

2-3-2024 19.00 Demen HE.
19.00 Herpen H.E.
3-3-2024 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Trio Herpen Familieviering
9-3-2024 19.00 Reek H.E. Donatus
19.00 Overlangel W.C.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
10-3-2024 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
16-3-2024 19.00 Deursen H.E.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
17-3-2024 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
23-3-2024 19.00 Neerloon H.E. Palmpasen
19.00 Herpen H.E. Palmpasen
24-3-2024 09.30 Schaijk H.E. Trio Herpen Palmpasen+Comm.
11.00 Huisseling H.E. Palmpasen
28-3-2024 19.00 Schaijk H.E. Herenkoor WD+FP+Maaltijd
29-3-2024 15.00 Neerlangel W.G. GV Kruisweg
15.00 Schaijk W.G. GV Kruisweg
15.00 Herpen W.G. GV Kruisweg
15.00 Reek W.G. Donatus GV Kruisweg
19.00 Schaijk W.C. Herenkoor Goede Vrijdag
20.00 Huisseling GK Huisseling Passieconcert
30-3-2024 19.00 Schaijk H.E. Paaswake
31-3-2024 09.30 Reek H.E. Donatus Eerste Paasdag
09.30 Overlangel H.E. Forte Vicante
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling Knd
11.00 Herpen H.E. GK Herpen
H.E. = Heilige Eucharistieviering Comm. = communicanten (met palmpasenstok)
W.C. = Woord- en Communiedienst WD = Witte Donderdag
W.G. = Woord- en Gebedsdienst GV = Goede Vrijdag
GK = Gemengd Koor Knd = Kindernevendienst
FP = Familiepastoraat/familieviering Maaltijd = Broodmaaltijd aanvang 18.00 uur

(s.v.p. aanmelden bij parochiecentrum Schaijk blz. 2)

www. heiligejohannesdedoper.nl



LI EM DE KLERK

Datum

1-4-2024
6-4-2024

7-4-2024

13-4-2024

14-4-2024

20-4-2024

21-4-2024

27-4-2024

28-4-2024

Tijd

09.30
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00

Plaats

Schaijk
Demen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Reek
Herpen
Neerloon
Schaijk
Huisseling
Deursen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Overlangel
Herpen
Schaijk
Huisseling

W.C. = Woord- en Communiedienst
H.E. = Heilige Eucharistieviering

Knd = Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl
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[ HUH? IK HEB GEEN

— e

LUCIFERS MEER!
B

e\

S

Viering

Q

KAARS VOORBEREID!

Koor Bijzonderheid

Tweede Paasdag

Herenkoor

Trio Herpen Familieviering
Donatus

GK Herpen

Forte Vicante

Herenkoor

Cordaad

Combination

GK Herpen

Herenkoor

Cordaad Knd

Herenkoor
GK Huisseling

EEN SLIMME MEID
IS MET EEN LED-

BIJBEL~
LEZING:

MATTEUS

25:1-13



Datum

1-5-2024
4-5-2024

5-5-2024

9-5-2024

11-5-2024

12-5-2024

18-5-2024

19-5-2024

20-5-2024
25-5-2024

26-5-2024

H.E. = Heilige Eucharistieviering
W.C. = Woord- en Communiedienst

Tijd Plaats Viering Koor

19.00 Neerlangel W.G.

19.00 Herpen W.G. GK Herpen
19.00 Demen H.E. Combination
09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E.

19.00 Reek HE Donatus
19.00 Herpen H.E.

19.00 Overlangel W.C.

09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling
19.00 Deursen H.E. Combination
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
Tweede Pinksterdag geen vieringen

19.00 Neerloon H.E. Forte Vicante
19.00 Herpen H.E.

09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling

Knd = Kindernevendienst

FP = Familiepastoraat/familieviering

www.heiligejohannesdedoper.nl

Bijzonderheid

Mariaviering
Dodenherdenking

Familieviering
Hemelvaart

Moederdag

Pinksteren
Pinksteren
Eerste Pinksterdag
1e Pinksterdag Knd

Heilige Drie Eenheid
Heilige Drie Eenheid
Heilige Drie Eenheid
Heilige Drie Eenheid

W.G. = Woord- en Gebedsdienst
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Datum
1-6-2024

2-6-2024

8-6-2024

9-6-2024

15-6-2024

16-6-2024

22-6-2024

23-6-2024

24-6-2024

29-6-2024
30-6-2024

H.E.=
WC =
Knd =

Tijd
19.00
19.00

09.30
11.00

19.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.30
19.00
10.30

Plaats

Demen
Herpen
Schaijk
Huisseling

Reek
Neerloon
Herpen
Schaijk
Huisseling
Deursen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Overlangel
Herpen
Schaijk
Huisseling
Neerlangel
Herpen
Neerlangel

Heilige Eucharistieviering
Woord- en Communciedienst
Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.

W.C.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Bijzonderheid
Combination Sacramentsdag
Sacramentsdag
Herenkoor Sacramentsdag
Sacramentsdag
E.H.C. viering/Familieviering
Donatus
GK Herpen
Herenkoor
Cordaad

Combination

Herenkoor Vaderdag
Cordaad Vaderdag
Forte Vicante

Herenkoor
GK Huisseling

Lof H. Johannes de Doper
GK Herpen St. Jansfeest patroon van

de parochie+Knd

Litjr. = Liturgisch Jaar
FP = Familiepastoraat/familieviering
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NEERLOON-OVERLANGEL-KEENT
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Cor Megens 40 jaar koster

Enkele vragen aan de jubilaris

Hoe ben je koster geworden en welke werkzaamheden verrichtte je in de begintijd dat je
koster was?

Ik was net afgestudeerd en had vakantie. Mw Schamp was toen de koster in Overlangel. Zij kon door
omstandigheden een tijdje haar werkzaamheden als koster niet meer doen. Zij vroeg of ik haar in
de vakantie kon vervangen. Later dat jaar is mw Schamp gestopt als koster.

= Zijn de werkzaamheden als koster in de loop
der jaren veranderd?
Pastoor Blommaert heeft mij goed begeleid en
de nodige adviezen en raad gegeven om alles
goed aan te leren. Zo leerde ik het kosterschap.
De meeste werkzaamheden worden gedaan
vOor de dienst. Je zorgt dat alles klaar staat
ufd zoals: de kelk, wijn en water, de kleur van de
| gewaden die passend zijn voor die gelegenheid.
Het aansteken van de kaarsen, de verlichting en
de verwarming. Het werk als koster is
vergeleken met het begin wat rustiger
geworden. Toen waren er nog meer vieringen in
®_ W de week. Er waren meer bruiloften en
begrafenissen.

Heb je weleens iets bijzonders of dierbaars
meegemaakt tijdens dit werk als koster?

Als koster krijg je te maken met blije en
verdrietige gebeurtenissen. Tijdens deze
gebeurtenissen zijn er vaak bijzondere
momenten die worden gedeeld. Het is fijn dat je
op die momenten kunt helpen. Het zijn vaak de
kleine dingen die het er dan toe doen. Je probeert ook de voorganger te ondersteunen door alles
goed klaar te zetten en alles af te stemmen zodat de viering zonder problemen verloopt. Soms
gebeuren er ook wel onverwachte dingen tijdens een viering. Ik ben wel een keer tijdens een viering
op pad gestuurd om de preek op te halen die de pastoor vergeten was mee te nemen. Ik was net op
tijd terug zodat niemand het heeft gemerkt. Als koster doe je vaak je werk alleen, maar er zijn toch
momenten zoals de kersttijd die extra druk zijn. Ik heb dan enkele vrijwilligers die mij mee komen
helpen met het zetten van de kerststal en de versiering van de kerk. Ik ben erg dankbaar dat ik op
deze vrijwilligers regelmatig een beroep mag doen.

Welke grote verschillen heb je meegemaakt in jouw loopbaan als koster?

In die veertig jaar heb ik met verschillende pastoors mogen werken. De eigen pastoor is vervangen
door een pastoraal team. De kleine parochie is opgegaan in een grote nieuwe parochie. Dit zijn wel
de grootste veranderingen



Wat brengt dit werk jou?

Het werk geeft mij voldoening als alles goed
verloopt, zoals de voorbereiding en verloop van een
| dienst. Maar soms gaat niet alles naar wens. Het
kan niet altijd perfect zijn wat eigenlijk wel de
insteek is. Als ik terugkijk, kan ik tevreden zijn. 1k
hoop de komende jaren nog met veel plezier te
kunnen blijven werken als koster met de hulp uit de
parochie, want uiteindelijk maken we samen de
parochie.

1 Hoe is jouw jubileumviering verlopen?

| Mijn jubileumviering was een complete verrassing.

| Aan het einde van de viering van de nachtmis van
Kerstmis werd ik verrast door Gemma van Hout. Zij
sprak een dankwoord uit namens de locatieraad en
l feliciteerde mij met een mooi boeket bloemen en
een cadeau.

Cor, dank voor jou jarenlange inzet en toewijding als
koster. Dat je door de samenwerking vanuit de
parochie nog vele jaren met plezier de diensten als
koster mag verzorgen.

ANIIN-TIDONVYTHIAO-NOOTHIIN
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Corrie van den Boogaard

! J '

Corrie van den Boogaard gaat het iets rustiger aan doen.
Al 20 jaar is Corrie koster in de kerk van Schaijk, maar de laatste tijd valt het haar steeds moeilijker
om alle werkzaamheden te blijven verrichten. Haar gezondheid laat dat niet toe. Maar Corrie wil
nog niet helemaal stoppen, zeker niet na het plotselinge overlijden van haar collega Harrie Jans
afgelopen december. Ze wil betrokken blijven bij de kerk en de parochie.

Aan het einde van de viering van zondag 3 maart
zette pastoor Jacques Grubben haar even in het
zonnetje, hoewel zij dat zelf niet zo nodig vond. De
pastoor prees haar inzet en betrokkenheid.
“Corrie is er altijd en overal, je kunt altijd een
beroep op haar doen. Maar ook achter de
schermen heeft zij in de afgelopen jaren veel voor
onze kerk en parochie betekend. Zulke mensen
zijn van onschatbare waarde voor een
parochiegemeenschap.”

Namens het parochiebestuur bood hij haar een
prachtig boeket bloemen aan.

Een onverwachte bijkomstigheid was dat op deze
zondag onze bisschop, mgr. Gerard de Korte,
voorging in de viering. Ook hij had lovende
woorden voor haar en vond het geen enkel
probleem om samen met haar op de foto te gaan.



| Inmiddels is Marcel Loeffen bereid gevonden

' | om regelmatig als koster op te treden in de
kerk van Schaijk. We wensen hem daarbij
veel succes.



Pauselijke onderscheiding voor Bets Schotman

Op zondag 21 januari ontving Bets
Schotman aan het einde van de
Eucharistieviering in de kerk van
Schaijk de pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice in
aanwezigheid van veel familieleden
en bekenden. Pastoor Jacques
Grubben las de brief voor van
bisschop De Korte van
’s-Hertogenbosch waarin hij schreef:
“Vanwege uw jarenlange inzet voor de
Kerk en voor uw medemensen hebt u
zojuist een onderscheiding mogen

)| ontvangen van paus Franciscus.

| Hiermee wil ik u van harte feliciteren.

Daarnaast wil ik u hartelijk danken
voor uw inzet, voor uw trouw en uw
toewijding. Het is van grote waarde
dat het geloof zich in daden die van belang zijn voor een concrete geloofsgemeenschap.

U zult er zich niet op willen beroepen iets groots gedaan te hebben, maar u mag weten dat God door
u iets goeds tot stand heeft gebracht. Het is mooi dit nu door deze pauselijke onderscheiding
zichtbaar te maken te midden van uw geloofsgemeenschap.”

Van mei 2008 tot eind 2022 was Bets Schotman lid van het parochiebestuur. Bovendien was zij ruim
40 jaar voorzitter en organiste van het dameskoor en daarnaast was ze ook organiste van de
avondwake en seniorenkoor.

Aan het einde van de viering zongen enkele oud-leden van het dameskoor een passend huldelied
voor de gedecoreerde.




Paasquiz Door: Marjet de Jong

WAT WEET JIJ OVER PASEN?

Wat vieren we met Pasen, de opstanding,
de verrijzenis, de herrijzenis? Elk woord
isin dit geval goed, want kerken hebben
hun eigen idioom. In onderstaande
paasquiz is maar één van de vier
voorgestelde antwoorden juist. Doe

de quiz (als een wedstrijd samen met
huisgenoten, of stilletjes voor jezelf) en
ontdek én verbreed je kennis over Pasen!

1. De Goede Week begint ...
a. op Witte Donderdag

b. op Aswoensdag

¢. op Palmzondag

d. op tweede paasdag

2. Het woord Pasen is voortgekomen
uit ...

a. hetwoord passie (lijden)

b. het woord Pesach/Pascha (Joods/Latijn)
¢. hetwoord passover (Engels)

d. het woord paas-hen

3. De datum van het christelijke paasfeest

wordt bepaald ...

a. door de samenwerkende kerken, tien jaar
vooruit

b. door de kosmos: het is de eerste zondag
na de eerste volle maan in de lente

¢. door een ander feest: het is vijftig dagen
voor Pinksteren

d. door een volkstraditie: hetis de eerste
zondag van april

4, De paasvakantie bestaat in het
onderwijs niet meer, in plaats hiervan
kwamen ...

a. de wit- en paarsvakantie

b. de voorjaars- en meivakantie

¢ de bloesem- en tulpvakantie

d. de carnavals- en oranjevakantie

5.0p verzoek van wie werd het graf
van Jezus beveiligd, volgens het
Matteiisevangelie?

a. Jozefvan Arimatea

b. Pontius Pilatus

¢. Jezus'moeder en zijn broeders

d. Hogepriesters en farizeeén

6. Volgens het Johannesevangelie

spreekt Maria Magdalena op paasmorgen

in de tuin achtereenvolgens met:

a. de Romeinse wachters; een engel; Petrus
en Johannes

b. twee andere vrouwen; twee engelen

¢. Petrus en Jezus’ geliefde leerling; twee
engelen; de opgestane Jezus

d. Petrus en Johannes; twee in het wit
geklede mannen; de tuinman

7.In de traditionele paaswake klinken
de belangrijkste verhalen uit de
heilsgeschiedenis. Hoeveel Bijbellezingen
staan dan op het programma?
a. Drie

b. Negen

¢. Zeventien

d. Zes

8. Tot welke datum mag de paaskaars

‘officieel’in de zondagsliturgie worden

ontstoken?

a. Tot Pinksteren en bij bijzondere
gelegenheden

b. Tot de laatste zondag voor de Advent

¢. Totde eerste zondag na de eerste nieuwe
maan in de zomer

d. Toten met de volgende Palmzondag

g {{INT 2 10 £) B D9:ps ‘G ‘9 ‘g D] Duisopdp |
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Familiepastoraat op Spotify

Zoals jullie elders kunnen lezen zijn we druk aan de weg aan het timmeren met het familiepastoraat.
Zo zijn we met 0.a. Cordaad, maar ook met vrijwilligers uit Herpen, druk bezig om steeds leuke
liederen te zoeken.

Sinds kort staan de liederen uit de familievieringen van het familiepastoraat op Spotify. Er is een
afspeellijst gemaakt met o0.a. ‘U zij de glorie’ en ‘Zingen maakt blij’. Spotify is een gratis
muziekdienst op Internet. De afspeellijst is te vinden onder de naam ‘Leef, lach en geloof’.

Droomt u mee?
In de afgelopen maanden is het pastorale team druk in de weer geweest met het
ontwikkelen van een visiedocument 2030. Zij zet hierbij in op een vijftal speerpunten.
Dit zijn:
B Vieren: niet alleen de Heilige Mis betreffende maar ook de ontvangst
vooraf en de ontmoeting achteraf;
B Vormen en verdiepen: de inhoudelijke en geestelijke vorming van de
parochianen in de verschillende leeftijden;
B Gemeenschap van gemeenschappen: oog hebben voor de verscheidenheid
van onze geloofsgemeenschapen alsmede voor de dingen die we samen
zouden kunnen en of moeten willen doen;
B Diaconie: oog hebben voor de ander binnen en buiten onze veelkleurige
parochiegemeenschap;
B Kom, zie en doe mee: een gastvrije gemeenschap zijn voor iedereen.

Een pastorale visie ontwikkel je echter niet alleen. Dat doe je samen, vandaar
ook het verzoek om te ‘dromen’ over de voor u ideale parochie.

Dat wil zeggen: Wat heeft voor u absolute prioriteit in de pastorale visie 2030?

Onderstaand kunt u dit kort weergeven in maximaal vijf punten. U kunt het formulier inleveren op
het centrale parochiecentrum - Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG in Schaijk of op een van de
overige secretariaten van de locaties. Wij zijn heel benieuwd!

Het pastoraal team, Peter, René en Jacques

Uw dromen voor de parochie
Y.
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3 ssieconcert 2024 .

door Het Huisselings Koor
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‘ {
o.l.v. Martijn van Leeuwen |
Met medewerking van Mark Kuijpers, orgel ;

Goede Vrijdag 29 maart om 20.00 uur
in de

Lambertuskerk te Hulsse

(Toegang gratis)
Y “.
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RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

Huisselingse Kerkgeschiedenis (deel 6)

Om de Huisselingse parochiehistorie wat breder bekend te maken, hebben we ons voorgenomen
om in een feuilleton de tijdlijn van de Huisselingse Sint Lambertusparochie in dit blad uit te
brengen. Onder voorbehoud van onvolledigheden. De zoektocht naar oude gegevens gaat immers
altijd door. De tijdlijn is ook te vinden op www.huisseling.nl

Jeroen Arts

Huisselingse kerkgeschiedenis in chronologische volgorde

1874

-Het tuinhuisje wordt aangewezen als lijkenhuisje (de voorganger van het knekelhuisje). De kerk
wordt hiertoe verplicht door de wereldlijke overheid.

-Er worden door de Spoorwegmaatschappij nog 13 roeden en 10 ellen onteigend van De Beving;
alsook de pachters Woutje Kocken en P. van Maasacker. In juni zal het geld van het spoor door
notaris Verbunt in een hypotheek worden verwerkt en verdeeld over de Kerk en de Armen.

1875

-Er komt een nieuwe gouden ciborie, een antiek gotiek model. De ciborie wordt vervaardigd naar
het voorbeeld van een zeer bijzonder 15e eeuws model uit de verzameling van edelsmid A.P.
Hermans. De Huisselingse ciborie is zo bijzonder, dat het al in diverse onderzoeken en publicaties is
opgenomen.

In het boek‘Naar Gothieken kunstzin’ van het Noord-Brabants Museum, staat:‘Edelsmid Hermann
Momm, werkzaam in Nijmegen van 1852-1906; werkte voor de kerk van Huisseling’. We weten nog
niet wat hij voor de kerk heeft gemaakt.

-Op 't Hongerveld worden scheidspalen geplaatst tussen het land van de kerk en dat van de pastorie
van Deursen.

-De veldwachter (Van der Weijden) moet om de drie maanden de huur van zijn huis gaan betalen. Hij
huurt zijn huis van de kerk.

1876

-Wederom wordt er grond onteigend door de Spoorwegmaatschappij. Pachter W.E. Kocken is
opnieuw de gedupeerde.

-Herinstelling van het 40-urengebed.

-Op 29 oktober is er een bespreking over een nieuw te bouwen pastorie. Aan Mgr. Zwijsen wordt een
machtiging gevraagd.

1877

-In januari wordt wederom over de bouw van een nieuwe pastorie gesproken, omdat het vorige plan
nu niet uitgevoerd kan worden. Men wil nu dat de nieuwe pastorie met het front naar de grindweg
(Grotestraat) gekeerd moet zijn en met een doorlopende gang naar de kerk. Op 28 maart wordt er
een contract opgesteld tussen het kerkbestuur en aannemer Arnoldus van den Bergh Pzn. uit
Huisseling voor de bouw van een nieuwe pastorie achter de bestaande (de oude pastorie stond met
de voorgevel naar de Hamstraat gericht).

-Naar een ontwerp van architect Hermanus Kroonen Szn. uit Huisseling wordt een nieuwe



pastorie gebouwd. De pastorie wordt buitenwerks 11,00 x 13,00 ellen en heeft spouwmuren, iets wat
voor die tijd zeer bijzonder is. De aannemer snapt daar niet zoveel van. Hij heeft nog nooit
van“zogenaamde spouwmuren” gehoord!

De aanbesteding geschiedt voor de som van f 10.176,00. Uit de aantekeningen van pastoor A.A. van
Gils blijkt dat de oude pastorie niet zoveel waarde heeft en dat de goede materialen moeten

worden gebruikt voor een schuurtje, een nieuw lijkenhuisje en een ringmuur om het kerkhof.

1878
Mgr. Godschalk geeft toestemming voor het bouwen van een nieuw lijkenhuisje (het huidige
knekelhuisje) en een schuurtje.

1879

-Het uurwerk in de klokkentoren wordt hersteld en de oude monstrans wordt verkocht aan een
klooster in Gennep.

-Lid van het kerkbestuur zijn nu pastoor A.A. van Gils, Henricus Elemans en Adrianus Joseph van
Aar; Lid van het armbestuur zijn nu Henricus van den Bergh, Wilhelmus van de Wiel en Philip de
Bruijn.

-Dokter Van Roosmalen heeft in 1878 de armen gratis bediend. De jacht wordt afgestaan aan de
gemeente, mits het R.K. Armbestuur jaarlijks 20 gulden ontvangt. Hent van Houtert ontvangt 10
mudden steenkool van de Armen en Dora van Oss heeft er 5 gehad.

-Het is een ongunstig jaar voor de bankenverpachting. De opbrengst zal dit jaar minder zijn vanwege
het ongewoon hoge zomerwater.

1880

-De kerk bezit diverse landerijen in Schaijk.

-Philip de Bruijn van het armbestuur deelt mede dat hij 20 gulden ontvangen heeft van de jacht van
de Weledele heren Jurgens uit Oss.

-De Beving wordt onteigend ten behoeve van de ophoging van de Dam.

1881

-Thans is koster, meester en organist Wilhelmus van de Wiel. Hij heeft voor al deze betrekkingen om
lichamelijke gebreken, vooral omtrent het gezicht, bedankt “en die wij bij dezen onzen hartelijk
dank betuigen voor de trouwe diensten gedurende meer dan 40 jaren aan herder en kerk bewezen
en tevens toewensen dat hij nog vele jaren, hoewel emeritus, zijne kunstvolle en aangename
geluiden + tonen (als organist) mag doen horen tot stichting van de parochianen.”

Zijn beoogde opvolger, Joannes van Maasacker, is orgeltrapper en mag hiermee door blijven gaan.
Van Maasacker schijnt erg veel last van zijn ogen te hebben, want Dokter Van Roosmalen adviseert
hem eerst een ‘blauwen bril’ te kopen in Nijmegen en stuurt hem daarna naar Utrecht om hem in
het Gasthuis te laten verplegen.

-Er wordt voor het eerst gesproken over het bouwen van een nieuwe school en
schoolmeesterswoning. Waarschijnlijk vanwege het feit dat schoolmeester Van de Wiel is gestopt.
De boerderij waarin hij woont (Grotestraat 54), is niet van de kerk of gemeente.

1882
Het kosterschap was in Huisseling sinds eeuwen verenigd met het vak van schoolmeester en

3
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RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

vervolg Huisselingse Kerkgeschiedenis (deel 6)

organist. Deze ‘drie-eenheid’ wordt afgeschaft bij het bedanken van Wilhelmus van de Wiel als
koster. Het ambt wordt gescheiden en er komt een afzonderlijke koster, Antonius van Maasacker,
die eigenlijk meteen door zijn zoon Joannes wordt opgevolgd. De pastoor heeft hem per 1 januari
1882 als koster aangesteld. De kosterswoning wordt tijdelijk bewoond door Hent van Houtert.

1883

Er wordt een nieuwe kelk aangeschaft. Deze neogotische verguld zilveren kelk is van de hand van
Driekske van Gardinge en Theo Manders uit Eindhoven. Op de zeslobbige voet staan medaillons
met voorstellingen van Christus aan het kruis, Maria, Jozef, Augustinus, Eligius met aambeeld en
monstrans en Lambertus.

1885
Wilhelmus van de Wiel, secretaris van het R.K. Armbestuur, overlijdt op 11 juli. Zijn zoon Albertus
wordt voorgedragen als zijn opvolger en door de bisschop als zodanig benoemd.

1887
De kerk gaat gelden beleggen in Russische effecten (Dit blijkt later een enorm fiasco te worden als
de koersen dalen...)

1888
De gemeenteraad besluit dat de kermis volgend jaar 2 dagen wordt gehouden in plaats van de 3
dagen dit jaar.

1893
Hendrik van der Heijden wordt de assistent van pastoor Van Gils.

De nieuwe kelk van de hand van Ciborie
Driekske van Gardinge en Theo Manders



Huisseling. R. K. Kerk en Pasiory

Ansichtkaart van de pastorie met de oude kerk. Deze dateert uit 1910. De gang tussen de pastorie en
de (nieuwe) kerk is in aanbouw. Tevens liggen op de het dak deels pannen en deels leien (mussen
nestelden zich onder de pannen, zodat de pastoor graag leien wilde) en zit de voordeur nog direct
in de voorgevel. Later werd deze teruggeplaatst vanwege regeninslag. Op het dak is nog geen
dakruiter met bel en dakkapel te signaleren.

Rondbrengen van D’n Doper in Ravenstein

Afgelopen jaar hebben enkele bezorgers van D’n Doper laten weten dit jaar niet meer beschikbaar
te zijn voor het bezorgen van ons parochieblad. Via deze weg wil de parochie deze bezorgers
bedanken voor het jarenlange bezorgen van eerst 't Klepperke en de laatste jaren D’n Doper.

Het gevolg is dat de parochie op zoek is naar nieuwe bezorgers.

Wat houdt het bezorgen van D’n Doper in?

Vier keer per jaar moet het boekje rondgebracht worden en aan het einde van het jaar ontvangt u
een leuke attentie. Meestal is men binnen een 30-45 minuten klaar. Dit is afhankelijk van de grootte
van de wijk/straten.

Er worden bezorgers gezocht voor de volgende 5 wijken/straten:

- Kasteelseplaats/De Voorburcht/ De Valkenburcht, St. Luciastraat, Molensingel, van Coothweg

- Weemse Hof, 't Kolkse, Stationssingel (langs het spoor), De Verver

- Mgr. Borretlaan

- Brandenburgstraat, Graafsestraat, Contre Escarpe, Paltzstraat

- Nieuwstraat, Ds. Hanenwinkelplaats, Mostaardstraatje, Maasdijk, Kolonel Wilstraat, Middelstraat,
Van Kesselplaats, Lombardstraat, Walhoek

U kunt de gehele wijk overnemen, maar één of twee straten kan ook. Kinderen mogen zich ook
aanmelden, iedereen is welkom.

Heeft u interesse, meldt u zich dan bij Judith Velthausz op het secretariaat aan de Nieuwstraat 7,
Ravenstein. Aanwezig op maandag- en woensdagmorgen van 9-12 uur. Of stuur een mailtje naar
ravenstein@heiligejohannesdedoper.nl of bel 06-48648827 op bovenstaande uren.
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Update Sint Lambertus Gilde Huisseling

Als gilde waren we wel een beetje trots toen we op zondag 4 februari de 1e communicanten naar
het altaar mochten begeleiden, waarna de kinderen zich konden voorstellen. Een mooie viering
met aansluitend koffie voor alle aanwezigen. Het gilde bleef nog wat langer, want zij hadden hun
jaarlijkse teerfeest. Wat betekent dat? Dit komt van het woord verteren ofwel het is een
gildetraditie dat op dit feest alle leden een gratis feestmaal krijgen, bekostigd door alle
opbrenasten (lees contributie) van dat iaar

De dag erop, op maandag 5 februari hielden we onze jaarlijkse algemene vergadering. We zijn
enorm verheugd dat we op deze avond drie nieuwe leden hebben ingeboond. Je vraag je af, wat is
inbonen dan? Het gilde heeft een lange traditie, waarin het stemmen over belangrijke besluiten via
dit proces gaat. Alle stemgerechtigde leden krijgen een zwarte en een witte boon. We stemmen
dus voor met een zwarte boon, of tegen met een witte boon.

Maar terug naar het heugelijke feit, dat we daarmee dus drie nieuwe ongekostumeerde leden
hebben verwelkomd in ons gilde. Nelle van Els, Laura Franssen en Jeroen van Uden. Zij komen ons
gilde versterken en gaan zich met name inzetten voor de jeugdactiviteiten die we vanuit het gilde
organiseren. Belangrijk is het Baxenboskamp alsook het Carnavalsbal. We zijn enorm blij dat zij
onze activiteiten op deze manier mee uitdragen.



Vieringen St. Janskerkje Neerlangel
KRUISWEGVIERING op GOEDE VRIJDAG

“Een bijzondere gezamenlijke beleving
van het Lijdensverhaal”
In: het St. Janskerkje te Neerlangel.

Op: 29 maart 2024 15.00 uur

De kruisweg vindt zijn oorsprong in het gebed van de eerste
christenen in Jeruzalem. Al biddend legden zij de weg af die
Christus was gegaan naar de Calvarieberg. Eeuwenlang
kwam deze gebedsoefening- waarbij de gedachtenis aan
Jezus' lijden centraal staat- in vele vormen voor. Wij
gedenken de lijdensweg van Jezus met korte gebeden, het
zingen van liederen en het in stilte de ruimte geven aan
eigen gedachten en gevoel.

ledereen is van harte welkom.

.f’:-""r‘?fa“

MARIA VIERING in het St.Janskerkje te Neerlangel.

Opening van de meimaand met een bloemrijke
mariaviering op woensdag 1 mei a.s.in het
St.Janskerkje te Neerlangel. Aanvang 19.00 u.

Het fraai gerestaureerde St.Janskerkje te Neerlangel
is zoals U weet het gehele jaar open en gezamenlijk
worden daar de Heilige Maagd Maria en St.Jan de
Doper vereerd.

In de maand mei zal Maria extra in de bloemen en het
kaarslicht worden gezet. Er zullen vaasjes met water
staan, waar bezoekers zelf hun meegebrachte
(veld)bloemen in kunnen zetten. Zo kan men rustig
even bij Maria binnen lopen.

Bij de opening van de meimaand zal op woensdag 1
mei om 19.00 u. een viering worden gehouden met
medewerking van een koor. U bent van harte welkom
en ook de kinderen worden uitgenodigd een
bloemenhulde aan Maria te brengen.

Werkgroepje St.Janskerk.
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Gastvrij Geloven

Tekst en beeld: Dick Vios

BIDDEN'EN ONTMOETEN

Klooster Nieuw Sion

“Juist het geheel maakt het hier zo bijzonder.
God dienen door het bidden van de getijden,
maar ook door gastvrij te zijn — door met een
open hart en een welwillend oor de ander te
ontmoeten.” Als vrijwilliger is Margé Buitinga-
Ploegman secretariaatsmedewerker en
vrijwilligersrecruiter bij klooster Nieuw Sion in
Diepenveen. “Daarbij de rust en de stilte die

hier heersen en de grote saamhorigheid onder
de vrijwilligers die het klooster in stand willen
houden. De gebouwen en de tuinen, maar vooral
de dagelijkse gebeden. Het voortzetten van

de getijden was de voorwaarde waaronder de
jonge oecumenische kloostergemeenschap het
complex kon overnemen van de cisterciénzer
monniken die in 2015 naar Schiermonnikoog
verhuisden.

Gebed brengt je dichter bij God, stilte brengt je
dichter bij jezelf, arbeid brengt je dichter bij de
natuur en gastvrijheid brengt je dichter bij je
medemens, leert een infogram in de museum-
gang. De Regel van Benedictus nalevend, geeft
de gemeenschap invulling aan gastvrijheid door
de kerk, de tuin en de bidkapel open te stellen
voor wie maar langskomt. Bij de viermaal daagse

getijden is iedereen welkom, net als bij de
koorvespers die elke vierde zondag in de maand
gehouden worden. Het gastenhuis is beschikbaar
voor groepen en individuen, en er zijn work-
shops, themadagen, kloosterdiners en andere
activiteiten. In de koffieschenkerij in de oude
buitenkapel is onder meer het bier verkrijgbaar
dat in het klooster gebrouwen wordt.

De gemeenschap wordt gevormd door ruim
twintig bewoners en bijna 200 vrijwilligers die
her en der in het land wonen. Tijdelijk onder-
dak biedt het klooster aan een aantal jongvol-
wassenen die zoekende zijn op de grens van
thuis en wereld. “Heel bijzonder eigenlijk, dat
zich doorgaand mensen melden die zich bij ons
willen aansluiten’, vindt Margé. Deels kennen ze
het klooster uit het verleden, weet ze. Anderen,
soms wat ontkerkelijkt, verblijven graag in een
omgeving waar het geloof centraal staat.
www.nieuwsion.nl

Gastvrijheid brengt je
dichter bij je medemens




ichappen hebben
verwelkomen,
geopend,
afscheid genomen.
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De kinderen Muis scharrelen rond in de keuken op
zoek naar kruimels. Dan komt mevrouw Bontje, de
kosteres, koffie zetten. Tijd voor de muisjes om zich

te verstoppen! Ook de pastoor komt handenwrijvend
binnen. “Ha! Koffie! Brenda, ik ga je even bijpraten
over onze plannen voor de veertigdagentijd!” “Ik ben
benieuwd, pastoor,” zegt Brenda Bontje en schenkt de
mokken vol. “Koekje erbij?” De muisjes juichen - héél
zachtjes! De pastoor legt uit: “Het koffiedrinken na de
viering zal anders gaan. Geen koffie, thee en fris. Geen
koekjes. We gaan voor Eénvoud!” Brenda kijkt
verschrikt. Dat van die koekjes wist ze. Maar... “Geen
koffie, thee en fris, pastoor?? Dat wordt toch bijzonder
ongastvrij?”. “Dat lijkt zo, Brenda, maar de mensen
worden verwend met schoon kraanwater
en crackertjes.

Raadselversje

Eenvoud

KiK

Zo ervaren ze dat er veel is om dankbaar voor te zijn”".
Brenda ziet zichzelf al kannen water klaarzetten.
“Goed, pastoor,” zegt ze. Maar de muisjes zijn in
paniek. Ze rennen de keuken uit naar Kikker op zijn
wijwaterbakje. “Kik! Help! De mensen gaan zondags
geen koekjes meer eten! En ze gaan water drinken!
We moeten VERHUIZEN! We gaan VERHONGEREN!".
Kik lacht. “Het is vast niet voor altijd, muisjes.” “Jawel
hoor, de mensen moeten maar wennen aan eenvoud,
zei de pastoor”. Kik springt op de grond. “Dit duurt
veertig dagen, tot Pasen.” “O? Is de eenvoud dan
voorhij?” piepen de muisjes opgelucht. “Nee,” zegt Kik
wijs, “De koekjes komen terug. De eenvoud blijft in de
mensen achter. En dan vieren ze DANKBAAR Pasen.”

Wijske ging op zoek naar het eenvoudigste op aarde.
Zij zocht het in haar huis en in haar straat en in haar stad.
Alles was bijzonder, complex, en van hoge waarde, :
horloges, auto’s, mobieltje, microchip en reuzenrad. el

Wijske ging de natuur in en daar werd het ook niet beter.
De planten en de dieren, nee, daar was geen eenvoud bij.
Ze waren ingewikkeld, mooi tot op de millimeter.

Steeds dieper ging ze zoeken en toen kwam ze er dichtbij.

Eenvoud was overal, verstopt in planten, dieren, mensen.
Maar ook gewoon te zien, heel groot of klein en zonder kleur,
altijd op weg naar het laagste punt, siepelend of plenzend,

het vulde elke vorm, bescheiden, plat en zonder geur.

Wijske is weer thuis, nu kan ze eenvoud 6veral voelen.
Alles laat het groeien, onopvallend, kostbaar, rein.
Het houdt de aarde warm én het helpt de aarde koelen.,
Het begin van alle leven, iets om zuinig op te zijn!
Weet jij wat Wijske vond? -

Tﬁam
Uit de Bijbel

Johannes de Doper zei: Tk doop jullie met water
als teken van jullie inkeer Maar Na i

komt iemahnd die machtiger is dah ik.
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