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In gesprek met...
Dorie en Tonnie van Berkel




Wilt u adverteren in ons parochieblad?
U kunt dit aangeven bij info@heiligejohannesdedoper.nl.

J’(‘ Jokannes de @/a;mm‘
S _ Locaties: Schaijk- Reek | Herpen-Koolwijk | Ravenstein-
Al Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden |
Overlangel-Neerloon-Keent.
Colofon:
Verschijnt 4 keer per jaar Secretariaat:
Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1 5374 BG Schaijk.
Redactie: Telefoon: 0486 - 461220.
René Lamers (hoofdredacteur) Email: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl
Hans Meijer (eindredacteur) IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15
Yvonne Bosch Openingstijden:
Jo Brukx Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.
Uitvaarten:
Email redactie: Centraal aanmeldpunt uitvaarten:
info@heiligejohannesdedoper.nl  Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615
Ziekenzalving:
Volgende nummer: Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met
19 maart 2024 pastoor J. Grubben of pastor R. Raaphorst.
Dopen - Huwelijken - Jubilea:
Kopijdatum: Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het Parochiecentrum te
5 maart 2024 Schaijk. Bovenstaand de contactgegevens.
Deze uitgave kunt u ook Opgeven van misintenties:
bekijken op onze website:
Schaijk: 0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00
www.heiligejohannesdedoper.nl |Herpen: 0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein: 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon: 06-27857773 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00

Bestuur Pastoraal Team
Parochie H. Johannes de Doper:  Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615
Email: pastoor@heiligejohannesdedoper.nl
Pastoor J. Grubben  voorzitter
Dhr. E. Willems  secretaris
Dhr. P. Swinkels penningmeester Pastor P. Raaphorst | 06 - 22845534
Dhr. H. Boot Email: praaphorst@hotmail.com
Mw. J. van der Waarden

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
Voorkant Email: reelstca@gmail.com
Dorie en Tonnie van Berkel

Website:
www.heiligejohannesdedoper.nl
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Voorwoord

Vrede op aarde?

In veel kerken zullen tijdens deze dagen kerstliederen
klinken met teksten als ‘Vrede op aarde voor alle mensen
van goede wil’ of “‘Het licht heeft de duisternis
overwonnen’. Maar het is wel moeilijk om daarin te
blijven geloven als je dagelijks overspoeld wordt met beelden en
verhalen van de gevechten en verwoestingen in Oekraine, de aanvallen
van Hamas in Isra€l en de bombardementen in de Gazastrook. Andere
conflicten raken daardoor wat op de achtergrond, maar de ellende van
de mensen in Jemen of Soedan is er niet minder om.

Onlangs kwam ik weer onderstaand gedicht van Hans Andreus tegen,
waar geen plaats is voor een kerstcantate, want ‘het licht heeft het
koud’ en ‘het hongert naar een beetje gerechtigheid’. Een lichtpuntje in
deze duisternis biedt de laatste strofe, want het licht ‘hunkert naar het
licht dat van puur licht kind is en woord’. In onze christelijke traditie
zouden we dan kind en woord het liefst met een hoofdletter schrijven.

Geen kerstcantate

Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,

iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.

Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar

een beetje gerechtigheid

aan deze kant van de tijd.

En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers

in en om het vaderhuis,

Het hunkert naar

aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht

kind is en woord.

Hans Andreus (1926-1977)

De redactie wenst u allen fijne kerstdagen en een goed begin van het
nieuwe jaar met ‘aardse dagen ooit zonder marteling en moord’

Hans Meijer



Woord van de pastor...

Zalig Kerstfeest en een gezegend nieuwjaar. Ik wens het je toe, ook al klinkt
het misschien wat afgezaagd. In onze cultuur lijkt het kerstfeest langzaam uit
het collectieve gebeuren te verdwijnen. Het is immers een christelijk feest en
het aantal christenen in ons land neemt af.

In ons geloof gaat het niet om het vasthouden van een bestaande cultuur, het
gaat om Jezus en zijn geboorte vieren we met de Kerst-mis. We vieren dan
ook dat God mens is geworden: Jezus, de zoon van God, is God en mens
tegelijk.

Bij een gezegend nieuwjaar kun je denken aan een voorspoedig jaar. We beginnen het jaar met het
hoogfeest van Maria, Moeder van God, vragen om zegen en bidden om vrede.

Zegenen deden we dit jaar op alle kerkhoven van de parochie. Dit riep ook wel vragen op bij
sommige mensen. Had er vooraf niet een stukje over geschreven moeten zijn? Daarom volgt nu
alsnog een stukje over het zegenen (van graven).

Zegenen
We spreken gemakkelijk over een gezegende dag of iets wat een zegen is. Niet iedereen denkt
daarbij aan God, maar het heeft in feite met God te maken.

Zegenen is een gebed om de zegen en nabijheid van God te vragen. Gezegende voorwerpen worden
toegewijd aan God: ze worden als het ware apart gezet en alleen maar gebruikt voor de uitdrukking
van ons geloof.

Zegeningen zijn een lofprijzing van God en omvatten gebeden om zijn gaven te verkrijgen, het
zegenen van personen en het wijden of bestemmen van voorwerpen voor de eredienst van God.
Zegen is het goede dat van God komt, zegenen een goddelijke houding die leven schenkt en
bewaart. God, de Vader en Schepper van al wat is, zegt: het is goed dat jij er bent. Het is mooi dat jij
bestaat. Niettemin kan er in de zondagse eucharistie water gezegend worden voor bescherming
tegen de macht van het kwaad en vergeving van zonde. (In onze kerken gebeurt dit vrijwel nooit).

De grafzegening

De grafzegening heeft te maken met Allerzielen. De kerkhoven van de parochie zijn al gezegend door
een priester voordat ze in gebruik werden genomen, het is gewijde grond. De grafzegening rond
Allerzielen is daar niet voor nodig. Op Allerzielen bidden we voor de overleden gelovigen; de graven
op het kerkhof herinneren ons aan deze gelovigen, het is een concreet teken. Het zegenen van de
graven is een voortzetting van het bidden voor de overledenen. Naast kwijtschelding van

zondestraf mag er ook dankzegging zijn voor degenen die we gedenken.

Normaal is de zegening van de graven aansluitend aan de Mis, liefst met een geschikt gezang.
Toch is het ook mogelijk met een afzonderlijke ritus buiten de Mis; er is dan wel een Schriftlezing en

gebed.
&
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Pastor Peter Raaphorst



Pastorale activiteiten waarvoor we extra aandacht vragen
in het kader van de Actie Kerkbalans 2024 (zie middenpagina’s)

Bij de ontwikkeling van de pastorale visie van onze parochie is
er naast het vieren ook gedacht aan vorming en verdieping.
Dit zijn precies de twee belangrijkste onderdelen waar het
Familiepastoraat zich mee bezighoudt.

50 jaar

. In de laatste twee jaar is er niet alleen veel tijd gaan zitten in
Act,e het betrekken van enthousiaste ouders bij dit onderdeel, maar
Ke rkbal an s ook in het met grote regelmaat samen vieren als gezin.

Inmiddels zijn er ook een aantal kinderen die graag de Heilige

Mis dienen en die lector zijn of willen worden. En op speciale
momenten in onze parochie spelen kinderen een rol en worden zij betrokken bij het gebeuren. Het
vieren blijven wij natuurlijk doen, maar buiten de reguliere voorbereiding van de Eerste Heilige

Communie en het Vormsel, komt ook nu al het verder vormen en verdiepen steeds vaker op tafel.

Kortgeleden zijn wij gestart met ‘10Together’, een tweewekelijkse ontmoeting van tieners vanaf
groep T tot en met 14 jaar. Spelenderwijs komen alledaagse en belangrijke thema’s zoals
vriendschap, klimaat en armoede aan de orde. De basisscholen in onze grote parochie worden
daarvoor bezocht. Wij hebben het voornemen om de tijd tussen het Doopsel, de Eerste Heilige
Communie en het Vormsel en ook daarna in te vullen met momenten van vorming en verdieping.

Dat geldt echter niet alleen voor de jeugd maar ook voor de oudere generaties. Te denken valt aan
het organiseren van lezingen over behapbare, actuele en andersoortige onderwerpen. Voor dit alles
hebben wij niet alleen enthousiaste vrijwilligers nodig, maar ook gelden om een en ander te
kunnen (blijven) bekostigen. Daarom doen wij een beroep op u als betrokken en gewaardeerde
parochiaan. Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage.

Pastoor Jacques Grubben




In gesprek met...Dorie en Tonnie van Berkel

Onze lijfspreuk: “Het leven kan kei moi zijn, geniet ervan.”

Als we net aan de koffie zitten, komt Tonnie binnen. Hij heeft zojuist hun kleindochter van school
opgehaald. Op de tafel staan de foto’s van de kleinkinderen Jelte, Meike, Levi en Jolé, keurig
ingelijst. Ze zijn trots op hen, evenals op hun kinderen Stan en Anke, die met het gezin in Berghem

wonen.
Dorie en Tonnie zijn vitale zeventigers die nog volop in het leven staan en nog altijd onmisbaar zijn
als vrijwilligers in de Herpse gemeenschap.

Herpen en Oss

Tonnie is een rasechte Herpenaar,

| heeft tijdelijk in Oss gewoond en
| is weer teruggekeerd naar z’'n

| geboortedorp. Na de lagere

school ging hij naar de

ambachtsschool in Oss waar hij

l cen opleiding tot huisschilder

volgde. Hij werd na een paar jaar

leermeester en volgde daarnain

de avonduren de

lerarenopleiding. Als docent

werkte hij eerst op een

streekschool en daarna tot zijn

vroegpensioen op het ROC in

Eindhoven.

Dorie komt uit Oss en ging na hun

huwelijk in 1972 in Herpen wonen. Zij had ook graag het onderwijs ingegaan, maar moest, na het

overlijden van haar moeder (48 jaar), al vrij jong de zorg voor het gezin met 6 kinderen op zich

nemen.

“Ik heb daar nooit bezwaar tegen gehad. Het is altijd goed gegaan en ik heb daardoor een speciale

band met mijn jongste broer.”

Haar betrokkenheid bij jonge kinderen is gebleven, want meer dan 25 jaar is zij peuterleidster in

Herpen geweest.

Betrokken bij de gemeenschap

Waar ze altijd de tijd vandaan gehaald hebben is een raadsel, want beiden zijn op heel veel
terreinen actief als vrijwilliger.

Tonnie: “Ik ben tot 1963 misdienaar geweest en ook nu nog ben ik ‘vakmatig’ bij de kerk betrokken.
Mijn broer is koster en via hem krijg ik regelmatig verzoeken om dingen te restaureren. Zo heb ik de
beelden van alle kerststallen in Herpen en de heiligenhuisjes onder handen gehad.

In 1994 mocht ik prins carnaval zijn met als lijfspeuk ‘Olling Herrupe Een’ en in 1999 was ik
‘burgemester’ van Herpen. Die functie heb ik één keer ‘misbruikt’.

Met een lach op zijn gezicht vertelt hij: “Toentertijd moest er bij de peuterspeelzaal een voetpad
aangelegd worden. Jos Westra was hoofdleidster en zij had al meerdere malen gebeld maar er
kwam geen actie van de gemeente.



Toen ik belde en zei: “U spreekt met de burgemeester van Herpen. We hebben hier een heel groot
probleem. Het voetpad naar de peuterspeelzaal is ontoegankelijk en ik als burgemeester eis ik ...
Binnen een uur stond er een grote bus met stratenmakers. Ik had toen toch mijn ambt een beetje
overdreven, maar het was natuurlijk allemaal voor het goede doel. De stratenmakers hebben
daarna een kratje bier gekregen van de ‘burgemester’.

Ik ben actief voor Omroep Walraven en verzorg elke week een uitzending over Herpen en omgeving.
Ook als we een paar weken weg zijn, zorg ik ervoor dat die uitzendingen van tevoren opgenomen
zijn. Daarnaast ben ik ook actief bij de Zonnebloem.”

Zorgzaam zijn

Beiden zeggen dat ze bewondering
hebben voor mensen die zorgzaam zijn,
in de breedste zin van het woord, voor de
medemens en daar niets voor terug
hoeven te hebben of op een voetstuk
willen staan. Dat geldt overduidelijk ook
voor henzelf.

Dorie: “Wij hebben liever dat we voor
iemand kunnen zorgen dan dat er
iemand voor ons moet zorgen. Vooral het
vrijwilligerswerk met ouderen en mensen
met een beperking is heel dankbaar. Met
name Willemien, waar we al 20 jaar
contact mee hebben, heeft een bijzonder
plaatsje ons gezin.”

Voor Huize Maasland verzorgt zij het Karrespoor, een tweemaandelijks blad. Hierin staan foto’s van
de activiteiten, puzzels, recepten, verhalen van vroeger, etc. De bewoners kijken uit naar dit blad en
met name naar de foto’s die grondig worden bestudeerd om te kijken of zij erop staan.

“Ik ben ongeveer 20 jaar contactpersoon van de collecte Handicap.nl geweest in Herpen.

Toen de Goede Doelen Week in Herpen werd opgericht kwamen alle contactpersonen van de
diverse collectes in de werkgroep bij elkaar en werden er taken verdeeld. Intussen hebben ook
Overlangel, Neerloon en Keent zich aangesloten bij Herpen. Mijn taak is om er, samen met Mia van
Mensvoort, ieder jaar voor te zorgen dat we ongeveer 100 vrijwilligers bereid vinden om
enveloppen rond te brengen, die in twee avonden weer worden opgehaald. Soms is er wel wat
puzzelwerk voor nodig om alles rond te krijgen, maar het is nog iedere keer gelukt. leder jaar wordt
er een fantastisch bedrag van ruim € 14.000,- opgehaald, waardoor de goede doelen hun mooie
werk kunnen voortzetten.”

Tonnie is ook nog een soort mantelzorger voor de mensen in hun buurt. “Dat varieert van heggen
knippen, goten schoonmaken tot het buiten zetten van de vuilnisbakken.”




In gesprek met...vervolg

Kerk en religie

Dorie houdt van zingen en is lid van het Gemengd Koor in Herpen, van het Parochieel Uitvaartkoor
en van het Smartlappenkoor, waarvan zij ook secretaresse is.

Dorie: “Het is natuurlijk fijn om voor een volle kerk te zingen, maar sinds corona is het kerkbezoek
sterk teruggelopen. Zingen zorgt ook voor ontspanning en de repetities zijn altijd erg gezellig onder
mekaar. Als ik in de kerk moet zingen, gaat Tonnie meestal ook mee. Je staat dan even stil bij het
leven, bij de mooie en verdrietige momenten die je samen meemaakt. Als we in het buitenland zijn,
gaan we ook altijd kerken bezoeken en als het kan even een kaarsje opsteken.

Huis in Spanje

Sinds 2008 hebben ze een vakantiehuis in Spanje. Ongeveer om de zes
weken gaan ze er voor twee weken heen.

Dorie: “lk vind het daar heerlijk, want ik hou van zon en warmte en je kunt
er lekker je hoofd leegmaken. In de regio gaan we altijd kerken bezoeken
en we proberen dan ook de historie van zo’n gebouw te achterhalen.

Bij de ingang van ons huis hebben we ook ons levensmotto op een bordje
aangebracht, want zo voelen wij het ook. Als we weer thuis zijn, zien de
mensen wel aan ons ‘kleurtje’ dat we weer in Spanje zijn geweest.”

Wereldreizigers et

Als we aan het einde van het gesprek nog even een paar foto’s maken in de serre, valt de vitrinekast
aan de wand op met tientallen porseleinen vogeltjes uit alle delen van de wereld.

Ze reizen graag naar verre landen, met name om, naast de cultuur, de mooie natuur en vogels te

» ontdekken. Hun laatste grote reis was
afgelopen februari naar India, waar ze de
beroemde Taj Mahal hebben bezocht.
Daarnaast hebben ze zo’n 16 safari’s

'- , gemaakt en op een paar meter afstand de

! Bengaalse tijger in de ogen gekeken.

Wat hoop jullie met dit interview te

: bereiken?

“We hopen dat wij mensen motiveren om

: vrijwilligerswerk te doen, wat ook op latere
leeftijd nog heel goed mogelijk is.”

Dorie en Tonnie bedankt voor het inkijkje in
jullie boeiende leven met veel aandacht
voor anderen.

Yvonne Bosch
Hans Meijer




Nieuw lid parochiebestuur: Peter Swinkels

Er is mij gevraagd mijzelf voor te stellen in deze uitgave van D’n Doper. Dat doe ik graag, want ik vind
het belangrijk dat ik herkenbaar ben voor de geloofsgemeenschap.

Ik ben Peter Swinkels, 56 jaar oud. Ik ben getrouwd met Maaike en wij hebben twee zonen. Beiden
hebben hun ouderlijk huis al verlaten vanwege hun studie en inmiddels werk. Wij wonen nu al 18
jaar met veel plezier in Ravenstein.

In ben geboren in Venray, en heb daarna ook in andere
Limburgse steden gewoond. Na mijn middelbare school
ben ik Economie gaan studeren aan de toen nog
Katholieke Hogeschool in Tilburg. In 1992 ben ik
afgestudeerd in de Algemene Economie, specialisatie
Geld, krediet en bankwezen. Het mag geen verassing

| zijn dat ik daarna bij een bank ging werken: de
Rabobank. Daar heb ik 25 jaar gewerkt, waarvan de
laatste 12 jaar in directiefuncties. Vanwege mijn
benoeming als Directeur Bedrijven bij Rabobank Oss
e.0.,in 2005, ben ik toen met mijn gezin naar Ravenstein
verhuisd.

Mijn laatste Rabobankfunctie was Directievoorzitter bij
Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen
(Noord-Limburg). Ik praat hier over de laatste functie,
omdat ik in 2017 getroffen ben door een acute
hersenontsteking en hierdoor helaas mijn loopbaan bij
de Rabobank heb moeten beéindigen. Vanwege mijn
hersenletsel en de beperkte belastbaarheid
dientengevolge ben ik niet meer in staat om een
reguliere baan te vervullen. Ik beschik gelukkig nog wel
over relevante kennis, ervaring en denkvermogen.

Een aantal jaar geleden ben ik als reporter gestart bij
Omroep Walraven, de lokale omroep van Ravenstein,
Megen en directe omgeving. Dat was niet toevallig, want Maaike is daar al jaren cameravrouw en
editor. Als reporter ging ik op bezoek bij Pastoor Jacques Grubben voor een interview en tijdens het
gesprek bleek dat we beiden in de financiéle wereld hebben gewerkt. Sterker nog, we hebben
gestudeerd aan dezelfde universiteit en ook nog eens dezelfde studie gedaan. Over toeval
gesproken. Dit schiep meteen een band en ik heb niet lang hoeven na te denken toen ik werd
gevraagd om deze functie als penningmeester binnen het parochiebestuur te vervullen.

Vanuit mijn jeugd in Limburg en de laatste decennia in Brabant heb ik me altijd verbonden gevoeld
met het geloof en de kerk. Parochies opereren op het scheidsvlak van het aanwezig zijn voor de
lokale geloofsgemeenschap en het behouden van een gezonde financiéle situatie. Ik vind het
uitdagend om me in dat veld te bewegen en daarbij oog te houden voor ieders belangen en
emoties. 5

Peter Swinkels
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Financiéle situatie van onze parochie 50 jaar

(zie ook de informatie over Actie Kerkbalans 2024 op de middenpagina’s) A cti =

Kerkbalans

We hebben voor u enkele kerngegevens van de winst- en
verliesrekening van onze parochie op eenrijtje gezet.

Bedragen * €.1.000 2021 2022 2023 (prognose) 2024 (prognose)
Opbrengsten

Kerkbijdragen en collecten 54 51 60

Netto-Inkomsten uit verhuur,

pacht en antenne-installaties 68 119 106

Dividend/Rente 104 97 95

Kosten

Personeelskosten 198 195 197

Kosten kerkelijke gebouwen 274 432 326

Winst/ verlies uit

reguliere activiteiten -/-176 -/-332 -/-299 -/-400
Eigen Vermogen 12818 11881 11665 11265
Opbrengsten

De kerkbijdragen en collecten laten al jaren een dalende trend zien. Dit hangt samen met het
dalende kerkbezoek. We hebben ook mindere jaren gehad door het coronavirus.

Voor dit jaar wordt desondanks en gelukkig een kleine toename verwacht.

De meeste opbrengsten voor de parochie komen uit verhuur van onroerend goed (bv. pastorieén),
antenne-installaties ten behoeve van het mobiele netwerk die op kerktorens zijn geplaatst en
tenslotte de pachtinkomsten uit grondposities.

Zolang deze bezittingen in eigendom blijven van de parochie, zal dit een stabiele inkomstenbron
blijven. Tenslotte heeft de parochie nog een beleggingsportefeuille (beheerd door het bisdom).
De parochie ontvangt hieruit dividend. Dit is wisselend en de portefeuille is ook onderhevig aan
koersmutaties. 2022 was bijvoorbeeld een slecht beursjaar en de waarde van de portefeuille is dat
jaar sterk gedaald.

Kosten

De personeelskosten betreffen de salarissen (inclusief sociale lasten en pensioenpremies) van het
pastoraal team, de ondersteunende medewerkers en de bijdragen aan de vele vrijwilligers.

Veruit de grootste kostenpost van de parochie zijn de uitgaven aan de kerkgebouwen, zoals
onderhoud, energie en verzekeringen. De hoogte is erg athankelijk van het jaarlijks onderhoud
(inclusief verbouwingen) aan de kerkgebouwen. Periodiek worden de kerkgebouwen gecontroleerd
door de Monumentenwacht. Voor 2024 zijn er weer enkele grote onderhoudswerken noodzakelijk.



Resultaat

Het resultaat is een jaarlijks verlies van 0,2 tot 0,5
miljoen euro, ondanks de opbrengsten uit verhuur,
pacht en de beleggingen. Een toename van donaties en
kerkbijdragen helpt om dit verlies te beperken. Dat is
dus zeer belangrijk voor de parochie!!

Vermogen

De parochie bezit op dit moment 9 kerken en 3
kapellen, die allemaal zijn bestempeld als monument.
Deze kerken en kapellen hebben een forse
herbouwwaarde, maar het financieel rendement is
nihil, ze zijn een grote kostenpost voor de parochie.
De parochie beschikt over grondposities en enkele
woonhuizen. Deze zijn in het verleden vaak door
legaten en erfenissen verkregen.

Beleggingen zijn ondergebracht bij fondsen van het
bisdom.

De eigen vermogenspositie van de parochie is zeer
ruim, maar daalt ieder jaar door de structurele verliezen en is bovendien niet liquide. Met andere
woorden, je kunt er geen kosten van betalen.

Conclusie

De parochieis zeer vermogend en dat vermogen is voornamelijk in het verleden opgebouwd. Er
wordt op dit moment jaarlijks verlies geleden, mede vanwege dalende kerkbijdragen, maar vooral
ook door de grote onderhoudskosten aan de kerkgebouwen, kapellen en pastorieén. Er wordt dus
ingeteerd op het vermogen en dat houdt een keer op. Natuurlijk kun je vermogensbestanddelen,
zoals beleggingen en grondposities, van de hand doen, maar dan heb je daar ook geen inkomsten
meer van. Hierdoor wordt het verlies alleen nog maar groter.

Besparen op onderhoudskosten van een kerkgebouw is structureel nauwelijks mogelijk. We willen
dat onze kerkgebouwen in prima staat blijven en anders stelt de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed dat wel als voorwaarde voor eventuele subsidies. Natuurlijk zijn we kritisch op de zaken die
we wel kunnen beinvloeden, zoals het energieverbruik.

Dit alles leidt ertoe dat de parochie de komende jaren keuzes zal moeten maken. Bijvoorbeeld in het
zoeken naar een alternatieve bestemming voor kerkgebouwen of het liquideren van vastgoed/
grondposities.

Deze keuzes zijn nu nog niet gemaakt, maar deze komen wel beleidsmatig op onze agenda. Dat
doen we natuurlijk niet nadat er een goede dialoog heeft plaats gevonden met de locatieraden en
de geloofsgemeenschap.

Drs. Peter Swinkels MFE, penningmeester.
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Nieuw lid parochiebestuur:
Jacqueline v.d. Waarden

Sinds 1 november jl. ben ik het parochiebestuur gaan versterken en zal ik de
rol van codrdinator vrijwilligers op me gaan nemen. Ik ben geboren in
Meerveldhoven, maar mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht in Eersel en
Luyksgestel. Na mijn middelbare school verhuisden wij naar Eindhoven, de
geboorteplaats van wijlen mijn ouders. Daar ben ik de opleiding tot
doktersassistente gaan volgen, wat ik later heb uitgebreid met de opleiding
van verpleegkundige met daarna de vervolgopleiding spoedeisende hulp
verpleegkundige. Dit alles in het Catharinaziekenhuis te Eindhoven, waar ik
16 jaar lang met veel plezier op de SEH heb gewerkt. In 2006 ben ik verhuisd
& naar Ravenstein en ben ik later in het St. Annaziekenhuis in Oss gaan
werken en daarna in het CWZ in Nijmegen.

Van 2008 t/m 2022 heb ik mij ingezet bij de Dorpsraad Ravenstein, wat ik
met heel veel plezier heb gedaan, maar helaas moest ik door mijn
zittingsjaren stoppen. Hierdoor heb ik veel van Ravenstein, de omgeving en
de mensen leren kennen. Het mooiste was het samenwerken aan de
leefbaarheid in de wijken, samen met de bewoners. Wat hebben we mooie resultaten neergezet.
Samen met buurtgenoten hebben we plan Schonenberg opgeknapt. Vanuit dit project ben ik
gevraagd om toe te treden tot de Dorpsraad. Het mooiste project dat ik samen met een fantastische
groep bewoners heb mogen neerzetten is in Huisseling, rondom de kerk en o.a. het nieuwe
kunstwerk. Hierdoor voel ik me nog steeds verbonden met Huisseling. Ook in de Mavowijk heb ik
samen met bewoners mooie resultaten bereikt. Van het samenwerken met mensen, of dit nu om
een buurtproject gaat of een maatschappelijk issue, kan ik enorm genieten. Sinds 2014 ben ik
vrijwilligster bij de Zonnebloem Ravenstein en omgeving. Een prachtig mooie club mensen bij
elkaar, waarvan ik sinds 2022 voorzitter ben. Dit doe ik met veel plezier. Mensen met een fysieke
beperking laten genieten van een dagje uit of een gezellig samenzijn, samen met de inzet van de
vrijwilligers, maakt het leven zoveel mooier. Er kan zoveel meer dan je denkt en dat is écht zo! Toen
pastoor Jacques Grubben mij vroeg om lid te worden van het parochiebestuur en me te gaan
buigen over de vrijwilligers, heb ik niet lang na hoeven te denken. Ik vind het van belang dat iedere
vrijwilliger die een steentje bijdraagt aan de maatschappij en zijn/haar voldoening hierin vindt,
gehoord en bijgestaan wordt. Zonder vrijwilligers ben je nergens, deze vele handen heb je nodig om
iets moois neer te zetten/te behouden. Mijn uitdaging is dan ook om samen met de vrijwilligers te
gaan kijken wat ze nodig hebben om met plezier hun werkzaamheden te kunnen (blijven)
uitvoeren. Hiervoor ga ik allereerst in gesprek met de locatieraden, waarna ik dit zal uitbreiden met
de vrijwilligers per doelgroep.

Ik hoop op een mooie samenwerking. Mocht je nu denken, ik wil me best gaan inzetten voor de
parochie, ik wil wel een steentje bijdragen, schroom niet en neem contact met me op. Alsie al
vrijwilliger bent en wil je iets vragen of mededelen, mail me dan.
Dit kan via parochievrijwilliger@gmail.com

Laten we er samen iets moois van maken!
Ik wens u allen mooie Kerstdagen en een liefdevol 2024.

Jacqueline van der Waarden




Kerstmis 2023

Het wordt Kerstmis, maar ik weet niet hoe dat moet dit jaar. Ook jullie horen de
alarmberichten van oorlog, rampen en een verhit klimaat. Het stapelt zich op, wegkijken lukt
steeds minder.

Van jongs af aan maakten wij in Nederland grote voortuitgang mee en wij profiteerden
daarvan. Die ‘vooruitgang’ blijkt echter, zoals al gevreesd, de levensbalans van de aarde te
verstoren, als draagster van het leven en daarmee van de miljarden mensen die haar
bewonen. De nieuwe oorlogen maken het alleen maar erger.

We zijn vrij abrupt in het duister verzeild geraakt, na die schijnbaar gouden jaren.

Ook al proberen dure jinglebell-reclames en feestmenu’s dat nog voor ons te verdoezelen, de vraag
van Kerstmis is menens: ‘Waar is er licht voor de wereld? Hoe moet het verder voor onze
kinderen en kleinkinderen?

Stemmen vanuit de wereld van techniek, geld en macht hebben antwoorden: meer wapens
tegen oorlog, meer investeren tegen armoede, meer produceren tegen verlies van levende
soorten. Terwijl die benadering de problemen nu juist heeft voortgebracht. En altijd hebben
kleine mensen en kwetsbare flora en fauna onder hun gevoelloze projecten te lijden.

Ik heb meer vertrouwen in een stem, die midden in deze crisis ons er aan herinnert, dat alles
wat bestaat samen hoort, waardevol is en bescherming behoeft. Omdat dieren, planten,
mensen, leefomgevingen geen verdienmiddelen zijn, maar waarden in zichzelf. In zijn (paus
Franciscus’) taal gezegd: door God geschapen en gedragen en gewild. (Lees de brief ‘Laudate
Deum’ van 4 oktober j.L.).

Alle leven is één. Daarom kun je je leven niet bezitten, het wordt geschonken en altijd in
samenhang, als gehelen met geschiedenis. Wie zegt: Ik ben de baas, ik weet wat goed is en
ik mag doen wat ik wil’ toont zich onverschillig tegenover het ander leven dat er ook nog is.

Hoe nu Kerstmis te vieren? Door nog meer samen te gaan doen, minder ieder-voor-zich en
genoegen te nemen met alle goeds dat je al geschonken is, ook in wat groeit en bloeit. Door
zo te oefenen in dankbaar, vergevend en behulpzaam zijn. Met vertrouwen dat alle leven -
dus ook onze toekomst en bestemming - wordt geschonken ‘vanuit den hoge’. Waarom zou
steeds méér nodig zijn?

Qok al zien wij nu de weg nog niet: wij komen samen rond de redder in de kribbe. Laten we
luisteren naar hem - en naar elkaar.

Theo Gallé
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Bijzondere kerken

Saint-Ferréol d'Huez

Op de tocht van de Alpe d’Huzes kom je verschillende kerkjes tegen. Een daarvan is de kerk van
Saint-Ferréol. Vanuit vele hoeken is het kerktorentje te zien, het ligt aan bocht 7, ook wel bekend
als de Nederlandse bocht. Het roept je, het heeft een bepaalde aantrekkingskracht.

Op vrijdag na de Alpe d'Huzes zijn wij het kerkje gaan bezichtigen.

Het is mooi door al zijn eenvoud. Graag had ik gezien hoe het er van binnen uitziet.

Maar één ruk aan de deurklink leerde mij dat ik dat niet moest willen... ik was bang dat ik na nog
één poging de deurknop in m'n hand had en de deur nog in het kozijn zou zitten.

Buiten aan de poort staat het volgende te lezen:
“De kerk van Saint-Ferréol d'Huez verschijnt voor het
eerst in een tekst uit de 11e eeuw, tegelijkertijd met
Saint-Pierre de La Garde.
Gebouwd op een rots, geniet de parochiekerk, ver van
_ het dorp, van een opmerkelijk uitzicht op de omgeving
en de klokkentorens van de naburige parochies. Het
"% wordt omgeven door de gemeentelijke begraafplaats
= die wordt begrensd door hoge muren. Deze

' begraafplaats is nog steeds in gebruik, dit is te zien aan
de vele nog vrij recente graven. Ook is er een
urnenmuur geplaatst. Rondom de kerk zie je veel, grote
¥ familiegraven.

Toen wij over de begraafplaats liepen, die er trouwens
% netjes en verzorgd uitziet, zagen wij
herdenkingsplaatjes / beeldje met namen erbij die erg
# Nederlands klinken.

De architectuur van het kerkje is romaans: klokkentoren met stenen torenspits met pinakels op de
vier hoeken, gebogen openingen in de klokkentoren, Lombardische fries. De opgraving en de
studie van de verhogingen brachten verschillende fasen in de constructie van het gebouw en
opeenvolgende wijzigingen aan het licht.

Het primitieve gebouw, met een rechthoekige ™™
plattegrond, moet langer zijn geweest dan het
huidige gebouw en oost/west georiénteerd,
zoals over het algemeen de middeleeuwse
kerken. De zuidgevelmuur wordt in het midden
doorboord door een halfronde deur, maar aan
weerszijden zie je oude openingen (raam en
deur).

De Sint-Katelijnekapel komt uit op het
gereduceerde schip door een halfronde boog.




Onder de Sint-Katelijnekapel werd in de 16e eeuw een gewelf met
tufsteen gegraven als fundering. Een munt van Francois Il, Prins
van Dombes (1582-1592), werd ontdekt in een van de diepste
graven.

Als u eens in de buurt bent, laat u dan verrassen door de charme
van het kerkje.

Familie Bosch
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De week van.....Martie Bueters

Medewerker secretariaat locatie Herpen

maandag 13 november

Het secretariaat opent om 09.00 uur. Het eerste wat ik moet doen is het
regelen van een uitvaart voor komende donderdag: 1k bel de kosters en de
grafdelver. Daarna zoek ik het graf op van de echtgenote waar de overledene
wordt bij- begraven en plaats er een kruis bij als herkenningspunt voor de
grafdelver. Dan check ik mijn e-mail en bereid de locatieraadvergadering van
vanavond voor.

Nog even de kerk in om te kijken of er voldoende koffie, thee, suiker e.d. in het
keukentje aanwezig is. Het Gemengd Koor repeteert vanavond en zij willen graag wat te drinken
hebben.

Om 12.30 uur ga ik huiswaarts, eet een boterhammetje en ga boodschappen doen. Ik zorg voor het
avondeten en hierna ga ik samen met mijn vrouw naar de locatieraadvergadering. Even koffiezetten
en dan kunnen we om 19.30 uur van start. Bij thuiskomst nog even het nieuws van de dag checken
achter mijn laptop, wat lezen, muziek luisteren en als
laatste nog een Sudoku oplossen. Om 23.30 uur is het
bedtijd.

dinsdag 14 november

Om 09.00 uur ben ik weer paraat op het secretariaat. Nog
even wat voorbereiden voor de vergadering van 10.00 uur
van de werkgroep Kerkbalans, waar ik ook deel van uit
maak. Deze vergadering duurt tot ca. 12.00 uur. Daarna nog
wat kleine klusjes in de kerk en naar huis. Thuis de
herfstbladeren rondom het huis opgeruimd en het huis
gestoft en gezogen (ik ben namelijk ook half huisman en
deel samen met mijn vrouw 1 baan). Daarna eten en tijd
om te lezen (even lekker zitten op mijn boekenkamer waar
hele series met stripboeken te vinden zijn, een grote passie
van mij). De avondinvulling is weer ongeveer gelijk aan die
van gisteren.

woensdag 15 november

Om 09.00 uur begin ik aan mijn rondje over het kerkhof; de
kerkhofmedewerkers zijn er vandaag.

Zij zorgen er elke week voor dat het kerkhof er netjes bij ligt. Even tellen hoeveel mensen er zijn,
zodat ik weet hoeveel koffie er gezet moet worden. Omdat er te weinig koffie en koekjes op
voorraad zijn, nog snel even naar de Plus om inkopen te doen. Het begint te regenen en de
kerkhofploeg komt wat eerder dan anders naar binnen voor de koffie. Er wordt lekker gekletst en er
worden soms moppen getapt. Er valt altijd wel wat te lachen.

Daarna ga ik extra boekjes maken voor de viering van 25 november en maak ik nog het kruisje voor
de overledene die donderdag begraven wordt. Daarna naar huis, kleine klusjes en zorgen voor het
avondeten. 's-Avonds samen met mijn vrouw voetbal gekeken op TV.



donderdag 16 november

Om 09.00 uur weer op het secretariaat; de kerk
opengemaakt voor de uitvaartverzorgers.

Een net pak aangetrokken en om 10.00 naar de kerk om
de pastor te helpen bij de uitvaart, samen met nog twee
andere kosters. Na afloop alles opruimen in de kerk.
Daarna zorg ik voor het vuil; de rolcontainer van het
kerkhof moet aan de straat gezet worden.

Om 12.30 uur fiets ik naar het adres van mijn dochter in
Herpen. Hier past mijn vrouw op de kinderen en eet ik
gezellig een broodje mee. Na een uurtje fiets ik naar
huis en ga ik weer bezig met mijn huishoudelijke taken.

vrijdag 17 november

Mijn laatste werkdag van de week. De bloemengroep is
op vrijdag al druk bezig om onze kerk weer keurig in de
bloemen te zetten. Ze komen rond 09.30 uur bij mij op
het secretariaat even gezellig koffiedrinken.

Daarna ga ik de misintenties en voorbeden klaarmaken
voor de viering van het komend weekend. Later nog weer naar de kerk om te helpen bij het
repareren van een lamp. Nog gauw even de rolcontainer van de straat halen en weer op zijn plek
zetten en dan begint voor mij om 12.00 uur het weekend.

zaterdag 18 november

Onze kinderen en kleinkinderen komen ’s-ochtends even gezellig op de koffie. ‘s-Middags rijden we
naar Uden en bezoeken daar een tante en rijden daarna door naar het verzorgingstehuis in Oss
waar we mijn vader van 93 bezoeken. Om 17.15 uur zijn we weer thuis. Vanavond gaan we kaarten
bij onze overburen en spelen het spel “op en af”, 1 spel duurt ongeveer 1 uur en we spelen tot
voorbij middernacht. Gezellig.

zondag 19 november
Een vrije ochtend, samen naar het schaatsen kijken dat al vroeg begint. Om 14.30 uur gaan we naar
een verjaardag en dan zit deze week er alweer op.
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Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid

2-12-2023 17.30 Demen H.E. Lit.jr. B | 1e Advent
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
3-12-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Lit.jr. B | Te Advent
11.00 Huisseling H.E. Cordaad Familieviering
9-12-2023 17.30 Reek H.E. Donatus 2e Advent
17.30 Neerloon W.C.
19.00 Herpen H.E.
10-12-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling
15-12-2023 20.00 Huisseling GK Huisseling Kerstconcert
16-12-2023 11.00 Overlangel H.E. 3e Advent|Kerst KBO
17.30 Deursen H.E.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
17-12-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Knd
22-12-2023 19.00 Schaijk Schalmei Kerstconcert
23-12-2023 17.30 Overlangel H.E. 4e Advent
19.00 Herpen H.E.
24-12-2023 17.30 Schaijk H.E. Trio Herpen Kerstavond | FP
17.30 Koolwijk HE.
18.00 Deursen W.C. Combination Familieviering
19.00 Huisseling H.E. GK Huisseling
20.00 Overlangel W.C. Forte Vicante
21.00 Herpen H.E. GK Herpen
21.00 Schaijk H.E. Herenkoor
23.00 Reek H.E. Donatus
25-12-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Eerste Kerstdag
09.30 Demen H.E. Combination
11.00 Neerloon H.E. Forte Vicante
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
26-12-2023 09.30 Schaijk W.C. Tweede Kerstdag
11.00 Herpen H.E. Brassband
30-12-2023 19.00 Herpen HE
31-12-2023  09.30 Schaijk H.E. Oudjaar

11.00 Huisseling H.E.

H.E.= Heilige Eucharistieviering Litjr. = Liturgisch Jaar
W.C =  Woord- en Communciedienst FP = Familiepastoraat/familieviering
Knd = Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl



Y = 50 jaa

Kerkbalans o

ep: Actie
e Kerkbalans

VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN

Laten we samen zorgen voor de kerk van morgen
en voor behoud van onze historisch waardevolle kerken!
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Aktie Kerkbalans 2024 '"Geef voor uw kerk"

Beste heer/ mevrouw,

Hartelijk dank als u onze parochie steunt met uw betrokkenheid en uw financiéle bijdrage.
Dankzij u zijn onze kerken een plek van betekenis voor de parochianen van onze parochie

H. Johannes de Doper en daarmee voor alle geloofsgemeenschappen in de dorpen die tot onze
parochiéle eenheid behoren. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen.

Met uw financiéle bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Als gevolg van allerlei
omstandigheden zijn de inkomsten de afgelopen tijd ernstig teruggelopen. Sterke inflatie en
torenhoge energierekeningen komen daar nog weer eens overheen.

Uw steun is daarom nu harder nodig dan ooit
Doet u weer mee?

De kerk ontvangt geen enkele subsidie en kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van vele
medeparochianen, van mensen zoals u. Hopelijk blijven we verlost van nieuwe crisissituaties a la
corona en kan er weer gewerkt worden aan een gevarieerd programma Parochiéle Activiteiten. Zie
ook het artikel over het familiepastoraat elders in dit blad. Via onze website
www.heiligejohannesdedoper.nl en ons parochieblad ‘D'n Doper’ plus onze nieuwsbrief houden
we u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan! Dankzij uw gift blijft uw
kerk een plek van betekenis en verbinding. Uw betrokkenheid wordt ten zeerste gewaardeerd.

Graag willen wij u nog wijzen op de mogelijkheden tot belastingaftrek (zie volgende bladzijde)
onder het kopje Te uwer informatie.

U kunt ook veilig een bedrag overmaken door gebruik te maken van de QR-code. U vindt deze op de
volgende bladzijde. Hartelijk dank!

NB: Wellicht ten overvloede wijzen wij u graag ook op een artikel in dit blad over de financiéle
situatie van onze parochie.

Met vriendelijke groeten,
De gezamenlijke locatieraden en de werkgroep Kerkbalans



Antwoordformulier kerkelijke bijdrage
Parochie Heilige Johannes de Doper

Geef vandaag p =
voor de kerk 4=
van morgen

Bijdrage van:

NRBINE o oncnansnivonssmnnmnsninssainmssosss s s e endas i seiass seasimasnsssies
AAFES: ciciivnmmriimini i s s s
j [ 51 7T | LS — E-mailadres: ....cocvvvrviniecnninennnnns

Mijn toezegging voor 2024:

Ik wil niets wijzigen. Alles blijft zoals het nu is geregeld. U hoeft niet te reageren.
O Toezegging voor geheel 2024: € ............in .... termijnenvanelk € ..........

Ik betaal mijn bijdrage in de maanden:

oJan oFeb oMrt o Apr oMei oJunoJul cAug oSep o Okt oNov o Dec

Mijn betaling (kruis slechts één mogelijkheid aan)

Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag:

o door de parochie automatisch af te laten schrijven*

van mijn IBAN: .

o zeifovertemakenoplBAN i I ssrsmanans ssmavsmanmassasinis
onder vermelding van vermetdmg Kerkbalans 2024’

Op de volgende bladzijde vindt u per locatie het
rekeningnummer van de bank.

Plaats: ...cooviiiieiiiiieieee s Datum:

O RO v omsiossnn simmmman s b v s s s S R S ot

Dit formulier opsturen naar, afgeven bij of in de brievenbus E
stoppen van de administratie van de parochie.

*SEPA-machtiging: U geeft de parochie toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen
aan uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans en u geeft uw bank
toestemming om het bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze opdracht. U
kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. De incasso over januari zal plaatsvinden rond de 25e en voor de overige
maanden rond dag 4 van de aangekruiste maanden.

Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen di-, wo-, do-, vrijdag
voormiddag met de administratie 0486-461220.

21



22

KERKBALANS

Locaties parochie H. Johannes de Doper:
- Adressen secretariaten en banknummers

Locatie: Herpen - Koolwijk
Secretariaat: Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen
Banknummer NL31 INGB 0001 1173 87 t.n.v. R.K.-parochie
H. Johannes de Doper (locatie Herpen).
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Martie Bueters
Locatie: Neerloon - Overlangel - Keent
Secretariaat: Pastorie Neerloon, Loonsestraat 2, 5356 PB Neerloon
Banknummer NL 52 RABO 0143 10 22 49 t.n.v. RK-parochie H. Johannes de Doper
(locatie NOK)
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Piet Voet
Locatie: Ravenstein - Huisseling - Deursen - Dennenburg - Neerlangel - Demen - Dieden
Secretariaat: Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein T: 06-48648827
Banknummer Ravenstein NL24INGB 00011167 37 of NL80 RABO 0143 1022 30 t.n.v.
RK-parochie H. Johannes de Doper (locatie Ravenstein-Huisseling)
Banknummer Deursen NLO8 RABO 0143 1022 65 t.n.v. RK-parochie H. Johannes de
Doper (locatie Deursen-Dennenburg-Neerlangel)
Banknummer Demen NL37 RABO 0143 1108 61 t.n.v. RK-parochie H. Johannes de Doper
(locatie Demen-Dieden)
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Piet Dekkers
Locatie: Schaijk - Reek
Secretariaat: Pastoor v. Winkelstraat 1 - 5374 BG Schaijk
Banknummer Schaijk: NL 88 RABO 0146303377
Banknummer Reek: NL 11 RABO 0143200763
t.n.v. RK-parochie H. Johannes de Doper (locatie Schaijk-Reek)
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Rinus vd Heuvel (codrd)

Voor alle locaties:
E-Mail: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl
Website: www.heiligejohannesdedoper.nl

B Te uwer informatie:

Uw bijdrage aan de parochie komt in aanmerking voor belastingaftrek!

Deze aftrek voor goede doelen is echter enkel van toepassing als u meer dan 1% van uw
verzamelinkomen aan giften hebt. Heel veel mensen halen dat niet en lopen de aftrek daarom mis.
Als u van plan bent de komende vijf jaar de parochie financieel te ondersteunen, is het te regelen
dat het bedrag volledig aftrekbaar is. De formaliteiten hiervoor kunnen helemaal zonder kosten
door de parochie worden verzorgd. Als u hiervoor kiest, kunt u ook - zonder dat het u iets extra kost
—de parochie voor een aanzienlijk hoger bedrag ondersteunen. Indien u het bedrag gelijk houdt,
gaat het u minder kosten omdat de belasting dan meebetaalt. Het secretariaat helpt u graagalsu
meer wilt weten of hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren.




Datum

1-1-2024
6-1-2024

7-1-2024

13-1-2024

14-1-2024

20-1-2024

21-1-2024

27-1-2024

28-1-2024

3-2-2024

4-2-2024

10-2-2024

11-2-2024

14-2-2024

17-2-2024

18-2-2024

24-2-2024

25-2-2024

Tijd

09.30
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
19.00
09.30
11.00
09.00
19.00
19.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00

Plaats

Schaijk
Demen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Reek
Overlangel
Herpen
Schaijk
Huisseling
Deursen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Neerloon
Herpen
Schaijk
Huisseling
Demen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Reek
Overlangel
Herpen
Schaijk
Huisseling
Schaijk
Huisseling
Herpen
Deursen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Neerloon
Herpen
Schaijk
Huisseling

H.E. = Heilige Eucharistieviering
W.C. = Woord- en Communiedienst
W.G. = Woord- en Gebedsdienst

FP = Familiepastoraat/familieviering
www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

W.C.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

W.G.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Herenkoor

Bijzonderheid

Nieuwjaar

Drie Koningen|Openbaring des Heren

GK Herpen
Herenkoor
Trio Herpen
Donatus

Herenkoor
Cordaad

Herenkoor
Cordaad

GK Herpen
Herenkoor
GK Huisseling

Herenkoor
Cordaad

H.E./W.G.? Donatus

W.G.
W.G.

Forte Vicante
GK Herpen?

H.E./W.G.? Herenkoor?

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Knd = Kindernevendienst

GK Herpen?
Herenkoor
Cordaad

GK Herpen
Herenkoor
GK Huisseling

Familieviering

Knd/Oec.viering

Pres. EHC| FP|Gilde H.
Carnaval

Carnaval + 't KON
Carnaval

Carnaval ?

Askruisje
Askruisje
Askruisje

Oec.viering = Oecumenische viering
Pres. EHC = Presentatieviering Eerste H. Communie
Gilde H. = Teerdag St. Lambertus Gilde Huisseling
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Datum

2-3-2024

3-3-2024

9-3-2024

10-3-2024

16-3-2024

17-3-2024

23-3-2024

24-3-2024

28-3-2024
29-3-2024

30-3-2024
31-3-2024

Tijd

19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
19.00
09.30
11.00
19.00
15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
20.00
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00

Plaats

Demen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Reek
Overlangel
Herpen
Schaijk
Huisseling
Deursen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Neerloon
Herpen
Schaijk
Huisseling
Schaijk
Neerlangel
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Huisseling
Schaijk
Reek
Overlangel
Huisseling
Herpen

H.E. = Heilige Eucharistieviering
W.C. = Woord- en Communiedienst
W.G. = Woord- en Gebedsdienst
GK = Gemengd Koor
FP = Familiepastoraat/familieviering

www. heiligejohannesdedoper.nl
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Viering Koor

H.E.

H.E.

H.E. Herenkoor

H.E. Trio Herpen

H.E. Donatus

W.C.

H.E. GK Herpen

H.E. Herenkoor

H.E. Cordaad

H.E.

H.E. GK Herpen

H.E. Herenkoor

H.E. Cordaad

H.E.

H.E.

H.E. Trio Herpen?

H.E.

H.E.

W.G.

W.G.

W.G.

W.G. Donatus

W.C. Herenkoor
GK Huisseling

H.E.

H.E. Donatus

H.E.

H.E. GK Huisseling

H.E. GK Herpen

Bijzonderheid

Familieviering

Palmpasen
Palmpasen

Palmpasen+Comm.

Palmpasen
WD+FP+Maaltijd
GV Kruisweg

GV Kruisweg

GV Kruisweg

GV Kruisweg
Goede Vrijdag
Passieconcert
Paaswake

Eerste Paasdag

Knd

Comm. = communicanten (met palmpasenstok)

WD = Witte Donderdag
GV = Goede Vrijdag

Knd = Kindernevendienst

Maaltijd = Broodmaaltijd aanvang 18.00 uur

(s.v.p. aanmelden bij parochiecentrum Schaijk blz. 2)



Datum Tijd Plaats
1-4-2024 09.30 Schaijk
6-4-2024 19.00 Demen
19.00 Herpen
7-4-2024 09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
13-4-2024 19.00 Reek
19.00 Herpen
19.00 Neerloon
14-4-2024 09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
20-4-2024 19.00 Deursen
19.00 Herpen
21-4-2024 09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
27-4-2024 19.00 Overlangel
19.00 Herpen
28-4-2024 09.30 Schaijk

11.00 Huisseling
W.C. = Woord- en Communiedienst
H.E. = Heilige Eucharistieviering

Knd = Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor Bijzonderheid
W.C. Tweede Paasdag
H.E.

H.E.

H.E. Herenkoor

H.E. Trio Herpen Familieviering
H.E. Donatus

H.E. GK Herpen

wW.C. Forte Vicante

H.E. Herenkoor

H.E. Cordaad

H.E.

HE GK Herpen

H.E. Herenkoor

H.E. Cordaad Knd

H.E.

H.E.

H.E. Herenkoor

H.E. GK Huisseling
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Herenkoor Schaijk huldigt jubilaris

Tijdens de viering van het Ceciliafeest op zaterdag 18 november werd Harrie Boot gehuldigd, omdat
hij 25 jaar lid is van het koor. Zijn vrouw Gerda speldde hem de zilveren onderscheiding van de
Gregoriusvereniging op en van de voorzitter ontving hij de bijbehorende oorkonde.

Naast een gewaardeerde bas is hij sinds 2009 ook de secretaris/bibliothecaris van het koor.

Bovendien is hij sinds enkele jaren de schakel tussen het koor en het parochiebestuur, waar hij de
portefeuille ‘Vastgoed en onderhoud’ beheert.

Sinds de coronatijd zingt het koor elke zondag tijdens de Mis van 9.30 uur de vaste en wisselende
gregoriaanse gezangen. Daarnaast wordt het koor enkele malen per jaar gevraagd om een
uitvaartdienst op te luisteren met de
gezangen van de Requiemmis.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Hebt u belangstelling, kom dan gerust
eens vrijblijvend naar de repetitie op
maandagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur
in het Parochiecentrum.

Hans Meijer




Kledinginzameling MOV Schaijk

Werkgroep voor Missie-, Ontwikkelings-
gé’ i ——
= Stichting MOV Schaijk-Reek
N Secretariaat: H. Groot Rouwen
. Zandstraat 17
& ONTWIKKELING 5374 NA Schaijk
- VREDE 0486-463957

Bankrekening: NL30RAB0O0146394534
KvK no. 64153312

MOV Schaijk-Reek houdt op woensdag 27 december 2023 wederom een kledinginzameling voor
Caritas te Uden. Deze dag kunt U van 10.00 - 14.00 uur uw gebruikte kleding brengen bij de pastorie
in Schaijk.

De kleding mag bestaan uit; boven- en onderkleding, nachtkleding en werkkleding, mutsen,
handschoenen, truien, vesten en dassen.

Naast de kleding is welkom: textiel, zoals dekens, lakens, dekbedovertrekken, gordijnen,
handdoeken en theedoeken.

Verder zijn welkom alle soorten bruikbare schoenen, naaimachines, kinderbedjes en fietsen. Ook
gereedschap is welkom.

ledere (kleine) bijdrage in de vorm van contant geld is ook van harte welkom voor de
transportkosten.

Al bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage en medewerking.
Namens de arme bevolkingsgroep in Oost-Europa.

De werkgroep van de MOV Schaijk-Reek




In memoriam: Harrie Jans

Kort voordat ik zou verhuizen vroeg de ‘ouw’
pastoor of ik in diezelfde week de ochtendmis in
Schaijk zou willen doen. Als ‘neie’ pastoor
reageerde ik met ‘heel graag’. Ruim voor de klok
van 9.00 uur liep ik vanuit de pastorie, na een
korte kennismaking met Sonja, onze trouwe
secretaresse, naar de kerk. Eenmaal binnen
ontmoette ik Harrie bij het altaar. Hij kwam met
een uitgestoken hand en een vriendelijk gezicht
naar mij toe met de woorden: ‘Ik ben Harrie
Jans’ Het voelde voor ons beiden, meen ik te
mogen zeggen, al direct goed. En dat bleek ook
wel, want in de sacristie raakten wij al snel aan
de praat. Dat is altijd zo gebleven. Harrie, een
diepgelovige mens met het hart op de goede
plaats. Elke dag een kaarsje bij Maria...

ledere dag samen de heilige Mis vieren, zeker in
de tijd dat onze andere koster Corrie tijdelijk
uitviel vanwege de problemen met haar
gezondheid. ledere dag samen een bakkie koffie
doen na de Mis, iedere dag een praatje maken,
samen lachen en samen zingen bij alweer een
verjaardag op het parochiecentrum. Alsnel liet Harrie weten dat ik tijdens kermis en carnaval van
harte welkom was om op zijn boerderij te overnachten. Zo was hij, gastvrij en vriendelijk. Dit
prachtige aanbod heb ik met genoegen aangenomen. Wij hebben wat afgepraat en gelachen bij een
borreltje met al dan niet op de achtergrond Duitse schlagermuziek. Maar Harrie was niet alleen
gastvrij en vriendelijk maar ook een harde werker voor de parochie, op zijn boerderij - de oudste in
ons dorp -, voor de gemeenschap en zoveel meer. Ik durf het niet allemaal op te noemen in de angst
om iets te vergeten...

En dan de laatste week. Achteraf gezien was het anders dan anders. Harrie was er niet altijd bij met
zijn gedachten, ademde wat zwaar en zag wat bleek volgens de trouwe bezoekers van de pastorie.
Aan het eind van de week, toch naar het ziekenhuis waar in eerste instantie niet zoveel aan de hand
leek te zijn. Ik zeg met nadruk leek, want zaterdag was het een dubbeltje op zijn kant. Op zondag
kwam Harrie echter niet bij uit de narcose van de operatie die hij goed door-staan had. Bemoedigd
met het sacrament van de zieken, heeft hij de laatste meters van zijn leven in het bijzijn van zijn
broers en zussen afgelegd om tegen de klok van 18.00 uur terug te keren naar huis.

Nu is het stil. Ik kan alleen maar zeggen: ‘Harrie, heel hartelijk dank voor alles. Je was voor mij meer
dan een gezellige parochiaan, een goede koster en acoliet. Je was een vriend...

Jacques Grubben, pastoor



Uit: Verzameld Liedboek: 391 .
Tekst: Huub Oosterhuis =
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Familiepastoraat op Spotify

Zoals jullie elders kunnen lezen zijn we druk aan de weg aan het timmeren met het familiepastoraat.
Zo zijn we met o.a. Cordaad, maar ook met vrijwilligers uit Herpen, druk bezig om steeds leuke
liederen te zoeken.

Sinds kort staan de liederen uit de familievieringen van het familiepastoraat op Spotify. Er is een
afspeellijst gemaakt met o.a. ‘U zij de glorie’ en ‘Zingen maakt blij. Spotify is een gratis
muziekdienst op Internet. De afspeellijst is te vinden onder de naam ‘Leef, lach en geloof’.

Droomt u mee?
In de afgelopen maanden is het pastorale team druk in de weer geweest met het
ontwikkelen van een visiedocument 2030. Zij zet hierbij in op een vijftal speerpunten.
Dit zijn:
B Vieren: niet alleen de Heilige Mis betreffende maar ook de ontvangst
vooraf en de ontmoeting achteraf;
B Vormen en verdiepen: de inhoudelijke en geestelijke vorming van de
parochianen in de verschillende leeftijden;
B Gemeenschap van gemeenschappen: oog hebben voor de verscheidenheid
van onze geloofsgemeenschapen alsmede voor de dingen die we samen
zouden kunnen en of moeten willen doen;
B Diaconie: oog hebben voor de ander binnen en buiten onze veelkleurige
parochiegemeenschap;
B Kom, zie en doe mee: een gastvrije gemeenschap zijn voor iedereen.

Een pastorale visie ontwikkel je echter niet alleen. Dat doe je samen, vandaar
ook het verzoek om te ‘dromen’ over de voor u ideale parochie.

Dat wil zeggen: Wat heeft voor u absolute prioriteit in de pastorale visie 2030?

Onderstaand kunt u dit kort weergeven in maximaal vijf punten. U kunt het
formulier inleveren op het centrale parochiecentrum - Pastoor van Winkelstraat
1, 5374 BG in Schaijk of op een van de overige secretariaten van de locaties.

Wij zijn heel benieuwd!

Het pastoraal team, Peter, René en Jacques

Uw dromen voor de parochie
Yo

nkswN



Grafzegening 2023

Na een korte plechtigheid gingen de belangstellenden naar
buiten. De diaken stond stil bij ieder graf en sprak een
persoonlijke zegen uit over het graf. Dit was ook mogelijk

omdat er maar 15 graven liggen.

Om 14.00 uur was pastoor Grubben op de begraafplaats in
Ravenstein. ledere bezoeker kreeg bij het betreden van de
begraafplaats een graflicht aangeboden door het
St.Barbaragilde van Ravenstein en kon men het lichtje bij
een familielid plaatsen. ledereen verzamelde zich onder
aan de begraafplaats bij de Calvarieberg. De pastoor sprak
enkele gebeden uit en vervolgens werd elk graf gezegend.

In totaal waren het 401 graven.

21 Op zondag 29 oktober werden voor de eerste keer in onze parochie
’ de graven gezegend in verband met Allerzielen. De begraafplaatsen
werd bezocht door pastoor Grubben, pastor Raaphorst of diaken
Lamers. Op elke begraafplaats had de gravenzegening zijn eigen
karakter. Na de H. Eucharistieviering om 12.00 uur ging pastor
Raaphorst samen met genodigden en andere belangstellenden naar
de begraafplaats in Huisseling. Daar zong Het Huisselings Koor,
§ speelde Thom van de Wiel (trompet) de Last Post en legden kinderen
een roos op elk graf. Op datzelfde tijdstip was diaken René Lamers in

Om 15.00 uur was pastor Raaphorst op de
begraafplaats in Deursen. Inmiddels was het zonnige
weer omgeslagen in regen. Hierdoor was de
belangstelling wat minder maar de pastor zegende
ook hier elk graf. Als laatste was de begraafplaats in
Demen aan de beurt. Eerst werd er binnen in de kerk
een woordje en gebed uitgesproken door de pastor.
Vervolgens ging men naar buiten, waar het harder was
gaan regenen dan een half uur eerder. Vlug zegende
pastor Raaphorst de graven om niet helemaal kletsnat
te worden.

De meeste bezoekers waren erg positief over de

it grafzegening met Allerzielen.
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Huisselingse kerkgeschiedenis (deel 5)

Om de Huisselingse parochiehistorie wat breder bekend te maken, hebben we ons voorgenomen
om in een feuilleton de tijdlijn van de Huisselingse Sint Lambertusparochie in dit blad uit te
brengen. Onder voorbehoud van onvolledigheden. De zoektocht naar oude gegevens gaat immers
altijd door. De tijdlijn is ook te vinden op www.huisseling.nl

Jeroen Arts

Huisselingse kerkgeschiedenis in chronologische volgorde

1866

-Er wordt een Onze Lieve Vrouwebeeld met piédestal
besteld, dat voor de meimaand geplaatst moet zijn. Het
beeld en de zuil worden vervaardigd door de Udense
beeldhouwer Frans van der Wijst. Dit beeld wordt
aangeschaft ter gelegenheid van het 50-jarig priesterfeest
van pastoor Verkuijlen.

De Noord-Brabanter van 18 december 1866 schrijft: “Een
aantal artistische beelden uit het atelier van Kuijpers
bevredigen al wat men kan verlangen, etc...”

“Blijkbaar heeft, in het werk dat wij hier bespreken het
betere beginsel der kunstenaar er toe gebragt, de Moeder
des Heeren voor te stellen, in het bovennatuurlijke van
haren oorsprong (het grote Mariabeeld?), (...) Een lieflijke
kalmte doorspeelt het geheel, van de kruin tot de
voetzolen en de vingertoppen, en is als de kroon van haar
hemelsch wezen. De gestalte is anatomisch, de draperie
oneindig fijn en rijk en van eene bewerking, dat men een
der beste stukken van Geefs meent voor zich te hebben.
-Een tweede kunstwerk is de voetzuil (nu verdwenen?):
“Die uit eene bijzonder breede en zeer zuivere
ornamentatie bestaat. Uit het bekervormig bladwerk dat tot grondslag dient, klimmen nieuwe
bladeren steeds verdeeld opwaarts, om eindelijk als schraaghogen te dienen voor eenen krans van
engelenkoppen, die schalks en glorieus door elkander zwierend, het lijstwerk uitmaken, etc..”

-De pastorie krijgt de nodige reparaties.

1867

De op 25 juni 1840 in Loon op Zand geboren Jacob Vermeer, wordt benoemd tot eerste assistent van
pastoor Verkuijlen die ziek is en volgt hem twee jaar voor zijn dood op als pastoor. Hij schijnt op 12
maart 1866 naar Italié te zijn vertrokken en komt nu dus een jaar later weer terug naar Huisseling.

1868

-Op 9 juni overlijdt kerkmeester Marcellus van Huisseling. In zijn plaats wordt Adrianus Josephus
van Aar aangesteld.

-De kerk komt in het bezit van deze curiositeit: een nagel 1 it de basiliek van het Heilig Kruis in
Jeruzalem.



1869

-Na een pastoraat van 45 jaar sterft op 1 december Anton Verkuijlen. Tegen het knekelhuisje op het
kerkplein ligt nu nog de grafsteen van Verkuijlen. Het opschrift vermeldt: P.M. Rev. Dom. Antonii
Verkuijlen Udensis. Qui sacellanus in Reek vocatur. Pastor in Huisseling anno 1824. Iridemique obiit
4 dec. 1869. R.I.P.

De grafsteen van Verkuijlen stond oorspronkelijk onder de calvariegroep tegen de oude kerk.
-Jacob Vermeer wordt in december benoemd tot kapelaan in Deurne.

-Augustinus Adrianus van Gils wordt op 27 december 1869 als pastoor aangesteld. Hij is geboren op
22 augustus 1822 in Tilburg als telg van een bekend kleermakersgeslacht. Voor hij naar Huisseling
komt is hij kapelaan in Drunen in 1849 en in 1857 in Eindhoven.

1870

-Onze parochie telt 355 personen die hun Pasen houden, 1 pastoor, 2 kerkmeesters
en 4 armmeesters en 1 parochieel kerkhof.

-De pastorie is vanwege de ontruiming van de goederen van pastoor Verkuijlen
zeer gehavend. Pastoor Van Gils laat de beschadigde pastorie repareren.

-De kerkmeesters zijn nu, naast pastoor Van Gils, G. Elemans (penningmeester) en
A.J. van Aar (secretaris).

-Van de nalatenschap van pastoor Verkuijlen worden ‘solide’ effecten gekocht.

-Op 7 juni overlijdt kerkmeester Godefridus Elemans en er wordt een nieuwe kandidaat gezocht, die
men vindt in zijn zoon Henricus die penningmeester wordt.

-Er wordt besloten een stenen brug te maken aan 't Kerkeland en een brandkast aan te schaffen.

1871

-Gedeputeerde Staten geven in ernstige overweging een algemene begraafplaats aan te leggen
i.v.m. de verplichting sinds 1869. De gemeente wil tijdelijke ontheffing vragen. Zij antwoorden
Gedeputeerde Staten dat de algemene begraafplaats zal worden aangelegd op een perceel
genaamd 't Heuveleind sectie B... ca. 140 centiaren en per 1 januari 1874 in gebruik zal worden
genomen. Het terrein ligt meer dan 50 meter van gebouwde woningen. Uiteindelijk wordt deze toch
aangelegd op een perceel aan het Varkensstraatje op de hoek met de Graafsestraat. De algemene
gemeentelijke begraafplaats heeft een oppervlakte van 60m2.

-Henricus van den Berg, Wilhelmus van de Wiel en Wouter Elemans worden in de archieven
genoemd als lid van het Armbestuur.

-Door het kerkbestuur wordt besloten om het Kerkeland in het voorjaar publiek notarieel te
verkopen. De Kerkemeerkes niet, omdat dit stuk weiland eerst verbeterd moet worden door de
heuvels in de laagtes te verwerken. De huidige pachter is A.J. van Aar.

-Er is nog steeds geen brandkast en er wordt besloten om het geld te gebruiken voor een nieuw rood
kazuifel.

1873
-Onteigening van gronden voor de aanleg van de ‘Spoorlijn Tilburg-Nijmegen’, die op drie plaatsen
door gronden van de R.K. Kerk en Armen komt te lopen en ook op drie plaatsen de landerijen van

de pastorie doorkruist.
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Huisselingse kerkgeschiedenis vervolg

-In het RK. Armbestuur wordt Wilhelmus van de Wiel herkozen en in de plaats van de overleden
Wouter Elemans komt Philip de Bruijn die penningmeester wordt.

-Eindelijk wordt de brandkast dit jaar aangeschaft.

-De grote bewerking van het Kerkemeerke is eindelijk geschied. Een deel van het perceel wordt met
haver bezaaid, het andere deel wordt als hooiland in gebruik genomen. Er worden 25 karren mest
aangekocht om het land te bemesten.

Demen houdt Allerzielen levend

Geen griezeltocht maar vol kerkje: zo houdt Demen Allerzielen levend.
Bron: Brabants Dagblad

DEMEN - Leeft Allerzielen nog nu wij meer en meer in de ban raken van Halloween? Een kijkje in het
kleine Demen, waar een kunstenares helpt om de katholieke traditie in ere te houden.

Het is zaterdagavond en Halloween heerst op sociale media. Foto’s van een griezeltocht hier en een
kampvuur daar. In talloze buurten brengt het griezelfeest kinderen en volwassenen samen, op zoek
naar snoep en gezelligheid.

In het al donkere Demen schiet de buurvrouw van de kerk haar tuin uit. Ze kan de avondmis van
zeven uur nog net halen: “Anders is er hier één keer in de maand een dienst op zaterdag om half
zes. Maar dat is ginne tijd, dan is er ook weinig te doen hier in de kerk. Nou met Allerzielen zal het
wel vol zitten.”




Jezus met tweemaal ’s’

Welgeteld 59 mensen vullen de banken in de kleine maar fraaie Willibrordkerk, een rijksmonument
waar in de gebeeldhouwde kruisweg Jezus met tweemaal een ‘s’ geschreven staat. Statie XI: Jesus
wordt gekruist. Allerzielen, de dag waarop katholieken hun overledenen gedenken en de kerkhoven
vol bloemen staan, is officieel pas 2 november. Komende donderdag dus. Zoals het eigenlijk
dinsdag pas 31 oktober, dus Halloween, is. Maar samenkomen gebeurt veelal in het weekend
tegenwoordig en omdat in Demen gekozen is voor het weekend vooraf, kruisen beide tradities
elkaar nog meer.

Flirten met geesten

Historisch gezien horen ze bij elkaar. Halloween komt van ‘All Hallows Eve’ oftewel
Allerheiligenavond, de avond voor Allerheiligen - 1 november - waar dan weer Allerzielen op volgt.
Er is ook een inhoudelijke overlap. Waar Halloween gaat om het flirten met geesten, zoeken
katholieken bij Allerzielen als het ware contact met de overledenen die ze missen.

“Halloween is het Allerzielen van deze tijd”, zegt Marianne Willems, kunstenares te Demen en
liefhebster van rituelen. Ze wijst op een oerbron: “In de Keltische mystiek zouden in deze tijd van
het jaar, bij de overgang van herfst naar winter, de sluiers tussen de wereld van de geesten en de
echte wereld dunner zijn. Je kunt er bijna doorheen kijken.”

Families benaderd

Willems regelt de Allerzielenviering in Demen samen met Mari van den Berg. Zij hebben de families
benaderd van zes parochianen die in de voorbije twee jaren overleden zijn. In veel kerken worden
enkel de doden van het laatste jaar met name genoemd. In het kleine Demen en het iets grotere
Deursen, die samen één kerkgemeenschap vormen, pakken ze er 66k om aan enig volume te
komen een jaar bij. Met de 59 bezoekers oogt het kerkje aardig gevuld. Maar vorig jaar, toen de

dienst in Deursen was, was het toch echt drukker volgens een vrouw. Ze fluistert er de verklaring bij:

“Toen werden meer mensen herdacht.”

Een zee van licht

De kerkgangers mogen bij binnenkomst een theelichtje op een grote plank plaatsen. Zo ontstaat in
het gangpad midden in de kerk een zee van licht. Op een tafeltje bij het altaar staan prentjes en
kruisjes voor de zes overledenen. De kaarsen hierbij worden bij aanvang van de dienst één voor één
aangestoken. “Dit is het vuur van niet vergeten”, spreekt Marianne Willems. Samen met Mari van
den Berg leidt zij de gebedsdienst. Een echte eucharistieviering met pastoor zat er dit jaar voor het
eerst niet in, voor Demen en Deursen. Een gevolg van het priestertekort en de schaalvergroting van
parochies. Jacques Grubben, pastoor van Schaijk, Herpen, Overlangel en Ravenstein, kan niet in
negen kerken tegelijk zijn. “Maar hij komt hier zondagmiddag wel de graven op het kerkhof
zegenen”, zegt een kerkgangster opgewekt. “Dat is weer iets nieuws.”

Dik compliment

De vrouw, zus van één van de zes overledenen, geeft Marianne Willems bij de nazit in het dorpshuis
een dik compliment: “Je hebt het heel mooi gedaan. Heel warm.” Willems glimlacht en kijkt
tevreden over de tafels waaraan twintig nabestaanden koffie, koekjes en herinneringen delen. “Het
is mooi dat wij zoiets kunnen blijven doen in onze kleine gemeenschap”, zegt ze. “Daar zet ik mij
graag voor in. In mijn werk als kunstenares werk ik ook met rouw en rouwverwerking en dan is het
mooi om er ook hier in een viering iets mee te doen.”

TADNVYTHIIN-NIAIIA-NIWIA-DHYNGNINNIA-NISYNIA-ONITISSINH-NITLSNIAYY
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hetzelfde

samen =
geloven beleven

gezellig

Mededelingen St. Josephkapel

- Vanaf zondag 10 december tot en met zaterdag 6 januari is de kerststal dagelijks te bezichtigingen
in de St. Josephkapel tussen 9.00 en 17.00 uur.

+ Met ingang van het 1 januari 2024 is er op iedere eerste en derde woensdag van de maand om 9.30
uur een H. Eucharistieviering in de St. Josephkapel.

Aansluitend is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken op het secretariaat aan de
Nieuwstraat 7 in Ravenstein.




Gezocht

Vrijwilligers gezocht, Nieuwe Hoeve Schaijk.

Op de Nieuwe Hoeven in Schaijk is Christl Briels, de geestelijk verzorger, op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die de bewoners van en naar de vieringen kunnen brengen. De vieringen beginnen om
10.30 uur, zodat de bewoners vanaf 10.00 uur opgehaald kunnen worden.

Vanaf 1 januari 2024 zal ik als pastoor van de parochie eens in de twee maanden op de vierde
vrijdagmorgen van de maand, zelf voorgaan in een eucharistieviering.

We hopen vele positieve reacties. PO e O S

Pastoor Jacques Grubben
Contact: Christl Briels
christl.briels@brabantzorg.eu
Tel: 06-30451276

Wekelijkse Bijbelleesgroep

Elke dinsdagmiddag lezen we, met wie maar wil en van welke gezindte ook, katholiek en protestant,
het evangelie van de komende zondag.

We lezen samen de tekst enerzijds met het oog op zijn betekenis — wat staat er nu eigenlijk?, en
anderzijds op de betekenis ervan voor ons concrete leven hier en nu - wat wekt de tekst in ons? We
discussiéren niet met elkaar, maar respecteren ieders inbreng. U bent van harte welkom om ‘n keer
of vaker mee te doen.

De bijeenkomsten zijn van 14.00-15.30 u in het zaaltje van de Garnizoenskerk, Nieuwstraat 7
Ravenstein.

Aan- of afmelden is niet nodig.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld voor onderhoud
en verwarming).

Informatie: leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl
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Lief en Leed

H. Johannes de Doper

In onze geloofsgemeenschappen hebben ?:-f"; H. Tolarnnes U de Doper

we het nieuwe leven mogen verwelkomen, j:’
verbintenissen tussen levens geopend, "
stilgestaan daarbij, maar ook afscheid genomen.

Datum

Dopen
081023

081023
081023

Overleden
030923
120923
131023
171023
181023
271023
041123
081123
101123
261123
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Naam Leeftijd

Jurre de Bijl
Mael Dah-Geling
Sam van Ras-Neve

¥

Anna Serlier-va
Nel de Kok-van
Janvan Erp
Leo van Hou#g" |
Bep Claasse |
Dora van de
Mariavan B
Liza Cremeg
Bart Timm
Jo Elemans
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Het is winter. De wind loeit langs het kerkportaal en
de muizen hebben het koud. Ze klimmen naar de
kerkzolder waar de verwarmingsketel staat te zoemen.
Maar wat is dat? Er staan allemaal spullen en dozen
voor! Ricardo muis klimt omhoog en valt met een gil
door een spleet in de doos. ‘Alles oké!” piept hij. Ze
horen een hoop geritsel daarbinnen. Zus Florans kijkt
verder en roept: ‘Wat leuk, kijk, een bedje, een wieg
van hout! Zou er een baby komen??’ De muizen
proberen te bedenken wie er een baby krijgt.
Mevrouw Bontje, de kosteres? Nee. Wilma, de
dirigente? Maar waarom zou ze haar baby hier op
zolder leggen?? Ineens horen ze gestommel op

de trap en verschijnen de hoofden van de kosteres
en mijnheer pastoor. \

Diepe nacht, de grond bevroren,
is er een geluid te horen

dat de velden overdekt
en de herdershonden wekt:
zang van engelenkoren!

Uit de Bijbel

De engel zei: 'Schrik niet, want ik heb
eeh grote boodschap voor u een grote vreugde
voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem
uw redder geboren. U zult een kind vinden
dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt”.

- - -
Naar Lucas 2,10-12

Diepe nacht, het komt ter ore

in hun jas lagen te slapen,
zo onwetend als hun schapen,
nog in dromenland verloren.

Geboorte wﬁ KiK

‘Héhé..! hijgt mevrouw Bontje, ‘Kijk, ik heb alles al
klaargezet: de dozen met engelenjurken, de versiering,
de kribbe!” ‘Mooi, zegt mijnheer pastoor, ‘Als jij ze
hiernaartoe schuift, draag ik ze naar beneden. Dan

kan de kerst-commissie er morgen meteen mee aan
de slag!’ ‘Ooo!’ fluisteren de muizen, ‘Het zijn spullen
voor Kerstmis!” Florans juicht: ‘Nu weten we ook voor
WIE het wiegje is!” Maar waar is hun broer Ricardo?
Uit de doos vlak naast het trapgat komt hij
tevoorschijn, glitter op zijn neus. ‘Ik heb het Kindje
gezien!’ piept hij. ‘Het was in een doek gewikkeld!
Wat een goed nieuws! Kerstmis komt eraan. Niets
verwarmt je meer dan je verheugen op de geboorte
van het Kerstkind...

Diepe nacht, God laat zich horen

* aan de herders die tevoren om de mensen aan te sporen

tot vertrouwen, nieuwe hoop
voor een wereld in de knoop.
#¢ Zijn Zoon Jezus is geboren!

Tekeningen: M. Jurnigns



