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Wilt u adverteren in ons parochieblad?
U kunt dit aangeven bij info@heiligejohannesdedoper.nl.

/’(‘ Jokannes de @/o;omn

ss<? Locaties: Schaijk- Reek | Herpen-Koolwijk | Ravenstein-

Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden |
Overlangel-Neerloon-Keent.

Colofon:
Verschijnt 4 keer per jaar Secretariaat:
Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1 5374 BG Schaijk.
Redactie: Openingstijden:
René Lamers (hoofdredacteur) Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.
Hans Meijer (eindredacteur) Telefoon: 0486 - 461220.
Yvonne Bosch Email: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl
Jo Brukx IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15
Uitvaarten:
Email redactie: Centraal aanmeldpunt uitvaarten:
info@heiligejohannesdedoper.nl  Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615
Ziekenzalving:
Volgende nummer: Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met
26 september 2023 pastoor J. Grubben of pastor R. Raaphorst.
Dopen - Huwelijken - Jubilea:
Kopijdatum: Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het Parochiecentrum te
12 september 2023 Schaijk. Bovenstaand de contactgegevens.
Deze uitgave kunt u ook Opgeven van misintenties:
bekijken op onze website:
Schaijk: 0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00
www.heiligejohannesdedoper.nl | Herpen: 0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein: 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon: 06-27857773 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00

Bestuur Pastoraal Team

Parochie H. Johannes de Doper:  Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615
Email: jacquesgrubben@msn.com

Pastoor J. Grubben  voorzitter

Dhr. E. Willems secretaris

Dhr. H. Boot Pastor P. Raaphorst | 06 - 22845534
Email: praaphorst@hotmail.com

Voorkant

Pastoor J. Grubben Diaken R. Lamers | 06 - 12428322

Email: reelstca@gmail.com
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Voorwoord

Dit nummer heeft wel een sterk pastoraal
tintje: we besteden aandacht aan het afscheid
van pastoor Harald Spiertz, de komst van de
nieuwe pastoor Jacques Grubben, het
jubileum van diaken René Lamers en het overlijden van Bertus Driever,
emeritus-pastoor van Herpen.

Een nieuw elan met een nieuwe man

Verschillende parochianen zullen inmiddels al kennisgemaakt hebben
met onze nieuwe pastoor. In het uitgebreide kennismakingsgesprek liet
hij weten dat hij er zin in heeft en zich al helemaal thuis voeltin het
Brabantse land.

Hij wil de komende tijd vooral luisteren om te horen wat er leeft bij de
mensen in de vier locaties. Dat lijkt me een prima start. Als mensen zich
gehoord weten, voelen ze zich ook meer betrokken bij het wel en wee
van de parochie. Natuurlijk hangt de vitaliteit van een
parochiegemeenschap niet af van één persoon, want wij zijn samen Gods
volk onderweg. Maar een nieuwe inspirerende leider van het pastorale
team kan er wel voor zorgen dat het viammetje aanwakkert en er weer
een nieuw elan ontstaat in onze gemeenschap. Het woord ‘inspirerend’ is
afgeleid van ‘spiritus’ en dat sluit prima aan bij de boodschap van
Pinksteren.

De redactie wenst pastoor Grubben een mooie tijd in onze parachie en
veel succes en wijsheid.

Langs alle kerken en kapellen
Vorig jaar kreeg ons redactielid Yvonne veel positieve reacties op haar
vraag of u nog prijs stelt op een fotopuzzeltocht. Deze zomer kunt u weer

" cen mooie fietstocht maken langs alle kerken en kapellen van onze

parochie, want Yvonne is vorige week met haar camera op pad geweest
om mooie details vast te leggen.

Misschien ook een idee voor pastoor Grubben om zo zijn nieuwe parochie
te verkennen; hij is tenslotte een fanatiek fietser.

Hans Meijer



In Memoriam Bertus Driever

Missionaris van Mill Hill en emeritus-pastoor van
Herpen.

Op zaterdag 29 april 2023 is in De Zilverheuvel (Vrijland)
pastoor Bertus Driever overleden.

Hij werd geboren op 1 augustus 1940 te Ulft als oudste
van zes kinderen. De missionarissen van Mill Hill waren
goed bekend in de Achterhoek. Bertus ging dan ook
meteen naar de Rooie Pannen in Tilburg, gevolgd door
twee jaar filosofie in Roosendaal. Na vier jaar in Mill Hill,
Londen, werd hij tot priester-missionaris gewijd in
Westminster Kathedraal in 1965.

Hij begon zijn missionair leven met de tekst van de
profeet Jesaja: De Heer heeft mij gezalfd en gezonden
om goed nieuws te brengen aan de armen, om
gevangenen vrijheid aan te zeggen en blinden het
daglicht te geven, om verdrukten vrij ta laten en om
een genadejaar van de Heer af te kondigen.

Na zijn wijding werd hij benoemd voor Antique, Filippijnen. Daar beleefde hij zijn missionaire
roeping en maakte de Bijbelse boodschap concreet. Hij verkondigde er onder het bewind van
president Marcos niet altijd zonder risico de blijde boodschap van Christus voor de lotsverbetering
van de armen, voor een rechtvaardige politiek en een sociaal beleid. Naast zijn werk in de parochie
en het onderwijs stak hij veel energie in de priesteropleiding van het bisdom en was daar zes jaar
leraar en rector.

Na 24 jaar gewerkt te hebben in de Filippijnen werd hij na een sabbatjaar in de V.S. gevraagd om te
werken voor de Mill Hill gemeenschap in Engeland Na zes jaar heeft hij zich nog ingezet in Pakistan
om in een pastoraal centrum te werken en dienstbaar te zijn voor twee congregaties van zusters.

In februari 1997 werd hij pastoor in Herpen. Ook hier wist hij de Blijde Boodschap te concretiseren.
In korte tijd was hem in Herpen niets meer vreemd. Hij kende iedereen bij naam en toenaam en
bezocht dikwijls de zieken. Ook in Herpen luisterde hij naar de levensgeschiedenis van mensen.
Zo bood hij pastorale zorg voor de mensen in Herpen en ver daarbuiten, die helend en zorgzaam
was.

In 2016 verhuisde hij naar Oosterbeek. Hij verrichtte zijn diensten tot in de verre omgeving en
onderhield vele contacten met zijn voormalige standplaatsen via internet en telefoon.

In 2022 legde hij zijn functies neer, ook bij de Karmelietessen.

Op vrijdag 5 mei is in een Eucharistieviering uit dankbaarheid afscheid van hem genomen in het St.
Jozefhuis in Oosterbeek, waarna hij te ruste is gelegd op de begraafplaats bij het St. Jozefhuis.

Op zondag 7 mei vond in de kerk van Herpen een herdenkingsdienst plaats ter nagedachtenis van
deze geliefde pastoor. Hij ruste in vrede.

Namens de locatieraad Herpen en de familie een welgemeend woord van dank aan iedereen die
aan deze herdenkingsdienst heeft meegewerkt.



Afscheid pastoor Harald Spiertz

i | e i i "I Op zondag 30 april hebben we tijdens een plechtige
18 5 ' Eucharistieviering in de kerk van Schaijk afscheid
i | genomen van pastoor Harald Spiertz. Per 1 mei is hij
: f| benoemd als pastoor in de parochie Heilige
‘ Drie-eenheid in Nijmegen.
' Bij de afscheidsviering waren vertegenwoordigers
. van alle locaties van de parochie H. Johannes de
Doper aanwezig, evenals de gildes van Huisseling
en Neerlangel.

Aan het einde van de viering sprak Harrie Boot namens het parochiebestuur de scheidende pastoor
toe. Enkele passages uit zijn toespraak:

“Vandaag nemen we na bijna 15 jaar afscheid van pastoor Spiertz die op 1 september 2008 begon
als pastoor in Schaijk. Het waren geen gemakkelijke jaren met sterk teruglopend kerkbezoek en
daardoor ook de noodzaak tot samenvoeging van parochies. Zo werden in 2010 de parochies van
Schaijk en Reek samengevoegd en volgde in 2016 de grote fusie die leidde tot de huidige parochie
H. Johannes de Doper. Het was vanaf het begin duidelijk dat het een moeizaam proces zou worden,
omdat niet alle betrokkenen de noodzaak inzagen en men het gevoel had zich te moeten schikken
naar een van bovenaf opgelegd besluit. Achteraf gezien hadden sommige zaken misschien anders
aangepakt moeten worden, maar, pastoor, u heeft zich altijd naar eer en geweten ingezet voor de
nieuwe parochie”

“Maar... er waren ook positieve ontwikkelingen:

U startte de parochie-activiteiten met jaarlijks een programma van lezingen en bijeenkomsten ter
verdieping van het geloof en kerk-zijn. Dit resulteerde in 2012 tot de uitverkiezing ‘parochie van het
jaar' De jury prees de manier waarop ‘de parochie het geloof van de kerk naar de samenleving had
gebracht.

“Als voorganger heeft u zich altijd ingespannen om de vieringen waardig en volgens de regels van
de liturgie te laten verlopen. De kerkgangers hebben dat erg gewaardeerd, behalve als u vanuit uw
zendingsdrang soms op het einde van de mis nog ‘spontaan’ aan een tweede preek begon.”

“Namens alle parochianen danken we
u voor uw toewijding en inzet voor de
hele parochie en wij wensen u veel
succes in uw nieuwe standplaats in
Nijmegen. Onze gebeden zullen u
vergezellen.”

Na afloop maakten velen van de
gelegenheid gebruik om in de kerk
persoonlijk afscheid te nemen van
pastoor Spiertz.




In gesprek met...pastoor Jacques Grubben
“lk voel me hier nu al thuis.”

De lege verhuisdozen liggen nog in de gang als we daags na zijn verhuizing welkom zijn op de
pastorie voor het kennismakingsgesprek met Jacques Grubben, de nieuwe pastoor van onze
parochie. Hij heeft die morgen al koffiegedronken met enkele vrijwilligers die hijin en om het
parochiecentrum tegenkwam. Die dorpse gemoedelijkheid en het informele contact bevallen hem
uitstekend.

“Ik heb er zin in en voel me hier nu al thuis. Ik hoop dat ik hier tot mijn pensioen mag blijven.
Binnenkort word ik 63, dus ik heb nog zo'n 12 jaar te gaan.”

Stapelstudent

Pastoor Jacques Grubben werd in 1960 geboren in Eindhoven, in de wijk Strijp, waar hij de lagere
school bezoekt. Het gezin verhuist naar Maarheeze en na de mavo volgt hij de havo-top en belandt
daarna op het bisschoppelijk college in Weert, waar hij z'n atheneumdiploma behaalt. Omdat hij
goed is in de exacte vakken, kiest hij voor een studie algemene economie aan de Universiteit van
Tilburg. Hij is daar actief in het studentenleven en een fanatiek hockeyer. Ook daarna blijft actief op
het hockeyveld, eerst als speler, bestuurslid en later ook als bondsscheidsrechter.

Een ‘mensenmens’
Na zijn afstuderen gaat hij als vermogensbeheerder werken in de financiéle sector.

“Ik deed mijn werk met veel plezier, ontwikkelde nieuwe producten en bouwde in die jaren een
groot netwerk op met klanten in binnen- en buitenland. Ik was constant op zoek naar contact met
mensen en op den duur vond ik de ontmoetingen en gesprekken met klanten interessanter dan de
cijffertjes en de centen. Buiten mijn werk heb ik altijd een grote vriendenkring gehad, vooral via de
hockeyclub, maar nooit een vaste relatie.’

TR




"Vroeg geroepen, maar laat geantwoord."

“In mijn jeugd ben ik jarenlang misdienaar geweest.

Ik voelde me meteen helemaal thuis op het priesterkoor en was verbonden met wat daar gebeurde
tijdens de Mis. Later, tijdens mijn studie in Tilburg, was ik vaak in de bibliotheek te vinden en had ik
contact met mensen van de theologische faculteit. Ik was blijkbaar op zoek naar meer zingeving in
mijn leven.

In 1986 ben ik met mijn moeder, die ernstig ziek was, naar Lourdes geweest. Daar heeft Maria me bij
m'n kladden gepakt. Ik voelde me daar echt op m'n gemak en sindsdien is Maria mijn grote
voorbeeld en voorspreekster bij God. Ook nu nog bid ik regelmatig de rozenkrans, gewoon thuis of
tijdens het fietsen.”

Op 38-jarige leeftijd gaat hij voor de eerste keer naar het St. Janscentrum, het seminarie van het
bisdom Den Bosch, maar houdt het na vier maanden voor gezien.

“De klik was er toen nog niet, maar na het verlies van mijn moeder dat me erg heeft aangegrepen,
worstelde ik steeds vaker met de vraag: wil ik zo wel verder met mijn leven?

Ik was succesvol in mijn werk en had mijn dagelijkse bezigheden, maar er ontbrak iets in mijn leven.
Ik heb toen contact gehad met de Norbertijnen in Postel en de Augustijnen in Eindhoven, waar ik
ook lector was tijdens de diensten, maar bij die orden miste ik de ontmoetingen met mensen. Ik wil
een verbinder zijn en dat kun je als parochieherder”

In 2003 gaat hij weer terug naar het seminarie en in 2010 wordt hij priester gewijd.

“De roeping was er blijkbaar al eerder, maar mijn antwoord kwam pas later. Wat dat betreft herken
ik me helemaal in de woorden van Jezus die Simon Petrus tot driemaal toe vraagt: Bemint ge Mij
meer dan de anderen hier? Petrus antwoordt elke keer: Ja Heer, Gij weet dat ik U liefheb en krijgt dan de
opdracht: Weid mijn lammeren. (Joh. 21: 15-17)."

Andere favoriete bijbelfragmenten van pastoor Jacques Grubben hebben ook te maken met
toewijding en dienstbaarheid. Bij zijn wijding tot diaken koos hij voor:

“Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord.” (Lucas 1:38) en bij zijn priesterwijding
voor:

“Mijn spijs is, de wil te volbrengen van Hem die Mij heeft gezonden.” (Joh. 4:34)

Na zijn priesterwijding volgt zijn benoeming als kapelaan in Boxtel en in 2013 wordt hij daar
waarnemend pastoor. Begin 2019 wordt hij pastoor in Nijmegen in de parochie Heilige
Drie-eenheid, waar nu pastoor Spiertz benoemd is.

“Ik kom graag in contact met de jeugd, dat boeit en inspireert mij enorm. Natuurlijk met de
jongeren in de eigen parochie, maar met een priestervriend heb ik al vanaf 2009 een
uitwisselingsprogramma opgezet met jongeren in Letland.’



In gesprek met...pastoor Jacques Grubben

Wat kunnen wij verwachten?

“lk ga in alle locaties een charmeoffensief beginnen. Ik wil de komende tijd veel mensen
ontmoeten, even koffiedrinken en luisteren, ik ben van ‘de luisterende kerk’ Ik wil mensen laten
meedenken en van alle locaties horen: Wat kunnen we samen doen en wat beter apart?

Beleidsplannen die in een later stadium zeker nodig zijn, krijgen dan voeding van onderop, maar op
den duur wil ik meer pastoraal bezig zijn dan als manager. Een van mijn eerste uitdagingen is wel
om weer een volledig parochiebestuur te krijgen.

Ik wil dichtbij de mensen staan en ze gaan opzoeken als daar behoefte aan is. Natuurlijk heeft de
Eucharistie een centrale plaats in ons geloof en vandaaruit wil ik een voorbeeld zijn voor de
mensen en het leven heiligen.”

Op de fiets

In deze functie is er weinig onderscheid tussen werk en vrije tijd, maar deze pastoor leest graag met
als favoriete auteurs onder anderen Marguerite Yourcenar, Hubert Lampo en Tommy Wieringa,
maar je kunt hem net zo goed met een schoffel in de tuin bezig zien als dat zo uitkomt.

“Ik kook graag en ga ook zelf boodschappen doen, want dat is een mogelijkheid om ongedwongen
in contact te komen met mensen.”

Boodschappen doen kan hij te voet vanuit de pastorie, maar verder zult u hem vaak op de fiets
tegenkomen, want hij heeft geen rijbewijs (“te veel stress op de weg").

We wensen pastoor Grubben veel succes bij zijn rondgang langs de verschillende locaties met
hopelijk niet te veel tegenwind.

René Lamers
Hans Meijer



Jubileum René Lamers 12,5 jaar diaken

Op zaterdag 25 september 2010 werd René Lamers in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch tot
diaken gewijd. Daarna werd hij aangesteld als diaken in de parochie H. Antonius Abt te Schaijk.

Nu, 12,5 jaar later, was er op zondag 26 maart 2023 in de kerk van Schaijk een dankviering vanwege
zijn jubileum, waarbij ook drie delegaties van gilden aanwezig waren.

. !
—
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Enkele fragmenten uit het dankwoord van René na de viering:

“Op deze periode van 12,5 jaar mag ik terugkijken met dankbaarheid en vreugde, maar het was ook
een periode van uitdagingen en beproevingen van mijn geest. Ik ben dankbaar dat ik in deze tijd
geplaatst ben, niet te laat, niet te vroeg. God heeft een plan met mij, zoals Hij dat heeft met ieder
van ons.

Natuurlijk had ook ik mijn innerlijke opstandigheid in de geloofsopvoeding en de beleving van het
geloof. Maar de vorming tot dan toe leerde mij, om bij een beetje uitdaging, ja zelfs een
beproeving, niet te gaan lopen. Innerlijk heeft het mij, die beproeving of uitdaging, geleerd telkens
mezelf te bevragen: ‘Waarom?, ‘Wat wilt het mij zeggen?; ‘Wat wil die ander mij zeggen en hoe
kom ik over bij die ander?’ Daardoor ben ik langzaam gegroeid naar ‘Wat wil God mij aanreiken?’

“Op zaterdag 25 september 2010 hoorde ik de St. Janskathedraal mijn naam: René Lamers. Mijn
antwoord was en is nog steeds: ‘Heer, hier ben ik! Mijn invulling daarvan staat in het eerste boek
Samuel, hoofdstuk 3 vers 9: ‘Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister. Daar lig je dan, plat op de
grond. Er wordt gebeden voor jou tot de heiligen, voorbeelden van mensen die ook Gods weg zijn
gegaan. Je legt je handen in de handen van de bisschop. Waar heb ik in hemelsnaam ja op
gezegd?! Wat vraagt het van mij, maar vooral ook wat vraagt het van ons gezin?!”
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Jubileum René Lamers 12,5 jaar diaken

“Vanaf dat moment kwam er een transitieproces op gang voor mij als mens, als persoon. Zoals de
apostel Petrus meldde in zijn brief aan de christenen van Galatié (Galaten 2, 20): 'lkzelf leef niet
meer, Christus is het die leeft in mij"

Ik heb altijd de onvoorwaardelijke steun mogen ervaren van ons gezin en familie. Daar ben ik
dankbaar voor, maar ook voor de support en woorden van zorg van andere mensen om me heen.
Zoals van pastoor Harald Spiertz, die me gedurende die jaren heeft laten groeien in het geloof en in
het beschouwelijke daarvan!

“De roeping tot diaken is niet zomaar een ‘leuke hobby' Dat gaat veel dieper en raakt mij dagelijks.
De Bijbeltekst die ik uitdagend, dragend en voedend vind, komt uit het boek Job, hoofdstuk 2 vers
10b: ‘Het goede krijgen we van God, het slechte ook!’

Het bewustzijn als mens, dat je kwetsbaar bent, geroepen tot het leven om uiteindelijk terug te
keren bij God, Onze Vader. Wat voor een rijkdom mag je ontvangen!

Daarin tref ik de zingeving aan van het leven, dat ieder ertoe doet en dat God ieder van ons bemint.
Hij roept je op om vreugdevol te getuigen van Zijn liefde voor ieder met het vertrouwen dat je bij
Hem weer thuis mag komen.”



—

s 1 Een keuze uit de teksten op felicitatiekaarten:

- Al 12,5 jaar een stimulerende en inspirerende kracht voor
jong en oud in Katholiek Nederland, vooral in Brabant. Ga zo
verder.

- Dank voor je tomeloze inzet en taaie volharding.

d - Alweer 12,5 jaar houd jij de kaarsjes in onze parochie
brandend.

g - Hoop dat je nog lang verbonden mag blijven aan onze
parochie.

- Bijzonder werk in de wijngaard van de Heer.

- Alle goeds bij wat nog voor je ligt en op je pad komt.

- Een bijzondere functie in een bijzondere tijd, die jij met verve,
met liefde, met geloof én met jouw eigen ‘zijn’ uitoefent.

- Jij hebt een bijzondere en vrolijke uitstraling naar mensen en
naar kinderen toe.

- Gedreven door de Geest, vol vuur en passie.

- Een voorbeeld, een leider in eenvoud, een coach, maar
bovenal een man om op te bouwen.

. \‘
WHI h Na de viering, die bezocht werd door parochianen
' vanuit alle locaties, was er een fantastische

i «f i
| ‘ |“
‘ ~9
R R i | receptie, waarbij handjes geven plaats maakte
l I‘ y voor een goede knuffel.
¥ i -

=

De dag werd samen met de familie, buurtgenoten
en parochiebestuur afgesloten met een heerlijke
maaltijd. Proost op het leven.

Gefeliciteerd René
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Inspiratie avond over
Maria

31 mei inloop vanaf 19:30

Parochiecentrum te Schaijk

Start van de verdiepingsavond om 20:00

mooie gelegeneheid om kennis te maken met pastoor
Jacques Gruppen

Kom je ook.....?
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Bijzondere kerken: Basiliek van Oudenbosch

Geschiedenis van de Basiliek van
Oudenbosch

Van veraf zie je de imposante verschijning
van de Basiliek in het Brabantse
landschap. Maar van dichtbij is de Basiliek
pas echt indrukwekkend. Met een lengte
van 81 meter, breedte van 55 meter en
hoogte van 63 meter is de Basiliek een

1 geschaalde kopie van de St. Pieter in
Rome.

Hoe komt een dorp als Oudenbosch, dat
in 1865 bij de aanvang van de bouw
slechts 3.500 inwoners telde, aan zo'n
imposant en uniek bouwwerk?

Voorgeschiedenis

Als Oudenbosch in 1275 ontstaat heeft de Abdij van Hemiksem net het grondgebied van Gastele en
Baerlebosch geschonken gekregen van de heer en vrouwe van Breda. De monniken en
lekebroeders beginnen de woeste gronden te bewerken. Baerlebosch groeit uit tot een
handelsplaats voor turf in deze tijd. Na de Elizabethsvloed vindt de stichting van Oudenbosch
plaats, op de kruising van de Bosschendijk en Wagenhoeck.

In 1425, vier jaar na de Elizabethsvloed wordt een nieuwe kerk, de St. Agathakerk, gebouwd die tot
eind 19e eeuw de horizon zou domineren. Op dat moment neemt de Basiliek van Oudenbosch de
horizon over en wordt de oude kerk gesloopt.

1842

Hellemons wordt pastoor

De jonge priester Willem Hellemons komt na zijn studie in Rome in Oudenbosch terecht. Als hij
pastoor wordt, is hij pas 32 jaar oud én vol ambitie. Tijdens zijn studie in Rome is hij geinspireerd
door de imposante katholieke Basilieken, zoals de Sint Pieter en de Sint Jan van Lateranen. Bij zijn
aantreden als pastoor komt hij al snel tot de conclusie dat de Agathakerk te klein is voor het snel
groeiende aantal katholieken in de parochie.

1865

Bouw kerk van start

In 1865 ging de eerste spade in de grond, maar jaren aan voorbereiding gingen hier aan vooraf.
Willem Hellemons vroeg Nederlands grootste architect van zijn tijd, Petrus (Pierre) Cuypers om de
nieuwe kerk van Oudenbosch te ontwerpen en bouwen. Cuypers, een man van de neogotiek, wilde
liever geen neoclassicistische kerk bouwen, maar Willem Hellemons wist Cuypers te overtuigen.
Nadat Cuypers een studiereis naar Rome had gemaakt en Willem Hellemons toestemming kreeg
van de bisschop, startte de bouw.

Het duurde tot 1880 tot het schip afgebouwd was, maar dat betekent niet dat daarmee de kerk af
was. Integendeel.
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Vervolg bijzondere kerken

1880

Bouw kerk afgerond

Nadat de bouw van het schip was afgerond, stonden nog twee grote projecten op de planning. De
facade naar voorbeeld van de Sint Jan van Lateranen én de volledige decoratie van de Basiliek
moesten nog voltooid worden. Het duurde nog tot 1892, toen G.J. van Swaay de facade
completeerde. Het aanbrengen van decoratie duurde nog langer. Oudenbosschenaar Kiske
Raaijmakers was de verantwoordelijk decorateur. Hij was nog tot midden jaren ‘30 bezig met
decoreren en schilderen. Zo was de kerk een kunststuk in ontwikkeling. ledere week zagen
inwoners de kerk van binnen- en buiten veranderen.

1892

Kerk ingewijd

Zodra de facade afgebouwd was, werd de kerk ingewijd. Pas twintig jaar later, als ook de decoratie
zijn voltooiing nadert, wordt de kerk tot Basiliek verheven.

1911

Zouavenmonument geplaatst

De Basiliek van Oudenbosch werd gebouwd in een tijd
dat vele Zouaven, strijders voor de Paus in Italié via
OUdenbosch naar Rome reisden vanuit heel Nederland.
De Basiliek werd ter ere van de Zouaven gebouwd. Met
de bouw van de Basiliek in de laatste fase werd het
Zouavenmonument geplaatst op het plein voor de kerk

1912

Kerk wordt Basilica Minor gewijd
De Basiliek van Oudenbosch is niet altijd een Basiliek geweest. Dat gebeurde met een plechtige
eredienst in 1912. Een kerk krijgt de eretitel Basiliek als een kerk een eerbiedwaardige ouderdom,
aanzienlijke grootte of bijzondere schoonheid heeft. De Basiliek van Oudenbosch is niet bijzonder
oud of groot in omvang, maar de schoonheid, evenals de bijzondere band met Rome en de
Basilieken daar, maken dat de kerk van Oudenbosch tot Basiliek is verheven.

Sinds 1912

Het duurde niet lang of de eerste renovaties dienden zich aan. De eerste bouwlagen waren al ruim
47 jaar oud. Door de jaren heen zijn de orgels, daken en ook de terrazzovloer gerenoveerd en
gerestaureerd. Sinds 1954 is Stichting Behoud Basiliek de organisatie achter het behoud en herstel
van de Basiliek. Tezamen met de Stichting Promotie Basiliek zamelen ze geld in door sponsoring,
rondleidingen, verhuur, donaties, giften en andere activiteiten om de Basiliek H.H. Agatha en
Barbara Oudenbosch in stand te houden.

Erfgoed en geschiedenis van Oudenbosch

De Basiliek van Oudenbosch is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Oudenbosch.

De Basiliek is een resultaat van de groei van katholicisme in Nederland en specifiek in West-Brabant.
Rondom de Basiliek zijn meer prachtige kerken en erfgoedlocaties te vinden.



Het duurde niet lang of de eerste renovaties dienden zich aan. De eerste bouwlagen waren al ruim
47 jaar oud. Door de jaren heen zijn de orgels, daken en ook de terrazzovloer gerenoveerd en
gerestaureerd. Sinds 1954 is Stichting Behoud Basiliek de organisatie achter het behoud en herstel
van de Basiliek. Tezamen met de Stichting Promotie Basiliek zamelen ze geld in door sponsoring,
rondleidingen, verhuur, donaties, giften en andere activiteiten om de Basiliek H.H. Agatha en
Barbara Oudenbosch in stand te houden.

uit:Wikipedia

Galerij halfweg de hoogte van de
kerk. Je kunt daar tijdens een
bezichtiging vrij rondlopen.

Hieronder een deel van de mooie mozaiekvloer
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Familiepastoraat

Safari door onze parochie H. Johannes de Doper

Zaterdag 10 juni willen we samen met pastoor Jacques Grubben een rondje maken langs de
kerken/kapellen in onze parochie.

Een mooie wijze van kennismaking met elkaar en voor hem om onze mooie plekken te verkennen.
In verband met de voorbereidingen wat de lunch en andere versnaperingen betreft verzoeken wij u
de aanmelding hiervoor te doen voor 7 juni via: familiepastoraat@heiligejohannesdedoper.nl.

Het is momenteel nog niet zeker of het vervoer via de fiets of via het meander treintje zal gaan.
Hou onze website www.heiligejohannesdedoper.nl in de gaten voor updates.
Verder zal hieraan ook aandacht worden gegeven via De Arena, scholen, facebook en andere socials.

Onderstaand een indruk van de af te leggen route.

We vertrekken om 10.00 uur vanuit Huisseling naar Demen, Deursen, Neerlangel, Ravenstein,
Neerloon, Overlangel, Reek, Schaijk, Koolwijk, Herpen en weer terug in Huisseling.

10:00 vertrek Huisseling

10:15 kort bezoekje aan kerk Demen en zal pastoor Jacques Grubben wat vertellen over St. Willibrord
10:40 kaarsje opsteken in St. Rochus kapel

11:00 koffie drinken met het gilde van St. Jan in Neerlangel

12:00 bezoek St. Joseph kapel Ravenstein en samen een mooi lied ten gehore brengen

12:30 Neerloon korte stop

12:45 Overlangel korte stop en het verbindingsspel

13:15 Reek stop met een eenvoudige lunch

13:45 Schaijk stop met 'Ren je rot' spel

14:15 Koolwijk korte stop en uitleg over St. Anna

15:00 korte stop Herpen

15:15 einde in Huisseling met een drankje

Hopelijk wordt u enthousiast met dit mooie initiatief tot ontmoeting en het elkaar leren kennen.
Van harte welkom!
Familiepastoraat H. Johannes de Doper



Vieringen en activiteiten van Leef, Lach en Geloof

28-05-23
04-06-23
25-06-23

01-07-23

02-07-23
06-08-23
20-08-23

03-09-23
17-09-23
01-10-23
05-11-23
19-11-23
03-12-23
17-12-23

Blijf onze website www.heiligejohannesdedoper.nl volgen voor updates.

11:00 Kindernevendienst

11:00 Samen Eucharistie vieren
10:30 St. Jansfeest

(met kindernevendienst)
Gezinsdag De Wonderlijke 7
(een ontdekkingsreis)

11:00 Samen Eucharistie vieren
11:00 Samen Eucharistie vieren
11:00 processie Sint Rochus
(met kindernevendienst)

11:00 Samen Eucharistie vieren
11:00 Kindernevendienst

11:00 Samen Eucharistie vieren
11:00 Samen Eucharistie vieren
11:00 Kindernevendienst

11:00 Samen Eucharistie vieren
11:00 Kindernevendienst

Huisseling
Huisseling
Neerlangel

Nijmegen

Huisseling
Huisseling
Deursen

Huisseling
Huisseling
Huisseling
Huisseling
Huisseling
Huisseling
Huisseling

U kunt zich ook aanmelden voor de Whatsapp om op de hoogte te blijven van activiteiten.

Wilt u graag meehelpen aan het familiepastoraat 'Leef Lach en Geloof' of wilt u het team van de
'Kindernevendienst' komen versterken, neem contact op met John Loeffen of diaken René Lamers.

Stuur uw mail naar: familiepastoraat@heiligejohannesdedoper.nl

Van harte welkom.

Werkgroep Familiepastoraat

17
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Eucharistie voor iedereen

Elke eerste zondag van de maand is er eucharistie waarin jong en oud samen
vieren. Kinderen en tieners hebben een belangrijke rol o.a. bij het lezen en het
aandragen van de gaven. Daarbij krijgt elk kind een tasje met kleurplaat,
vieringwijzer en iets extra’s waardoor ze gemakkelijker in de mis kunnen zijn.

4 juni 11 uur in Huisseling

De hand symbool voor God, het kruis symbool voor Jezus en de
duif symbool voor de Heilige Geest

Rode draad:
De Heilige 3 eenheid

We maken vaak een kruisteken, in de naam van de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Na de viering komen we samen voor
koffie/thee/limonade en is er een korte activiteit.

Er is gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe
pastoor.
Kom je ook.....?



Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid

JUNI
3-6-2023 17.30 Demen H.E. Heilige Drie-eenheid
19.00 Herpen H.E.
4-6-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Heilige Drie-eenheid
11.00 Huisseling H.E. Cordaad Familieviering
10-6-2023 17.30 Reek H.E. Donatus Sacramentsdag
17.30 Neerloon W.C.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
11-6-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Sacramentsdag
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
17-6-2023 17.30 Deursen H.E. Combination
19.00 Herpen H.E. Forte Vicante
18-6-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Vaderdag
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling
24-6-2023 17.30 Overlangel H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.30 Neerlangel H.E. Lof H. Johannes de Doper
25-6-2023 10.30 Neerlangel H.E. GK Herpen St. Jansfeest patroon van
de parochie | Knd.
H.E. = Heilige Eucharistie W.G. =  Woord en Gebed
W.C. = Woord en Communie Knd. =  Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl

Momenteel zijn er twee priesters in onze parochie, waarbij het vieringenrooster gebaseerd is
op één priester. Inhoudende dat als er één priester ziek wordt of met vakantie is de andere
priester de geplande vieringen overneemt.

Om alle kerkgemeenschappen tegemoet te komen zijn alle zaterdagavond vieringen te
Schaijk vervallen. In plaats daarvan komen de vieringen in Demen, Reek, Deursen, Overlangel
en Neerloon.

Ook de aanvangstijden van 17.30 | 19.00 op de zaterdag en van 09.30 | 11.00 zijn erop
gebaseerd dat bij ziekte of vakantie de vieringen door één priester verzorgd kunnen worden.

De enige uitzondering is de viering eind juni om 10.30 uur bij de St. Jan in Neerlangel omdat
er dan in de gehele parochie geen andere viering is op de zondag.



Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid

JULI De maand juli is pastoor J. Grubben afwezig in verband met vakantie.
1-7-2023 19.00 Herpen H.E.
2-7-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Familieviering
8-7-2023 17.30 Reek W.G. Feest H. Donatus
19.00 Herpen H.E.
9-7-2023 09.30 Schaijk H.E.
11.00 Huisseling H.E.
14.30 Reek W.G. H. Donatus / Lof
15-7-2023 19.00 Herpen H.E.
16-7-2023 09.30 Schaijk H.E.
11.00 Huisseling H.E.
22-7-2023 19.00 Herpen H.E.
23-7-2023 09.30 Schaijk H.E.
11.00 Huisseling H.E.
29-7-2023 19.00 Koolwijk H.E. Feest St. Anna
30-7-2023 09.30 Schaijk H.E.
11.00 Huisseling H.E.
11.00 Koolwijk H.E. Feest St. Anna
H.E. =  Heilige Eucharistie W.G. =  Woord en Gebed
www.heiligejohannesdedoper.nl
Y W W e :
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Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid
AUGUSTUS

5-8-2023 17.30 Demen HE.

19.00 Herpen H.E.
6-8-2023 09.30 Schaijk H.E.

11.00 Huisseling H.E. Familieviering
12-8-2023 17.30 Reek H.E.

17.30 Neerloon W.C.

19.00 Herpen H.E.
13-8-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor

11.00 Huisseling H.E.
15-8-2023 09.30 Schaijk H.E. Maria Tenhemelopneming
19-8-2023 19.00 Herpen H.E.
20-8-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor

11.00 Deursen H.E. St. Rochus / Knd.
26-8-2023 17.30 Overlangel H.E.

19.00 Herpen H.E.
27-8-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor

11.00 Huisseling H.E.

H.E. = Heilige Eucharistieviering GK = Gemengd Koor
w.C =Woord en Communieviering Knd = Kindernevendienst
W.G. = Woord en Gebedsviering Sz = Samenzang

www.heiligejohannesdedoper.nl




Datum

SEPTEMBER

2-9-2023

3-9-2023

9-9-2023

10-9-2023

16-9-2023

17-9-2023

23-9-2023

24-9-2023

30-9-2023

H.E.
W.C.

Tijd

17.30
19.00
09.30
11.00
17.30
17.30
19.00
09.30
11.00
17.30
19.00
09.30
11.00
17.30
19.00
09.30
11.00
19.00

Plaats

Demen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Reek
Overlangel
Herpen
Schaijk
Huisseling
Deursen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Neerloon
Herpen
Schaijk
Huisseling
Herpen

= Heilige Eucharistieviering
= Woord en Communieviering

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

W.C.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Herenkoor

Herenkoor

Herenkoor

Herenkoor

Bijzonderheid

Familieviering

St. Lambertusgilde|Knd.

= Gemengd Koor
= Kindernevendienst




WEERLOOS MOOI

Er is geen helpen aan:
een mens is een kwetsbaar
wezen van huid en hart.
Eén schrammetje,
en bloed en weefsel
zijn al zichtbaar.

Zo gemakkelijk te ver-wonden
- niet alleen die huid -
maar ook die ziel,
dat eigenste innigste,
niet te bewijzen, enkel
te zien met welwillen—de ogen,
met een toegewend hart.
Onverdedigbare schat.

En ondertussen: hoe vaak niet

leven alsof dat niet zo is.

Elkaar druk passeren,
korte oppervlakkige beelden.
Felle woorden in de openbare ruimte,
alsof niet iedere fietser je dochter,

alsof niet iedere medewerker

je neef of vriend kon zijn.

Wie binnen komt in een ziekenhuis
leert dit: je bent kwetsbaar,
hoe zelfstandig je je overdag ook voelt.
In een nacht van wakker liggen
beweegt bijna iedereen
tussen vertrouwen en angst.
Wordt je gewone leven onderbroken,
en weet je wanneer (en 6f) je erin terugkeert?

Daarom: leve de zachte krachten,
zo vele gewone mensen die beseffen,
datiedereen verlangt gezien te worden,
mee te tellen, gewaardeerd en geholpen.
Leve hen die dat gewoon déen,
in hun werk en daarbuiten.

Ze maken stukjes Nederland
waarin het goed toeven is,
omdat je er samen wat moois van maakt,
zo goed je kunt.
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Fotopuzzeltocht 2023

Deze tocht gaat dwars door de kerkdorpen van onze parochie H. Johannes de Doper.
Van iedere kerk, kapel is een foto genomen van de rechterbovenhoek van de hoofdingang.

Er zijn gebouwen waar je naar binnen kunt, bijvoorbeeld in Reek, Neerlangel, Deursen en
Ravenstein. Deze keer zijn daar ook foto's van genomen.

Het is toch iedere keer weer wonderlijk om te zien hoe mooi de gebouwen zijn.

Als dank voor jullie inzet wordt er onder de goede inzendingen één winnaar gekozen, maar alle
inzendingen zijn welkom. Wij vinden het fijn om te zien hoeveel mensen deze tocht maken.

U kunt uw oplossing insturen tot 1 september 2023 naar:
info@heiligejohannesdedoper.nl

Hopelijk krijgen we mooi zomerweer en kunnen we er lekker op uit.

Succes en geniet ervan.




Foto's voor de puzzeltocht
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Vul hieronder de 18 fotonummers in.

1. St. Lucia kerk Ravenstein .....oooeeveeeeeeeee.

2. St. Josephkapel Ravenstein ......

3. Nederlandse Hervormde kerk Ravenstein ....

3. St. Jan de Doper kerk Neerlangel

4. St. Willibrordus kerk Demen .

5. St. Rochuskapel Deursen ....................

6. St. Vincentius kerk Deursen

7. St. Willibrordus kerk Demen .

8. St. Lambertus kerk Huisseling ............

9. St. Sebastianus kerk Herpen

10. St. Annakapel Koolwijk ........

11. H. Antonius Abt kerk Schaijk

12. Antonius Abt kerk Reek

13. St. Antonius kerk Neerloon ................

14. St. Antonius kerk Overlangel ...
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Goede Doelen Week Schaijk Reek

Mooie opbrengst Goede Doelen Week Schaijk-Reek 2023

De Goede Doelen Week in Schaijk en Reek is opnieuw een succes geworden.

Door de inzet van veel collectanten is er in totaal een prachtig bedrag van €42.011,- opgehaald, iets
meer dan in 2022 en daar zijn we ontzettend blij mee. Het geld wordt zo snel mogelijk naar elk
goed doel overgemaakt zoals u, indien van toepassing, op het formulier heeft aangegeven. Mocht
er één totaalbedrag op het formulier zijn ingevuld, dan is dat bedrag evenredig onder de 16 Goede
Doelen verdeeld.

De inwoners van Schaijk en Reek geven aan dat ze deze manier van collecteren prettiger vinden
dan in het verleden toen er meer collectes werden gehouden.

Zij die niet thuis waren werden opnieuw en zo nodig ook nog een derde keer bezocht.

Deze fantastische opbrengst is mede te danken aan de geweldige medewerking van de
collectanten. De organisatie is blij met de onmisbare inzet van alle vrijwilligers en met alle donaties
van de inwoners van Reek en Schaijk. Ook een woord van dank aan onze sponsoren. Zij maakten
het mogelijk dat we dit jaar geen kosten voor het drukwerk hoefden te maken. We hopen dat we
volgend jaar weer op alle collectanten en alle gulle gevers mogen rekenen, nogmaals DANK U
WEL!!

Een meer gedetailleerd overzicht per goed doel is binnenkort terug te vinden op de website
www.gdwsr.weebly.com of op facebook.

Mogelijk hebben mensen nog een envelop thuis liggen. Dan kan de envelop in Schaijk
nog in de bus gedaan worden op: Zandstraat 19 of Kapelanieplein 22 en in Reek op:
Brouwershof 15.



Gastvrij Geloven

Tekst: Dick Vos
Beeld: Regine Pijning

)

“Asielzoekers die een tijdje opgevangen zijn door
kerken, zijn daar eigenlijk altijd positief over. Na
een vaak moeilijke reis naar Ter Apel hebben ze
ervaren: er zijn mensen die wél naar ons omzien
en die ons nietin de kou laten staan. Gastvrijheid
kenmerkt de opvang door kerken volgens John
van Tilborg, directeur van INLIA. “Eigenlijk gaat
dat al terug op Abraham, die in Genesis 18 drie
vreemdelingen uitnodigt om te komen eten en
krachten op te doen voor het vervolg van hun
reis. Hij kent ze niet, ook hun dossier niet, Maar
hij benadert ze met respect en is gastvrij. Hij
verzorgt ze, zodat ze verder kunnen.”

De opvang van asielzoekers is niet de verant-
woordelijkheid van de kerken maar van de
overheid, weet Van Tilborg. "Maar als het erop
aankomt, helpen we waar geen helper is!” Juist de
vraag naar de verhouding tussen kerk en over-
heid leidde in 1988 tot de oprichting van INLIA,
het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatie-
ven met Asielzoekers. Overal in Europa zagen
kerken dat het viuchtelingenbeleid ten koste
ging van medemensen. Mag je je daartegen
verzetten als de Bijbel leert dat de overheid het
Zwaard niet tevergeefs draagt (Rom. 13)?

NIET
WEGKIJKEN

INLIA

Hoe verhoudt zich dat tot Jezus'woorden: wat
jullie voor de minsten hebben gedaan, heb je
voor Mij gedaan (Mat. 25)?

Geconcludeerd werd dat de overheid het be-
voegd gezag is. Tegelijkertijd dat de kerk niet
mag wegkijken als vluchtelingen en asielzoekers
onrecht aangedaan wordt. Dit kreeg z'n neerslag
in het Charter van Groningen. Aartsbisschop
Desmond Tutu was de eerste ondertekenaar,
honderden kerken volgden. INLIA werd opge-
richt als expertisecentrum en dienstverlenende
organisatie voor de aangesloten kerken.
“Noodopvang is misschien dweilen met de kraan
open’, weet Van Tilborg. “Maar voor die mensen
is het broodnodig. We ontvangen ze daarom als
gasten en bieden alle zorg die nodig is om weer
zelfstandig te kunnen gaan bouwen aan een toe-
komst. Of die nu in Nederland ligt, of elders.”
www.inlia.nl

Vele kerken volgden
Desmond Tutu
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Goede Doelen Week Herpen Koolwijk- ONK

Beste collectanten

Namens de organisatie van de Goede Doelen Week Herpen-ONK willen we jullie heel hartelijk
danken voor ieders bijdrage aan de Goede Doelen Week.

Door jullie inzet, tijd, enthousiasme en onderlinge samenwerking is deze Goede Doelen Week in
Herpen, Koolwijk, Overlangel, Neerloon en Keent een succes geworden.

Jullie hebben samen het mooie bedrag van € 15.200,00 opgehaald, te weten: € 11.295,00 in
Herpen en Koolwijk en € 3.905,00 in Overlangel, Neerloon en Keent.

Hopelijk mogen we in 2024 ook weer rekenen op jullie steun, ook van degene die dit jaar door
omstandigheden niet actief konden zijn.

Nogmaals allen: BEDANKT

Namens de werkgroep Goede Doelen Week
Dorie van Berkel en Mia van Mensvoort

Goede
Doelen
Week

Herpen-ONK




A4

Tekst: Marieke Smulders

In het RK-abc worden bijzondere
personen en begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht.

Feest van Sint-Jan

De feestdag van Johannes de Doper, of Sint-
Jan zoals wij hem hier kennen, valt op 24 juni.
In heel wat parochies in Nederland is Sint-Jan
de patroon. Hier wordt deze dag dan ook
gevierd met religieuze plechtigheden (zoals
de Sint-Jansprocessie in Laren) en vrolijke
feestelijkheden (zoals het koningsschieten

in het Brabantse Neerlangel). Al voordat de
christenen Sint-Jan op deze datum begon-
nen te herdenken, vierden mensen door heel
Europa het midzomerfeest. Beide feesten wa-
ren dus verknoopt met elkaar en er zijn nog
steeds rituelen rond Sint-Jan die afstammen
van het oude zonnewendefeest. Zo wordt
bijvoorbeeld in diverse plaatsen in Nederland
nog steeds het Jansvuur ontstoken.

"
it

Pinksteren

Met Pinksteren vieren we de komst van de
Heilige Geest. Plots spraken de apostelen in
vurige tongen, en daarmee begon de ver-
spreiding van het christelijk geloof. Ons pink-
sterfeest heeft joodse wortels. De christenen
zagen de ontvangst van de Heilige Geest als
een bekrachtiging of vernieuwing van het
verbond dat God op de berg Sinai met het
joodse volk had gesloten, toen hij Mozes de
Wet overhandigde. De
joden herdachten deze
gebeurtenis tijdens hun
Wekenfeest (Sjavoeot),
vijftig (pentekoste in het
Grieks) dagen na het
eerste oogstfeest. Ons
woord Pinksteren stamt
weer van dat Griekse
pentekosté af. En we vie-
ren het op de vijftigste
dag van Pasen.

Veni Creator
Spiritus

Het eeuwenoude gregoriaanse gezang Veni
Creator Spiritus ('Kom Schepper, Geest')

klinkt met Pinksteren weer in veel katholieke
kerken. Ook bij bijzondere gelegenheden

als een priester- of diakenwijding wordt het
gezongen. Het is een krachtig lied waarin we
de Heilige Geest vragen ons leven geheel

te doordringen en ons te bezielen. In de
Nederlandse versie, die J. W. Schulte Nordholt
ooit dichtte, wordt de geest, ‘de bron waaruit
het leven springt/het liefdevuur dat ons
doordringt!, aangeroepen om ons verstand
te verlichten, ons hart van liefde te laten
branden en ons lichaam te laten leven 'vanuit
de kracht die Gij het geeft’
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RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

Goede Doelen Week ¢ OOELEN »
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Persbericht Ravenstein, mei 2023

Opbrengst Goede Doelen Week 2023 Ravenstein e.o. Raversiein, Hulseling, Desmen, ledes

Deursen, Dennenburg, Neerlangel

We kunnen terugkijken op een geslaagde 7° Goede Doelen Week in Ravenstein, Huisseling, Deursen,
Dennenburg, Demen. Dieden en Neerlangel.

Dankzij een grote groep collectanten en alle vrijwilligers die het voorbereidend werk doen, lukt het
iedere keer weer om een hele mooie opbrengst op te halen. Daarvoor willen we jullie bedanken! De
organisatie is blij met de inzet van alle vrijwilligers en met alle donaties van de inwoners van
Ravenstein, Huisseling, Deursen, Dennenburg, Demen, Dieden en Neerlangel. Hopelijk willen jullie
volgend jaar weer meedoen.

Dankzij de inzet van ons allemaal en de donaties hebben we een prachtig resultaat behaald. De
opbrengst bedraagt in totaal: € 14.809,82

Dit jaar was er ook weer een extra goed doel (voedselbank Oss en Omgeving) en daarvoor is
€ 1.553,51 opgehaald.

Iedereen bedankt voor je inzet en je gift voor onderstaande goede doelen!

Hieronder zie je wat er per goed doel is opgehaald, dit jaar.

Goede Doel Opbrengst 2022 in Euro

Alzheimer 1.381,99
Amnesty 654,34
Brandwondenstichting 665,84
Diabetesfonds 851,34
Gehandicaptensport 660,34
Hartstichting 1.309.54
Hersenstichting 1.048,34
KWF 1.669,19
Longfonds 848,84
MS fonds 754,64
Nierstichting 873,64
Pr. Beatrix spierfonds 682,34
Reumafonds 907,59
Rode Kruis 948.34
Voedselbank Oss en omgeving 1.553,51
Totale opbrengst 14.809,82

Met vriendelijke groet,
de organisatie van de Goede Doelen Week Ravenstein e.o.



Wijze Woorden

De zorgenboom

Een vrouw huurde een loodgieter in om haar te dat ik mij herinner toen ik ze de avond ervoor
helpen bij het restaureren van een oude ophing.

boerderij. De loodgieter had net de zware eerste

dag van de opdracht afgerond. De dag begonal  Maak je dus geen zorgen over de dag van

met een lekke band waardoor hij veel werktijd morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor
had verloren. Later begaf zijn elektrische boor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
het ook nog. Om de dag af te sluiten met zijn last.

werkauto die niet meer wilde starten. Devrouw  Mattels 6:34

bracht de loodgieter met haar auto naar huis, de

loodgieter zat stil voor zich uit te staren. Toenze  Bron: www.varietyreading.carlsquides.com
bij het huis van de loodgieter aankwamen vroeg  Vertaling: Esther Kooij

hij haar of zij zijn gezin wilde ontmoeten. Toen ze
naar de voordeur liepen, bleef de loodgieter
even bij een kleine boom staan, hij raakte met
zijn beide handen de uiteinden van de takken
aan.

Toen de voordeur open ging, onderging de
loodgieter een ware transformatie. Op zijn
gebruinde gezicht verscheen een grote lach, hij
knuffelde zijn twee jonge kinderen en gaf zijn
vrouw een Kus.

Toen de vrouw weer naar de auto liep, liep de
loodgieter mee. Ze passeerde opnieuw de kleine
boom, maar de vrouw kon haar
nieuwsgierigheid niet onderdrukken. Ze vroeg
hem naar wat zij hem eerder had zien doen bij
de boom. “Oh, dat is mijn zorgenboom,”
antwoordde hij. “lk weet dat ik niet compleet
zonder zorgen kan werken, maar één ding weet
ik zeker; deze zorgen horen niet thuis bij mijn
vrouw en kinderen. Dus, elke avond wanneer ik
thuiskom, hang ik mijn zorgen aan deze boom
en vraag God of hij ze wil helpen oplossen. En
elke morgen wanneer ik weer vertrek, pak ik mijn
zorgen weer op. Maar er is een grappig ding,’ zei
hij lachend, “wanneer ik ze in de ochtend weer
oppak zijn het lang niet zoveel zorgen meer als
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Wat is uw houvast in leven en
sterven? Bekende Nederlanders
geven antwoord op deze eerste

persoonlijke vraag. Ditmaal
Annemiek Schrijver, televisie-
presentator en hoofdredacteur
van De Verwondering.

Gedeelde vreugde is
een tegengif tegen
jaloezie

Houvast Tekst: Roeland van Mourik, Foto: Dick Vos

HET MYSTERIE
MOET JE EREN’

tel je voor dat je door een snelstromende rivier
wordt meegesleurd en je probeert je aan een tak
vast te houden. Die tak breekt op een gegeven
moment af. Dan heb je je dus aan iets vastge-
houden wat uiteindelijk geen houvast is. Ik heb
daarom meer met het begrip troost. Troost gaat met je mee,
ook als de omstandigheden veranderen. Midden in al die
veranderingen ervaar ik dat ik word gedragen door God.

Voor dit gesprek heb ik de Catechismus nog eens doorge-
nomen. Het is een steengoed document. Zo trof mij het
antwoord op vraag 32. Kijk, ik heb het op mijn hand ge-
schreven: dat ik een levend dankoffer mag zijn. Dat vind ik
belangrijk. Dan kun je met anderen mee juichen in vrolijke
omstandigheden. Die gedeelde vreugde is een tegengif
tegen jaloezie.

Ik leef in voortdurende verwondering. Het mysterie moet je
eren, niet ontrafelen. Een van mijn vier broers moest lachen
toen ik hem vertelde dat ik nog elke dag onder de douche
verbaasd ben dat er warm water uit de kraan komt. Ook al
komen we uit hetzelfde nest, dat vond hij wat te gortig.

Ik ben dankbaar voor mijn vrijgemaakte opvoeding. Daar-
door heb ik veel Bijbelkennis, die nog steeds van pas komt.
Bij het klimmen van de jaren wordt het voor mij steeds
meer een realiteit dat ik dood zal gaan. Als ik zie hoeveel
leesbrillen er thuis rondslingeren, voel ik dat ik vergankelijk
ben. Ik hoop dat ik na mijn dood herinnerd word als een
mens die anderen nabij was. Die in het hart van anderen
groef naar God. m

Ditinterview is overgenomen uit het Nedetlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Wilt u meer van deze
verhalen lezen? Ga haar ww.nd.nl/houvast




Bedevaart naar de
Troosteres der bedroefden in Kevelaer

Lucminrg

SOLATRIX AFFLICTORVM OR A MN§

Zaterdag 2 september 2023

Het thema dit jaar is: “Heb vertrouwen - Ik ben het!" Mt 14,27

Als je voor de eerste keer meegaat is er wel een beetje moed
voor nodig om, als je in Kevelaer uit de bus gestapt bent,
zingend en biddend door de drukste straat naar de Basiliek
te lopen. Wij nuchtere Nederlanders zijn niet meer gewend
om zo openlijk voor ons geloof uit te komen. Toch blijven de
groepen uit de parochies ieder jaar weer komen om op weg
te gaan.

U kunt zich tot 11 augustus 2023 aanmelden bij de
onderstaande adressen:

Wieneke Vissers Marij van Diggelen
Europaplein 15 Soeterstraat 29
5374 BM Schaijk 5375 BG Reek
0486-461337 0486-471218

Diaken René Lamers
06-12428322

Heeft U nog vragen, neem dan contact op met
een van de bovenstaande adressen.

Bij inschrijving ontvangt U de vertrektijd voor
uw woonplaats en het programma

van deze dag.

35



36

Thuis geloven - Nabij blijven in tijden van afst

[P Y R

PINKSTERWIND

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

Het is een vrij onopvallend geloofsfeest. Als je mensen ernaar vraagt, herinneren ze zich
misschien (na diep nadenken) vlammen op het hoofd van de leerlingen, iets wat ergens na
Pasen gebeurt. Toch is Pinksteren een van de meer begrijpelijke feesten. Het feest van de
Geest staat dicht bij ons gevoel, want vertegenwoordigt Pinksteren eigenlijk niet de emotie
van Pasen? De blijdschap over de verrijzenis daalt neer na vijftig dagen. Zeven maal zeven
dagen duurt het voordat de verbijstering over het lege graf verandert in enthousiasme over de
ongebroken belofte van Jezus dat Hij present is en blijft. Met Pinksteren dringt de overwinning
van het leven tot de leerlingen door. Staan we daar niet extra voor open ha de onafzienbare

pauze van de lockdown?

Pinksterenis...

Alsof de vogels je toe komen fluiten:

de zon schijnt, de wind waait, kom toch naar buiten!
Blijf niet op slot, hartje lente, niet binnen.

Pinksteren: God gaat iets nieuws beginnen.

Zijn Geest waait, als ooit toen we werden geschapen,
over het duister van mensen die slapen,

aan banden gelegd door ongrijpbare machten

en ook door hun eigen bedrukte gedachten.

Daar komt Hij waaien en vlammen en stormen

om ons naar harten ziel 6m te vormen,

de blik af te wenden van het voorbije graf.

Kom en geloof, rol de steen van je af,

de tijd van bevrijding, de Geest breekt aan,

kom, naar buiten we zullen elkaar verstaan.

y S

Doen

Maak dit jaar thuis werk van Pinksteren door

zelfvertrouwen en blijdschap centraal te stel-

len. Vertel hoe de leerlingen van Jezus weken-
lang in de rouw zijn en hoe op de vijftigste
dag een kracht over hen komt, een Helper in
hun binnenste. De somberheid wordt weg-
geblazen, het geloof in Jezus staat als een zeil
datrichting en vaart geeft.

- Met grote kinderen/volwassenen: laat
alle gezinsleden in een paar woorden iets
opschrijven over de richting waarin ze willen
gaan. lets waar ze hun levensboot op willen
richten. Praat erover. Wat vind je belangrijk,
een goede richting, een duidelijke haven,
een veilige route, hulp aan boord? Wanneer
heb je de wind in de zeilen?

- Met kleine kinderen kun je bootjes maken
en laten dobberen. Dit kunnen eenvoudige
papieren bootjes zijn of walnootdoppen.
Kijk wat er gebeurt. Blaas. Voorzie sommige
van een papieren zeiltje. Maakt het verschil?
Veel Pinksterplezier!




Bidden

‘Sssst!” doen de muisjes tegen elkaar. ‘Ssst! Kik slaapt!’
Het is waar. Kik zit op zijn wijwaterbakje en heeft zijn
ogen dicht. De muizenkinderen kijken bezorgd toe.
‘Als je slaapt, moet je toch liggen?” fluistert er één,
‘Misschien kunnen we Kik even neerleggen’. ‘En een
kussentje maken voor onder zijn hoofd!’ roept een
ander. Ze slepen van overal pluis en spinrag bij elkaar,
waar ze een verend kussen van maken. Dan beginnen
ze Kik met kracht om te duwen. Kik schrikt! “Wat ...
doen jullie?’ zegt hij terwijl hij zijn evenwicht probeert
te bewaren. ‘We helpenje met slapen!’ roepen de
muisjes. ‘Ik sliep niet, zegt Kik, ‘Ik zat te mediteren

Dat betekent dat je stll bent, niet kwaakt
of rondkijkt, alleen maar bij jezelf bent.

‘Oooohh,” knikken de muisjes, ‘Mogen wij meedoen??’
Ricardo muis doet zijn ogen dicht. Maar al gauw
springt hij weer rond. ‘Nee! Het lukt niet, metineren’
Hij heeft te veel gedachten en muizenissen die eruit
moeten. ‘Geeft niet,’ zegt Kik. ‘Je kunt ook bidden. Dan
doe je 66k je ogen dicht en geeft geen piep, maar ...
je mag alles denken en zeggen wat je op je hart hebt.
God luistert naar je. Als je uitgebeden bent, voel je je
anders!’ Dat proberen de muizen meteen. Ze hebben
hun ogen dicht. Je ziet de muizenissen op hun gezicht.
Dan worden ze rustiger. Heerlijk rustig. Kik pakt
zijn nieuwe kussen erbij en gaat erop zitten.
Dat heeft hij nou altijd willen hebben.

Lieve God, doe ik het goed
als ik tot U wil gaan bidden?
Met mijn handen in het midden,
z0 mijn hoofd en z6 mijn voet?

God, wat vindt U mooie taal?
Mag ik kinderwoorden spreken
of deftige, zoals in preken
waar ik haast in slaap bij val?

Uit de Bijbel

Jezus zei: ‘Gebruik bij het bidden geen massa woorden
zoals sommige mensen. bie denken dat ze vanwege
hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.

Doe ze hiet ha. Je Vader in de hemel weet wat Je hodig {é

hebt voordat Je het Hem vraqgt!  Naar Mattelis 6:7

|l

Noem ik U lief, of goed, of groot?
Hoe moet ik uw aandacht vragen,
moet ik blij zijn, mag ik klagen?
'k Heb nu al last van ademnood!

God, heel wat heb ik gezegd.
Was het bidden? Het zal wel wennen
als U mij béter leert kennen.
Morgen probeer ik het dan echt!

eks-ten Mur}e{ de }ang
Tekeningen: M. Jurrigns
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verbintenissen tussen levens geopend,
stilgestaan daarbij, maar ook afscheid genomen.

Datum Naam Plaats Leeftijd
Overleden

4-3-2023 Anna Vervoort-Donkers Schaijk 91
11-3-2023 Nel van Rijn-Nass Demen 90
24-3-2023 Toos van Heumen-Kersten Neerloon 91
19-4-2023 Tilly Lange-van Kessel Schaijk 92

21-4-2023 Frans van de Camp Herpen 100







Ravenstein, Neerloon, Overlangel REcK)
Koolwijk, Herpen en weer terugnaar HuldSeling
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