12023
Actle

Kerkbalgn




Colofon:
Verschijnt 4 keer per jaar

Redactie:

René Lamers (hoofdredacteur)
Hans Meijer (eindredacteur)
Yvonne Bosch

Jo Brukx

Email redactie:
info@heiligejohannesdedoper.nl

Volgende nummer:
23 mei 2023

Kopijdatum:
9 mei 2023

Deze uitgave kunt u ook
bekijken op onze website:

www.heiligejohannesdedoper.nl

Bestuur
Parochie H. Johannes de Doper:

Pastoor H. Spiertz voorzitter
Dhr. E. Willems secretaris
Dhr. H. Boot

Voorkant

Cora Fleuren

Wilt u adverteren in ons parochieblad?
U kunt dit aangeven bij info@heiligejohannesdedoper.nl.

Locaties: Schaijk- Reek | Herpen-Koolwijk | Ravenstein-
Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden |
Overlangel-Neerloon-Keent.

Secretariaat:

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1 5374 BG Schaijk.
Openingstijden:

Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Telefoon: 0486 - 461220.

Email: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15

Uitvaarten:

Centraal aanmeldpunt uitvaarten:

Pastoor H. Spiertz | 06 - 11880141

Ziekenzalving:

Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met

pastoor H. Spiertz of pastor R. Raaphorst.

Dopen - Huwelijken - Jubilea:

Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het Parochiecentrum te
Schaijk. Bovenstaand de contactgegevens.

Opgeven van misintenties:

Schaijk: 0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00
Herpen: 0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein: 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon: 06-27857773 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00

Pastoraal Team
Pastoor Spiertz | 06 - 11880141
Email: pastoorspiertz@gmail.com

Pastor P. Raaphorst | 06 - 22845534
Email: praaphorst@hotmail.com

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
Email: reelstca@gmail.com




IN DIT NUMMER

04 Mededelingen
parochiebestuur

06 In gesprek met...
Cora Fleuren

| Wisseling van de wacht

. Er zijn nog maar weinig mensen die hun

Voorwoord

(1" hele leven in dienst zijn bij dezelfde

12 De week van...
Judlth Velthausz

werkgever. ‘Job hoppen) jezelf blijven ontwikkelen, fris blijven en
om de paar jaar een nieuwe uitdading, het hoort bij het leven in
de 21e eeuw. Dat geldt in toenemende mate ook voor onze

8 geestelijkheid. De afgelopen jaren zijn veel parochies

30 Hmsselmg_s Koor

36 Ai’scheid van
Joke Reijs en
'_I'oon v Heumen

samengevoegd en de pastoor is niet alleen een zielenherder,
maar ook een manager geworden.

In het weekend van 11 en 12 maart maakte het parochiebestuur
bekend dat onze pastoor Harald Spiertz per 1 mei naar Nijmegen
vertrekt en dat zijn collega Jacques Grubben hier benoemd is (zie
mededeling van het parochiebestuur).

We wensen pastoor Spiertz veel succes in zijn nieuwe parochie en
zullen u in het volgende nummer uitgebreid laten kennismaken
met de nieuwe pastoor.

Verwendag voor NLdoet

In dit nummer vindt u ook een uitgebreid gesprek met Cora
Fleuren, die al vele jaren actief is in de zorg voor mensen met
meervoudige beperkingen. Zij is ook de initiatiefneemster van de
Verwendag voor NLdoet. Ondanks het matige weer zag je op
vrijdagmorgen 10 maart een grote groep cliénten uit Velp met
hun begeleiders in het centrum van Schaijk: winkel in, winkel uit
en maar genieten van alle aandacht tijdens dit bijzondere uitje
met een ‘Moeslanse’ maaltijd als lunch. Daarna zijn ze weer op
pad gegaan.

Ons redactielid Yvonne was tijdens het gesprek met Cora zo

\ enthousiast geworden over dit initiatief, dat ze zichzelf direct
'* heeft opgegeven als vrijwilliger. En... ze heeft woord gehouden:
) ik zag dat ook zij genoot en met haar cliént een bijzondere dag

beleefde. Een geweldig initiatief!

'. Hans Meijer



Nieuws uit onze parochie

Wijziging pastoraal team

Een belangrijke mededeling over de samenstelling van het pastoraal team.
De bisschop, Mgr. dr. Gerard de Korte, heeft onze pastoor Harald Spiertz MA
gevraagd in een andere parochie een nieuwe benoeming te aanvaarden.
Na rijp beraad heeft hij viteindelijk besloten ‘ja’ te zeggen tegen deze
nieuwe benoeming. Per 1 mei a.s. wordt hij pastoor van de parochie H.
Drie-Eenheid in Nijmegen (Nijmegen-Zuid, Heilig Landstichting, Berg en
Dal en Malden).

Het goede nieuws is dat inmiddels een nieuwe pastoor beschikbaar is voor
onze parochie H. Johannes de Doper. Per 1 mei is benoemd pastoor drs.
Jacques Grubben, nu pastoor in de voornoemde parochie in Nijmegen.
Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben inmiddels
kennisgemaakt met de nieuwe pastoor en heten hem graag van harte
welkom in onze parochie.

Het officiéle afscheid van pastoor Harald Spiertz zal plaatsvinden op zondag 30 april met de H.
Eucharistieviering om 09.30 uur in de kerk van Schaijk. Na deze viering is er gelegenheid om
persoonlijk afscheid van de pastoor te nemen. Als afscheidscadeau stelt pastoor Spiertz een
financiéle bijdrage op prijs die bestemd is: 1. Kerk in Nood t.b.v. de slachtoffers van de natuurramp
in Syrié en Turkije, op rekeningnummer NL27 ABNA 0503 0402 31, of 2. Kerk in Nood t.b.v. de
slachtoffers van de oorlog in de Oekraine, op rekeningnummer NL27 ABNA 0503 0402 31.

U bent van harte uitgenodigd om bij het afscheid van pastoor H. Spiertz aanwezig te zijn.

Uiteraard informeren wij u binnenkort via onze website www.heiligejohannesdedoper.nl en de
Arena over de installatieplechtigheid van onze nieuwe pastoor Jacques Grubben.

Parochiebestuur neemt afscheid van Bets Schotman

In mei 2008 nam Bets Schotman zitting in het parochiebestuur van H. Antonius Abt te Schaijk. Op 1
maart 2011 werd de parochie uitgebreid met de H. Antonius Abt te Reek. De naam van de parochie
bleef dus ongewijzigd. Ook na de parochiefusie, met ingang van 1 januari 2015, bleef ze zich
inzetten voor het bestuur. Die loyaliteit heeft ze
onvoorwaardelijk getoond tot 31 december 2022, toen haar
tweede termijn van vier jaar in de nieuwe parochie erop zat.

Haar betrokkenheid bij de parochiegemeenschap bleef niet
alleen beperkt tot het bestuur. Ook was zij ruim 40 jaar

s voorzitter en organiste van het dameskoor. Daarnaast was ze
ook organiste van het avondwake- en seniorenkoor. Bets was
er altijd! Deze mooie periode met ook zijn uitdagingen bracht
haar veel voldoening en dankbaarheid.

Het Parochiebestuur H. Johannes de Doper is Bets ontzettend
dankbaar voor haar vele jaren van toewijding en inzet.




Woord van de pastoor

lets anders wordt aangeboden
Beste mensen,

Met Pasen en na dit Hoogfeest — in de Paastijd — mag
er met enige sympathie geluisterd worden naar de
evangelién die vertellen over Jezus' verrijzenis uit de
dood en Zijn verschijnen aan Zijn leerlingen.

Zo wordt de gestolde geloofservaring van de eerste
getuigen in beeld gebracht.

Maar de evangelién vertellen niet alles. Jezus wordt
niet neergezet als overwinnaar.

Na het vreselijke lijden en de gruwelijke dood van
Jezus aan het kruis, wordt geen woord vuil gemaakt
over wraak nemen. Niemand wordt ergens van beschuldigd. Niets wordt gezegd over menselijke
reacties.

Deze reacties passen niet bij de boodschap van Pasen. lets anders wordt aangeboden: Pasen gaat
om ‘wij. Dat heeft Jezus getoond, uit liefde — zelfs tot het uiterste toe.

Weet bijvoorbeeld dat een oprecht compliment of bedankje wonderen kan doen.
Dat een welgemeend schouderklopje zomaar twee harten verwarmt.
Een goed woord of een goede daad kan nieuw leven schenken, kan Pasen écht tot Pasen laten

worden.

Alvast een Zalig Pasen toegewenst!  Hartelijke groeten,

Pastoor Spiertz




In gesprek met...Cora Fleuren
Een spreuk die voor Cora belangrijk is:

“Het maakt niet uit wat je van elkaar bent,
maar wat je voor elkaar betekent.”

Cora kom ik regelmatig tegen, zij op de fiets of te voet en ik te voet,
samen met onze trouwe viervoeter. Toen ik haar vroeg of ze mee
wilde werken aan dit interview, was haar reactie:

“Vind je mij interessant dan?” Mijn antwoord was: “Ja zeker.”

Ik hoop dat u na het lezen van dit gesprek ook volmondig ja zegt.

Een leven lang in de zorg
Als je Cora Fleuren googelt kom je haar naam tegen bij “Ons
Klupke’ waarvan zij medeoprichtster en inmiddels al twintig jaar
vrijwilligster is. Ook als organisator van een NLdoet-activiteit tref je
haar naam aan. Ons Klupke is een vrijwilligersclub die elke
vrijdagavond een leuke avond organiseert voor mensen met een
beperking.

Cora: “Ik ben lid van de werkgroep die de activiteiten voor de
avonden bedenkt, organiseert en voorbereidt. De leden komen uit Herpen en omgeving en voor
velen van hen is het hun enige club, zeer waardevol dus.

Zorgen loopt als een rode draad door mijn leven. Van jongs af aan samen met
moeder o.a. brood smeren en schoenen poetsen voor mijn broers. Zorgen voor
de medemens, mantelzorg verlenen, mensen bezoeken, mutsen haken en sokken
breien voor wie ze nodig heeft. Zorg voor de natuur door zwerfvuil te rapen.”

Cora is al 34 jaar getrouwd met Cor Fleuren en samen hebben zij twee zonen:
Joep en Wouter.

Zij werkt met mensen die ernstige meervoudige beperkingen hebben bij
Dichterbij, locatie Velp.

Na haar havodiploma deed ze vakantiewerk op de Nieuwe Hoeven.

Dat vond zij heel mooi werk.

Cora: “Ik solliciteerde in de zorg en mocht bij Maria Roepaan in Ottersum op gesprek komen voor de
opleiding Z-verpleging (zwakzinnigenzorg). Daar heb ik heel enthousiast verteld over mijn
vakantiewerk op de Nieuwe Hoeven. Aan het eind van het gesprek zei die man: “lk zal een goed
woordje voor je doen, want je bent zo enthousiast over de zorg.” Ik dacht, dat weet ik ook niet,
Ottersum is wel heel ver weg.

Ik ben daar gestart met de opleiding en kwam op een bed-afdeling waar de cliénten zowel
lichamelijk als geestelijk ernstig gehandicapt waren. |k wist niet eens dat mensen met zulke
handicaps bestonden. Maar mijn collega’s gingen zo mooi met deze mensen om dat ik er zo
doorheen was: normaal doen en met elkaar grapjes maken. Ik zag de mens achter het vergroeide
lichaam, hoe interessant.



Zij willen ook van alles zeggen en dat doen ze door middel van lichaamstaal: ogen, handen en
gezichtsuitdrukking. Ook na 40 jaar vind ik het nog steeds heel boeiend. Ik ken sommige cliénten al
30 jaar, maar nooit voor honderd procent. In bepaalde situaties weet ik het ook niet en dan zeq ik
met een lach: “Ben toch eens duidelijker, hoe kan ik nou weten wat jij bedoelt.”

Verwendag voor NLdoet

Cora: “Een aantal jaren geleden zei de toenmalige directrice tijdens een bijeenkomst over Toekomst
Velp: Ze wonen hier zo mooi, zo bosrijk. Ja dat klopt, zei ik, maar ik denk niet dat jij wilt ruilen. Zij
wonen hier al 10 4 15 jaar of langer, maar komen nooit in een winkel. Ze weten niet hoe het in een
bakkerij ruikt, hoe een juwelierswinkel eruitziet of een supermarkt, waar de kleding vandaan komt.
In elke zaak is het licht anders, de geur is anders, de kleur is anders, overal is het anders.

Dit is de reden dat ik een verwendag organiseer voor mensen met ernstig meervoudige
beperkingen.

Ook dit jaar gaan we op 10 maart weer naar Schaijk. In een grote zaal midden in het dorp zijn we
van harte welkom. Voor elke client zoek ik één vrijwilliger, zodat zij de gehele dag 'n maatje aan hun
zij hebben. Dit jaar gaan we met 23 cliénten naar Schaijk. 15 cliénten blijven in Velp, zij kunnen niet
mee, maar ik zorg ervoor dat ook zij een mooie dag hebben. Voor hen komen een clown en
aaihonden.

Als we de koffie op hebben gaan we winkelen in kleine groepjes. Vanaf 12.30 uur staat er een
stamppotten buffet klaar. Daarna gaan we nog zo'n anderhalf uur Schaijk in, vervolgens komen de
taxi's en worden ze naar Velp gebracht. Het is elk jaar weer zeer bijzonder hoe ondernemers zich
inzetten om de cliénten een prachtige dag te bezorgen. In elke winkel zijn we welkom en de
winkeliers hebben dan alle tijd en aandacht voor onze cliénten.”

Cora vertelt zo enthousiast over dit initiatief, dat ik mezelf direct heb opgegeven als vrijwilliger.

Ouders uit Schaijk en Zeeland

Cora: “Mijn moeder is Rina van de Ven uit Schaijk. Helaas hebben wij in 1989, veel te vroeg, afscheid
van haar moeten nemen, zij mocht maar 60 jaar worden. Zij vond troost en kracht bij Maria en riep
haar ook aan, bijvoorbeeld voor een examen of om kracht. In de meimaand is ze vaak naar Den
Bosch gegaan en zij is ook in Lourdes geweest.

Mijn vader is Harrie van Hout, hij kwam uit Zeeland en is in 2018 op 91-jarige leeftijd overleden.
Mijn beide ouders komen uit een gezin van zeven kinderen en zelf kregen zij ook zeven kinderen,
zes zonen en een dochter.

Mijn vader stond nog volop in het leven totdat hij in het ziekenhuis terecht kwam. Zijn lichaam liet
hem in de steek. Dat voelde hij duidelijk. Toen de ziekte een poos later weer terugkwam en hij weer
opgenomen zou moeten worden, nam hij de beslissing om het einde van zijn leven te aanvaarden.
Dat vond ik heel bijzonder. Ik kon zijn beslissing gemakkelijk respecteren. Hij was vooral dankbaar
voor zijn lange leven, ondanks het gemis van ons mam.’

Bidden en geloven
Cora: “Wij gingen vroeger iedere week naar de kerk, dat was heel gewoon. In mijn jonge jaren ben ik
een zestal jaren acoliet geweest. Wij hadden in Zeeland een heel leuke kapelaan,



Vervolg In gesprek met ...

Zuidwijk, die was echt bij de tijd. Je kwam hem regelmatig tegen. Hij deed een oproep voor nieuwe
misdienaars en daar mochten ook meiden op reageren. Een vriendin en ik zijn dat toen gaan doen.
Die kapelaan heeft ons later ook getrouwd. Als ik met een cliént ga wandelen, lopen we ook
regelmatig het kapelletje van de kerk in Velp binnen.

Daar bid ik dan een Weesgegroet en een Onze Vader en steek een kaars aan. Als ik bid zie ik dat de
cliént ontspant, herkenning? Ik bid omdat dat past bij het kapelletje, bij het Mariabeeld en de
kaarsen. Het gebed is voor overleden familieleden, een zieke of voor iemand die het nodig heeft.
Het kan geen kwaad.

Soms denk ik: er is IETS, dat kan niet anders. Bijvoorbeeld toen ik op de dijk reed, niet goed oplette
en dat ik mijn moeder hoorde zeggen: "Opletten Cora!”. Een waarschuwing zo uit het niets. Een
bijzondere ervaring!

Mijn schoonvader Bertus Fleuren heeft veel in de Sint-Sebastianuskerk gedaan. Hij zong bij het koor
en zocht de liederen uit die bij de desbetreffende zondag hoorden. Ook heeft hij in de
schoffelploeg gewerkt en hielp in de kerk met klaarzetten van spullen voor de dienst. Hij heeft
pastoor Driever wegwijs gemaakt in Herpen en reed met hem naar ziekenhuizen om zieken te
bezoeken. Ook gingen zij samen op huisbezoek bij mensen die het nodig hadden. Na het

overlijden van zijn vrouw Dina werd hun contact nog hechter.”

8 Cora bezig met zwerfvuil te rapen




Nog enkele vragen

Zijn er momenten geweest in de kerk waarop jij dacht: Hier heb ik wat aan?

Cora: “lk herinner me een preek, waarin de pastoor zei dat hij op de bank zat, samen met zijn
nichtjes, en naar de televisie keek: reclame, reclame, reclame. Kies dit, kies dat! Jongens, wat
kunnen wij veel kiezen. Er zijn zoveel mensen die niks te kiezen hebben. Die zouden blij zijn als ze
voldoende eten hadden. Die woorden bleven hangen en ik ging verder denken. Het is te zot dat wij
uit zoveel kunnen kiezen. Daar zou ik dan wel iets aan willen doen.

Ik heb vroeger al geleerd om te delen. Als mijn vader thuiskwam met drie repen Nuts, dan werden
deze in negen stukken verdeeld. Er is niks mis met delen, ik word er juist blij van.”

Wie zou je uit de dood terug laten komen en waarom?

Cora: “Mijn moeder. Ze heeft niet gezien dat wij kinderen kregen en
dat zou ik graag met haar gedeeld hebben. Zij heeft zoveel moeten
missen. In december ben ik 60 geworden. Mijn moeder was 60 en
wist dat ze geen 61 zou worden. Dat zij ons moest verlaten, was
zwaar voor haar. Ik heb er nooit naar gevraagd, hoe dat voor haar
voelde. Dit jaar deed dat meer pijn dan andere jaren.

Wat zijn drie belangrijke zaken in jouw leven?
Cora: “Gezondheid, familie en volleyballen

Ny

Bertus Fleuren

Wie vind jij in deze wereld een echte held en waarom?
Cora: “Dat is niet zozeer één persoon, maar mensen die weinig
kunnen of die het heel zwaar hebben en die dan toch positief zijn en kansen zien.
Daar neem ik mijn petje voor af”

Wat is voor jou het belangrijkste in een religie?

Cora: “Normen en waarden, die ervaar je iedere dag. Waarom lopen wij hier rond al die jaren?

Om het samen goed te hebben, om er iets leuks van te maken, want de waarde van het leven ligt in
het genieten van het alledaagse. Ons pap zei altijd: gewoon een goed mens zijn!

Daar sta ik volledig achter. Mijn motto is: Het maakt niet uit wat je van elkaar bent, maar wat je voor
elkaar betekent”

Is dat nog te doen, zoals het nu in de wereld gaat?

Cora: “Jazeker, ondanks dat mensen individualistischer en materialistischer zijn geworden, ervaar ik
ook dat mensen dankbaar zijn als je ze begroet of een praatje met ze maakt.

Nog een spreuk die Cora belangrijk vindt:
"De waarde van het leven ligt in het genieten van het alledaagse.”

Laatst fietste Cora mij voorbij en zei: “We gaan er weer een mooie dag van maken.
Cora, bedankt voor jouw tijd, inzet, hulp en gezelligheid.

Yvonne Bosch



Familiepastoraat

SR

Hoe ervaar je Leef, Lach en Geloof?

We hebben een paar ouders en kinderen gevraagd om in een paar woorden aan te geven wat ze
vinden van deze nieuwe beweging.

"k vind het levk. omdat ik de schaal met hosties mag diragen en je
kan ook kleuren:

“Ik vind het altijd een leuke zondag als we naar de familieviering zijn
geweest”

"k vindl de Familieviering mooi vooral het samenzijn:
"Het is een viering om elke keer weer naar uit te kijken”

"Tijn om te zien dat het geloof’ niet weg is en dat er met een nievwe
vorm een weg naar nieuw leven is”

"8oms saai en soms leuk. ik vind het fljn dat ik tijdens de mis kan
kleuren”

“Leuk dat we mee mogen helpen”
*Goed dat kinderen befrokken worden en een sterk pluspunt is dat

de prreek aansiuit en begrijpelik is voor ons als ouders en de
kinderen:
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Waar staat Leef, Lach en Geloof nu voor?

Een vraag die voorbijkwam. Reden voor nadenken. Uiteindelijk hebben we het verwoord in een kort
mission statement, afgeleid van de droom van ouders die we al eens eerder hebben gedeeld in ons
parochieblad.

Leef, Lach en Geloof, verbindt gezinnen en bouwt aan een gemeenschap, waarin je God ontmoet en
groeit in geluk.

Maar wat betekent dat dan?

In verbondenheid met wat we altijd al deden in deze streken, verkennen we opnieuw het geloof.
Om Jezus te leren kennen, om ons te laten vinden door God en om onszelf weer beter te leren
kennen. Je vindt ons in het hart van de Kerk. Daar zijn we thuis. Maar tegelijk trekken we naar de
periferie, naar buiten, buiten de gebaande paden. We zijn vrolijk en respectvol, zoekend.

Er is geen haast, er is wél tijd om te luisteren.

We zijn digitaal aanwezig, én er is altijd ruimte voor jou persoonlijk.

We zijn een gemeenschap in de volste zin van het woord.

Geworteld in rijke grond, groeien we naar nieuw Leven.

Leef, Lach en Geloof met ons mee! Wees welkom!

——— |

Veolijke Faaslagen
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Vervolg Familiepastoraat
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Vieringen en activiteiten van Leef, Lach en Geloof

31-03-23 19:00 Palmpasen stokken maken Huisseling
01-04-23 14:00 Palmpasen stokken maken Schaijk
02-04-23 09:30 Palmzondagviering Schaijk
06-04-23 18:00 Broodmaaltijd Herpen
06-04-23 19:00 Witte Donderdagviering Herpen
09-04-23 11:00 Kindernevendienst Huisseling
(met paaseieren zoeken)
22-04-23 19:00 Heilig Vormsel Herpen
07-05-23 11:00 Samen Eucharistie vieren Huisseling
14-05-23 11:00 1e Heilige Communie Huisseling
28-05-23 11:00 Kindernevendienst Huisseling
04-06-23 11:00 Samen Eucharistie vieren Huisseling
25-06-23 10:30 St. Jansfeest Neerlangel
(met kindernevendienst)
01-07-23 Gezinsdag De Wonderlijke 7 Nijmegen
(een ontdekkingsreis)
20-08-23 11:00 processie Sint Rochus Deursen

(met kindernevendienst)
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De wonderlijke 7, een ontdekkingsreis

Ook dit jaar gaat het bisdom van ‘s-Hertogenbosch op reis met gezinnen. Het is een ontdekkingsreis
dit keer. Op zaterdag 1 juli gaan we op zoek naar de wonderlijke 7! Gaan jullie mee?

Wonderlijk genoeg start onze zoektocht bij museumpark Orientalis, in de Heilig Landstichting bij
Nijmegen. Dit was jarenlang een drukbezochte bedevaartplaats, om het land van Jezus te kunnen
bezoeken zonder een gevaarlijke reis te moeten maken. Onze zoektocht eindigt in de Cenakelkerk
bij het museumpark, een onderdeel van het ‘Grootste Museum van Nederland' Deze twee ‘best
kept secret’ locaties van ons bisdom zijn die dag ons speelterrein.

Wie of wat zijn nu toch die wonderlijke 7? We willen graag helemaal in de wereld zijn, onze talenten
inzetten en van betekenis zijn. We voelen ook dat er méér is. We voelen ons aangetrokken door wie
of wat ons te boven gaat, door God en door het wonderlijke leven van Jezus. We willen onze
kinderen iets hiervan meegeven. MAAR HOE DAN?

De reis is een klein antwoord op de HOE DAN-vraag. De weg is spannend. Onderweg valt er weer
van alles te proeven, uitproberen, knutselen, op te lossen,
te zingen en te dansen. En op deze reis van je leven kom je
ze tegen, de Wonderlijke 7!

Voor meer informatie kijk op www.bisdomdenbosch.nl bij
Wonderlijke 7. Of bij www.huisvoordepelgrim.nl.

Welkom, we hebben er zin in!

Herwi Rikhof pr, Angela Voss, Karina Bremers, Diny
Geboers, Els Geelen, Henk Welling, Joke Huisintveld, Ingrid
van Meer, Manon van den Broek
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De week van...Judith Velthausz

Medewerker secretariaat locatie Ravenstein

Maandag 12 december

Om 8 uur ben ik in de St. Josephkapel, het ziet er knus uit. Afgelopen vrijdag heb ik de kerststal
opgezet samen met mijn man Berno en de kinderen Ayessa en Joris. Gelukkig had Frans van Haeren
de kerstbomen al binnengezet en heeft hij kersttakken boven de ingang en balustrade gehangen.
De engel boven de kerststal krijgt nog de tekst “In Excelsis Deo” in de handen, dat was ik vrijdag
vergeten. Verder verlicht ik het kindje Jezus. Dat doe ik met een snoertje met microlampjes, want
het is wel donker in de stal.

Om half negen ben ik op het secretariaat en word ik gebeld door een begrafenisondernemer in
verband met een uitvaart. Er volgen enkele telefoontjes over de uitvaart. Normaal neemt de
begrafenisondernemer contact op met de pastoor, maar zij is hiervan niet op de hoogte. Omdat de
overledene begraven wordt op de begraafplaats in Ravenstein, neem ik contact op met de
grafdelver dat er die week nog iemand begraven moet worden en ik bel tevens de
begraafplaatsbeheerder Jan. Omdat Jan herstellende is van een val, spreek ik af na het werk bij hem
langs te komen om het een en ander te bespreken.

Ik krijg drie aanvragen voor een misintentie met kerst, ik zet ze op de lijst. Dan stuur ik de
kerkberichten naar de Arena (krant) en naar Omroep Walraven (kabelkrant). Ik maak nieuwe
grafaktes voor de mensen die de grafrechten hebben verlengd en maak de enveloppen klaar, zodat
ze verzonden kunnen worden. Ook loop ik de lijst met vrijwilligers even na. Morgen komen de
rozijnenbroden die de vrijwilligers ontvangen voor het vrijwilligerswerk dat zij het afgelopen jaar
hebben gedaan.

Om 12 uur ga ik bij Jan langs. Gelukkig is hij alweer herstellende van de val en geeft hijaan D'n
Doper zelf te willen rondbrengen. Als ik thuiskom even een boterham eten. De rest van de dag ben
ik druk met de was strijken en enkele boodschappen doen.

Dinsdag 13 december
Ik heb een drukke dag voor de boeg, dus ben ik al op tijd op en verschoon de bedden en poets de
bovenverdieping.

. Ik word enkele keren gebeld
door de begrafenisondernemer
om te overleggen over de
uitvaart en ik bel zelf de
grafdelver omdat ik nu weet
wanneer de uitvaart is. [k eet op
tijd want D'n Doper en de
rozijnenbroden komen
vanmiddag. |k bel nog even
Leon of ik vanmiddag in het
zaaltje kan. Nee, vanmiddag is
er een bijbelgroep. Dan moet
alles maar in de Garnizoenskerk
worden neergezet en uitgepakt.

¥/



René belt dat hij met de boekjes komt. Meteen belt bakker Sanders, ook hij komt eraan. Snel op de
fiets naar de Garnizoenskerk. Terwijl René en ik de boekjes

binnen leggen, komt de bakker, wat een timing. Als zij weg zijn, pak ik mijn lijst met vrijwilligers die
D'n Doper rondbrengen erbij. Ik tel voor elke bezorger het aantal boekjes af en leg alles op
volgorde van de rijroute. Ik breng op de fiets de eerste boekjes en broden weg naar de vrijwilligers
maar daardoor kan ik niet veel meenemen, de fietstassen zijn gauw gevuld. Om 15.45 gauw naar
huis, de kapper komt.

Woensdag 14 december

Om 8 uur ben ik weer in de kapel. Eerst even de banken afnemen en dan stofzuigen. Alles ziet er
weer spik en span uit. Als ik op het secretariaat kom, breng ik boekjes rond in het stadje. Wanneer ik
terug ben, neem ik contact op met de familie van de overledene, omdat ik de juiste plek van het
graf moet weten. Daarna weer contact met de grafdelver. Ik bel Cor en Antoon dat zij D'n Doper en
rozijnenbroden voor Deursen-Dennenburg-Neerlangel en

Demen-Dieden kunnen ophalen. Ik maak de lijst met misintenties en voorbeden klaar voor de
pastores en kosters en stuur de mail rond. Tenslotte heb ik die ochtend nog even overleg met
Sonja, mijn collega op het secretariaat in Schaijk. Ik breng D'n Doper naar Jan en spreek af dat hij
verder contact houdt met de grafdelver voor de uitvaart.

‘s Middags is mijn dochter Ayessa lekker vroeg thuis. We gaan samen op pad om D'n Doper/
rozijnenbroden rond te brengen, zij rijdt, ik geef het af. Dit doen we vaker zo. Het is deze keer wel
passen en meten hoe we alles in de auto krijgen, maar gelukkig hebben we ervaring. De meeste
vrijwilligers zijn thuis en zijn blij met het rozijnenbrood. Ik probeer iedereen persoonlijk te
bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar, maar dit lukt niet overal. Waar het niet lukt iemand
persoonlijk te spreken, stuur ik een appje dat ik geweest ben. Het is al donker als we thuiskomen.
Tijd om eten te koken.

Donderdag 15 december

Vandaag wordt de benedenverdieping gepoetst en wordt er gewassen. Die middags ga ik alleen op
pad. Dit keer om de rozijnenbroden te bezorgen bij de vrijwilligers die geen boekjes rondbrengen.
Tijdens de rit ga ik ook nog even op ziekenbezoek bij een bezorger van D'n Doper. Gelukkig is ze
herstellende en ik neem haar boekjes mee, die breng ik deze keer weg. Niet iedereen is thuis,
gelukkig heb ik hun telefoonnummer en kan ik toch nog het brood afgeven. Als ik thuiskom, breng
ik de boekjes in een gedeelte van de Veerkamp rond.

Vrijdag 16 december
Vandaag ga ik met mijn gezin gezellig een dagje uit naar de Weihnachtsmarkt in Oberhausen. s
Avonds zijn we laat thuis.

Zaterdag 17 december

Vandaag ontbijten met een broodje en de zaterdagkrant. Ik heb nog tijd om aan de puzzel in de
bijlage te beginnen. Om 11 uur heb ik afgesproken in de Lambertuskerk om een gedachteniskruisje
op te hangen. Tegelijkertijd kan ik nieuwe misboekjes in de sacristie leggen en de kerststal
bewonderen.

15
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Vervolg De week van......

Op weg terug naar huis, breng ik de boekjes van de zieke vrijwilliger rond en haal ik boodschappen.
‘s Middags doe ik niet zo veel. We eten op tijd want vanavond spelen Berno (trombone) en Joris
(trompet) om 19 uur in de Vincentiuskerk in Deursen. Na de mis vraagt pastoor Spiertz of zij ook op
24 december om 21 uur kunnen spelen. Ze vinden het goed.

Zondag 18 december

We ontbijten op zondag met warme broodjes en een
gekookt eitje. Berno en Joris maken zich klaar om
muziek te gaan maken bij stadsharmonie OBK in de
Garnizoenskerk tijdens de kerstwandeling. Zelf zoek ik
mijn wandelschoenen op. Ik wandel de 9,6 kilometer
lange kerstwandeling. Langs de Garnizoenskerk, de
Luciakerk, de Josephkapel in Ravenstein, dan naar de
Lambertuskerk in Huisseling, de Antonius Abt kerk in
Overlangel, de St. Victorkerk en de mini-kerststalletjes in
Neerloon. In alle kerken zingt een koor(tje), ieder in zijn
eigen stijl. Ik eindig weer op de markt in Ravenstein. De
tocht was goed te doen, ondanks de lange, iets wat
saaie weg tussen Huisseling en Overlangel.

Als ik thuiskom, zijn ook de muzikanten thuis. Vanavond
bak ik een eigengemaakte pizza en kijken we de finale
van het WK voetbal in Qatar.

Judith Velthausz




Bijzondere kerken

g+
De Sint-Bernarduskerk in Kralendijk op Bonaire bevindt zich in

de wijk Playa, aan de rotonde “Zusters van Roosendaal’, het
voormalige Julianaplein.

Het huidige kerkgebouw is gebouwd in 1948 en is gewijd aan
Bernardus van Claivaux.

Het bouwwerk valt op door het
geel-witte kleurenschema en het
driehoekige hoofdgedeelte,
bekroond met een kruis. De
beelden en het glas-in-lood in de
kerk zijn eveneens zeer kleurrijk.

Aangrenzend staat een klokkentoren, waarvan de klokken dagelijks om 12.00 uur worden geluid
volgens de bidtraditie van “"Angel di Sefior”.

De mis wordt in de lokale taal, het Papiaments, opgedragen.

Yvonne Bosch
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Hoe zat het ook alweer?

Tekst:Sipke Draisma

Palmzondag

Palmzondag is genoemd naar de
palmtakken waarmee de mensen
zwaaiden toen Jezus als een koning
Jeruzalem binnenreed. De mensen legden
zelfs hun kleren op de weg zodat Jezus
daar overheen kon rijden. En ze riepen:
‘Gezegend hij die komt in de naam van de
Heer, Hosanna in den hoge’ Maar als de
mensen beter gekeken hadden, dan
hadden ze gezien dat Jezus geen gewone
koning is. Hij rijdt op een ezelsveulen, hij
zit niet hoog te paard. Soms zien mensen
alleen wat ze willen zien. Dat is van alle
tijden.

Witte Donderdag

Op de avond voordat hij sterft houdt Jezus
een maaltijd met zijn vrienden. Het wordt
zijn laatste avondmaal. Jezus wast de
voeten van zijn leerlingen om te laten zien
datje, als je wilt heersen, vooral moet
dienen. Hij deelt brood en wijn en zegt
tegen zijn leerlingen dat, als zij dat blijven
doen, hij bij hen zal zijn. Daarom doen we
dat in onze kerken nog steeds en we
weten dan Jezus in ons midden.

Goede Vrijdag

Merkwaardige naam, Goede Vrijdag, want
het is de dag waarop Jezus ter dood
veroordeeld wordt. Hij wordt aan een kruis
geslagen. Dat betekent een afschuwelijke
marteldood, waarbij je uiteindelijk sterft
door verstikking. Zijn vrienden zijn die dag
nergens te bekennen, op één na:
Johannes. Die staat met Maria en met

Maria Magdalena onder het kruis als Jezus
in de loop van de middag sterft. Jezus
wordt in een graf gelegd en er wordt een
dikke steen voor gerold. Het lijkt erop dat
dit einde verhaal is voor Jezus.

Op de derde dag van Jezus' dood snelt
Maria Magdalena naar het graf. Daar
aangekomen ziet ze dat het, op enkele
doeken na, leeg is. Ze rent naar de
leerlingen die nog verslagen bij elkaar
zitten, maar die denken dat ze het verzint.
Als ze zelf gaan kijken blijkt ze gelijk te
hebben. Als Maria Magdalena 's middags
ook nog Jezus tegenkomt - ze denkt eerst
dat het de tuinman is - weet ze het zeker:
Jezus is niet dood, hij leeft!



Vrijwilligers gezocht

D'n Doper

Voor ons parochieblad D'n Doper zijn we op zoek naar bezorgers in Herpen en Schaijk.

Elk jaar geeft een aantal bezorgers aan te stoppen vanwege hun leeftijd of gezondheid. Daardoor
krijgen de andere bezorgers nog meer adressen toegewezen. Als we het aantal boekjes over meer
personen kunnen verdelen, dan maken veel handen licht werk. Wie helpt ons om vier keer per jaar
D'n Doper te bezorgen in de eigen omgeving?

Uitvaart in Huisseling

QOok zijn we op zoek naar vrijwilligers om tijdens een uitvaart in Huisseling de voorganger te
assisteren met het dragen van het kruis of het wijwatervat met kwispel aan het begin van de
viering en aan het einde van de viering naar het kerkhof toe.

Donatus koor Reek
Voor het Donatus koor uit Reek zijn we op zoek naar een dirigent/organist.

Voor vragen/informatie kunt u contact opnemen met:

- Martie Bueters, secretariaat Herpen 0486-411424 over de bezorging van D'n Doper in Herpen
- René Lamers, 06-12428322 over de bezorging van D'n Doper in Schaijk

- René Lamers, 06-12428322 over de assistentie bij uitvaarten in Huisseling

- Rian van Casteren, mjwvancasteren@home.nl over dirigent/organist Donatus koor Reek
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Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid
APRIL

1-4-2023 17.30 Demen H.E. Combination Palmpasen
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
2-4-2023 09.30 Schaijk H.E. Cordaad Familieviering
11.00 Huisseling H.E. Herenkoor
6-4-2023 19.00 Schaijk H.E. Herenkoor Witte Donderdag
19.00 Herpen H.E. Leef Lach en Geloof
7-4-2023 15.00 Neerlangel W.G. Goede Vrijdag
15.00 Schaijk W.G.
15.00 Herpen W.G.
19.00 Schaijk W.C. Herenkoor
20.00 Huisseling GK Huisseling Passieconcert
8-4-2023 19.00 Huisseling H.E. Paaswake
9-4-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Eerste Paasdag
09.30 Reek H.E. Donatus/SZ
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling Kindernevendienst
11.00 Herpen H.E. GK Herpen
10-4-2023 09.30 Schaijk W.C. Tweede Paasdag
15-4-2023 17.30 Deursen H.E.
19.00 Herpen H.E.
16-4-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor

11.00 Huisseling H.E.
22-4-2023 17.30 Overlangel H.E.

19.00 Herpen H.E. Cordaad H.V. viering
23-4-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. GK Herpen
29-4-2023 19.00 Herpen H.E.
30-4-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor * Afscheid pastoor
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling

*Tijdens de H. Eucharistieviering zal aandacht worden besteed aan het afscheid van pastoor
Spiertz. Na deze viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van de pastoor te nemen.
U bent van harte uitgenodigd om bij het afscheid van pastoor H. Spiertz aanwezig te zijn.

N.B. Door onvoorziene omstandigheden kan het gebeuren dat met hoogfeestdagen
vieringen komen te vervallen. Mocht dit voorkomen, dan proberen wij u zo snel mogelijk te
informeren via de media en de mededeling in de respectievelijke kerk.

H.E. = Heilige Eucharistieviering GK = Gemengd Koor
Ww.C. = Woord en Communieviering Knd = Kindernevendienst
W.G. = Woord en Gebedsviering SZ = Samenzang

www.heiligejohannesdedoper.nl



Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid
MEI

4-5-2023 19.00 Herpen W.G. Dodenherdenking
6-5-2023 17.30 Demen H.E.

19.00 Herpen H.E. GK Herpen
7-5-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor

11.00 Huisseling H.E. Familieviering
13-5-2023 17.30 Reek H.E. Donatus

17.30 Overlangel W.C.

19.00 Herpen H.E. GK Herpen

19.00 Neerlangel W.G. Mariaviering
14-5-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Moederdag

11.00 Huisseling H.E. Cordaad E.H.C. viering
18-5-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Hemelvaart

11.00 Huisseling H.E.
20-5-2023 17.30 Deursen H.E.

19.00 Herpen H.E.
21-5-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor

11.00 Huisseling H.E.
27-5-2023 17.30 Neerloon HE. Cordaad Pinksteren

19.00 Herpen H.E. GK Herpen
28-5-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Eerste Pinksterdag

11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling Kindernevendienst
29-5-2022 Tweede Pinksterdag geen vieringen

Momenteel zijn er twee priesters in onze parochie, waarbij het vieringenrooster gebaseerd is
op €én priester. Inhoudende dat als er één priester ziek wordt of met vakantie is de andere
priester de geplande vieringen overneemt.

Om alle kerkgemeenschappen tegemoet te komen zijn alle zaterdagavond vieringen te
Schaijk vervallen. In plaats daarvan komen de vieringen in Demen, Reek, Deursen,
Overlangel en Neerloon.

Ook de aanvangstijden van 17.30 | 19.00 op de zaterdag en van 09.30 | 11.00 zijn erop
gebaseerd dat bij ziekte of vakantie de vieringen door één priester verzorgd kunnen worden.

De enige uitzondering is de viering eind juni om 10.30 uur bij de St. Jan in Neerlangel omdat
er dan in de gehele parochie geen andere viering is op de zondag.

H.E. = Heilige Eucharistieviering GK = Gemengd Koor
w.C = Woord en Communieviering E.H.C = Eerste Heilige Communie
W.G. = Woord en Gebedsviering www.heiligejohannesdedoper.nl
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Datum Tijd Plaats Viering Koor
JUNI
3-6-2023 17.30 Demen HE.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
4-6-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
10-6-2023 17.30 Reek H.E. Donatus
17.30 Neerloon W.C.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
11-6-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E.
17-6-2023 17.30 Deursen H.E.
19.00 Herpen H.E.
18-6-2023 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
24-6-2023 17.30 Overlangel H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.30 Neerlangel H.E.
25-6-2023 10.30 Neerlangel H.E. GK Herpen
H.E. =  Heilige Eucharistie

Woord en Gebed
Woord en Communie

WG
W.C.

www.heiligejohannesdedoper.nl

Bijzonderheid

Heilige Drie-eenheid

Heilige Drie-eenheid
Familieviering
Sacramentsdag

Sacramentsdag

Vaderdag

Lof H. Johannes de Doper
St. Jansfeest patroon van
de parochie
Kindernevendienst

Q Rowwert Ratoen

W joores

Doczﬁ@{/

MET PASEN
VIEREN WE DE OPSTANDING
VAN JEZUS, EN DAARMEE KET
BEGIN VAN NIEUW..

VROLIJK PASEN KINDEREN
EN EET SMAKELIJK VAN
DIT PAASONTBISTIE!
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Ervoor en erna

Wij hebben afgelopen half jaar thuis heel wat meegemaakt. Vanachter gangbare klachten kwam bij
mijn vrouw een acuut levensbedreigende ziekte tevoorschijn. Zij heeft die, God zij dank, door een
noodoperatie overleefd, met enorme dank aan het Radboudziekenhuis. Inmiddels herstelt zij thuis
nog steeds verder. Een zeer ingrijpend gebeuren, voor ons en vele kringen om ons heen.

Wij zijn niet de enigen van wie het leven onverwacht overhoop wordt gegooid. Hier overvalt
mensen een ongenesslijke ziekte, daar krijgt men een relatiebreuk voor de kiezen of grote
geldzorgen. Zo'n gebeurtenis trekt een scherpe grens in je levensloop. Mijn vrouw en ik ervaren
ieder duidelijk een ‘ervoor en erna’

Dagenlang in spanning of zij het zou overleven — en dat zij het gered heeft! — verandert wie ik ben,
hoe ik in het leven sta. Onzegbare realiteit: dat ook de knapste artsen er geen greep op hebben
welke kant die tollende munt op zal vallen. Velen leefden intens met ons mee. Het maakt mij
zielsdankbaar en uitermate klein, dat wij samen verder mogen.

Die vier weken in het Radboud haalden me hard uit de droom dat misschien anderen, maar wij zélf
toch nooit dood zouden gaan. Soms lijkt onze tijd daar ook stilzwijgend van uit te gaan. Maar dat
kan dus wel! Onze jongste zoon appte in de spannendste dagen aan zijn vrienden: ‘Als je van je
moeder houdt, laat het haar dan vandaag nog weten, want je weet niet hoe lang je dat zult
kunnen!

Wij leven in het jaar 2023 na Christus. Ook dit benoemt een ‘ervoor en erna’ In het lange geheugen
van de mensheid markeert het leven van Jezus uit Nazareth een grens van belang. Voor een miljard
mensen blijft de impact groot van de moord op deze levende en volstrekt unieke mens. En daarbij,
onlosmakelijk, de ervaring van velen door de eeuwen heen, dat ook Hij beslist niet voorbij is, maar

op een ongeziene en wonderbare wijze voortleeft en doorwerkt.

Zijn uitnodiging is te vertrouwen op wie Hij zijn Vader
noemt, die het alles schept en op elk moment opnieuw
ook mij en jou het leven geeft en gunt. Zeker, genoeg
mensen beweren dat het leven toeval is, maar mij lukt
het nu nog minder om dat te geloven. Dan zou het
eigenlijk niets uitgemaakt hebben of mijn vrouw was
blijven leven of niet.

Leven en dood, onvoorstelbaar en onvertelbaar.

Dankbaar ga ik en gaan wij verder, zolang we het leven
geschonken krijgen.

Theo Gallé
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Resultaten actie Kerkbalans 2022

Een aantal jaren geleden kenden de

meeste parochies nog zogenaamde

parochiebijdragen. Eind jaren ‘70 hebben

de kerken de handen ineen geslagen en

zag ACTIE KERKBALANS het licht. Deze

actie bestaat dus alweer enkele tientallen

jaren en is een gezamenlijke actie van .
alle kerkgenootschappen in Nederland. A C t l e
Parochies zijn zelf verantwoordelijk voor

hun financién: ze krijgen geen geld van

bisdommen of andere kerkelijke Ke r k b a la n S
instanties en ook geen subsidies van

rijksoverheden.

De kosten om een parochie draaiende te houden zijn enorm hoog. Denk maar eens aan de de
kosten die verband houden met het onderhoud van de kerken en andere gebouwen, de sterk
gestegen energiekosten en andere kosten behorende bij de erediensten en de salarissen voor de
medewerkers die in dienst zijn.

We hebben te maken met behoorlijke stijging van de kosten, maar tegelijkertijd ook met een sterk
teruglopende belangstelling voor alles wat te maken heeft met beleving van het geloof, deelname
aan vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten. Gevolg: acht op de tien parochies in Nederland
draaien financieel negatief en zo stonden de gezamenlijke Nederlandse parochies in 2020 al 15
miljoen in het rood.

Het doet onze werkgroep KERKBALANS pijn als we moeten constateren dat in onze parochie de
inkomsten uit de actie KERKBALANS veel harder zijn teruggelopen dan in vergelijkbare parochies.
In 2017 droegen we als gezamenlijke parochianen nog bijna € 70.000,- bij in de kosten en dat is in
2022 helaas teruggelopen tot een magere € 20.500,-, maar liefst een achteruitgang van 70%. Vooral
in 2022, dus na de coronajaren, was de teruggang erg opmerkelijk.

We horen dat er al jaren enorme bedragen uit de reserves moeten worden gehaald om onze
parochie draaiende te kunnen houden. Dat kan nooit lang goed gaan.

Onze noodkreet: Als het voortbestaan van onze parochie u na aan het hart ligt, bekijk dan nog eens
of u niet wat kan bijdragen of iets extra’s zou willen doen.

Misschien heeft u D'n Doper van december nog in huis liggen en anders kunt u gewoon contact
opnemen met de administratie op de pastorie of naar de website van de parochie gaan en

D’'n Doper van december nog even opzoeken. Denkt u er alstublieft eens over na.

Namens de werkgroep kerkbalans,
Rinus van den Heuvel



Kerkbalans 2023

OVERZICHT KERKBUDRAGEN OVER DE JAREN 2017 TOT EN MET 2022

Inkomsten kerkbalans per hoofdlocatie:

2017 2018 2019 2020 2001 2022 Terugloop 22 tov'19 In%
Schagk | Reek €49.031,23 €4163460 €41.19290 €31971,36 €2852057 € 15.109,19 £26.083,71 63
Herpen / Koohwigk €543374 €495504 €494169 €190062 €423443 € 202079 €292090 59
Ravenstein / Huisseling € 12.150,30 €1138636 €962737 €702106 €641477 € 112551 €8.501,85 88
4xDs €902,09 €81880 €108791 €74263 €136001 € 64897 £438594 40
NOK €230008 €209206 €148312 €177265 € 326539 € 153510 £5198 -4
Totaal '€£69.817,44 €60.836,86 €58.33299 €43.41132 €43.79517 €20.43956 €37.893,43 65
Opbrengsten Kerkbalans afgelopen jaren
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MOV Schaijk-Reek

Samen meer dan 70 jaar bestuurslid =y
van MOV Schaijk-Reek ( Ej"? ONTWIKEELING
==~/ vREDE

Je hebt in iedere gemeenschap mensen die zich enkele jaren

inzetten als vrijwilliger, maar bij sommigen zit dat

vrijwilligerswerk zo in hun dna ingebakken dat ze jarenlang zorgen voor continuiteit binnen een

vereniging of stichting.

Voor Nico Brands en Tonnie van der Linden geldt dat zeker: samen zijn ze al meer dan 70 jaar lid van
het bestuur van MOV Schaijk-Reek.

bestuurslid van het Parochieel Missiecentrum, de

- voorloper van MOV Schaijk-Reek; in 1993 kwam Tonnie
van der Linden het bestuur versterken en is nu al vele
jaren de penningmeester.

| Beiden hebben een grote betrokkenheid bij projecten die

mensen ondersteunen in moeilijke omstandigheden.

Aanvankelijk waren dat de Schaijkse missionarissen en

missiezusters, maar in de jaren ‘90 kwamen ook andere
organisaties in beeld die zich richten op

: ontwikkelingswerk in derdewereldlanden. Zo

¢/ ondersteunt het MOV al vele jaren de Stichting Pater Vos

8 met projecten in India, de Stichting EOF (Gelijke Kansen)

““ in Ghana en STiMiRo (Stichting Minderbedeelden

Naast bewustwording en meer begrip, wil het MOV die
ondersteuning mogelijk maken door hier ter plaatse geld in te zamelen middels allerlei activiteiten.
Het meest bekend zijn de Vastenactie (nu onderdeel van de Goede Doelen Week) en de jaarlijkse
sponsortocht ‘Fiets Mee met MOV'. Daaraan gekoppeld was de sponsoractie op de basisscholen.

Tonnie: “Enkele jaren geleden leverden deze acties, aangevuld met de subsidie van de gemeente,
nog zo'n € 10.000,- per jaar op, maar dat is nu teruggelopen naar ongeveer € 6000,-."

Nico: “Maar... het wordt ook steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor deze acties. Gelukkig
kan de Goede Doelen Week nog net voldoende collectanten vinden, maar voor de organisatie van
andere activiteiten wordt dat steeds meer een probleem.

Tonnie: “MOV wordt nog steeds sterk gelinkt aan de kerk, terwijl we de laatste jaren veel breder
bezig zijn."

Hopelijk vinden ze de komende jaren jongere opvolgers met eigentijdse ideeén om deze
waardevolle projecten te kunnen ondersteunen.

Hans Meijer



Een palmpaassstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee
stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een
palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt
gevierd op de zondag voor Pasen. Op deze zondag,
Palmzondag genoemd, lopen kinderen met hun versierde
palmpaasstokken in optocht over straat. Na afloop worden de
palmpaasstokken weggegeven aan zieken of ouderen. Maar
wat is nu precies de betekenis van de palmpaasstok?

deze staan symbool voor de palmtakken,
waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus
Jeruzalem binnentrok.

dit verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal
gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op
Palmzondag weten de mensen dat nog niet, dan is het nog
feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.

(crépepapier) deze benadrukt het feestelijke
karakter van de intocht.

dit verwijst naar het Laatste Avondmaal (het
brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus
gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben
verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de
ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de
paasmorgen begroet.

deze verwijzen naar de
wijn van het Laatste Avondmaal. Twaalf rozijnen verwijzen
naar de twaalf apostelen.

aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen
worden, die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt
voor het verraden van Jezus.

deze verwijst
naar de spons met zure wijn waar
Jezus van mocht drinken.

deze zijn een teken van nieuw
leven en verwijzen zo naar de
verrijzenis.
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Kerststallenroute Herpen

Enkele reacties van vrijwilligers:

“Een bijzondere dag: wandelen met de bewoners van Maasland. Mooie verhalen van vroeger
gehoord, zoals dat de beelden in de kerststal geschonken zijn door een hele lieve priester.

In de kerk kregen we een kopje koffie met een plakje cake, dat is wel heel bijzonder.

Een heel leuke middag gehad, vooral de bewoners hebben genoten.”

“De bewoners hebben genoten, vonden de kerk heel mooi. Ze hebben in de Mariakapel een kaarsje
opgestoken. De ontmoeting met de pastoor vonden ze ook leuk”

Namens de bewoners hartelijk dank voor deze mooie "wandeling'".




Wijding van beeldje St. Cecilia

In de pas gerenoveerde St. Jozefkapel kwamen op 15 februari de
oud-leden van het St. Ceciliakoor bijeen.

Bij de laatste bijeenkomst van het koor werd de vraag gesteld aan
de leden wat te doen met het contributiegeld dat over was. Daaruit
. kwam naar voren om iets blijvends aan te schaffen.

" De keuze viel op een beeldje van St. Cecilia. Dat was nog niet zo

i gemakkelijk, maar tenslotte hebben we haar gevonden in Kevelaer.
8 We wilden het beeldje graag in Ravenstein plaatsen en hebben toen
4 contact gezocht met Pastoor Spiertz. Hij was zeer enthousiast en
stelde voor om het in de St. Jozef kapel te plaatsen als die
gerenoveerd was.

Na een korte inleiding heeft Emmy Kocken
(55 jaar lid) het beeldje onthuld.

Daarna was het woord aan de

pastoor die na enkele gebeden

het beeldje gewijd heeft.

Voor wie eens wil komen kijken, de St. Jozefkapel is
dagelijks tussen 10:00 en 16:00 uur geopend. Als u
binnen bent en zich omdraait, staat St. Cecilia boven de
deur.

Het was een mooie bijeenkomst met daarna een gezellig
samenzijn in de recreatiezaal van de Valkenburcht
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RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

Nieuwe dirigent Huisselings Koor

Martijn van Leeuwen, nieuwe dirigent Huisselings Koor

Graag wil ik mij voorstellen als de
nieuwe dirigent van het
‘Huisselings Koor' Ik ben Martijn
van Leeuwen en mag mij sinds 17
januari 2023 dirigent noemen van
dit geweldige koor.

Opgegroeid in Ravenstein aan de
Grotestraat (wat vroeger
Huisseling werd genoemd), is het
koor mij niet vreemd! Mijn vader,
Henk van Leeuwen, heeft lange
tijd (32 jaar!) dit koor gedirigeerd,
vanaf 1974. Onder leiding van
toenmalig kapelaan Besselink
werden het dames- en herenkoor
samengevoegd, waarna op zoek
werd gegaan naar een dirigent.
Onder leiding van mijn vader werd het koor kwalitatief hoogstaand met, onder andere, optredens
voor de AVRO en de befaamde Kerst- en Passieconcerten.

Ikzelf ben op 15-jarige leeftijd bij het koor als bas gaan zingen. In totaal ben ik zo'n 24 jaar lid
geweest. Ook mijn twee zussen (waarvan één nog steeds) waren lid en onze moeder was een trouw
luisteraarster. In de kerk van Huisseling ben ik ook getrouwd en zijn onze kinderen gedoopt.

U kunt zich daarom misschien voorstellen dat ik deze kans om in de voetsporen van mijn vader te
treden niet kon laten schieten. Het voelt als thuiskomen.

Ik ben in 2008 begonnen aan de dirigentenopleiding, waarna ik in Utrecht, bij het Utrechts Centrum
voor de Kunsten, de vervolgopleiding heb gevolgd. Nadat ik deze afgerond had, heb ik in de Abdij
van Berne de opleidingen Gregoriaans A en B gevolgd, alsmede liturgie A.

Nadat ik vanwege onze verhuizing naar Gelderland het Huisselings koor heb verlaten, ben ik
dirigent geworden van het Herenkoor te Groessen, wat tevens mijn woonplaats is. Daarbij ben ik
ook dirigent van het dameskoor van Groessen en dirigeer ik vier keer per jaar een projectkoor. Een
beetje intensief maar wel heel leuk, om verschillende koren te mogen dirigeren.

Ik hoop nog jaren dirigent te mogen zijn van het Huisselings koor.

Het Huisselings Koor nodigt u uit voor het jaarlijkse Passieconcert dat op Goede Vrijdag 7april om
20.00 uur plaatsvindt in de Lambertuskerk te Huisseling. De toegang is gratis.



Gelukkig zijn we afgelopen jaar gevrijwaard gebleven van
corona en kunnen zonder enige beperking onze vieringen in
het St. Janskerkje weer plaatsvinden. Wij nodigen U van harte
uit dit samen met ons te vieren.

KRUISWEGVIERING op GOEDE VRIJDAG

“Een bijzondere gezamenlijke beleving van het
Lijdensverhaal”

Op: 7 april 2023 om 15.00 uur

De kruisweg vindt zijn oorsprong in het gebed van de eerste
christenen in Jeruzalem. Al biddend legden zij de weg af die
Christus was gegaan naar de Calvarieberg. Eeuwenlang kwam
deze gebedsoefening - waarbij de gedachtenis aan Jezus'
lijden centraal staat - in vele vormen voor. Wij gedenken de
lijdensweg van Jezus met korte gebeden, het zingen van
liederen en het in stilte de ruimte geven aan eigen gedachten
en gevoel.

ledereen is van harte welkom.

MARIAVIERING in het St. Janskerkje te Neerlangel medio
mei.

Dit jaar willen we rond moederdag tegelijk met al onze

- moeders ook de Heilige Moeder Maria, "Moeder aller
Volkeren', onze voorspreekster, in onze meiviering eren.
Het fraai gerestaureerde St. Janskerkje te Neerlangel is zoals U
weet het gehele jaar open en gezamenlijk worden daar de
Heilige Maagd Maria en St. Jan de Doper vereerd.

In de maand mei zal Maria extra in de bloemen en het

| kaarslicht worden gezet. Er zullen vaasjes met water staan,
| waar bezoekers zelf hun meegebrachte (veld)bloemen in
kunnen zetten.

Zo kan men rustig even bij Maria binnenlopen.

Dit jaar zal rond moederdag, 14 mei, een viering worden
gehouden met medewerking van een koor.

U bent van harte welkom en ook de kinderen worden
uitgenodigd een bloemenhulde aan Maria te brengen.

Tijdig zullen we middels affiches de exacte datum en tijd
bekend maken.

Werkgroepje St. Janskerk
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Huisselingse kerkgeschiedenis (deel 3)

Om de Huisselingse parochiehistorie wat breder bekend te maken, hebben we ons voorgenomen
om in een feuilleton de tijdlijn van de Huisselingse Sint Lambertusparochie in dit blad uit te
brengen. Onder voorbehoud van onvolledigheden. De zoektocht naar oude gegevens gaat immers
altijd door. De tijdlijn van de Huisselingse kerkgeschiedenis is ook te vinden op www.huisseling.nl.

Jeroen Arts

Huisselingse kerkgeschiedenis in chronologische volgorde

1653

-Nicolaas Antonius de Bruijn uit Huisseling wordt als pastoor genoemd.

-Fundatie van Sacramentsmissen in perpetuum (eeuwigheid), gefundeerd vdor 1652.

1665

-Pastoor de Bruijn sterft op 20 augustus. Zijn grafsteen bevindt zich nog steeds op het kerkhof.
-Cornelis van der Heijden O.S.Cr. wordt als pastoor genoemd. Hij is een kruisheer uit het klooster van
Wickerade (Wijckraij).

1667

-Op 1 maart sterft pastoor Van der Heijden nadat hij ongelukkig in het water terecht is gekomen en
verdrinkt! Hendrik Verbruggen volgt hem op als pastoor. Hij was eerst kapelaan te Zeeland.

-Bij besluit van 9 mei van de Propaganda Fide te Rome worden de dekenaten Ravenstein en Megen
weer toegevoegd aan het bisdom Luik.

1702

Pastoor Hendrik Verbruggen sterft op 20 oktober. Op 16 november wordt Arnold Zeelandts
benoemd tot pastoor van Huisseling en op 6 december wordt hij geinstalleerd door pater Ernestus
Marquerink SJ. Hij krijgt in 1725 de waardigheid van landdeken van het district Ravenstein. Hij is 40
jaar lang pastoor geweest en heeft veel betekend voor Huisseling. Zeelandts wordt in Uden
geboren en is in 1697 pastoor in Neerloon.

1720-1730

Het Lambertusbeeld komt in onze parochie. Het vertoont grote gelijkenis in afmeting en
kleurgebruik met het Eligiusbeeld. Het is echter jonger en van een andere beeldhouwer afkomstig.
Lambertus is afgebeeld met een bisschopsmantel, bisschopsstaf in de rechterhand en papierrol in
de linkerhand. Oorspronkelijk staat aan de voet het opschrift ‘St. Lambertus.

1732

In januari kopen de zusters Augustinessen van weduwe Van den Broeck het landgoed “Den
Bogaert” in Deursen, alwaar zij een nieuw klooster stichten dat zij “Nieuw Soeterbeeck” noemen.
Noodgedwongen (vanwege vervolging) moesten zij in dat jaar hun eigen onderkomen, het
klooster Soeterbeeck in Nederwetten, verlaten. Meerdere kloosterorden volgen hun voorbeeld om
naar het soevereine Land van Ravenstein te komen.

1742

Arnold Zeelandts laat in 1742 in een testament een legaat aan de armen van Huisseling na. Zie het
onderdeel Parochieverhalen op de site.



1743-1755

In 1743 al begint de ellende over het onderhoud van de pastorie. De situatie is op een gegeven
moment zo ernstig, dat pastoor Cornelis Zeelandts met verlof van zijn geestelijke overheid in
Ravenstein mag gaan wonen, totdat de pastorie weer bewoonbaar is. Het kerk- en armbestuur
weigert ook maar iets aan de broodnodige renovaties te doen.

De landsdeken Aloysius van Willigen, het dorpsbestuur, het landsbestuur en zelfs Heer Carl Theodor
(van Sulzbach) bemoeien zich met de situatie. Er moet veel aan het gebouw gebeuren.

De timmerman moet o.a. een nieuwe zolder maken boven de keuken, opkamer en de geut, “met
ribben daarbij te leveren 4 4 5 duijms dick. Goet greene 2 V2 voet van malkanderen. .. Ook moet hij
o0.a. een nieuw trapje maken van de keuken naar het opkamertje en de ramen en de “Eijken
dulpers” vervangen. Daarnaast hebben ook de metselaar, “glasmaaker en verver” en “de decker”
veel werk te verrichten. De dakdekker moet onder andere ervoor zorgen dat het “dack van 't huijs
heel en gans geverst worden en alle gaete opgestopt dat het goet dight is’, waarbij “de hocken met
weijte of speltje Stroij gedreven en het dack met Rogge Stroij gedeckt worden”.

De kosten voor de restauratie van de pastorie worden op het kerk- en armbestuur verhaald. Er
wordt bereikt dat, om de parochianen niet te belasten, het geld uit de kerk- en Armenkas moet
komen en dat men alleen de pastorie hoeft te repareren en niet het schuurtje. Ook de proceskosten
moeten door het kerk- en Armbestuur worden betaald. Omdat zij het bedrag niet kunnen betalen,
wordt de richterbode van Ravenstein en de Vijf Maasdorpen belast een “gereed pand te halen” bij
één van de kerk- en armmeesters en dat aanstaande zondag te veilen en tegen twee uur ‘s middags
publiekelijk te verkopen en proberen genoeg ervoor te krijgen als voor de betaling nodig is!

1745

Op 7 maart sterft pastoor Arnold Zeelandts. Hij wordt opgevolgd door zijn neef Cornelis Zeelandts,
die eveneens in Uden is geboren. In 1722 was hij nog werkzaam als kapelaan in Zeeland.

1756

Cornelis Zeelandts sterft op 2 januari. Arnold Mattheus Douven wordt als pastoor aangesteld; zijn
pastoraat duurt 31 jaar. Hij is geboren in Uden. In 1756 wordt het Arnold Douven toegestaan op
zon- en feestdagen meer dan één mis op te dragen. Voordien begaven de parochianen zich deels
naar Ravenstein en deels naar Herpen, om de heilige mis bij te wonen.

1763

Door Arnold Douven wordt een contract opgesteld over de aanstelling van Nicolaas van den Hoven
tot koster en schoolmeester in Huisseling.

1766

Vaststelling ‘Dagen der Gedurige Aanbidding tot het Allerheiligste Sacrament” in Huisseling, Uden
en Volkel op 1, 2 en 3 september. Een Volle Aflaat wordt ingesteld voor deelname aan de
sacramentsprocessie.

1787

Arnold Douven sterft op 7 augustus. Willem Waltherus Ruys wordt als pastoor aangesteld. Hij is in
Reek geboren op 14 juni 1752. Ruys werd in 1775 in Luik tot priester gewijd en was kapelaan in
Reek van 1776 tot 1787. Hij was 37 jaar lang pastoor en een zeer ervaren Godgeleerde. Hij heeft
gedurende 25 jaar, tot aan zijn dood, onderwijs in de theologie gegeven en een groot aantal
priesterstudenten opgeleid.

1799

Pastoor Ruys start met zijn seminarie. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de pagina:
Theologische Hogeschool op de site
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Vervolg Huisselingse kerkgeschiedenis

1801

Ten gevolge van het concordaat tussen Napoleon en paus Pius VIl wordt het Bisdom Luik
opgeheven. De toenmalige Luikse prins-bisschop Francois Antoine graaf de Méan blijft echter
apostolisch administrator van het dekenaat Ravenstein, maar laat het bestuur uitoefenen door een
commissaris-generaal. Tot 1806 door de Luikse priester Lejeune, daarna door Arnold Borret, pastoor
van Haren.

1806

-Mgr. Borret wordt door de bisschop van Luik benoemd tot commissaris-generaal van Het Land van
Ravenstein en Megen.

-Koning Lodewijk Napoleon is even in Huisseling en schenkt de pastoor 600 gulden voor het orgel.
1815

Pastoor Ruys bezorgt te ‘s-Hertogenbosch een herdruk van het werk van de Vlaamse Kapucijn
Fulgentius Bossaert: ‘Principia Theologiae moralis et scholasticae’. Hij herzag de eerste druk van dit
werk en vulde het met gegevens van latere schrijvers aan.

1822

Pastoor Ruys laat in ‘s-Hertogenbosch eenVerzameling van zeven leerreden’(preken) verschijnen.
1823

Door Dekreet Vicaris-Generaal Lejeune wordt te Huisseling een contract opgesteld om in de
districten Ravenstein en Megen het recht te hebben om priesters te mogen begraven, toekomend
aan de deken.

1824

-Pastoor Willem Ruys sterft op 18 januari. Dat betekent het einde van de priesteropleiding te
Huisseling. Een stukje tekst op zijn bidprentje vermeldt: “Zijne gedagtenis zal niet vergaan en zijn
naam zal in zegening blijven van geslagt tot geslagt. De Volkeren zullen zijne wijsheid vermelden,
en de Gemeente zal zijn lof verkondigen”.

-Hendrik van den Wijmelenberg (1800-1881) zet de taken van Ruys voort, tot een opvolger
benoemd is.

-Het seminarie gaat naar Uden en Van den Wijmelenberg treedt toe tot de Orde van het Heilig Kruis
en wordt leraar op de Latijnse School in Gemert.

-De op 3 november 1791 in Uden geboren Anton Verkuijlen wordt als pastoor aangesteld. Anton
Verkuijlen volgde zijn lessen theologie bij Ruys en was kapelaan in Reek. Het parochie-archief
vermeld Maria Anna Spierings als zijn huishoudster.

1831

Mgr. Borret wordt verheven tot Apostolisch Vicaris en mag namens de bisschop van Luik zelfstandig
optreden in Het Land van Ravenstein en Megen.

1837

Op 11 maart overlijdt in onze parochie Joannes Verkuijlen, weduwnaar van Joanna Wilms, op
80-jarige leeftijd. Joannes is de vader van de pastoor en zal mogelijk bij zijn zoon op de pastorie in
wonen.



| Pastoor Willem Ruys, professor aan de
Theologische Hogeschool van Huisseling.

Bron, Parochie-archief Huisseling.

Voorblad van "Verzameling van zeven leerredenen’
door pastoor Ruys in 1822.

Bron, Parochie-archief Huisseling.
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Afscheid vrijwilligers

Toon van Heumen

Op 1 januari werd tijdens een viering in de kerk van St.Victor in
Neerloon stilgestaan bij het afscheid van de koster. Toon van
Heumen heeft bijna 25 jaar deze functie vervuld. Hij heeft lang
getwijfeld, maar op 1 januari werd, na een mooie viering, zijn
afscheid als koster van de kerk in Neerloon definitief. Toon is te
typeren met de kernwoorden: trouw, bescheidenheid en ijver.
Niks was te veel voor Toon. Naast koster bij de H.Missen en
speciale diensten, verrichtte hij nog allerlei hand- en
spandiensten: de toren inklimmen, blad blazen, poetsen,
teveel om op te noemen, maar het zag er altijd spik en span
uit.

Ook bij pastoor Harrie Zandbelt en Carla was hij vaak te vinden.
Daar werd van alles besproken, werd de week doorgenomen
en was er koffie en gezelligheid.

Bedankt voor jouw bereidwilligheid om op ieder moment klaar
te staan, want bijna dagelijks maakte je de gang naar de kerk.
Namens iedereen bedankt voor alles wat je de afgelopen jaren
hebt gedaan. Zijn vrouw Toos gaf Toon al die jaren de vrijheid
om dit te kunnen doen.

Joke Reijs

Zondag 12 maart was er, tijdens een woord- en
communieviering, een groot aantal bezoekers in de H.
5 Antonius Abt kerk van Overlangel. Aan het einde van
deze viering werd Joke Reijs in het zonnetje gezet. Na
25 jaar stopt ze als vrijwilliger voor onze parochie.

In het verleden was Joke actief in de eerste

J communiegroep, bij het verwelkomen van nieuwe

| bewoners en zij zorgde er onder andere voor dat de
misdienaars er netjes bij liepen.

| Tot voor kort was Joke nog werkzaam bij woord- en
communiediensten, bij de avondwakegroep, als
misdienaar en acoliet, bij de ziekenzalving en ook als lid
van locatieraad. Zij deed dit met veel enthousiasme,
inzet en ijver, niks was te veel voor haar. Haar man Ben
heeft haar al die jaren de gelegenheid gegeven om dit
te kunnen doen. Samen met een groot aantal andere
vrijwilligers heeft Joke er ook aan bijgedragen dat de
mensen in hun eigen dorp nog naar de kerk kunnen.

De manier waarop Toon en Joke al die jaren als vrijwilliger voor onze parochiegemeenschap
Overlangel, Neerloon en Keent klaarstonden verdient respect. We zijn zowel Toon als Joke heel
dankbaar voor hun tomeloze inzet.

Beiden ontvingen bij hun afscheid een attentie en een prachtige bos bloemen.



Goede Doelen Week 2023 in de regio

In Schaijk, Reek, Herpen, Ravenstein, Megen-Haren-Macharen, Lithoijen-Teeffelen, Oijen en
Qverlangel-Neerloon-Keent, hebben diverse goede doelen weer de handen ineengeslagen en is er
een Goede Doelen Week ontstaan. Daarmee bundelen zij hun krachten en zorgen ze ervoor dat de
inwoners niet wekelijks, maar slechts één week per jaar een collectant aan de deur krijgen.
Vanwege de positieve reacties in voorgaande jaren, wordt er ook dit jaar weer gezamenlijk
gecollecteerd. De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd wordt, zijn voorzien
van het CBF-keurmerk.

De Goede Doelen Week in bovenstaande plaatsen is van
dinsdag 11 april t/m vrijdag 14 april 2023.

Alle inwoners ontvangen in de week va6r 11 april een invulformulier met envelop. Op dit formulier
kan worden aangegeven welke goede doelen men wil steunen en voor welk bedrag. In
verschillende dorpen kunt u ook gebruik maken van de QR-code.

Via de plaatselijke media zullen wij u per locatie zo snel mogelijk informeren over de resultaten. We
hopen en vertrouwen op een zeer succesvolle, gezamenlijke collecteweek met een geweldige
opbrengst als resultaat!

Laat uw hart spreken en lever een bijdrage aan de samenleving, dichtbij en ver weg!
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Ravenstein Huisseling Demen Dieden
Deursen Dennenburg Neerlangel

Goede
Doelen
Week

Herpen-ONK

COEDE DOELEN WEEK
LITHOIJEN & TEEFFELEN
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Lief en Leed

H. Johannes de Doper
In onze geloofsgemeenschappen hebben H JoFanres Ul de @gpw

we het nieuwe leven mogen verwelkomen, _Ss<
verbintenissen tussen levens geopend,
stilgestaan daarbij, maar ook afscheid genomen.

—

Datum Naam Plaats Leeftijd
Dopen

08-01-2023 Vera Hendriks Reek

28-01-2023 Faas van Dieten Neerloon
26-02-2023 Julia Clijsters Huisseling
04-03-2023 Elias Nederkoorn’ Herpen
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Louise Julianalaan 50

5371 EP Ravenstein

T 06-29586956 (dag en nacht bereikbaar)
E info@jamesdegraaffuitvaartzorg.nl
www.jamesdegraaffuitvaartzorg.nl

Wist U dat u v bent in uw keuze
van uitvaartondememer ongeacht
waar u verzekerd bent?

Uitveartverzorging en -begelelding
met al mijn liefde, passie en ervaring

Een waardiqg afscheid...

. Q_,&unvaart/org
an’TTllburg

0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar :’
Pastoor van Winkelstraat 428 i

5374BK Schaijk
www.uitvaartzorgvantilburg.nl




Thuis geloven -

Tekst en beeld: Marjet de Jong

PASEN

Het woord ‘ontluiken’is een prachtig paas-
woord. De lente, uitbottend groen, bloemen,
opbloeiende liefde: allemaal ontluiken ze.

De opstanding van de Heer lijkt ook op ontlui-
ken, maar is van een andere orde. Jezus'aardse
lichaam is geen zaad waarin zijn verheerlijkt
lichaam al in de kiem aanwezig is zoals de krokus
in een bolletje, het kuiken in het ei, de vlinder in
de rups of de aar in de tarwekorrel. Natuurbeel-
den schieten tekort. Jezus transformeert niet, Hij
wordt opgewekt uit de doden, zegt ons geloof. Er
is een totaal nieuwe schepping aan de hand. Hij
is nieuw aanwezig, te zien met de ogen van het
geloof. Willem Jan Otten spreekt over het geloof
als een 'eisprong van het bewustzijn’

Weél kunnen we zeggen dat het paasgeloofinons  Nodig:

ontluikt. De luikjes van ons hart zwaaien open, Per bol één A4tje in een bruine kleur (pakpapier/
de ogen van onze ziel gaan zien. Het leven van knutselpapier/geverfd papier); enkele paaseitjes;
de Heer wekt ons op, trekt ons in bloei. Liefde rest groen papier (kan uit tijdschrift); potlood,
ontluikt! schaar, lijm.

Bloembol met verrassing Doen:

Maak als symbool van het paasgeloof deze 1) Teken met hulp van een ontbijtbord een cirkel
vrolijke papieren bloembol waarin iets verstopt op het bruine papier en knip deze uit. Teken
zit. Wie weet maak je er een voor elk ontbijtbord. een kleine cirkel (glaasje) in het midden.

Ock een fijn cadeautje als je op visite gaat. 2) Knip'stralen’ van de buitenrand naar de bin-

nencirkel. Dit zijn de schillen van de bol. Knip
elke schil schuin bij zodat die halverwege
breed en aan het uiteinde weer smal is.

3) Buig de ‘oneven’schillen naar het midden en
plak ze op elkaar vast zodat er een bol ont-
staat. Doe de eitjes in de bol. Plak vervolgens
de tweede laag schillen eroverheen, zodat
de bol gesloten is. Op het laatst plak je een
sprietje groen mee.
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Tip: Je kunt ze in verschillende maten maken;
meer groen blad of bloemetjes van crépepapier
toevoegen; ze in een aarden potje presenteren...
Veel plezier!




