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Voorwoord

Te weinig priesters of te weinig gelovigen?

Pastor Harrie Zandbelt verblijft al enige
tijd bij zijn medebroeders in Gennep. Het
is toch opmerkelijk dat een man die
jarenlang als missionaris actief was in
Afrika, daarna tot op 87-jarige leeftijd
deel uitmaakt van het pastorale team
van onze parochie. Priesters kennen geen vut of pensioen, zij
blijven ‘sacerdos in aeternum’ (priester tot in eeuwigheid). Ons
pastorale team moet het nu met een priester minder doen, maar
volgens pastor Peter Raaphorst heeft de kerk niet te weinig
priesters, maar te weinig gelovigen.

We zien allemaal dat het kerkbezoek afneemt en dat veel jonge
mensen geen enkele binding meer hebben met het instituut kerk.
Voor hen heeft de katholieke Kerk een negatief imago: geen
gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen, strak
hiérarchisch, te veel gericht op regels en een doofpotcultuur bij
het seksueel misbruik. Er is een groeiende kloof ontstaan tussen
Kerk en samenleving als het gaat over ethische standpunten met
betrekking tot homoseksualiteit, abortus, euthanasie, huwelijk
en echtscheiding.

Deze zaken zijn ook aan bod gekomen in de gesprekken in het
kader van het synodaal proces in de Nederlandse kerkprovincie.
In de jaren '80 kenden we in de katholieke kerk een proces van
'restauratie’, maar als dit synodale proces uiteindelijk leidt tot een
eigentijdse 'reformatie, dan mogen we hopen op een herboren

| kerk met nieuwe gelovigen en nieuwe priesters. Zo'n

cultuuromslag zal enige tijd in beslag nemen, maar aan de
horizon verschijnt dan:

Een Kerk waar je bij wilt horen omdat je gelooft in de boodschap
van het Evangelie als leidraad voor je leven.

Een Kerk waar je bij wilt horen omdat die zijn evangelische
opdracht waarmaakt door niemand uit te sluiten en het op te
nemen voor de zwakken en misdeelden in onze samenleving.
Een Kerk waar je bij wilt horen omdat de voorgangers midden in
de samenleving staan ons als echte herders bemoedigen en
inspireren.

Hans Meijer



Afscheid pastor H. Zandbelt

Pastor Harrie Zandbelt, 87 jaar, verblijft wegens
gezondheidsproblemen al enige tijd bij zijn confraters in
Gennep.

De afgelopen periode heeft hij de tijd genomen voor zijn
herstel en om na te denken. Vanuit onze parochie hebben
wij hem diverse keren bezocht en kaarten gestuurd om
hem te bemoedigen en te ondersteunen.

Tijdens het laatste bezoek van het parochiebestuur heeft
pastor Harrie Zandbelt aangegeven met ingang van 1
september zijn taak als pastor voor onze parochie H.
Johannes de Doper neer te leggen. We respecteren zijn
keuze en zijn hem zeer erkentelijk voor het vele goede dat
hij gedaan heeft.

Uiteraard zal hem een hartelijk en waardig afscheid worden
aangeboden, waarin die dankbaarheid niet mag
ontbreken.

Het parochiebestuur, pastoraal team en de locatieraad Neerloon-Overlangel-Keent zullen in
gezamenlijk overleg, ook met pastor Harrie Zandbelt, op zoek gaan naar een passend moment voor
zijn afscheid.

Nadere mededelingen daarover hoort u in de vieringen, als ook via de mail, onze website
www.heiligejohannesdedoper.nl en via diverse regionale en plaatselijke media.

Laten we pastor Harrie Zandbelt ook in ons gebed meenemen.
Het was voor hem zeker geen gemakkelijk proces om tot dit besluit te komen.

Parochiebestuur en Pastoraal Team




Woord van de pastor

In augustus is pater Harrie Zandbelt, 87 jaar, gestopt in
onze parochie. Het was fijn om met hem samen te werken.
Een priester die trouw het geloof van de katholieke kerk
uitdraagt. Hij is naar zijn broeders in Gennep gegaan, de
paters van de Heilige Geest, waar ook zorg voor hem is.

Door het vertrek van pater Zandbelt zullen er minder
missen zijn in onze parochie. We hebben echter geen
tekort aan priesters, maar aan kerkgangers.

We moeten ons richten op het opbouwen van een meer
missionaire geloofsgemeenschap. Gelovigen moeten het
evangelie bekend maken bij mensen waar ze enig contact
mee hebben. Daarbij is een basiskennis van de theologie
nodig en de bereidheid om te leren. Belangrijk daarbij is
de eerste/voornaamste verkondiging: Jezus Christus houdt
van jou, Hij heeft zijn leven gegeven om je te redden en Hij
leeft iedere dag naast je om de weg te verhelderen, om je
te versterken en te bevrijden.

Omdat de kracht voor de missie van God komt, is gebed nodig en samen komen in de zondagsmis.
Je kan gericht bidden voor iemand, dat deze ook leerling van Jezus wordt. We zullen met Gods
genade mee mogen werken, zoals blijkt uit de anekdote die ik nu Boerenprotest noem.

Boerenprotest...

Pastoor De Vries ging op bezoek bij Huub Jans, een gelovige boer. Na wat drinken aan de koffietafel
wil Huub zijn werk laten zien en de pastoor gaat mee. Bij het eerste veld zegt Huub:

“Meneer pastoor, dit was een stuk slechte grond, maar met veel inspanning heb ik er dit mooie veld
met prei van gemaakt.”

“Ja", zegt de pastoor, “het is Gods genade dat dit zo is opgeknapt, Hij gaf je kracht en inzicht.”
Onverstoord loopt Huub met hem verder naar een ander veld. Het staat vol met prachtige mais,
groter dan de pastoor.

“Ik heb de grond klaargemaakt en bemest, mais geplant en op tijd begoten. Zie hier het resultaat’,
zegt Huub met enige trots.

Pastoor: “Nou, het is God die voor de wasdom zorgt, de zon laat schijnen en regen laat vallen. Wees
maar dankbaar!

Ze lopen naar het laatste veld. Er staan distels en brandnetels, een verdwaalde preispriet,
paardensla en onkruid. Zodra de pastoor het ziet zegt hij:

“Waarom heb je hier niets aan gedaan Huub?”

“Ja", zegt Huub, “hier heb ik al het werk aan God overgelaten ..."

Peter Raaphorst



Van de zijlijn

Foto: Geurt Mouthaan

Christine van Reeuwijk is
chronisch ziek en observeert de
wereld vanaf haar ziekbed.

Ze nam een slok
thee en keek me
vragend'aan

NIET INVULLEN
VOOR ELKAAR

fgelopen maart werd ons gemeentehuis om-

getoverd tot opvanglocatie voor Oekraiense

vluchtelingen. Dorpsgenoten, ondernemers,

sportclubs, kerken en scholen boden massaal

praktische hulp en leverden allerlei spullen. De
vluchtelingen waardeerden dit enorm, inclusief de vrolijke
kindertekeningen. Ze deden algauw zelf boodschappen,
kookten, gingen naar school, hun werk en de kerk. De ge-
boorte van een Oekraiense baby was een waar hoogtepunt.
Maar de spanningen en zorgen van de vluchtelingen om
de oorlog en de achterblijvers die vochten voor hun land,
namen ook steeds meer toe.

Een paar maanden later was Jolanda bij me op de thee. Ze
is een kennis van me. Jolanda vertelde: 'We moesten van

de leiding van onze Bijbelkring iets praktisch doen met

ons geloof. Mijn man en ik kozen voor de opdracht: bezoek
een aantal vluchtelingen. Als mijn man zou tolken en ik het
woord zou voeren, moest het goedkomen. Maar de viuch-
telingen wilden vorige week niet eens een afspraak met ons
maken. Snap jij dat nou?’

‘Nou en of; zei ik tegen Jolanda. ‘Hier loop ik ook regelmatig
tegenaan.

Ze nam een slok thee en keek me vragend aan.

‘Ja, mensen vullen vaak dingen voor me in. Ze willen vooral
op hun tijd bij mij langskomen, alscf ik zelf geen agenda
heb!

Ja, maar ik offerde mijn enige vrije avond voor hen op,
antwoordde Jolanda.’lk vind het ondankbaar!

Ik schudde mijn hoofd.

‘En nu is mijn opdracht ook nog eens mislukt, zei ze.

woord van de vluchtelingen getuigt van gelijkwaardigheid,
en dat je later nog eens een afspraak met hen probeert te
maken, dan is je opdracht juist geslaagd.'m




Parochieberichten

Even voorstellen... Sonja Verstegen

Sinds 1 juni is er een nieuw gezicht op het parochiecentrum in Schaijk: Sonja Verstegen.
Zij is de opvolgster van Wilma de Loyer op het secretariaat van de parochie.

Sonja is opgegroeid op 't Oventje in Zeeland en woont daar nog steeds met veel plezier. Na de havo
heeft ze verschillende administratieve opleidingen gevolgd en had bijna 20 jaar een
administratieve functie in het bedrijfsleven.

Toen de advertentie van het parochiebestuur voorbijkwam, was ze meteen enthousiast: een baan
voor 20 uur op fietsafstand met veel afwisseling en veel minder stress dan in het bedrijfsleven.
Bovendien kan ze haar werkzaamheden grotendeels zelf inrichten. Ze is al redelijk ingewerkt en het
bevalt haar prima. Ze zou nog wel graag af en toe contact willen hebben met collega’s van andere
parochies in ons bisdom om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Naast haar werk is ze al enige tijd actief voor IVN en deze maand start ze de opleiding tot
natuurgids. Zo zijn haar werkweken meer dan gevuld.

De redactie wenst haar veel succes en ieder die contact opneemt met het parochiecentrum, weet
nu iets meer van degene die ze dan aan de lijn krijgen.

Hans Meijer




Oktober Mariamaand?

Het HERENKOOR in Schaijk heeft de zondagse eucharistieviering in de maand oktober telkens
afgesloten met een lied ter ere van Maria. lemand merkte op: de maand mei is toch de
Mariamaand? Hoe zit dat nou precies? We zijn er vervolgens eens ingedoken en kwamen op
de site van KRO/NCRV onderstaande uitleg tegen.

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de
moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italié het gebruik om mei toe te wijden
aan Maria, de Moeder Gods.

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt
gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en
oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de
eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet.

Bedevaarten

Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het
organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden
van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaoorden. De meimaand wordt
afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.

Heidense achtergrond

De toewijding van een maand aan Maria heeft zoals bij veel katholieke feesten het geval is een
heidense achtergrond. De Romeinen vierden diverse voorjaarsfeesten. Begin mei hadden ze het
meerdaagse bloemenfeest, de Floralia geheten. Op de eerste dag van mei vierden ze het feest van
de aardgodin Bona Dea, die later met de Griekse godin Maia werd geidentificeerd.

Maria

De maand mei (Maius in het Latijn) werd naar Maia vernoemd. Zij was de oudste en mooiste van de
Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en Pleione. Het Griekse woord pata (maia) betekende
oorspronkelijk 'moeder' en later 'vroedvrouw'. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin
omdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Het Latijnse woord maior (= 'groter’) is dan
ook aan maia verwant.

Germaanse meifeesten

Ook de Kelten kenden een voorjaarscultus rond een godin: Beltane. Haar feest (rond 1 mei) stond in
het teken van de vruchtbaarheid. De Germanen en West-Slavische volkeren kenden ook een in mei
gehouden vruchtbaarheidscultus. Grootse feesten werden gevierd rond op open plekken
opgerichte bomen of boomstammen, die later Meibomen zijn gaan heten. Zoals de Romeinen
vierden ook de Germanen in mei de zich opnieuw manifesterende groeikracht van de natuur en de
overwinning van de zomer op de winter. Meifeesten rond Meibomen met Meidansen,
Meikoninginnen en Meigraven bleven ook na de kerstening van Europa bestaan.

Projectie op Maria

In de vroege Middeleeuwen werden de volkse lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- en
vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 officieel als
de Moeder Gods werd vereerd. In de 13de eeuw ontstond in Italié de idee om de meimaand geheel
in het teken te stellen van de verering van Maria.



Tijdens de Contrareformatie waren het vooral
de jezuieten en kapucijnen die vanuit Rome dit
gebruik over heel de Kerk verspreidden.

Aflaten voor vierders Mariamaand

Pius VII (1800-1823) was de eerste paus die
deelaflaten verstrekte voor gelovigen die zich
in de maand mei op bijzondere wijze
toelegden op de verering van Maria.

Pius IX (1846-1878) gaf er een volle aflaat voor.

Aflaten zijn door de paus verleende
kwijtscheldingen van tijdelijke straffen die in
het Vagevuur nog moeten worden uitgeboet.
Deze pauselijke gunsten betekenden in de
19de eeuw voor een groot aantal katholieken
nog veel. Daardoor kreeg de viering van de
Mariamaand een geweldige impuls.

Aanvulling op liturgie

Pius Xl (1939-1958) karakteriseerde de
Mariamaand als volgt: "Het is een van de
vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet tot de Heilige Liturgie behoren maar niettemin van
bijzondere importantie en waarde zijn. Ze kunnen worden beschouwd als een aanvulling op de
officiéle eredienst. Steeds weer werden ze goedgekeurd en aanbevolen door de Apostolische Stoel
en door de Bisschoppen” (encycliek Mediator Dei, nr. 182).

Encycliek

Paulus VI (1963-1978) schreef een encycliek over de Mariamaand, getiteld Mense Maio (In de
maand mei'). Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en de Vietnam-oorlog beval hij daarin
het vieren van de Mariamaand aan als een krachtig middel ter verkrijging van vrede en
gerechtigheid. Ook riep hij gelovigen op in de meimaand veelvuldig tot Maria te bidden voor het
welslagen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en de doorwerking van haar besluiten.

Oktober

Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een
uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans. De heilige paus Pius V bepaalde
dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die
plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen.
Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd
Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral gepropageerd door
de Orde der Dominicanen. De Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw ingesteld.

Zie ook: https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/m/mariamaand

Rinus van den Heuvel



Gezinsbedevaart Den Bosch
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Door omstandigheden wordt deze gezinsbedevaart verschoven naar 2023.
Zodra er meer informatie beschikbaar is treft u die aan op:
www.heiligejohannesdedoper.nl.

John Loeffen en diaken René Lamers
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Een ergerlijk woord?

Stel, tussen de geérfde spullen van mijn ouders vind ik iets waarvan ik het nut of de waarde niet
begrijp. Wat doe ik? Ben ik verbaasd dat ze zo'n troep bewaarden of vraag ik me af wat het is en of
ik zelf misschien kennis te kort kom? Dat gebeurt me ook bij bepaalde zaken van mijn katholieke
geloof. De ene kant: wat moet ik er mee? |k acht het dan eigenlijk geen tijd of aandacht waard.

De andere: als die mensen voor mij en elders ook niet gek waren,

hoe kan ik er dan de betekenis van ontdekken?

Zo houdt het begrip ‘zondaar’ mij al lang bezig. Jarenlang schuurde aan het begin van de Mis: ‘door
mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld’? Ben ik dan zo'n slechterik, ik hou me toch
aardig aan de regels, waarom zou ik niet oké zijn? Betekent ‘zondaar, dat je niet jezelf mag zijn,
dat je niet goed bent en het nooit goed kunt doen? Dan is het niet zo gek als mensen daarvoor
passen.

Ik ben dit anders gaan verstaan. Volgens mij gaat het hier om mijn, niet op te heffen, beperking als
mens: ik ben wezenlijk déél van een grotere werkelijkheid, van het leven met al die generaties en
natuur. Ik ben wel ik, maar niet het geheel. Maar waar ik ook ben, kom ik mezelf tegen.

Daardoor kan ik gaan denken dat alles om mij draait. Dat is echter gezichtsbedrog.

Ook al lijk ik in het midden te staan, ik ben ‘maar’ een mens tussen velen in een grote wereld. Voor
mij verwijst het woord ‘zondaar' naar die wezenlijke beperktheid, nog véor ik ook maar iets doe of
laat wat moreel ‘goed’ of ‘fout’ zou zijn.

Ik ben wezenlijk een beperkt mens: ‘ok mar un menneke / ok mar un meidje’ Ik ben dat in alle
opzichten: in wat ik waarneem, weet, begrijp, doe en laat, beteken. Ben ik daarom slecht of zo? Nee,
het gaat om het besef van mijn proporties ten opzichte van dat grote leven en heelal waarin ik me
met zoveel andere levende wezens bevind.

Zo bezien sta ik onomkeerbaar in het krijt bij het leven en bij anderen. Zonder mijn (en hun) ouders
had ik nooit bestaan, zonder de voeding, zorg en bescherming door hen en anderen was ik nooit
opgegroeid. Ik kan mijn hart niet zelf laten slaan, ik heb de taal die ik spreek niet bedacht, het
ziekenhuis niet gemaakt waar ik in nood heen kan.

En ik verdien het nergens aan in een welvarend land te wonen.

Als zuurstof, voedsel, liefde, bescherming, gezelschap, als ik dat alles niet zelf kan maken of
verdienen, dan sta ik inderdaad in grote schuld bij het leven en bij God. Ik ontvang het en dat is
principieel onbetaalbaar. Daarbij past nederigheid. Niet mijzelf klein maken, maar me nuchter
realiseren wat ik als mensje voorstel.

Dit grote leven draagt ons en daagt ons uit, precies zo klein en groot als we

zijn. Wie als ook-maar-een-mens met elkaar omgaan, staan op gelijke voet,
zoiets als zussen of broers. Dat heeft iets bevrijdend en stemt dankbaar.

Theo Gallé
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De week van.....diaken René Lamers
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Deze week is een opgang naar het nieuwe werkjaar en geeft wat ruimte om er ‘langzaam’ in te
komen. De weken en maanden daarna zullen veel drukte geven door de opstart in onze parochie
met al zijn verdere ontwikkelingen en voor Jong Bisdom Den Bosch met bijeenkomsten en verdere
stappen voor allerlei activiteiten voor tieners en jongeren. Eén van die activiteiten zijn de Wereld
Jongeren Dagen in Lissabon. Samen met vijf anderen ga ik de zestiendaagse reis vorm en inhoud
geven die we hopelijk met 100 jongeren uit ons bisdom samen mogen beleven. Hopelijk mag deze
reis ons allen inspireren en de jongeren een thuis bieden in hun eigen parochie en/of in ons
bisdom. Deze reis gaat via Taizé naar Barcelona en vervolgens via Toledo naar Lissabon. Daar zullen
we een week verblijven met als hoogtepunt de H. Eucharistieviering met Paus Franciscus. Op onze
weg naar huis verblijven we natuurlijk ook even in Fatima. Daarna via Burgos en Poitiers naar huis.
Tieners en jongeren vanaf 16 jaar tot en met 35 jaar zijn van harte welkom.

Maandag 29 augustus

Vroeg uit de veren, om het ontbijt klaar te maken, de was buiten te hangen en wat planten water te
geven vanuit de regenton. Daarna ochtendgebed, ontbijten en mezelf in gereedheid brengen voor
de dag thuis en naar buiten toe. Elma is vertrokken naar haar werk in Nijmegen.

Diverse werkzaamheden thuis verricht zoals: uitlezen van diverse mails over onze parochie en voor
JBDB. Op basis daarvan ook gehandeld, zoals het aanreiken van concepten voor het nieuwe
vieringenrooster door het vertrek van pastor Harrie Zandbelt. Berichten via Whatsapp uitgelezen
en beantwoord of doorgezet voor verdere afwikkeling.

Bijeenkomsten, vieringen en activiteiten in de toekomst voorbereid en geoefend, zoals de tekst met
zang voor de preek tijdens komende bedevaart naar Kevelaer.

Inkomende telefoontjes te woord gestaan en verzoeken daaruit in behandeling genomen om
verder uit te zoeken of uit te zetten.

Tussendoor wat huishoudelijke taken gedaan, zoals stofzuigen, ons bed verschonen en de was
doen. Net na de lunch staat de diepvriesman voor onze deur. Daarna weer verder achter mijn
computer. Tegen vijf uur begin ik met koken en's avonds ga ik een paar sportieve uurtjes
volleyballen met natuurlijk even wat nazitten.




Dinsdag 30 augustus

In verband met drie jubilarissen bij het St. Barbara gilde in Ravenstein het verzoek ontvangen of het
mogelijk is om een H. Mis te laten verzorgen in de Garnizoenskerk op 25 september. In overleg met
pastoor Spiertz, Judith van het secretariaat en Cordaad hieraan kunnen voldoen. Verder diverse
verzoeken vanuit het pastorale team en parochiebestuur via mails uitgezet naar betreffende
personen.

Verder het bijhouden van onze website
www.heiligejohannesdedoper.nl alsook onze
facebookpagina ‘Parochie Heilige Johannes de Doper.
Ook de naderende deadline voor ons parochieblad D'n
Doper vraagt de nodige aandacht. Gelukkig mag ik dat
samen met Hans, Yvonne en Jo verder vormgeven,
zodat eind deze maand de nieuwe uitgave op uw
deurmat valt.

Natuurlijk is dat niet mogelijk zonder de vele
vrijwilligers. Dan nog even verder de mails gelezen en
whatsappberichten in behandeling genomen en
uitsluitsel gegeven.

's Middags in het parochiecentrum overleg met
pastoor Spiertz.

‘s Avonds naar de bijeenkomst in Den Bosch voor
kennismaking met de pastorale dienst tijdens de

| bedevaart naar Lourdes vanaf 11 t/m 18 september.
Daar mijn taken mogen vernemen alsook het

I programma. Als leider en geestelijk verzorger zal ik de
pelgrims tijdens deze busreis begeleiden in de
zorgbus en het accueil voor 42 pelgrims, samen met
verzorgenden en brancardiers.

Woensdag 31 augustus

Teamgenoot Bianca, van Jong Bisdom Den Bosch, haalt
mij op rond 09.00 uur voor het teamuitje naar de
Loosdrechtse Plassen. Met een kleine motorboot gaan
we naar het Holtuseiland voor het zeilkamp Noventus
waar tieners het zeilen mogen leren, wat ze mogelijk kunnen afsluiten met een zeildiploma. Daar
kennis mogen maken met 25 tieners en 10 begeleiders. Het was fantastisch weer en met een
zeilboot ook een tochtje gemaakt. Daarna weer met de motorboot door diverse sluizen terug naar
verhuurder. Die dag sluiten we samen gezellig af met Italiaans eten.

Thuiskomst rond 22.30 uur. Wat heb ik geslapen zeg...

13
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vervolg De week van.... diaken René Lamers

Donderdag 1 september

Rond half tien weer in het parochiecentrum van Schaijk om spullen voor Kevelaer van de zolder te
halen, samen met Jan van Boxtel en Bert van Boekel. Mailverkeer en whatsapp berichten
behandeld en voorbereidingen getroffen
voor de preek en de zang in Kevelaer.

I* = Ook voorbereidingen getroffen voor

= Lourdes.

~ Mails voor D'n Doper behandeld en
geschreven aan ‘de week van' mijzelf in
~ D'n Doper.

Diverse zaken i.v.m. tijdgebrek moeten
doorzetten, zoals het bezoeken van
vrijwilligers om hen te danken voor de

. vele jaren van toewijding.

Vrijdag 2 september
Huishoudelijk werk en boodschappen gedaan in de vroege ochtend. Verder nog een keer de

voorbereidingen nagezien voor Kevelaer. De laatste
voorbereidingen gedaan voor de gildeviering van St. Barbara op
zondag 25 september in de Garnizoenskerk te Ravenstein. Mails
behandeld van ons parochieblad D'n Doper en enkele
whatsapps van parochianen en Jong Bisdom Den Bosch
afgehandeld.

Zaterdag 3 september

Vroeg van huis om rond 07.45 uur in het Parochiecentrum in
Schaijk te zijn voor de laatste voorbereidingen Kevelaer. Met drie
bussen en zo'n 170 pelgrims vertrekken we vanuit diverse
plaatsen naar Kevelaer.

De spullen voor de processie, zoals de draagbaar en de kist met
Maria en het kindje Jezus en een prachtig boeket bloemen onder
in de bus gedaan. Uiteraard met veel toewijding van Jan, Bert,
Harrie en Corrie. Wieneke nam de presentielijst voor haar
rekening. Met de bus naar Ravenstein gereden voor de laatste
vier pelgrims. Op naar Kevelaer. In de bus voorgegaan in gebed
met ondersteuning van Peter Stolz voor het uitdelen van

de boekjes, buttons en de drieluik. In Kevelaer aangekomen
samen met nog twee bussen. Ook zijn er ruim 50 pelgrims op Ziet u de Maria afbeelding?
eigen gelegenheid naar deze bijzonder plaats gekomen. Met een mooie processie op naar de eerste
viering. Gestart met de openingsviering in de Pax Christi Kapel voor het welkom en de

kaarswijding. Dan naar de koffie en het gebak, allemaal geregeld door de vele vrijwilligers.




Om 11.30 uur is de H. Eucharistieviering in de
Basiliek van Kevelaer, waarin we van harte welkom
worden geheten door de pastoor aldaar. Daar
assisteer ik pastoor Ard Smulders en verzorg de
preek. Het thema is ‘Hemel en aarde aanraken.
Daarvoor heb ik passende lezingen uitgezocht en
twee coupletten met het refrein gezongen van
Edsilia Rombley en Ruth Jacott, juist om de harten
bij de pelgrims nog meer te openen voor het
besef een geliefd kind van God te zijn. Na de
viering gaan we in een plaatselijk restaurant warm
eten. Al gauw is het tijd voor de kruisweg buiten.
Naast het gebed bij ieder statie geef ik de
pelgrims een vraag mee ter overdenking. Deze
prachtige dag samen sluiten we af met het Lof om
na de zegening door het Allerheiligste voldaan en
geinspireerd naar huis te gaan. Het is een
dankbare dag met vele mooie ontmoetingen en
gesprekken.

Zondag 4 september

Na zo'n eerste week met de belofte voor het
vervolg breng ik deze dag fijn met Elma door.
Samen te voet naar haar moeder in het dorp naast
ons om daar even te verblijven en samen te lunchen, zodat we weer gesterkt de tocht te voet naar
huis kunnen maken. De voetstappen hebben we gezet en we sluiten de dag samen heerlijk af op
de bank voor de buis met een lekker glas wijn en kaas.

Dat belooft wat voor het komend jaar. Deo Volente.
Alle goeds wens ik u allen toe en ik zie uit naar onze ontmoetingen.

Diaken René Lamers

Ga jij ook met mij mee naar de Wereldjongerendagen in
\\ Lissabon? Onze reis gaat via Taizé, Barcelona en Toledo
} naar Lissabon. Op onze terugreis gaan we via Fatima,

{ Burgos en Poitiers weer naar huis.
Je ontmoet tieners en jongeren vanuit de wereld!

N
w l D Een (geloofs)beleving die jij niet wilt missen!

Wil je op de hoogte blijven bel/app/mail me.
LISSABON Voor contactgegevens zie pagina 2.

15



OPIOSSing fOtOpUZZEItOCht 2022 (met hindernissen)

St. Lucia kerk Ravenstein: nummers 17 en 28

St. Jan de Doper kerk Neerlangel: nummers 13 en 31

St. Willibrodrus kerk Demen: nummers 8 en 24

St. Rochuskapel Deursen: nummers 18 en 35

St. Vincentius kerk Deursen: nummers 9 en 25

St. Lambertus kerk Huisseling: nummers 11 en 29

St. Sebastianus kerk Herpen: nummers 3, 10 en 26

St. Annakapel Koolwijk: nummer 6

H. Antonius Abt kerk Schaijk: nummers 16 en 27

St. Elisabeth kerk Grave: nummers 2, 7 en 23

Protestantse kerk Grave: nummer 19

Voormalig kerkje St. Vincentiuskerk Velp: nummers 4, 21 en 36
Emmausklooster “Bij de Capucijnen” Velp: nummers 1, 5 en 22
Parochie H. Elisabeth Velp: nummers 20 en 32

Antonius Abt kerk Reek: nummers 15 en 33

St. Antonius kerk Overlangel: nummers 14 en 34

St. Victor kerk Neerloon: nummers 12 en 30

Nederlandse Hervormde kerk Ravenstein: nummer 37

Volgens een van de deelnemers is de kleur gewijzigd van de kerkdeur van Antonius Abt kerk Reek.
Voor foto nummer 13 is ook het nodige speurwerk verricht, deze tegel ligt namelijk op de grond bij
de ingang. De boom op foto nummer 24 is gegroeid, waardoor het torentje en het raam minder
zichtbaar zijn.

Hieronder enkele reacties van deelnemers:

- "Het was een mooie tocht met pittige foto-opdrachten”

- "We hebben weer met veel plezier de fotopuzzeltocht gedaan. Leuk dat nu ook Velp en Grave erbij
waren. Er zijn heel mooie foto’s genomen waarbij we vaak op het verkeerde been gezet werden.
Maar we zijn eruit gekomen.’

- "Bedankt voor de moeite”

De winnaar is Henri Markus. Aan zijn vriendin is een appelcake aangeboden.

Yvonne Bosch r




Mag ik u iets vragen?

Wilt U volgend jaar nog een fotopuzzeltocht?

Ik vraag dit omdat het aantal oplossingen drastisch daalt.

Dit jaar hebben wij welgeteld 3 oplossingen ontvangen.

Als ik dit romantiseer kan ik zeggen dat 7 personen de tocht hebben gefietst.
Qua werk en tijd die erin zit om deze tocht te maken is dat aantal erg weinig.

Om een beter beeld te krijgen hoe het is gesteld met de belangstelling voor de puzzeltocht
zou het fijn zijn als u onderstaande vragen beantwoordt..

De ingevulde lijst kunt u inleveren bij:
Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk

Pastorie Herpen, Alard van Herpenplein 7, Herpen

U mag ook een emailbericht sturen naar:
info@heiligejohannesdedoper.nl

Uw mening wordt zeer gewaardeerd.

Yvonne Bosch

Fotopuzzeltocht
() Ik hecht geen waarde aan de fotopuzzeltocht.

() Ik fiets de tocht wel maar lever de oplossing niet in.

() Ikfiets de tocht wel maar vind de juiste oplossing niet.

() Ikfiets de tocht en wil volgend jaar graag weer een nieuwe fotopuzzeltocht.

() anders, namelijk
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Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid

1-10-2022 17.30 Schaijk FE
19.00 Demen H.E.
19.00 Herpen H.E.
2-10-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor

09.30 Overlangel W.C.
11.00 Huisseling H.E.

8-10-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
19.00 Reek H.E. Donatus
9-10-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
15-10-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Deursen H.E. Combination
19.00 Herpen H.E. GK Herpen Ontmoeting
16-10-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Neerloon W.C.
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling Knd
22-10-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.00 Reek H.E.
23-10-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. GK Herpen
29-10-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen Allerzielen
19.00 Deursen H.E. Combination Allerzielen
30-10-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Cordaad Allerzielen
11.00 Neerloon H.E. Forte Vicante Allerzielen
15.00 Overlangel H.E. Allerzielen
H.E. = Heilige Eucharistieviering GK = Gemengd Koor
WC = Woord en Communieviering Knd = Kindernevendienst
WG = Woord en Gebedsviering

www.heiligejohannesdedoper.nl
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Datum Tijd Plaats
1-11-2022 09.00 Schaijk
2-11-2022 17.30 Schaijk
5-11-2022 17.30 Schaijk
19.00 Herpen
19.00 Demen
6-11-2022 09.30 Schaijk
09.30 Overlangel
11.00 Huisseling
12-11-2022 17.30 Schaijk
19.00 Reek
19.00 Herpen
13-11-2022  09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
19-11-2022 17.30 Schaijk
19.00 Deursen
19.00 Herpen
20-11-2022  09.30 Schaijk
09.30 Neerloon
11.00 Huisseling
26-11-2022 17.30 Schaijk
19.00 Reek
19.00 Herpen
27-11-2022  09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
H.E. = Heilige Eucharistieviering
W.C = Woord en Communieviering
WG. = Woord en Gebedsviering

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor Bijzonderheid

H.E. Allerheiligen

H.E. Allerzielen

H.E.

H.E. GK Herpen

H.E.

H.E. Herenkoor

W.C.

H.E. Familieviering

H.E.

HiE: Donatus

H.E. GK Herpen

H.E. Herenkoor

H.E. Cordaad Knd

H.E. Christus Koning |
St. Cecilia feest

H.E.

H.E. GK Herpen

H.E. Herenkoor Christus Koning |
St. Cecilia feest

W.C.

H.E. GK Huisseling

H.E. Liturgisch Jaar A |
Te Advent

H.E.

H.E.

H.E. Herenkoor Liturgisch Jaar A |
le Advent

H.E. GK Herpen

GK = Gemengd Koor
Knd = Kindernevendienst



Datum Tijd Plaats

3-12-2022 17.30 Schaijk
19.00 Demen
19.00 Herpen

4-12-2022 09.30 Schaijk

? 09.30 Overlangel
11.00 Huisseling
11.00 Ravenstein

10-12-2022 17.30 Schaijk
19.00 Herpen
19.00 Reek

11-12-2022  09.30 Schaijk

? 09.30 Neerloon
11.00 Huisseling

16-12-2022 11.00 Ravenstein

17-12-2022 11.00 Overlangel
17.30 Schaijk
19.00 Deursen
19.00 Herpen

18-12-2022  09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
15.30 Huisseling

24-12-2022 17.30 Schaijk
17.30 Koolwijk
18.00 Deursen
19.00 Huisseling
20.00 Overlangel
21.00 Herpen
21.00 Schaijk
23.00 Reek

25-12-2022  09.30 Schaijk
09.30 Demen
11.00 Huisseling

? 11.00 Neerloon
11.00 Herpen

26-12-2022  09.30 Schaijk
11.00 Herpen

? 11.00 Overlangel
14.00 Schaijk

31-12-2022 17.30 Schaijk
19.00 Herpen

H.E. = Heilige Eucharistie

GK = Gemengd Koor

WC = Woord en Communiedienst

Viering Koor Bijzonderheid
H.E. 2e Advent
H.E. Familieviering
H.E: GK Herpen
H.E. Herenkoor
H.E./W.C.
H.E. Cordaad Familieviering
H.E. St. Barbara/Gilde
H.E. 3e Advent
H.E. GK Herpen
HE: Donatus
H.E. Herenkoor
H.E./W.C.
H.E.
H.E. K.B.O. /Kerst
H.E. K.B.O. /Kerst
H.E. 4e Advent
H.E.
H.E.
H.E. Herenkoor
H.E. GK Herpen Knd

GK Huisseling Kerstconcert
W.G. Samenzang Familieviering
H.E.
W.C. Familieviering
H.E. GK Huisseling
H.E. Forte Vicante
H.E. GK Herpen
H.E.
HE Donatus
H.E. Herenkoor Kerstmis
H.E. Combination
H.E. Cordaad
H.E/W.C. Forte Vicante
H.E.
W.C.
H.E.
W.G. Kerst voor en door kinderen
W.G. Kerst voor de kinderen met samenzang
H.E. Oudjaar
H.E.
Knd =Kindernevendienst
WG = Woord en Gebedsviering
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Datum Tijd

01-01-2023 09.30
09.30
11.00
? 11.00
11.00

Plaats

Schaijk
Demen
Huisseling
Overlangel
Reek

Viering Koor Bijzonderheid
FE Herenkoor Nieuwjaar

H.E.

H.E.

H.E/W.C. Forte Vicante

H.E.

In verband met het vertrek van pastor H. Zandbelt zal er een nieuwe
vieringenrooster worden gemaakt gebaseerd op één priester.
Het huidige vieringenrooster is gebaseerd op twee priesters.

Het nieuwe rooster wordt van toepassing met ingang van 2023.

In de december uitgave van ons parochieblad D'n Doper zult u het
aantreffen. Uiteraard vindt de publicatie ook plaats op onze
website: www.heiligejohannesdedoper.nl.
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Beste parochianen,

Het is alweer even geleden dat er een mooie viering heeft plaatsgevonden op de Koolwijk, in de
openlucht, ter gelegenheid van St. Anna. Mooi om te zien dat zoveel mensen samen kwamen om
dit te vieren.

Graag willen wij u weer verwelkomen op
« zaterdag 15-10-2022
«om 19.00 uur
- in de Sint Sebastianuskerk te Herpen
Deze viering staat in het teken van:
VERBINDEN, SAMEN VIEREN, NU HET WEER KAN.

De viering wordt opgeluisterd door het Gemengd Koor onder leiding van Gerard Bierman.

Na afloop is er voor iedereen een kopje koffie/thee met iets lekkers onder de toren. Voor de
kinderen is er limonade.

U bent van harte uitgenodigd.

WELKOM aan iedereen. ! g W "

Met vriendelijke groeten,
«

Pastor Raaphorst
en
Locatieraad Herpen (Rien Bens, Theo Janssen, Martie Bueters, Wiela van

Uden, Dorie van Boxtel, Henriétte van Goor en Jeannie Bueters).



Beelden voor het heilige huisje St. Sebastianus

Op donderdag 14 juli 2022 om 19.30 uur zijn er een handjevol mensen bij het heilig huisje van St.
Sebastianus, waaronder de heer Cor Megens uit Overlangel met zijn tante Nellie van Dijk-Kuijpers.
Dit naar aanleiding van de schenking door Cor Megens van 3 beelden: de Heilige Theresia, Heilige
Moeder Maria en de Heilige St. Anna, voor in het huisje.

Stichting Herpen in Woord en Beeld was
_ \ al langer op zoek naar beelden, maar
..... e i o RS het wilde niet erg vlotten. Ook Henny
' ; ] s van Rooij hielp mee met het vinden van
de beelden. Zij sprak erover met Gerrie
4/ Megens en toen ging het balletje rollen.
{4 Samen met haar man Tonnie hebben ze
4 Cor in zijn woning bezocht. Zij troffen
daar een hele verzameling beelden aan.
—~ Nadat ze drie beelden hadden
uitgezocht en Tonnie opperde dat hij
A met de Stichting moest overleggen over
* _a hetbedrag, zei Cor dat hij de beelden
BB \\il schenken ter nagedachtenis aan zijn
onlangs overleden moeder. “Mijn
moeder zou ook willen dat de beelden
op een mooie plek komen te staan. Zo'n

Cor Megens en Tonnie van Rooij

Heilig huisje St. Sebastianus heilig huisje is dan nog wel een speciaal
plekje midden in de gemeenschap.”

Nadat de beelden waren geplaatst werd er
in de Heemkamer onder het genot van
koffie en thee nog nagepraat.

Cor vertelt: “Er is een tijd geweest dat wij
beelden spaarden, mijn moeder was van
het verzamelen. Eigenlijk was haar grote
hobby alle koningshuizen van de wereld.
Daar spaarde ze alles van. Naast deze
hobby werd alles wat mooi is, ook
bewaard. Een beeld weggooien, dat
kapot was, kon eigenlijk niet. Ze werden
dan door iemand uit de familie
opgeknapt.

De beelden zijn in een lange tijd
verzameld en komen van overal vandaan. Henny en Tonnie van Rooij

Enkele beelden komen van opa en oma of

van vrienden of kennissen. Zij hadden die vroeger op de kast staan. Mijn vader heeft zelfs een Heilig
Hartbeeld gevonden op de vuilnisbelt. Zo groeide in de jaren ook het aantal beelden en
aanverwante heilige spullen. De zolder was groot genoeg, och er kon nog wel iets bij.

Zo ontstond er op zolder ook een heilig hoekje.




Patrick Princen (voorzitter Stichting Herpen in Woord en Beeld) sprak nog een woord van dank:
“Cor heeft aangegeven de beelden te willen schenken. Ze staan nu op een schitterende plek. Een
van de oudste heilige huisjes van Herpen. We hebben de beelden gezien, ze zijn echt prachtig, heel
gedetailleerd. Je kunt ze niet vergelijken met de beelden die er eerst stonden. We kunnen het
gebaar van jou ontzettend waarderen. En als blijk van waardering hebben wij een presentje voor
jou gekocht. We wilden het niet zomaar voorbij laten gaan. Dank je wel Cor.

Cor Megens en Patrick Princen

Heilige Teresia

St. Anna

Cor, de beelden zijn in goede handen. Jarenlang zullen vele mensen ervan kunnen genieten.
Bedankt dat ik hierbij mocht zijn.

Yvonne Bosch
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Familiepastoraat

‘Lach, Leef en Geloof met ons mee!’

Sinds een jaar zijn we op weg gegaan. Een aantal ouders en het pastoraal team, onder begeleiding
van Manon van den Broek vanuit het bisdom. Soms is het een beetje wennen, maar belangrijk is
dat we op weg zijn, waar die weg ons ook mag brengen. Zo hebben we vorig jaar de advent
bijeenkomsten in Overlangel gehad, bijzondere beleving van de Goede Week en zijn we onder
begeleiding van diaken René Lamers op gezinshedevaart naar Peerke Donders geweest.

Maar waarom doen we dat, waar willen we naartoe? Dat was de vraag die we hebben beantwoord
met het vormgeven van onze droom.

“Familiepastoraat in onze parochie is een plek of plaats
waar je als gezin het geloof kunt verkennen en bespreken.
En vooral beleven, ervaren door te doen. Je maakt er
kennis met Jezus. Familiepastoraat is een veilige plaats.
We kunnen er groeien naar God en naar elkaar. De
kinderen leren er over geloof. De kindernevendienst heeft
er een plek. De sacramentenvoorbereiding is er thuis.
QOuders worden mét de kinderen meegenomen om zich te
verdiepen. Alle vragen mogen worden gesteld, ook
heikele kwesties hebben er een plaats. Leven, stromend
water vinden, vanuit de eigen ervaring zich laten vinden
door God.

De Mis wordt gevierd, samen met kinderen. Het is een
warme, toegankelijke viering, waar mensen van alle
leeftijden welkom zijn en zich thuis kunnen voelen.

Er is ruimte voor stilte, ruimte voor eigen gebed,
bezinning. Schoonheid is belangrijk, en we zingen samen.
Steeds wordt de band tussen de Schrift en ons dagelijkse
leven gelegd. De taal is begrijpelijk.

Dit mag een zoektocht zijn. Ook buiten de viering is er
familiepastoraat. Een gezinsbedevaart, of andere activiteiten die verdieping en handvatten geven.
We geven aandacht aan de feestdagen, maar ook buiten deze dagen is er familiepastoraat.

Familiepastoraat zoekt de verbinding binnen en tussen alle dorpen van de parochie.

De mensen kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten. Er is vrolijkheid, en respect voor elkaar.
Met de kracht van Jezus kan je veel bereiken. Hij helpt ons en net als we het niet verwachten
gebeuren er mooie dingen. Met de kracht van veel mensen kun je ook veel bereiken, ook al lijkt de
weg er naar toe lang. Samen sta je sterk!”

Vanaf 6 november is er dus elke eerste zondag van de maand een eucharistieviering gericht op
families. We nodigen iedereen uit om mee te vieren. De eerste twee vieringen vinden in de kerk van
Huisseling om 11 uur plaats. Tijdens de viering willen we gezinnen betrekken. En na de viering
komen we samen voor een kop koffie met iets lekkers en is er nog een kleine activiteit.



In de 4 weken voor kerst willen we heel graag ook dit jaar in Overlangel samenkomen om stil te
staan bij de adventsperiode. Informatie volgt t.z.t. via diverse kanalen.

Wees welkom! ‘Lach, leef en geloof met ons mee!’
Wil je graag meer informatie, laat het ons dan weten!

Diaken René Lamers en John Loeffen

Kindernevendienst

Maandelijks vindt er op de 3e zondag van de maand (en op een aantal
hoogtijdagen) een kindernevendienst plaats te Huisseling. Onder de enthousiaste
begeleiding van Tineke beleven kinderen op hun eigentijdse manier het geloof.

Ook afgelopen zondag 18 september, de patroonsdag van Sint Lambertus was er
een kindernevendienst. De kinderen zijn onder begeleiding van Marisca Vossen
met slaande trom begeleid naar den Achterhof. De kinderen hebben ervaren wat
stilte met je kan doen en gesproken over vrede en “vredigheid”.

Kinderen hebben een mooie regenboog gekleurd en bij terugkomst las een van de
kinderen het volgende gedicht voor:

“Ze zeggen: als je anders bent, dan hoor je er niet bij. Ze doen alsof je niemand bent
als je niet bent als zij. Maar kijk eens naar de regenboog. Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren, bijvoorbeeld rood of groen, er een niet mee mag doen?
Nee, de een staat naast de ander en ze zijn, zoals je ziet, steeds verbonden met
elkander. Kunnen mensen dat dan niet?”

Aan de aanwezige kerkgangers deelden de kinderen kaartjes uit met de tekst “de voornaamste
eigenschap van geluk is vrede, innerlijke vrede”

E.H.C.en H.V.

De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel starten weer op.
Voor de Eerste H. Communie zijn dat de locaties Schaijk en Ravenstein, voor het H. Vormsel de
gehele parachie. De locatie Herpen is om de twee jaar.

Binnenkort volgt de uitnodiging via onze website www.heiligejohannesdedoper.nl, de basisscholen
en de uitgave van D'n Doper in december.

Diaken René Lamers
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Bijbelverhalen

We naderen het einde van het
kerkelijk jaar en dan worden de
evangelielezingen indringender.

Alsof er geen tijd meer te verliezen
is. Drie keer Is er deze maand in de
evangelielezingen sprake van een
gelijkenis: een verhaal dat iets wil
verduidelijken wat anders in meer
abstracte begrippen moet worden
uitgelegd. Het evangelie van Lucas
staat vol met deze pateltjes van

vertelkunst.
LEZINGENROOSTER
Zondagen oktober 2022
2 oktober 23 oktober
27e zondag door het jaar 30e zondag door het joar
Habakuk 1,2-3;2,2-4 Sirach 35,12-14.16-18
2Timoteds 1,6-8.13-14 2 Timoteis 4,6-8.16-18
Lucas 17,5-10 Lucas 18,9-14
9 oktober 30 oktober
28¢e zondag door het jaar e zondag door het jaar
2Koningen 5,14-17 Wijsheid 11,23-12,2
2Timoteis 2,8-13 2 Tessalonicenzen

Lucas 17,11-19 111-2,2
Lucas 19,1-10

16 oktober
29 zondag door het jaar
Exodus 17,8-13
2 Timoteiis 3,14-4,2
Lucas 18,1-8

VERTROUWEN IS JE
REDDING

Is de apostelen Jezus vragen om meer geloof,
antwoordt Hij in beeldspraak. Als ze een geloof
zouden hebben zo klein als een mosterdzaadje,
zouden ze een enorme boom kunnen vragen
zijn wortels los te maken en zich in zee te
planten. En het zou gebeuren. Een troostrijke opmerking
voor ons. Het gaat niet om een dieper of groter geloof. Het
gaat erom dat je gelooft.
Als er tien melaatsen worden genezen, keert een van hen,
een Samaritaan, terug om Jezus te bedanken en hoort van
Hem dat zijn geloof hem heeft gered.
Bidden helpt, horen we een week later. In een parabel wordt
een goddeloze rechter gek van een vrouw, die hem maar
om recht blijft vragen. Hij besluit haar haar zin te geven. Als
een goddeloze rechter dat doet, wat zal God dan wel niet
doen met onze smeekbeden?
Denk daarbij niet dat een religieuze positie je enig voordeel
verschaft. In alweer een parabel legt een vrome maar zelf-
voldane farizeeér het af tegen een berouwvolle tollenaar,
als het om Gods genade gaat. Ten slotte roept Jezus deze
maand de tollenaar Zachels uit de boom om zijn volgeling
te worden, want: ' De Mensenzoon is gekomen om te zoeken
en te redden wat verloren is' m

Sipke Draisma

‘Vertrouwen is je redding’, zei mijn
moeder vroeger. Ik besefte pas veel later
dat ze daarmee Jezus citeerde. Waar hebt
u vertrouwen in? Zou u dat ook geloof’
kunnen noemen?




Horizontaal

1 Boek van de Hebreeuwse Bijbel 6 Woord van Byzan-
tijns-Griekse origine dat ‘Huis des Heren' betekent 10 Klooster-
moeder 11 Loopvogel 12 Zoon van Abraham en Hagar 14 Zin-
tuig 15 Vlag 16 Bijbelse figuur en Nederlandse popgroep van
het nummer 'Onderweg' (2000) 18 Tijdperk 20 Geldige reden
voor onschuld 22 Beetje zielig iemand 25 Zoon van de aartsva-
der Jakob 27 Europeaan 28 Voorzetsel 29 Stad in Mesopota-
mié&, symbool van verzwonden grootheid 32 Amerikaanse
inlichtingendienst 33 Europese Centrale Bank (afk.) 34 Woord
van Griekse origine dat 'gezondene’ betekent 36 Wedstrijd in
Assen 37 Gebergte op Kreta 38 Middenrifcontractie 40 Stad in
Frankrijk 43 Schoentaille 45 Kaartspel 47 Sneeuwhut 49 Oud-
speler van Ajax, Napoli en Oranje 50 Hit van The Beatles
52 Robert de Hollywoodacteur (2,4) 54 Gemeente in Gelder-
land 55 Zuil 56 Monnik (Eng.) 57 Vrouwelijk demonisch figuur
uit de joodse mythologie.

Verticaal

1 Engel der duisternis 2 Nep 3 Bankrekeningnummer 4 Ge-
meente in Gelderland 5 Kleur 7 Verdienstelijke aangeslotene
8 Mannetjeshond 9 Prins der kerk 13 Plaaggeest 14 Hair-
stylingproduct 17 Zangstem 19 Servisch-Amerikaanse natuur-
kundige (1856-1943) 21 Standaard waar de soldaten zich
omheen scharen 23 Turkse bamboefluit 24 Onbereikbare
droom 26 Agerende politieke groep 29 Bijbelse stad, tien
kilometer ten zuiden van Jeruzalem 30 Franse oud-actrice
(afk.) 31 Vereist 32 Commandant (afk.) 35 Oom uit Amerika
39 Gooien 40 Luxemburgse mediagroep 41 Goedkope vispas-
ta met krabsmaak 42 Kanaanitische god in de Hebreeuwse
Bijbel 44 Partij van Kees van der Staaij 46 Gevangenis
48 Mondwater 49 Vlezig worteldeel 51 Dopingproduct uit de
wielerwereld 53 Vader van Jozef, de man van Maria (Luc. 3:23).

www.wirndeweerdt.com

Kerstwandeling

Alvast in uw agenda plaaten

Zondag 18 december — Kerstwandeling

Traditionele gratis familie kerstwandeling georganiseerd door het Toeristisch Informatiecentrum
Ravenstein langs kerken en kapelletjes in de omgeving van Ravenstein. Vertrektijd: 12.00 tot 13.00
uur. Info: 0486-411306 — www.toerismeravenstein.nl
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Huisselingse kerkgeschiedenis (deel 1)

Om de Huisselingse parochiehistorie wat breder bekend te maken, hebben we ons voorgenomen
om in een feuilleton de tijdlijn van de Huisselingse Sint-Lambertusparochie in dit blad uit te
brengen. Onder voorbehoud van onvolledigheden. De zoektocht naar oude gegevens gaat immers
altijd door. De tijdlijn van de Huisselingse kerkgeschiedenis is te vinden op www.huisseling.nl.

Jeroen Arts

o Huisseling.nl; Het fraaie beeld van de heilige Lambertus in de
Huisselingse parochiekerk. Links van hem de gildekaars van het
Sint-Lambertusgilde met zilveren embleem, vervaardigd door edelsmid
Max Vlemmix (Bron foto: Jeroen Arts).

638-705

s De heilige Lambertus werd ca. 638 geboren te Maastricht. Hij was
bisschop van Maastricht van 670 tot 705. Hij verkondigde het geloofin
de streek rondom Maastricht en Luik en tot ver in Brabant waar hij vele
kerken stichtte. Op 17 september 705 werd Lambertus op brute wijze
met een lans vermoord in Luik. Hij werd begraven in Maastricht.
Lambertus wordt voorgesteld als een vitale man, gekleed in
bisschopsmantel met mijter en staf. Hij draagt het evangelieboek en
een lans. Zijn feest-sterfdag is 17 september. De bevolking was tot nu
toe voornamelijk Germaans en heidens, maar omdat zij al lang was
binnengedrongen in de gebruiken van het Romeinse Rijk, waren zij ook
makkelijk tot het Christendom te bekeren. Karel de Grote was degene
die de kerstening flink ter hand heeft genomen. Na zijn tijd was het
Christendom voorgoed geworteld.

705-728

Hubertus - opvolger van Lambertus als bisschop van Maastricht - bracht de bisschopszetel van
Tongeren-Maastricht over naar Luik. Hij bracht ook de relieken van Lambertus over naar Luik, waar
zij vereerd worden tot vanuit onze streken. Huisseling viel kerkrechtelijk in die tijd onder het
bisdom Luik.

1358-1365

Gerit Graet wordt genoemd als investiet van Huisseling (gemachtigde van de bisschop om een
pastoor te installeren in zijn parochie). Er moet dus een pastoor geweest zijn in Huisseling, maar
deze wordt niet met naam genoemd. Gerit Graet is in 1365 nog steeds aan Huisseling verbonden
(als pastoor?). In 1375 en ook in 1382 is hij proost van het Lieve Vrouwe Broederschap te
's-Hertogenbosch en kanunnik aan de Sint Janskerk.

1400

De parochie wordt in het Bossche Protocol genoemd als behorend tot het gebied van de abdij van
Berne, maar de naam van een pastoor is niet bekend. Hij resideert ter plaatse en is dus geen
vervanger.



1421

Rector Gerard van den Berg wordt als pastoor genoemd van 1421 tot 1438. In 1421 wordt vermeld dat voor de toelating van Gerard van
de Berg als priester van de parachiéle kerk van Huisseling en voor de vruchten die de heer aartsdiaken toekomen, de kerk vier Hollandse
schilden moet betalen. In 1421 wordt gezeqd dat hij zijn leven lang plaatsvervangend vicaris van Sevenum (L) is. In 1438 is hij
plaatsvervangend priester in Herpen, waar hij aan een hepaald altaar een gefundeerde Mis moet lezen.

1428
In het archief van het Bossche Protocol wordt Hendrik van Loon als priester in Huisseling genoemd. Het is niet zeker of hij de
parochieherder was, of een priester afkomstig uit Huisseling.

1463

Rector Nicolaas van Den Bosch is pastoor van Huisseling.

Er wordt een toelating verleend aan priester Jacob Conrardus van Oerle (geboren in het Bisdom Keulen) tot de kerk van Huisseling. Deze
kerk was vacant wegens het ontslag van Hendrik van Boxtel als wettig waarnemer. Van Oerle werd door rector Nicolaas van den Bosch
officieel aangesteld. Dat blijkt uit een document van de notaris Amold Thomas van Venroede. Van Oerle kwam van de kapel van de
Maagd Maria in Niftrik.

1478

-Rector Conrard van den Oever wordt als pastoor genoemd, maar hij is vadr 18 april 1478 overleden. Na de dood van Van den Oever is er
een tijdje geen priester en is er een vacature.

-Als plaatsvervanger voor Van den Oever komt Magister Jacob Johannes Thomas Maes. Hij is kanunnik van de Sint Jan in
's-Hertogenbosch, priester van het Bisdom Kamerijk, is geboren in het Bisdom Luik en overlijdt op 8 juli 1498. Hij studeerde in 1455
artes te Leuven, in 1465 is hij magister, in 1465 studeerde hij ook te Leuven en is van 1476 tot 1498 kanunnik van de Sint Jan. Adolph
van Kleef, heer van Ravenstein, geeft het pastoraat voor onze kerk aan Jacob Maes, als tegenprestatie naar Johannis die Quade (De
Quay), drossaard in Ravenstein. Maes kreeg op 18 april 3 Rijnguldens voor zijn toelating. De heer van Ravenstein was de bezitter van het
pastoraat en collatierechten van de parochie Huisseling. Maes was lid van de raad van de universiteit van Leuven, waarin vier pastoors
zitting hadden.

Huisseling.nl; Dit gotische kruis in anze kerk dateert volgens deskundigen uit ongeveer
1480

1485
Rector Arnold Hendriks wordt als pastoor genoemd.

Rond 1500
De oprichting van het Broederschap van den Heiligen Lambertus.

1510
Rector Johannes Emori wordt als pastoor genoemd.

TIONVTYIIN-NIAIIA-NIWIA-DUNGNINNIA-NISHYNIA-ONITISSINH-NIFLSNIAVY
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Vervolg Huisselingse kerkgeschiedenis

De middeleeuwse (XV/XVI) doopvont uit Namens hardsteen op een
achtkantige voet met een smallere achtkantige stam, die een
achtkantige kelk draagt. Hoogte ca. 115cm. Aan de bovenrand

P steken aan vier hoeken mensenkoppen uit. De bovenkant van de

B doopvont is vlak met rond bassin. Het oude koperen deksel
ontbreekt, maar bezit een nieuw (19e eeuws) klokvormig

| geelkoperen deksel, bekroond met een kruis. De doopvont staat op
de Rijksmonumentenlijst.

Huisseling.nl; De hardstenen doopvont van Namens hardsteen uit de
15e/16e eeuw (Bron: Foto's Jeroen Arts).

1510-1530

-Rector Arnold van Herpen wordt als pastoor genoemd.

-In 1520 wordt de waarde van de kerk geschat. De kerk is een
“kleine” kerk (ecclesia dimidia), dat wil zeggen dat slechts de helft
van de belasting hoeft te worden betaald. De waarde is 12 florijnen, met de verplichting drie
Missen op te dragen, uitgezonderd op feestdagen. Van altaren of beneficién wordt niet gesproken,
alleen het kosterschap, waaraan zeer weinig inkomsten zijn verbonden, wordt genoemd.
1523-1524

Rector Anthon Mynet wordt als pastoor aangesteld als plaatsvervanger voor Van Herpen, die
afwezig is en stemt er mee in voor 1 schild.

1530

Rector Johannes van Brecht wordt als pastoor aangesteld als plaatsvervanger voor Van Herpen, die
nog steeds afwezig is, en stemt er mee in voor 1 schild.

1538

Rector Johannes Gerards wordt als pastoor genoemd. Hij wordt ontslagen. Het vermoeden bestaat
dat hij is veroordeeld wegens het gebruik van geweld.

1538

Rector Johannes van Glent wordt als pastoor genoemd. Hij is geboren in het bisdom Doornik (B) en
wordt aangesteld als vervanger voor Johannes Gerards. Van Glent krijgt 5 Rijnguldens voor zijn
toelating. Zou Van Glent de verering van Eligius naar onze parochie hebben gehaald? Deze kwam
namelijk ook van Doornik/Noyon!

1538-1556

Rector Theodorus van Lith wordt als pastoor genoemd. Van Lith bedient zelf de kerk, die een
waarde heeft van 14 Rijnguldens.

1556-1566

Rector Jacob Cuijpers wordt als pastoor genoemd enisin 1566
rector in Huisseling, maar in 1556 wordt hij ook aangesteld als
plaatsvervanger voor de kapel van Volkel (parochie Uden).

Huisseling.nl; Het medaillon op de koningskraag van het
Sint-Lambertusgilde.




Zonnebloem -
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Ravenstein, 22 juli 2022 zorquENE
BLOEM

Afd. Ravenstein e.o.

Winnaar krentenbrood / bierpakket en wijn

OVERLANGEL-Zondagmorgen rond de klok van 6.30 uur waren er alweer vrijwilligers van de
Zonnebloem afd. Ravenstein e.o. in touw om de kraam van de Zonnebloem op te bouwen.

Na het vele werk om alles weer een plekje te geven, werd het al snel druk bij de kraam.

De vers gemaakte jam was snel uitverkocht. Mede met deze opbrengst kunnen we weer leuke uitjes
organiseren voor onze gasten.

Het krentenbrood geschonken door Bakker Marcel Sanders, is altijd een trekker. Door het raden van
het gewicht, betaal je een kleine bijdrage om het brood te kunnen winnen. Dit jaar was het gewicht
5665 gram en het brood is gewonnen door Dhr. van Tongeren uit Dieden. Hij zat er het dichtst bij
met 5600 gram.

Men kon nu ook voor het eerst het aantal bierdoppen raden voor een bierpakket, geschonken door
Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein. Het pakket is gewonnen door het kleinkind van Mevr. van
Breda uit Ravenstein. Er zaten 331 doppen in de pot en zij zat er het dichtst bij met 340 doppen.

Ook Wijnhuis Lodewijk Napoleon uit Ravenstein had 2 heerlijke zomerse wijnen uit Portugal
geschonken voor het raden van het aantal kurken die in een pot zaten. Er zaten 191 kurken in de
pot. Dhr. Brukx uit Ravenstein zat er het dichtst bij met 190 kurken. Wij feliciteren deze mensen met
de gewonnen prijzen.

Door mee te spelen met het 21-spel, het raden van het krentenbrood, bierdoppen, kurken, de
verkoop van loten en het kopen van artikelen, heeft u allen een steentje bijgedragen, waardoor we
leuke uitjes kunnen organiseren voor onze gasten. Om geld in te zamelen voor een trekhaakrek
voor het vervoer van rollators en/of rolstoelen, hadden we voor het eerst een donatiebox bij de
kraam staan. Onze dank aan allen die een donatie hebben gedaan.

ledereen die meegeholpen heeft of de Zonnebloem heeft gesteund, wederom bedankt. Zonder
jullie kunnen we het niet doen!

Mocht u interesse hebben als vrijwillig(st)er of gast van de Zonnebloem afd. Ravenstein e.o, of als u
iemand weet, neem dan een kijkje op www.zonnebloem.nl/ravenstein U vindt hier alle informatie
over onze afdeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Waarden, per mail via
communicatiezonnebloem@gmail.com of telefonisch via 06 — 14 7902 12.
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St. Josephkapel | Dank aan...

De St. Josephkapel, sinds 1 mei 2008 in gebruik genomen als kapel (diverse andere functies
daarvoor, zoals een mortuarium) is weer open voor bezoek. Onlangs zijn de deuren van de
St. Josephkapel na een periode van restauratie weer geopend voor bezoek, gebed en om een
kaarsje te ontsteken.

Op de foto's ziet u dat de verlichting aan de muren nog geplaatst moet worden evenals een
hanglamp boven het altaar. Wat u zo niet direct op de foto's waar kunt nemen zijn de prachtig

gerestaureerde glas-in-loodramen.

De St. Josephkapel is echt een bezoek waard.
Heeft u vragen over de kapel dan kunt u die
richten aan:

ravenstein@heiligejohannesdedoper.nl
06-48648827

Voor het openen en sluiten van de deuren
zorgen nu de buren Cor en Frans.

Voor zuster Cis Brands en Emmy Kocken was
dit het goede moment om hun taak die zij
jarenlang met vreugde en dankbaarheid
hebben verricht aan Cor en Frans over te
dragen.



Emmy Kocken heeft jarenlang vele taken vervuld voor de geloofsgemeenschap en de St. Lucia kerk.

Onder de naam van ‘'de Clara’s’ poetste zij de kerk en het koper. Vanaf 1974 tot 1999 was zij actief
met het vouwen en rondbrengen van het parochieblad ‘Info; dat nadien 't Klepperke’ heette.

Na de overgang naar D'n Doper blijft Emmy ons parochieblad rondbrengen.

Daarnaast was zingen ook haar passie tijdens de vieringen in de kerk, eerst bij het dameskoor en
later bij het Gemengd Koor Ravenstein. Verder heeft ze ook haar bijdrage geleverd in het bestuur
voor de bedevaart naar Kevelaer. Het vele andere vrijwilligerswerk onder andere bij de K.B.O. en de
bridgeclub maakte haar bij vele Ravensteiners tot een bekend en geliefd mens. Ja zelfs werd haar
gevraagd of ze was ingetreden bij de zusters, waar ze ook vele jaren heeft gewerkt.

Wat de St. Josephkapel betreft werd ze door Johanna in 2016 gevraagd of zij dagelijks de kapel
wilde sluiten. Dat wilde ze wel, maar graag samen met zuster Cis Brands.

Vanaf dat moment ontfermden Emmy Kocken en zuster Cis Brands zich over de St. Josephkapel.
Vaak ging de kapel eerder open en later dicht dan stond aangegeven.

Zuster Cis Brands is in 2002 naar Ravenstein gekomen vanuit de verpleging en de missie. Op haar
achttiende is ze ingetreden en is ze op vele plaatsen werkzaam kunnen zijn voor haar naasten. Met
enorme dankbaarheid kijkt ze terug op die bijzondere periode in haar leven. Eenmaal in Ravenstein
wijdde zij zich toe aan het geloofsleven en de St. Lucia kerk. Zo ging ze zingen in het ouderenkoor
en het Gemengd Koor Ravenstein. Door haar zus Riek in Neerlangel werd ze ook nauw betrokken
bij het St. Jans kerkje aldaar. Vele huisbezoeken heeft ze met grote dankbaarheid en toewijding
mogen afleggen. Net zoals Emmy bezorgde ze ook graag 't Klepperke en later D'n Doper.

Namens de locatieraad Ravenstein, het parochiebestuur en pastoraal team zijn we jullie dankbaar
voor jullie inzet voor de St. Josephkapel.

Judith Velthausz | locatieraad Ravenstein
René Lamers diaken

TIDNVYTHIIN-NIAIIA-NIWIA-DYNAGNINNIA-NISYNIA-ONITISSINH-NIFLSNIAVYY
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HAZELNOOTKOEKJES
ca. 12 stuks

Ingrediénten

- 100 g (on)gebrande hazel-
noten

+ 100 g suiker

- 1 zakje vanillesuiker

« lei

« margarine of boter

Bereidingswijze

Bij ongebrande hazelnoten:
verwarm de noten ca. 15 minu-
ten in een oven op 150 graden.
Splits het ei en klop het eiwit
stijf. Hak de gebrande hazel-
noten fijn en vermeng de suiker
en vanillesuiker met het stijf-
geklopte eiwit.

Vet het bakpapier in en maak
12 hoopjes (het worden platte
koeken).

Plaats de ovenplaat in het
midden van de oven die voor-
verwarmd is op 150 graden.

en bak ca. 25 minuten. Haal

de koekjes voorzichtig van de
bakplaat en leg op een koude
ondergrond.

De overgebleven eidooier kan
je nog gebruiken om bijvoor-
beeld een omelet te maken.

Bron:

Recept van zr. Chiara Bots in:
Gezond leven, bezield eten. Ten
Have, 2008

DANKBAAR

ajaar: een tijd om stil te staan bij de vruchten
van een mensenleven.

Hazelaars komen al eeuwenlang voor rond de

Middellandse Zee. In kerk- en kloostertuinen,
parken en de natuur kun je in het najaar hazelnoten vinden
- als eekhoorns je niet voor zijn geweest.

Verhalen uit Griekse, Germaanse en Keltische tradities zijn in
het christendom overgenomen. Zoals het geloof dat de tak-
ken van de hazelaar bijzondere krachten bevatten. De staf
van Mozes, waarmee hij door de Rode Zee een pad baande,
zou een tak van de hazelaar zijn. Tijdens de vlucht van Maria
naar Egypte bood een hazelaar bescherming tijdens een
onweersbui.

Een Germaanse traditie was het strooien van hazelnoten bij
bruiloften. Ook at men ze bij een begrafenis. De hazelaar
bloeit namelijk als een van de eerste na Kerstmis en werd zo
een beeld van eeuwigdurende levenskracht.

Daarom koekjes met hazelnoten om samen te gedenken
in dankbaarheid, en stil te staan bij de levenskracht en de

vruchten van bomen en mensen. B

Tekst en foto’s: Tini Brugge



Stichting Vier Vrijheid Schaijk

De Stichting Vier Vrijheid Schaijk organiseert de jaarlijkse dodenherdenking op het Pastoor van
Spijkplein in Schaijk op 4 mei. Daarnaast verzorgt de stichting gastlessen voor de hoogste klassen
van de basisscholen in Schaijk en Reek over de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging, de
onderduikers, de bevrijding en vredes- en vrijheidvsraagstukken.

Dit doet de SVVS samen met haar partners: de gemeente Maashorst, Fanfare Concordia, de
Heemkundekring Schaijk-Reek, scouting en de KBO.

Voor het vervullen van deze taken is de SVVS op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage kunnen
leveren aan deze activiteiten.

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met de secretaris van de SVVS,
Betty Visschers-Albers, per mail : stichtingviervrijheidschaijk@gmail.com of
telefonisch 0612 382 288.

Onderhoud parochiekerkhof Schaijk

Het is voor nabestaanden altijd fijn als het kerkhof er netjes verzorgd bijligt. Maar daar moet
wel iets voor gebeuren. Op het parochiekerkhof van Schaijk zorgt de ‘schoffelploeg’ onder
leiding van Jan van Boxtel daar voor. Die ploeg is dringend op zoek naar nieuwe leden zodat
ze ook in de toekomst kunnen zorgen voor een goed onderhouden kerkhof.

Hebt u interesse om de ploeg te komen versterken, neem dan contact op met het
parochiecentrum (0486-461220). U bent van harte welkom
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Lief en Leed

H. Johannes de Doper

In onze geloofsgemeenschappen hebben
we het nieuwe leven mogen verwelkomen,

verbintenissen tussen levens geopend,

stilgestaan daarbij, maar ook afscheid

genomen.

Datum

Dopen

26-05-2022
29-05-2022
05-06-2022
05-06-2022
12-06-2022
19-06-2022
10-07-2022
10-07-2022
10-07-2022
10-07-2022
17-07-2022
17-07-2022
17-07-2022
20-08-2022

Huwelijk
26-08-2022

Overleden

15-03-2022
23-03-2022
17-04-2022
18-04-2022
04-05-2022
16-05-2022
30-05-2022
12-06-2022
23-06-2022
31-07-2022

Naam

Denzel van Duijnhoven
Tove van Els
Djaylinn Geurts
Jasmijn van Uden
Sophia Bronicka
Evi van der Horst
Donny Leuring
Josje Verstraten
Gijsje Verstraten
Lilly Mourad

Eva Remi

Sofia van Oorschot
Teun Dappers
Clara Derkx

Perr en Nanne Hidding-van Heumen

Jo Dekkers-Kapteijns

Corrie van Boxtel-Graat

Jans Visschers-van Uden

Ad Brouwers

Betsie van den Berg-de Bruin
Ad Vos

Marietje Timmers-van Os
Zus van Heumen

Sjaan den Ouden-Veld

Mien Kuijpers-van Zuylen

,//(g ST ér!-n‘-w-(’-i

Plaats

Koolwijk
Koolwijk
Koolwijk
Neerloon
Koolwijk
Neerloon
Herpen
Schaijk
Schaijk
Herpen
Koolwijk
Koolwijk
Herpen
Koolwijk

Neerloon

Ravenstein
Deursen
Ravenstein
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Neerloon
Schaijk
Herpen

de % oper

Leeftijd

89
81
75
89
94
97
90
91
97
920



Louise Julianalaan 50

5371 EP Ravenstein

T 06-29586956 (dag en nacht bereikbaar)
E info@jamesdegraaffuitvaartzorg.nl
www.jamesdegraaffuitvaartzorg.ni

Whsk u dat w vrij bent inuw keuze

van uitvaartondernemer ongeacht
waar u verzekerd bent?

Uitvaartverzorging en -begelelding
met al mijn liefde, passie en ervaring

ng‘umvaartzorg;
3 va?fhlburg

0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar
Pastoor van Winkelstraat 428

§ 5374BK Schaijk

B www.uitvaartzorgvantilburg.nl
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Cﬂ Danken

De muizen zijn door het dolle heen, want kosteres
mevrouw Bontje heeft inkopen gedaan voor het grote
dankfeest. Ze rennen naar Kikker en roepen: ‘Er liggen
wel hénderd pakken koekjes op de tafel ... en broodjes,
appels, chocola, zéveel lekkers!’ Kik lacht: ‘Zozo. Dan
moeten jullie nog veel geduld hebben.’ ‘Hoezo??’ piepen
de kleinsten verbaasd. ‘Om te zien wat er zondag voor
jullie overblijft natuurlijk!’, zegt Kik. Mopperend
drentelen de muizen naar buiten: ‘Kik begrijpt het niet.
Geduld hebben ... wat is dat? We hebben trek! Pfffl’

‘s Middags, als mevrouw Bontje naar huis is, sluipen de
muizen de keuken in, klimmen op tafel en beginnen te
knabbelen en te smullen. Als ze tonnetjerond zijn,

5 KK

De keuken is een ravage. Wat zal mevrouw Bontje
schrikken. Met grote sprongen gaat Kik de muizen
zoeken. Jullie zijn ondankbare gasten!” briest hij.

De muizen hebben hem nog nooit zo boos gezien.

Ze piepen: ‘Het was heel lekker, Kik, bedankt!’ Kik blaast:
‘Bedank mij niet. Het was niet mijn lekkers.” De muizen
denken na. ‘0. We moeten mevrouw Bontje bedanken!’
Weer schudt Kik zijn hoofd: ‘Zij heeft het jullie niet
gegéven. Jullie hebben het GEPIKT. Je kunt alleen
bedanken voor wat je krijgt!’ Hij gaat door: ‘Altijd wordt
er voor jullie gezorgd. Nu krijg je niks. Misschien nooit
meer!’ De muizen schamen zich. Ze hebben het
dankfeest verknald. Hoe komt het ooit goed?

‘Dank je wel, Kik’ zeggen ze zacht.

Franciscus van Assisi (181-1226) deed niets liever dah God bedanken, Op het eind van zijn leven

maakte hij een lied van alles waar hij dankbaar voor was. bit noemen we het Zonnelied,

Hoogste God, ik moet wel zingen
om de honderd miljoen dingen
die u met kracht geschapen hebt,
alles waar u plezier in schept!
Broertje zon, die Staat te stralen
en ons licht laat ademhalen.
Zusje maan en wolken sterren
die ons groeten van zo verre,
allemaal door u bedacht

als een feest van dag en Nacht.
Dank voor broertjes weer en wind,
elk seizoen ohs goedgezind.
Dank u wel voor zusje water

met haar heldere geklater.

Dank u ook voor broertie vuur

Uit de Bijbel

\fiemand kan alle daden van God beschrijven, niemand
is hem dankbaar genoes. Zo machtiy en zo goed is hij.
Gelukkig ziin mensen die leven volgens zijn regels,

die qltijd het goede doen. Ppsalm 106:2-3 BGT

die ons leidt door ‘t donker uun
mooi en vrolijk ziin gezicht,
stoer en huppelend geeft hij licht.
Voor zusje aarde, onze moeder
die ons dllen weet te voeden
met vruchten, groenten, volle struiken,
bloemen heerlijk om te ruiken.

Dank u voor mensen die hiet klagen,
mMaar tegenslag en ziekte dragen,
die ahderen hun schuld vergeven. ;
Ze zijn een teken van uw vrede.
Dank u zeHs voor zusje dood,
daarin bljjkt uw liefde groot.

Wie leeft met God gaat niet verloren.
Zing en dank Hem, laat je hor‘en
= —— =
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/., Teksten: Marjet de Jorg
6307 Tekeningens 1. Jurrigns




