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Wilt u adverteren in ons parochieblad?
U kunt dit aangeven bij info@heiligejohannesdedoper.nl.

Locaties: Schaijk- Reek | Herpen-Koolwijk | Ravenstein-
Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden |
Overlangel-Neerloon-Keent.

Secretariaat:

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1 5374 BG Schaijk.
Openingstijden:

Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Telefoon: 0486 - 461220.

Email: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15

Uitvaarten:

Centraal aanmeldpunt uitvaarten:

Pastoor H. Spiertz | 06 - 11880141

Ziekenzalving:

Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met

pastoor H. Spiertz, pastor R. Raaphorst of pastor H. Zandbelt
Dopen - Huwelijken - Jubilea:

Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het Parochiecentrum te
Schaijk. Bovenstaand de contactgegevens.

Opgeven van misintenties:

Schaijk: 0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00
Herpen: 0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein: 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon: 0486-411282 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00

Pastoraal Team
Pastoor Spiertz | 0486 - 461220
Email: pastoorspiertz@gmail.com

Pastor P. Raaphorst | 0486 - 411424
Email: praaphorst@hotmail.com

Pastor H. Zandbelt | 0486 - 411282
Email: haezandbelt@home.nl

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
Email: reelstca@gmail.com
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Voorwoord

Zomernummer

Dit zomernummer is iets dunner dan u
van ons gewend bent, maar blijkbaar
zijn er in dit jaargetijde vanwege
vakantie en vrije dagen minder
activiteiten in de verschillende locaties
van onze parochie.

Ons redactielid Yvonne heeft weer een interessante

. fotopuzzeltocht door de omgeving samengesteld, waardoor u de

kerken en kapellen van onze parochie nog beter leert kennen en
waarderen. De tocht is dit keer uitgebreid richting Velp en Grave,
zodat u deze zomer een paar uur onderweg bent om bij elke foto’s
de juiste kerk of kapel te vinden. Veel plezier!

In memoriam Ad Brouwers

In het vorige nummer van dit blad stond hij nog samen met Jan
van der Heijden op de voorpagina vanwege zijn werk voor het
parochie-archief van Schaijk en Reek, maar op maandag 18 april
overleed hij geheel onverwacht na een kort ziekbed. Elders in dit
blad herdenken we Ad die zoveel heeft betekend voor de
parochie en de plaatselijke gemeenschap.

Versterking redactie

Een parochieblad moet gevoed en gedragen worden door de
verschillende locaties en dan is het fijn als de redactie een
afspiegeling is van die gemeenschappen. Nu zijn Herpen,
Ravenstein en Schaijk vertegenwoordigd in de redactie en het zou
fijn als we versterking krijgen uit de andere kerkdorpen. Het kost
je een paar uur per kwartaal en we maken ons parochieblad
samen, maar het is wel fijn als je weet wat er speeltin de
plaatselijke gemeenschap. Als dit iets voor jou is, neem dan
contact op met een van de redactieleden en een ding is zeker: je
bent van harte welkom!

Hans Meijer



Vacature: administratief/secretarieel mdw v/m

De parochie H. Johannes de Doper

is op zoek naar een Zé M ﬁua

administratief/secretarieel medewerk(st)er o~

voor 20 uur per week, verdeeld over 4 dagen

Functie-inhoud:

De medewerk(st)er is verantwoordelijk voor:
het verzorgen van de financiéle administratie,
het bijhouden van de ledenadministratie,

het behandelen van de post,

het verzorgen van de overige correspondentie,
het beheer van het secretariaat.

Functie-eisen:

een administratieve opleiding, minstens op MBO-niveau,

de bereidheid zich te bekwamen in het betreffende administratieve systeem,
ervaring in het secretariéle werk is een pré,

nauwkeurigheid en zelfstandigheid,

betrokkenheid en goede contactuele eigenschappen.

Geboden wordt een zelfstandige, interessante functie in een prettige werksfeer. Een goed salaris en
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden horen daar vanzelfsprekend bij.
Sollicitatie met bijgevoegde CV kunt u richten aan ons adres:

Parochie H. Johannes de Doper

t.a.v. dhr. E. Willems

Pastoor van Winkelstraat 1

5374 BG Schaijk

Tel. 0486-461220



Woord van de pastor

Beste parochianen,

Op het moment dat deze uitgave bij u binnenvalt, breken er drie maanden
aan waarin lopende zaken worden afgebouwd om weer even tot rust te
komen. Te ont-moeten!

Eigenlijk hebben we al twee jaren rust, of liever gezegd de rust opgelegd
gekregen. Dat is toch even anders dan de rust die nu komt. Of blijft het
onrustig in u?

Door die opgelegde rust moeten we nu nog bewuster de keuze maken 'welke draad' we weer
oppakken. Dat ervaren we momenteel heel nadrukelijk in onze samenleving met een grote krapte
op de arbeidsmarkt maar ook binnen het verenigingsleven. Krijgt het individu nu een nog grotere
status of komt er een welbewuste ruimte in ons leven en onze agenda?

Ik hoop het laatste, zodat ieder de tijd neemt om het 'niet moeten' invulling te geven vanuit het
bewustzijn van de geschonken levenstijd en de invulling daarvan. Een inspanning voor je lichaam
én geest. Doe de zorg om uw geest niet te kort. Laat de rust en stilte in uzelf toe. De onrust zal juist
dan even de kop opsteken. Laat het uzelf niet brengen tot het moeten invullen daarvan. Geef de
geschonken rust de tijd en u zult verbaasd staan over de rijkdom die in ieder mens verborgen ligt.
Het opkomend verlangen om te mogen zijn die u bent, om antwoorden te vinden in de ontmoeting
met de a(A)nder, juist in die ongedwongenheid, in het onvoorziene.

Het is de heilige Geest die dat teweeg kan brengen, afhankelijk waar u staat en zoekt.

Een goede tijd toegewenst en we zien u weer graag daarna, om elkaar te ontmoeten, te zien...te
spreken.

Diaken René Lamers
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dde ons hart niet toen hij
onderweg met ons sprak en de
Schriften voor ons ontsloot?’

Lucas 24,32




Parochiéle feesten

St. Jansfeest te Neerlangel

Zondag 26 juni is het St. Jansfeest te Neerlangel.
Het is de enige eucharistieviering in onze
parochie. Aanvang: 10.30 uur.

Tijdens deze viering is er ook een
kindernevendienst. Verder zal het Gemengd
Koor Herpen de viering opluisteren. Fijn om
samen te vieren en elkaar daarna te spreken.
Voel u welkom!

| Vrienden van de St. Jan |

St. Donatusfeest te Reek

St. Donatusfeest is in het weekend van 9 en 10
julite Reek. Al jarenlang draagt de werkgroep
'‘Donatus' zorg daarvoor, met vieringen en een
tentoonstelling. Van harte welkom!

In de Mariakapel bent u ook van harte welkom
voor gebed en stilte, zeker ook deze dagen.

| Werkgroep Donatus |

St. Annafeest te Koolwijk

Het St. Annafeest is in het weekend van 30 en 31
juli te Koolwijk. Het feest dat dit jaar weer in
traditionele vorm gehouden kan worden.

We heten u van harte welkom!

Vrienden van de Sint Annakapel |

St. Rochusfeest te Deursen

Het St. Rochusfeest zal plaatsvinden op zondag
21 augustus. Aanvang is 11.00 uur met
aansluitend de processsie naar de St. Rochus
kapel. We hopen u met velen te mogen
begroeten. Van harte welkom!

Vrienden van St. Rochus

Bezoek onze website:
www.heiligejohannesdedoper.nl



Houvast

Wat is uw houvast in leven en
sterven? Bekende Nederlanders
geven antwoord op deze
persoonlijke vraag. Ditmaal
Matthijn Buwalda, christelijke
zanger en liedschrijver
(verhalenverteller met gitaar).

Ik zal nooit dikke
maatjes met God
worden

‘HET VOLLE LEVEN
BESCHRIUVEN'

et woord houvast associeer ik met God, die

een groter verhaal vertelt dan het kleine ver-

haal van mijn leven. Een verhaal dat doorgaat,

ook als ik er niet meer ben. Hij waakt over mij.

Ik moet denken aan het slaapliedje dat mijn
ouders zongen: “Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm
tekeer, leg maar gewoon je hand, in die van onze Heer." Dat
besef geeft troost en hoop.

Ik zoek geregeld een rooms-katholieke kerk op omdat het
er zo rustig is. Ik geniet van de glas-in-loodramen, de wie-
rook, de stilte. De paus wordt wel heilige Vader genoemd.
Zo noem ik God graag. Er zijn christenen die Hem als hun
vriend zien, maar ik zal nooit dikke maatjes met God wor-
den. Het is goed een bepaalde afstand tot Hem te bewaren.
Dat Hij groter is dan ik, daar vind ik houvast in.

In mijn liedjes verwerk ik ervaringen. |k probeer het volle
leven te beschrijven met zijn mooie en rauwe kanten. Een
van mijn nummers vertolkt wat iemand ervaart als de he-
mel dicht lijkt en je gebed niet wordt beantwoord. Met zo'n
lied wil ik mensen hoop geven, ze even boven hun bestaan
uit tillen.

Met mijn beste vriend Rutger squash ik elke week. Soms
blijven we na afloop lang praten over ons leven. Dan ben ik
intens gelukkig. Ook als ik op de bank zit met mijn vrouw
en we samen een avondje televisiekijken. Daar kan ik God
intens voor danken. |

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland.

Wilt u meer van deze verhalen lezen? Ga naar www.nd.nl/houvast
Scan onderstaande QR-code voor een unieke aanbieding en
maak kennis met het Nederlands Dagblad.

Tekst: Gerald Bruins
Foto: Dick Vos

Nederlands Dughlad




Goede Doelen Week

Opbrengst Goede Doelen Week

De organisaties van de Goede Doelen Week in onze regio kijken terug op een geslaagde
collecteweek. Dankzij een grote groep vrijwilligers is het gelukt om een mooi bedrag op te halen.

De opbrengsten:

- Herpen, Overlangel, Neerloon en Keent: 14.650,00 euro

- Ravenstein, Huisseling, Deursen, Dennenburg, Demen, Dieden en Neerlangel: 15.678,16 euro
- Schaijk, Reek: 40.856,00 euro

Het geld is naar de goede doelen overgemaakt volgens de aangegeven verdeling op de
formulieren. Bij bedragen waar niets was aangegeven, wordt het geschonken bedrag evenredig
verdeeld over de deelnemende instanties.

De inwoners geven aan dat ze deze manier van collecteren prettiger vinden dan in het verleden
toen er meer collectes werden gehouden.

ledereen die, op welke manier, een steentje heeft bijgedragen om dit prachtige resultaat te
bereiken, heel hartelijk dank!!

Ravenstein Huisseling Deursen Demen
Dieden Dennenburg Neerlangel

) Doelen
Q’ Week

Herpen - ONK
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Pelgrimeren in Nederland

Tekst en foto: Dick Vos

Terug naar de kern

Wandelen is enorm populair. Door natuurgebieden,
steden en dorpen zijn de prachtigste tochten uitge-
zet, waar enthousiast gebruik van wordt gemaakt
door een groot publiek. En niet alleen gewoon
wandelen is populair, het geldt ook voor pelgrime-
ren. Het mag blijken uit de toenemende aantallen
bezoekers van Santiago de Compostela, een van de
belangrijkste christelijke bedevaartsoorden. In 2017
lieten zich daar voor het eerst meer dan 300.000
pelgrims uit de hele wereld registreren, een nieuw
record.

Is pelgrimeren anders dan gewoon wandelen?

Tot op zekere hoogte wel, want een pelgrim heeft
uviteindelijk een doel. Dat kan Jeruzalem zijn, de
Lutherstad Wittenberg misschien voor protestan-
ten, maar ook een kerk of kapel in de buurt of een
andere plek die een bijzondere, spirituele betekenis
heeft. Maar misschien is de weg ernaartoe, de weg
die gegaan moet, nog wel belangrijker. Het woord
pelgrim is ook ontstaan uit een samenstelling van de

Pelgrimeren: door
het directe contact
met Gods goede
schepping keer je
terug naar de kern

Latijnse woorden per en ager, waarmee een pelgrim
iemand is die ‘door de velden'trekt.

Om iets als boetedoening gaat het tegenwoordig
zelden meer. Het lopen is een vorm van meditatie,
loskomen van de hectiek van het alledaagse leven.
Terug naar de kern door het directe contact met
Gods goede schepping, noemt Trees het. Back to ba-
sic, je realiseren waar het in het leven uiteindelijk om
draait. Vooral sinds haar pensioen loopt ze regelma-
tig pelgrimsroutes, ‘Je hebt alleen het hoogst nodige
mee in je rugzak, en het is bijzonder om te merken
hoe waardevol die paar dingetjes dan worden. |k
denk dan wel eens aan mensen die op de vlucht zijn.
En ik realiseer me dan dat het verschil is dat ik zo'n
klein plastic kaartje heb waar ik in geval van nood
van alles mee kan kopen!

Gaat het bij pelgrimeren dus om diepe gedachten?
Dat hoeft helemaal niet. Helemaal leeg worden en
stil worden van binnen kan al ervaren worden als
vorm van genade.




Bijzondere kerk

Onze-Lieve-Vrouwenkathedraal te Antwerpen

In het bruisende centrum van Antwerpen liepen Wouter en ik te genieten van het mooie weer.
Terwijl Wouter nog bezig was met het eten van een heerlijke Antwerpse wafel uit het vuistje, waren
we onderweg naar de Onze-Lieve -Vrouwenkathedraal. Een prachtige kerk omringd door vele
terrasjes, die op dit moment helaas in de steigers stond. Dat nam niet weg dat er nog veel
wonderbaarlijke elementen van de kerk te zien waren.

De 123 meter hoge kerk heeft vele mooie, hoge raampartijen en spitsbogen wat duidt op een
gotische bouwstijl. Wat er precies op het spandoek rondom de steigers stond werd ons niet
helemaal duidelijk. Wij merkten dat dit ook voor de vele andere toeschouwers om ons heen nog
een raadsel was.

Wouter en ik besloten een kijkje te nemen in de kerk. Via en kleinere deur, naast de centrale ingang
liepen wij naar binnen in de hoop het imposante uiterlijk van de buitenkant van de kerk terug te
kunnen vinden in het interieur. Helaas werd er een, voor ons te hoge, toegangsprijs gevraagd
waardoor wij niet verder zijn gekomen dan de gedenkplek met de waxinelichtjes. Ondanks deze
teleurstelling hebben Wouter en ik vervolgens nog wel ons rondje om de kerk afgemaakt en zijn we
verder gaan genieten van de warme zon.

Wouter en Vera
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Bedevaart naar Kevelaer

R ] m% Zaterdag 3 september 2022

Het thema dit jaar is: "Hemel en aarde aanraken.”

Vanuit de hemel blijft Moeder Maria ons mensen steeds met
haar liefde en gebed begeleiden en opzoeken. In veel plaatsen
waar zij in het bijzonder wordt vereerd of waar mensen zelfs een
verschijning van haar hebben gehad, bevindt zich tegenwoordig
een bedevaartsoord. Het Duitse stadje Kevelaer is al eeuwenlang
een bekend Mariabedevaartsoord.

Niet alleen tijdens haar leven hier op aarde (denk aan de bruiloft
van Kana - Joh. 2,1-12), maar ook nadat zij in de hemel is
opgenomen, blijft Moeder Maria voor ons een bemiddelende rol
spelen. Zij wijst ons de weg naar Jezus en daarmee naar God in
de hemel. Door Moeder Maria op te zoeken, zeker in
bedevaartsoorden als Kevelaer, komen we op plaatsen waar
hemel en aarde elkaar raken.

Een bijzondere bedevaart voor gezinnen met jonge kinderen.

Voor informatie en aanmelding kunt u tot 20 augustus 2022
terecht bij de onderstaande adressen:

Wieneke Vissers Diaken R. Lamers
Europaplein 15 06-12428322
5374 BM Schaijk .
0486-461337 I
Wim van Berkel Marij van Diggelen r
Waterstraat 12 Soeterstraat 29
5373 AB Herpen 5375 BG Reek ‘
0486 850237 0486-471218

1l

Helaaas heeft Wout Heesen, in verband met problemen

met zijn zicht, met pijn in zijn hart moeten aangeven te
stoppen als contactpersoon. Zie hiervoor pagina 24 en 25in dit
blad.

Bij inschrijving ontvangt u de vertrektijd voor
uw woonplaats en het programma van deze dag.

Kosten €-20,- per persoon.
Voor kinderen tot en met 12 jaar €-10,- per persoon.

12



Mensen van licht

Ik bedoel hiermee geen beroemdheden of machtige mannen. Niet haantje-de-voorsten of
onbereikbare schoonheden. Neeg, bij ‘mensen van licht’ denk ik aan mensen bij wie je je gezien
voelt en bij wie je terecht kunt als het moeilijk gaat. Waarschijnlijk ontmoette jij vroeger of later in
je leven ook wel eens zo iemand. Een voor jou bijzonder persoon bij wie je graag wilde zijn, die je
jouw weg hielp (terug)vinden. Oma'’s of opa’s kunnen zo zijn, of die ene leerkracht op school. Ze
inspireren je en houden je wakker. Al even terug was voor mijzelf Zr. Leonardien van der Meulen zo
iemand, hier in Ravenstein. En ik weet door haar uitvaart, dat er velen waren, die ze blij maakte en
met goede moed verder hielp gaan. Zij is niet vergeten.

Mijn vrouw en ik hebben het geluk van kleinkinderen. Dan heb je dat licht ineens zomaar op schoot,
al dat enthousiasme om wat zo'n peuter ziet, hoe goed ze luisteren en hoe ze je zomaar overdag de
maan kunnen aanwijzen. Hoe ze stralen. Bij hen kom ik tot mezelf en word meer heel.

Ik hoop dat u al lezend ook iemand voor u ziet die zo licht gaf. Want anders kan ik geen recht doen
aan de bijzondere dag van vandaag, 15 mei 2022, waarop zo'n lichtmens wereldwijd wordt
herdacht en geéerd. Een Friese jongen die hier vlakbij in Megen op school ging, die in Boxmeer
studeerde, maar ook in Rome. Die grote werken verrichtte voor de mensen in Oss en Nijmegen. Hij
was meteen wakker, toen er in zijn tijd mensbeschadigende ideeén werden verkondigd die
bevolkingsgroepen tegen elkaar ophitsten. Hij doorzag dat zij geen waarde hechtten aan het leven
en geluk van echte mensen van vlees en bloed. Zijn verzet daartegen, vanuit zijn diepe geloof,
kostte hem het leven.

Deze week zag ik op Terschelling de Brandaris, de vuurtoren die licht geeft ook in de donkerste
nacht. Degenen op zee die hun ogen op hem richten kunnen zo beter hun koers vinden en
behouden hun haven bereiken. Pater Titus was zo'n licht. Niet omdat hij er zelf een goede PR op
nahield, maar dat blijkt uit wat de mensen vertellen die met hem hebben geleefd. Een oude
mevrouw in Oss die bij hem het huis had schoongehouden vertelde me ooit hoe vriendelijk hij was
en tijd voor haar had. Maar meer nog zijn er de
medegevangenen uit het concentratiekamp die zich
verbaasden hoe hij, zelf verzwakt,

hen tot steun kon zijn en zelfs de bewakers die hem sloegen
als mens bleef benaderen.

Een heilig mens, geen heilig boontje: Titus Brandsma.

In onze rusteloze tijd vol geluiden van oorlog en
klimaatdreiging zoeken velen de goede weg, en daarvoor
hebben we mensen nodig van licht. Gelukkig dat die onder
ons zijn en ook te vinden zijn in de eeuwen voor ons. Tot
Jezus aan toe, wiens licht is gebleven en nooit meer
gedoofd.

Theo Gallé
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Ter inspiratie - column

OP ADEM KOMEN

jdens het opruimen van stapels oud papier stuit

ik op een krant uit vervlogen tijden. Hoe houd

je het vakantiegevoel vast, staat er. En op dat

moment weet ik dat daar mijn column over zal

gaan. Het vakantiegevoel vasthouden, dat is: op
adem komen.
Meer dan vijftig abdijen en priorijen heb ik voor mijn werk
mogen bezoeken. Op basis daarvan probeer ik vandaag de
dag vrijwilligers van kerken een weg te wijzen in de drukte
van het christelijk leven. Dat gebeurt in zes stappen, op weg
naar het klooster in je hart, met een vioer, een hal, een tafel,
ramen, een tuin en een kelder:

- Maak het stil in je huis of je kantoor: dat is het fundament,
de stilte op de vloer van je klooster.

- Heb in de hal van je klooster de moed om te wachten en
geduldig te zijn.

-Vergeet in je klooster nooit de tafel, maak ruimte voor je
naaste en weet dat het niet om jou draait.

- Zorg ervoor dat de ramen op tijd dicht zijn zodat de
impulsen van buiten niet jouw dag bepalen.

- Ga wandelen in de tuin en ervaar dat je geheeld wordt
door de zon, de regen, de wind en de kou.

- De laatste stap is naar de kelder van je klooster waar je
met lege handen staat. Juist dan word je gedragen door
de adem van de Eeuwige.

Zo ben je nooit alleen en kom je op adem, wat je ook doet,
wie je ock bent, waar je ook bent. Als je met de vrijwilligers
van jouw kerk ook op zoek wilt naar het klooster van je hart,
kom dan naar de Abdij van Egmond. Daar wijs ik je de weg
naar je hart en naar die bevrijdende adem. ®




Datum

4-6-2022

5-6-2022

6-6-2022
11-6-2022

12-6-2022

18-6-2022

19-6-2022

24-6-2022
25-6-2022

26-6-2022

HE.
W.C
WG

Tijd

17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
09.30
11.00

17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
19.30
17.30
19.00
19.00
10.30

Plaats

Schaijk
Herpen
Demen
Schaijk
Neerloon
Herpen
Huisseling

Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Overlange
Huisseling
Schaijk
Herpen
Deursen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Neerlangel
Schaijk
Reek
Herpen
Neerlangel

= Heilige Eucharistieviering
= Woord en Communieviering
= Woord en Gebedsviering

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Bijzonderheid

Pinksteren
Herenkoor Eerste Pinksterdag
GK Herpen

Knd

Tw. Pinksterdag

H. Drie-eenheid
Donatus
GK Herpen
Herenkoor H. Drie-eenheid
GK Huisseling

Sacramentsdag
Herenkoor Sacramentsdag | Vaderdag
Cordaad

Lof H. Joh. de Doper
GK Herpen St. Jansfeest patroon

van de parochie|Knd

= Gemengd Koor
= Kindernevendienst
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Datum

2-7-2022

3-7-2022

9-7-2022

10-7-2022

16-7-2022

17-7-2022

23-7-2022

24-7-2022

30-7-2022

31-7-2022

H.E.
W.C
W.G.

Tijd

17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
11.00
11.00
11.00
14.30
17.30
19.00
19.00
19.00
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00

= Heilige Eucharistieviering
= Woord en Communieviering
=Woord en Gebedsviering

Plaats

Schaijk
Herpen
Demen
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Neerloon
Reek
Huisseling
Reek
Schaijk
Herpen
Neerloon
Deursen
Schaijk
Huisseling
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Schaijk
Koolwijk
Herpen
Schaijk
Neerloon
Koolwijk
Huisseling

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Lof

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
HE
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Bijzonderheid

Herenkoor
Donatus H. Donatus
Herenkoor

Forte Vicante

Donatus H. Donatus

Donatus H. Donatus / Lof

zomermarkt Overlangel

Herenkoor

Herenkoor

St. Anna
Herenkoor

St. Anna

GK = Gemengd Koor
Knd = Kindernevendienst
www.heiligejohannesdedoper.nl



Datum

6-8-2022

7-8-2022

13-8-2022

14-8-2022

15-8-2022

20-8-2022

21-8-2022

27-8-2022

28-8-2022

H.E.
GK

www.heiligejohannesdedoper.nl

Tijd

17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
09.30
09.30
17.30
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00

Plaats

Schaijk
Demen
Herpen
Schaijk
Overlange
Huisseling
Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Overlange
Schaijk
Herpen
Schaijk
Overlange
Deursen
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Neerloon
Huisseling

= Heilige Eucharistie
= Gemengd Koor

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H:E:

Knd
WG

Bijzonderheid

Herenkoor

Donatus
Herenkoor
Maria Tenhemelopneming
Herenkoor
St. Rochus
Herenkoor

= Kindernevendienst
=Woord en Gebedsviering
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Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid
3-9-2022 17.30 Schaijk H.E. vervalt ivm bedevaart Kevelaer
19.00 Herpen H.E: GK Herpen
19.00 Demen H.E.
4-9-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor

09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E.

10-9-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen H.E.
11-9-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Neerloon H.E. Cordaad
11.00 Huisseling H.E. GK Herpen
17-9-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Deursen H.E.
19.00 Herpen H.E: GK Herpen
18-9-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling
24-9-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen H.E: GK Herpen
25-9-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
H.E. = Heilige Eucharistie
W.G. =  Woord en Gebed
W.C. = Woord en Communie
Knd =  Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl

St. Lambertusgilde



Fotopuzzeltocht 2022

Deze tocht gaat dwars door de kerkdorpen van onze parochie H. Johannes de Doper en,
om aan het verzoek van ‘de dames van Cordaad’ te voldoen, hebben we, als extra, een
uitstapje gemaakt naar Grave en Velp. Daar zijn foto's genomen van de St. Elisabeth kerk,
de Protestantse kerk Grave, Parochiekerk H. Elisabeth, het voormalig kerkje St-Vincentius
en het Emmausklooster (bij de Capucijnen).

De protestantse kerk in Grave ziet er aan de straatkant uit als een woonhuis. Links ervan
is een poort /smalle doorgang. Je kunt om de kerk heen lopen.

Het is mogelijk om de ‘gewone’ route (25 foto’s) te nemen of de route met het ‘extraatje’ (dat zijn 12
foto’s). Er zijn foto's genomen van de kerken, kapellen en het klooster maar ook van de gebouwen /
metselwerken die er vlakbij staan.

Als dank voor jullie inzet wordt er onder de goede inzendingen één winnaar gekozen.
Deze wordt getrakteerd op een lekkere cake of taart.

U kunt uw oplossing insturen tot 1 september 2022
naar: info@heiligejohannesdedoper.nl

Wij wensen U vooral veel plezier en SUCCES toe.
Vergeet niet te genieten van de omgeving, want deze is prachtig!

Yvonne Bosch

1 St. Lucia kerk Ravenstein

2  St.Jan de Doper kerk Neerlangel
3 St. Willibrordus kerk Demen

4 St. Rochuskapel Deursen

5 St. Vincentius kerk Deursen

6  St.Lambertus kerk Huisseling

7 St. Sebastianus kerk Herpen

8  St. Annakapel Koolwijk

9 H. Antonius Abt kerk Schaijk

10 St.Elisabeth kerk Grave

11 Protestantse kerk Grave

12 Voormalig kerkje St. Vincentiuskerk Velp

13 Emmausklooster (‘Bij de Capucijnen’ staat bij inrit), Velp
14 Parochie H. Elisabeth, Velp

15 Antonius Abt kerk Reek

16 St. Antonius kerk Overlangel

17  St.Victor kerk Neerloon

18 Nederlandse Hervormde kerk Ravenstein

19



Vervolg Fotopuzzeltocht 2022
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In memoriam Ad Brouwers

In het vorige nummer van dit blad stond hij nog samen met
Jan van der Heijden op de voorpagina vanwege zijn werk
voor het parochie-archief van Schaijk en Reek.

Op maandag 25 april hebben we met een plechtige
Requiemmis afscheid genomen van ons oudste koorlid Ad
Brouwers. Zijn overlijden kwam totaal onverwacht. De week
daarvoor maakte hij nog een lange fietstocht en had hij met
ons koor de gezangen voor Pasen gerepeteerd.

Bijna 90 jaar oud en nog zo actief en helder van geest, dat
gun je iedereen.

Sinds 1965, toen hij in Schaijk benoemd werd als hoofd van
de Mariaschool, is hij op vele fronten actief geweest in onze
parochie en gemeenschap.

Hij was al een aantal jaren koorzanger in Beek en Donk en
Gemert, toen hij in 1965 het Herenkoor in Schaijk kwam
versterken. Dit jaar was hij 68 jaar koorzanger, maar na al die
jaren stond hij nog steeds open voor nieuwe interpretaties
van het gregoriaans, als een dirigent die voorstelde.

De laatste jaren bleef hij bij ons koor meer op de
achtergrond, maar zorgde er wel voor dat de mappen op orde waren en dat er elke week een
‘spiekbriefje’ in zijn mooie handschrift klaar was voor de organist en de zangers zodat ze wisten wat
ze moesten zingen.

Op verzoek van pastoor Meulemans is hij in 1966 gestart met het dameskoor, waarvan hij ook 12
jaar de dirigent is geweest. Onder pastoor Van Spijk was hij 9 jaar lid (en secretaris) van het
Parochiebestuur. Daarnaast was hij vele jaren intensief betrokken bij de Stichting Schoolkatechese
in het dekenaat Ravenstein. Voor al zijn verdiensten ontving hij in 2014 de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en verder alle onderscheidingen die de
Gregoriusvereniging in huis heeft.

Daarnaast was hij een aantal jaren lid van de gemeenteraad, de Raad van Elf en vele jaren voorzitter
van voetbalclub DAW.

Op de dag van zijn afscheid hebben we Ad begeleid op zijn laatste gang van zijn huis naar de kerk

en aan het einde van de dienst hebben we hem met ‘In Paradisum’ op weg gezongen naar zijn
definitieve bestemming: het paradijs.

Hans Meijer




RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

Contactpersoon bedevaart Kevelaer

Rond het jaar 2000 stapte Riek Sommers uit Neerlangel als
contactpersoon bedevaart Kevelaer voor de regio Ravenstein
op Wout Heesen af. Ze vroeg Wout of hij het stokje van haar
wilde overnemen.

Als contactpersoon draag je jaarlijks de zorg voor het onder de
aandacht brengen van de komende bedevaart naar Kevelaer.
Bij jou kunnen de mensen terecht voor informatie, inschrijving
en betaling. De contactpersonen hebben zo'n driemaal per
jaar overleg met de collega's uit verschillende regio’s om
informatie te delen over de invulling van de bedevaartsdag.

In het begin had de regio Ravenstein zo'n zeven bussen voor
deze bedevaart. Vanaf het moment dat Wout het overnam
gingen toch nog vier tot vijf bussen gezamenlijk op weg. Dit
doordat meerdere regio’s zich aansloten bij elkaar, zoals
Schaijk, Zeeland, Oss, Veghel en Uden.

Rondom 2010 nam Wout ook de coordinatie op zich van de
communicatie over en het busvervoer naar Kevelaer.

Wout ging als kind in 1955 mee naar Kevelaer. Hij weet nog
goed dat hij als misdienaar op de trede van het priesterkoor
zat en op een gegeven moment even wegzakte. Vanaf
middernacht mochten ze namelijk niet eten om de hostie te
ontvangen. De dames Nieuwhuis vingen hem op en gaven
Wout een pepermuntje om op te knappen. "Oh, nou krijg ik
niet de hostie" zei Wout. De dames zeiden echter: "Dit
pepermuntje is voor nu belangrijker voor jou".

In die tijd was de koffie in Kevelaer niet zoals de pelgrims uit
Ravenstein gewend waren en dus namen ze zelf de koffie in
pakken mee. Wat er daarna overbleef lieten ze in Kevelaer bij
de uitbaters achter.

Een andere anekdote die Wout deelde: “In de vroege tijd mocht je geen ‘Eau de Cologne’
meenemen naar huis. Bij de grenscontrole vroeg de douane of men wat had om aan te geven.
Terstond lieten wat pelgrims kleine flesjes per ongeluk kapot vallen..."Oh, sorry nu niet meer;, was
het antwoord. Dit om controle te voorkomen. Terwijl in hun tas wel een halve liter zat.




Met veel toewijding en plezier heeft Wout al die tijd zijn taken voor de bedevaart naar Kevelaer
verricht. Helaas moet hij vanwege zijn zichtproblemen met pijn in zijn hart stoppen. Het is niet
anders.

Het zou heel fijn zijn als iemand in Ravenstein of directe omgeving het stokje van Wout als
contactpersoon kan overnemen. De codrdinerende taken liggen momenteel bij een ander
bestuurslid. Wout is bereid om diegene op weg te helpen met de opstart.

De bedevaart naar Kevelaer staat dit jaar gepland op zaterdag 3 september. Hopelijk mogen we met
velen die dag samengaan. Kevelaer is een mooie plaats en de dag biedt naast de vieringen ook
momenten om samen te genieten van de winkels en het eten. Een mooie dag, ook voor gezinnen
met jonge kinderen.

Als kinderen mee willen helpen bij de processie en vieringen, laat het diaken René Lamers
maar weten.

We hebben namelijk bruidjes en misdienaars nodig (en euh...wel eerst goed ontbijten voordat je
aan deze dag begint ©)).

Hopelijk kunnen ook gildes en een koor deze dag nog meer vreugde en cachet geven.

Dank aan Wout voor de vele jaren van inzet en toewijding aan de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer.
Voel je welkom als nieuwe contactpersoon...

"Maria is de Ster der Zee waarop wij, heen en weer
Diaken René Lamers geslingerd, varen naar de zee der Hemel.

Onze Lieve Heer belooft ons daar een eeuwig
leven in zijn aanschouwing. Wat te geven voor
een goede landing? Kruis in top, het cog
onafgewend gericht, in alle storm en vlagen, op
de Ster der Zee, het licht dat u de haven aan zal
wijzen! Dan landt gij, kind, ten Paradijze""

H. Titus Brandsma

TIDNVYTHIIN-NIAIIA-NIWIA-DYNAGNINNIA-NISYNIA-ONITISSINH-NIFLSNIAVYY



RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

Afscheid koster Riet van Uden | Deursen

Op het moment dat Riet samen met Ben besloten had te stoppen met hun winkel aan huis in 1999,
stonden Jeanette van der Rijdt en Riet Wijnakker op haar stoep. Niet om gebruik te maken van de
uitverkoop, maar om Riet te vragen of zij samen met hen het kosterstrio wilde vormen voor de St.
Vincentius kerk.

Daar had Riet wel oren naar en door met de dames mee te lopen in het begin, kreeg ze in de gaten
wat het kosterschap inhield. Van thuis uit had Riet altijd al meegekregen om elke week naar de kerk
te gaan en nu kon ze haar bijdrage aan de gemeenschap op een andere wijze leveren.

Het kosterschap hield ook in dat je dan de lector was voor twee bijbellezingen en de voorbede.

Bij uitvaarten waren ze altijd met twee kosters aanwezig wegens extra taken.

Met veel plezier en toewijding heeft Riet dit vele jaren samen met Jeanette en Riet Wijnakker
mogen doen. In die tijd heeft Riet ook met veel voldoening haar taken verricht, maar het dalend
aantal gelovigen bij de vieringen en het stoppen van vrijwilligers voor het onderhoud van het
interieur in de kerk tastte haar vreugde en goede moed door de jaren heen meer en meer aan.

De jaarlijkse St. Rochusviering maakte haar weer enorm blij...het bracht weer leven in en rondom
de kerk.

En oh, wat baalde Riet enorm toen bij een uitvaart in de afgelopen winterperiode de verwarming
het vlak voor de aanvang niet meer deed. De tijd van ontkerkelijking die je zelf meer en meer gaat
ondervinden is telkenmale een beproeving voor je eigen inzet. Het ontmoedigt je.

Al met al kan Riet terugkijken op een mooie en
goede tijd, maar nu is de tijd gekomen om het
kosterschap los te laten.

| Riet, enorm bedankt voor al jouw inzet in en rondom
4 de St. Vincentius kerk te Deursen.

Een dankjewel werd overgebracht met een

kaart en een bos bloemen, namens parochie

H. Johannes de Doper.

René Lamers, diaken



Open Monumentendag

De 36ste editie Open Monumentendag vindt plaats
in het weekend van 10 en 11 september 2022.

In dit weekend openen duizenden monumenten in
heel Nederland gratis hun deuren voor het publiek,
waaronder de Sint Sebastianuskerk te Herpen.

In deze kerk worden er o.a. vaandels en kazuifels
tentoongesteld. Ook zijn er mensen aanwezig die

i een en ander uitleggen / vertellen over wat er te
zien is in de kerk.

Tevens kan men onder begeleiding de klokkentoren
beklimmen.

Graag tot 10 of 11 september a.s.

Feest St. Anna

'Sint-Anneke, Sint-Anneke, geef me toch een
manneke!

Op zondag 31 juli 2022 om 11.00 uur is er een
Sint-Annaviering in de open lucht op de
Koolwijk.

§ Voor het opgeven van misintenties kunt U

| terecht bij pastorie Herpen 0486-411424 of via
het e-mailadres pastorieherpen@hetnet.nl,
maar ook via de pastorie Schaijk 0486-461220
™ | of e-mailadres

"h finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl.

Sint-Anneke, Sint-Anneke, geef me toch een manneke. Sint Anna werd/wordt o.a. aangeroepen
tegen onvruchtbaarheid en voor een goed huwelijk.




Heilige huisjes in Herpen
Gerealiseerd door de Stichting Herpen in Woord en Beeld.

Vrijwilligers heilige huisjes
Heeft U dat ook? Als U langs een heilig huisje komt, dat U denkt: “Wie onderhoudt deze huisjes en
wie zorgt ervoor dat de tuin onkruidvrij is?” Nou ik wel.
Het geluk wil dat ik tijdens mijn wandeling met onze hond op een middag een vrijwilliger tref. Het is
Theo Klerks die daar aan het schoffelen is. Ik trek mijn stoute schoenen (lees pumps) aan en vraag
of hij misschien met de andere vrijwilligers mee wil werken aan een interview. Dat willen ze, Jan
van Berkel, Theo Klerks en Tonnie van Rooij zijn bereid om hun verhaal te doen. We ontmoeten
elkaar in De Heemkamer.
LU TR 1onnie van Rooij

“Ik liep langs een heilig huisje en dat zag er op dat moment
niet zo netjes uit. Ik zei tegen mijn vrouw: ‘Goh, dat zou ik
| el bij willen houden. Bij een bijeenkomst van de Stichting

i Herpen in Woord en Beeld had Henny (vrouw van Tonnie) dit
kenbaar gemaakt. Dat was meteen geregeld.
Hij onderhoudt het heilig huisje St. Sebastianus
(Aalstvoortsestraat, hoek Berghemseweq) alweer zo'n 7 & 8
'jaan
“lk ga er minimaal een keer per week naar toe. En als ik er
voorbij fiets, kijk ik ook meteen of er niets kapot is. Er staan
| vier beelden in, waarvan er drie aan vervanging toe zijn, daar
wordt aan gewerkt. Het St. Rochusbeeld is pas opgeknapt
(gips bijgewerkt, geverfd en gevernist) door Tonnie van
| Berkel. Ook zorgt hij voor (kunst) bloemen in de nisjes.
Helaas heeft de buxushaag het begeven, deze was niet
bestand tegen de buxusmot. Nu staat er een taxushaag,
hs | deze heeft het ook zwaar”

Theo Klerks
Hij onderhoudt het derde heilige huisje
(Wooystraat, hoek Buitenstraat): de St. Rochus.

“Ik ben vijf jaar geleden begonnen, meteen nadat
het huisje geplaatst is. In deze tijd van het jaar ben
ik er elke week te vinden, maar in de winter niet zo
vaak. Martien (Tinie) van Rooij snoeit de haag en ik
plaats er bloemen bij. In het huisje staat een beeld.
De binnenzijde van het huisje moet nodig
gereinigd worden en heeft een nieuw likje verf
nodig. Dit huisje is gemaakt door de Gebroeders
van Rooij. Er staat ook een bankje bij en ik word
vaak aangesproken door wandelaars, gewoon efkes
buurten.”




Jan van Berkel, Herpenaar in hart en nieren

“Ik onderhoud nu het heilig huisje St. Anna (Gepkespad, hoek
Kerkpad), het Monument de Non en de loopgraaf van Herpen.

Bij de opening van het huisje St. Anna in 2002 heb ik een diploma
gekregen, waar op staat dat ik verantwoordelijk ben voor het
onderhoud van het heilig huisje. Dit huisje is 0.a. gebouwd met de
stenen van de boerderij waar nu familie Ceelen (St.
Sebastianusstraat) woont. Die boerderij hebben ze ingekort.

Er zit een plaat in het heilig huisje waarop alle namen staan van
degenen die aan het huisje hebben meegewerkt, er liggen ook
foto's in. Onder de meest noordelijke boom ligt een steen. Deze
boom heb ik verplaatst omdat deze niet op de juiste plaats stond.
Voordat ik de boom op de juiste plaats plantte, heb ik een steen, : s

met daarop mijn naam en aan de andere kant het jaartal, gelegd ' - =S
en daarop heb ik de boom geplaatst. Tegen mijn zoon Bram heb ik gezegd: “Als die boom over 40
of 50 jaar omgaat, ligt daar een steen met mijn naam erop”

Wat is het moeilijke aan dit vrijwilligers werk?
Het unanieme antwoord: de droogte.

Tonnie heeft vorig jaar, in de droge, warme
periode drie tot vier keer per week 10 emmers
.. water naar het heilig huisje gebracht, omdat

5 anders de planten zouden verdrogen. Ook Jan
beaamt dat de droogte een ramp is. Een flinke
regenbui op z'n tijd zou uitkomst bieden.

Maken jullie wel eens iets moois mee?
Theo en Tonnie vinden bij het heilig huisje wel

eens geverfde (zwerf)stenen, o.a. van Kei Tof. Deze
worden neergelegd door voorbijgangers.

vinr. Tonnie van Rooij, Jan van Berkel, Theo Klerks

Het is de bedoeling dat andere mensen zo'n steen
meenemen en weer op een andere plaats neerleggen, zodat
de stenen over de wereld zwerven. Soms kan zo'n steen
vanwege de mooie tekening die erop staat een glimlach op
iemands gezicht toveren. Tonnie en Jan vinden ook briefjes
bij de huisjes met daarop een soort gebed of vraag om
kracht en hulp. De briefjes zijn recent daar neergelegd.

Het was me een waar genoegen. Ik maak een diepe buiging
voor jullie vrijwilligerswerk.

Hartelijk dank voor jullie tijd en verhalen

Yvonne Bosch



H. Johannes de Doper

In onze geloofsgemeenschappen hebben
we het nieuwe leven mogen verwelkomen, M Jolannes
verbintenissen tussen levens geopend,

stilgestaan daarbij, maar ook afscheid

de iZ) oper

genomen.

Overleden

Datum Naam Plaats Leeftijd
19-03-2022 Toni Stupers-Broeksteeg Schaijk 78
11-04-2022 Theo van Casteren Schaijk 85
11-04-2022 Doortje van Zuijlen-van Berkel Schaijk 20
17-05-2022 Johan de Groot Reek 57
19-05-2022 Adriaan van den Berg Herpen 93
Huwelijk

21-05-2022 Colette van Os & Bart van der Ven Koolwijk



.G_raaf’

Ravenstein

Telefoon 06 295 86 956
Dag en nacht bereikbaar
Louise lulianalaan 50
5371 EP Ravenstein

info@famesdegraalfluitvaartzorg.nl
www.jamesdegraalfultvaartzorg.nl
HvK Nr. 61099341

Ook indien u elders bent verzekerd

Podolex

podotherapie

komt bij u thuis voor
klachten aan voeten, enkels,
knieén, heup of rug zonder

dat u daar extra voor hoeft

te betalen.

Lex Louwrier, podotherapeut www.polodex.nl
Tel. 0683 253 943 info@podolex.nl

Een waardiqg afscheid...

Q/—rgkuilvaarl
van' Tilburg

0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar
Pastoor van Winkelstraat 428

5374BK Schaijk
www.uitvaartzorgvantilburg.nl
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Elke zondag zijn er minder bezoekers in de kerk. Buiten ‘Kwaak’, groet Kik verlegen, ‘Ik ben op kwaakantie, kan

schijnt de zon. Kinderen spelen op straat. Kikker weet ik hier kwaakamperen?’ ‘Natuurlijk,” zegt mevrouw Pad,
wat dat betekent: zomer! De mensen zijn vrij en gaan ‘Drie personen?’‘Nee,” antwoordt Kik, ‘Alleen ik, Kik'.

op vakantie. Dat moet ik 66k doen, denkt Kikker, naar De pad wijst naar iets achter Kik ... ‘Enne, je reisgenoten
een weiland ver weg ... vieemde kikkers ontmoeten ... dan?’ Kik kijkt om. Uit het gras piepen twee muizen-

Op naar de Paddenpoel van boer Groeneveld! Hij pakt snuitjes. ‘Kiekeboe! Verrassing!!” roepen ze. Kik zucht.
zijn zwembroek en zonnehoed en springt ervandoor. Hij wilde vreemde kikkers ontmoeten, nu wordt hij

De reis voert langs landweggetjes (uitkijken!), sloten, geknuffeld door zijn bekende vriendjes. Juffrouw Pad
akkers (niet verdwalen!) en koeien. Na een paar uur dribbelt voor hen uit. Ze wijst naar een holte tussen

ruikt Kikker de heerlijke geur van water en wuivend riet.  het riet. ‘Is dit geen fijn plekje, aan het water?’ Maar
Er komt iemand op hem afdribbelen. ‘Bonjour! Welkém  de muizen willen in de schuur kamperen. Kik glimlacht
in Pas-de-Poule!” zegt de gastvrouw. Kik is verbaasd, ze ~ breed. Hij blijft hier bij de Paddenpoel. Ha! Nu kan hij
ziet er anders uit dan hijzelf. Ze heeft een bruine kleur, / juf'frouw Pad toch wat beter leren kennen...

mooie bultjes over haar hele qu W\ o f / :
en prachtige ogen.  _ sasay W e Q

pASDk "Dag vriendelilke vreemde, "bag vriendelijke vreemde, ;7
r 2 6. ik spreek je taal niet vioeiend, wees welkom in mijn land. <, ’r
maar kom vakahtle vieren,  Wat erg dat je moest viuchten.
Jouw lahd vind ik zo boeiend. Wil je eerst een boterham?
Kunnen wij hier logeren, Hier mag Je veilig wonen .~
zeg voor een week of twee? ol is jouw hart Nog daar. ) I
We zullen woordjes leren Je moet op krachten komen,
en helpen met alles meel” wie weet voor hoeveel jaar’

Als mens elkaar ontmoeten
is iets wat Nooit verveelt.
Je weet ol bij het groeten:

Een heel eind buiten het kamp zette
Mozes een tent op. Die tent Noemde hij
‘de Tent om de Heer te ontmoeten

Ledereen die iets aan de Heer wilde vragen, = 4
9ing Naar die tent buiten het kamp. ﬁﬁ

Exodus 33,7 %j/%; i @R ..
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