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Wilt u adverteren in ons parochieblad?
U kunt dit aangeven bij info@heiligejohannesdedoper.nl.

Locaties: Schaijk- Reek | Herpen-Koolwijk | Ravenstein-
Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden |
Overlangel-Neerloon-Keent.

Secretariaat:

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1 5374 BG Schaijk.
Openingstijden:

Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Telefoon: 0486 - 461220.

Email: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15

Uitvaarten:

Centraal aanmeldpunt uitvaarten:

Pastoor H. Spiertz | 06 - 11880141

Ziekenzalving:

Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met

pastoor H. Spiertz, pastor R. Raaphorst of pastor H. Zandbelt
Dopen - Huwelijken - Jubilea:

Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het Parochiecentrum te
Schaijk. Bovenstaand de contactgegevens.

Opgeven van misintenties:

Schaijk: 0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00
Herpen: 0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein: 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon: 0486-411282 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00

Pastoraal Team
Pastoor Spiertz | 0486 - 461220
Email: pastoorspiertz@gmail.com

Pastor P. Raaphorst | 0486 - 411424
Email: praaphorst@hotmail.com

Pastor H. Zandbelt | 0486 - 411282
Email: haezandbelt@home.nl

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
Email: reelstca@gmail.com
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Voorwoord

Met elkaar in gesprek

In het kader van het synodaal proces gaan pastoraal team en
parochianen met elkaar in gesprek over de toekomst van de kerk. Een
mooi begin om met respect voor alle verschillen op zoek te gaan naar
gemeenschappelijke waarden. Zeker in deze tijd, nu we zien waar
wapengeweld toe leidt als het gesprek niet meer mogelijk is.

Archiveren

In de loop der jaren heb ik zo mijn eigen systeem ontwikkeld voor mijn
persoonlijke administratie en toch zit ik soms te dubben of en onder
welke rubriek ik een rekening of brief van de overheid moet
opbergen. Wat moet ik bewaren en hoelang? De schrijver Lodewijk
van Deyssel bewaarde werkelijk alles; na zijn dood vond men kisten
vol met brieven en aantekeningen, maar ook treinkaartjes,
boodschappenlijstjes, programma’s van voorstellingen die hij bezocht
en menukaarten.

Ook bij de parochie wil men alles zo goed mogelijk archiveren en voor
de locatie Schaijk-Reek zijn Jan van der Heijden en Ad Brouwers daar
wekelijks mee bezig. Zij selecteren voortdurend wat van belang is om
te bewaren voor de volgende generaties. Hun verhaal leest u in dit
nummer.

Gebouwen: beheer en onderhoud

Harrie Boot is binnen het parochiebestuur verantwoordelijk voor de
portefeuille vastgoed. Wat daar allemaal bij komt kijken in de
verschillende locaties en hoeveel tijd daarmee gemoeid is, heeft hij
een week lang bijgehouden in ‘De week van.... De komende jaren
zullen de vragen over beheer en onderhoud, behouden of afstoten
nog nadrukkelijker op het bordje van het parochiebestuur komen te
liggen. Er zullen hoe dan ook moeilijke keuzes gemaakt moeten
worden, waarbij wijsheid en tact nodig zullen zijn.

i De redactie wenst u allen een Zalig Pasen.

Hans Meijer



synodale weg 2021-2023

Doe mee met het avontuur! -*‘

Tekst: Jos Moons SJ

De katholieke kerk zit in een 'synodaal proces' In 2023 is er een grote
bisschopsvergadering (synode) in Rome. Maar voordat paus Franciscus
met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag horen wat er leeft
onder de gelovigen. Dat betekent dat wij mee mogen denken over hoe
het verder moet met de kerk.

Foto: Universiteit van Tilburg

Dat zijn we niet gewend. Ergens in ons achterhoofd zit het idee dat wij
moeten |uisteren naar de bisschoppen (ook al doen we dat soms niet).
Nu is het omgekeerd: zij moeten luisteren naar ons — en wij moeten
luisteren naar elkaar. Dat is een heel andere manier van kerk-zijn. Het is
trouwens ook een andere manier van denken over de kerk. Een andere
theorie en een andere praktijk.

Jos Moons is jezuiet en
promoveerde in Tilburg
op de onderwerpen
Heilige Geest, Kerk en
Tweede Vaticaans
Concilie.

Om ons te helpen mee te doen met het avontuur van de synode
2021-2023, zal ik in een serie artikelen een aantal aspecten toelichten.
Bijvoorbeeld over hoe katholiek je moet je zijn om mee te doen, over de
deugd van het vrijmoedige spreken, over bidden en de Heilige Geest,
over de vraag of er taboes zijn, en natuurlijk hoe je je stem kunt laten
horen.

Wie naast het lezen van deze serie zelf aan de slag wil, kan kijken op:
https://www.rkkerk.nl/uitgelicht/uitgelicht-synode-synodale-kerk/
Daar vindt u het ‘Voorbereidende document, met tien onderwerpen
waar u over kunt nadenken (vanaf punt 30). De paus wil graag weten:
wie horen er eigenlijk bij in onze kerk: wie wel, en wie niet? Of naar wie
wordt er geluisterd: naar wie wel, en naar wie niet? En hoe zit het in de
kerk met gezag: is er voldoende participatie? Steeds is de vraag: zijn we
samen op weg? Kunnen we meer samen op weg zijn?

De Nederlandse bisschoppen selecteerden drie thema's 1# ;
- vieren, medeverantwoordelijkheid voor onze missie % _,j"_ "'_'"
als kerk, het gesprek met de samenleving - maar de 7 ¢/
vraag van de paus is veel breder.

Deze bijdragen zijn een samenwerking van De Zalige Zalm
en het Nederlands Dagblad.

Meer informatie over de synode is te vinden op
www.nd.nl/synode-2023

Voor een synodale [ferk

I pal cipalto ] missio



Woord van de pastor
EEN DAG ERBLJ
Beste mensen,

Hoe onwerkelijk het ook moge zijn met allerlei crisissen in deze wereld,
alle mensen mogen met christenen geloven dat God kiest voor het
leven. Daarom is Pasen het belangrijkste feest van het christendom.

Jezus Christus heeft met Zijn leven, lijden, sterven en verrijzen het
vanzelfsprekende leven opengebroken. Wanneer de mens in deze
nieuwe levenswerkelijkheid gaat staan, wordt hij weggetrokken uit de
benauwdheid van zijn aardse bestaan. Uit de benauwdheid van
wensen die te begrensd zijn. Uit de benauwdheid van verlangens die
te beperkt zijn. Uit de benauwdheid van (de) liefde die eindig is.

Niet alleen christenen mogen overigens geloven dat de mens met Pasen in ieder geval een dag
erbij krijgt. De dag van de verrijzenis. Hij ontvangt wat niet te vatten is. Een dag waarop de mens
mag geloven dat Jezus Christus als de Levende werkelijk tegenwoordig is om de mens te bevrijden
tot nieuw leven. Een dag van grote vreugde.

Hier past het gedicht ‘Presentie schenkt vreugde’ bij, dat ik heb geschreven.

Op het moment dat je je ogen sluit

zijn ze open.

Met frisheid aanschouw je het universum.
De kunst van de vreugde

kent geen limieten — het tantum

ligt zo open.

Het licht verschijnt sneller

als het licht.

Je ogen kleuren als het universum.
Presentie schenkt vreugde

door de liefde van het ad infinitum
van het licht.

Ook namens het parochiebestuur en het pastoraal team wens ik u van harte een Zalig Pasen!

Met vriendelijke groeten,

Pastoor H. Spiertz



In gesprek met....archivarissen Ad en Jan

“De ene pastoor bewaarde alles en de andere heel weinig.”

Wekelijks zijn ze een of twee ochtenden te vinden in de grote zaal van het parochiecentrum in
Schaijk, omringd door ordners en mappen. Ad Brouwers en Jan van der Heijden houden al jaren
het archief van de locatie Schaijk-Reek op orde. De enige die hen daarbij af en toe van het werk
afhoudot is de pastoor, zeker rond de koffietijd.

Jan: "Op verzoek van pastoor Van Spijk ben ik in 1981 begonnen met het ordenen van het archief.
Jarenlang was ik daarmee elke dag van 9.00 tot 17.00 op de pastorie bezig”

Ad:“In 1991 heb ik het van Jan overgenomen, maar slechts voor een of twee dagdelen per week. In
2010 zijn we samen begonnen aan het ordenen en bijhouden van het archief”

Jan: “Het oude archief (16e t/m 20e eeuw) van Schaijk en Reek is begin deze eeuw naar het BHIC
(Brabants Historisch Informatie Centrum) gegaan, eerst in Grave en vanaf 2005 in Den Bosch. In
totaal had Reek 14 meter archief en Schaijk 11 meter. Bij het BHIC wordt alles gedigitaliseerd. Het
oudste archiefstuk is uit 1591 met een ‘catalogus’ van de inkomsten van de kerk.”

Ad: “De andere locaties van onze parochie hadden een eigen archief en dat is in veel gevallen ook
naar het BHIC gegaan. Het is ons niet bekend wat daar nu nog gearchiveerd wordt.”

Jan: “Wij archiveren nog steeds op basis van de inventarislijst, voor zover van toepassing, die voor
de vroegere parochie H. Antonius Abt in Schaijk gehanteerd werd:

1. Registers etc. van dopen, trouwen, overlijden en begraven, o.a. doopboeken, trouwboeken,
begraafboeken, registers van communicanten en vormelingen

2. Zielzorg en Communicanda in Ecclesia
3. Parochiedagboeken

4. Verslagen en vergaderingen Kerkbestuur
5. Financieel beheer, Bezittingen, Fundaties
en Schenkingen, Legaten, Testamenten

6. Personeel

7. Parochiéle werkgroepen + Koren

8. Kapelanie

9. Onderwijs

10. Pastoreel Beneficie

11. Correspondentie

12. Historische bijzonderheden

13. Schadegevallen en verzekeringen

14. Processies/Missie

15. Armenzorg

16. Archief Missie - Ontwikkeling - Vrede
(M.O.V)

17. Stukken welke geen directe relatie
hebben met het parochiearchief

Foto: Ad Brouwers en
Jan van der Heijden




Van de ene periode is meer bewaard gebleven dan
van de andere, dat heeft ook te maken met het
belang dat de pastoor hechtte aan een goede
archivering.”’

Ad: “ledereen kan de archiefstukken komen inzien
in het parochiecentrum, maar in het kader van de
privacy zijn sommige stukken alleen ter inzage
met toestemming van het parochiebestuur!”

Beide archivarissen zijn ook lid van het herenkoor
en zorgen er dan ook voor dat de verschillende
mappen (meerstemmige missen, lofliederen,
uitvaart) regelmatig opgeschoond en aangevuld
worden.

Na afloop van ons gesprek krijg ik een kijkje in de
ruimte waar het archief bewaard wordt, boven op
de zolder van het parochiecentrum. Rijen
archiefdozen staan keurig geordend in de
stellingen, zodat bepaalde documenten snel te
vinden zijn.

We hopen dat ze hun werk nog enige tijd kunnen voortzetten, zodat ook volgende generaties zich
op de hoogte kunnen stellen van het wel en wee van deze locatie in deze tijd.

Hans Meijer

Enkele citaten uit het Gastenboek St. Jan de Doper Neerlangel
Zoek geen grote woorden

voor liefde of geluk

als een klein

gebaar voldoende is.

Je bent pas rijk wanneer je iets bezit, dat niet te koop is.

Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf.

Velen geloven dat zij niet geloven.

Je kunt dingen die je aan jezelf ontkent, nooit veranderen.



Familiepastoraat

In de vorige uitgave van D'n Doper hebben we aangegeven
stappen te zetten om het familiepastoraat in onze parochie vorm
te geven. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest in het
zaaltje te Reek waarbij een aantal ouders, het pastorale team en Manon en Ingrid vanuit het
bisdom voor het familiepastoraat aanwezig waren. Duidelijk merkbaar werd het enthousiasme bij
de ouders over de opzet van de tweede bijeenkomst. Het moet eerst aarden waarna we elkaar
mogen bevragen in alle openheid. Goede stappen zijn er samen gezet. Hoe dat verder vorm te
geven en inhoud volgt er eerst een gesprek van het team familiepastoraat met het pastorale team.
Daarna is er de terugkoppeling met de ouders om samen verder het stappenplan inhoud te geven.
Familiepastoraat is voor iedereen van jong tot oud.

Ondertussen zijn er al wat initiatieven ondernomen voor gezinnen met jonge kinderen, zoals met
Pinksteren vorig jaar en tijdens de adventsperiode.

Terugblik op geslaagde Advent bijeenkomsten

Tijdens de advent tijd hebben we met kinderen stil gestaan bij wat advent is
en samen ons voorbereid op kerstmis. Vanwege corona is op het laatste
moment het tijdstip vervroegd, maar ondanks dit, was de opkomst alle
keren goed en mogen we concluderen dat het geslaagd is.

Isa, één van de deelnemende kinderen, heeft elke bijeenkomst in de H.
Antonius Abt kerk te Overlangel bijgehouden wat we hebben besproken.

1e advent

“Wat is advent nou eigenlijk? Advent is in verwachting zijn, er komt iets aan.
Zoals sommige mama'’s in verwachting zijn."

2e advent

“We hebben geleerd over heilige? Wie zijn er allemaal heilige? Bijvoorbeeld st. Lucia, sint maarten
zo zijn het er nog veel meer." ledereen kreeg een klavertje vier mee, om aan een ander te geven.

3e advent

“Je hebt geluisterd naar een verhaal over een eenvoudige klokkenmaker die de mooiste klokken
kan maken en in het geheim aan een speciale klok werkte voor kindje Jezus. Elk jaar brengen
mensen uit het dorp geschenken aan het kindje Jezus en Maria in de kathedraal. De speciale klok
was af. Hij zet hem in de etalage hij is niet te koop. Hij is blij met zijn werk zo blij dat hij al zijn geld
aan een bedelaar geeft behalve stuiver. Daarvan koopt hij een appel opeens komt zijn buur meisje
huilend binnen. Mijn man is ziek en ik heb al mijn geld aan de dokter besteed nu heb ik geen geld
meer om cadeautjes te kopen voor mijn kinderen. Hoe moet ik het hun vertellen? Een rijke man
koopt zijn speciale klok. Zo kregen de kinderen toch nog cadeautjes en hij ging naar de kathedraal.
Hij wouw niet met lege handen aan komen en gaf zijn appel. Als kindje Jezus het geschenk pakte
was hij daar het blijst mee dat is nog nooit gebeurd en kindje Jezus pakte het geschenk aan wat
denk jij waarom hij die appel aan pakte?” We hebben allemaal een kerstster met een boodschap
meegenomen en aan elkaar voorgelezen.

4e advent
“Verhaal ging over een engel die Maria vertelde dat ze in verwachting was" en hebben we allemaal
een geluksengeltje gekregen.




Gezinsbedevaart naar Peerke Donders

In de voetstappen van ... —

Peerke Donders
v Tilburg, 2 juli 2072

&)

sésdom pen
B BertagebEsd

Afgelopen zomer is in Den Bosch voor gezinnen een Mariabedevaart geweest.
Dit jaar gaan we opnieuw op bedevaart! We reizen op zaterdag 2 juli naar Tilburg, om daar in de
voetstappen van Peerke Donders te treden. Save the date!

We nodigen u, en uw gezin, kleinkinderen, alle mensen van goede wil van harte uit om op zaterdag
2 juli naar Tilburg te komen en mee te beleven en te vieren. In de volgende uitgave van D'n Doper
volgt meer. Voor meer informatie bezoek onze website www.heiligejohannesdedoper.nl.

Bedevaart naar Kevelaer. Naar Maria!

De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer vanuit onze parochie mogen we niet
vergeten. Naar Marial Een mooie dag voor gezinnen met kinderen. Wil jij een
bruidsmeisje zijn die dag?

Vanuit onze parochie gaan we zaterdag 3 september op pelgrimstocht naar deze
bijzondere plaats. Binnenkort meer informatie op onze website of neem contact
op met Wieneke Vissers in Schaijk 461337 | Marij van Diggelen in Reek 471218 |
Wim van Berkel in Herpen 850237.

Activiteiten in de Goede Week
Zondag 10 april, aanvang 14.00 uur, Palmpasen met een activiteit voor kinderen in
de Sint Vincentius kerk te Deursen. Met een optocht de kerk in om daarna te
luisteren naar een kort verhaal over Palmpasen. In de parochiezaal liggen mooie
kaarten waarop kinderen een goede boodschap kunnen schrijven. Daarna kunnen
de kinderen die kaarten in de bus doen bij ouderen en zieken.

Witte Donderdag 14 april beginnen we om 18.00 uur met een broodmaaltijd voor ouders en
kinderen in D'n Achterhof te Huisseling. Er zal uitleg gegeven worden over deze speciale dag.
Aansluitend wonen we de viering bij in de kerk, waarbij de
kinderen aan het einde van de viering meehelpen om het
altaar en priesterkoor leeg te ruimen.

In verband met de voorbereidingen van de
broodmaatlijd dient u zich aan te melden bij John
Loeffen of diaken René Lamers




Vervolg 'Familiepastoraat’

Goede Vrijdag 15 april is de kruisweg om 15.00 uur voor de
kinderen in de H. Antonius Abt kerk te Schaijk.

Paaswake op zaterdag 16 april in de St. Sebastianuskerk te ‘
Herpen. Aanvang 19.00 uur. i)

Zondag 17 april Eerste Paasdag om 11.00 uur in de St. Lambertuskerk te
" Huisseling met een kindernevendienst.

@ Natuurlijk is iedereen overal van harte welkom. Dat het vuurtje bij jong en

de steen is weg.. oud aangewakkerd mag worden, zodat het Licht, de liefde van Jezus Christus,

10

versterkt in de harten van iedereen.

Voor updates bezoek onze website www.heiligejohannesdedoper.nl en/of
l meldt u dan aan voor de Whatsapp ‘Familiepastoraat] zodat u op de hoogte
blijft van toekomstige activiteiten.

Bij onderstaande personen kunt u dat aangeven.
John Loeffen 06-23341862 | René Lamers diaken 06-12428322

Palmpasenstok maken

Palmpasenkipjes

Gistdeeg:

-Roer in een kopje 2 eetlepels lauw-warm
water door 1 zakje gedroogde gistkorrels en
1 theelepel suiker. Laat het 15 minuten rijzen
(omhoog komen). Omroeren.

-Klop in een kopje 1 ei los.

-Snijd 50 gram Blue Band in stukjes.

-Zeef boven de beslagkom 500 gram bloem en
1 theelepel zout. Maak in het midden een kuil.
Doe hierin het ei, 2 deciliter lauwe melk, de
gist, 15 gram suiker en de Blue Band.

-Meng de bloem, vanaf de buitenkant, beetje voor beetje door het vocht in de kuil. Roer en meng
alles zo goed mogelijk door elkaar.

-Verdeel het deeq in 4 gelijke stukken.

Leg 1 stuk deeg op het werkvlak.

Ga het flink kneden. Doe dit door dan weer in het deeg te knijpen en het dan weer met de
handpalmen van je af te duwen. Doe het steeds opnieuw tot het een glad en soepel deegballetje is.
Kneed ook de andere stukken.



-Leg de deegballetjes in de kom.

Dek het af met folie. Leg er een
dubbelgevouwen theedoek op.

-Giet in de pan een flinke bodem heet
water. Zet de kom met het deeg op de
pan. Laat het deeg 1 uur rijzen.

Palmpasenkipjes:

-Teken op papier een kipje van plm. 16
c¢m breed en een vleugel van 6 cm
breed. Knip ze uit.

-Pak 1 deegbal en trek en duw het uit
tot een lapje van 1 cm dik. Of gebruik
een deegroller. (Tip: wrijf over het
rolgedeelte wat bloem, dan plakt het
niet aan het deeg.)

-Leg er het kipje en vleugel op en prik rondom, met een satéprikker, gaatjes in het deeg.

Knip het kipje en de vleugel uit het deeg. Kneed van de restjes 3 gelijke, gladde balletjes.

Plak met een beetje water de vleugel vast aan het kipje.

Maak zo nog 3 kipjes.

-Vet de bakplaat in/of leg er bakpapier op. Leg de kipjes en de balletjes erop.

-Zet de over 10 minuten voor het bakken op 200°.

Bak alles onder-in de oven in plm. 20 minuten lichtbruin en gaar. Laat ze afkoelen.

De temperaturen en baktijden die in een recept staan zijn een
richtlijn. Als jij dit precies aanhoudt is het mogelijk dat jouw kipje
nog niet helemaal gaar is, of juist net iets te droog is op het
moment dat je hem uit de oven haalt. Dat betekent helemaal niet
dat je iets fout hebt gedaan of dat het recept niet klopt. Het houdt
alleen in dat jouw oven anders werkt dan die van de maker van
het recept.

-Bind voor de palmpasenstokken de stokjes tot een kruis.
Versier de stokjes met een lint/linten.

-Maak gaatjes in de kipjes en de balletjes. Steek ze op de
stokken.

Bron: Blue Band Kinder Kook-boek, 1ste druk januari 1993
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Berichten

D'n Doper zoekt een nieuw redactielid.

Kom het team van de redactie versterken en stuur een mail naar:
René Lamers: reelstca@gmail.com of telefoon: 06-12428332.

Van harte welkom !

St. Vincentius kerk te Deursen is op zoek naar een koster en...

Eens in de maand is er een Heilige Eucharistieviering in de kerk naast de mogelijk uitvaarten en
andere vieringen zoals rondom Kerstmis en St. Rochus.

Het team van kosters bestaat op dit moment uit drie mensen. Onze koster Riet van Uden gaat na 22
jaar kosterschap stoppen. Met veel toewijding en liefde heeft zij het gedaan. In de komende
uitgave van D'n Doper hopen wij een artikel te plaatsen waarin wij onze dankbaarheid aan Riet
willen overbrengen.

Ook kan de kerk helpende handen gebruiken om het interieur op te verfrissen met de tijd.
Uiteraard heel fijn als er meerdere mensen zich daarvoor aanmelden. Elk uurtje binnen ieders
mogelijkheid is welkom.

St. Lambertus kerk te Huisseling is op zoek naar een koster

QOok voor de St. Lambertus kerk te Huisseling zijn we op zoek naar een koster. Momenteel is daar
elke zondagochtend om 11.00 uur een H. Mis, naast onder andere rouw- en trouwdiensten. Het
team van kosters bestaat op dit moment uit drie mensen.

Heeft u interesse? Neem graag contact op met René Lamers of het secretariaat Ravenstein:
06-48648827.

Versoepelingen in de R.-K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari zijn voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de
verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen
door de kerk vervallen. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.
We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te
kunnen vieren, zeggen de bisschoppen. We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.

Communie

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie
met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Voor meer
informatie bezoek onze website www.heiligejohannesdedoper.nl .

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer
mogelijk. De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter
vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren
gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Rekening houden met elkaar

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te
houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiéneregels volgen
(handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet
komen met verkoudheidsklachten enzovoort.



Secretariaat Schaijk

Met ingang van 1 mei heeft Wilma de Loyer een nieuwe uitdaging gevonden. Na 16 jaar gewerkt te
hebben in onze parochie, zijnde vier jaren in Ravenstein en twaalf jaren in Schaijk. We zijn haar enorm
dankbaar voor al haar goede werk en toewijding. We wensen haar en haar gezin alle goeds toe.

Eerste Heilige Communie | Heilig Vormsel

B i @7\

Eerste Heilige Communie

Vorig jaar oktober hebben de communicanten die in 2019 gestart waren hun Eerste Heilige
Communie gedaan. Dat was zo voor de kinderen in de locatie Schaijk en Ravenstein. De kinderen in
de locatie Herpen bereiden zich om de twee jaar voor en hebben in oktober vorig jaar ook hun Eerste
Heilige Communie gedaan.

Daarna is er een goed samenzijn geweest met de drie werkgroepen wat dit ons heeft gebracht.
Gezamenlijk is besloten om de uitnodiging voor dit Sacrament te richten aan de kinderen van de
groepen 5.

De uitnodigingen voor het nieuwe seizoen waren vorig jaar weer uitgedaan naar de basisscholen.
Daarnaast vermelding daarvan op onze website www. heiligejohannesdedoper.nl en in ons
parochieblad.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot drie aanmeldingen in de locatie Schaijk en vier in de locatie
Ravenstein. In overleg met de ouders van de kinderen in de locatie Schaijk is besloten dit jaar te laten
passeren en volgend jaar weer aan te sluiten. In de locatie Ravenstein zijn inmiddels de
voorbereidingen gestart.

Heilig Vormsel
De vormelingen die in 2019 van start waren gegaan hebben in september 2020 het Sacrament van
het Heilig Vormsel mogen ontvangen.
De uitnodigingen voor het huidige
seizoen zijn uitgegaan naar de kinderen
die in de groepen 8 zitten alsmede naar
de kinderen in de eerste klas van het
vervolg onderwijs.

Inmiddels zijn we gestart met negen
vormelingen.
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Pater Titus Brandsma een heilige van vandaag!

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom van
‘s-Hertogenbosch is dankbaar voor de officiéle aankondiging _ :
van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma. Pater Titus ey =~
Brandsma heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht ‘ 3

binnen het bisdom in Megen, Boxmeer, Oss en Nijmegen. =R .
Titus Brandsma |

In de Sint-Janskathedraal is pater Titus Brandsma op 17 juni van held tot heilige
1905 tot priester gewijd. In de gedachteniskapel van de (= “ T
kathedraal staat een buste van de heilige pater en een urn i

met as uit een massagraf van concentratiekamp Dachau.
Mgr. De Korte noemt pater Titus een patroonheilige voor
journalistiek en een heilige van vandaag.

Verder spreekt Mgr. De Korte de wens uit om met velen naar
Rome te gaan (Rome-programma) om de heiligverklaring
van pater Titus Brandsma bij te kunnen wonen.

Pater Titus Brandsma wordt op zondag 15 mei
heiligverklaard. Dit heeft paus Franciscus tijdens een
consistorie (een door de paus bijeengeroepen vergadering
van kardinalen) officieel bekend gemaakt. Het is voor het eerst sinds 2007 dat er een Nederlander
heilig wordt verklaard. De heiligverklaring is 80 jaar na de martelaarsdood van pater Brandsma in
het kamp Dachau tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vreugde en dankbaarheid

Er zijn veel vreugdevolle reacties op het officiéle bericht van de heiligverklaring vanuit bijvoorbeeld
de Nederlandse bisschoppen, de Karmel, de Radboud Universiteit en de verschillende Titus
Brandsma-parochies in ons land.

Activiteiten
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd waaronder een
nationale dankviering op zondagmiddag 22 mei.

Naar Rome

Op initiatief van de bisdommen 's-Hertogenbosch en Groningen-
Leeuwarden biedt bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een
reis naar Rome aan voor iedereen die de heiligverklaring bij wil
wonen.

¥ Prentje
Er is een prentje in ontwikkeling bij gelegenheid van de
heiligverklaring wat spoedig beschikbaar komt.
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TITUS BRANDSMA, ICOON VAN HOOP

Als boerenzoon groeide hij op in Friesland. Titus was een religieus

kind en werd uiteindelijk lid van Orde van de karmelieten. De

karmeliet Brandsma verdedigde moedig de vrijheid van

katholieke media in bezet Nederland. Het nationaalsocialisme was

voor hem een vorm van nieuw heidendom. Tegenover het recht

van de sterkste en de rassenwaan van de nazi's verdedigde

Brandsma het recht van de zwakke en de waardigheid van iedere

mens. Pater Titus deed dat als een diepgelovig christen. De nazi's

zagen het gevaar van pater Titus en hebben zijn stem tot zwijgen gebracht.
Hij werd in 1942 in Dachau vermoord.

Ook nu zijn er tal van landen waar de persvrijheid wordt ingeperkt en de mensenrechten met
voeten worden getreden. Pater Titus kan worden gezien als patroon voor iedereen die opkomt voor
de waardigheid van de mens als beeld van God.

Hij studeerde en doceerde in Megen, Boxmeer, Oss en lange tijd in Nijmegen. In deze laatste plaats
was hij jarenlang hoogleraar aan de Katholieke Universiteit. Hij werd een groot kenner van de
christelijke mystiek. Pater Titus leefde zelf vanuit een diepe vriendschap met Christus.

Indrukwekkend komt dat in beeld in zijn beroemde
Jezusgedicht dat hij in februari 1942 schreef in de
gevangenis van Scheveningen.

3 Zijn laatste couplet:
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij

TltUS Bl'an ma Ik was u nimmer zo nabij.

e Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Edltl’l Stell’l Uw bijzijn maakt mij alles goed

De nazi's konden pater Titus martelen en vernederen.
Maar hij wist zich geborgen bij Christus. Wij mogen de
heilige pater Titus zien als een belangrijke erflater.

Anselm Griin » Hein Blommestijn « Chris

ke Dijkstra » K: Is De katholieke noties van menselijke waardigheid,
i s solidariteit met alles wat kwetsbaar is en de inzet voor het

y Dujardin «

algemeen welzijn hebben zijn leven bepaald.

Pater Titus heeft Christus voorbeeldig nagevolgd tot zijn
marteldood in het concentratiekamp.

Heilige pater Titus bidt voor ons.
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Goede Doelen Week 2022 in de regio

In Schaijk, Reek, Herpen, Ravenstein, Megen-Haren-Macharen, Lithoijen-Teeffelen, Oijen en
Overlangel-Neerloon-Keent, hebben diverse goede doelen de handen ineengeslagen en is er een
Goede Doelen Week ontstaan. Daarmee bundelen zij hun krachten en zorgen ze ervoor dat de
inwoners niet wekelijks, maar slechts één week per jaar een collectant aan de deur krijgen.
Vanwege de positieve reacties in voorgaande jaren, wordt er ook dit jaar weer gezamenlijk
gecollecteerd. De deelnemende landelijke organisaties waarvoor gecollecteerd wordt, zijn voorzien
van het CBF-keurmerk.

De Goede Doelen Week in bovenstaande plaatsen is van maandag 11 april t/m vrijdag 15 april 2022.

Alle inwoners ontvangen in de week vd6r 11 april een invulformulier met envelop. Op dit formulier
kunt u aangegeven welke goede doelen u wilt steunen en voor welk bedrag.

Via de plaatselijke media zullen wij u per locatie zo snel mogelijk informeren over de resultaten.
We hopen en vertrouwen op een zeer succesvolle, gezamenlijke collecteweek met een geweldige
opbrengst als resultaat!

Laat uw hart spreken en lever een bijdrage aan de samenleving, dichtbij en ver weg!
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Oefening in vertrouwen

De joodse denker Martin Buber onderscheidt twee manieren van geloven. Bij de ene gaat het om
wat je gelooft, bij de andere om hoe je gelooft. Ooit werd de bijbel vertaald naar het Grieks, omdat
men het Hebreeuws niet meer verstond. Het woord voor ‘geloof, vertrouwen; zoals tussen moeder
en kind, werd toen vertaald als ‘overtuiging’ Geloof verschoof zo van het hart naar het verstand. Dat
je het ook kunt verstaan als vertrouwen, heeft mij bevrijd. Wanneer Jezus tegen een genezen mens
zegt: 'Ga, je vertrouwen heeft je gered; dan snap ik dat. Zoals ‘Zij gelooft in mij’ uitdrukt: zij heeft
vertrouwen in wat ik ben en doe, geeft me vertrouwen om het leven aan te gaan.

Zo werd voor mij geloven allereerst: proberen te leven met en vanuit vertrouwen, open naar
anderen. Met hen vinden wat ieder van ons helpt om te vertrouwen. Dat is altijd een oefening op
maat. Want wat helpt iemands vertrouwen groeien? Een zieke heeft iets anders nodig dan iemand
die verloren loopt. Een leerkracht prijst de inzet van een onzekere leerling, een ouder geeft een
puber ruimte, iemand doet niet mee met het verspreiden van negatieve verhalen. Elke situatie is
eigen.

‘Hoe kan het dat jullie nog steeds niet geloven?!; zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Vertaald: ‘Hoe kan
het, dat jullie nog steeds niet vertrouwen?’ Durf ik open te leven in vertrouwen op het goede, op
God, of trek ik me terug op mezelf en mijn eigen belang, uit wantrouwen? Het gaat om je
grondhouding. Die keuze is niet eenmalig, want berekening en levensangst zijn mij niet vreemd. Ik
zoek gauw de veilige weg. Ondanks dat ‘de meeste mensen deugen’ komt er vanuit het nieuws en
(klimaat)discussies genoeg op mij af wat me angstig kan maken, of zelfs cynisch en onverschillig.

Ook in het kerkelijk leven is er veel wat kan ontmoedigen.
Maar ik zie ook licht kieren, niet groots of meeslepend, maar bij
mensen die genoeg hebben van de drukkende deken van ‘het
komt toch niet goed: Dat geeft me vertrouwen. De winter was
lang en koud (ook bij deze temperaturen), maar er komt lente
aan.

Het is tijd om elkaar (opnieuw) op te zoeken.

‘Blijf niet staren op wat vroeger was,

sta niet stil in het verleden.

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.
Het is al begonnen, merk je het niet?’
(Jes.)

Theo Gallé
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synodale weg 2021-2023

Zijn er taboes?

Tekst: Jos Moons SJ

De katholieke kerk is bezig met een oefening in synodaliteit: we zijn
samen onderweg. Het lijkt een beetje op een weekendje weg met het
gezin. De één wil wandelen op het strand, de ander graag borrelen in
een café, en weer een ander lekker lang in bed liggen. Niet iedereen Foto: Universiteit van Tilburg
heeft dezelfde wensen. Samen een weekend weg is een hele kunst.

Jos Moons is jezuiet en

Samen als kerk onderweg zijn is ook een kunst. Want er leven heel promoveerde in Tilburg
verschillende ideeén over hoe het verder moet met de kerk. De eenwil  op de onderwerpen
graag kerken sluiten, en de ander juist lokaal kerkelijk leven behouden.  Heilige Geest, Kerk en
De een gelooft dat de kerk nodig anders moet gaan praten over Tweede Vaticaans
homoseksualiteit, de wijding van de vrouw, en seksuele ethiek, de Concilie.

ander stoort zich aan vrijdenkers en zou graag grotere éénheid zien. De
een wil dat de kerk zich meer inzet voor het milieu en voor
vluchtelingen, de ander houdt vooral van stemmige liturgie.

Samen als kerk onderweg zijn, vraagt veel geduld met elkaar. We
moeten regelmatig inschikken en ruimte maken voor de ander, net
zoals bij een weekendje weg met het gezin. Wat zou het goed zijn om
meer naar elkaar te luisteren! Als we zouden geloven dat de Heilige

Geest in iedereen werkt, 60k in mensen met andere overtuigingen dan
ik.

De bedoeling van samen op weg zijn is om te luisteren naar de Geest.
Uiteindelijk wordt er een besluit genomen: ‘voorlopig lijkt ons dit het
beste’ Dat doen de paus en de bisschoppen, en op lokaal niveau de
pastoor, het bestuur, de werkgroep. Daar proberen we

dan in mee te gaan. Maar eerst is het belangrijk dat alle

thema's op tafel komen. Zonder taboes. Opdat God ons _,-",-"
kan verrassen. . . /
| y/ 7

Het overwinnen van taboes is belangrijk ‘huiswerk'
Voor de bisschoppen en de priesters net zo goed als
voor u en mij. We zouden best voor onszelf en elkaar
mogen bidden om de genade van een open geest.

Deze bijdragen zijn een samenwerking van De Zalige
Zalm en het Nederlands Dagblad. 7

Meer informatie over de synode is te vinden op Voor een synodale flerk
www.nd.nl/synode-2023 . communio | parficipatio | missio
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Synodale kerk

Achtergrond

Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de katholieken te raadplegen in
voorbereiding op de algemene bisschoppensynode in oktober 2023. Daarvoor is in oktober 2021
een proces opgestart om zogezegd de ‘Kerk van morgen’ vorm te geven. Onder de noemer
'Synodale Kerk — meepraten over de Kerk van morgen' worden alle katholieken uitdrukkelijk
uitgenodigd om samen in gesprek te gaan om te ontdekken hoe we samen Kerk kunnen zijn.

In het 'samen op weg gaan’ — dat is de betekenis van synodaliteit — kunnen vragen opkomen, die te
maken hebben met onze ervaringen met de Kerk, dichtbij en verder weg. In beginsel gaat het erom
dat we als katholieken rondom het thema van de synode ‘gemeenschap, participatie, zending’ of
‘vieren, leren en dienen’ naar Gods Geest luisteren en naar elkaar. In liefde en vertrouwen en met
respect en geduld, als kinderen van God vanuit onze verbondenheid met Jezus Christus.

Meer info: https://www.bisdomdenbosch.nl/synode/.

Gespreksbijeenkomsten

Ook de H. Johannes de Doper gaat in gesprek met parochianen. De gesprekken vinden plaats onder
(bege)leiding van diaken René Lamers en pastoor Spiertz.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team,

Diaken René Lamers
Pastoor Spiertz

Voor een synodale Kerk
communio | participatio | missio

gemeenschap participatie zending
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Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid

2-4-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Demen H.E:
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
3-4-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E.
9-4-2022 17.30 Schaijk H.E. Palmzondag
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen H.E.
10-4-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Palmzondag
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
14-4-2022 19.00 Schaijk H.E. Witte Donderdag
19.00 Huisseling H.E.
15-4-2022 15.00 Neerlangel W.G. Goede Vrijdag
15.00 Schaijk W.G.
15.00 Neerloon W.G.
15.00 Herpen W.G.
19.00 Schaijk W.C.
19.00 Demen W.C.
20.00 Huisseling GK Huisseling Passieconcert
16-4-2022 19.00 Herpen H.E. GK Herpen Paaswake
17-4-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Eerste Paasdag
09.30 Deursen H.E. Combination
11.00 Neerloon H.E. Forte Vicante
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling Knd
11.00 Reek H.E.
18-4-2022 09.30 Schaijk W.C. Tweede Paasdag
23-4-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
19.00 Reek H.E. Donatus
24-4-2022 09.30 Schaijk H.E. Pearl Jozefzoon Kinderactiviteit
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
30-4-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E.
H.E. = Heilige Eucharistieviering GK = Gemengd Koor
W.C. = Woord en Communieviering Knd = Kindernevendienst

W.G. = Woord en Gebedsviering www.heiligejohannesdedoper.nl



Datum Tijd Plaats

1-5-2022 09.30 Schaijk
09.30 Neerloon
11.00 Huisseling
19.00 Neerlangel
4-5-2022 19.00 Herpen
7-5-2022 17.30 Schaijk
19.00 Demen
19.00 Herpen
8-5-2022 09.30 Schaijk
09.30 Overlangel
11.00 Huisseling
14-5-2022 17.30 Schaijk
19.00 Reek
19.00 Herpen
15-5-2022 09.30 Schaijk
09.30 Neerloon
11.00 Huisseling
21-5-2022 17.30 Schaijk
19.00 Deursen
19.00 Herpen
22-5-2022 09.30 Schaijk
09.30 Neerloon
11.00 Huisseling
26-5-2022 09.30 Schaijk
09.30 Herpen
11.00 Huisseling
28-5-2022 17.30 Schaijk
19.00 Herpen
19.00 Reek
29-5-2022 09.30 Schaijk
09.30 Overlangel
11.00 Huisseling

H.E. = Heilige Eucharistie
GK = Gemengd Koor

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor Bijzonderheid
H.E. Herenkoor

H.E.

H.E. GK Herpen

W.G. Mariaviering
W.G. Dodenherdenking
H.E.

H.E.

H.E.

H.E. Herenkoor Moederdag
H.E.

H.E. GK Huisseling

H.E.

H.E.

H.E. GK Herpen

H.E. Herenkoor

H.E.

H.E. Cordaad

H.E.

H.E.

H.E. H.V. viering
H.E. Herenkoor

H.E.

HE GK Herpen

H.E. Herenkoor Hemelvaart
H.E.

H.E. E.H.C. viering
H.E.

H.E. GK Herpen

H.E. Donatus

H.E. Herenkoor

H.E.

H.E. Cordaad

Knd = Kindernevendienst

WG

= Woord en Gebedsviering
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Datum

4-6-2022

5-6-2022

6-6-2022
11-6-2022

12-6-2022

18-6-2022

19-6-2022

24-6-2022
25-6-2022

26-6-2022

HE.
W.C
WG

Tijd

17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
09.30
11.00

17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
19.30
17.30
19.00
19.00
10.30

Plaats

Schaijk
Herpen
Demen
Schaijk
Neerloon
Herpen
Huisseling

Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Overlange
Huisseling
Schaijk
Herpen
Deursen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Neerlangel
Schaijk
Reek
Herpen
Neerlangel

= Heilige Eucharistieviering
= Woord en Communieviering
= Woord en Gebedsviering

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Bijzonderheid

Pinksteren
Herenkoor Eerste Pinksterdag
GK Herpen

Knd

Tw. Pinksterdag

H. Drie-eenheid
Donatus
GK Herpen
Herenkoor H. Drie-eenheid
GK Huisseling

Sacramentsdag
Herenkoor Sacramentsdag | Vaderdag
Cordaad

Lof H. Joh. de Doper
GK Herpen St. Jansfeest patroon

van de parochie|Knd

= Gemengd Koor
= Kindernevendienst



De week van....Harrie Boot

Bestuurslid van de parochie H. Johannes de Doper

Harrie Boot, geboren en getogen Schaijkenaar, is 73 jaar oud en al bijna 52 jaar gehuwd met Gerda.
Hij heeft 2 kinderen en is de trotse opa van 5 kleinkinderen.

In mijn werkzame leven heb ik altijd als bouwkundige
gewerkt, in het begin van mijn carriére bij

~ architectenbureaus, later bij een grote aannemer in
het oosten des lands en sinds 1987 ben ik, mede door
| mijn passie voor monumentale gebouwen, terecht
gekomen bij het bureau Brabantse Monumentenzorg,
later Monumentenhuis Brabant. Door dit werk werd ik,
bijna automatisch, lid van een zestal gemeentelijke
monumentencommissies; momenteel ben ik nog lid
van vier gemeentelijke monumentencommissies en
senior adviseur van het Monumentenhuis met
boerderijen als specialiteit en deskundigheid.

Sinds 1 november 2017 ben ik bestuurslid van de
parochie H. Johannes de Doper en door mijn
deskundigheid op monumentengebied kreeg ik al
gauw de portefeuille vastgoed toebedeeld. Dat

& betekent de zorg en aandacht voor 9 kerken, 4

E kapellen, 5 pastorieén en 1 voormalig schoolgebouw
en met name het reguliere onderhoud van deze
gebouwen is een taak die het hele jaar door aandacht
4 verdient. Inmiddels is 1 pastorie verkocht.

zondag 20 februari

Afgelopen week raasden twee stormen door onze provincie en gelukkig is er niet al te veel schade
aan onze gebouwen: van het middenschip van de kerk in Herpen is een stuk van de nokbekleding
losgewaaid en er is een lekkage opgetreden langs de schoorsteen van de voormalige pastorie in
Reek. Daar bleek de schade gauw genoeg hersteld te zijn, maar voor de kerk in Herpen moet toch
een grote kraanwagen komen (waarvoor de doorgaande weg tijdelijk moet worden afgezet) en
moeten de dakdekkers de bekleding van de nok van het middenschip van de kerk herstellen
(schade: ruim € 5500,-).

Vandaag om 9.30 uur H. Mis zingen met het herenkoor. 's-Middags naar de kinderen en
kleinkinderen. Rustige dag.

maandag 21 februari

Om 10.30 uur repetitie van het herenkoor in de kerk.

Namiddag bereid ik het bezoek van morgen voor aan de kerken van Schaijk, Huisseling en Deursen
en de pastorie in Neerloon, als voorbereiding op de aanvraag voor onderhoudssubsidie bij de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) voor deze 4 gebouwen.

Daarna neem ik enkele e-mails door m.b.t. de restauratie van de kerkhofmuur in Overlangel en over
een aantal omgewaaide grafmonumenten op onze kerkhoven.
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Vervolg 'De week van....Harrie Boot'

dinsdag 22 februari

Om 9.00 uur ga ik op het parochiecentrum de post
van het weekend doornemen. Om 9.30 uur komt
Theo de Groot van het bisschoppelijk bouwbureau
om samen met mij de kerken van Schaijk, Huisseling
en Deursen en de pastorie in Neerloon te bezoeken
en te bekijken wat er aan achterstallig onderhoud
gepleegd dient te worden. We maken foto’s en
beschrijvingen van het achterstallig onderhoud en
het blijkt dat, naast klein achterstallig onderhoud aan
de pastorie van Neerloon, deze ook een flinke
schilderbeurt aan de buitenkant kan gebruiken. Theo
de Groot zet alles op de juiste papieren voor de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed en zal de
subsidieaanvragen voor deze 4 gebouwen verder
verzorgen. Voor het onderhoud en het schilderwerk
zullen offertes worden aangevraagd, zodat de
werkzaamheden dit voorjaar kunnen starten.
Namiddag bereid ik thuis de aanstaande vergadering
van de monumentencommissie van a.s. donderdag
voor.
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woensdag 23 februari

Om 9.30 uur ga ik op het parochiecentrum de verzekeringspolissen van onze gebouwen nakijken. lk
mis daarbij een aantal roerende zaken op de inventarislijsten die bij de polissen horen. Gelukkig
hebben we onze eigen lijsten, maar die zijn ook niet helemaal compleet net zoals het overzicht van
het Catharijneconvent in Utrecht (Hier staan bijna alle roerende goederen van alle kerken
geregistreerd). Nu is het zaak om handmatig deze drie lijsten te vergelijken en aan te vullen, een
hele klus.

Namiddag heb ik om 13.30 uur een afspraak bij de Jozefkapel in Ravenstein met de uitvoerder van
bouwbedrijf Van Dinther uit Schaijk om de laatste stand van het werk te bespreken. Van de
Jozefkapel zijn de glas-in-loodramen erg slecht: de loden zetting is poreus geworden en de
gietijzeren frames waarin de glas-in-loodramen zijn gezet, zijn erg roestig en buigen naar buiten.
Hoog tijd dus om deze te laten vervangen en daarvoor moesten deze 6 ramen verwijderd worden
en naar een gespecialiseerd bedrijf in Nijmegen worden gebracht, waar ze gerestaureerd zullen
worden. Dat heeft een aantal maanden in beslag genomen en zolang moet er een steiger rond de
kapel worden gebouwd om de ramen eruit te halen en er weer in te zetten. Ook moesten de
ontstane gaten in de gevels tijdelijk gedicht worden met plaatmateriaal. Kosten van dit alles: €
154.500,- waarvan we de helft als subsidie van het rijk hebben teruggekregen.

Tijdens een inspectie van de kapel, samen met Theo de Groot van het bisschoppelijk bouwbureau,
zijn we erachter gekomen dat de leibedekking van de kapel erg slecht is: de leien zijn in hoge mate
aan het vervilten en dat betekent dat ze niet meer waterdicht zijn. Ook zijn enkele gordingen op de
gewelven boven de kapel door het vocht zodanig aangetast dat ze hoognodig vervangen dienen
te worden.



Een fikse tegenvaller van ruim € 135.00,- maar omdat we nu toch een steiger rond het gebouw
hebben staan (steigerbouw is erg duur), besluit het parochiebestuur dit werk uit te laten voeren en
tevens de gevelbeéindigingen van de voorgevel opnieuw te stukadoren en de gootlijsten te
schilderen. We hopen dat het werk eind maart gereed zal zijn.

Na het bezoek rijd ik nog met Theo de Groot langs het knekelhuisje in Huisseling dat er na een
grondige renovatiebeurt ook weer tiptop uitziet.

donderdag 24 februari

Om 9.00 uur staat een vergadering van de monumentencommissie van de gemeente Meierijstad via
Teams op de agenda. Er worden dan, samen met de gemeentelijke Welstandcommissie, een aantal
bouwplannen behandeld die ofwel een status als rijksmonument ofwel als gemeentelijk monument
hebben. Ook zijn er een aantal panden in elke gemeente die als Cultuurhistorisch Waardevol
bestempeld kunnen worden, en deze worden bij verbouwingen of aanpassingen ook door de
gezamenlijke Monumentencommissie / Welstandcommissie behandeld.

Qok als men een boerderij of een ander groot pand wil splitsen, moet het door de
Monumentencommissie bestempeld worden als Cultuurhistorisch Waardevol. Indien dat het geval
is gaat er geen pand van de jaarlijks toegestane hoeveelheid nieuwbouwpanden af.

Deze morgen komen in totaal 6 panden in behandeling, waarbij van een drietal panden ook de
architect en eigenaren aanwezig zijn (ook via Teams). Rons 12.00 uur is deze vergadering ten einde.
Namiddag bezoekt de Monumentencommissie van de gemeente Maashorst de kapel van de
Birgittinessen in Uden. Een rijksmonument, waarvan momenteel de geschilderde voorstellingen op
de binnenmuren en het plafond gerestaureerd worden. Daarna brengen we een bezoek aan de
voormalige pastorie van de grote kerk te Uden, ook een rijksmonument. Dat is aangekocht door een
notariskantoor en wordt momenteel als kantoor verbouwd en ingericht met in achtneming van de
monumentale waarden van dit gebouw.

vrijdag 25 februari

Om 9.30 uur ben ik weer op parochiecentrum om de
lijsten met roerende goederen t.b.v.
verzekeringspolissen uit te zoeken en aan te vullen.
Aan verzekeringskantoor DONATUS heb ik
goedkeuring gegeven m.b.t. verzekeringspolissen en
deze ondertekend.

Om 12.30 uur ga ik de vergadering van de
monumentencommissie van de gemeente Bernheze
voorbereiden, die om 14.30 uur via Teams begint. We
behandelen een viertal bouwplannen, bij twee zijn
ook de architect en opdrachtgever aanwezig(ook via
Teams). Om 17.30 uur eindigt deze vergadering.

zaterdag 26 februari

" Vandaag ga ik met Gerda een dagje naar Zuidhorn en
¥ Sauwerd (beide in Groningen) naar mijn

b schoonfamilie. Dat kan nu gelukkig weer na die lange
vervelende coronaperiode.
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Parochie Activiteiten

Beste parochianen,

Hoe heerlijk is het als er activiteiten zijn, waar je je door kunt laten bemoedigen en inspireren. Met
gezelligheid en amusement, met bezinning en verdieping. Voor jong en oud. In de aankomende
maanden kun je daaraan deelnemen. Leuk onder het genot van een kopje koffie of thee en een
koekje erbij, na of tijdens de activiteit. Aanmelding voor de activiteiten is niet nodig, de entree is
gratis. Noteer onderstaande data in je agenda.

Je bent heel welkom! Hopelijk tot ziens!

Bekende zangeres luistert de eucharistieviering op
Optreden van Pearl Jozefzoon

Bijzonder verheugd zijn wij dat op zondag 24 april de bekende
Nederlandse zangeres Pearl Jozefzoon de Eucharistieviering in de
Schaijkse kerk komt opluisteren.

Biografie:

Pearl Jozefzoon (1985) is een ster in muziek. Ze begon met zingen in de
kerk en werd thuis muzikaal opgevoed door haar broers. Na de Havo volgde ze het conservatorium
in Tilburg. In 2008 behaalde Pearl haar diploma. Daarna speelde Pearl mee in diverse theatershows
en musicals. Ook deed ze mee aan The Voice of Holland, waar ze tweede werd en opviel door haar
loepzuivere stem en professionele performance. Ze won het tv-programma ‘Van Popster tot
Operaster’ Pearl bracht vier cd’s uit: The Time Is Now (2013), Forward (2016),de kerst-cd Het Licht
Komt Eraan (2017) en de Paas-cd Genade (2020). Ze is thuis in bijvoorbeeld pop, country en
klassieke muziek. Kortom, Pearl is een getalenteerde zangeres met een indrukwekkende
trackrecord in de muziek, maar wie is ze nog meer? Pearl woont samen met haar dochter Naomi en
zoon Ezra in het midden van het land. Ze is één van de weinige vrouwen in de wereld die niet van
chocola houdt, maar je kunt haar wakker maken voor een lekkere stroopwafel! Anderen
omschrijven Pearl als een vriendelijke en betrokken dame die niet alleen met haar stem anderen
weet te ontroeren, maar ook met haar warme persoonlijkheid.

Tijd: Zondag 24 april 2022 om 9.30 uur.

Locatie: H. Antoniuskerk, Pastoor van Winkelstraat 3, Schaijk.

Activiteit voor kinderen op 24 april

Tijdens en na de Eucharistieviering op 24 april om 9.30 uur wordt een activiteit georganiseerd voor

. kinderen. Daarbij zal de Schaijkse kunstenares Marion van de Schans
aan de hand van het thema 'barmhartigheid’ met de kinderen gaan
schilderen. Deze activiteit vindt plaats in de Schaijkse pastorie.
Uiteraard zal er worden gezorgd voor iets lekkers. Ouders kunnen
hun kinderen hiervoor aanmelden via — en eventueel voor meer
info: info@heiligejohannesdedoper.nl.

Hulp van enkele ouders is gewenst. Welkom!

(Foto: kunstinzicht.nl) (https://www.marionvandeschans.com/)




Op zoek naar het mysterie
Lezing van Jim Schilder

In beschouwingen over de Eucharistie wordt vaak verwezen naar
“The Eucharist” (“De Eucharistie”) van de orthodoxe priester en
theoloog Alexander Schmemann (1921-1983). Hij schreef het boek
kort voor zijn dood. Het leest als een gepassioneerd geestelijk
testament (waarbij hij niet altijd de nuance zoekt). Schmemann meent
datin de beleving van de Eucharistieviering essentiéle elementen
verloren zijn gegaan, in zowel de orthodoxe als de rooms-katholieke
Kerk. Simpel gezegd vindt hij dat de beleving van het goddelijk
mysterie ernstig heeft geleden onder een soort
‘vermaatschappelijking’ van de Mis. Onze blik, onze ervaring is steeds
horizontaler geworden, en dat is ten koste gegaan van de mystieke relatie met boven. Schmemann
noemt de Eucharistie een “sacrament van het Koninkrijk”, dat in de eerste plaats is bedoeld om ons
in contact te brengen met God. Zijn vurige overtuiging en de woorden waarin Schmemann daar
uiting aan geeft, zetten af en toe de deur open naar dat Koninkrijk. Daardoor kunnen wij als mens
even deelhebben aan een werkelijkheid die voor ons onvatbaar is, en die tegelijk al onder ons
aanwezig is. Kunnen we God in ons midden ervaren? Tijdens deze lezing bekijkt Jjm Schilder de
Eucharistieviering stap voor stap door de ogen van Schmemann. De lezing duurt ongeveer drie
kwartier; daarna is er gelegenheid tot uitwisseling.

Biografie:

Jim Schilder sss (1956) studeerde aan de School voor de Journalistiek (1983, Utrecht) en aan het
seminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam (2012, Vogelenzang). Hij werkte als journalist o.a.
bij weekblad De Tijd, HP/De Tijd. Ook was hij correspondent in New York voor Nederlandse en
Vlaamse media. Na zijn priesterwijding in 2012 was hij verbonden aan de Nicolaasbasiliek in
Amsterdam, waar hij veel ‘nieuwe katholieken' heeft begeleid op hun weg naar de Kerk. In 2021
trad hij in bij de Congregatie van het Heilig Sacrament (afkorting: sss). Sinds enige tijd is Jim
Schilder medewerker van het Centrum van parochiespiritualiteit.

(Bron: https://www.parochiespiritualiteit.org/wp/)

Tijd: Dinsdag 17 mei 2022 om 19.30 uur.

Locatie: Den Achterhof, Hamstraat 1, Huisseling

Een tip: Voorafgaand aan de lezing zal er om 18.45 uur in de H. Lambertuskerk te Huisseling een
Eucharistieviering plaatsvinden.
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Eucharistisch geloven in tijden van nepnieuws
Lezing van Anton de Wit

Wie of wat geloof je nog in tijden van verwarring,
desinformatie en fake news? Vanuit zijn persoonlijke en
professionele ervaring vertelt Anton de Wit over de
(on)mogelijkheden van katholiek geloven in de 21e eeuw,
en houdt hij een pleidooi voor de eucharistie als remedie
tegen het ‘ieder z'n waarheid’ van (sociale) media. De lezing
duurt ongeveer drie kwartier; daarna is er gelegenheid tot
uitwisseling.

Biografie:

Anton de Wit (1979) is journalist en auteur van beroep. Geboren in Bergen op Zoom woont hij
inmiddels al weer enige jaren in Nijmegen met zijn vrouw en vier kinderen.

Hij studeerde journalistiek in Tilburg, met als specialisatie tijdschriftjournalistiek. Jarenlang is hij
werkzaam geweest als freelance journalist. Gaandeweg heeft hij zich steeds meer toegelegd op de
religiejournalistiek. Sinds maart 2017 is hij hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad, dat in een
wekelijkse krant en dagelijks online nieuws, achtergronden en opinie biedt uit Kerk en wereld.
(Bron: www.antondewit.nl)

Tijd: Woensdag 15 juni 2022 om 19.30 uur.

Locatie: Parochiezaal, Mgr. Borretstraat 1, Reek (ingang: via de kerk).

Let op: Voorafgaand aan de lezing zal er om 18.45 uur in de H. Antonius Abtkerk te Reek de
Eucharistie worden gevierd.

Uiteraard is het e.e.a. afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de Coronapandemie.
Vol goede moed gaan we voort! Van harte welkom!

Met hartelijke groeten,

Pastoraal team van de parochie H. Johannes de Doper



Bijzondere kapel in Zuid Afrika

Toen wij, Tonnie en Dorie van Berkel, onlangs
op vakantie waren in Zuid-Afrika en logeerden
in een guesthouse in Tulbagh, namen de
eigenaren ons mee naar een bijzondere kapel
in de buurt.

De BOSJES-kapel bevindt bevindt zich in de
Breede River Valley van de West-Kaap . Het
centrale kenmerk van de kapel is het golvende
witte dak. Kamerhoge glazen wandpanelen
houden het op zijn plaats, wat in de lucht lijkt
te zweven.

Een grachtachtige waterpartij omringt de kapel.

Met zijn opvallend witte rondingen die reflecteren op het water, ziet de kapel eruit als een
prachtige zwaan die van een afstand over het water glijdt.

Van binnenuit bieden glazen wanden een uitzicht op de omliggende bergen, valleien en tuinen.

: G

TR

Het ontwerp van Steyn Studio uit Londen, een bekroond architectonisch meesterwerk,
is geinspireerd op de Schrift.

m Opgebouwd uit een betonnen gegoten schaal,

ondersteunt het dak zichzelf, terwijl elke golving
valt om de grond te ontmoeten. Omringd door de
prachtige tuinen lijkt het vioeiende witte dak van de
kapel met glazen wand te zweven in een
reflectievijver.

Vanwege het moderne en mooie ontwerp is deze
ontzagwekkende kapel niet alleen een favoriete
toeristische bestemming, maar ook een gewilde
trouwlocatie. De kapel biedt plaats aan 120 gasten.

Tonnie en Dorie van Berkel
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Kerk(klokken) van Reek

Het was de bedoeling om de kerkklokken van Reek onder de aandacht te brengen.

Na wat heen en weer ge-email tussen de bestuursleden Erik Willems en Harrie Boot, en na een
telefoongesprek met Erna kom ik toch weer uit bij Erik met de vraag of ik de kerkklokken van
binnenuit kan fotograferen?

Zijn antwoord: “Dat kan, je kunt in de toren via de trappen/ladders omhoogklimmen tot bij de
galmgaten.” Bij het woord ladders gaan bij mij alle alarmbellen af en trek ik aan de noodrem ofwel
“Da gu um nie worre”.

Gelukkig kreeg ik van Erna een goede tip: Praat eens met Marij van Diggelen zij kan je veel vertellen
over de kerk uit Reek. Nou... daar is geen woord van gelogen.

Het vaandel met De Heilige Familie

Ik ontmoet Marij van Diggelen op een donderdagmiddag. Zij leidt
mij rond door de kerk. Te beginnen bij een paar prachtige oude
vaandels met diverse afbeeldingen. Die hebben ze op zolder
gevonden, daar lagen ze al 100 jaar, en nu worden ze in de kerk
tentoongesteld. Er zit prachtig borduurwerk op. De zusters van
Klooster Nazareth hebben heel veel borduurwerk verricht voor
vaandels en kazuifels. Handwerk van vroeger. Prachtig.

Vaandels werden vaak geschonken door rijke families die een
binding hadden met de afbeelding die erop staat.

Het vaandel van De Heilige Familie dateert van rond 1900-1920

en is pas gerepareerd.

Er waren veel mensen lid van de Heilige Familie (Maria Jozef en
kindje Jezus). Het Aartsbroederschap van de Heilige Familie is 1844
opgericht. Dit vaandel is geschonken door inwoners van Reek, die
veel binding hadden met de Heilige Familie. In eerste instantie
waren het allemaal mannen die aan de bijeenkomsten deelnamen,
later kwamen er ook vrouwen en kinderen bij.

Dit vaandel heeft een mooie blauwe achtergrondkleur die niet
kenmerkend is voor Reek, maar die was onderhevig aan de mode
van die tijd. Er zijn meerdere vaandels die nog onderzocht gaan worden.

Vaandel met Dominicus

Dominicus van de Dominicanen ontvangt de rozenkrans van Maria (voorzijde) gemaakt tussen 1800
—1850. Antonius Abt staat afgebeeld op de achterzijde.

Dominicus was een predikheer, geinspireerd door de rozenkrans. Hij stichtte in 1206 in Frankrijk een
vrouwenklooster, het eerste klooster van de latere Dominicanessen. De predikheren trokken rond
om het evangelie te verkondigen en de ketterij te bestrijden.

Rijmpje: Opdat gij eens aan ons zoudt leren
Hoe met de rozenkrans wij allen
Maria 't liefste konden eren)
Schonk zij eens u met welgevallen
Dit kralensnoer.
Leer mij ook , Dominicus,
dat ik beter bid.




St. Donatus

St. Donatus is belangrijk voor Reek. Hij beschermt tegen
onweer en natuurrampen. In 1779 heeft er in Reek een
grote brand gewoed, veroorzaakt door onweer, waarhij
verschillende huizen zijn afgebrand. De pastoor wist dat
er relieken waren van St. Donatus, die via Duitsland
(Minster, Eifel) in Velp bij de Kapucijnen terecht zijn
gekomen en zij hebben deze naar Reek gebracht.

Deze relieken zitten in een monstrans. Daarna is er ook
de broederschap van Heilige Donatus opgericht.

Op de tweede zondag in juli is het feest van St. Donatus.
Er wordt dan gebeden om bescherming tegen
natuurrampen. In de ochtend is er een hoogmis en
‘s-middags het lof.

De monstrans wordt dan door kerk gedragen. Op
maandag was het St. Donatus vrouwendag en gingen de
huisvrouwen bij elkaar op bezoek om te herdenken.
Ook nu wordt dit feest nog gevierd, maar de
vrouwendag is uit de agenda verdwenen.

Van het Broederschap hebben we papieren gevonden
met daarop namen van mensen die toen leefden. Het is voor ons fijn om te lezen dat er Reekse
inwoners zijn waarvan de familienaam toen al opgeschreven is.

St. Donatus heeft een Romeinse uitstraling. Volgens de mythe vocht St. Donatus tegen een ander
leger. Hij stond er slecht voor, maar er komt een onweer opzetten precies boven de vijand met
bliksemstralen en regen. Het is zo heftig dat St. Donatus toch de overwinnaar werd. Daarom wordt
hij aangeroepen tegen natuurrampen en bliksem.

Vroeger werd je bij onweer uit bed gehaald, de olielamp werd aangestoken en je wachtte tot de bui
over was. Als je de gelegenheid kreeg om eens per jaar op bedevaart te gaan naar St. Donatus, dan
deed je dat, want daarna was je gerustgesteld.

In de tijd van de kernramp in Tsjernobyl in 1986, een ramp voor mens en natuur, kwamen er heel
veel mensen steun zoeken bij St. Donatus.

Enkele kerkramen

De kerk van Reek is van 1926 en deze ramen zijn later geschonken.

In het raam met de H. Michela staat als datering: 4 maart 1934

De Heilige Michela was een rijke vrouw uit een rijke familie. Zij had niets
aan die rijkdom. Haar ouders stierven en zij dacht: ik geef het allemaal
weg. Zij is zich in gaan zetten voor de prostituees. Deze publieke
vrouwen waren vaak arm, werden door de familie verstoten en
mochten/konden vaak niet trouwen omdat het een schande was.
Michela kwam voor hen op, zij steunde hen, gaf ze onderdak en eten.
Daarnaast heeft zij van haar geld een meisjesschool opgericht, met de
bedoeling om hen een goede opleiding te geven.
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Michela heeft een hostie boven haar handen. Ze was met de eucharistie verbonden.
Een sterke vrouw. Zij gaf een betekenis aan haar leven.

Over Zalige Gemma kunnen we het volgende melden:

Gemma was een vrouw die zich uithongerde en verwondde. Ze wilde
het lijden van Jezus op zich nemen, maar zo'n leven leiden was niet te
doen, ze werd steeds zwakker. Zij kreeg visioenen van de Moeder van
de Smarten, Maria (de moeder van het lijden). Door haar sterke geloof
in Jezus werd zij op een wonderbaarlijke manier genezen.

Als dochter van een apotheker is zij de patrones van de apothekers
geworden.

Zelf heeft Marij een vrouw uit het Westen van het land gesproken. Zij
kreeg verkering met een man uit Reek en moest in het begin erg
wennen, het was allemaal vreemd en zij kende nog niemand. In de
kerk van Reek viel haar blik viel op de zalige Gemma en het was
meteen vertrouwd. Zij herkende haar. Zij was in haar jeugdjaren
getroffen door kinderverlamming. Haar moeder had het offer
(noveen) gebracht en een prentje van de zalige Gemma onder haar
hoofd gelegd. Beiden hadden de troost van Gemma nodig. Zij dacht:
hier is Gemma ook aanwezig, dus hier voel ik me thuis. Deze vrouw
woont nog steeds in Reek.

(Een noveen is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter
verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag.)

Marij heeft verder onderzoek verricht en ontdekte dat Toon Hermans (de cabaretier) ook
kinderverlamming heeft gehad. Ook de moeder van Toon bracht een offer en hierop volgde
hetzelfde ritueel met het prentje. Toon Hermans is daarvan genezen.

Gemma heeft zich ingezet voor de mensen die ziek werden. Zij hebben er steun aan en putten er
kracht uit, geestelijke kracht die je beter maakt. In 1940 Is Gemma heilig verklaard.

Tot slot: alles komt goed

Ik bedank Marij voor haar tijd en kennis.

We spreken af dat ik haar weer opzoek als zij iets nieuws ontdekt heeft. Marij stapt op haar fiets en ik
vervolg mijn weg. Onderweg klinkt uit de autoradio een lied van Genesis met de tekst:

And Jesus He knows me and He knows I'm right
I've been talkin' to Jesus all my life

Oh, yes He knows me and He knows I'm right
Well, He's been tellin' me everything's gonna be alright.

Yvonne Bosch

Vooor vragen of reacties gelieve u te wenden tot de redactie.



Huisselings koor

“Een nieuwe lente en een nieuw geluid”
Wie kent deze beginregel niet van het beroemde gedicht ‘Mei’ van Herman Gorter?

Lente 2022, eindelijk galmt het geluid van het Huisselings Koor weer door de Sint-Lambertuskerk.
De repetities zijn opnieuw begonnen en één keer per maand luistert het koor een Heilige Mis op
met gezangen. En dit volgens het oude normaal: een onbeperkt aantal toegestane koorleden, geen
mondkapjes, geen QR-code en geen 1,5 meter onderlinge afstand.

Een lange coronastop maakt dat het wennen is om weer in het ritme van de wekelijkse repetitie te
komen. Ook het zingen als zodanig is wat weggegleden.

Maar zowel de koorleden als de dirigent en organist zetten hun
schouders eronder en verheugen zich op het komende
Passieconcert. Hiervoor wordt hard gerepeteerd zodat -als
vanouds- op Goede Vrijdag de lijdensweg van Jezus muzikaal
bezongen zal worden.

Het Huisselings Koor nodigt eenieder dan ook uit om hiernaar te
komen luisteren.

Op Paaszondag is er om 11.00 uur een Heilige Mis met een
kindernevendienst en ook dan zal het koor liederen zingen die [
het paasfeest inluiden.

Passieconcert 2022 Klaagzangen
Goede Vrijdag 15 april om 20.00 uur, St. Lambertuskerk te Huisseling

Neerloon

Tina, bedankt!

Vele jaren was Tina van Heumen — Kerkhof actief in en rond de
kerk van Neerloon.

Jaren en jaren heeft zij ervoor gezorgd dat de kerk schoon en
netjes was. Ze heeft heel veel stof geveegd en spinnen
geragd, zodat het er altijd piekfijn uit bleef zien.

Toen de jaren voor Tina gingen tellen en daarmee ook de
gezondheid wat minder werd, maakte Tina daar geen
probleem van, ze ging wat vaker, voor korte momenten om
hetzelfde werk te verzetten. Het koperwerk, altijd glanzend en
glimmend, werd voor het gemak thuis onder handen
genomen.

Onlangs heeft Tina haar werkzaamheden afgerond. Vanuit de
locatieraad werd ze verrast met een mooie bos bloemen. Het
duimpje omhoog is hier zeker op zijn plaats, namens Tina voor
de bloemen, maar zeker ook vanuit de locatieraad.

Namens de parochianen van Overlangel, Neerloon, Keent, heel veel dank, voor al het werk dat je in
al die jaren verzet hebt.
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Kindernevendienst

Hoe vertel je kinderen over de liefde van Jezus?

Tineke Brouwer kan dat als geen ander. Ondanks de ziekte van haar
man, die helaas onlangs is overleden, weet ze tijd vrij te maken om
de kindernevendienst te leiden. Vol overtuiging probeert ze de
kinderen al 32 jaar met passie de liefde van Jezus als boodschap mee
te geven.

Ze bedenkt naar aanleiding van de liturgie een thema en weet dit op
een creatieve manier om te zetten in een activiteit.

Tijdens de eucharistieviering gaan de kinderen met Tineke mee naar
D'n Achterhof. Ze luisteren dan naar een verhaal over Jezus en gaan iets knutselen.

Op 6 februari was het thema 'voor anderen iets betekenen' De kinderen hebben allemaal mooie
wensen op van papier gemaakte visjes geschreven, die de kinderen in de eucharistieviering
uitdeelden. Diaken René Lamers ging kort met de kinderen in gesprek.

Op 13 maart werd er met de kinderen gesproken over de voorbereiding op Pasen. Het thema was
'geluksmomenten en verdrietige momenten. ledereen maakt in zijn leven deze tegenstellingen
mee. Waarom kunnen wij niet altijd in de flow van geluk zijn? Het besef dat ook kinderen moeten
leren omgaan met minder leuke dingen in het leven kwam aan bod en dat we
dankbaar moeten zijn voor de mooie momenten.

De kinderen mochten een schilderijtje maken met een klavertje vier met een
mooie tekst daarop.

In de kerk werd daar ook aandacht aan geschonken en werden gelukwensen
uitgedeeld. Na afloop mochten de kinderen iets lekkers komen halen maar met
de belofte aan Tineke om daar een week van af te blijven!!!!

Hoe mooi is het om met kinderen samen op pad te gaan.

Klavertje vier:  Een blad voor Geloof
De tweede voor Hoop
De derde voor Liefde
En de vierde voor Geluk




Vieringen in het St. Janskerkje Neerlangel

Tot onze vreugde kunnen dit jaar zonder enige beperking onze
vieringen in het St. Janskerkje weer plaatsvinden. Wij nodigen
u van harte uit dit samen met ons te vieren.

Kruiswegviering op Goede Vrijdag

“Een bijzondere gezamenlijke beleving
van het Lijdensverhaal”

In: het St. Janskerkje

te Neerlangel

Op: 15 april 2022 om 15.00 uur.

De kruisweg vindt zijn oorsprong in het gebed van de eerste
christenen in Jeruzalem. Al biddend legden zij de weg af die
Christus was gegaan naar de Calvarieberg. Eeuwenlang kwam
deze gebedsoefening -waarbij de gedachtenis aan Jezus' lijden
centraal staat- in vele vormen voor. Wij gedenken de
lijdensweg van Jezus met korte gebeden, het zingen van

liederen en het in stilte de ruimte geven aan eigen gedachten en gevoelens.
ledereen is van harte welkom.

Mariaviering in het St.Janskerkje te Neerlangel

Opening van de meimaand met een bloemrijke mariaviering op
zondag 1 mei a.s. in het St. Janskerkje te Neerlangel,
aanvang 19.00 uur.

Het fraai gerestaureerde St. Janskerkje te Neerlangel is zoals u
weet het gehele jaar open en gezamenlijk worden daar de
Heilige Maagd Maria en St. Jan de Doper vereerd.

In de maand mei zal Maria extra in de bloemen en het kaarslicht
worden gezet. Er zullen vaasjes met water staan, waar
bezoekers zelf hun meegebrachte (veld)bloemen in kunnen
zetten. Zo kan men rustig even bij Maria binnenlopen.

Bij de opening van de meimaand zal op zondag 1 mei om
19.00 uur een viering worden gehouden met medewerking van
een koor. U bent van harte welkom en ook de kinderen worden
uitgenodigd een bloemenhulde aan Maria te brengen.

Werkgroepje St. Janskerk
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Kerkbalans 2021 /2022

U heeft wellicht al uit het artikeltje over de financién van onze parochie in D'n Doper van december
2021 begrepen dat de financiéle situatie zorgwekkend is. Dat is niet alleen in onze parochie zo. In
totaal hebben alle RK-parochies samen in 2021 zo'n slordige 15 miljoen verlies geleden.

Onze parochie is in staat de verliezen nog enigszins op te vangen, omdat onze voorouders er

kennelijk voor hebben gezorgd dat er reserves zijn waar we nu op kunnen terugvallen. Meerdere

parochianen hebben aangegeven dat het financiéle plaatje dat we hebben gepresenteerd daarom
erg onvolledig was. De aanwezigheid van reserves had moeten blijken uit het feit dat er
pachtinkomsten moeten zijn en opbrengsten uit beleggingen. Helaas beschikt ook de werkgroep
KERKBALANS niet over deze informatie.

Inkomsten KERKBALANS per hoofdlocatie over de afgelopen 5 jaar:

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Terugloop/plus | In%
‘21 tov ‘19

Schaijk/Reek 49031 | 41634 | 41192 | 31971 | 28520 - 12672 31
Herpen/Koolwijk 5433 | 4955 | 4941 ( 1900 | 4234 - 707 14
Ravenstein/Huisseling | 12150 | 11385 | 9627 | 7024 | 6414 - 3212 33
4xD’'s 902 818 | 1087 742 | 1360 25
NOK 2300 2092 1483 1772 3265 120
Totaal 69817 | 60886 | 58332 | 43411 | 43795 - 14537 25

NB: Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 zijn de inkomsten nagenoeg gelijk gebleven. De daling is

ingezet in de jaren 2017, 2018 en 2019. Daarna hadden we te maken met de maatregelen die genomen
moesten worden in verband met de pandemie.
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Opbrengsten Kerkbalans afgelopen jaren
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Dieden / Deursen / Demen/ Dennenburg

De inkomsten dalen over de gehele linie gestaag, terwijl aan de andere kant de kosten voor
personeel en onderhoud gebouwen steeds toenemen.




Dit komt allemaal niet uit de lucht vallen. Het aantal
kerkgangers daalt al vele jaren en dat gaat

hoogstwaarschijnlijk ook niet meer veranderen, 2022
integendeel. We slagen er met z'n allen niet in om
mensen aan onze kerk te binden, om betrokkenheid en ACtie

gemeenschapsgevoel te creéren. Jubileumvieringen,
uitvaarten, doopsels, misintenties, het wordt allemaal kb l

minder, veel minder zelfs. Daarmee lopen ook de Ke r a a n s
inkomsten sterk terug om het nog maar niet te hebben

over de kleinere opbrengst van de collectes die het gevolg is van veel minder kerkbezoek. Met het
aflopen van alle coronamaatregelen was er enige hoop dat het kerkbezoek wellicht zou terugkeren

naar het niveau van 2019. Deze hoop is ijdel gebleken want tot op heden is van enige stijging in
kerkbezoek nauwelijks of geen sprake.

Het staatje hierboven laat ook een paar opmerkelijke dingen zien. In Overlangel, Neerloon en Keent
(NOK) alsmede in Dieden, Demen, Deursen en Dennenburg (4xD’s) is sprake van een stijgende lijn
in de opbrengst van de actie KERKBALANS. In NOK zelfs meer dan een verdubbeling. Wij hebben
ons afgevraagd welke geheime krachten daar werkzaam zijn geweest? Is het dan toch een goede
herder die daar rondwaart?

Als werkgroep willen we nadrukkelijk onze waardering uit spreken voor de hogere opbrengst in
deze twee locaties. Het geeft de burger toch ook weer een beetje moed. Als werkgroep zijn wij u
daar dankbaar voor.

Namens werkgroep KERKBALANS,
Rinus van den Heuvel

G Folanres l de Doper

Tarief misintenties
Het tarief van de misintenties is in de meeste locaties van onze parochie al jaren hetzelfde gebleven,
ondanks de gestegen kosten voor de vieringen in de kerk.

Daarom heeft het parochiebestuur besloten om per 1 mei van dit jaar het tarief te verhogen van
€ 10,00 naar € 12,50. Dat is overigens ook het tarief dat ons bisdom hanteert.

We hopen dat u begrip heeft voor deze aanpassing van het tarief.

Parochiebestuur H. Johannes de Doper
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Lief en Leed

Plaats

Bo Megens Neerloon

Naam - Leeftijd

05-12-2021 Pieta van der Lin@len-v Kuppevé Sc 94
06-12-2021 Corrie Driessen-Janssen Schai 84
11-12-2021 Jan Timmers Schai 78
12-12-2021 Thé Zwaans Schai 91
20-12-2021 Jan Gubbels Rave 86
03-01-2022 Frans van de Rijd Neerlangel 98
09-01-2022 Mien Kuijpers-Vefstegen Schai 91
13-01-2022 Mqriet‘e van Sugiimeren-Kuijpe Herpe B8
: Domme i ) ﬁ,j uiss@ling
v ) :f' fie h @

MNye .
| j"h' |.1
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Telefoon 06 295 86 956
Dag en nacht bereikbaar
Louise Julianalaan 50
5371 EP Ravenstein

Iinfo@jamesdegraalfuitvaartzorg.nl
www.jamesdegraaffuitvaartzorg.n
HvK Nr. 61099341

Dok indien u elders bent verzekerd

PodolLex

podotherapie

komt bij u thuis voor
klachten aan voeten, enkels,
knieén, heup of rug zonder
dat u daar extra voor hoeft
te betalen.

Lex Louwrier, podotherapeut www.polodex.nl
Tel. 0683 253 943 info@podolex.nl )

Een waardig afscheid...

0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar
Pastoor van Winkelstraat 428

5374BK Schaijk
www.uitvaartzorgvantilburg.nl 39
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Yof VREUGDE @  KiK

De muizen hebben de lente in hun bol. Ze dansen de
samba, ze swingen met hun staarten, ze zingen over
feest en taarten. Kikker kijkt het vanaf zijn wijwaterbak
aan. Hij voelt het niet. Hij heeft geen staart en geen
wapper-oren. Wat is er toch aan de hand? Kik springt
naar het affiche waar de muizen zo blij van werden.
Hij leest:

Het wordt Pasen, het is weer lente.
Volgende week staan er partytenten.
Vioor gasten, koorleden, dirigenten:

koffie & paasbrood met spijs en krenten!
Kom naar de paasdienst, u wordt verwacht.
Ook aan de kinderen is gedacht!

Is Pasen nu vreugde of verdriet?

Licht, bloemen, kleuren? Ik dacht het niet.
De Heer is gestorven, het is om te huilen!
[k zou me het liefste nog willen verschuilen
tot alles voorbij is, de tranen, de pijn ...
maar ach, of ik ooit weer de oude zal zijn?
Hij heeft me veranderd, zijn ogen, zijn stem,
maar nee, ik kan echt niets zonder Hem.

Met slome sprongen gaat Kik naar buiten waar zijn
vriendjes de polonaise dansen. Hij probeert mee te
doen, maar door hem wordt de hele polonaise één
grote kettingbotsing. ‘Kik, wat doe je?’ piepen de
opgestapelde muizen, ‘zé moeilijk is het toch niet?’ Kik
houdt zich groot. ‘Dat komt omdat het niet kan, wat
jullie doen. Het is nog geen Pasen, er is geen feest,
niks!!'’ Even voelen de muizen zich cliedom. Dan zegt
Martje Muis: ‘Maar het is toch belddfd? Dan kun je toch
nu al blij zijn?’ En omdat de muizen het roerend eens
zijn, komt de polonaise al snel weer op gang. Dan voelt
Kikker iets van vreugde kriebelen. Ja!’ denkt hij. ‘Het is
belddfd. En of het nou doorgaat of niet, je kunt al blij
zijn." Hij maakt sprongetjes op de maat van de polonaise.
Langs de
()

‘Zoek niet waar ze Hem hebben neergelegd,

Hier is Hij niet meer, Hij is opgestaan,

Blijf niet bij het graf, je moet vérder ga

Het lijkt Jezus stem wel, zo licht als hij lacht,
Hij helpt me met ¢ \n en zegt in mijn hart:
‘Niet huilen en somberen, kom uit de knoop. £
(Ga leven en geven, vol vreugde en hoop!

Uit de Bijbel

Jezus zei: ‘Nu hebben jullie het moeilijk.
Maar straks zullen jullie mi) terugzien.
Dan zullen jullie vol vreugde zijin,
en hiemand kan die blijdschap
dah hog van Jullie afnemen.

Johannes 16,22




