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Dhr. E. Willems secretaris
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Mw. B. Schotman

Voorkant
John Loeffen

Wilt u adverteren in ons parochieblad?
U kunt dit aangeven bij info@heiligejohannesdedoper.nl.

Locaties: Schaijk- Reek | Herpen-Koolwijk | Ravenstein-
Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden |
Overlangel-Neerloon-Keent.

Secretariaat:

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1 5374 BG Schaijk.
Openingstijden:

Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Telefoon: 0486 - 461220.

Email: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15

Uitvaarten:

Centraal aanmeldpunt uitvaarten:

Pastoor H. Spiertz | 06 - 11880141

Ziekenzalving:

Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met

pastoor H. Spiertz, pastor R. Raaphorst of pastor H. Zandbelt
Dopen - Huwelijken - Jubilea:

Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het Parochiecentrum te
Schaijk. Bovenstaand de contactgegevens.

Opgeven van misintenties:

Schaijk: 0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00
Herpen: 0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein: 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon: 0486-411282 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00

Pastoraal Team
Pastoor Spiertz | 0486 - 461220
Email: pastoorspiertz@gmail.com

Pastor P. Raaphorst | 0486 - 411424
Email: praaphorst@hotmail.com

Pastor H. Zandbelt | 0486 - 411282
Email: haezandbelt@home.nl

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
Email: reelstca@gmail.com
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Voorwoord

Kerstmis

Dat we nog niet verlost zijn van het coronavirus, dat wisten we al. Maar om
het aantal besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen, hebben de
bisschoppen nu besloten om in alle katholieke kerken de vieringen op
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‘t':_*ﬁ_ kerstavond niet door te laten gaan. Jammer voor alle mensen die al met de

voorbereidingen zijn begonnen, maar gelukkig kunnen de vieringen op 1e
Kerstdag wel doorgaan. Zie ook ‘Vierkerstmis’ op pag. 12 over de
mogelijkheden om thuis kerst te vieren.

Familiepastoraat

Wat hebben we als geloofsgemeenschap te bieden aan gezinnen met jonge
kinderen? Hoe kunnen we de kinderen blijven boeien met waardevolle
activiteiten in de periode tussen de Eerste Heilige Communie en het
Vormsel?

Met die vragen gaat een groepje parochianen aan de slag onder leiding

== van diaken René Lamers. Een van hen is John Loeffen uit Huisseling. Wat

rstmis.nl

16 De week van ...
20 Actie Kerkbalans
29 De klokken van ...

hem beweegt en motiveert kunt u uitgebreid lezen in het gesprek dat twee
redactieleden onlangs met hem hadden.

De week van...

Een nieuwe rubriek in D'n Doper!

We vragen elk nummer iemand uit onze parochiegemeenschap om een
week lang bij te houden wat hij of zij doet en welke overwegingen,
overtuigingen en twijfels daarbij een rol spelen. We hopen dat onze lezers
op die manier een menselijk portret krijgen van iemand die ze wel kennen,
maar van wie ze niet precies weten wat hij of zij dagelijks doet en wat hem
of haar daarbij beweegt.

Pastor Peter Raaphorst was bereid de spits af te bijten. Na het gesprek met
hem dat we in het juninummer publiceerden, krijgt u nu een beeld van zijn
dagelijkse bezigheden en werkzaamheden.

De redactie wenst alle lezers, ondanks de beperkingen, mooie en
gezegende kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Hans Meijer



Woord van de pastor

Kerstmis, het feest van het licht

De Engel des Heren zegt het aan de herders
daar in de buurt:

“Vrees niet, ik breng jullie een blijde boodschap
bestemd voor alle volkeren: heden is uw
Redder geboren, Christus de Heer in de stad
van David, Betlehem.”

Dit is de kern van Kerstmis. Dit kind geboren in
een stal, omdat er in de herberg in Betlehem
geen plaats voor hen was, zal toch als hij
volwassen is geworden ons de blijde
boodschap brengen: wij mensen zijn niet meer
ten dode opgeschreven, maar mogen ons
verheugen in het feit, dat wij bestemd zijn voor
het eeuwig geluk.

Hij heeft voor ons de weg vrijgemaakt en in zijn
driejarig openbaar leven ons de Weg getoond hoe wij door het leven moeten gaan. Hij heeft
gezegd: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Wie mijn Waarheid volgt is op de goede Weg en
zal het Leven verwerven; immers waar |k ben zal ook mijn leerling zijn!”

U allen een zinvol Kerstfeest toegewenst.

Pastor H. Zandbelt




In gesprek met....John Loeffen

“Alleen met elkaar kun je iets goeds tot stand brengen.’
Op zondag 28 november gaan we op pad naar Huisseling, waar we voor deze rubriek een
afspraak hebben met John Loeffen.

Weekend heilig

John Loeffen is 41 jaar en geboren en getogen in Huisseling.

“Ik ben getrouwd met Mariélle, we hebben 3 kinderen, te weten: Janne (bijna 10 jaar), Siebe
(8 jaar) en Hidde (5 jaar). We zitten dus volop in de basisschoolkinderen. Voor mij is het
belangrijk om betrokken te zijn bij de gemeenschap. Soms is daar een onbalans in, dan ben
ik meer dan 40 uur in de week van huis voor mijn werk (businessunit controller bij een
logistiek bedrijf). De weekenden thuis zijn voor mij heilig, dan wil ik aandacht geven aan het
gezin. Het betrokken zijn uit zich in een aantal functies. Voorheen was ik penningmeester
van het oude parochiebestuur van Ravenstein/Huisseling en koster, ook ben ik korte tijd
voorzitter a.i. van de Stichting Erfgoed Huisseling geweest. Nu zit ik in de MR van de school
en ben ik staande deken/voorzitter van het Sint Lambertusgilde en politiek betrokken.”

Oma als motivator

Zijn oma (de moeder van zijn moeder) is indirect
zijn motivator geweest.

“Met Hemelvaart nam oma ons, de
kleinkinderen, mee op bedevaart naar
bijvoorbeeld Den Bosch of Tienray.

Een kaarsje aansteken bij Maria en daarna met
z'n allen een Bossche bol gaan eten.

Het samenzijn, samen iets doen is belangrijk.
Oma heeft veel steun gehad aan Maria, het
vertrouwen in Maria heeft haar op een moderne
manier altijd op de been gehouden. Van haar, en
natuurlijk ook van mijn moeder, hebben wij
meegekregen om betrokken te zijn, om
kinderen mee te geven hoe we met elkaar iets
goeds tot stand kunnen brengen. Er is meer dan
alleen maar het materialistische waar we nu in
leven

Online kerstviering

“Vorig jaar met kerst heb ik het samenzijn gemist. Nederland was in lockdown. Ik ben gaan

struinen op het internet en uiteindelijk kwam ik uit in Uden, daar was een online

Kerstviering. Voor deze viering konden we een ster afgeven, waarop je een boodschap kon
schrijven. Deze ster werd dan in de boom gehangen en dit alles was via een livestream te volgen. Zo
konden wij met de kinderen stilstaan bij het kerstverhaal. Bijzonder om op deze manier samen met
opa en oma en onze kinderen via een beeldscherm de kerstviering te volgen. Op deze manier
konden we toch samen zijn en stilstaan bij waar kerst om draait”



Vervolg 'In gesprek met...John Loeffen'

Activiteiten voor en met kinderen

“We hebben veel in onze parochie, maar niet op het gebied van activiteiten voor kinderen.
Gelukkig nemen er veel kinderen deel aan de communievoorbereiding, met name in Herpen,
Ravenstein, Schaijk, Overlangel en Deursen, Demen en Dieden. Je merkt dat jongeren en jonge
gezinnen van mijn leeftijd weinig van het geloof weten, maar dat zij wel interesse hebben en
ergens naar op zoek zijn. Zij zijn zich ervan bewust dat er iets meer moet zijn. Het is een traditie die
je graag in ere houdt en aan je kinderen mee wilt geven. Zo ben ik in gesprek gekomen met René
Lamers om te kijken wat we kunnen doen. Naar mijn mening moet het laagdrempelig zijn, maar
ook wel iets zijn om over na te denken.

Op dit moment zijn we met Advent bezig en het is leuk om te zien hoe enthousiast een aantal
ouders zijn om daar invulling aan te geven, maar ook hoe kinderen komen met vragen en echt
serieus in gesprek gaan. De kindernevendiensten in Ravenstein en Huisseling worden al jaren
georganiseerd, werden een aantal jaren weinig bezocht, maar nu is het weer in opkomst. Tineke
Brouwer heeft daar een groot aandeel in. Zij geeft er met eigentijdse verhalen een positieve draai
aan en mede dankzij haar volharding werpt dit nu zijn vruchten af. Geloven doen we samen. Een
pastoor is belangrijk, maar het moet vanuit ons en vanuit de gemeenschap komen, wil je het
kaarsje niet uit laten gaan”.

Familiepastoraat

“Mij is het geloof met de paplepel ingegeven, door mijn oma
maar ook door de betrokkenheid van mijn moeder die in het
koor zong. Toen onze Janne begon met de Communie merkte
ik op dat er eigenlijk na de Communie niet veel meer werd
georganiseerd tot het Vormsel. Een aantal mensen is nu, samen
met diaken René Lamers, begonnen met het opstarten van
activiteiten voor de hele parochie voor de periode tussen de
Communie en het Vormsel.”




Pinksteren

“Met Pinksteren mochten gezinnen afzonderlijk van elkaar
binnenlopen in de kerk en het zaaltje in Huisseling. Bij
binnenkomst kregen de kinderen een briefje waar ze hun
gedachten op konden schrijven. Hier in het zaaltje draaide
een kort filmpje over Pinksteren, wat betekent het eigenlijk?
Alle kinderen kregen een tekening mee en een
rozenkransje. Pastor Raaphorst wachtte buiten bij de
vuurkorf om de briefjes van de kinderen in ontvangst te
nemen en ze symbolisch in het vuur te gooien zodat hun
gedachten zouden opstijgen.”

Advent
“Het thema is: ‘Zo leven we naar kerstmis toe’. We hebben e
elke week een korte viering (in Overlangel) waar we kaarsjes ;-E‘b
opsteken, een gedichtje en/of verhaaltje lezen en een
gebedje doen en René vertelt er nog wat over. Zo proberen
we de kinderen op een mooie manier toch iets mee te
geven. lk zeg niet dat we honderden mensen enthousiast
hebben gekregen, maar toch zegt een aantal ouders dat het leuk is dat er wat georganiseerd wordt.
Soms komt het niet uit omdat kinderen voor hun hobby of sport ergens naar toe moeten. Nu er
met deze lockdown na 17.00 uur weer heel veel gesloten is, nemen de ouders contact op en vragen
of het doorgaat, want hun kind kan nu wel omdat bv. het sporten niet door gaat. Dus ik heb gezegd
dat we vanmiddag gaan kijken wat er mogelijk is. Na de eerste bijeenkomst waren we positief
verrast dat er 25 kinderen waren, die echt geinteresseerd waren en veel vragen op René afvuurden.”

Voor de hele parochie

“We proberen wel activiteiten voor de hele parochie op te zetten, dus niet alleen voor Huisseling of
Ravenstein of alleen voor Herpen of Schaijk en Reek. We doen het nu bewust ook in Overlangel,
omdat daar een actieve gemeenschap is. Het maakt niet uit hoeveel kinderen er deelnemen, we
willen gewoon ergens beginnen. René heeft met het pastoraal team ook al overleg gehad over dit
initiatief. Uiteindelijk kunnen zij het niet alleen. Het moet vanuit ons als gemeenschap komen en
we moeten de ouders erbij betrekken. Je merkt dat het best wel gedragen wordt als je met
initiatieven komt. Natuurlijk moet het wel passen bij wat de katholieke kerk uitstraalt, maar er is
best wel veel mogelijk.

We hebben, denk ik, als parochie een zware tijd achter de rug. Ook na de fusie is het allemaal niet
lekker gelopen, maar uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen. We kunnen wel heel lang
terugkijken, maar we moeten vooral vooruitkijken. Het zou eeuwig zonde zijn als we de kans laten
liggen. We hebben nog niet veel activiteiten, maar we willen een aantal dingen voor jonge
gezinnen organiseren. We richten ons op de periode tussen de Communie tot het Vormsel, zodat
we naast deze plechtigheden kunnen bouwen aan een geloofsgemeenschap waar iedereen bij kan
horen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, laten we simpel beginnen, gezinnen enthousiast krijgen en
vandaaruit kijken welke behoefte er is en daar de inhoud op afstemmen en uitbouwen.”



Vervolg 'In gesprek met...John Loeffen'

Bewust geloven
“Ook tijdens de communievoorbereiding kwam Janne terug met dingen waarvan ik dacht: hier
moet ik zelf nog even over nadenken. En dan ben ik nog betrokken bij de kerk. Je merkt dat het niet
meer vanzelfsprekend is dat we elke week naar de kerk gaan en dat hoeft ook niet. We leven nu in
een heel andere maatschappij. Vanuit mijn rol als MR-lid heb ik op
de Boogaard (katholieke basisschool) ook de vraag gesteld : Wat
doen jullie aan het geloof? Toen werd het even stil, het team denkt
er nu over na of en hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Het is
niet mijn bedoeling om eenzijdig naar het katholieke geloof te
kijken, maar hoe ga je bewust om met levensvragen. Er is meer dan
alleen maar geld verdienen en goed kunnen rekenen en goed
kunnen schrijven. Er zijn veel meer dingen die het leven echt de
moeite waard maken.”

Levensmotto

“Ik heb niet echt een levensmotto. Als ik naar mezelf kijk, ik regel
graag dingen, maar soms is het goed om even stil te staan bij wat
je allemaal hebt i.p.v. van alles te willen regelen. Misschien is dat
juist ook wel wat we met Kerst doen. Probeer samen te zijn en te
genieten van de kleine dingen. Soms is het niet erg om eens een
keer iets niet te kunnen. Als je maar blij bent met wat je hebt. Denk
in mogelijkheden: kijk naar wat kan."

Kerstwens

“Probeer in deze tijd van pandemie ‘gewoon’ met elkaar in gesprek te blijven, elkaar in de waarde te
laten, maar bovenal te genieten van wat er wel is. Ook al is dat in een andere vorm, probeer te
kijken wat er wel mogelijk is en maak daar samen wat van’”

We waren blij verrast met deze kennismaking en met het openhartige gesprek.
John, bedankt hiervoor en we hopen dat veel mensen geinspireerd worden door deze ‘In gesprek
met ..

Yvonne Bosch
Jeannie Bueters

foto rechts:
St. Lambertusgilde
Huisseling




Activiteiten voor gezinnen

Binnen de parochie H. Johannes de Doper willen we meer activiteiten
ontplooien voor gezinnen. We steunen enorm op het vele werk
van o.a. de communiegroepen in de parochie, alsook de kindernevendienst.

Ondanks corona zijn we dit jaar meer activiteiten aan het ontplooien.

Zo is er met Pinksteren een bijeenkomst geweest en loopt er momenteel een
activiteit rond Advent. Vanaf 29 november komen we elke maandag om 16.30
uur samen in de kerk van Overlangel om de kinderen mee te nemen in deze
adventstijd op weg naar Kerstmis. Daarvoor ontvangen ze een kleurplaat,
lichtjes en de kerstster om een eigen kerststal te maken.

Een activiteit voor gezinnen met jonge kinderen, met een uitnodiging om één
of meer kerstvieringen voor kinderen bij te wonen in onze parochie.

24 december 15:00 Familieviering (woord en gebedsviering) in Schaijk
26 december 14:00 kerstverhaal rond de kerststal in Schaijk

Langs deze weg willen wij jullie aandacht vragen voor de kindernevendiensten die met veel
aandacht worden verzorgd in de kerk van Huisseling. Een initiatief, met dank aan Tineke, dat al
enkele jaren met dankbare voldoening vorm wordt gegeven. Het mag een uitnodigend gebaar zijn
naar andere kerken in onze parochie om dat verder uit te bouwen.

We hopen dat er meer mensen in de parochie zijn die inhoudelijk deze activiteiten mee willen
ondersteunen. Laat het ons weten!

Diaken René Lamers en John Loeffen

Familiepastoraat

Geachte parochianen,

Parochies anno 2021 zijn opgebouwd rond de situatie aan het einde van de vorige eeuw. Voor de
huidige tijd voldoet deze opbouw niet meer. We willen (jonge) ouders uitnodigen om met hen te
praten over een parochie die ook voor hen voelt als een thuis. Daarvoor is het nodig om te weten
wat hen beweegt en waar hun verlangen naar uitgaat. Welke rol speelt de parochie in hun leven en
kan dat anders? Hoe kan de parochie echt een thuis voor hen zijn?

In beginsel zijn twee gesprekken voorzien. Quders komen uit de verschillende kernen. Het is
daarmee een geméleerd gezelschap. Het volledige pastorale team sluit bij beide gesprekken aan,
evenals Manon van den Broek en Ingrid van Meer vanuit het bisdom 's-Hertogenbosch. Manon en
Ingrid begeleiden, als medewerkers van het diocesane familiepastoraat, het gesprek. Zij komen na
deze twee gesprekken ter evaluatie samen met het pastorale team.

Namens deze,
René Lamers, diaken en verantwoordelijk voor het parochiéle familiepastoraat



10

Avondwake

Beste leden van de werkgroepen avondwake,

Sinds geruime tijd hebben jullie je toewijding tot sterkte, troost en bemoediging van nabestaanden
van dierbare overledenen niet meer kunnen en mogen verrichten in avondwakes. We leven wegens
de coronapandemie in een zeer moeilijke tijd, waarin betrokkenheid en nabijheid bij het afscheid
nemen node wordt gemist.

Door corona is in kerkelijk opzicht, en zeker pastoraal, jammer genoeg veel tot stilstand gekomen.
In dit verband dienen we in gedachten te houden, wat de Nederlandse bisschoppen aan het begin
van de pandemie hebben aangegeven: de kerken mogen geen bron van besmetting zijn. Dit geldt
nog steeds.

Naar de uiteindelijke versoepelingen in september j.|. werd uitgekeken. Er was sprake van enige
opluchting, ook in kerkelijk-pastoraal opzicht. Er werd weer meer mogelijk. Onder andere konden
uitvaarten opnieuw plaatsvinden en met ruimere aantallen, alhoewel prudentie nog steeds op zijn
plaats was - en dat is tot nu toe het geval.

Vanuit het pastoraal team werd met grote bezorgdheid naar de situatie rondom corona en de
ontwikkeling daarvan gekeken. Ook vandaag nog - misschien nu nog wel meer dan van tevoren.
Om die reden werden vanaf het begin van de pandemie geen avondwakes meer gehouden. Dat
had overigens ook te maken met het gegeven, dat bij avondwakes geen begeleidend personeel
van de respectievelijke uitvaartondernemer aanwezig is. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om
zaken goed te kunnen reguleren en daarbij zorgvuldig te kunnen letten op aantallen, e.d.

De laatste tijd heeft het coronavirus opnieuw vele mensen besmet, met alle gevolgen vandien.
Wegens deze uiterst zorgwekkende ontwikkeling wil het pastoraal team op zijn vroegst halverwege
januari 2022 de situatie weer beoordelen, dat wil zeggen: tot die tijd kunnen en zullen er geen
avondwakes plaatsvinden.

We zijn ons ervan bewust dat dit pijn doet, verdriet geeft en dat parochianen worden teleurgesteld.
Maar als pastoraal team leven wij van harte mee met de nabestaanden.

Wij hopen op uw aller begrip en vragen om uw gebed voor de overledenen en hun nabestaanden,
in het bijzonder voor hen die getroffen zijn door corona.
We houden u op de hoogte.

Nogmaals: veel dank voor uw begrip en voor uw gebed.

Met hartelijke groeten,
Pastoraal team van de parochie H. Johannes de Doper



Oplossing puzzeltocht op zoek naar.....

We hebben ons gerealiseerd dat het erg moeilijk was deze keer. Gelukkig hebben we bijna alleen
maar goede inzendingen binnen gekregen.

De oplossing is:

1. St. Luciakerk, Ravenstein nrs. 7, 18 en 31

2. St. Janskerk, Neerlangel nrs. 5, 11, 15, 22 en 37
3. H. Willibrordusker, Demennrs. 1, 17 en 33

4, St. Rochuskapel, Deursen -

5. St. Vincentinuskerk, Deursen nrs. 2, 21 en 35

6. St. Lambertuskerk, Huisseling nrs. 4, 12 en 36

7. St. Sebastianuskerk, Herpen nrs. 10, 27, 29 en 40
8. St. Annakapel, Koolwijk 23,30 en 32

9. H. Antonius abt kerk Schaijk nrs. 13, 24, 28 en 39
10. H. Antonius abt kerk Reek nrs. 6, 8 en 20

11. St. Antoniuskerk Overlangel nrs. 9, 14, 26 en 34
12. St. Victorkerk, Neerloon nrs. 3, 16 en 19

13. Nederlandse Hervormde kerk, Ravenstein nrs. 25 en 38

Winnaar Puzzeltocht
Uit alle goede inzendingen is als winnaar
uit de bus gekomen: Noortje van Tilborg.

Noortje was aangenaam verrast toen wij
haar hierover belden.

Ze had de keus uit: appeltaart, cake met
appels, marmercake of stroopwafelcake;
zij vond dat stroopwafelcake het lekkerst
klonk. Op 9 november hebben wij haar de
stroopwafelcake overhandigd.

Zij kijkt uit naar de volgende puzzeltocht.
Van haar mag de tocht groter/langer
gemaakt worden. Dat houden we in ons
achterhoofd.

Bedankt, Noortje, dat we bij jou mochten
komen en eet smakelijk.

Jeannie en Yvonne
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rkkerk.nl

De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om Kerstmis te vieren,
ondanks de maatregelen die gelden in verband met Covid-19. Ga naar onze
website www.heiligejohannesdedoper.nl en/of verderop in ons
parochieblad om te kijken of u bij een van de vieringen kunt zijn en wat u
daarvoor moet doen.

Onderstaand de vieringen rondom Kerstmis. In verband met de 1,5 meter
afstand is het aantal personen beperkt per kerk. Er dient een kerkbank
vrijgelaten te worden tussen de bank er voor en er na (denkt u ook aan het
dragen van een mondkapje bij beweging in de kerk). Gelieve te reserveren bij
één van de secretariaten om teleurstelling bij de deur te voorkomen.

Is er geen plek, vier dan Kerstmis thuis, via een livestream van een parochie, of voor de
televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren.

Op de website www.vierkerstmis.nl vindt u handige links en downloads die u helpen om Kerstmis
ook thuis te kunnen vieren. Doe mee, Vier Kerstmis!

24-12-2021 R. Lamers 15.00 Schaijk Woord en Gebed met Samenzang Familieviering
25-12-2021 H. Spiertz 09.30 Schaijk Heilige Eucharistieviering Herenkoor

P. Raaphorst 09.30 Demen Heilige Eucharistieviering

H. Spiertz 11.00 Huisseling Heilige Eucharistieviering

H. Zandbelt 11.00 Neerloon Heilige Eucharistieviering Forte Vicante

P. Raaphorst 11.00 Herpen Heilige Eucharistieviering Cordaad
26-12-2021 Werkgroep 09.30 Schaijk Woord- en Communiciedienst Avondwakekoor

H. Spiertz 11.00 Reek Heilige Eucharistieviering

P. Raaphorst 11.00 Herpen Heilige Eucharistieviering GK Herpen/R'stein

R. Lamers 14.00 Schaijk Woord en Gebed Kerstverhaal voor de kinderen met samenzang




Berichten

D'n Doper zoekt een nieuw redactielid.

Jeannie Bueters stopt als redactielid in verband met andere werkzaamheden.

Voelt u zich geroepen om onze redactie te komen versterken stuur dan een mail naar:
René Lamers: reelstca@gmail.com of telefoon: 06-12428332.

Van harte welkom !

Voor uw agenda.
Beste allemaal,

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen wat Corona betreft,
hebben wij als Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein besloten
dat de Kerstwandeling niet doorgaat, wat wij zeer jammer vinden.
Nu maar weer uitkijken naar volgend jaar .

P =5 ). ¥~ Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en alle goeds voor 2022 .

Vriendelijke groet
Ans Mulder TIR

Heilig Vormsel 2022

In onze parochie is één werkgroep actief voor het Heilig Vormsel. \

In het voorjaar 2022 starten we weer met de voorbereidingen en vieringen voor dit Sacrament.
Voor dit werkjaar worden de kinderen van groep 8 en van het eerste jaar voortgezet onderwijs
uitgenodigd.

Het aanmeldingsformulier en de informatiebrief voor ouders en vormelingen treft u aan op onze
website www.heiligejohannesdedoper.nl.

Uiteraard ontvangen de basisscholen deze informatie ook. Mocht uw kind dat niet hebben
ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet op één van de basisscholen zit binnen onze parochie,
dan is deze informatie te downloaden via onze website. Natuurlijk is het ook verkrijgbaar via het
secretariaat te Schaijk, Ravenstein of Herpen.

Werkgroep H. Vormsel
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Eerste Heilige Communie 2022

Uitnodiging !

In onze parochie zijn drie werkgroepen actief voor de Eerste Heilige Communie, namelijk:
Ravenstein

Herpen (eens in de twee jaar)

Schaijk

In overleg met het pastorale team en de werkgroepen E.H.C. is besloten om de voorbereidingen en
vieringen voor dit Sacrament te verzorgen voor de kinderen die in groep 5 zitten van de
basisscholen.

De basisscholen in onze parochie, met uitzondering van Herpen, zijn geinformeerd over de start.
Voor het komend jaar zullen de voorbereidingen en vieringen plaatsvinden in Schaijk en
Huisseling. In Herpen worden de kinderen eens in de twee jaar hiervoor uitgenodigd.

De uitnodiging met informatie en het aanmeldingsformulier treft u aan op onze website
www.heiligejohannesdedoper. Verder wordt hierover een mededeling geplaatst in weekblad
Arena. Daardoor worden de ouder(s), die hun kind elders op een basisschool heeft zitten ook
geinformeerd.

Volg onze website omtrent het verloop van corona en de van toepassing zijnde maatregelen.
Heeft uinteresse om onze werkgroepen van de Eerste Heilige Communie

of Heilig Vormsel te komen versterken? Van harte welkom!

Neem contact op met

diaken René Lamers: 06-12428322 |
reelstca@gmail.com




Informatie en Vieringenrooster

Parochie H. Johannes de Doper betreft de locaties:
Schaijk-Reek | Herpen-Koolwijk | Overlangel-Neerloon-Keent| Ravenstein-Huisseling-Neerlangel-
Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden

Parochie-Secretariaat:

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1
5374 BG Schaijk.

Openingstijden:

Dinsdag tot en met vrijdag:

09.00 uur - 12.00 uur.

T0486-461220

E finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit:
geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

Dit besluit is ingegaan op 1 december en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke
bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

Anderhalve meter

De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting
is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit
van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren
ingevoerd.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast
blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiéne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook
de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd, zijnde 1,5 meter
afstand en in een zigzag formatie.

Toeleven naar Kerstmis

Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het
gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de
coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig
jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies
om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen
zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun
besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan,
voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren
met meerdere vieringen op één avond.

Zoals er in de dagen van Jezus' geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar
Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus
die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is..

15
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De week van... pastor Peter Raaphorst

In deze nieuwe rubriek vertel ik over mijn dagelijkse bezigheden. Het is een nieuwe rubriek bedacht
door de redactie, die telkens een andere persoon hiervoor vraagt.

dinsdag 26 oktober

ledere dag bid ik de getijden: morgengebed, lezingendienst, middaggebed, avondgebed en
completen. Ik begin dus met het morgengebed. Daarna vraag ik
Martie hoe de inzameling voor ‘Zagreb’ nu is geregeld, want die is
veranderd.

Lezingendienst: dit is psalmen bidden, een Schriftlezing en een
lezing uit de Traditie. Vandaag doe ik ook Lectio divina: evangelie
van zondag drie keer lezen: 1 wat valt op? 2 wat wil God mij
zeggen? 3 wat antwoord ik aan God?

Ik loop een rondje om te bewegen. Inlezen voor de preek. Naar
kapel Koolwijk, boekjes zoeken en sticker van vloer trekken,
benzine tanken. Rondkijken op internet (vooral nieuws e.d.). Ik lees
wat in het tijdschrift van de Charismatische Vernieuwing.
Middaggebed bidden.

Ik krijg een mail over de grafdelver, bij wie ligt dit nu? Dit voelt niet
fijn. Ik ga nieuwe shirts kopen in Grave. Weer thuis lees ik in een
boek over positief denken. Dan mail voor teamoverleg
beantwoorden en gebedje bidden. Na het kijken in het Wetboek
van kerkelijk recht haal ik de was uit de wasdroger. Bij het
aardappels schillen Radio Maria over synodaliteit. Eten koken en eten. Avondgebed bidden.

Ik werk de notities uit voor dit artikel in D'n Doper en mail dit naar Hans. Na actualiteiten en Brabant
nieuws is het tijd voor de dagelijkse Mis van zeven uur in Herpen. lk open de kerk en zet alles klaar,
na de Mis afsluiten. Nieuws op tv. Oranje leeuwinnen op tv, ik kijk graag voetbal. Valt tegen, het
spel.

woensdag 27 oktober

Eerst het gebed. Zo volg je Jezus. Ik ga Judith bezoeken in het secretariaat in Ravenstein. Deur
dicht? Nee, ze is geld aan het tellen en doet de deur weer open. Ik had veel eerder willen zien hoe
het secretariaat nu is, maar corona hield dit tegen. Ik krijg koffie en de telefoon gaat. Er staat geen
kopieerapparaat om boekjes te maken. Het staat niet vol, het is vrij opgeruimd. |k vertel wat over de
retraite, we hebben een prettig gesprek.

Weer thuis even nieuws, dan de lezingendienst. Bezinning op het evangelie lezen. Flessen naar de
glasbak brengen is even eruit. Dan middaggebed. Voor de preek noteer ik de kern en wat
gedachten er omheen. Ik lees nog een oude preek. Na de middag schrijf ik het begin van de preek,
na de afwas nog een alinea erbij.

Tijdens het eten denk ik: gaan we lezers vervelen met wat ik zoal doe? Ik pas de tekst voor dit artikel
aan, schrijf het uit en typ het in Word. Nog eens naar buiten, de lucht is vervuild, helaas.

donderdag 28 oktober

Apostelfeest vandaag, geen slingers maar extra lofzang in lezingendienst en in de Mis. De preek
voor zondag verleng ik met inspiratie van Véan Thuén.

De Dela belt voor een uitvaart op 3 november in Deursen. Ik bel Cor van der Horst,



hij kostert met Riet, en zorgt voor de grafdelver. Martie
geeft de tijd van een doop in december door, ik mail de
tijd naar Corrie Bens. Middaggebed.

Daarna dit artikel aanpassen, aanvullen en uitprinten; nog
eens kijken naar de preek. Mail met gegevens uitvaart
komt binnen, gelijk doorsturen. De afwas doe ik dagelijks.
Ik schrijf nog een alinea van de preek. Op kn.nl een
toespraak van de paus. Het is geen zoete koek, maar ik
overweeg het, zit er iets in voor de preek?

De aardappels zijn op. Naar de supermarkt, ontsmet
handen hoewel ik gevaccineerd ben, handen wassen na
afloop. In de avond nog een alinea van de preek. Om 21.00
uur ‘De Missionaire Parochie, als God renoveert; kan ik live volgen via internet. Dit is de goede
geest, effect in Breda en andere steden, in dorpen nog onzichtbaar.

vrijdag 29 oktober

Foto gemaakt. Ik kijk in het Misboekje voor Allerzielen. Toch eerst de preek voor zondag maar weer
doornemen. Ik voeg een doorleefde alinea toe. De foto naar Hans verzonden met de telefoon. Staat
direct op de computer. Dorie komt de liturgie van Allerzielen doornemen.

Op vrijdag stierf Jezus, ik eet een banaan minder. Piet Dekkers belt, hij moest Martie hebben. Mail
van Harrie over de uitvaart, ik mail terug. Preek afmaken, het is niet meer te kort. Van de pas
verschenen Missaal-app download ik 26 december in Word, werkt fantastisch. Handig voor het
nieuwe boekje op tweede Kerstdag, dat dit jaar op zondag valt. Na de Mis liedjes oefenen voor
zaterdagavond zonder koor.

zaterdag 30 oktober

Fransien komt schoonmaken, prima. Intussen doe ik een moment van Aanbidding in de kerk en ga
daarna de preek Allerzielen voorbereiden. De zondagspreek uitspreken als test. Je best doen ook al
heb je weinig talent. PSV speelt al om half vijf, rare tijd, maar ze winnen. In de Mis in Herpen
vandaag aardig wat kerkgangers, dat is fijn.

zondag 31 oktober

De Mis op tv komt uit Rome met Bodar. Ik ga naar Huisseling voor de Mis, het koor zingt goed. De
kaarsenstandaard bij Maria is vol, we zetten die voor Jozef erbij. Na de Mis spreek ik Simon uit
Eritrea, hij is katholiek. We maken een afspraak voor huisbezoek. Mail, ik beantwoord de
uitnodiging voor het feest van het Ceciliakoor.

maandag 1 november

Allerheiligen, ontstaan uit de verering van de martelaren. Hoogfeest. Voor het eerst sinds de
lockdown sta ik met pastoor Spiertz aan het altaar.

Ad v.d. Oever komt de schuifdeur van de douche repareren en dat bespaart me een nieuwe. Naar de
fysiotherapeut. Ik schrijf de preek voor Allerzielen. Rond half negen belt Jannie Diels aan, de kerk zit
op slot en het koor wil erin.
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Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid

GEWLZIGD VIERINGENROOSTER IN VERBAND MET NIEUWE MAATREGELEN NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

5-12-2021 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor 2e Advent
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E.

12-12-2021 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor 3e Advent
09.30 Neerloon H.E.
09.30 Herpen FLE GK Herpen/R'stein
11.00 Reek H.E. Donatus ?
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
19-12-2021 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor 4e Advent
09.30 Herpen H.E.
10.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E. GK Herpen/R'stein
11.00 Deursen H.E.
24-12-2021 15.00 Schaijk W.G. Samenzang Familieviering
25-12-2021 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Kerstmis
09.30 Demen H.E.
11.00 Huisseling H.E.
11.00 Neerloon H.E. Forte Vicante ?
11.00 Herpen H.E. Cordaad
26-12-2021 09.30 Schaijk W.C. Avondwakekoor
11.00 Reek H.E.
11.00 Herpen H.E. GK Herpen/R'steom
14.00 Schaijk W.G. Kerstverhaal voor kinderen met zang
H.E. = Heilige Eucharistieviering GK = Gemengd Koor
W.C. = Woord en Communieviering
WG. = Woord en Gebedsviering www.heiligejohannesdedoper.nl



Datum

Tijd

Plaats

Viering Koor

Bijzonderheid

Als de maatregel van de Nederlandse bisschoppen nog van toepassing is dat er na 17.00 uur geen
vieringen/bijeenkomsten in de kerken toegestaan zijn zullen de vieringen op zaterdagavond
verschuiven naar de zondagochtend (Herpen 09.30/Demen-Deursen-Reek 11.00).

Indien van toepassing lees de informatie op het publicatiebord bij de kerk (Schaijk en Reek)

1-1-2022

2-1-2022

8-1-2022

9-1-2022

15-1-2022

16-1-2022

22-1-2022

23-1-2022

29-1-2022

30-1-2022

H.E.
GK

09.30
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
09.30
09.30
11.00

Schaijk
Overlange
Demen
Reek
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Deursen
Herpen
Schaijk
Overlange
Huisseling
Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Herpen
Schaijk
Overlangel
Huisseling

= Heilige Eucharistie
= Gemengd Koor
www.heiligejohannesdedoper.nl

H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H:E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Knd

Donatus

Herenkoor

Donatus
Herenkoor

GK Huisseling

Herenkoor

Cordaad

Herenkoor

GK Herpen/R'stein

Herenkoor
Cordaad

= Kindernevendienst

Nieuwjaar

Driekoningen

Doop van de Heer

Doop van de Heer

Knd
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Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid

Als de maatregel van de Nederlandse bisschoppen nog van toepassing is dat er na 17.00 uur geen
vieringen/bijeenkomsten in de kerken toegestaan zijn zullen de vieringen op zaterdagavond
verschuiven naar de zondagochtend (Herpen 09.30/Demen-Deursen-Reek 11.00).

Indien van toepassing lees de informatie op het publicatiebord bij de kerk (Schaijk en Reek)

5-2-2022 17.30 Schaijk H.E. Presentatie EH.C.
19.00 Demen H.E.
19.00 Herpen H.E.
6-2-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling Knd
12-2-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E. Donatus
19.00 Herpen H.E.
13-2-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Overlangel H.E. Cordaad
11.00 Huisseling H.E.
19-2-2022 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E. Presentatie H.V.
19.00 Deursen H.E.
20-2-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E. Cordaad Presentatie E.H.C.
26-2-2022 17.30 Schaijk H.E. Carnaval
19.00 Overlangel H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.00 Reek H.E.
27-2-2022 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Carnaval
11.00 Huisseling H.E. GK Herpen/R'stein
H.E. = Heilige Eucharistieviering GK = Gemengd Koor
W.C = Woord en Communieviering E.H.C = Eerste Heilige Communie
W.G. = Woord en Gebedsviering H.V. = Heilig Vormsel

www.heiligejohannesdedoper.nl



Datum

Tijd

Plaats

Viering Koor

Bijzonderheid

Als de maatregel van de Nederlandse bisschoppen nog van toepassing is dat er na 17.00 uur geen
vieringen/bijeenkomsten in de kerken toegestaan zijn zullen de vieringen op zaterdagavond
verschuiven naar de zondagochtend (Herpen 09.30/Demen-Deursen-Reek 11.00).

Indien van toepassing lees de informatie op het publicatiebord bij de kerk (Schaijk en Reek)

2-3-2022

5-3-2022

6-3-2022

12-3-2022

13-3-2022

19-3-2022

20-3-2022

26-3-2022

27-3-2022

H.E. = Heilige Eucharistie
GK =Gemengd Koor
Knd = Kindernevendienst

09.00
19.00
19.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00

Schaijk
Herpen
Huisseling
Schaijk
Demen
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Schaijk
Deursen
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Overlangel
Huisseling

www.heiligejohannesdedoper.nl

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
HE
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Askruisje

Herenkoor
GK Huisseling
Donatus
Herenkoor

Cordaad
GK Herpen/R'stein  Knd

Herenkoor

Cordaad

Herenkoor
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Welkom en vertel

Ik weet niet hoe het met u of jou is, maar bij alles
wat ik doe, zie en meemaak heb ik automatisch
een onderstroom van gevoelens en gedachten.
Die kan optimistisch en blij zijn, maar ook zwaar
en drukkend en van alles daartussen in. Meestal
is dat niet zo bewust. Maar bijvoorbeeld door de
komst van corona veranderde zoveel, dat zij aan
de oppervlakte kwam. Mensen spraken er ook
over: de angst, beklemming en de onzekerheid
hoe het verder zou gaan, maar ook over de rust
en ontspanning die de lockdown meebracht.

De vraag: ‘Hoe gaat het met je?’' raakt aan die
laag vanbinnen. En mijn ervaring is, dat de
meeste mensen daar graag op antwoorden, als
ze voelen dat die vraag welgemeend is. Want
ieder van ons heeft minstens evenveel
binnenkant als wat er van buiten te zien is. Ook
ik probeer overeind te blijven en onze tijd te
verstaan, probeer tussen en met mijn dierbaren
een zo goed mogelijk leven te leiden, met wie ik
ben, met wat ik verwierf en kan.

Maar over die binnenkant van hoe je je dagen
beleeft en hoe je sowieso je bestaan ziet,
daarover kom je niet zomaar met anderen in
gesprek. Hoe oriénteren we ons in het leven,
hoe speelt je nog wel of niet (meer) geloven
daar bijvoorbeeld ook een rol in?

Sinds september kom ik met een groepje van
vier anderen een paar uur bij elkaar om ruimte
te maken voor zo'n gesprek, vijf keer om de
twee weken. Dat noem ik de ‘Tafel van Vijf"™.
Onze eerste ervaringen hiermee zijn weldadig.
lemand vertelt, de anderen luisteren
aandachtig, stellen een vraag en dat zonder
elkaar te willen veranderen, gelijk te moeten
hebben of iets te moeten oplossen... Dat doet
goed.

Daarom zou ik dit gesprek vanaf januari 2022
opnieuw met vier mensen willen aangaan. Ik
neem zelf deel en begeleid het ook, vanuit mijn
ervaring als voormalig geestelijk verzorger.
Mocht dit u of jou aanspreken, dan ben je

welkom om met mij contact te leggen,
persoonlijk, via theo@galle.nl, maar het kan ook
via onderstaande website.

* De Tafel van Vijf maakt deel uit van ‘Generatie
17, een aanbod van ontmoetingen rond
waarden en wereldbeschouwing van het
Vincent De Paul Center in Nijmegen
(https://vincentdepaulcenter.nl/).

Theo Gallé




Actie Kerkbalans 2022 Geef voor uw kerk

Beste heer/ mevrouw,

Hartelijk dank als u onze parochie steunt met uw betrokkenheid en uw financiéle bijdrage. Dankzij u
zijn onze kerken een plek van betekenis voor de parochianen van onze parochie H. Johannes de
Doper en daarmee voor alle geloofsgemeenschappen in de dorpen van onze parochie. Een plek die
verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiéle bijdrage aan Actie Kerkbalans
maakt u dit mogelijk. Helaas was 2021 met alle coronaperikelen wederom een beroerd jaar. Dit had
ook gevolgen voor de inkomsten van de parochie. Uw steun is daarom nu harder nodig dan ooit.

Doet u weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van vele mede-parochianen, van mensen
zoals u. Dankzij deze steun hebben wij afgelopen jaren samen veel tot stand kunnen brengen.
Hopelijk komt er spoedig een einde aan de coronaperikelen en kan er weer gewerkt worden aan
een gevarieerd programma Parochiéle Activiteiten. Via onze website
www.heiligejohannesdedoper.nl en ons parochieblad “D'n Doper” plus onze nieuwsbrief houden
we u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan! Dankzij uw gift blijft uw
kerk een plek van betekenis en verbinding. Uw betrokkenheid wordt dan ook ten zeerste
gewaardeerd.

Graag willen wij u nog wijzen op de mogelijkheden tot belastingaftrek (zie volgende bladzijde)
onder het kopje 'Te uwer informatie.

U kunt ook veilig een bedrag overmaken door gebruik te maken van de QR-code, die op de
volgende bladzijde staat.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten,

Locatieraden van

- Herpen/ Koolwijk;

- Neerloon, Overlangel en Keent;

- Ravenstein, Huisseling, Deursen, Dennenburg, Neerlangel, Demen en Dieden;

- Schaijk-Reek.

Werkgroep Kerkbalans

PS. Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan. Maak uw toezegging voor 2022
vandaag nog gereed. Zie volgende bladzijde.

2022

Actle
Kerkbalans
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i Antwoordformulier kerkelijke bijdrage

Geef vandaag
voor de kerk ¥

Parochie Heilige Johannes de Doper
van morgen

TEIEfOBYE s cnnarusmsmsas Eifailadrests v v amsennnsana

Mijn toezegging voor 2022:

Ik wil niets wijzigen. Alles blijft zoals het nu is geregeld. U hoeft niet te reageren.
O Toezegging voor geheel 2022: € ............ in....termijnenvanelk€..........
Ik betaal mijn bijdrage in de maanden:

ojan ofeb omrt capr omei ojunojul oaug osep ookt onov odec

Mijn betaling (kruis slechts één mogelijkheid aan)

Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag:

o door de parochie automatisch af te laten schrijven®

N i IBANE o s

o zelfoverte maken op IBAN ..ot LNVe e
onder vermelding van ‘Kerkbalans 2022'

Zie voor locatie en het betreffende banknummer de volgende bladzijde.

Dit formulier opsturen naar/ afgeven bij of in de brievenbus stoppen van de administratie van de
parochie.

*SEPA-machtiging: u geeft de parochie toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen
aan uw bank om het bedrag van Kerkbalans van uw rekening af te schrijven en u geeft uw bank
toestemming om het bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze opdracht.
U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. De incasso over januari zal plaatsvinden rond de 25e en voor de overige
maanden rond dag 4 van de aangekruiste maanden.

Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen di-, wo-, do-, vrijdag
voormiddag met de administratie 0486-461220.



Locaties parochie H. Johannes de Doper:
- Adressen secretariaten en banknummers

Locatie: Herpen - Koolwijk
Secretariaat: Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen
Banknummer NL31 INGB 0001 1173 87 t.n.v. R.K.-parochie
H. Johannes de Doper (locatie Herpen).
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Martie Bueters
Locatie: Neerloon - Overlangel - Keent
Secretariaat: Pastorie Neerloon, Loonsestraat 2, 5356 PB Neerloon
Banknummer NL 52 RABO 0143 10 22 49 t.n.v. RK.-parochie
H. Johannes de Doper (locatie NOK)
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Piet Voet
Locatie: Ravenstein - Huisseling - Deursen - Dennenburg - Neerlangel - Demen - Dieden
Secretariaat: Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein T: 06-48648827
= Banknummer Ravenstein NL24INGB 00011167 37 of NL80 RABO 0143 1022 30
t.n.v. R.K.-parochie H. Johannes de Doper (locatie Ravenstein-Huisseling)
- Banknummer Deursen NLO8 RABO 0143 1022 65 t.n.v. RK-parochie H. Johannes de
Doper (locatie Deursen-Dennenburg-Neerlangel)
- Banknummer Demen NL37 RABO 0143 1108 61 t.n.v. RK-parochie H. Johannes de
Doper (locatie Demen-Dieden)
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Piet Dekkers
Locatie: Schaijk - Reek
Secretariaat: Pastoor v. Winkelstraat 1 - 5374 BG Schaijk
Banknummer Schaijk: NL 88 RABO 0146303377
Banknummer Reek: NL 11 RABO 0143200763
t.n.v. R.K.-parochie H. Johannes de Doper (locatie Schaijk-Reek)
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Rinus vd Heuvel (codrd.)

Voor alle locaties:
E-mail: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl
Website: www.heiligejohannesdedoper.nl

K Ter informatie:

Uw bijdrage aan de parochie komt in aanmerking voor belastingaftrek!

Deze aftrek voor goede doelen is echter enkel van toepassing als u meer dan 1% van uw
verzamelinkomen aan giften hebt. Heel veel mensen halen dat niet en lopen de aftrek daarom mis.
Als u van plan bent de komende vijf jaar de parochie financieel te ondersteunen, is het te regelen
dat het bedrag volledig aftrekbaar is. De formaliteiten hiervoor kunnen helemaal zonder kosten
door de parochie worden verzorgd. Als u hiervoor kiest, kunt u ook — zonder dat het u iets extra
kost — de parochie voor een aanzienlijk hoger bedrag ondersteunen. Indien u het bedrag gelijk
houdt, gaat het u minder kosten omdat de belasting dan meebetaalt. Het secretariaat helpt u graag
als u meer wilt weten of hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren.
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Financién parochie Heilige Johannes de Doper

De werkgroep KERKBALANS heeft er bij het parochiebestuur sterk op aangedrongen om weer een
beknopt overzicht te publiceren van het financiéle reilen en zeilen van de parochie. Jaarlijks doet
de werkgroep een beroep op u om de parochie te ondersteunen. Die steun is bikkelhard nodig,
want zoals u ziet liegen de cijfers er niet om. Het is alleszins begrijpelijk dat ons parochiebestuur
daar niet graag mee te koop loopt, maar meerdere parochianen hebben al vaker aangegeven dat
ze geinformeerd willen worden en dat is ook hun goed recht. Wij hopen hiermee tegemoet te
komen aan hun behoefte aan informatie. De financiéle situatie is uiterst zorgwekkend.

Opbrengsten en kosten parochieactiviteiten 2020

Resultaat 2020

Inkomsten parochieactiviteiten

- Actie KERKBALANS / gezinsbijdragen € 43588

- Collectes diensten 11.500

- Offerblokken en stipendia (= misintenties) 6.745

- Overige 15.680 +
Totaal aan bijdragen € 77.513
Kosten parochieactiviteiten

- Personeelskosten €179.998

- Onderhoud kerken en overige gebouwen 196.298

- Eredienst 15.593

- Pastoraat 28.450

- Verplichte en vrijwillige bijdragen 45.205

- Beheerskosten 27.251

- Financiéle lasten 3.443

Totaal aan kosten €496.508
Resultaat parochieactiviteiten -/-€418.995
Toevoeging voorziening gebouwen in eigen gebruik € 264.668
Totaal negatief resultaat uit parochieresultaten -/- €683.663

Toelichting

De kosten van de parochieactiviteiten zijn aanzienlijk hoger dan de bijdragen van de parochianen.
Het verschil is bijna € 700.000,- Dat is een enorm bedrag.

Het negatieve saldo wordt opgevangen door de inkomsten uit beleggingen en door in te teren op
het in verleden opgebouwde vermogen.

Naast de directe jaarlijkse kosten heeft de parochie ook te maken met periodiek onderhoud van de
gebouwen. Om deze kosten te spreiden over de gebruiksduur wordt hiervoor jaarlijks een bedrag
aan de voorziening toegevoegd. Er kan echter NIET aan de voorziening worden toegevoegd uit de
resultaten. Ook deze bedragen komen dus ten laste van het opgebouwde vermogen.



vervolg financieel verslag

Wat zien we dus:

a.  Debijdragen van de parochianen blijven ver achter bij de kosten.

b.  Hetbeheer en onderhoud van de gebouwen drukt voor ruim € 460.000,- op de
(jaarlijkse) financién van onze parochie. Dat is een volstrekt onevenwichtige belasting
op de resultaatrekening (67%) en daar zullen op relatief korte termijn oplossingen voor
gevonden moeten worden. Wij hebben begrepen dat gesprekken daarover eind dit
jaar en begin volgend jaar plaatsvinden. Daar zijn het bisdom, het Monumentenhuis,
gemeentes en uiteraard het parochiebestuur bij betrokken.

¢.  Gelukkig kan er worden teruggevallen op in het verleden opgebouwd vermogen en uit
de opbrengsten van beleggingen. Deze bron is bepaald niet onuitputtelijk. Hij raakt een
keer leeg, zeker als het zo hard blijft gaan.

U zult begrijpen waarom wij als Werkgroep KERKBALANS zo nadrukkelijk een beroep op u

doen om toch te blijven bijdragen. Eigenlijk is het al allang niet meer “een beroep doen op”.
Het is echt een noodkreet die wij slaken!

Werkgroep Kerkbalans
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Kleding inzameling M.O.V. Schaijk

Al vele jaren verzorgt de werkgroep Missie Ontwikkeling en Vredes- vraagstukken jaarlijks rond de
kerstdagen een kledinginzameling.

Ondanks de beperkingen willen wij ook dit jaar de mogelijkheid bieden om op woensdag 29
december van 10.00 tot 14.00 uur uw gebruikte kleding, dekens en lakens, eenpersoonsmatrassen,
hand- en theedoeken, kinderbedjes, brillen, rollators en fietsen te brengen naar het kerkplein in
Schaijk.

Deze goederen gaan in een vrachtwagen naar Caritas Uden. Al vele jaren verzorgen wij voor Caritas
Uden onze kledinginzameling.

Caritas Uden verzorgt het sorteren van de goederen en inpakken en laden van de vrachtwagens.
Gingen de vrachtwagens eerst naar Joegoslavié, nu gaan alle goederen naar Roemenié. Uit de
berichtgeving is op te maken dat onze goederen daar nog heel goed van pas komen.

Heel hartelijk dank voor het brengen van de goederen en mocht U er hulp bij nodig hebben, dan
mag U Nico of Jeanne Brands bellen: 0486-462077

Werkgroep M.O.V. Schaijk



De klokken van... Schaijk

In 1531 wordt bij de toen al meer dan 100 jaar oude kapel een klokkentoren gebouwd. Het is dus
waarschijnlijk dat sindsdien de klanken van de kerkklokken over ons dorp hebben geklonken,
behalve in de oorlogsjaren 1940-1945 toen de bezetter dit verbood.

De eerste klokken waarvan gegevens bekend zijn, worden in 1835 gewijd. Op elke klok, gegoten bij
Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel, staat een monogram, een tekst met een

" aantal hoofdletters die ook Romeinse cijfers voorstellen en bij elkaar

; opgeteld het jaar 1835 aangeven.

Na ongeveer een eeuw krijgen deze klokken in 1933 gezelschap van een

veel zwaardere klok, geschonken door Christianus Verstegen en Johanna

van den Heuvel ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest. Maar de

drie oude klokken uit 1835 zijn niet meer zuiver van toon en stemmen ook

niet samen met de veel zwaardere nieuwe klok.

In 1938 komen er dan ook drie nieuwe zwaardere klokken, betaald uit een
| schenking van fl. 1000,- van Martinus van den Heuvel en Maria Voet ter
gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest. Ook kan van dat bedrag een
Angelusklokje (zievolgende pagina) aangeschaft worden. Deze vier
klokken hebben maar een paar jaar geklonken, want in juni 1940 moeten ze op last van de Duitsers
zwijgen en in januari 1943 zijn ze uit de toren gehaald en weggevoerd.

De naam van deze klok (1933) is Christus Rex en het opschrift luidt:

“IK ROEP MET HELDERE KLANK
TOT BEDE EN TOT DANK

VOOR CHRISTUS ONZE KONING
ALLEN NAAR ZIJN WONING.”

In juni 1945 viert pastoor
Lammers zijn 40-jarig
priesterfeest en de
parochianen bieden hem
drie nieuwe klokken aan.
De grootste, Maria
genaamd, draagt het
opschrift:

"Wij gedrieén zijn
geschonken door de
parochianen van Schaijk
bij gelegenheid van het
40-jarig priesterjubileum
van pastoor Henricus Lammers De klokken die in 1938 in de toren geplaatst worden.

de 17e juni 1945

De tweede klok heet Antonius (Antonius Abt is de patroonheilige van de parochie) en de derde klok
heet Henricus en Leo (de voornamen van pastoor Lammers en kapelaan Maas).

Bron: Schaijk, Dorp en Parochie door de eeuwen heen (2002)




De Angelusklok

De angelusklok is de kleinste klok van het gelui (aantal klokken) van een rooms-katholiek kerkelijk
gebouw en heeft de hoogste toon ervan. De klok bevindt zich soms in de vieringtoren die dan ook
wel 'angelustoren' wordt genoemd. Hij begeleidt het angelusgebed door te slaan en bij het
slotgebed te luiden.

De angelusklok werd vroeger dagelijks geluid om 6 uur 's morgens, op het middaguur en om 6 uur
's avonds. Dat waren de tijden waarop rooms-katholieken werden opgeroepen om het Engel des
Heren (ofwel het Angelus) te bidden. 's Avonds om 9 uur luidde nog de papklok ten teken dat het
tijd was om nog wat te eten en dan naar bed te gaan.

Engel des Heren/Angelus Domini

Dit gebed wordt rond 12 uur 's middags gebeden. Het is een goede gewoonte het ook in de vroege
ochtend en bij het begin van de avond te bidden.

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
- En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Wees gegroet...

Zie de dienstmaagd des Heren.

- Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet...

En het Woord is vlees geworden.

- En Het heeft onder ons gewoond

Wees gegroet...

Bid voor ons, heilige Moeder van God,

- opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. .
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel |
de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen, |
wij bidden U: |
stort uw genade in onze harten, ,
opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden |
tot de heerlijkheid van de verrijzenis. '
Door Christus onze Heer. :
Amen.




Herenkoor Schaijk huldigt jubilaris

Tijdens de Ceciliaviering op zondag 21 november werd Nico Brands gehuldigd vanwege zijn
25-jarig lidmaatschap van het Herenkoor in Schaijk. Eigenlijk is Nico al 26 jaar lid, maar vorig jaar
kon het Ceciliafeest en daarmee zijn huldiging vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.
Dit jaar moest Nico enige maanden revalideren na een hartoperatie, maar sinds enkele weken kan
hij weer volop meezingen.

Als koorzanger trad Nico in de voetsporen van zijn vader Wim die jarenlang koorzanger en ook
voorzitter van het koor was. Nico is altijd heel nauw betrokken geweest bij de Schaijkse
dorpsgemeenschap en de parochie als lid van het parochiebestuur, de MOV en Stichting Pater Vos.
Hij was prins carnaval, jarenlang voorzitter van Muziekvereniging Concordia en bestuurslid van de
Vrienden van Concordia. Daarnaast is hij nog steeds actief voor de Landerdse Omroepstichting en
de Heemkundekring.

's Morgens verzorgde het koor de gezangen
tijdens de Hoogmis en tijdens de feestelijke
bijeenkomst in ‘De Werkplaets’ ontving Nico de
oorkonde van de Gregoriusvereniging en speldde
zijn echtgenote Jeanne hem de zilveren medaille
op. Zij ontving een mooi boeket bloemen. Daarna
genoten de koarleden en hun partners van een
gezellig samenzijn en een heerlijk diner.

Hans Meijer



Kerstwensen uit Herpen

De interieurgroep van de St. Sebastianuskerk

In Herpen wordt de kerk gepoetst door zo'n 10 vrijwilligers, opgedeeld in
2 groepjes. Door het jaar heen poetst elk groepje 4 of 5 keer op een
woensdagochtend en drinken we in de pauze koffie op het secretariaat.
Het is altijd gezellig. Je bent helemaal niet zo vaak aan de beurt.

Het zou natuurlijk fijn zijn om nieuwe vrijwilligers te verwelkomen.

Als dank is er elk jaar (als corona weer voorbij is) een vrijwilligersavond in
het Slotje en ontvang je met Kerst een leuke kerstattentie.

Mocht je denken, ik wil mijn steentje graag bijdragen, dan kun je je
melden bij Martie Bueters op het secretariaat in Herpen.

Alle hulp is welkom.

Rgae w2 e

Wiela van Uden, die al 40 jaar lid is van deze groep,
wenst u namens de interieurgroep
allemaal een goed 2022 toe en doet iedereen de groetjes.

24-11 Red Wednesday,

’ ‘ - (aandacht voor
\&% ‘ * godsdienstvrijheid voor
iedereen)

De kerkhofploeg van de St. Sebastianuskerk

In Herpen wordt er iedere woensdag van 1 maart tot eind november van 08.45 uur tot ongeveer
10.00 uur geschoffeld, geharkt, gesnoeid en geknipt op het kerkhof; uiteraard bij droog weer.

Het is er altijd gezellig en er wordt heel wat af gekletst. Rond 10.00 uur zetten we ons gereedschap
weer in het werkhok en gaan naar het parochiezaaltje. Daar staat de koffie met een koekje voor ons
klaar en gaan we verder met kletsen, moppen tappen maar ook luisteren we naar elkaar als iemand
echt nieuws heeft of iets serieus heeft te melden.

Wil je ook je handen uit de mouwen steken of heb je niet iedere woensdag tijd maar wil je toch eens
meehelpen, kom eens langs op de woensdagochtend of neem contact op met Martie Bueters.

Rgae w2 e

Piet van Uden wenst u namens de kerkhofploeg
een heel fijn Kerstfeest en een fijne jaarwisseling.
Houd oog voor elkaar en probeer samen het leven te vieren.

LTI



De kostersgroep van de St. Sebastianuskerk

Er zijn mensen die ‘licht’ doorgeven en er zijn mensen die
alles ‘verduisteren’ Waaraan moet licht voldoen? Licht is
vooral belangrijk om goed te kunnen kijken en zien. Ook
om goed te kunnen lezen.

In het donker om ‘bijgelicht’ te worden om de goede weg
te vinden.

Voordat de mis begint zorgen de kosters er om de beurt
voor dat de kerk goed 'verlicht’ wordt, zodat iedereen in
de kerk goed kan meelezen met de tekst uit het
misboekje. Door de mensen die naar de mis komen
worden bij Maria ‘waxinelichtjes’ aangestoken voor een
eigen intentie,

T -

i W) a 'II I|I "| | | \I!II I'.l"\.l'.\
Als de mis voorbij is, zargen de kosters dat al het ‘licht’ . BT
weer wordt uitgedaan: ‘verduisterd. Dus de koster is ' Al

iemand die het licht aandoet en ook weer uitdoet.

De kosters Wim van Berkel, Martie Bueters, Piet
van Uden en Dorie van Boxtel wensen u allen

[ ]
é * o ¥
Reuw 2 e
EEN HEEL FIJN KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG 2022.
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Nalatenschap van mevrouw Toos Spanjers

Blij verrast was het bestuur van de parochie H. Johannes de Doper, toen zij begin november 2020
van de notaris het bericht ontving, dat iemand de parochie in zijn testament als erfgenaam had
gencemd. Tegenwoordig komt het immers bijna nooit voor, datiemand een parochie laat delen in
zijn nalatenschap.

De notaris maakte bekend, dat het de erfenis betrof van mevrouw Toos Spanjers uit Herpen. Op de
vraag, of het bestuur — namens de parochie - de erfenis wilde aanvaarden, antwoordde het — na
goed overleg - bevestigend; deze acceptatie was immers geen sinecure, aangezien men niet alleen
de lusten maar ook de lasten op zich neemt. Het bestuur aanvaardde dit testament beneficiair.

, Uiteindelijk bleek dat mevrouw Spanjers de parochie
al haar bezittingen had nagelaten. Het ging onder
andere om twee huizen, gelegen aan Rogstraat, in
Herpen. Het huis op nummer 14 werd reeds sinds
jaar en dag verhuurd, en dat wordt gecontinueerd.
Het naastgelegen huis op 16 zal na renovatie ook
worden verhuurd. De schuur/garage van nummer 14
N is ook aan renovatie toe en ook dat zullen wij ter
hand nemen. De achter deze huizen gelegen percelen wei en tuin zullen te zijner tijd — indien
mogelijk — te koop worden aangeboden.

Het was de wens van mevrouw Spanjers, dat haar erfenis ten
goede zou komen aan de geloofsgemeenschap rond de
kerktoren van Herpen. Het bestuur van de parochie zal daar
uiteraard gehoor aan geven en wil deze erfenis verantwoord
besteden. Daarom wil het bestuur in kleinschalige pastorale
en financieel-materiéle projecten investeren, ten bate van de
voornoemde geloofsgemeenschap.

Inmiddels is uit haar nalatenschap de uitvaart en begrafenis van mevrouw
Spanjers betaald, evenals haar gedenksteen op de parochiéle begraafplaats
bij de kerk van Herpen. Bovendien zal er, op haar wens, elke maand een
heilige Mis tot haar nagedachtenis worden gecelebreerd. Daarnaast heeft het
priesterkoor van de kerk in Herpen al een nieuwe vloerbedekking gekregen.
Ook wordt de tuin rondom kerk en pastorie keurig opgeknapt.

= Het voorgaande laat zien, wat een financiéle bijdrage kan betekenen, zelfs in
werking kan zetten. De erfenis is dan ook een welkom geschenk, waar het
bestuur — namens de parochie — mevrouw Toos Spanjers bijzonder dankbaar
voor is!

Harrie Boot,
lid van het parochiebestuur met portefeuille vastgoed




Gemengd koor Herpen

Al anderhalf jaar speelt corona een grote rol, privé, maar ook in het verenigingsleven.

Zeker geldt dat voor koren, dus ook voor ons gemengd koor. Toen de kerken in maart 2020 op slot
gingen, stopten ook voor ons koor de repetities en kerkdiensten. Na enkele maanden werden de
wekelijkse kerkdiensten weer hervat, maar was het nog niet toegestaan om weer te gaan zingen.
Enkele maanden heeft onze dirigent toen orgelmuziek verzorgd tijdens de diensten zodat het niet
altijd een ‘stille dienst’ was. Later in het jaar werd het langzaam mogelijk met een klein groepje weer
te gaan zingen. Gelukkig waren er enkele zangers bereid hieraan mee te werken.

Er werd op gepaste afstand een uur voor de dienst gerepeteerd, zodat er zelfs vaak meerstemmig
gezongen kon worden.

;_’h
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Een compliment voor deze afvaardiging van ons koor, dat zij zo goed de diensten opluisterden. Uit
reacties van aanwezige kerkgangers konden wij opmaken dat het zeer gewaardeerd werd.
Aanvankelijk met 3 zangers, later met 4, toen 6 en uiteindelijk na de zomer van 2021 werd het weer
mogelijk met het hele koor aan te treden en kon het koor ook weer met de gewone repetities
beginnen. Helaas hebben we door haar overlijden afscheid moeten nemen van ons koorlid Toos
Spanjers. Ook 2 andere koorleden zijn jammer genoeg om gezondheidsredenen moeten stoppen.

Positief was dat wij enkele nieuwe leden mochten verwelkomen, want na het opheffen van het
Gemengd koor van Ravenstein besloten enkele leden van dat koor zich bij ons aan te sluiten. De
afgelopen jaren hebben onze koren al vaker samengewerkt, zodat deze leden al bekend waren met
ons koor. Natuurlijk hebben wij ze met open armen ontvangen en zijn wij blij met deze versterking.
Zij hebben in deze paar maanden al bewezen een goede aanvulling te zijn bij ons koor.



Gemengd koor Herpen

Ondanks de onzekere tijden is ons koor bezig met de voorbereiding van de kerstviering. Nadat we
op 20 november 6 jubilarissen gehuldigd hebben tijdens de Eucharistieviering (Jet Verhallen, Peter
Diels, Els Bruggers, Cor van den Oever, Dorie van Berkel en Corrie Bens) richt ons koor zich nu op de
viering in Herpen tijdens de kerstavond. We hopen u dan weer te kunnen verblijden met enkele
sfeervolle kerstliederen. Want wat extra vreugde in deze vervelende en spannende tijden kunnen
we allemaal wel gebruiken. En zingen is bevrijdend, is een uitlaatklep voor stress en kan helend
werken. Mocht u ook eens willen ervaren of dat iets voor u is, kom dan eens de sfeer proeven op
een maandagavond tijdens de repetitie. U bent van harte welkom.

Wij wensen iedereen een heel bijzonder kerstmis en ook een gelukkig nieuw jaar. Tevens een jaar

zonder zorgen, in goede gezondheid met vriendschap in overvloed. Elke dag een dosis geluk, zo
kan het nieuwe jaar niet meer stuk.

Gemengd koor Herpen




Inzamelen goederen Zagreb

Inzameling van goederen voor Zagreb bij kerk van Herpen verandert!
Voorlopig stoppen we met het twee keer per jaar inzamelen van goederen voor Zagreb bij de kerk
te Herpen. We een nieuwe manier hebben gevonden.

Vanaf heden kunt U namelijk iedere dag tussen 09.00 - 12.00 uur uw goederen (kleding, klein
gereedschap, fietsen, naaimachines, dus GEEN BEDDEN meer) afgeven bij de pastorie te Herpen.
Wij zorgen er dan zelf voor dat deze goederen naar Uden worden vervoerd. Graag wel even een
telefoontje naar Martie Bueters ( 0486-411424), zodat hij de goederen kan aannemen en opslaan in
de garage.

Wilt u de goederen zelf naar Uden brengen, dan kunt u terecht op het adres van de voormalige
Pius X kerk: Piusplein 115, 5402 EA Uden. Ock daar bent U 6 dagen per week welkom tussen 09.00 —
12.00 uur. Er zijn dan namelijk vrijwilligers bezig met het sorteren en verzendklaar maken van de
goederen. Voor nadere informatie verwijzen we U graag naar hun website: www.caritasuden.nl

Met vriendelijke groeten, namens Inzamelingsgroep Herpen,

Piet van Uden & Petra de Kleijn

Vacature Maasland en De Wilberthof

Parttime vrijwilligers coordinator locaties Maasland en de Wilberthof.
Maandag Maasland, woensdag Wilberthof.

Donderdag halve dag even weken Maasland, oneven weken Wilberthof.
Receptie algemeen 0412-406464
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Ravenstein wenst ...

Beste Ravensteiners, (Dorpsraadgebied) en andere
belangstellenden,

Dit jaar is al weer de 3e editie van 'Ravenstein wenst.
QOok deze keer willen we ons mooie stadje Ravenstein
omarmen en verwarmen met kaarsjes en mooie
gedichten of wensen. De wandelroute is prachtig
overdag en magisch in de avond. Dan branden de
kaarsjes en dat maakt het sprookjesachtig.

Tijdens de wandeling kunt u niet alleen de prachtige
gedichten en wensen van inwoners, verenigingen, clubs,
ondernemers en stichtingen lezen, maar ook het kerstverhaal. En voor het ultieme kerstgevoel kunt
u gedurende de wandeling QR-codes scannen voor bijpassende muziek.

Vanaf 19 december (kerstwandeling) tot en met donderdag 30 december vindt Ravenstein wenst
plaats. Dan steken diverse aanwonenden van de gracht de kaarsjes aan. De kaarsjes zullen vanaf
16.30 tot 21.30 uur branden.

U kunt meedoen door een kerstwens te schrijven van 4 tot 8 regels. Dit kan een persoonlijke
kerstwens zijn, maar het kan ook een wens zijn namens een vereniging, club, stichting of
ondernemer uit Ravenstein (geen adres, telefoonnummer of websitevermeldingen). Mail deze
wens door naar wilmavandijk@kpnmail.nl, graag voor 15 december of doe de wens bij ons in de
brievenbus. Adres: Doolhof 5, Ravenstein. Wij zorgen ervoor dat de kerstwens gelamineerd en
opgehangen wordt bij een van de kaarsjes.

De route start bij het parkeerterrein Beneden Bleek en gaat vervolgens via Doolhof (via bruggetje),
Contre Escarpe, Stationssingel en Philips van Kleefpad.

Fijne feestdagen!
Familie van Dijk




St. Lambertusgilde Huisseling

NIEUWE KONING EN NIIEUW KOSTUUMS VOOR HET ST. LAMBERTUSGILDE HUISSELING

Op zondag 12 september schoot ons gilde nog in het oude kostuum voor koning. Na het uithalen
van de oude koning trokken wij in optocht naar het schietveld. Na 47 rake schoten mag hoofdman
Paul van Lier zich voor drie jaar koning noemen! Paul is al sinds 1995 lid van ons gilde, maar was

Hoofdman Paul van Lier na zijn installatie

‘s-Middags trokken we weer naar het schietveld voor het
burgerkoningschieten en de jeu-de-boules-competitie voor de
inwoners van Huisseling. Vanwege alle coronamaatregelen hadden wij
een aangepast programma, maar ondanks dat was het gezellig druk
en werd er enthousiast meegestreden. Anton van Daalwijk werd
burgerkoning. Bij het jeu-de-boules won "Sans Atout" met Ria van Els,

Riet Arts en Toos van Daalwijk.

nog niet eerder koning.

K. Zondag 19 september ontvingen wij op ons schietveld onze

daggasten van de gilden uit Ravenstein, Oss, Neerlangel en
Niftrik en gingen wij in optocht onze oud-koning Tom Neve
voor de laatste keer uithalen. Na het nuttigen van koffie, een
stevige borrel en een snee krentenbrood, gingen we naar de
kerk voor de Gildemis. Tijdens deze mis, met medewerking
van het Huisselings Gemengd Koor, werd Paul van Lier
geinstalleerd als nieuwe koning. Tevens zegende pastoor
Spiertz onze nieuwe kostuums.

i Na de Mis was er buiten op het kerkplein een vendelgroet en

in Den Achterhof koffie met cake door de Zorgcodperatie en

kon iedereen onze nieuwe kostuums bewonderen. We

hebben nu een donkerblauw maatpak met witte blouse,
blauwe stropdas, nieuwe rode sjerp en nieuwe hoed zonder

' veer. Voor de koning is er een nieuw blauw zilvervest

Jeroen Arts
Historicus bij Heemkundekring Land van Ravenstein
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Huisselings koor

Sinds september repeteert het Huisselings Koor weer op volle sterkte wekelijks in de kerk. Dit na
een lange stop vanwege corona. Het was weer wennen om te zingen ondanks de jarenlange
ervaring die de meeste koorleden hebben. Toch werd de draad weer snel opgepakt en klonk het
harmonische geluid als vanouds.

Dat er veel geoefende stemmen zijn, blijkt wel uit het feit dat er dit jaar twee jubilarissen geéerd
werden: Nel Lagarde die 25 jaar lid is en Josephine Callaars die 40 jaar mag optekenen. De
jubilarissen werden thuis in kleine kring toegezongen omdat een feestelijk samenzijn in groter
verband vanwege oplaaiende corona niet mogelijk was.

Tijdens de zomer mochten er maximaal zes zangers plus de dirigent en de organiste een viering
muzikaal ondersteunen. Door de versoepelingen werd dit aantal dus verruimd. Met de grotere
bezetting heeft het koor de uitvaart van dorpsgenoten Piet Kocken en Jan Elemans met een
requiemmis op kunnen luisteren. Daarin kenmerkt zich de Huisselingse gemeenschap: samen in
verbinding.

Helaas heeft het bestuur, in verband met de negatieve ontwikkelingen rondom corona, moeten
besluiten om het Kerstconcert, dat gepland staat op zondag 19 december, niet door te laten gaan.

Op 24 december kan ook de nachtmis (19.00 uur) vanwege de aangescherpte coronamaatregelen
geen doorgang kan vinden.

Anita Koster

Kribbeke kijken in Neerlangel

In Neerlangel wordt de kerststal weer van zolder gehaald, de kerstboom gezet en alles zal weer een
warme kerstsfeer uitstralen. Van 24 december tot 7 januari, van Kerstmis tot en met Driekoningen,
kunnen jullie in het St. Janskerkje het kindje Jezus in het kribbeke komen begroeten. Daar staat dan
ook nog eens een mooi knikengeltje. Kom maar eens kijken!

Het kerkje is zoals gebruikelijk nog steeds dagelijks open, maar we moeten natuurlijk wel allemaal
rekening houden met de geldende coronamaatregelen!

ledereen is van harte welkom.

Werkgroepje St. Janskerk
Neerlangel




De laatste noten St. Ceciliakoor
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Zo staat het in de titel van de opname die omroep Walraven op 21 november van onze
ondersteuning in de Eucharistieviering heeft vastgelegd. Het was ook altijd de doelstelling van ons
koor om de diensten te ondersteunen of dat nu de zondagse vieringen, rouw- en trouwdiensten of
avondwaken waren.

Helaas was het niet meer mogelijk langer op deze wijze door te gaan, met name de leeftijd van de
zangers en zangeressen werd vaak een probleem, het gehoor ging achteruit maar ook de
mobiliteit. Dat kwam duidelijk naar voren toen we niet meer in Ravenstein konden zingen maar wel
in Huisseling.

De laatste keer

Nieuwe aanwas was er niet en daarom hebben we besloten te stoppen. Onze laatste keer was op 21
november 2021, de dag van St. Cecilia, tijdens de viering in de Lambertuskerk. We hadden al
toestemming om dat te doen in Ravenstein in de Valkenburcht, maar gezien de richtlijnen van het
RIVM op dat moment hebben we toch gekozen voor Huisseling. Het was een heel mooie en
waardige dienst met veel mooie woorden van Pastoor Spiertz richting ons koor. Tijdens de viering
zijn ook nog 4 jubilarissen gehuldigd: Leny Aghina en Gerri van der List (25 jaar) en Jan van
Schadewijk en Henk Reijs (40 jaar).

In de middag hadden we nog een gezellige bijeenkomst met liedjes in Vidi-Reo, voor onze leden
een mooie dag en een waardige afsluiting.

Rijke historie
De geschiedenis leert ons dat al in 1833 melding gemaakt wordt van een herenkoor in de St.
Luciakerk, vanaf 1923 zijn er notulen bijgehouden en kreeg het meer vorm. In 1965 werd een
dameskoor opgericht dat voornamelijk rouw- en trouwdiensten verzorgde.

Emy Kocken was toen al lid en heeft dus al 56 jaar gezongen in onze kerk.
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Vervolg St. Ceciliakoor

In 1975 gingen het herenkoor en het dameskoor samen verder als het gemengd koor St. Cecilia. In
1980 zongen we nog met 50 mensen, de laatste tijd waren we nog met 11.

Gemengd koor Herpen

Zes leden van ons koor hebben aangegeven verder te willen zingen met het gemengd koor van
Herpen. De laatste jaren en vooral bij hoogtijdagen kregen we al vaak ondersteuning van het koor
van Herpen, omdat we anders geen vierstemmige mis meer konden zingen. Dit beviel goed omdat
zij ongeveer hetzelfde repertoire zingen.

Tijdens het overleg met het koor uit Herpen is besloten dat er eens in de 4 weken een dienst
gezongen wordt in Huisseling en op termijn weer in Ravenstein.

Parochiebestuur en locatieraad, bedankt voor Uw blijk van waardering met de bloemen die wij aan
het einde van dienst mochten ontvangen.

Hans Weijers
Foto's Edward Aghina



De kromme herder

Bij mijn wandeling op een mooie, wat nevelige dag in
december viel het me op dat er iets veranderd was aan
mijn uitzicht. Toen ik wat verder was gelopen, zag ik dat
het schuurtje van de timmerman was veranderd in een
grote puinhoop. Ik noem het nu een schuurtje, maar het
was een wit stenen gebouwtje en het werd ook wel het
koetshuis genoemd. Het verhaal doet nog steeds de
ronde dat er heel vroeger, verder in het bos, een
kasteeltje heeft gestaan en dat er een baron en barones
in dat kasteeltje woonden.

Bijna was ik die puinhoop voorbij gelopen toen mijn oog
viel op iets wat op een beeldje leek. Ik nam het mee,
maakte het thuis een beetje schoon en zette het voor me
op tafel. Het was een beetje een voorovergebogen,
kromme figuur met een stok in zijn ene en een hoed in
zijn andere hand. Maar wat het precies voorstelde? En
toch had het wel iets, ik kon ernaar blijven kijken. Ik
dacht: "Als dit beeldje nu eens kon praten dan zou het
toch een mooi verhaal kunnen vertellen.” En het beeldje
begon te vertellen.

Eens, lang geleden, was ik een takje aan de notenboom in de tuin van de baron.

Samen met de andere takken groeide ik uit tot een mooie tak. Niet alle takken waren zo mooi, maar
ik was bevoorrecht, daar was ik me ook goed van bewust.

Ik had een mooie plaats aan de buitenkant van de boom, de zuidkant, met veel zonlicht en ruimte
om me te ontwikkelen. Niet dat ik me meer voelde dan de andere takken aan de boom, dat niet,
maar ik had toch het gevoel dat ik iets moest doen met deze bevoorrechte positie. Ik wilde graag
iets meer worden dan brandhout of een paal in de grond. Met alle respect voor het brandhout
hoor, maar ik droomde er soms van ooit een onderdeel te worden van een mooie notenhouten kast
of een poot onder een tafel.

Dromen zijn bedrog, zegt men, maar ik wilde er toch van blijven dromen. Maar ik was mij ervan
bewust dat ik er nog lang niet was. [k moest nog een lange periode van groei en ontwikkeling
doormaken. Er lagen ook gevaren op de loer.

We waren bang voor het geweld van de storm, daar gebeurden vaak ongelukken mee. En dan had
je die moeilijke tijd als onze vruchten rijp waren.

Vruchten van andere bomen als appels, peren of pruimen worden zorgvuldig geplukt en
voorzichtig behandeld, maar onze vruchten worden met veel geweld uit de boom geslagen.
(Mensen begrijpen blijkbaar niet dat ook bomen gevoel hebben.)

Zware voorwerpen worden daarbij gebruikt, zoals stenen, knuppels of ijzeren voorwerpen. Als je
daarmee goed geraakt wordt kun je ernstig beschadigd raken. En dat is mij overkomen, ik werd vol
geraakt en daardoor voor mijn leven lang getekend. Ik groeide nog wel door, maar er ontstond een
vervorming en ik hield er een lelijk litteken aan over.
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Het was op een mistige dag, we hadden onze bladeren
al laten vallen, toen de tuinman een lange ladder tegen
onze boom zette. Met enige moeite, hij had als kind
polio gehad en hij stond in het dorp bekend als ‘de
manke tuinman van de baron; beklom hij de ladder en
begon met snoeien.

Op een gegeven moment voelde ik de scherpe tanden
van zijn zaag op mijn bast en een seconde later lag ik
op het natte gras. De afgezaagde takken werden op een hoop gegooid, maar een paar mooie
takken gooide hij apart. Toen hij mij in zijn handen nam, wilde hij me ook op de grote hoop gooien,
maar toen bedacht hij zich blijkbaar. Hij bekeek me nog eens goed en gooide mij toen ook apart.
Deze takken zette hij in het koetshuis in een donkere hoek.

Later, toen we goed droog geworden waren, maakte hij er kerstbeeldjes van.

Van de mooiste takken maakte hij Maria, Josef en het kindje Jezus natuurlijk.

Van mij maakte hij een herder, niet zo'n mooie herder, ik was een beetje krom en het litteken op
mijn bast was nog duidelijk te zien. Ik dacht nog dat hij me nog wel wat mooier zou maken, maar
hij liet me zo. Ook maakte hij nog een stal met wat stro erin.

Een dag voor kerstmis werden wij in de
mooie kamer van baron en barones in
de kerststal gezet. Mij zette hij dichtbij
de kribbe waarin het kindje lag, de

! andere herder stond wat verder achter
in de stal. De barones vond de beeldjes
mooi, maar zei ze: "“Die kromme herder
vind ik niet zo mooi, die is anders, die
hoort er niet bij.” “Die hoort er juist wel
bij", zei de tuinman.

“Niet iedereen is gezegend met een
mooi lichaam en een gezonde geest.
Van hen wordt dan zo makkelijk
gezegd: die is anders, die hoort er niet bij. En ik wil hiermee de boodschap afgeven dat zij er wel bij
horen en deze boodschap moet deze kromme herder doorgeven.”

Een beetje beduusd door de woorden van de tuinman zei de barones: “Zet hem dan maar een
beetje achter in de stal, zodat hij niet zo opvalt” De tuinman hield voet bij stuk en zei met enige
stemverheffing: “Nee, daar mag hij staan, hij hoort erbij en mag gezien worden!”

In de kersttijd kwam er veel bezoek op het kasteel en ook de kinderen uit de hoogste klas van de
lagere school werden, zoals gebruikelijk, een middag op het kasteel uitgenodigd. En altijd was ik,
de kromme herder, onderwerp van gesprek. De baron vertelde dan met enig enthousiasme het
verhaal van de tuinman. Ik was best een beetje trots, want ik was dan wel niet geworden waarvan ik
als klein takje droomde, maar deze boodschap te mogen uitdragen is toch een grote eer voor mij.



De kromme herder

Later, als de drie Koningen die de tuinman ook had gemaakt in de stal stonden, betrok de baron de
zwarte koning er ook bij en werd het verhaal compleet. De barones mengde zich nooit in het
gesprek, volgens mij was ze het er nog steeds niet mee eens dat ik in de stal en nog wel dicht bij
het kind stond. Na de kersttijd legde de tuinman ons weer netjes in een kistje, iedereen had daar
zijn eigen plekje, met de naam er onder. Dan zette hij het kistje op de zolder van het koetshuis.
leder jaar, met de kerst, werden we naar beneden gehaald en weer in de stal gezet.

Maar op een keer werden we niet meer opgehaald. De barones was met de koets naar de stad
geweest en had mooie gekeurde gipsen beeldjes gekocht.

Jaren bleven we in het kistje op zolder staan, maar op een keer kwam er iemand op die zolder,
schudde ket kistje om en wij rolden over de vloer.

Hij bekeek ieder beeldje en toen hij mij in zijn handen had bromde hij zoiets van: “Die hoort er niet
bij” en gooide mij weg. Ik kwam onder het meest schuine gedeelte van het dak terecht en ben daar
blijven liggen totdat het koetshuis werd afgebroken. Zo kwam ik op de puinhoop terecht waar jij
mij hebt gevonden.

Epiloog

Toen ik nog wat over het mooie verhaal van de kromme herder zat na te denken, schoot me opeens te
binnen dat ik jaren geleden rond de kersttijd het Religieuze Museum in Uden bezocht heb. Bij een van de
tentoongestelde kerststallen heb ik een verhaal gelezen over een kromme herder waarna ze al lang op
zoek waren. Zo kwam alles op zijn pootjes terecht, tot grote vreugde van de conservator. Later stond er
een heel verhaal in de krant dat ging over de teruggevonden kromme herder en over de vele bezoekers
aan het Museum.

Mooi toch dat de herder zo op deze plek zijn boodschap, die hij van de tuinman had meegekregen, kan
blijven uitdragen.

Kerstmis 2021,
Jan van Erp

Religieuze Museum in Uden
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Vayen Reuvers

Luuk en Nieke Megens
Lot van Summeren
Tim de Louw

Sara Verstegen
Nataniel Juszczak

Piet Kocken

Jan Elemans

Maria van Aar-Strik
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Telefoon 06 295 86 956
Dag en nacht bereikbaar
Louise Julianalaan 50
5371 EP Ravenstein

|

| infowjamesdegraaffultvaartzorg.nl
www.jamesdegraaffuitvaartzorg.ni
KvK Nr. 61099341

|
Ook indien u elders bent verzekerd

|

= '.I

PodolLex

podotherapie

komt bij u thuis voor
klachten aan voeten, enkels,
knieén, heup of rug zonder
dat u daar extra voor hoeft
te betalen.

Lex Louwrier, podotherapeut www.polodex.nl
Tel. 0683 253 943 info@podolex.nl

Een waardig afscheid...

Cﬁg\untvaarl
van Tllburg

0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar

Pastoor van Winkelstraat 428
5374BK S(haljk
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