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Neerloon: 0486-411282 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00

Pastoraal Team
Pastoor Spiertz | 0486 - 461220
Email: pastoorspiertz@gmail.com
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Voorwoord

Dit septembernummer is wat dunner geworden dan u van ons
gewend bent. Dat heeft onder andere te maken met de
vakantieperiode en het feit dat in de verschillende locaties van
onze parochie de activiteiten van de werkgroepen lang hebben
stilgelegen vanwege de coronamaatregelen. Bovendien zijn een
paar werkgroepen/koren helaas moeten stoppen wegens een
tekort aan vrijwilligers. Hopelijk kunnen we in het volgend
nummer weer veel informatieve en inspirerende berichten en
verhalen opnemen, zeker nu we eind september weer langzaam
terug kunnen naar het ‘oude normaal’ Bijdragen over bijzondere
of alledaagse gebeurtenissen in de verschillende locaties zijn altijd
welkom.

De fiets/wandeltocht door de dertien kerkdorpen van onze
parochie in het juninummer van dit blad heeft veel positieve

' reacties opgeleverd en al veel goede inzendingen. U kunt deze

tocht met dit mooie nazomerweer nog steeds maken en de
oplossingen kunnen nog tot eind oktober ingestuurd worden. In
dit nummer een verslag van de opname die Omroep Walraven
maakte met Jeannie en Yvonne over het samenstellen van deze
tocht.

Er heeft zich nog geen nieuw redactielid gemeld, maar... dat kan

| nog altijd. Nu Jeannie Bueters onze redactie aan het einde van dit

jaar gaat verlaten, zijn we op zoek naar enkele enthousiaste
mensen, het liefst uit de locatie Overlangel -Keent - Neerloon en
Reek, zodat we, gevoed door alle locaties, vier keer per jaar een
parochieblad voor en door alle parochianen kunnen uitbrengen.

Hans Meijer



Ter inspiratie - column

VRUCHTEN DELEN
MET ELKAAR

erfst beleef ik als de mooiste tijd van het jaar.
De route door Lage Vuursche, onderweg naar
mijn werk, is een lust voor het oog en een
zegen voor het hart. Ten diepste heb ik het ge-
voel dat ik door een openluchtkathedraal trek,
gedragen door de kleuren van de hemel. Zo zal heter in

de hemel ook uitzien, zoveel licht en telkens andere tinten.

Het voelt als genade. Die ervaring zullen de norbertinessen

van QOosterhout ook hebben. Rondom hun priorij schitte-

ren de vruchten in de zon, vragend om geplukt te worden.

Een mooi beeld voor onze situatie. De deuren van de kerk

mogen weer open, beetje bij beetje. De vruchten van ons

geloof kunnen we weer delen. De pijn van de afgelopen
anderhalf jaar kunnen we ook delen. Hoe? Hier een aantal
suggesties:

- Vier dat we meer samen kunnen doen in de kerk. Het
zingen hebben we het meest gemist. Als we maar met 50
mensen mogen samenkomen, organiseer dan een paar
gelegenheden op een zaterdagmiddag waarbij iedereen
weer kan meezingen. Zo komt iedere kerkganger aan bod
en komt het gevoel van samen vieren ook weer terug.

- Laat de buurt merken dat de kerk weer open gaat. Maak
een mooie kaart met een goede wens en doe die in
iedere brievenbus van de buurt rondom de kerk.

- Vraag op scholen of de kinderen weer naar de kerk komen
en laat iedere klas weer kennismaken met de schatten
van de kerk. Ga samen bidden, zingen en vertellen. Deel
met de kinderen dat de kerk er voor iedereen is.

- Doe dat ook met de ouderen die in de herfst van hun
leven zijn en zelf schitteren door kleuren. Organiseer voor
hen een middag in de kerk om met elkaar te zingen.

- Ga niet voorbij aan de pijn van de afgelopen anderhalf
jaar. Noem hardop de namen van allen die gestorven zijn
en die de gemeenschap van de kerk vormen, in Christus
verbonden. Zo laten we als kerk zien dat leven en dood
bij elkaar horen, net als de lente en de herfst. m




Woord van de pastor

Shivers is het nieuwe nummer van Ed Sheeran
dat je gelijk wilt delen met je vrienden.
Shivers ofwel rillingen.

De rillingen die je over je lijf lopen.

"I WANNA BE THAT GUY, | WANNA KISS YOUR EYES,
| WANNA DRINK THAT SMILE

Ed Sheeran"

Met teksten als 'l wanna kiss your eyes' en 'l wanna drink that smile'
wil hij duidelijk maken dat er voor hem maar één @ is.

Die ene liefde uitzingen vanuit je hart, vanuit je ziel komt nog
intenser over dan het uit te spreken. Probeer het maar eens naar uw
geliefde toe. Dat zal de ander en ook uzelf verrassen.

Diaken René Lamers

In de liturgie die wij vieren in onze kerken is de bijdrage door liturgische gezangen van wezenlijk
belang om onze liefde voor elkaar en voor God te tonen met een nog meer innerlijke
geloofsheleving en uiting. Zing eens uit volle borst met vreugde en enthousiasme het 'Gloria’ of het
'Hosanna' Zet dat vooral in aan het begin van het Gloria: 'Eer aan God in den hoge, en vrede op
aarde aan de mensen die Hij liefheeft;, of bij het Hosanna: 'Vol zijn hemel en aarde van uw
heerlijkheid' U zult ervaren dat dan de twee geboden van liefde nog meer tot u gaan spreken.

Het is nog even afwachten wat de berichtgeving zal zijn van de Nederlandse bisschoppen of we
binnenkort al uit volle borst mogen meezingen. Het aantal koorleden dat mag zingen is
momenteel maximaal twaalf personen, daarbij nog rekening houdend met de 1,5 meter onderlinge
afstand.

In tegenstelling tot die ene liefde van Ed Sheeran zingen wij dus in onze vieringen over twee
I(L)iefdes. Allereerst die voor God en ten tweede voor onze geliefde naaste(n).

Het is de heilige Geest die Gods liefde voor mij met stapjes laat inzien en voelen, om die ook met
stapjes en groeiend verlangen te beantwoorden. Het is de heilige Geest die Gods liefde voor mijn
vrouw, mijn liefde voor haar laat groeien en standhouden.

Het in vuur en vlam staan voor God en mijn geliefde naaste laat het geloof en de liefde aarden.
Het maakt je in de liefde vrijer. Ja vrij van de krampachtigheid en de angst die voortvloeit uit het

zich vastklampen aan de wereld.

Dat maakt dat ik van tijd tot tijd de rillingen over en in mijn lijf voel.
Intens, liefdevol, met vertrouwen en overgave...

Shivers



Berichten

D'n Doper zoekt een nieuw redactielid.

Jeannie Bueters stopt als redactielid in verband met andere werkzaamheden.

Voelt u zich geroepen om onze redactie te komen versterken stuur dan een mail naar:
René Lamers: reelstca@gmail.com of telefoon: 06-12428332.

Van harte welkom !

Voor uw agenda.

Zondag 19 december is er weer de jaarlijkse Kerstwandeling van het
Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein .

De start is tussen 12.00 uur en 13.00 uur, vanaf de Garnizoens Kerk in
Ravenstein.

Nadere gegevens volgen in het decembernummer.

Allerzielen

In ons vieringenrooster treft u onder andere de vieringen
rondom Allerzielen aan.

De Allerzielenviering in Herpen wordt mogelijk
verschoven van dinsdag 2 november naar zaterdag 30
oktober om 19.00 uur.

Bezoek onze website onder het kopje 'regeling vieringen'
een week van te voren om te zien op welke datum de
viering plaatsvindt.

Excuses voor het eventuele ongemak.

Goede vieringen toegewenst.




De dames van de puzzeltocht...

OMROEP WALRAVEN Jeannie en Yvonne verzorgen fotopuzzeltochten

Eind juli werden wij door Wilhelmien gevraagd of wij mee wilden werken aan een opname van
Omroep Walraven over de puzzeltocht. Na wat heen en weer ge-app en na een samenkomst in de
pastorie is op woensdag 3 augustus de dag van de opname. Op die ochtend fietsen wij naar de
Sint-Jan de Doperkerk in Neerlangel. De weergoden zijn ons gunstig gezind. Natuurlijk zijn wij veel
te vroeg maar dat geeft ons de tijd om alles nog even rustig door te spreken. Ook lopen we een
rondje om de kerk om ons vervolgens weer te verbazen over al het moois wat we nog niet
gefotografeerd hebben. En wat we kunnen gebruiken voor puzzeltochten.

We krijgen nog advies van Wilhelmien en Tonnie en de opnames starten. Na 1 uur zijn de opnames
klaar. In die tijd hebben wij 8 kerkbezoekers geteld. Sommige uiterst verbaasd over een kerkje aan

de dijk i.p.v. midden in een dorp/ stad. Een ander rustig en in gedachten nadat zij een kaarsje heeft
aangestoken. Verder nog een paar fietsers die de tijd namen om de kerk van binnen te bezichtigen.

F’,",ﬁ;":"’ " _ Ook ontmoeten wij 4 wandelende dames
'ﬁf’;’i',l - die "Ons Kloosterpad” liepen. ledere dag

l'ﬂ' "

[)
" _'.F' “
',a":

liepen zij zo'n 20 a 25 km. Zij vertelden dat
zij nu vanaf het Klooster St. Antonius van
Padua te Megen kwamen en dat de paters
erg verbaasd waren over de hoeveelheid
bezoekers die zij mochten ontvangen.

Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330
kilometer en is erg populair. Wij gaven hen
een uitgave van D'n Doper mee (hint
puzzeltocht) voordat zij verder gingen naar
Velp.

1#-1.1__{!,l'.iil'l

T

De opname staat bij maandag 23 augustus.

De puzzeltocht is moeilijk deze keer. De
reacties zijn top. Hopelijk mogen wij nog
meer oplossingen ontvangen het kan nog
tot 31 oktober ingeleverd worden.

Succes en veel fietsplezier.

Want met als ingrediénten: mooi weer, een
leuk gezelschap, iets lekkers voor onderweg
en als bonus dit landschap is je dag altijd

8 geslaagd.

De dames bij de St. Sebastianus kerk te Herpen

Jeannie en Yvonne



Thuis geloven -

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

INSPIRATIE DELEN

Behoort u tot de gelukkige mensen met een
antenne voor inspirerende woorden? Schrijft
u mooie teksten over? Markeert u passages in
eeninterview? Knipt u mooie bladzijden uit
om te bewaren? Zet u streepjes in uw bijbel?
Weet u eigenlijk wat u inspireert?

Ze gaan rond op sociale media: versjes en citaten
die je moed geven. ‘Inspirational texts'zijn
helemaal in. Ook in winkels. Ze staan op koek-
trommels en dienbladen, levensmiddelenverpak-
kingen, ansichtkaarten en wandborden. Het zijn
vitaminen voor het humeur. En dat ze vaak hand-
geschreven lijken, maakt ze extra persoonlijk.

Je ziel voeden, je geest richten op de Allerhoog-
ste, gaat nog iets verder. In onze traditie is het
langzaam proeven van een Bijbelse tekst een
vertrouwde manier van verdieping. Klooster-
lingen 'herkauwen'een zin tot die zijn geestelijke
voedingsstoffen prijsgeeft. En omdat we niet in
ons eentje gelovig zijn praten we met anderen
over God en brengen we Hem samen eer. De
kerkgemeenschap bouwt u als gelovige op, en
andersom bouwt uw geloof de gemeenschap op.

Ock thuis kunt u werk maken van inspireren en
geinspireerd worden! Eenvoudig door te delen
wat u inspireert en af en toe in gesprek te gaan
over uw denken en doen, uw gevoel, geweten

en keuzes. Over God. Zonder te onderwijzen.
Zonder te hoeven onderduiken. ledereen mag
zijn zegje doen, jong en oud. En er is lemand die
in dit gesprek meedoet met zijn Woord, zijn stilte,
een kaarsvlam. Elkaars geloof opbouwen maakt
uw huis sterk.

Eenvoudig:
- Stel uw inspiratie-antenne gevoeliger af. Wees
u meer bewust van wat u raakt en opbeurt.

- Is het een tekst, een Bijbelwoord, een uitspraak
van iemand, noteer die in een notitieboekje.

Gedeeld:

- Moedig ook uw huisgenoten aan om te
noteren welke tekst of uitspraak hun is
bijgebleven - eventueel aan het einde van de
dag.

- Hang of zet een inspiratiebord in de kamer
waarop ieder altijd teksten en dergelijke mag
ophangen die zij of hij ontroerend, diepzinnig,
moaoi vindt.

- Maak het inspiratiebord nog persoonlijker:
kleur, knip, plak, versier. Maar dat hoéft niet -
het is maar net wat bij iemand past.

Verdiept:

- Maak geregeld tijd om even te praten over wat
ieder heeft gedeeld. Waar heeft u dat vandaan?
Waarom trof het u? Wat heeft het voor u met
God te maken?



E.H.C.en H.V.

Vieringen Eerste H. Communie

In oktober vinden drie vieringen plaats voor de Eerste Heilige Communie

Voor de communicanten vanuit de locatie Schaijk die in 2020 hun start hadden:
Zondag 3 oktober om 11.00 uur in de H. Antonius Abt kerk te Schaijk.

Voor de communicanten vanuit de locatie Ravenstein die in 2020 hun start hadden:
Zondag 10 oktober om 11.00 uur in de St. Lambertus kerk te Huisseling.

Voor de communicanten vanuit de locatie Herpen die dit jaar zijn gestart:
Zondag 17 oktober om 11.00 uur in de St. Sebastianus kerk te Herpen.

Lees de volgende pagina voor meer informatie over de verdere versoepelingen.
Bezoek onze website www.heiligejohannesdedoper.nl in verband met de wijzigingen rondom
corona met ingang van 25 september.

Nieuw seizoen Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel

Werkgroepen EHC Schaijk en Ravenstein — Communicanten van de groepen 4 en 5
- informatie en aanmelding via onze website / aankondiging Arena / basisscholen
- start fysieke bijeenkomsten in januari 2022,

- viering in mei 2022.

Werkgroep HV parochie — Vormelingen van groep 8 en eerste jaar vervolgonderwijs

- informatie en aanmelding via onze website / aankondiging Arena / basisscholen

- start fysieke bijeenkomsten in januari 2022 (aanvangstijd van de bijeenkomsten zullen in de
vroege avond zijn, in verband met de vormelingen die het vervolgonderwijs volgen).

- viering in maart of april 2022.

Uitnodiging !

Interesse om onze werkgroepen van
de Eerste Heilige Communie en Heilig
Vormsel te komen versterken?

Neem contact op met

diaken René Lamers: 06-12428322 |
reelstca@gmail.com
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Informatie en Vieringenrooster

Parochie H. Johannes de Doper betreft de locaties:

Schaijk-Reek | Herpen-Koolwijk |
Overlangel-Neerloon-Keent|
Ravenstein-Huisseling-Neerlangel-
Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden

Parochie-Secretariaat:

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1
5374 BG Schaijk.

Openingstijden:

Dinsdag tot en met vrijdag:

09.00 uur - 12.00 uur.

T0486-461220

E finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij
kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd
kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op
zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden
zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen
wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen
coronatoegangshewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn,
zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk
op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus
Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf,
voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige
samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles
volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment blijft nog 1,5 meter afstand en in
zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Voor meer informatie bezoek de website:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Om het gehele artikel te lezen bezoek de websites:
www.heiligejohannesdedoper.nl
www.bisdomdenbosch.nl

www.rkkerk.nl



Datum Tijd Plaats Viering Bijzonderheid Koor
SEPTEMBER

4-9-2021 17.30 Schaijk FE
19.00 Herpen H.E:
19.00 Demen H.E.
5-9-2021 09.30 Schaijk H.E.

09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E.

11-9-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen H.E.
12-9-2021 09.30 Schaijk H.E.
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E.
18-9-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Deursen H.E.
19.00 Herpen H.E:
19-9-2021 09.30 Schaijk H.E.
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E. St. Lambertusgilde
25-9-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen H.E:
26-9-2021 09.30 Schaijk H.E.
09.30 Neerloon H.E.

11.00 Huisseling H.E.

H.E. = Heilige Eucharistie



Datum Tijd Plaats
OKTOBER
2-10-2021 17.30 Schaijk
19.00 Demen
19.00 Herpen
3-10-2021 09.30 Schaijk
09.30 Overlangel
11.00 Huisseling
11.00 Schaijk
9-10-2021 17.30 Schaijk
19.00 Herpen
19.00 Reek
10-10-2021 09.30 Schaijk
09.30 Neerloon
11.00 Huisseling
16-10-2021 17.30 Schaijk
19.00 Deursen
19.00 Herpen
17-10-2021 09.30 Schaijk
09.30 Overlangel
11.00 Huisseling
11.00 Herpen
23-10-2021 17.30 Schaijk
19.00 Herpen
19.00 Reek
24-10-2021 09.30 Schaijk
09.30 Neerloon
11.00 Huisseling
30-10-2021 17.30 Schaijk
19.00 Herpen
19.00 Demen
31-10-2021  09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
09.30 Overlangel
14.30 Reek
15.00 Neerloon
H.E. = Heilige Eucharistie
WG = Woord en Gebedsviering
GK = Gemengd Koor
EH.C. = Eerste Heilige Communie

Viering Bijzonderheid

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
HE
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
W.G.
W.G.

E.H.C.-viering

St. Victor

E.H.C.-viering

E.H.C.-viering

Allerzielen

Allerzielen
Allerzielen
Allerzielen

Koor

GK Herpen/R'stein

Cordaad

GK Herpen/R'stein
Donatus

Kinderkoor Spons

GK Herpen/R'stein

GK Huisseling

Kinderkoor Spons

Cordaad
GK Herpen/R'stein

GK Huisseling

Donatus

www.heiligejohannesdedoper.nl



Datum Tijd Plaats
NOVEMBER
1-11-2021 09.00 Schaijk
2-11-2021 17.30 Schaijk
19.00 Herpen
6-11-2021 17.30 Schaijk
19.00 Herpen
19.00 Demen
7-11-2021 09.30 Schaijk
09.30 Overlangel
11.00 Huisseling
13-11-2021 17.30 Schaijk
19.00 Reek
19.00 Herpen
14-11-2021 09.30 Schaijk
09.30 Neerloon
11.00 Huisseling
20-11-2021 17.30 Schaijk
19.00 Deursen
19.00 Herpen
21-11-2021 09.30 Schaijk
09.30 Overlangel
11.00 Ravenstein
27-11-2021 17.30 Schaijk
19.00 Reek
19.00 Herpen
28-11-2021 09.30 Schaijk
09.30 Neerloon
11.00 Huisseling
H.E. = Heilige Eucharistie
GK = Gemengd Koor

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Bijzonderheid

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
HE
H.E.
H.E.
H.E.

Allerheiligen
Allerzielen
Allerzielen

Allerzielen

Koor

GK Herpen/R'stein

Cordaad

Donatus
GK Herpen/R'stein

GK Huisseling

Christus Koning | St. Cecilia feest

GK Herpen/R'stein

GK Ravenstein

Liturgisch Jaar C | Advent

Cordaad

13
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Datum Tijd Plaats
DECEMBER
4-12-2021 17.30 Schaijk
19.00 Demen
19.00 Herpen
5-12-2021 09.30 Schaijk
09.30 Overlangel
11.00 Huisseling
11-12-2021 17.30 Schaijk
19.00 Herpen
19.00 Reek
12-12-2021 09.30 Schaijk
09.30 Neerloon
11.00 Huisseling
18-12-2021 14.00 Overlangel
17.30 Schaijk
19.00 Deursen
19.00 Herpen
19-12-2021 09.30 Schaijk
11.00 Huisseling
15.30 Huisseling
24-12-2021 17.30 Schaijk
18.00 Deursen
20.00 Overlangel
21.00 Herpen
21.00 Huisseling
21.00 Schaijk
23.00 Reek
25-12-2021 09.30 Schaijk
09.30 Demen
11.00 Huisseling
11.00 Neerloon
11.00 Herpen
26-12-2021 09.30 Schaijk
11.00 Herpen
14.00 Schaijk
31-12-2021 17.30 Schaijk
19.00 Herpen
H.E. = Heilige Eucharistieviering
W.C. = Woord en Communieviering
W.G. = Woord en Gebedsviering

Viering Bijzonderheid

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

W.G.
W.C.
W.C.

H.E.
H.E.
HE
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

W.C.

H.E.

W.G.

H.E.
H.E.

2e Advent

3e Advent

K.B.O. Kerst
4e Advent

Kerstconcert
Kerstavond
Familieviering
Familieviering

Kerstmis

Koor

GK Herpen/R'stein

GK Herpen/R'stein
Donatus

Cordaad

GK Herpen/R'stein
GK Huisseling

GK Herpen/R'stein
GK Huisseling

Donatus

Cordaad

Kerstverhaal voor de kinderen

Oudjaar

= Gemengd Koor



Bijbelverhalen

De hoofdrolspelers in de
evangelielezingen van deze maand
zijn enkele farizeeérs, een rijke
jongeman, de leerlingen Jacobus
en Johannes, een blindgeboren
bedelaar en een Schriftgeleerde. De
Schriftgeleerde en de blindgeborene
zien waar het in het Rijk Gods om
gaat: erop vertrouwen dat je van
God bent. De anderen moeten dat,
soms tot hun schaamte, nog leren.

LEZINGENROOSTER
Zondagen oktober 2021
3 oktober 24 oktober
27ezondag door hetjaar  30e Zondag door het jaar
Genesis 2,18-24 Jeremia 31,7-9
Hebreeén2,9-11 Hebreeén 5,1-6
Marcus 10,2-16 of Marcus 10,46-52
10,212
31 oktober
10 oktober 31e zondag door het jaar
28e zondag door het jaar Deuteronomium 6,2-6
Wijsheid 7,7-11 Hebreeén 7,23-29
Hebreeén 4,12-13 Marcus 12,28b-34
Marcus 10,17-30 of
10,17-27
17 oktober
29e zondag door het jaar
Jesaja 53,10-11
Hebreeén 4,14-16
Marcus 10,35-45 of

VERTROUWEN EN
BEKOMMERNIS

arizeeén stellen Jezus op de proef: mag een man

zijn vrouw verstoten? Voor elk antwoord dat Jezus

geeft hebben ze een Bijbeltekst paraat die anders

beweert. Ze bekommeren zich niet om de man

en vrouw in kwestie maar ze willen Jezus pakken.
Die zegt dat de mens niet zal scheiden wat God verbonden
heeft. Dat geldt ook voor de relatie tussen mens en God.

Als Jezus een rijke jongeman vraagt of hij zijn rijkdom wil
weggeven aan de armen, loopt die ontsteld weg. Het doen
van Gods wil vereist meer dan het onderhouden van gebo-
den. De leerlingen Jacobus en Johannes willen naast Jezus
zitten in het Koninkrijk. Dat hebben ze wel verdiend, vinden
ze. Jezus maakt hun duidelijk: wie groot wil zijn, moet de
dienaar van allen zijn.

De blindgeboren Bartimels schreeuwt net zo hard om hulp
tot Jezus hem bij zich roept en hem geneest. Doorzetten en
vertrouwen worden zijn redding. Een Schriftgeleerde weet
het juiste antwoord op de vraag wat het grootste gebod is:
God beminnen met alles wat je hebt en je naaste als jezelf.
Bekommernis verbindt God met jouzelf en je naaste. Jij
kunt niet zonder, je naaste ook niet. God deelt er gelukkig
mateloos van uit.

Sipke Draisma

Soms lukt het beter je naaste lief te
hebben dan jezelf. Het besef dat God
onvoorwaardelijk van je houdt kan
dan helpen. Vind je de moed om dat
besef tot je toe te l{:ten?

15



eneraties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaa

Prediker 1,4




Uw nachtkastje

Voorheen werkte ik als geestelijk verzorger in
Bernhoven in Oss en later Uden. Wekelijks
brachten wij op de afdelingen bed aan bed een
informatiefolder rond, ‘Annabel’ geheten.
Daarin stond ooit deze bijdrage.

“Mag ik even wat goedmaken? Toen u in dit
ziekenhuisbed kwam te liggen, heb ik mij
namelijk nog niet aan u voor—gesteld: ik ben uw
nacht—kastje. Niet opvallend, maar toch sta ik
steevast aan uw kant. |k sta u bij met eten en
drinken en de verzorging, dat u uw medicijnen
bij de hand hebt, een glaasje water. Ook de
koffie en de krant passen op mijn blad.
Bovendien help ik u graag om dit anonieme bed
toch ook een beetje per-soon-ilijk te maken.
Want u hebt al zo weinig van uzelf, als patiént,
soms zelfs uw pyjama niet. Daarom is het mij
een eer om een of enkele foto's te dragen van
mensen die voor u belangrijk zijn of zijn
geweest. Ik weet ondertussen hoe het portret
van een vriend, man, vrouw of kinde-ren - en
zeker kleinkinderen — u verbindt met degenen
die u lief zijn, en die u mis—schien juist hier zo
mist. U denkt aan hen en zij denken aan u. Als
nachtkastje maken vooral oude, ver—kleurde
foto's indruk op mij, want dat zijn mensen die u
ook na heel lang maar niet vergeet.

‘Nachtkastje” heet ik. ‘Dagkastje’ is het niet
geworden, en misschien ook niet toevallig.
Want ik heb meer te maken met de ‘nachtkant;
de meer verborgen kant van het ziek zijn.

In mijn laatje liggen soms dierbare voorwerpen,
een sieraad van gevoels—waarde, een
gedachtenisprentje, een brief, een dierbare
tekst, bijbeltje, rozenkrans. Maar ook, wat
minder opvallend: de papieren zakdoekjes voor
dat verborgen moment van innerlijk verdriet.

Zoals ik zei, ik ben een bescheiden kastje en op
mijn kleine wieltjes heel flexibel. Toch, door de
jaren heen heb ik al heel wat gehoord, gezien
en geborgen. Grote indruk maken op mij de
enkele keren, dat er een kleedje, een lichtje,

een kruisje op mij liggen — en de patiént die ik
bijsta niet meer naar mij kan reiken. Wanneer de
handen en adem stilvallen.

Dan sta ik er maar verweesd bij. Want wat
betekenen al die spulletjes zonder u, levend
mens, met uw geheime gronden...?

Wel, ik groet u, als altijd tot uw dienst. ”

Theo Gallé

ey
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Herenkoor Schaijk

We zingen weer

Vanaf dit voorjaar zingt het Herenkoor Schaijk weer elke zondag tijdens de Hoogmis om 9.30 uur,
maar dan wel in een beperkte samenstelling vanwege de coronamaatregelen. We hebben hierdoor
wel ervaren dat het gregoriaans ook goed gezongen kan worden met een kleine bezetting van zo'n
zes zangers. Het gaat er tenslotte om geen afzonderlijke stemmen te horen, maar slecht één
koorstem: una voce.

Omdat het dameskoor te weinig leden heeft om een doorstart te maken, zal het Herenkoor ook de
komende tijd elke zondag de gezangen verzorgen tijdens de hoogmis. Hopelijk kunnen we vanaf
oktober weer met alle zangers optreden.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Hebt u interesse om gregoriaans te (leren) zingen,
kom dan gerust eens kijken en luisteren tijdens de repetitie op maandagmorgen om 10.30 uurin
de kerk van Schaijk. Deze eeuwenoude gezangen blijven altijd mensen boeien en inspireren.

Uitstapje

Door de versoepeling van de coronamaatregelen konden we ook deze zomer weer een keer, met
onze partners, op stap. Goed voor de onderlinge band, zeker omdat vorig najaar het Ceciliafeest
niet kon doorgaan.

Nico Brands had, in overleg met Harrie Boot, een mooi programma samengesteld dat startte met
een bezoek aan de kapel van het klooster van de Birgittanessen in Uden.

Daar gaf Léon van Liebergen, oud-directeur en conservator van het museum voor religieuze kunst,
een interessante en boeiende uiteenzetting over de kunstschatten van de abdij en de geschiedenis
van de orde.



In het museum werden we welkom geheten met koffie/thee en gebak en konden we in twee
groepen de bijzondere tentoonstelling ‘Tussen werelden, Chagall & hedendaagse kunstenaars'’
bezoeken onder leiding van deskundige vrijwilligers. In deze tentoonstelling ontmoeten de
kunstwerken van de wereldberoemde Marc Chagall en meer dan tien hedendaagse kunstenaars
elkaar. Met hun kunst leggen zij de spanning tussen culturen en religies bloot.

Na afloop nog een drankje op het terras van het museumcafé en weer terug naar Schaijk voor een
afsluitend etentje bij Restaurant Nieuw Schaijk. Daar werden we hartelijk welkom geheten door het
personeel, maar ook doordat de tafels gedekt waren met een placemat, waarop een foto van ons
koor was afgedrukt.

Al met al een plezierige en interessante dag, zeker voor herhaling vatbaar.

Hans Meijer




De klokken van .... Herpen

In de toren van de Sint Sebastianuskerk te Herpen bevinden zich, op 22 meter hoogte, twee
luidklokken die opgehangen zijn in een eikenhouten klokkenstoel.

1. De grote luidklok is uit 1432, gegoten door Godefridus de Hintum. Het is een luidklok maar deze
klok doet ook dienst voor het weergeven van de tijd op de wijzerplaten.

De klok is tegenwoordig verbonden met een elektronisch systeem dat zijn signaal krijgt uit
Frankfurt. Hierdoor loopt de klok vrijwel altijd op tijd omdat het systeem de tijd automatisch
synchroniseert. Deze klok wordt gebruikt voor het luiden bij uitvaarten.




2. De kleine luidklok is uit 1948, afkomstig van klokkengieterij Eijsbouts. In 1949 is de klok
opgehangen en ingewijd door deken P. Verkuijl.
Deze klok wordt gebruikt voor het luiden hij een doop.

Qorspronkelijk hing op deze plek een klok uit 1753, gegoten door Jean Petit. Echter, de Duitse
Wehrmacht vorderde in 1943 alle klokken. De klok uit 1432 werd als monumentale klok vrijgesteld
van vordering. Dus roofden de Duitsers de klok uit 1753. De klok werd omgesmolten t.b.v. de
wapenindustrie.

De klokken worden samen geluid 15 minuten voor aanvang van een Heilige Mis om de mensen op
te roepen voor de kerkdienst.

Bij een uitvaart luiden beide klokken een half uur voor aanvang. 15 minuten voor aanvang luidt
alleen de grote zware luidklok en deze luidt nogmaals als de uitvaartdienst ten einde is.

Bij een huwelijk luiden beide klokken een half uur voor aanvang en nogmaals als het bruidspaar de
kerk verlaat.

Bij een doop wordt alleen de kleine luidklok geluid op het moment dat het kindje gedoopt wordt of
direct daarna.

Verder hangt er in het kleine klokkentorentje nog het zogeheten Angelus Klokje. Het angelus (voluit
Angelus Domini (de Engel des Heren) is een katholiek gebed dat van oudsher driemaal daags
gebeden wordt: om 06.00 uur, om 12.00 en om 18.00 uur. Het gebed wordt aangekondigd door het
luiden van dit kleine klokje.




Lief en Leed

H. Johannes de Doper
In onze geloofsgemeenschappen hebben we

het nieuwe leven mogen verwelkomen, M TlwsiriornQ de D
verbintenissen tussen levens geopend,

stilgestaan daarbij, maar ook afscheid genomen.

Dopen

Datum Naam Plaats

13-06-2021 Milan Coppens Deursen
18-07-2021 Evy van Hees Schaijk

24-07-2021 Kees Eldering Neerloon
25-07-2021 Rivano Spierings Koolwijk
25-07-2021 Richano Spierings Koolwijk
01-08-2021 Loek van Kronenburg Neerloon
08-08-2021 Olivia Hoefnagels Koolwijk
15-08-2021 Pieter Ketelaars Schaijk

12-09-2021 Lune van der Hurk Koolwijk

Huwelijk

Datum

31-07-2021 Retamal Jovina en Tom Neve Huisseling
03-09-2021 Jolien Companjen en Gilbert van Boxtel Demen
Overleden

Datum Naam Plaats Leeftijd
05-06-2021 Tineke vd Linden-van der Heijden Schaijk 88
14-06-2021 Jan van Kuppenveld Reek 87
27-06-2021 Gerritje van Gelder Deursen 88
01-07-2021 Marietje Veld-van Summeren Herpen 89
10-07-2021 Liza Arts-Poos Schaijk 97
24-07-2021 Cato Roels-van Boekel Schaijk 98
25-07-2021 Frans van Casteren Reek 84
29-07-2021 Lina van AA Neerloon 84
31-08-2021 Piet de Vocht Demen 74

31-08-2021 Huberdina van Poppelen Herpen 96
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Kik en de muizen genieten van de avondzon. Wie
komt daar om de hoek? Het is Humbert muis. Hij kijkt
nors. Zoals altijd. “Vrienden!” bromt hij, ‘Ik heb een
afgevallen blad gezien. Het is afgelopen met de zomer’
Hij ploft naast hen neer. ‘Het wordt winter. Koud.
Geen eten.” Al gauw zitten alle muizen te somberen.
‘Waar lag dat blad, Humbert?’ vraagt Kik opgewekt.
Samen gaan ze naar de moestuin van de kerk. ‘Bij die
boom!” wijst Humbert. Het vergeelde blad ligt er nog.
Dan valt er nog een. En nog een. De muizen springen
zenuwachtig rond. Ineens roept Martje muis: ‘Kijk
eens!’ Ze heeft iets gevonden dat gelig is, maar ook
rozerood. ‘Jawel! Een rijpe pruim!’ roept Kik. ‘Wat?
Is die ook uit de boom gevallen?’ vraagt Martje. A
by

Groeien er pruimen in jullie tuin, of bij opa en oma? _
Zo niet, haal ze in de winkel en verwen je
huisgenoten met dit zelfgebakken pruimentaartje.
Met een beetje hulp lukt dat beslist! =,
Nodig:
4 plakjes bladerdeeg,

2 el amandelschaafsel, 2

2 el suiker, kaneel, j
1 ei, $ \
1 dl room, e

250 gr pruimen (evt, wat jam)

=

Druiven en pruimen en appels en peren
kunnen ons over Gods liefde leren.

Er zit In de schepping vah alles verborgen
waarmee God voor mensen en dieren wil zorgen.
Hij geeft de groei en de bloei en de vruchten,
Hij schept de vreugde, wat zit jij te zuchten?

=af ',";‘p
God zegt: 'k zal jullie op gezette tijden regen schenken,
zodat het land opbrengst geeft en de bomen
b

L

‘Naar Leviticus 264

4 Doen: 1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
Laat 4 plakjes diepvries bladerdeeg ontdooien en

O

viucht dragen.

KiK

Ze bijten allemaal een stuk af en zijn door het dolle heen.
‘Lekker! Zoet! Sappig! Een wonder!’ roepen ze door
elkaar, ‘Léve het einde van de zomer!’ De volgende
morgen gaan ze terug naar de boom, nu ligt er voor
élke muis een pruim! Ze eten hun buikje rond. Natuurlijk
gaan ze de volgende morgen weer! Maar ... er ligt niets
meer. ‘Het is met ons gedaan,” moppert Humbert. Een
heerlijke geur lokt de muizen naar de keuken. En nu
shappen ze het. Mevrouw Bontje heeft vier pruimen-
taarten gebakken voor na de viering. De muizen zijn
opgetogen. ‘Taart! Nog lekkerder! Kruimels!!’ ‘Als er
tenminste wat valt,” moppert Humbert. Maar hij is

altijd een beetje een zuurpruim.

@2,

bekleed een ingevette lage bakvorm ermee. Strooi

* een schepje suiker over de deeghodem.

2. Snijd de pruimen in vieren en leg ze (zonder pit)

", met de bolle kant naar boven op de bodem. Klop

het ei los met de room, een schepje suiker en kaneel
en schenk dit tussen de pruimen. Bak je taartje in de
oven in ca. 20 minuten goudbruin en gaar.

3. Haal het uit de oven en strooi de amandelen

2 eroverheen. Voor meer glans kun je ook wat jam

op de pruimen doen. Dat zal lekker smaken!

i1 &)
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" Teksten: Warjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



