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Locaties: Schaijk- Reek | Herpen-Koolwijk | Ravenstein-
Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden |
Overlangel-Neerloon-Keent.

Secretariaat:
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Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Telefoon: 0486 - 461220.

Email: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl
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Uitvaarten:

Centraal aanmeldpunt uitvaarten:

Pastoor H. Spiertz | 06 - 11880141

Ziekenzalving:

Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met

pastoor H. Spiertz, pastor R. Raaphorst of pastor H. Zandbelt
Dopen - Huwelijken - Jubilea:

Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het Parochiecentrum te
Schaijk. Bovenstaand de contactgegevens.

Opgeven van misintenties en aanmelding om te reserveren
voor de vieringen in Herpen, Huisseling, Neerloon, Schaijk:

Schaijk: 0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00
Herpen: 0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein: 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon: 0486-411282 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00

AANMELDEN/OPGEVEN IEDERE WEEK VOOR VRIJDAG
09.30, VOORAFGAAND AAN DE ZATERDAG/ZONDAG.
Dit is afwijkend ten gevolge van de coronacrisis.

Pastoraal Team
Pastoor Spiertz | 0486 - 461220
Email: pastoorspiertz@gmail.com

Pastor P. Raaphorst | 0486 - 411424
Email: praaphorst@hotmail.com

Pastor H. Zandbelt | 0486 - 411282
Email: haezandbelt@home.nl

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
Email: reelstca@gmail.com
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| dat betreft dan, met alle respect, ‘de

Voorwoord

Zilveren priesterfeest pastor Peter

Raaphorst

Al jaren is er maar weinig aanwas van
nieuwe priesters in ons bisdom. Her en
der wordt nog wel een gouden of
diamanten priesterfeest gevierd, maar

oude garde’. Daarom is het zo

bijzonder dat iemand van de ‘jongere generatie’ zijn zilveren
priesterfeest mag vieren. Op 1 juni 1996 werd pastor Peter
Raaphorst priester gewijd. Vanwege de coronamaatregelen kon op
zondag 30 mei slechts een beperkt aantal mensen de plechtige
Eucharistieviering in de H. Sebastianuskerk in Herpen bijwonen.

In dit nummer een uitgebreid gesprek met de jubilaris, waarin hij
heel openhartig ingaat op zijn ontwikkeling als persoon op weg
naar het priesterschap, maar ook zijn overtuigingen en twijfels
komen aan bod.

Opstart parochiéle activiteiten

Door de versoepelde coronamaatregelen kunnen we weer een
beetje meer, in de kerk tijdens de diensten, maar ook de
verschillende werkgroepen en koren zijn blij dat ze weer met elkaar
aan de slag kunnen ten dienste van onze parochiegemeenschap.

Fiets/wandeltocht

Vorig jaar kregen we weer veel inzendingen met positieve reacties
binnen van de fiets/wandeltocht met opdrachten die in het
zomernummer van ons parochieblad staat. Onze Herpse
redacteuren Jeannie en Yvonne hebben ook dit jaar weer mooie
foto's gemaakt van alle dertien kerken en kapellen in onze
parochie. Aan u de opdracht om te achterhalen welke foto/foto’s bij

% welke kerk of kapel hoort. Alles goed, dan bent u misschien wel de
. gelukkige die na de zomer een taart in ontvangst mag nemen.

Veel plezier tijdens de tocht door onze mooie omgeving!

Hans Meijer



Het is je gegund
Beste mensen,

Bevreemdend is dat, hé, wanneer je de zon op zak hebt, maar je
er alsmaar niet bij kunt komen. Het lijkt alsof je in een droom
leeft, waarin het geluk ergens verborgen ligt, maar je hebt geen
enkel idee waar.

Langzamerhand krijg je de kans om te ontwaken, om er opnieuw
voor te gaan. Het is steeds minder: gebonden moeten zijn aan,
en steeds meer: verbonden kunnen zijn met. Je kunt op zoek
gaan naar het geluk, je krijgt nu de gelegenheid om de zon in je
zak te zoeken en te vinden. Om te leven en te genieten.

Wellicht is dit een ervaring van de coronatijd, enigszins zwart-wit
voorgesteld.

En inderdaad, elke crisistijd, ook die van corona, heeft twee kanten. Sommigen ervaren deze tijd als
een crime. Even pijnlijk als troosteloos, even eenzaam als treurig, zo vol van leegte. Vrijwel niemand
op bezoek. Verlies van inkomen. Inperking van vrijheid. Een tijd om snel te vergeten. Anderen
ontdekken iets nieuws in hun leven. Een nieuwe levensinvulling. Een nieuw beleefde vrijheid. In
gezelschap wandelen in de bossen in de omgeving. Een hobby, die herontdekt wordt, tot vreugde
van de naaste(n) en de beoefenaar zelf. Een tijdsbesteding om te continueren.

De parochie heeft in de coronatijd — jammer genoeg! — bijna alle activiteiten moeten stopzetten.
Eigenlijk zijn alleen de vieringen doorgegaan. Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de
door de Nederlandse bisschoppen aangereikte richtlijnen in de context van de door de
Rijksoverheid vastgestelde coronamaatregelen. In de loop van de tijd is er met de versoepelingen
enige ruimte gekomen, alhoewel - nog steeds — voorzichtigheid en prudentie geboden zijn.

Hoe je het ook wendt of keert, een ontwrichtende tijd voor iedereen, niet alleen voor de parochie
en het parochiéle leven!

Het leven kent ongekende tijden. Blijkbaar is het leven niet maakbaar. Een crisis opent, tenminste
voor wie het wil zien, aan kan en of wil aanvaarden, nieuwe vergezichten. Bijvoorbeeld: de
landelijke politiek lijkt de crisis te willen aangrijpen om de komende jaren in een duurzame
economie te gaan investeren. Waarom niet?

QOok de parochie wil niets liever dan opengaan, er opnieuw voor gaan. Om eenieder die het wil, te
helpen om in het leven de zon van het geluk te ontdekken, ja om dit geluk te helpen zoeken en
vinden. Het is niet nodig om te blijven steken in de droom, die uiteindelijk nergens toe leidt. De
mogelijkheid wordt je geboden. Het geluk ligt voor je. Het geluk dat christenen het geloof in God
noemen. Gad, Die lemand die diepte aan je leven wil en kan geven. Kansen genoeg om God te
leren kennen. Neem nou de bossen of de hobby, samen met anderen. De ervaring van Gods liefde
zij je gegund!



Of iets anders: je neemt de tijd om tot rust te komen in de stilte van de Jozefkapel in Ravenstein, de
Rochuskapel in Deursen of het Sint Janskerkje in Neerlangel. Of even bij Maria vertoeven in de
kapellen in Reek en Schaijk. De zomer komt eraan.

Hopelijk is niet slechts de parochie maar ook de samenleving in haar geheel in staat om in de
komende maanden de draad weer op te pakken. Activiteiten op te starten. Om wederom
verbonden te kunnen zijn en te leven met elkaar, met ouderen, met gezinnen en met jongeren. In
verbondenheid met elkaar zijn wij tot veel in staat!

Investeer tijd in elkaar, help elkaar vooruit. Geef om elkaar en wees er voor elkaar. Houd van elkaar!

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wens ik je van harte: een gezegende tijd. Een
tijd om te leven en te genieten. Een gelukkige tijd, een zonnige tijd. Het is je gegund.

Hartelijke groeten,

Pastoor H. Spiertz

Woorden van bemoediging

Beste allen,

Velen verlangen naar een tijd na de coronacrisis. Ze hebben het wel gehad. Ongelijk kun je ze niet
geven. Het coronavirus heeft wonden geslagen.

Nog steeds worden wij dagelijks omringd met de gevolgen van het virus. Een ziekte, die zoveel
mensen — dichtbij en wereldwijd — heeft getroffen. Zoveel mensen zijn besmet geraakt, zoveel zijn
aan deze ziekte overleden. Nogal wat mensen voelen de financiéle gevolgen van de coronacrisis.
Zoveel leed, zoveel verdriet. Zoveel onmacht, zoveel verslagenheid. Je wordt er stil van. Het raakt je,
ook nu nog. Het went nooit.

Wij willen allen van harte veel sterkte toewensen, die op welke wijze ook getroffen zijn door de
gevolgen van het coronavirus. Wij leven met jullie mee!

Houd goede moed!
Met vriendelijke groeten,

Bestuur en pastoraal team van de parochie H. Johannes de Doper



In gesprek met...Pastor Peter Raaphorst

“Elke gelovige heeft ook een missionaire taak.”

Zijn kamer staat nog vol bloemen en op tafel ligt een stapeltje
felicitatiekaarten, pastor Peter Raaphorst (57) heeft zijn zilveren
priesterfeest gevierd. Vanwege de coronamaatregelen kon
afgelopen zondag 30 mei slechts een beperkt aantal mensen de
plechtige Eucharistieviering in de

H. Sebastianuskerk in Herpen bijwonen.

De bekering

Dat de man tegenover ons als tiener niet meer naar de kerk ging
op zondagmorgen had ik niet verwacht. Hij komt uit een goed katholiek tuindersgezin in het
Westland, maar als tiener ging hij in het weekend vaak met z'n vrienden op stap en sliep dan op
zondagmorgen liever zijn roes uit dan met zijn ouders naar de kerk te gaan. Alleen met Kerstmis
kwam hij daar nog. Hij deed 7 jaar over het atheneum en studeerde daarna 5 jaar bedrijfseconomie
op de heao. Na zijn militaire dienst kwam hij te werken op een accountantskantoor.

“In die tijd vroeg ik me wel regelmatig af: Waar leef ik nou
eigenlijk voor? Er moet toch meer zijn in het leven dan
werken, uitgaan en veel drinken. Toen ik een jaar later
solliciteerde bij een ander kantoor, kreeg ik de vraag
voorgelegd: ‘Wat zou je doen als je een miljoen zou winnen?’
Toen ik zei dat ik een groot gedeelte zou schenken aan
evangelisatie en ontwikkelingswerk, was dat duidelijk niet
het gewenste antwoord. Voor mij was dat een bevestiging
dat ik niet op de juiste plek zat in dit zakelijke wereldje.

In 1984 ben ik bekeerd onder invloed van programma’s over
het geloof van de EO. Daar kreeqg ik antwoorden op de
vragen waar ik mee zat, zoals over het eeuwig leven en de
vergeving van zonden.

Ik ben toen ook lid geworden van die omroep en kwam in
contact met de charismatische beweging. Dat is een
beweging in de christelijke kerken met een grote nadruk op
persoonlijk geloof en de ervaring hiervan, door de gaven
van de Heilige Geest.

Ik ben me toen gaan oriénteren op de verschillende priesteropleidingen van conservatief tot
progressief kritisch. In het Katholiek Nieuwsblad zag ik een advertentie staan voor een
kennismakingsdag op het St. Janscentrum in Den Bosch. Daar ben ik geweest en ik voelde me erg
aangetrokken door de sfeer daar. Bovendien was het een opleiding waar leven en leren
gecombineerd werden.”



Pastor, kluizenaar en student

In 1990 begon hij op zesentwintigjarige leeftijd aan de opleiding en na
zijn priesterwijding in 1996 werd hij benoemd als medepastor in de
parochies Escharen, Gassel, Beers en Vianen.

“Toen na drie jaar mijn collega Jeroen Miltenburg elders benoemd werd, -
moest ik zelf ook even bijkomen. Ik ging naar de zusters Birgittinessen in
Uden, daar kon ik toen de mis doen en komen wonen. Dat heb ik zo'n
tien jaar gedaan en van het wonen in zo'n slotklooster word je ook wel
een beetje een kluizenaar. Het mislezen voor de zusters is maar een
beperkte taak en mede vanwege mijn vroegere opleiding kon ik
doordeweeks de rest van de dag gaan werken op de afdeling financién
van het bisdom. In die tijd was ik ook nog een paar jaar parttime
kapelaan in St. Michielsgestel en dat was een prettige afwisseling, want

je bent geen priester geworden om op de afdeling financién te gaan werken.

Daarna begon ik aan een studie theologie aan de Universiteit van Tilburg, maar na anderhalf jaar
moest ik stoppen, omdat ik in 2010 benoemd werd als lid van het pastoraal team van de parochie
St. Anthonis en omliggende plaatsen. Dat was geen gemakkelijke tijd, omdat de taken versnipperd
waren.”

Evangelisatie

“Toen ik in 2016 gevraagd werd om het pastorale team van de
parochie H. Johannes de Doper te komen versterken, heb ik geen
moment geaarzeld en ik heb er nog geen minuut spijt van. Ik ben
blij dat ik hier mag werken en ik voel me prettig in deze omgeving
en in dit team. Hier krijg ik de kans om mijn persoonlijke
kwaliteiten verder te ontwikkelen.

{i De pastorale taken veranderen wel, er zijn steeds minder dopen en
i kerkelijke uitvaarten. We hebben dan ook niet zozeer een tekort
aan priesters, maar aan gelovigen. Evangelisatie en geloofsvorming
zijn hard nodig, maar hoe dat vorm moet krijgen is en blijft een
zoektocht.

Daarbij wordt altijd naar de pastores gekeken, maar het is in feite
een opdracht voor iedere gelovige. De generatie van mijn ouders is
opgegroeid met de catechismus, ze leerden daardoor nog het een
en ander over ons geloof, maar nu is dat niet meer
vanzelfsprekend. Ik hoop dat we vormen vinden om daar samen
aan te werken door bijvoorbeeld met een groepje bijbelteksten te
lezen en te bespreken.”

Zijn eigen favoriete bijbeltekst gaat ook over evangelisatie en komt uit Matteus 28:

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen! In eerdere jaren was bij hem Handelingen
2,42 meer geliefd: ‘Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het
gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed:



In gesprek met.......

Hobby’s

Hij heeft geen groene vingers, want ‘ik kan nog geen plantje in leven houden; en dat als zoon van
een tuinder. Hij probeert via tv en internet op de hoogte te blijven van het nieuws en kijkt ook
graag voetbal op tv, maar het is niet zo dat daar alles voor moet wijken.

Sociale contacten

Hier in Herpen voel ik me prima op mijn gemak. Veel sociale
contacten met de mensen blijven beperkt tot vriendelijk groeten
en knikken. En waar je op bezoek komt blijf je toch altijd de priester
die er danis. Ik ben door de tijd bij de zusters in Uden wel gewend
om een beetje als kluizenaar te leven.

We wensen de jubilaris, namens de redactie en alle parochianen,
nog veel wijsheid en zegen in zijn verdere priesterleven, hier of
elders.

René Lamers
Hans Meijer




Felicitatie t.g.v. het 25-jarig priesterjubileum
van pastor Peter Raaphorst

Geachte mensen,

Pastor Peter Raaphorst heeft op zondag 30 mei jl. - wegens de coronamaatregelen in besloten kring
—in de kerk van St. Sebastianus te Herpen zijn 25-jarig priesterjubileum gevierd.

Zo'n 30 jaar geleden voelde onze jubilaris zich geroepen door God en verlangde ernaar om Hem in
de Kerk van Jezus Christus te dienen. Na zijn opleiding aan het Sint Janscentrum werd Peter
Raaphorst op 1 juni 1996 door de toenmalige bisschop Mgr. Ter Schure in de Sint Janskathedraal in
‘s-Hertogenbosch tot priester gewijd.

Sinds 15 april 2016 is de pastor werkzaam in de parochie H. Johannes de Doper en woonachtig in
de pastorie te Herpen. Binnen het team en ten dienste van de parochie vervult Peter Raaphorst

oprecht en plichtgetrouw zijn pastorale taken.

Wij willen pastor Peter Raaphorst van harte feliciteren met zijn zilveren priesterjubileum!
Gods rijkste zegen!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur en pastoraal team van de parochie H. Johannes de Doper
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Start E.H.C.en H.V.

Start Eerste H. Communie en H. Vormsel

Informatie voor de communicanten van het jaar 2020, 2021 en 2022 en voor de vormelingen 2021
en 2022 over het opstarten van de fysieke bijeenkomsten in september, als dat weer mogelijk is
door de coronamaatregelen. Deze informatie gaat ook naar de scholen en onze nieuwsbrief.

In de Arena verwijzen wij met een klein bericht daarnaar.

Momenteel zijn door corona (maatregelen, besmettingen en vaccinatie) fysieke bijeenkomsten niet
mogelijk en verantwoord.

Onderstaande informatie is dus onder voorbehoud van de situatie en de mogelijkheden (onder
andere het maximaal aantal personen per viering) in september.

Werkgroep EHC Schaijk - Communicanten van 2020

—start resterende (fysieke) drie bijeenkomsten in september (8, 15, 22) in het parochiecentrum
Schaijk 14.30-16.00 uur.

—oefenen kerk vrijdagmiddag 1 oktober 14.30-16.00 uur en versieren die vrijdagavond om 19.00
uur.

— viering zondag 3 oktober 11.00 uur.

— werkgroep EHC zal de ouders en communicanten verder informeren.

Werkgroep EHC Ravenstein - Communicanten van 2020
— start resterende (fysieke) drie bijeenkomsten in september (10, 17, 24) in De Achterhof Huisseling
18.30-20.00 uur.

—oefenen kerk vrijdagmiddag 8 oktober 14.30-16.00 en versieren die vrijdagavond om 19.00 uur.

— viering zondag 10 oktober 11.00 uur.

— werkgroep EHC zal de ouders en communicanten
verder informeren




Verdere informatie (nieuwe seizoen)

Werkgroep EHC Herpen

— De start/informeren van de ouders/communicanten (groep 4 en groep 5) via de basisschool te
Herpen is inmiddels al gedaan. Informatieavond staat gepland op 24 juni om 20.00 uur. Voor meer
informatie bezoek onze website www.heiligejohannesdedoper.nl of via diaken René Lamers | email:
reelstca@gmail.com.

—fysieke bijeenkomsten worden nog gepland door de werkgroep.

— viering zondag 17 oktober 11.00 uur.

Werkgroep EHC Schaijk - Communicanten van 2021 (nu groep 4) en van 2022 (bij start groep 4)
— start fysieke bijeenkomsten in januari 2022.
—viering in mei 2022,

Werkgroep EHC Ravenstein - Communicanten van 2021
(nu groep 4) en van 2022 (start groep 4)
— start fysieke bijeenkomsten in januari 2022.

—viering in mei 2022. \

Werkgroep HV parochie - Vormelingen van 2021 (nu groep 8)

en van 2022 (groep 8 in september 2021)

— start fysieke bijeenkomsten in januari 2022 (aanvangstijd van de bijeenkomsten zullen in de vroege
avond zijn i.v.m. de vormelingen die dan het vervolgonderwijs volgen).

—viering in maart of april 2022.

Aanmelden communicanten en vormelingen

Aanmelding voor EHC Herpen met de start in september 2021 is nu mogelijk.

Aanmelding voor EHC Ravenstein / Schaijk met de start in januari 2022 voor de communicanten 2021
en 2022 in dit najaar.

Bezoek onze website www.heiligejohannesdedoper.nl (tabblad ‘Sacramenten’ met daarna de keuze
E.H.C. of HV.) voor de aanmeldingsformulieren.

De basisscholen worden geinformeerd en verzocht om de informatie te delen met de ouders / de
kinderen in de betreffende groepen. Er zal een kleine berichtgeving zijn in de Arena met de
verwijzing naar onze website en parochieblad D'n Doper.
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Bedevaart naar Kevelaer 2021

Onlangs hebben de 5 broederschappen (Ravenstein, Uden, Oss,
Veghel en Landerd) van de bedevaart naar Kevelaer een digitale
bijeenkomst georganiseerd om te kijken of de bedevaart naar
Kevelaer dit jaar mogelijk zou kunnen zijn.

We horen van veel mensen dat ze graag een bezoek brengen
aan Maria, Troosteres der Bedroefden. Veel mensen hebben zelf
het coronavirus gehad, binnen de familie of kennissenkring.
Velen hebben er de nasleep nog van of hebben een dierbare
verloren door deze pandemie. Ook om andere redenen zullen
mensen graag een bezoek willen brengen aan Kevelaer.

Helaas hebben wij moeten besluiten om de bedevaart naar
Kevelaer dit jaar niet door te laten gaan.

Er is nog te veel onzekerheid in deze coronapandemie om met
een grote groep mensen naar Kevelaer te pelgrimeren. We
hopen in 2022 uit deze pandemie te zijn en weer met veel pelgrims naar Kevelaer te kunnen gaan.
Wel hopen we op 7 oktober 2021 met het bestuur een bezoek te brengen aan Kevelaer om daar
namens de broederschappen een kaars aan te bieden aan Maria. We zullen tijdens de
eucharistieviering bidden voor alle
mensen die ons het afgelopen jaar
ontvallen zijn of op welke manier dan ook
getroffen zijn door het coronavirus of
andere omstandigheden.

Of dit bezoek tegen die tijd door kan gaan,
is op dit moment ook nog niet zeker.

Als we een bezoek aan Kevelaer kunnen
"W brengen, zullen we u daar verslag van

~ -\ doen in het parochieblad, zoals we dat
ook vorig jaar hebben gedaan.

Als de grens naar Duitsland weer open is, kunt u natuurlijk altijd op eigen gelegenheid Kevelaer
bezoeken. Het is altijd mooi om met bijvoorbeeld met uw kinderen of misschien wel uw
kleinkinderen deze bedevaartsplaats te bezoeken.

Wij wensen wij u een mooie zomer toe, maar het allerbelangrijkste: probeer gezond te blijven.

Met een hartelijke groet,
bestuursleden vanuit onze parochie H. Johannes de Doper

Wim van Berkel | Wout Heessen | Wieneke Vissers | René Lamers diaken
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Dank je wel

Het afgelopen jaar was voor velen enerverend. Dat geldt ook voor de vrijwilligers, die zich
normaliter met hart en ziel inzetten in en voor onze parochie. Helaas zijn wegens de
coronapandemie alle activiteiten noodgedwongen tot een minimum gereduceerd. Dientengevolge
is het een en ander zelfs stil komen te liggen. Dat spijt ons!

Uiteraard hopen wij dat in de parochie, net als in de samenleving, langzaamaan een enkele activiteit
kan opstarten. Enkele werkgroepen zijn inmiddels weer actief. Wij zijn enige tijd geleden begonnen
met de parochiéle koren in een kleine samenstelling van 5 a 6 zangeressen/zangers te laten zingen
tijdens de Heilige Eucharistievieringen. Wij kijken vooruit in het kader van de organisatie van de
vieringen omtrent de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Stap voor stap terug naar de
toekomst. Met geduld en hoop, met voorzichtigheid en wijsheid, met geloof en liefde komen wij
ver!

Hoe het ook zij, geachte vrijwilliger, wij willen je van harte danken voor wie je bent en voor alles wat
je doet in onze parochie! DANK JE WEL!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur en pastoraal team van de parochie H. Johannes de Doper
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Bijzondere kerken

De Sint Petrus en Pauluskathedraal in
Paramaribo

Meteen bij binnenkomst ruik je het kruidige en harsige
parfum van cederhout. Die geur bedwelmt je aanvankelijk
een beetje, maar door de openstaande ramen en deuren
wordt ook de hitte enigszins verdreven. Je merkt wel dat je in
de tropen bent, zeker in de grote droge tijd (augustus -
november).

De hoogmis op zondag is een hele belevenis. In een lange

| stoet lopen misdienaars, acolieten, zangkoor en celebranten
1 met hun gaven van achteruit naar het priesterkoor, terwijl de
wierook langzamerhand de geur van cederhout verdrijft.
Meestal is de bisschop (tot 2015 mgr. Wim de Bekker en

- " daarna mgr. Karel Choenie) de celebrant met assistentie van
plebaan Esteban Kross, een begenadigd spreker en
professioneel geschoold zanger. Als dan ook nog een
gospelkoor de viering opluistert, is het feest helemaal
compleet.

Toen de kathedraal tussen 1883 en 1885 gebouwd werd, waren er nog geen steenfabrieken in
Suriname. Maar dankzij het
oerwoud was er hout in
overvloed. Door dit
authentieke
bouwmateriaal heeft de
kerk niet alleen een
opvallende geur gekregen,
maar ook een opvallend
warme sfeer én akoestiek.
De binnenkant van de Sint
Paulus en Petrus
Kathedraal is werkelijk

schitterend. Niet voor niets " l ‘ . ‘
staat deze prachtige

houten kathedraal, een van
de grootste houten
bouwwerken ter wereld, op de lijst van Unesco werelderfgoed.

rt—:':‘

Geplaagd door houtrot en termieten waren al vanaf de jaren zeventig restauraties nodig, maar eind
jaren tachtig gingen de deuren helemaal op slot. Pas 22 jaar later, in november 2010, kon de
prachtig gerestaureerde kathedraal weer in gebruik worden genomen. Op 6 april 2014 is de Sint
Petrus en Pauluskathedraal tot basiliek verheven. In de linkerzijvleugel van de kerk bevindt zich de
graftombe van de Tilburgse pater Petrus (Peerke) Donders, die in de 19e eeuw jarenlang werkzaam
was in Batavia, een leprakolonie aan de Coppenamerivier, waar hij in 1887 overleed en op het
plaatselijke kerkhof werd begraven.



Een bezoek aan Paramaribo en het binnenland van Suriname is zonder meer de moeite waard en
een bezoek aan de kathedraal, bij voorkeur op zondagmorgen, is dan bijna verplichte kost.

DHHRDENS
csSse’”

{ .4 '_.]"-' ) o= \"",ri’,ll

Hans Meijer

Oproep redactie D'n Doper

Vanaf de start van ons parochieblad D'n Doper in 2016 bestaat de redactie uit vijf personen,
namelijk Yvonne Bosch en Jeannie Bueters uit Herpen; Jo Brukx uit Ravenstein; Hans Meijer uit
Schaijk en diaken René Lamers uit Afferden (GLD).

Hopelijk heeft u als ontvanger van ons parochieblad al die jaren mogen genieten en u mogen laten
inspireren door de diverse artikelen en rubrieken. Vele parochianen hebben hun geloofsleven
gedeeld met u. Hopelijk en dankbaar mogen we die weg blijven gaan. Daardoor kan het
parochieblad gaan groeien en een verlangen laten ontstaan.

De oproep die wij nu plaatsen is om u als lezer uit te nodigen om onze redactie te komen
versterken. Dit omdat Jeannie Bueters in verband met prettige persoonlijke omstandigheden heeft
aangegeven na dit kalenderjaar te stoppen. Wij zijn haar dankbaar voor haar enorme gedrevenheid
en enthousiasme.

Heeft u interesse of wenst u meer informatie, dan bent u van harte welkom bij onze redactieleden.
Yvonne Bosch - info@boschberegening.nl
Jeannie Bueters - jeannie_bueters@hotmail.com
Hans Meijer - meijerhans@ziggo.nl

Jo Brukx - brukx@hetnet.nl -

Diaken René Lamers - reelstca@gmail.com j’é W de Z"’M

tﬁ\\
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Zeilkamp

Noventus
HET ZEILKAMP NOVENTUS, =3
2021
IETS VOOR JOU!
EEN ONVERGETELIJKE
WEEK VOL ZEILEN EN

PLEZIER!

SAMEN IN GESPREK

OVER GELOOF
VOOR WIE? WAAR? KOSTEN EN
JONGENS EN LOOSDRECHTSE WANNEER?
MEISJES TUSSEN PLASSEN €250
DE 12-18 JAAR 28 AUGT/M 4
SEPT

MEER INFORMATIE OP WWW.ZEILKAMPNOVENTUS.NL
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Wat Een Plastic melkfles mij leert

In hun zuivelwinkeltje op het erf verkopen John
en Renate Kocken in Huisseling sinds maart
melk, yoghurt e.d. van hun eigen koeien. Dat is
bij ons om de hoek en wij vinden het lekker.
Die melk zit in plastic flessen, in principe voor
eenmalig gebruik. Maar ik vond ze te mooi om
weg te gooien. lk kon er in elk geval water in
bewaren uit onze regenton, zodat daar nog
meer bij kon. (Ik wist toen nog niet hoeveel
regen er in mei zou vallen...)

Met zo'n fles regenwater in mijn hand besefte ik
opeens, dat wij zelf ook voor meer dan
driekwart uit water bestaan. Wie niet kan
drinken en plassen leeft niet lang meer.

Heel letterlijk ben ik als mens een vorm van
levend water. Dat water verbindt mij met een de
aarde omspannende kringloop van oceanen,
wolken, gletsjers en rivieren. Dat is geen poézie,
dat is een natuurwetenschappelijke waarheid.
Al blijf ik bij een stortbui droog achter mijn
dubbel glas, ik ben deel van dit grote proces.
Datzelfde geldt voor het plastic van die fles. Het
is vervoerd naar de boerderij, gefabriceerd uit
olie, die is opgepompt en verkocht. Ik maak ook
deel uit van de gecompliceerde
keten-werkelijkheid van de economie. lk ben
ervan afhankelijk én maak er een onderdeel van
uit, hoe zelfstandig ik mezelf ook vind. Die ene,
alles verbindende realiteit is meer waar dan het
bestaan van losse dingen en mensen. Wij zijn
werkelijk natuur en geen toeschouwers van
buitenaf. Alles wat ik doe en laat beinvloedt de
grote ‘circle of life’ op onze ene planeet. Wij zijn
deelnemers, of we willen of niet.

Dit te beseffen is nieuw voor mij — ik wist ergens
wel hoe fundamenteel dit is, maar het drong
niet tot me door. Want als consument word ik
hier niet op aangesproken. In de winkel vraagt
niemand of ik dit product misschien van mijn
buren kan lenen, zodat er niet nog meer van
hoeven te worden geproduceerd en vervoerd.
En ik betaal gewoon die lage prijs voor vlees,
alsof ik daardoor niet medeverantwoordelijk

ben voor hoe deze dieren hebben kunnen leven
en waarmee ze worden gevoed. Ook wat
klimaat, armoede of maatschappelijke sfeer
aangaat, is elk van ons deelnemer. Corona
maakt dat overduidelijk: wat anderen doen
raakt ons, ook een onzichtbare virusvariant
ergens in India.

Wij zijn echter door media en reclame lang
gevoed met de gedachte, dat het nastreven van
ons eigen belang en onze privacy het hoogste
goed zouden zijn. Dat laat je niet zomaar achter
je. Als onze levens en toekomst inderdaad zo
verweven zijn, hoe leer ik mijn eigen agenda en
gemak dan relativeren, hoe ga ik meer
bijdragen aan dat grotere geheel? Ik denk dat ik
maar eens vaker buiten moet gaan kijken en
luisteren naar anderen, de vogels, de hemel.
Zo'n visie ligt ook ten grondslag aan het initiatief
van paus Franciscus voor een andere economie
die op, vooral armere, mensen is gericht en niet
op winst, de 'economy of Francesco' In een
filmpje daarbij zegt hij: ‘No one is saved alone’
We zullen het samen moeten doen.

Theo Gallé
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Informatie en Vieringenrooster

Parochie H. Johannes de Doper betreft de locaties:

Schaijk-Reek | Herpen-Koolwijk | Overlangel-Neerloon-Keent| Ravenstein-Huisseling-Neerlangel-
Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden

Parochie-Secretariaat:

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1
5374 BG Schaijk.

Openingstijden:

Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.
T0486-461220

E finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

Het vieringenrooster vanaf bladzijde 19 is onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het
coronavirus, die gevolgen hebben voor de maatregelen van het RIVM en de protocollen van de
Nederlandse bisschoppen. Op de website van onze parochie (www.heiligejohannesdedoper.nl) en
van ons bisdom (www.bisdomdenbosch.nl) vindt u alle informatie.

Voor de vieringen in de kerken geldt de komende tijd:

* Het maximaal aantal personen per viering is met ingang van 5 juni verhoogd van 30 naar 50
(exclusief voorganger en 3 tot 4 vrijwilligers | meer dan 300 plaatsen dan 15% van het aantal | bij
een uitvaart maximaal 100), afhankelijk van de grootte van de ruimte, rekening houdend met 1,5
meter afstand. In het maximum aantal van vijftig tellen ook alle kinderen mee tot en met 12 jaar.
Voor onze kerken betekent dat: Schaijk: 60 | Herpen: 50 | Reek: 50 | Huisseling: 50 | Deursen: 40 |
Demen: 40 | Overlangel: 30 | Neerloon: 28.

Voor uitvaarten geldt een maximum van 100 personen, afhankelijk van de grootte van de kerk,
rekening houdend met de 1,5 meter onderlinge afstand.

Schaijk: 70 | Reek: 52 | Herpen: 55 | Huisseling: 50 | Deursen: 40 | Demen: 40 | Overlangel: 30 |
Neerloon: 28.

* Reserveren vooraf bij één van de secretariaten in Schaijk, Herpen, Neerloon (pastorie) of
Ravenstein.

* Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen bij de verplaatsing in de kerk
(naar binnen en naar buiten gaan; bij het ter communie gaan). Zodra men in de kerk de plaats
heeft genomen mag het mondkapje af.

* Geen koorzang.

* Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers (maximaal zes).

* Samenzang is niet toegestaan.

Zie pagina 23 voor informatie over de diverse feestelijke vieringen
in juni tot en met augustus.



Datum Tijd Plaats Viering Bijzonderheid Koor
JUNI

5-6-2021 17.30 Schaijk H.E. Sacramentsdag
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
19.00 Demen H.E.
6-6-2021 09.30 Schaijk H.E. Sacramentsdag Herenkoor
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
12-6-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen HiE: GK Herpen
13-6-2021 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling FLE. GK Ravenstein
19-6-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E:
19.00 Deursen H.E.
20-6-2021 09.30 Schaijk H.E. Vaderdag Herenkoor
09.30 Neerloon H.E. Cordaad
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling
26-6-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
27-6-2021 09.30 Schaijk H.E.

09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E.

H.E. = Heilige Eucharistie
GK = Gemengd Koor

www.heiligejohannesdedoper.nl
facebook Parochie Heilige Johannes de Doper

Interesse in onze nieuwsbrief? Meldt u aan via bovenstaande website of via
info@heiligejohannesdedoper.nl
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Datum Tijd Plaats Viering Bijzonderheid Koor
JULI

3-7-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.00 Demen H.E.
4-7-2021 09.30 Schaijk H.E.

09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E.

10-7-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E. Feest van H. Donatus *
19.00 Herpen HiE:
11-7-2021 09.30 Schaijk H.E.
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Reek H.E. Feest van H. Donatus *
11.00 Huisseling H.E.
14.30 Reek Lof Feest van H. Donatus *
17-7-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.00 Neerloon H.E. L.v.m. zomermarkt Overlangel
19.00 Deursen H.E.
18-7-2021 09.30 Schaijk H.E.
11.00 Huisseling H.E.
24-7-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen HE
19.00 Reek H.E.
25-7-2021 09.30 Schaijk H.E.

09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E.
31-7-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen HiE:

H.E. = Heilige Eucharistie
l.v.m. =In verband met

*=afhankelijk van de ontwikkelingen/maatregelen rondom Corona

De koorplanning was nog niet gereed op het moment van verzending naar de drukker.
Raadpleeg onze website www.heiligejohannesdedoper.nl binnenkort.



Datum
AUGUSTUS

1-8-2021

7-8-2021

8-8-2021

14-8-2021

15-8-2021

21-8-2021

22-8-2021

28-8-2021

29-8-2021

Tijd

09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00

Plaats

Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Demen
Herpen
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Herpen
Schaijk
Overlangel
Deursen
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Neerloon
Huisseling

H.E. = Heilige Eucharistieviering

Viering Bijzonderheid Koor

H.E.
H.E.
HE
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
HE
H.E. Maria Tenhemelopneming
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E. Feest van St. Rochus *
H.E.
HE
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

*=afhankelijk van de ontwikkelingen/maatregelen rondom Corona

De koorplanning was nog niet gereed op het moment van verzending naar de drukker.
Raadpleeg onze website www.heiligejohannesdedoper.nl binnenkort.

Interesse in onze nieuwsbrief?

Meldt u aan via bovenstaande website of via

info@heiligejohannesdedoper.nl
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Datum Tijd Plaats Viering Bijzonderheid Koor
SEPTEMBER

4-9-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.00 Demen H.E.
5-9-2021 09.30 Schaijk H.E.

09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E.

11-9-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen HiE:
12-9-2021 09.30 Schaijk H.E.
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E.
18-9-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Deursen H.E:
19.00 Herpen H.E.
19-9-2021 09.30 Schaijk H.E.
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E. St. Lambertusgilde *
25-9-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen H.E.
26-9-2021 09.30 Schaijk H.E.
09.30 Neerloon H.E.

11.00 Huisseling H.E.
H.E. = Heilige Eucharistie
*= afhankelijk van de ontwikkelingen/maatregelen rondom Corona
De koorplanning was nog niet gereed op het moment van verzending naar de drukker.
Raadpleeg onze website www.heiligejohannesdedoper.nl binnenkort.

Interesse in onze nieuwsbrief? Meldt u aan via bovenstaande website of via
info@heiligejohannesdedoper.nl



Parochiéle feesten

In de maanden juli en augustus staan diverse feesten onder voorbehoud gepland:
- St. Donatus te Reek (10 en 11 juli)
- St. Rochus te Deursen (22 augustus)

Hiervoor gelden nog de beperkingen per viering zoals de 1,5 meter afstand en maximaal 50
personen. Reserveren wordt nadrukkelijk geadviseerd om teleurstelling te voorkomen. Daarbij is
nazitten en samenzang nog niet toegestaan.

We dienen dus de verdere ontwikkelingen en regels af te wachten om te weten op welke wijze er
inhoud en vorm gegeven kan worden aan deze feesten.

Volg de ontwikkelingen via onze website
www.heiligejohannesdedoper.nl.

Informatie over het St. Annafeest treft u
aan op pagina 32.

i Informatie over het St. Jansfeest treft u
=8 aan op pagina 25.
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Thuis geloven -

Tekst en illustraties: Marjet de Jong

INSPIRATIE DELEN

Behoort u tot de gelukkige mensen met een
antenne voor inspirerende woorden? Schrijft
u mooie teksten over? Markeert u passages in
eeninterview? Knipt u mooie bladzijden uit
om te bewaren? Zet u streepjes in uw bijbel?
Weet u eigenlijk wat u inspireert?

Ze gaan rond op sociale media: versjes en citaten
die je moed geven. ‘Inspirational texts'zijn
helemaal in. Ook in winkels. Ze staan op koek-
trommels en dienbladen, levensmiddelenverpak-
kingen, ansichtkaarten en wandborden. Het zijn
vitaminen voor het humeur. En dat ze vaak hand-
geschreven lijken, maakt ze extra persoonlijk.

Je ziel voeden, je geest richten op de Allerhoog-
ste, gaat nog iets verder. In onze traditie is het
langzaam proeven van een Bijbelse tekst een
vertrouwde manier van verdieping. Klooster-
lingen 'herkauwen'een zin tot die zijn geestelijke
voedingsstoffen prijsgeeft. En omdat we niet in
ons eentje gelovig zijn praten we met anderen
over God en brengen we Hem samen eer. De
kerkgemeenschap bouwt u als gelovige op, en
andersom bouwt uw geloof de gemeenschap op.

Ock thuis kunt u werk maken van inspireren en
geinspireerd worden! Eenvoudig door te delen
wat u inspireert en af en toe in gesprek te gaan
over uw denken en doen, uw gevoel, geweten

en keuzes. Over God. Zonder te onderwijzen.
Zonder te hoeven onderduiken. ledereen mag
zijn zegje doen, jong en oud. En er is lemand die
in dit gesprek meedoet met zijn Woord, zijn stilte,
een kaarsvlam. Elkaars geloof opbouwen maakt
uw huis sterk.

Eenvoudig:
- Stel uw inspiratie-antenne gevoeliger af. Wees
u meer bewust van wat u raakt en opbeurt.

- Is het een tekst, een Bijbelwoord, een uitspraak
van iemand, noteer die in een notitieboekje.

Gedeeld:

- Moedig ook uw huisgenoten aan om te
noteren welke tekst of uitspraak hun is
bijgebleven - eventueel aan het einde van de
dag.

- Hang of zet een inspiratiebord in de kamer
waarop ieder altijd teksten en dergelijke mag
ophangen die zij of hij ontroerend, diepzinnig,
moaoi vindt.

- Maak het inspiratiebord nog persoonlijker:
kleur, knip, plak, versier. Maar dat hoéft niet -
het is maar net wat bij iemand past.

Verdiept:

- Maak geregeld tijd om even te praten over wat
ieder heeft gedeeld. Waar heeft u dat vandaan?
Waarom trof het u? Wat heeft het voor u met
God te maken?



Patroonsfeest St. Jan te Neerlangel

Patroonsfeest St. Jan
te Neerlangel
in besloten kring

Hoewel het licht aan het eind van de tunnel meer en meer in het zicht komt rondom corona, is het
nog niet mogelijk het St. Jansfeest te vieren zoals wij dat gewend zijn. Het Gilde van Neerlangel zal
in besloten kring en op gepaste wijze stilstaan bij dit feest op donderdag 24 juni.

Daardoor zijn er op zondag 27 juni vieringen gepland in Schaijk, Overlangel en Huisseling.

Zie ons vieringenrooster in dit blad en via www.heiligejohannesdedoper.nl

TIONVTYIIN-NIAIIA-NIWIA-DUNGNINNIA-NISHYNIA-ONITISSINH-NIFLSNIAVY



Goede Doelen Week Schaijk-Reek 2021

De Goede Doelen Week is weer voorbij en wij zijn zeer
tevreden met het resultaat.

De enveloppen die zijn ingeleverd bij het Wapen, de Phoenix
en de stortingen op onze bankrekening hebben het mooie
bedrag van € 22.265,- opgeleverd, iets meer dan vorig jaar
waar we uiteraard ontzettend blij mee zijn.

Het geld is inmiddels overgemaakt naar alle zestien Goede
Doelen.

Wij hopen dat we volgend jaar weer op de vertrouwde manier bij u aan de deur mogen komen om
uw gift in ontvangst te nemen. Wij bedanken u voor uw bijdrage en wensen u voor de komende

tijd veel gezondheid toe.

Ook bedanken wij onze collectanten voor hun inzet.

Zie ook onze website: https://gdwsr.weebly

Jakobus 5,15




Houvast

Wat is uw houvast in leven en
sterven? Bekende Nederlanders
geven antwoord op deze
persoonlijke vraag. Ditmaal
RENE DE REUVER, scriba
van de Protestantse Kerk in
Nederland.

Het verhaal
van Jezus schuurt

altijd

'DE ZIEL MOET OOK
VOEDSEL KRIJGEN'

k ben opgegroeid met de spiritualiteit van de Gerefor-
meerde Gemeenten waarin je houvast onzeker was. Je
moest tot de zekerheid van het geloof komen, maar
wist niet hoe. Je werd teruggeworpen op jezelf. Je
moest bekeerd zien te worden én daar een verhaal over
kunnen vertellen. Gelukkig kreeg ik thuis een flinke dosis
godsvertrouwen mee. In hun
zoektocht naar een kerk waar Christus veel meer centraal
stond kwamen mijn ouders uit bij een Gereformeerde
Bondsgemeente. Daar was de prediking gestempeld door
de spiritualiteit van de theoloog Kohlbrugge. Die zei dat
wij onheilige heiligen zijn: onheilig in onszelf, maar heilig in
Christus. Dat was een weldaad voor mij, een bevrijding.
Dankzij Jezus kijk je God in het gezicht. Hij geeft Hem een
stem, handen en voeten. Ik vind dit moeilijk onder woorden
te brengen... Wat je over Jezus zegt, wordt algauw plat. Zo
is Hij in mijn ogen niet zomaar een goede vriend, want het
verhaal van Jezus schuurt altijd. Je krijg niet alleen maar
knuffels.
Soms wordt er flink geschud aan mijn geloof. Onze cultuur
is zo seculier en welvarend dat veel mensen prima kunnen
leven zonder God. Zij hebben Hem niet nodig en voelen
zich toch gelukkig. Dat zijn geen nare personen, of slechtere
mensen dan ik — helemaal niet. Dan bekruipt me wel eens
de vraag of het verhaal van het evangelie wel klopt. s
geloof geen projectie?
Voor mijn geloof heb ik de kerkdienst nodig. Je preekt na-
melijk ook tegen jezelf. Wat ik bij de voorbereiding ontdek,
probeer ik door te geven als stem van de overkant. Ik hou
niet van rationele preken waarin alleen exegese aan bod
komt en het leven niet meedoet. Uiteindelijk ben ik een
bevindelijk mens: de ziel moet ook voedsel krijgen. m

Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de
kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Wilt u meer van deze

verhalen lezen? Ga naar ww.nd.nl/houvast

Tekst: Gerald Bruins, Foto: Dick Vos
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Fiets / wandeltocht op zoek naar ...

Deze nieuwe fiets/wandeltocht gaat dwars door de dertien kerkdorpen van onze parochie H
Johannes de Doper. Deze tocht voert u door polderlandschap, bosrijke omgeving en historische
plekjes, kortom u waant zich in een schilderachtig gebied. Het is mogelijk om elke kerk als
startpunt te nemen. Deze kerk is dan tevens uw eindpunt. Aan deze tocht is een opdracht
verbonden: zoek de juiste foto’s bij de juiste kerken.
Aantal foto's per kerk kan verschillen.

Succes met deze uitdaging.

1. St. Luciakerk Ravenstein
2. St. Janskerk Neerlangel

3. H. Willibrorduskerk Demen

4. St. Rochuskapel Deursen

5. St. Vincentinuskerk Deursen
6. St. Lambertuskerk Huisseling
7. St. Sebastianuskerk Herpen
8. St. Annakapel Koolwijk

9. H. Antonius abt kerk Schaijk
10. H. Antonius abt kerk Reek
11. St. Antoniuskerk Overlangel
12. St. Victorkerk Neerloon

13. Nederlandse Hervormde kerk
Ravenstein

U kunt uw oplossing sturen naar:
info@heiligejohannesdedoper.nl of afgeven bij
de pastorie in Herpen, Ravenstein of Schaijk
voorzien van uw naam en telefoonnummer.

Uit de inzendingen met de juiste oplossing
wordt één winnaar gekozen.

U kunt inzenden tot 31 oktober 2021.
Prijs: taart of cake.
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St. Annafeest Koolwijk

St. Annakapel geopend met St. Annafeest te Koolwijk

Evenals vorig jaar zal er dit jaar met het St. Annafeest geen (openlucht) H. Mis zijn in of bij de St.
Annakapel. We geven de traditie van het St. Annafeest vorm door de St. Annakapel op zondag 1
augustus 2021 te openen van 11.00-16.00 uur.

ledereen is welkom in de mooie St. Annakapel voor een moment van bezinning, luisteren naar
muziek, een gebed, of het opsteken van een kaarsje. De bezoekers gaven vorig jaar aan dit zeer te
waarderen. Vrijwilligers zullen aanwezig zijn om de bezoekers welkom te heten en het in goede
banen te leiden, zodat de onderlinge afstand van 1,5 m gewaarborgd kan blijven.

Vrienden van St. Anna

Op zaterdagavond 31 juli is de H. Eucharistieviering om 19.00 uur in de
St. Sebastianuskerk te Herpen.
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Postuum dankbericht voor Jos van den Berg

*#24 augustus 1943 116 april 2021

Wat wij willen zeggen...
Jos bedankt.
Voor het acoliet zijn bij begrafenissen.
Voor het maken van de kruisjes voor de overledene.
Voor het helpen bij het hangen van de linten in de kerk.
Voor het opknappen van allerlei klusjes, zoals het repareren van sloten,
maken van deuren, banken etc.
Voor het aanwezig zijn bij Open Monumentendag als surveillant.
Voor het meehelpen bij de jaarlijkse inzamelingsactie voor Zagreb.

Wij hebben zoveel bewondering en respect voor het fantastische werk wat jij gedaan hebt.

Parochie Heilige Johannes de Doper
Locatie Herpen




Goede Doelen Week Herpen - ONK

Herpen - ONK

Hallo allemaal.

Eindelijk is het zover: we starten de Goede Doelen Week Herpen-ONK (Overlangel-Neerloon-Keent)
op!! De brieven met alle informatie worden op zondag 5 of maandag 6 september bij alle inwoners
bezorgd. Op dinsdag 14 en woensdag 15 september worden de enveloppen weer opgehaald.

Oproep: omdat we nog een aantal collectanten tekort komen, willen wij u vriendelijk verzoeken na
te gaan of er in uw gezin, familie of bekenden, personen zijn die zich een paar uurtjes willen
inzetten voor de goede doelen waarvoor wordt gecollecteerd.

Graag doorgeven aan Mia.

Mochten er op de collectedagen nog maatregelen van kracht zijn in verband met corona, dan
geven wij uiteraard hier gehoor aan.

Vriendelijke groet

JU33)|-|[oBuURIBAQ-UOOId3N

Collectantenleiders:

Mia van Mensvoort: telefoon 0486-413726 mailadres: fwjvmensvoort@hetnet.nl
Dorie van Berkel: telefoon 0486-412382 mailadres: dvberkel@ahome.nl




In het RK-abc worden bijzondere
personen en begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht.

Kapel

Kapelletjes zijn geliefde plekken voor bezinning en gebed.
Even een kaarsje opsteken bij Maria of een andere heilige.
Ons woord ‘kapel’ danken we aan Sint-Maarten, De mantel
die hij gaf aan een bedelaar werd in Tours te Frankrijk ver-
eerd als een reliek. Het gebouwtje waar de mantel - cappa
of capella - bewaard lag noemde men ook capella. Zo kreeg
dit woord vanaf de zevende eeuw de betekenis van 'klein
gebedshuis.

Basiliek

In Nederland staan zo'n vijfentwintig basilieken. De paus
schenkt deze eretitel bij een speciale gelegenheid aan

een kerk vanwege onder meer de ouderdom of de grote
schoonheid van het godshuis of als het een geliefd oord is
van devotie en bedevaart. Het woord 'basiliek’ verwijst naar
het Latijnse basilica: een groot gebouw dat uit meerdere
‘'schepen’ bestond. Hieruit ontwikkelden zich de eerste ker-
ken in Romaanse stijl. Dit waren gebouwen met koninklijke
allure; de Grieken kenden al het woord basiliké dat ‘konink-
lijk' betekent.

Tekst: Marieke Smulders




NEERLOON-OVERLANGEL-KEENT
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Dank aan vrijwilligers NOK

Binnen Overlangel, Neerloon en Keent zijn heel
veel inwoners, in en rond de kerken actief. Veel
werk gebeurt ook achter de schermen of op
momenten dat je het niet ziet.

Dank je wel aan alle vrijwilligers die zich
hiervoor inzetten.,

Ook veel dank aan allen die zorgen voor pastoor
Harrie, voor de pastorie en zijn tuin, voor de
kerkhoven, voor de opbouw van de kerststallen
en het versieren van de kerken.

Dank aan de kosters, de vrijwilligers die als
misdienaar de diensten ondersteunen, de leden
van de diverse werkgroepen (0.a. woord- en
communiedienst, ziekenzalving, avondwake),
acolieten, lectoren, vrijwilliger voor beheer
zaaltje, koor Forte Vicante en de mensen die de
kerk en zaaltje schoonhouden, etc.

Toon van Heumen heeft heel veel jaren zijn
energie en vrije tijd aangewend om de
pastorietuin bij te houden en mede te zorgen
dat het kerkhof er netjes bijligt. Toon heeft
aangegeven dat dit werk nu stopt, maar hij blijft
wel koster en lid van de Kerststal- en
Groenploeg. De Groenploeg onderhoud ‘het
Zonnetje' en deels het kerkhof van Neerloon
Een heel groot dank je wel aan Toon is hier op
zijn plaats.

Tineke Manders heeft de taak als coordinator
van de kerkhofploeg in Overlangel
overgedragen. Bijna 25 jaar bracht Tineke de
briefjes rond of deed de belrondjes om de
mannen bij elkaar te roepen als er weer
geschoffeld, heggen geknipt en groen geruimd
moest worden. Diny werkte in zijn kielzog mee:
zij zorgde voor koffie of thee en er werd ook
gezorgd voor wat lekkers of zelfgebakken cake
bij de koffie. De rol als codrdinator stopt voor
Tineke, maar hij zal nog wel actief blijven als lid
in de kerkhofploeg.

Gerry Manders was vanaf de geboorte van haar
kinderen ongeveer 40 jaar actief als lector in
Overlangel in de kerk. Hier is nu ook een einde
aan gekomen. Gerry, ook aan jou, een

welgemeend dank je wel, voor al die jaren
waarin jij jouw steentje hebt bijgedragen.

Postuum dank

Harrie Manders leerde op zijn elfde jaar noten
lezen en groeide uit tot dirigent van het
gemengd koor Overlangel-Neerloon, een
functie die hij ruim 40 jaar, tot op hoge leeftijd,
vervulde. Al in 1976 ontving hij hiervoor de
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice. Harrie was een dorpsmens, ‘unne
Langelse’ die naast veel maatschappelijke
functies bij voetbalclub OKSV, carnavalsclub
Nachtgravers en blaasorkest KON, nagenoeg
zijn hele leven onderdeel uitmaakte van het
koor. Een begenadigd tenor, trouw aan koor en
kerk. In veel missen, bij huwelijken en
uitvaarten, vervulde Harrie een rol als zanger
en/of dirigent. Zijn muzikale en vocale bijdrage
was een steun bij rouw en trouw.

Er zijn weinig missen waarbij Harrie niet
aanwezig was. Nagenoeg altijd was hij er.

Een aantal jaren geleden waren er in Neerloon
en Overlangel tijdens kerstavond twee
nachtmissen. Het koor zong eerst in de ene
kerk, kreeg tussendoor een worstenbroodje met
een kop koffie en zong daarna in de andere
kerk.



Door de coronamaatregelen was er op
kerstavond 2020 geen heilige mis. Het was stil
op kerstavond, heel kil en stil, Harrie overleed
de dag ervoor. Harrie werd vanwege de
coronabeperkingen in besloten kring, op het
kerkhof in Overlangel, begraven.

Omroep Walraven maakte onlangs reportages
van de beide kerken in Neerloon en Overlangel.
Pastoor Harrie Zandbelt en Richard Govers
gaven een interview en informatie over de
historie van de kerken. De reportages zijn op
omroep Walraven terug te kijken.

2021-02-11 Kerk Neerloon Omroepwalraven.n|
kerk neerloon

2021-05-13 Kerk Overlangel Omroepwalraven.nl
kerk overlangel

De kerken zien er heel
netjes uit, de kerkhoven liggen er netjes bij. Het
zijn mooie, prominente plekken in onze dorpen.

Een verdiende onderscheiding

Tijdens de traditionele lintjesregen in de
gemeente Oss, is Joke Reijs-Jansen uit
Overlangel koninklijk onderscheiden. Zij is
benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Rekening houdend met de coronarichtlijnen,
werd ze in de vroege ochtend verrast en werd
de onderscheiding door haar man opgespeld.
Joke was nog jong toen ze begon bij Stichting
Jeugdbelangen. Ze was actief in organisatie van
spellen, zeskampen en vakantieweken. Toen de
dochters naar school gingen, werd Joke ook
actief in en op basisschool St. Antonius-Abt. Zij
speelde een rol bij de tussenschoolse opvang,
als lid van de oudercommissie en fungeerde o.a.

als uitvalsbasis en ontvangst van Sinterklaas en
zijn gevolg. Als lid en bestuurslid van Katholieke
Bond voor Ouderen (KBO) hanteert ze al enkele
jaren de voorzittershamer. Burgemeester Buijs
refereerde dat daarvoor de statuten tussentijds
gewijzigd werden, zodat Joke langer voorzitster
kon blijven.

Ook binnen de parochie is Joke al jaren actief.
Onder andere als misdienaar, lid van de
werkgroep communiediensten, voorganger bij
avondwake, acoliet tijdens uitvaarten en
beheerster van het zaaltje. Joke maakte
onderdeel uit van de fusiegesprekken die leidde
tot de nieuwe parochie en sindsdien maakt ze
ook onderdeel uit van de locatieraad St.Victor -
H.Antonius Abt. Volgens burgemeester Buijs,
ingegeven door de informatie bij de aanvraag
van het lintje, is Joke gedreven, in alles wat ze
doet voor o.a. kerk, maar ook in het algemeen
voor de dorpjes Overlangel-Neerloon-Keent.

Gemma van Hout,
Lid locatieraad H. Antonius Abt — St.Victor
Overlangel - Neerloon

ANIFIN-TIDNVTHIAO-NOOTHIIN
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Lief en Leed

H. Johannes de Doper

In onze geloofsgemeenschappen hebben we
het nieuwe leven mogen verwelkomen, H Foloanries @ de Doper
verbintenissen tussen levens geopend, :

stilgestaan daarbij, maar ook afscheid genomen.

Overleden

Datum Naam Plaats Leeftijd
23-12-2020 Harrie Manders Overlangel 85
26-03-2021 Jan van Uden Deursen 86
12-04-2021 Frans van Ballegooij Demen 78
23-04-2021 Jo Zwaans Herpen 89
27-04-2021 Herman Vissers Schaijk 79
12-05-2021 Marietje Leenders-van Hees Schaijk 86
16-05-2021 Miets Bardoel-Willems Deursen 87
21-05-2021 Mientje van der Spank-

van den Hoogen Reek 85



< Telefoon 06 295 86 956

| Dag en nacht bereikbaar
Louise Julianalaan 50
. 5371 EP Ravenstein

|
| ‘ info@jamesdegraalfuitvaarizorg.nl
www.jamesdegraaffultvaartzorg.nl
I KK Nr. 61099341

r‘ Ook indien u elders bent verzekerd

* verzorging * (thuis-) opbaring
iensten *

Een waardig afscheid...

QCguilvaa[t
van Tilburg

0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar
Pastoor van Winkelstraat 428

5374BK Schaijk
www.uitvaartzorgvantilburg.nl
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Eerst viel het nog niet op. Maar Kik begreep het wel.
Altijd-hongerige muis was niet zomaar een beetje
mollig. Ze zou jonkies krijgen. Toen het nieuws
eenmaal bekend was, werd de aanstaande moeder
geholpen en verwend tot ze er zelf een beetje genoeg
van had. Jongens,’ zei ze, ‘ik ben niet van suiker. Laat
me mijn gang gaan, ik moet heel veel regelen!’ Ze
begon zachte plukjes stof, snippers papier en dotjes
gras naar haar hol te slepen. Ze trok en duwde tot ze
een prachtig nest had gebouwd. De muizen brachten
- af en toe - lekkers. Kik breide warme babysokjes.
En op een ochtend was er nieuws: er waren acht
jongen geboren! De muizenvrienden
waren door het dolle heen.

] 1 Babybed
Verwondering "
is een wonderlijk 2 Multen
woord. 3 meerp
Vah zijn letters
kun Je veel ¥ Aarde
afere 5 Brede straten
woorden maken. i
Kun Jij dat? 6 Boosheid
Probeer 7 Niet boven
de puzzel
met die letters 8 Lang geleden
in te wiign. TR
ban lees je
vah onder ¢ Kleup
Naar boven
een bekend I Waterkant
woord! l2. Geen puzie

U heeft mi) gemaakt, U heeft me gevormd
in de buik van mijn moeder.

Ik prijs U, want het is een wonhder
hoe U mij heeft gemaakt.

Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder.

A\

Naar Psalim 139:13-1,

Ze namen cadeautjes mee, een voetbal van zilverpapier,
een lege doos, een trampoline van pannenspons.
Moeder liet de muizen een voor een kijken. ‘Ocoh!’
zeiden ze vol verwondering. ‘0?" ‘Huhh??’ hoorde je
ook. Brutale muis zei het maar eerlijk: ‘Wat een rare
baby’s. Ze hebben geen haar, geen ogen, geen oren.’
Moeder muis had er genoeg van. ‘Kom over twee
weken maar terug.” En ze kroop bij haar kinderen, hield
ze warm en gaf ze te eten. En daarna hield hongerige
muis een feestje. Haar baby’s hadden een prachtig
bontvel gekregen, grote oren en donkere kraalogen.
Ze roetsjten en sprongen als de besten. En moeder
muis was erg blij met de babysokjes van Kik.
Want haar baby’s pasten er allemaal in.
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Teksten: Marjet de Jong
Tekenirigen: M. Jurrigns



