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Pastoraal Team
Pastoor Spiertz | 0486 - 461220
Email: pastoorspiertz@gmail.com

Pastor P. Raaphorst | 0486 - 411424
Email: praaphorst@hotmail.com

Pastor H. Zandbelt | 0486 - 411282
Email: haezandbelt@home.nl

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
Email: reelstca@gmail.com
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Dienstbaar aan de gemeenschap

In dit nummer staan een paar mensen centraal die zich al jarenlang
hebben ingezet voor de plaatselijke (parochie)gemeenschap. Door
wie ze zijn en wat ze doen vormen ze het cement in die
gemeenschap en inspireren ze anderen.

In Schaijk had ik een gesprek met Toon en Ria Derks die zich al vele

S jaren op verschillende terreinen inzetten voor de
~=Y (parochie)gemeenschap. Dat kan de aankleding zijn van de kerk bij

10 EH.C.|H.V.
12 Kerstmis
18 Kerkbalans 2021

34 In Memoriam
Riek Sommers-
Brands

bijzondere vieringen, de ondersteuning van zieken en eenzamen of
het afscheid van een dierbare. Hun verhaal en waar zij hun
nspiratie vandaan halen kunt u lezen in de rubriek ‘In gesprek met.

De moeder van de kleine Sint-Jan

Begin november overleed Riek Sommers-Brands, “de moeder van
de kleine Sint-Jan”; zoals de kop boven een herdenkingsartikel in
het Brabants Dagblad luidde. In dit nummer leest u een uitgebreid
‘In Memoriam’ door Joop Peters namens de Neerlangelse
gemeenschap en ook Theo Gallé herdenkt haar in zijn column.

Via een livestream waren we in de gelegenheid om het afscheid te
volgen: sober wegens corona, maar indrukwekkend door de dienst
in haar Sint-Jan en de afscheidsgroet van haar gilde. Als ze op zo'n
manier afscheid van je nemen, dan word je vanzelf naar het
paradijs geleid, zoals we zingen in de slotzang van een
Requiemmis. Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn!

Kerstmis

Dit jaar geen nachtmis met koorzang, geen levende of bewegende
kerststal, geen kribbeke kijken. Het is nu eenmaal niet anders, we
zullen het moeten doen met uitzendingen van ‘vierkerstmis.nl’.
Hopelijk hebben we volgend jaar weer meer mogelijkheden.

Toch wenst de redactie van D'n Doper u een zalig kerstfeest en alle
goeds voor 2021.

Hans Meijer



Kerstgroet van het pastorale team

We zijn op weg naar de viering van de geboorte van Christus, de Kerstmis.
Het woord Kerstmis komt van de Mis, de Eucharistie, en van Christus. Het is
de Christus-Mis. Dit is verbasterd tot Kerstmis. De Mis wordt dagelijks
gevierd vanaf het eerste jaar na de dood van Jezus Christus. Jezus'
leerlingen bezochten eerst de joodse tempel en braken het brood in een of
ander huis, schrijft Lucas in de handelingen van de apostelen (Hand. 2,46).

In de eerste jaren werd er geen Kerstmis gevierd, maar de leerlingen van
Jezus verkondigden wel de boodschap van Jezus Christus, de Zoon van
God. Zo werd ook het verhaal over de geboorte van Jezus doorverteld.
De gewone man had geen boek, dus het meeste werd mondeling doorgegeven. Wanneer de
apostel Matteiis zijn evangelie schrijft begint hij met de geboorte van Jezus, zoon van David, zoon
van Abraham. Jezus is de zegen die beloofd werd aan Abraham en het joodse volk (Genesis 12,3),
een nazaat van koning David, die zoon van God zal zijn (2 Samuel 7,12-14).

Het is niet bekend op welke dag Jezus geboren is. Men had toen nog geen kalender-app op de
smartphone. Pas in de vierde eeuw ging de kerk Kerstmis vieren, op de dag dat de dagen niet
korter maar langer werden, als het licht in de duisternis komt. Zo is de viering van de geboorte van
Jezus Christus op 25 december gekomen. Kerstmis is dus aan de natuur gekoppeld, net zoals Pasen,
het grootste en belangrijkste feest.

Dit jaar is er weinig plaats om aan de Mis deel te nemen. Voor sommigen zal er geen plaats zijn,
zoals er voor Maria en Jozef geen plaats was in de herberg te Betlehem. Ik hoop dat u danin de
dagen na Kerst een plaats vindt om Christus te verwelkomen.

Namens het pastoraal team wens ik u een zalig Kerstfeest.

Peter Raaphorst, pastor

Verwachtingsvol groeien...
Eén dag in de week ben ik beschikbaar voor

Jong Bisdom Den Bosch als bisschoppelijk

gedelegeerde.

Onlangs heb ik een blog geschreven, waarin
ik de jongeren wil meenemen in mijn

geloofsbeleving en groei. Verwachtingsvol uitzien naar dat feest met

Dat wil ik graag ook nu met u delen. gezelligheid, lekker eten, een boom met lichtjes,
' ' piek en ballen, een kerststal met kerstgroep en
Als je deze blog leest zitten we in de advent. het kindje Jezus. Het feest met vieringen in de
Advent komt van het Latijnse woord adventus, kerk die uitpuilden van alle mensen. Het feest
dat komst betekent. Als christenen bereiden we  met de geijkte kerstfilms op de tv en kerstliedjes
ons voor op de komst van het kerstkind Jezus vanaf het vinyl op de pick-up. Voelde dat na

Christus. jaren hetzelfde, als een sleur?



Voor mij niet. Het was en is nog steeds het feest
van samen komen, samen zijn.

Mijn ouders zorgden daarvoor. Dat zag ik als
kind niet, maar besef ik nu terdege. Zij kozen
God voor mij en zij zorgden voor mij zoals God
dat zou doen. Bij beiden heb ik een diep besef
en geloof ervaren in een moeder Maria en
Vader door het Christus Kind. Een waardevolle
traditie zoals ik die als kind kon ervaren, voelen
en begrijpen, gaven ze aan mij door als een
verpakking die ik jaar na jaar verder mocht
ontdekken en uitpakken. Een traditie, waarvan
ik nog steeds zeg ‘'zo hoort het'! Het voelt goed
en doet goed. Zo keek ik naar God. En dat doe ik
nog steeds.

Er nu op terugkijkend is het dus veel meer
geworden door de jaren heen.

Voor mij nu, is dat het fundament in ieder
levensjaar om verwachtingsvol te groeien naar
de komst van Jezus Christus. Niet alleen in het
kerstkind, maar vooral in het kind dat ik zelf
ben, van God.

Ik hoop van harte dat je begrijpt wat ik bedoel,
wat ik jou wil laten voelen.

Heb jij je wel eens afgevraagd of jij een kind van
God bent? Of ook jij, een geliefd kind van Ged
bent, zoals je bent? Durf jij jezelf kwetsbaar op
te stellen om daarvoor open te komen staan?

Ik heb dat gedaan en ik had het niet zonder mijn
ouders gekund. Het heeft een tijd geduurd en
gelukkig had ik in die tijd de verpakking van de
traditie al door mijn enthousiasme en
bevlogenheid zover open gekregen om de
woorden te begrijpen van de apostel Paulus aan
de christenen van Korinte H12 vers10b: ‘Want
als ik zwak ben, dan ben ik sterk’

Ik voel door mijn levensjaren heen met z'n ups
en downs telkens weer die vrijheid om mezelf
als kind van God te voelen.

En ja, wat mag ik dit jaar verwachten van het
kerstfeest? Want dat Coronavirus heeft mij
behoorlijk uit de comfortzone getrokken.

Niets was en is meer vanzelfsprekend. Van al die
tradities die ik mee had gekregen kon niets
meer plaatsvinden zoals ik het gewend was.

De verpakking werkt niet meer!
Hoe is dat bij jou?

Met advent blijf ik toch aftellen. Nu niet meer als
een aftelperiode naar mijn verjaardag van nog
zoveel nachtjes slapen en de dagen daartussen
gewoon verder gaan en doen zoals altijd. Nee,
nu meer met een verlangen, met vertrouwen,
met vreugde.

Dus ik neem elke dag van de advent even de tijd,
naast mijn dagelijkse gebeden, om stil te staan
bij korte bijbelteksten die ik aangereikt krijg
door mijn deelname aan de adventsretraite
(www.ignatiaansbidden.org). Het is geen
bijbelstudie. Het gaat om het bidden met de
bijbel. Wat doet het Woord van God met mij!?
Wat kan het met jou doen? De vreugde
brengen?

God heeft door mijn ouders de keuze voor Hem
als een verlangen in mijn hart gelegd. Dagelijks
mag ik ervaren dat God voor mij zorgt. Dat
maakt mijn leven vreugdevol om het komend
kerstkind in ons gezin wederom te
verwelkomen.

Hij is ‘wellekome; keer op keer in ons midden.
Samen met die geijkte kerstfilms, liedjes en
heerlijk eten.

Samen dat beleven en elkaar, maar vooral dat
kerstkind Jezus Christus, danken. Goddank!

Alvast een Zalig Kerstmis toegewenst.

René Lamers diaken en bisschoppelijk
gedelegeerde voor Jeugd en Jongeren

JB.



In gesprek met...Toon en Ria Derks

“Je kunt echt iets betekenen voor anderen.”

Als ik op de afgesproken tijd binnenkom, is Toon nog in zijn schuur (atelier) bezig met klei. Daar kan
hij zich creatief uitleven door te boetseren, vooral dierfiguren. Daarna worden zijn creaties
gebakken, geglazuurd of beschilderd met heldere kleuren.

Creaties bij bijzondere vieringen

In het verenigingsleven van Schaijk zijn
Toon en Ria geen onbekenden;
buurtvereniging ‘De Stroat, carnaval met
Vur Slés, Moeschakamp, KBO, de
hobbyclub en muziek maken bij de
Stroatklinkers en Hort Ons, overal hebben
ze hun steentje bijgedragen. Maar ook
voor de parochie zijn beiden al jaren actief,
samen als lid van de Avondwakegroep en
daarnaast is Ria ook nog lector, lid van de
locatieraad en coodrdineert ze het ziekenbezoek.
Toon is ook actief als lid van de werkgroep
Woord en Gebed en bij bijzondere of
thematische vieringen in de kerk kon u
zijn vormgeving van het thema niet
missen met levensgrote beelden of
tekeningen. Bovendien ontwierp en
vervaardigde hij jarenlang de aandenkens
voor de kinderen die de Eerste Heilige
Communie en het Vormsel ontvingen.

Riais jarenlang werkzaam geweest in de
zorg, eerst als verzorgende bij de
Godshuizen in Vught en later in de
thuiszorg. Toon was docent beeldende
vorming en later praktijkdocent
‘schilderen’ Daarvoor heeft hij jarenlang in zijn vrije tijd opleidingen en cursussen gevolgd. Ze
hebben ook moeilijke jaren gekend, toen Toon tijdelijk werkeloos werd door een scholenfusie en
later problemen kreeg met zijn gezondheid.

Toon: “Dat was een moeilijke tijd voor ons gezin, maar samen zijn we daar toch goed door gekomen
en in die tijd hebben onze kinderen ook geleerd dat niet alles zo maar kan.

Ook dat werkt vormend

Vrijwilligers in de parochie

De band met de kerk is al in hun jeugd begonnen, toen beiden nog in Mill woonden. Toon was 4
jaar priesterstudent en Ria had als kind maar een wens: missiezuster worden. Uiteindelijk vonden ze
elkaar en na enkele jaren in Langenboom gewoond te hebben, kwamen ze op oudjaar 1972 in
Schaijk terecht.



Ria: “Midden jaren tachtig wilde pastoor Van Spijk
steeds meer vrijwilligers bij het kerkgebeuren
betrekken. Er kwamen allerlei werkgroepen,
waardoor veel parochianen zich ook steeds meer
verantwoordelijk gingen voelen voor het wel en wee
van de parochie. Met enkele anderen hebben we
toen beiden een toerustingscursus gevolgd om de
avondwake te kunnen verzorgen.

We hadden een fijne groep en een enthousiaste en
deskundige cursusleidster Zuster Antoine van Erp uit
Oss, die daar later werkzaam was als pastoraal
werkster en met wie we nu nog contact hebben. Voor
die tijd hadden we al verschillende bijbelcursussen
gevolgd. We begonnen met een groep van 12 personen, die in de jaren daarna gemiddeld meer
dan 45 keer per jaar een avondwake verzorgden. Nu zijn dat er minder en dit jaar door o.a. corona
nog maar twee.”’

Toon: “Het is mooi dat je iets voor anderen kunt betekenen, zeker voor en tijdens een avondwake
voor de naaste familieleden die met een overlijden geconfronteerd worden. Je probeert het zo
persoonlijk mogelijk te maken en in overleg is in onze kerk vaak veel meer mogelijk dan de mensen
denken. Dat geldt, binnen de regels van de liturgie, ook voor een uitvaart. In die jaren zijn we, op
initiatief van pastoor Van Spijk, ook begonnen met een werkgroep Woord en Gebed. De ervaring die
we toen hebben opgedaan, kwam ons goed van pas in de jaren dat we het, na het afscheid van
pastoor Van Spijk, in Schaijk zonder pastoor moesten doen.”

Ziekenbezoek

Ria is ook al jaren actief als lid van de ziekenbezoekgroep. Eenzelfde groep was ook al actief vanuit
de Zonnebloem en ook de Zorgcodperatie richtte zich op het bezoeken van chronisch zieke en
eenzame mensen.

Ria: “Een aantal jaren geleden hebben we de krachten gebundeld en nu bezoeken we met zo'n 45
vrijwilligers ongeveer 50 personen wekelijks of maandelijks. Het is heel dankbaar werk om mensen
die het nodig hebben een steuntje in de rug te kunnen geven. Eenmaal per jaar (meestal in april)
komen alle vrijwilligers en degenen die bezocht worden bijeen voor een gezellige middag met
muziek en ontspanning in de Wijers. Helaas kon deze bijeenkomst dit jaar niet doorgaan vanwege
corona, maar nu proberen we de mensen telefonisch met elkaar in contact te brengen.

Daarnaast assisteer ik regelmatig bij de geestelijke verzorging in verpleeghuis De Nieuwe Hoeven als
lector en cantor tijdens de diensten.”

Jongeren geloven wel, maar niet in de kerk
Beiden zien ook wel dat het aantal mensen dat bij de parochie betrokken is de afgelopen jaren sterk
is gedaald en daarmee ook het aantal vrijwilligers.

Toon: “Die terugloop is niet alleen in de kerk, maar bij allerlei organisaties die op vrijwilligers draaien.
Veel vrijwilligers haken af vanwege hun leeftijd en we zijn al blij als een ‘jonge’ zestiger aansluit.”



In gesprek met......

Ria: “Het is heel lastig om jonge mensen bij de kerk te betrekken, hoewel ze zeker niet ongelovig
zijn. Veel jonge mensen staan heel bewust in het leven, maken keuzes volgens hun geweten,
bekommeren zich om de wereld en de medemens hier en elders.

Zij zijn op zoek naar zingeving, maar komen dan niet vanzelf bij de kerk uit. Mensen met een missie
inspireren hen, maar het instituut kerk heeft nauwelijks aantrekkingskracht. Met z'n verouderde
voorschriften en regels past dat volgens hen niet meer bij deze ‘social-media’ tijd.

Toch ben ik blij dat ik bij deze kerk hoor en het doet me nog elke zondag iets als ik de
geloofsbelijdenis hardop uitspreek of meezing. Mijn geloof hangt niet af van een voorganger of
pastoor, maar het is een innerlijke overtuiging en ik probeer dat zo goed mogelijk in de praktijk te
brengen.”

Kerstmis

In het verleden is Toon jarenlang betrokken geweest bij de vormgeving van de kerststal en sinds
vorig jaar ook bij de levende kerststal, waarvoor altijd veel belangstelling is van mensen met jonge
kinderen. Maar in dit coronajaar is alles anders en dus ook de manier waarop we samen kerst
kunnen en mogen vieren in onze parochie.

We hopen op betere tijden, waarin ook Toon en Ria weer meer mensen kunnen ontmoeten en hun
gebruikelijke bijdrage kunnen leveren aan onze parochiegemeenschap.

Hans Meijer




Van aanzien naar omzien

Bij samenleven in het klein en in het groot hoort
de vraag: hoe ga ik om met de anderen.

Eén manier is zorgen dat je sterker of beter bent,
om zo in aanzien te komen. Ook kun je ernaar
streven, dat ieder als gelijke wordt behandeld.
Je moet die eerlijkheid en gelijkheid wel goed
berekenen en afspreken. En je moet erop
toezien, dat ieder zich aan die wetten en regels
houdt. Deze beide houdingen voeren in onze
tijd de boventoon. Maar er is er nog een, met
oude papieren, maar minder zichtbaar.

Dat is die van zorg en vriendelijkheid, die niet
om mij draait, maar omziet naar de ander.

In het Kerstverhaal maakt deze laatste toon de
muziek, in allerlei beelden. Waar vind je meer
zorg en nabijheid dan rond een pasgeborene,
meer dankbaarheid en hoop? Hoewel het een
hemels beeld is, gaat het er heel aards en
nederig aan toe: zo'n jonge moeder en vader,
een voerbak met stro, het verwarmend ademen
van de dieren, de armelui met hun schapen.
Het echte leven zonder poespas en pretentie.

Op een bepaalde manier zette de corona ons dit
jaar met de benen op de grond. We dachten dat
het vanzelfsprekend was, zoals we hier konden
leven, zo goed hadden we het allemaal
geregeld. We stonden er niet bij stil, dat we
ondanks onze vele techniek zo kwetsbaar
waren. Nu leert dit virus en zijn nasleep ons
onze reéle proporties kennen. Bij menigeen
leeft angst voor de ziekte. Heel veel mensen
kregen zorgen om hun inkomen. Meer mensen
gingen dood dan voorheen. Nog daar bovenop
leerde de lange zomerdroogte ons wat onze
impact is op klimaat en natuur.

Alles bij elkaar genoeg om ons op te roepen tot
een meer nuchtere en nederige houding.
‘Humility’ heet dat in het Engels, van het
Latijnse ‘humus’: ‘grond;, ‘basis. Thuis moeten
blijven vertraagt ons. We missen vertrouwde
contacten. Bij meer rust doen die beperkingen

je beseffen dat niet spullen en sensatie de basis
zijn die we werkelijk nodig hebben.
Nederigheid is iets heel anders dan jezelf klein
maken. Het is je echte maat ontdekken, tegelijk
hoe klein en hoe groot je als mens bent.
Authentiek. Helder krijgen hoe we, jij en ik,
elkaar nodig hebben en dat we samen veel
meer kunnen dan alleen. Dat geldt voor ons
dagelijkse leven, maar ook voor de toekomst
van onze kinderen op deze unieke planeet.

Wat het Kerstverhaal daaraan toevoegt: het
hangt niet alleen van ons af. In dit authentieke
kind is waarlijk hoop geboren, is de grote Liefde
onder ons gekomen. Hij is degene die zich met
alles geeft voor alle mensenkinderen, als zusters
en broers. Van Jezus gaat geloof uit - voor wie
het wil ontvangen -, het oervertrouwen dat het
allemaal goed zal komen.

Met onze inzet en goede wil om ons wat minder
te richten op aanzien, door voorrang te geven
aan de ander, mee ém te zien naar alles wat
leeft op onze ene aarde.

Theo Gallé




10

Eerste Heilige Communie 2021

In onze parochie zijn drie
werkgroepen actief voor de
Eerste Heilige Communie,
namelijk:

Ravenstein
Herpen
Schaijk

Elk jaar, in de maand oktober, worden via de basisscholen de kinderen van groep 4 uitgenodigd om
zich aan te melden voor de Eerste Heilige Communie. Daarnaast wordt deze uitnodiging geplaatst
op onze website en in ons parochieblad D'n Doper, zodat ook de ouders van de kinderen die elders
op een basisschool zitten hun kind kunnen aanmelden.

Door het Corona virus werden de voorbereidingen, in Ravenstein en Schaijk, op de Eerste Heilige
Communie 2020 vroegtijdig afgebroken. Het verloop van het virus met de daarmee gepaard
gaande maatregelen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen heeft ertoe geleid dat de
voorbereidingen dit jaar niet meer hervat zijn. De voorbereidingen en de vieringen voor hun Eerste
Heilige Communie zijn uitgesteld naar 2021.

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het virus laat het nog enige tijd op zich wachten om
voor het jaar 2021 een planning te kunnen maken. In dat jaar zullen de voorbereidingen en
vieringen plaatsvinden in Herpen, Huisseling en Schaijk.

In onze nieuwsbrief, waarvoor u zich aan kunt melden via de website
www.heiligejohannesdedoper.nl of via email info@heiligejohannesdedoper.nl, houden we u graag
verder op de hoogte. Daarnaast komt er ook de nodige berichtgeving in ons parochieblad D'n
Doper en via onze website. De informatie zal dan onder andere betreffen de data van
bijeenkomsten, vieringen en waar. Uiteraard ontvangen de basisscholen dan ook de informatie.

Het formulier om uw kind aan te melden voor 2021 treft u aan op onze website.
De kinderen die in het voorjaar 2020 hun Eerste Heilige Communie zouden doen, worden door ons
benaderd zodra er meer bekend is.



Heilig Vormsel 2021

In onze parochie is één werkgroep actief
voor het Heilig Vormsel.

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Corona \
virus laat het nog enige tijd op zich wachten om voor het
jaar 2021 een planning te kunnen maken.

In onze nieuwsbrief, waarvoor u zich aan kunt melden via de website of via email
info@heiligejohannesdedoper.nl, houden we u graag verder op de hoogte. Daarnaast komt er ook
de nodige berichtgeving in ons parochieblad D'n Doper en via onze website. De informatie zal dan
onder andere betreffen de data van bijeenkomsten, vieringen en waar.

Uiteraard ontvangen de basisscholen dan ook de informatie. Mocht uw kind geen
aanmeldingsformulier hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet op één van de
basisscholen zit binnen onze parochie, dan is dit formulier ook hieronder te downloaden en
natuurlijk verkrijgbaar via het secretariaat te Schaijk, Ravenstein of Herpen.

Het formulier om uw kind aan te melden voor 2021 treft u aan op onze website.

H. Vormsel Herpen 12 September 2020




Voorbereiding op Kerstmis

Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel
parochies volop bezig met de voorbereidingen
om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo
waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert
een aantal vragen op in relatie tot het protocol
‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De
antwoorden worden hieronder gegeven. Deze
kunnen nog worden gewijzigd na de
persconferentie op 8 december. Deze vond
plaats na de copy datum voor ons parochieblad.
Voor een update neem contact op met het
parochiecentrum te Schaijk of raadpleeg
www.heiligejohannesdedoper.nl .

Is er al iets te zeggen over het maximaal
toegestane aantal kerkgangers met
Kerstmis?

Daar is helaas nog niet met zekerheid iets over
te zeggen. Net als de overheid maken de
bisschoppen zich zorgen over de huidige
ontwikkeling in de cijfers van Covid-19. Deze
geven op dit moment nog geen aanleiding tot
hoop dat veel meer gelovigen dan het huidige
aantal van 30 kunnen deelnemen aan de
vieringen met Kerstmis.

Komt er ruimte voor openluchtvieringen
en/of herderstochten en dergelijke?

De huidige overheidsregel is dat men
buitenshuis met maximaal 4 personen van
verschillende huishoudens een groep mag
vormen.

Op 18 november heeft de overheid nieuwe
regels gepubliceerd over zingen.

Wat betekent dit voor zingen in de R.-K. Kerk
en voor koren?

Omdat een verhoogd besmettingsrisico door
zingen niet kan worden uitgesloten heeft de
overheid zingen in een groep (van 2 personen
of meer) vanaf 19 november 2020 verboden.
Vanuit het oogpunt van godsdienstvrijheid is
zingen tijdens vieringen in de kerk niet
verboden, maar wordt aangeraden zeer
voorzichtig te zijn.

De regels in de R.-K. Kerk blijven ongewijzigd,
dat betekent dat tijdens vieringen geen
samenzang plaatsvindt en zang slechts is
toegestaan door één cantor of enkele zangers,
zoals in het protocol ‘Kerkelijk leven op
anderhalve meter’ is vastgelegd.

Oefenen door amateurkoren valt onder de
algemene overheidsregel van zingen in een
groep. Amateurkoren kunnen daarom niet bij
elkaar komen om te oefenen.

Per 1 december is een mondkapje in publieke
ruimtes verplicht, maar dit geldt niet voor
gebedshuizen. Wat betekent dit voor de R.-K.
Kerk?

Het eerder door de bisschoppen gegeven
dringend advies, dat aanwezigen een
mondkapje dragen tijdens de viering, blijft
gelden. Bij voorkeur wordt het mondkapje
alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de
Heilige Communie.
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Wat is het advies met betrekking tot
verwarming van de kerkgebouwen?

viering worden uitgezet en aanwezige
altijd op tenminste drie meter afstand te blijve
van de vioerroosters.

Hoeveel tijd moet er tussen twee
opeenvolgende vieringen worden
aangehouden?

Om het risico op besmettingen te minimaliseren
is het dringende advies om tussen twee
vieringen contactoppervlakken goed schoon te
maken en de kerk daarna te luchten/spuien.

Luchten/spuien betekent dat ramen, luiken en
deuren zodanig tegenover elkaar worden
opengezet dat een flinke luchtstroming of — f

circulatie door de ruimte ontstaat. Tijdens het
luchten/spuien mogen er geen mensen

aanwezig zijn in de ruimte. Het advies is om v
tussen verschillende vieringen tenminste twee
uur aan te houden om te luchten.

Hoeveel mensen mogen een uitvaart
bijwonen?

Uitvaarten mogen vanaf 19 november door
maximaal 100 personen worden bijgewoond.
Dat geldt ook voor uitvaarten in de R--K. Kerk,
mits in het kerkgebouw waar de uitvaart
plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de
aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor
alle andere vieringen blijft voorlopig het aantal
van maximaal 30 aanwezigen gelden.

Voor de kerken in onze parochie betekent dat
het maximaal aantal mensen niet wonende op
hetzelfde adres is:
Schaijk: 70 | Reek: 52 | Herpen: 55 | Huisseling: 50
| Deursen: 40 | Demen: 40 |

verlangel: 30 | Neerloon: 28.



14

Informatie en Vieringenrooster

Parochie H. Johannes de Doper betreft de
locaties:

Schaijk-Reek | Herpen-Koolwijk |
Overlangel-Neerloon-Keent|
Ravenstein-Huisseling-Neerlangel-
Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden

Parochie-Secretariaat:
Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1
5374 BG Schaijk.

Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

T0486-461220
E finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

Op deze en volgende pagina's treft u informatie en het vieringenrooster aan voor december en de
maanden januari tot en met maart.

Dit rooster is onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Carona virus, die gevolgen
hebben voor de maatregelen van het RIVM en de protocollen van de Nederlandse bisschoppen.
Laatst genoemden treft u aan op de website www.heiligejohannesdedoper.nl en op de website
van ons bisdom www.bisdomdenbosch.nl.

Voor de vieringen in de kerken geldt de komende tijd:
* Niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief voorganger en 3 tot 4 vrijwilligers.
In het maximum aantal van dertig tellen ook alle kinderen mee tot en met 12 jaar.
Voor uitvaarten geldt een maximum van 100 personen, afhankelijk van de grootte van de kerk,
rekening houdend met de 1,5 meter onderlinge afstand.
Schaijk: 70 | Reek: 52 | Herpen: 55 | Huisseling: 50 | Deursen: 40 | Demen: 40 | Overlangel: 30 |
Neerloon: 28.
* Reserveren vooraf bij één van de secretariaten, Schaijk, Herpen, Neerloon (pastorie) of Ravenstein.
* Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van
de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
* Geen koorzang.
* Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers (maximaal drie).
*Samenzang is niet toegestaan.

Het reserveren voor de vieringen en/of het opgeven van misintenties doet u door contact op te
nemen met één van onderstaaande secretariaten of pastorie. Graag willen wij u daarnaast de
gelegenheid bieden om dat ook via een e-mail te doen.

Als uvan dat laatste gebruik wenst te maken, gelieve bij uw opgave van de misintentie(s) de
betreffende gegevens te vermelden zoals ook uw contactgegevens. Deze contactgegevens zijn
nodig om de verrekening/vereffening van de misintentie(s) te doen en om de verzochte
reservering te bevestigen.



Daarbij ook aangeven hoe u wilt betalen:

- Contant bij het betreffende secretariaat/pastorie

- Via een een fundatie (afspraak om misintenties op te geven voor meerdere H. Missen)

- Overmaken naar bankrekeningnummer NL49 RABO 0146 3029 15
ten name van Parochie Heilige Johannes de Doper onder vermelding van de naam voor wie de
misintentie is, voor welke dag en welke kerk.

Schaijk - Pastoor van Winkelstraat 1
T0486-461220 | di. tm vr.09.00 - 12.00

E finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl
Herpen - Alard van Herpenplein 7

T 0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
E pastorieherpen@gmail.com
Ravenstein - Nieuwstraat 7

T 06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
E ravenstein@heiligejohannesdedoper.nl
Neerloon - Loonsestraat 2

T 0486-411282 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
E haezandbelt@home.nl

Nadrukkelijk willen wij aangeven, dat als u een viering bij wilt wonen u zich dient aan
te melden. Dit om teleurstelling te voorkomen bij de kerkdeur.

RESERVERING IEDERE WEEK VOOR VRIJDAG 09.30, VOORAFGAAND AAN DE ZATERDAG/ZONDAG.
Dit is afwijkend ten gevolge van de coronacrisis.

Verder attenderen wij u erop dat openluchtvieringen niet mogelijk zijn. Volgens de huidige regels
van het kabinet mag je buiten maar met vier personen uit verschillende huishoudens bij elkaar
komen.

Het bovenstaande is van toepassing op het moment van sluiting van de landelijke copy-datum 8
december 2020. Via onze website en onze nieuwsbrief houden we u graag verder op de hoogte.
De nieuwsbrief en de website wensen u te informeren en te inspireren over activiteiten en
wijzigingen die zich tussen de uitgaven van ons parochieblad D'n Doper plaatsvinden.

De nieuwsbrief is een digitaal medium die u kunt ontvangen via uw e-mailadres.

Indien u daar belangstelling voor heeft kunt u zich daarvoor aanmelden via onze website
www.heiligejohannesdedoper.nl. Als het goed is ziet u bij een bezoek aan onze website een
pop-up scherm om uw e-mail adres door te geven, als u interesse in de nieuwsbrief heeft.

Mocht dat niet zo zijn dan kunt u ook een e-mail sturen naar info@heiligejohannesdedoper.nl met
het verzoek om de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Van harte aanbevolen!
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Datum

DECEMBER

5-12-2020

6-12-2020

12-12-2020

13-12-2020

19-12-2020

20-12-2020

24-12-2020

25-12-2020

26-12-2020

27-12-2020

31-12-2020

Tijd

17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00

20.00
20.00
21.00
22.00
23.00
09.30
09.30
11.00
11.00
11.00
11.00
17.30
17.30

19.00

09.30
09.30
11.00
17.30
19.00

Plaats

Schaijk
Demen
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Schaijk
Herpen
Deursen
Schaijk
Neerloon
Huisseling

Herpen
Overlangel
Schaijk
Huisseling
Reek
Schaijk
Deursen
Huisseling
Herpen
Neerloon
Herpen
Schaijk
Demen

Herpen

Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Herpen

Viering Bijzonderheid

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

2e Advent

3e Advent

4e Advent

Kerstavond

Eerste Kerstdag

Tweede Kerstdag

Oudjaar



Datum

JANUARI

1-1-2021

2-1-2021

3-1-2021

9-1-2021

10-1-2021

16-1-2021

17-1-2021

23-1-2021

24-1-2021

30-1-2021

31-1-2021

Tijd

09.30
09.30
11.00
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
10.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
09.30
11.00

Plaats

Schaijk H.E.
Overlangel H.E.
Reek H.E.
Huisseling H.E.
Schaijk H.E.
Demen H.E.
Herpen H.E.
Schaijk H.E.
Neerloon HE.
Huisseling H.E.
Schaijk H.E.
Herpen H.E.
Reek H.E.
Schaijk H.E.
Neerloon H.E.
Huisseling H.E.
Schaijk H.E.
Herpen H.E.
Deursen H.E.
Schaijk H.E.
Overlangel H.E.
PKN Ravenstein W.G.
Schaijk H.E.
Reek H.E.
Herpen H.E.
Schaijk H.E.
Neerloon H.E.
Huisseling H.E.
Schaijk H.E.
Herpen H.E.
Schaijk H.E.
Huisseling H.E.

Viering Bijzonderheid

Nieuwjaar

Drie Koningen|Openbaring des Heren
Drie Koningen|Openbaring des Heren
Doop van de Heer

Doop van de Heer

Patroonsfeest H. Antonius abt
Patroonsfeest H. Vincentius
Patroonsfeest H. Antonius abt

Patroonsfeest H. Antonius abt
Oec. Viering/Kindernevendienst

Patroonsfeest St. Sebastianus

Zie ook onze website www.heiligejohannesdedoper.nl.

Interesse in onze nieuwsbrief?

Meldt u aan via bovenstaande website of via

info@heiligejohannesdedoper.nl

Het vieringenrooster gaat verder op bladzijde 24.
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Kerkbalans 2021

2021
H Jolannes de Doper Actie
= Kerkbalans

Nieuws uit onze parochie

Op de volgende pagina's treft u een artikel aan over de toekomst van ons religieus erfgoed
(KERKENVISIE). We hebben daar wel degelijk een rol in. Een stem als lid van de kerkgemeenschap
maar ook als dorpsbewoner. Op pagina 20 treft u meer info over kerkbalans aan.

Op de middenpagina’s treft u een oproep aan om deel te nemen aan de actie KERKBALANS. Zonder
hulp van u als mede-parochiaan kan onze parochie het niet lang volhouden om bijvoorbeeld zoveel
als mogelijk kerken te behouden voor de eredienst. Daarmee dreigen we ook wat
grip te verliezen over de toekomst van onze kerk waar in het verleden onze
voorouders letterlijk en figuurlijk voor hebben “krom” gelegen. Wat Is de

KERKENVISIE en KERKBALANS hebben dus wel degelijk met elkaar te maken. kefk m |J

Naast de personele kosten vormt het onderhoud van de kerkelijke gebouwen een Waard7
van de grootste onkostenposten op de rekening van het parochiebestuur. Om dit
te illustreren hebben de mensen die het onderhoud cobérdineren (Piet Dekkers en
Harrie Boot) een en ander voor ons op een rijtje gezet.

Zo zijn er in Demen schilderwerkzaamheden verricht zowel binnen als buiten aan deuren en
pleisterwerk. In Deursen zijn renovatiewerkzaamheden verricht aan de kapel. Toren en koepel zijn
daarbij geheel vernieuwd. Op het kerkhof zijn er enkele bomen gerooid en gesnoeid inclusief
hagen.

Op het kerkhof in Huisseling zijn bomen en hagen gesnoeid. Ook is er nieuw grind aangevuld.

De oude AED is verwijderd en vervangen door een nieuwe AED. Op het kerkhof in Ravenstein zijn de
Calvarieberg en het kruis wat erop staat geheel gerenoveerd. Verder is er grind aangevuld en zijn
diverse bomen gerooid en resterende bomen opgesnoeid. In de Antonius Abt kerk in Reek moesten
de verwarmingsketel en het ketelhuis worden gerenoveerd. Ook hebben de kerkklokken een grote
onderhoudsbeurt gehad. Dit werk werd uitgevoerd door M. van de Kerkhof Ingenieursbureau BV te
Beek en Donk. Aan het Sint Victor kerkje in Neerloon werden diverse schilderwerkwerkzaamheden
verricht waarbij ook de wijzers van de torenklok onder handen werden genomen.

Deze werkzaamheden werden afgelopen jaar uitgevoerd voor een totaalbedrag € 108.891,-.

We hebben het dan nog niet over alle andere, zeg maar “normale” onderhoudskosten, de kosten van
elektra en gas, de verzekeringspremies, enz., enz. We praten dan al vlug over een bedrag van
meerdere tonnen.

De corona pandemie heeft er nog eens voor gezorgd dat het kerkbezoek moest worden beperkt
hetgeen ook weer zorgde voor een financiéle aderlating. Kortom we zullen er samen — ook in
financieel opzicht — de schouders onder moeten zetten.

De werkgroep KERKBALANS wil daarom de actie KERKBALANS 2021 van harte bij u aanbevelen.
Martie Bueters — Piet Voet — Piet Dekkers — Rinus van den Heuvel



Kerkenvisie

Wat is een kerkenvisie?

De toekomst van onze kerken is niet meer een zaak voor een parochie alleen. Mede door het
teruglopend kerkbezoek staat de toekomst van veel kerken onder druk.

Ook de onderhoudskosten worden dermate hoog dat het voor de vaak relatief kleine
gemeenschappen niet meer te doen is om het geld hiervoor bij elkaar te krijgen. Met de
ontkerkelijking lopen immers ook de kerkbijdragen (KERKBALANS) flink terug.

Om het religieus erfgoed van Nederland in de toekomst te behouden hebben enkele jaren
geleden meerdere instanties de handen ineen geslagen. Ook de gemeentes vervullen hierin een
niet onaanzienlijke rol. Zij nemen daarom in toenemende mate een voortrekkersrol als het gaat
om een kerkenvisie.

Een kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Het opstellen van een
kerkenvisie gebeurt in overleg tussen een gemeente, de eigenaar van de kerk (meestal de
parochie), inwoners en erfgoedorganisaties. Men gaat met elkaar in gesprek over de toekomst

van élle kerkgebouwen in hun gemeente. Monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud.
Welke blijven er als kerk fungeren, welke kerkgebouwen worden geschikt gemaakt voor
nevengebruik en welke leegstaande gebouwen krijgen een andere functie? Maar ook kunnen
partijen afspraken met elkaar maken over de wijze waarop men met elkaar het gesprek aangaat
als er kerken gesloten of verkocht worden. Het is aan die partijen zelf om te bepalen of in de
kerkenvisie ook ander religieus erfgoed (kloosters, kapellen, begraafplaatsen) wordt
meegenomen. Een kerkenvisie is geen verplichting, maar een vrijwillige keuze.

Financiéle ondersteuning

Het ministerie van OCW heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor de jaren 2019-2021
ter ondersteuning om een kerkenvisie op te stellen. Tot februari 2021 is het voor gemeentes
mogelijk een dergelijke subsidie aan te vragen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het
aantal kerkgebouwen in een gemeente; ander religieus erfgoed wordt hierin niet meegeteld.

Op donderdag 29 mei heeft de Stuurgroep Religieus Erfgoed de Kerkenvisie Oss aangeboden aan
het college van B&W. Onlangs hebben we in het BD kunnen lezen dat Oss één van de
pilotgemeentes is van het programma Toekomst Religieus Erfgoed. Met 140 religieuze objecten,
waaronder kerken, pastorieén, kloosters, wegkapellen, synagogen, moskeeén en
grafmonumenten verdeeld over de stad, de 23 dorpen en het grote buitengebied.

Het rapport schetst de achtergrond daarvan en het belang van het koesteren van dit erfgoed.
Het gaat om 71 rijksmonumenten en 41 gemeentelijke monumenten. Van de 33 als gebedshuis
gebouwde kerkgebouwen zijn er nu nog 22 in gebruik voor de eredienst (waarvan 7 slechts
beperkt of sporadisch in gebruik), zijn er acht herbestemd en staan er drie leeg.

De gemeente Oss heeft destijds gekozen voor een externe Stuurgroep Religieus Erfgoed Oss en
deze gevraagd haar te adviseren bij het opstellen van de kerkenvisie.

Wie dit rapport op zijn gemak nog eens na wil lezen kan het downloaden op:
https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/sites/default/files/kerkenvisieoss.pdf
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Vervolg Kerkenvisie

Het Monumentenhuis Brabant werkt aan een opdracht voor een KERKENVISIE waarin ook het
religieus erfgoed in de gemeente Landerd zal worden opgenomen.

Ook de kapellen en de kleine religieuze monumenten in deze gemeente zullen in dit rapport
aandacht krijgen. De gemeente Landerd heeft voor het maken en opstellen van een kerkenvisie
een rijkssubsidie ontvangen. In de loop van volgend jaar zullen ook de betreffende organisaties in
de drie kerkdorpen door het Monumentenhuis Brabant betrokken worden bij het opstellen van
deze kerkenvisie.

Rinus van den Heuvel

Actie Kerkbalans 2021 “Geef voor uw kerk.”

Beste heer/mevrouw,

Hartelijk dank als u onze parochie steunt met uw betrokkenheid en uw financiéle bijdrage. Dankzij
u zijn onze kerken een plek van betekenis voor de parochianen van onze parochie H. Johannes de
Doper en daarmee voor alle geloofsgemeenschappen in de dorpen die tot onze parochiéle
eenheid behoren. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen.

Met uw financiéle bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Helaas was 2020 een beroerd
jaar. Dit had ook gevolgen voor de inkomsten van de parochie.

Uw steun is daarom nu harder nodig dan ooit.

Doet u weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van vele mede-parochianen, van mensen
zoals u. Dankzij deze steun hebben wij afgelopen jaren samen veel tot stand kunnen brengen.
Ook dit jaar zijn we weer veel van plan, met o.a. een gevarieerd programma Parochiéle Activiteiten.
Via onze website www.heiligejohannesdedoper.nl, ons parochieblad “D’'n Doper” en onze
nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Omdat u bij onze kerk betrokken bent, durven wij u de volgende vraag te stellen.

Wilt u overwegen om uw bijdrage voor 2021 te verhogen, bijvoorbeeld met enkele euro’s per
maand?

Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Dankzij uw gift blijft uw kerk een plek van betekenis en verbinding.

Hartelijk dank!
Met vriendelijke groeten,
Locatieraden van: Herpen/ Koolwijk - Neerloon, Overlangel en Keent - Ravenstein, Huisseling,
Deursen, Dennenburg, Neerlangel, Demen en Dieden - Schaijk-Reek.

Werkgroep Kerkbalans

PS. Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan. Maak uw toezegging voor 2021
vandaag nog gereed. Zie volgende bladzijde.




Kerkbalans 2021

Parochie Heilige Johannesde Doper ~ Antwoordformulier kerkelijke bijdrage

N .‘ﬁ

Geef vandaag '

voor de kerk |

van morgen

-» Bijdrage van:

[\ = T-1 1 1 I
A B s R R e R B S e e L R TR s
Telefoon: .cciviieeiniiniennnns E-mailadres: ..cccccivieiiicnriniennn

Mijn toezegging voor 2021

Ik wil niets wijzigen. Alles blijft zoals het nu is geregeld. U hoeft niet te reageren.
O Toezegging voor geheel 2021: € ............ in...termijnenvanelk€..........

Ik betaal mijn bijdrage in de maanden:

oJan o Feb o Mrt o Apr = Mei o Jun o Jul o Aug o Sep 1 Okt 1 Nov 1 Dec

Mijn betaling (kruis slechts één mogelijkheid aan)

Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag:

o door de parochie automatisch af te laten schrijven*

VAN MRIBANE s vss s san wisims i e s s e easings

o zelfoverte maken OpIBAN ......civiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieceiann, 17 107/ SRR
onder vermelding van vermelding ‘Kerkbalans 2021
Zie voor naam locatie en het betreffende banknummer de volgende bladzijde.

2021
Plaats: ..o Datum: ..o ) L
Actie

Kerkbalans
g F- T80 {721 =] 11 (170 O e e

Dit formulier opsturen naar/ afgeven bij of in de brievenbus stoppen van de administratie
van de parochie.

*SEPA-machtiging: u geeft de parochie toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans en u geeft uw
bank toestemming om het bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze
opdracht. U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. De incasso over januari zal plaatsvinden rond de 25e en voor
de overige maanden rond dag 4 van de aangekruiste maanden.

Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen di-, wo-, do-, vr.
voormiddag met de administratie 0486-461220.
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Kerkbalans 2021

Locaties parochie H. Johannes de Doper:

- Adressen secretariaten en banknummers

Locatie: Herpen - Koolwijk

Secretariaat: Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen

- Banknummer NL31 INGB 0001 1173 87 t.n.v. RK parochie H. Johannes de Doper (locatie Herpen).
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Martie Bueters

Locatie: Neerloon - Overlangel - Keent

Secretariaat: Pastorie Neerloon, Loonsestraat 2, 5356 PB Neerloon Banknummer NL 52 RABO 0143
10 22 49 t.n.v. RK parochie H. Johannes de Doper (locatie NOK)

Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Piet Voet

Locatie: Ravenstein - Huisseling - Deursen - Dennenburg - Neerlangel - Demen - Dieden
Secretariaat: Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein T: 06-48648827

- Banknummer Ravenstein NL24INGB 00011167 37 of NL80 RABO 0143 1022 30 t.n.v. RK parochie H.
Johannes de Doper (locatie Ravenstein-Huisseling)

- Banknummer Deursen NLO8 RABO 0143 1022 65 t.n.v. RK parochie H. Johannes de Doper (locatie
Deursen-Dennenburg-Neerlangel)

- Banknummer Demen NL37 RABO 0143 1108 61 t.n.v. RK parochie H. Johannes de Doper (locatie
Demen-Dieden)

Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Piet Dekkers

Locatie: Schaijk - Reek

Secretariaat: Pastoor v. Winkelstraat 1 - 5374 BG Schaijk

- Banknummer Schaijk: NL 88 RABO 0146303377

- Banknummer Reek: NL 11 RABO 0143200763

t.n.v. RK parochie H. Johannes de Doper (locatie Schaijk-Reek)

Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Rinus vd Heuvel (codrd.)

Voor alle locaties:
E-Mail: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl
Website: www.heiligejohannesdedoper.nl

Te uwer informatie:

Uw bijdrage aan de parochie komt in aanmerking voor belastingaftrek!

Deze aftrek voor goede doelen is echter enkel van toepassing als u meer dan 1% van uw
verzamelinkomen aan giften hebt. Heel veel mensen halen dat niet en lopen de aftrek daarom mis.
Als u van plan bent de komende vijf jaar de parochie financieel te ondersteunen, is het te regelen
dat het bedrag volledig aftrekbaar is. De formaliteiten hiervoor kunnen helemaal zonder kosten
door de parochie worden verzorgd. Als u hiervoor kiest, kunt u ook — zonder dat het u iets extra
kost — de parochie voor een aanzienlijk hoger bedrag ondersteunen. Indien u het bedrag gelijk
houdt, gaat het u minder kosten omdat de belasting dan meebetaalt. Het secretariaat helpt u graag
als u meer wilt weten of hulp nodig heeft bij de formulieren.



Gedicht

Van Gogh

Weet je wat liefde is?
Het is alsof je een Van Gogh in handen hebt.
Hoe verder je van me vandaan, vandaan bent,
hoe dichterbij je reéel lijkt, je me kent.

Weet je wat liefde is?

Het is alsof je een Van Gogh in handen hebt.
Onbegrijpelijk mooi ben je, o zo kleurrijk.
Wat doods lijkt, komt tot leven - ik uitkijk,

uitkijk.

Weet je wat liefde is?

Het is alsof je een Van Gogh in handen hebt.
God is een fan, in Zijn expressie schenkt Hij
een impressie.

Teder kust Hij je, met Jezus’ geboorte - een
profetie?

Pastoor H. Spiertz
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Datum Tijd Plaats Viering Bijzonderheid

FEBRUARI
6-2-2021 17.30 Schaijk HE
19.00 Demen H.E.
19.00 Herpen H.E.
7-2-2021 09.30 Schaijk H.E.
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E.
13-2-2021 17.30 Schaijk HE
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen H.E.
14-2-2021 09.30 Schaijk HE:
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E.
17-2-2021 09.00 Schaijk H.E. Askruisje
19.00 Herpen H.E.
19.00 Huisseling H.E.
20-2-2021 17.30 Schaijk HE:
19.00 Herpen H.E.
19.00 Deursen H.E.
21-2-2021 09.30 Schaijk HE
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E.
27-2-2021 17.30 Schaijk HE:
19.00 Herpen H.E.
19.00 Reek H.E.
28-2-2021 09.30 Schaijk H.E.

09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E.



Datum Tijd Plaats Viering Bijzonderheid

MAART
6-3-2021 17.30 Schaijk HE
19.00 Herpen H.E.
19.00 Demen H.E.
7-3-2021 09.30 Schaijk H.E.
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E.
13-3-2021 17.30 Schaijk HE
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen H.E.
14-3-2021 09.30 Schaijk HE:
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E.
20-3-2021 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.00 Deursen H.E.
21-3-2021 09.30 Schaijk HE:
09.30 Neerloon HE.
11.00 Huisseling H.E.
27-3-2021 17.30 Schaijk H.E. Palmzondag
19.00 Reek HE
19.00 Herpen H.E.
28-3-2021 09.30 Schaijk H.E. Palmzondag

09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E.

www.heiligejohannesdedoper.nl
facebook Parochie Heilige Johannes de Doper



Red Wednesday 25-11-2020

Initiatief van Kerk in Nood

Aandacht voor vrijheid van godsdienst en
vervolging van christenen

Op woensdag 25 november werden in heel Nederland
kerken rood verlicht om aandacht te vragen voor het
recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle
religies en voor de vervolging van christenen.

Een groeiend aantal kerken deed mee met

Red Wednesday.

Zo'n 92 kerken in Nederland kleurden rood, van Texel
tot Maastricht. Ook werden Heilige Missen en
vespervieringen gehouden, uiteraard volgens de
geldende beperkingen vanwege Corona. Via een live
videoverbinding kwamen geinteresseerden en
deelnemende kerken op RedWednesday zelf om 20.00
uur online samen.




Met RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust
maken van de vervolging van gelovigen - vooral
minderheden — en oproepen tot tolerantie en respect
voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Kerk in
Nood presenteert de feiten van christelijke
vervolging op een eerlijke en feitelijke manier en
doet geen afbreuk aan andere geloofstradities, maar
benadrukt juist hoe het bouwen van bruggen en de
interreligieuze dialoog een middel is om vrede
tussen geloofsgroepen tot stand te brengen.

Onze parochie Heilige Johannes de Doper sloot zich
bij deze activiteit van Kerk in Nood aan.
Onderstaande kerken werden in de avond/nacht van
25 november rood uitgelicht:

St. Lucia kerk Ravenstein | St. Lambertus kerk
Huisseling | St. Willibrordus kerk Demen |

St. Vincentius kerk Deursen | St. Victor kerk
Neerloon | H. Antonius Abt kerk Overlangel |

St. Sebastianus kerk Herpen | H. Antonius Abt kerk
Reek | H. Antonius Abt kerk Schaijk.
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Levende kerststal H. Antonius Abt Schaijk

Met pijn in hun hart hebben de organisatoren moeten besluiten dat de 'Levende Kerststal' in de
kerk van Schaijk i.v.m. corona dit jaar niet doorgaat. De gezondheidsrisico's zijn te groot.

De sociale onthouding is moeilijk, toch willen ze vragen: kijk om je heen wie je van dienst kunt zijn.
Bel hen en vraag of je iets kunt betekenen (boodschapje doen, praatje maken door de telefoon).

De organisatoren wensen iedereen, ondanks de beperkingen, fijne en gezellige momenten toe in
de komende periode.

k i

K. ™ oo
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Bezorger voor D'n Doper gezocht

Voor ons parochieblad D'n Doper zijn we op zoek naar een bezorger in Schaijk.

D'n Doper wordt sinds oktober 2016 samengesteld door de vijf redactieleden met input van de
parochianen en van het bureau voor geloofscommunicatie 'De Zalige Zalm' We zijn er trots op dat
vier maal per jaar vele vrijwilligers dit mooie blad vol informatie en inspiratie bij u bezorgen.

Wij zijn hen daar heel dankbaar voor.

Momenteel heeft Schaijk 34 vrijwilligers om D'n Doper te bezorgen. Wegens de gezondheid van
één van de vrijwilligers zijn wij op zoek naar een nieuwe bezorger. Het kost u 4 keer per jaar slechts

enkele uren van uw tijd.

Als u vragen of interesse heeft, neem dan contact op met diaken René Lamers (06-12428322).
Weet dat u van harte welkom bent.

Redactie D'n Doper



Kledinginzameling Schaijk

Al vele jaren verzorgt de werkgroep Missie Ontwikkeling en Vredes- vraagstukken jaarlijks rond de
kerstdagen een kledinginzameling.

Ondanks de beperkingen willen wij ook dit jaar de mogelijkheid bieden om op woensdag 30
december van 10.00 tot 14.00 uur uw gebruikte kleding, dekens, lakens, eenpersoonsmatrassen,
hand- en theedoeken, kinderbedjes, brillen, slaapzakken, rollators en fietsen te brengen naar de
pastorie in Schaijk.

Deze spullen gaan in een vrachtwagen naar Caritas Uden. Al vele jaren verzorgen wij voor Caritas
Uden onze kledinginzameling. Caritas Uden verzorgt het sorteren en inpakken van de goederen en
het laden van de vrachtwagens. Gingen eerst de vrachtwagens naar Joegoslavié, nu gaan alle
goederen naar Roemenié. Uit de berichtgeving is op te maken dat onze goederen daar nog heel
goed van pas komen.

Elly en Hugo Bens, kinderen van Huub Bens en wonende op de Kruidenhof 19, zetten zich in voor de
vluchtelingen op Lesbos. Zij vragen voor deze vluchtelingen slaapzakken, die per container naar
Lesbos worden vervoerd.

Heel hartelijk dank voor het brengen van de goederen en mocht U er hulp bij nodig hebben, dan
mag U Nico of Jeanne Brands bellen (0486-462077).

Werkgroep MOV Schaijk




Speurtocht St. Sebastianus kerk

Op 20 oktober mochten wij 4 kinderen uit Schaijk verwelkomen in onze kerk in Herpen.

Zij hebben als eersten de speurtochten uitgevoerd en gingen in groepjes van 2 op pad.
Carlijn en Julia (5 jaar) kregen ieder een eigen kleur bakje met 16 afbeeldingen.

Zij mochten iedere keer een afbeelding meenemen en die op de juiste plek bij het voorwerp
in de kerk neerleggen.

Soms was het gemakkelijk maar soms waren er wat aanwijzingen nodig. Uiteindelijk werden
alle plaatjes goed neergelegd. Tijdens deze opdracht moest veel gelopen worden en soms
was het moeilijk om niet te rennen. Er werd goed samengewerkt!

Isabelle en Lotte (9 jaar) kregen alle afbeeldingen tegelijk mee, genummerd op een grote kaart.
Daarnaast kregen zij een plattegrond van de kerk mee. Daar konden zij de nummers van de
gevonden foto’s op de juiste plaats neerschrijven. Het oriéntatievermogen werd op de proef
gesteld, maar ook hier hielpen ze elkaar goed. Vooral onderstaande foto was lastig te vinden
maar na enkele aanwijzingen werd ook deze gevonden.

Na ongeveer 35 minuten was iedereen klaar en was er
limonade en chips en volgde de officiéle ondertekening
van de speurneuzendiploma’s.

En door...naar een spannende tocht: de beklimming
van de toren met de wenteltrap van 88 treden.
ledereen durfde mee.




Na de eerste wenteltrap kwamen we aan op het koor: van hieruit was er een mooi uitzicht en
konden onze deelnemers zien waar ze overal hadden gelopen. Vervolgens verder met de
wenteltrap naar boven waar het luiden/slaan van de klokken werd uitgelegd (en uitgeprobeerd) en
waar iedereen even door de galmgaten naar buiten mocht gluren.

=R

Beneden aangekomen werden de diploma’s opgehaald en kon iedereen voldaan naar huis!

Carlijn en Julia, Isabelle en Lotte: heel erg bedankt voor jullie deelname en inzet.
Wij vonden het leuk dat jullie er waren. Gefeliciteerd!

Yvonne Bosch en Jeannie Bueters

Bewegende kerststal St. Annakapel Koolwijk

Helaas hebben we moeten besluiten dat dit jaar de beroemde bewegende kerststal niet wordt
tentoongesteld. De St. Annakapel is te klein om een grote toestroom van mensen in goede en
veilige banen te kunnen leiden. We vinden dit erg jammer, maar we kunnen en willen het
(Corona)risico niet dragen. Er zal ook geen nachtmis in de kapel worden gehouden. Hopelijk
kunnen we in 2021 de kerststal en het St. Annafeest in Koolwijk weer op de agenda zetten.

We wensen u allen een heel mooi kerstfeest en een gezond 2021 toe!

Met vriendelijke groet,

Frans Boeijen, secretaris van de stichting Vrienden van de St. Annakapel te Koolwijk



Van de locatieraad Herpen

Beste parochianen,

Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we zeker stellen dat het voor iedereen een bewogen
jaar is geweest met de nodige aanpassingen en veranderingen.

Het Paasfeest kon geen doorgang vinden en de kerk was tijdelijk gesloten.

Inmiddels zijn de heilige missen weer opgestart en kregen we te maken met nieuwe regels:
maximaal 30 bezoekers, dringend advies om een mondkapje te dragen, van tevoren aanmelden,
geen koor (slechts incidenteel met maximaal 3 zangers). Het is bijzonder om te zien dat de
kerkgangers toch hun weg weten te vinden: naar de kerk, naar de nieuwsbrief op de website en
naar de heilige mis die elke zondagochtend via NPO2 wordt uitgezonden.

Voor de meeste vrijwilligers gaat het werk door: het kerkhof wordt netjes onderhouden, de kerk
wordt gepoetst, het parochieblad komt uit, etc. Sommige groepen liggen tijdelijk stil en dat is vaak
lastig; denk maar aan Communie- en Vormselwerkgroepen, de koren, de bedevaart naar Kevelaer,
Open Monumentendag, bijeenkomsten van locatieraad, etc.

Reden te meer voor een hartelijk dankjewel voor alle vrijwilligers binnen de parochiekerk St.
Sebastianus. Vanwege de coronamaatregelen is het voor de locatieraad niet mogelijk om al een
(verdiende) vrijwilligersavond te plannen, maar we hopen dat deze in het najaar van 2021 weer zal
kunnen plaatsvinden.

Nogmaals: alle vrijwilligers, hartelijk dank voor uw inzet het afgelopen jaar en we hopen dat we in
2021 weer snel terug kunnen naar het Oude Normaal.

Locatieraad Herpen wenst u heel fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar. Blijf gezond en houd
oog voor elkaar.

Pastor Raaphorst, Theo Janssen, Wilma van Uden, Henriétte van Goor, Rien Bens,
Dorie van Boxtel, Martie en Jeannie Bueters.




Een herbergzame wereld

De Maas. De dijk. Voor de bocht naar Demen
omlaag ligt, daar de Kleine Sint Jan, met
Noord-Brabants oudste Romaanse toren.

Nu zijn er meer kerken en kerkjes, maar hier in
Neerlangel staat uitnodigend de deur open.
Wie binnenstapt staat in een ruimte van stille
klank en licht. Zomaar voor jou alleen, inclusief
het concert van de vogeltjes buiten.

Wat dat eerdere bezoekers deed kun je lezen in
het gastenboek. Ik vind het een zalige plek,
waar een mens bekomen kan.

Begin november overleed Riek Sommers-Brands,
de ‘moeder van de kleine Sint Jan.

Tientallen jaren was zij in en met de hechte
Neerlangelse gemeenschap de belichaming van
de pretentieloze gastvrijheid van deze plek, die
ze haar tweede huis noemde. Zij heette je er
dan welkom met een praatje en soms zelfs
koffie. Daarom kon die deur altijd open staan.
“Hier hoef je niet te bidden of te zingen.

Je kunt er je gedachten de vrije loop laten,
zonder dat iemand je stuurt of stoort.”

Ze wist hoe kostbaar zoiets kan zijn.

Riek bracht als het even kon mensen samen om
een situatie of organisatie herbergzaam te
maken. Ze verstond de kunst om anderen
daarbij in te schakelen. Ooit op een zondag om
11 uur was in de St. Lucia de pastoor er niet,

door een vergissing of overmacht. De dirigent
meldde de aanwezigen dat er dus geen viering
zou zijn. Toen was zij het, die naar mij omkeek
en vroeg of ik, geestelijk verzorger in het
ziekenhuis, geen gebedsdienst zou kunnen
doen. Gewoon maar samen en zo goed
mogelijk zingend werd het een bijzondere
viering, inspirerend in zijn eenvoud.

Riek wist mensen te roepen, zoals dit bijzondere
kerkje haar levenslang riep. Als dragende kracht
in onze parochie maakte zij het mede tot een
plek van licht en menselijkheid. Dat deed zij
vanuit haar doorleefde en uitnodigende geloof
in de kerk als een gastvrije herberg voor
reizigers van allerlei pluimage. Het viel haar niet
mee, hoe geloof en kerk gedurende haar leven
steeds minder werden verstaan en aan belang
verloren. Realistisch als Riek was, richtte zij zich
in alle ontwikkelingen op het positieve.

Zij volgde het licht en gaf het door.

Moge ze thuis zijn in het eeuwig Licht, waarin
alles voltooid zal
worden.

Theo Gallé,
Locatieraad
Ravenstein

St. Josephkapel

Wij spreken onze hartelijke dank uit
aan de gulle gever.

Locatieraad Ravenstein

TIONVYTHIIN-NIAIIA-NIWIA-DHNANINNIA-NISHNIA-ONITISSINH-NIFLSNIAYYH
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RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

In Memoriam Riek Sommers-Brands

Nog maar kort geleden waren we feestelijk
bijeen om Riek Sommers-Brands te feliciteren
met haar pauselijke onderscheiding "Pro
Ecclesia et Pontifice" voor haar inzet voor kerk
en samenleving.

Nu slechts twee jaar later staan we stil bij haar
plotselinge overlijden op 9 november, twee
dagen na haar 83e verjaardag.

Die onderscheiding was als het ware haar
oeuvre-prijs, de waardering voor haar
levenslange inzet voor kerk en samenleving, die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en
waar woorden/geloof ook daden worden.

Geboren en getogen naast het St. Janskerkje van
Neerlangel was zij vanaf haar vroege jeugd
betrokken bij de St. Jansvieringen en bij dat
kerkje. De plek die haar dierbaar was, haar
inspiratiebron.

Daar in Neerlangel deelde ze met haar
dorpsgenoten de belofte aan haar moeder om
eens de geschiedenis van Neerlangel te
beschrijven en bracht zo de gemeenschap bij
elkaar en in beweging. De Stichting Neerlangel
Historie en Toekomst werd opgericht, het boek
"Neerlangel Vertelt" werd feestelijk ten doop
gehouden.

Met dezelfde energie heeft Riek samen met haar
man Henk en zus Cis na het vertrek van Pater
Jan Baptist Hillegers gezorgd dat het kerkje
letterlijk tot op de dag van vandaag nog
dagelijks open is als plaats van rust en gebed.

Inmiddels heeft de Stichting ook het beheer
over het St. Janskerkje gekregen waardoor een
noodzakelijke restauratie heeft kunnen
plaatsvinden. Mede op initiatief van Riek is het
Comité Vrienden van de Kleine Sint Jan
ingesteld, dat met name een vaste groep
sponsoren aan zich bindt ter bekostiging van
toekomstig onderhoud.

Dit alles illustreert hoe zorgvuldig Riek te werk
ging: je hebt een idee, je zoekt medestanders,
komt tot uitvoering, maar zorgt ook voor
continuiteit, zelfs voor wanneer je eigen tijd
verstreken is.

Haar activiteiten beperkten zich zeker niet enkel
tot Neerlangel, het kerkje of het St. Jansgilde:
Zo was ze sport- en ontspanningsleidster bij de
Boerinnenjeugdbond. Later respectievelijk
secretaris en voorzitter van de
Boerinnenbond/KVO. Ook was ze actief als lid
van het Parochiebestuur, de
Parochievergadering en als lector en
bloemenverzorger in de St.Luciakerk. Tenslotte
gaf ze nog leiding aan de Kevelaerbedevaart
vanuit Ravenstein.

Overal waar ze kwam liet ze dezelfde
handtekening achter: die van hartelijkheid,
enthousiasme, samenwerking, kwaliteit en
volharding. Vele onderscheidingen, zoals
bijvoorbeeld het Osje van Verdiensten, vielen
haar ten deel.



Haar inzet voor kerkje en St. Jansfeest is niet in
tijd te beschrijven, het was feitelijk haar leven.
Ze was er als het ware altijd mee bezig. Wie het
kerkje bezoekt, ziet dat hier zorgende en
creatieve handen actief waren, een welkome
plaats voor rust en gebed.

Riek was ook echt voor de ontmoeting en zag
graag een feestje na afloop van intensieve
activiteiten, zoals de restauratie van het kerkje.
En een feestelijk slot was ook echt feestelijk,
keurig verzorgd en stijlvol. Ze toonde zich dan
blijen trots en dat was welverdiend en mooi om
te zien.

In dezelfde traditie was haar laatste tocht naar
het kerkje stijlvol. Vanaf haar huis tot aan het
kerkje werd de route geflankeerd door St.
Jansvlaggetjes waartussen telkens een
gildebroeder of -zuster. Ook de uitvaartdienst
was indrukwekkend en na de woorden van haar
dochters zei voorganger Broeder Loek: "Zo nu
weten we wie er begraven wordt."

Riek is gezien, gekend, bemind. Het klopte
allemaal, de appels vallen niet ver van de boom.
Buiten op het St. Janspad werd Riek een laatste

groet gebracht, werd zachtjes het Gildelied van
St. Jan gezongen, werd Riek met het Gildevaan
overvendeld.

De cirkel van Rieks leven is rond: haar allereerste
schreden zette ze in haar geliefde kerkje, waar
ook haar laatste tocht ten einde kwam.

Inmiddels kent Neerlangel al meerdere
werkgroepjes, die ieder met hun eigen taak
bijdragen aan het behoud van ons kerkje als
plaats van rust en gebed.

Mogen wij ons daarbij gesteund weten door de
herinnering aan Riek, de vrouw die warm liep
voor alles wat met het geloof, kerkje of
Neerlangel te maken had, die mensen verbond,
een gemeenschap deed leven.

Moge zij rusten in vrede.
Neerlangel, november 2020

Joop Peters

Kribbeke kijken in Neerlangel

Vorig jaar met het St. Jansfeest is weer een hele
stoet kinderen de velden rond het St. Janskerkje
ingetrokken om een grote bloemenmand vol
met Sint Janskruid te plukken. In optocht
hebben ze dat na de Heilige Mis naar Mijnheer
Pastoor gebracht, die het met een palmtak
heeft gewijd, waarna het te drogen werd
gehangen om met kerstmis dienst te doen als
St. Janstro in de kribbe.

Van 24 december tot 7 januari 2021, van
Kerstmis tot en met Driekoningen, kunnen
jullie in het St. Janskerkje komen kijken hoe
het kindje Jezus nu op het door jullie
geplukte St. Janskruid in het kribbeke ligt.

En er staat ook nog een mooi knik-engeltje.
Kom maar eens kijken 1!
Jullie zijn allen van harte welkom.

Werkgroepje St. Janskerk Neerlangel

TADNVTHIIAN-NIAIIA-NIWIA-DOHNAININNIA-NISHNIA-ONITISSINH-NIFLSNIAVYH



RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

Kerstnacht 2020 in Ravenstein

Stilte

Min de stilte in uw wezen,

Min de stilte die bezielt.

Zij die alle stilte vrezen

Hebben nooit een hart gelezen,
Hebben nooit geknield.

(Guido Gezelle)

Dromend loop ik langs de gracht

in deze koude, heilige nacht.

“Niets is sterker en heeft zoveel kracht
dan de stilte en het zwijgen van de nacht.”
(Stef Bos)

Maar zou die stille, zwijgzame nacht,

nog bestaan?

Ik besluit ernaar opzoek te gaan.

Er ademt rust, bij de poelen in Demen,
eenden slapen in het riet.

Maar stil...nee, stil is het er niet.

Nu heb ik altijd nog gemeend:

stil is het nog wel in Keent.

Maar, hoe graag ik het ook geloven wil,
ook in Keent is het niet echt meer stil.
Nu komt het kerkje van Neerloon in zicht,
ook hier geen stilte, wel veel licht.
Wisten misschien de Herpenaren

de stilte nog te bewaren?

Nee, het is met moeite dat ik het zeg,
maar ook hier is alle stilte weg.

Dan even kijken bij het kerkje van St. Jan
of ik daar nog stilte vinden kan.

Een brommer, met knetterend geluid,

blaast ook hier het vlammetje van de stilte uit.

Met een hoofd vol vragen loop ik terug naar
Ravenstein.

Zou het nu nergens meer echt stil en
donker zijn?

Is de stilte in onze drukke maatschappij

nu dan voorgoed voorbij?

Vinden wij stilte alleen nog beschreven

in een boek

of geschilderd op een doek?

Onze Lucia kerk komt weer in zicht,

door lampen mooi verlicht.

In onze H. Lucia is zo veel gebeurd.

We zongen: “Alleluia” en hebben er getreurd.
We hebben er gezeten, we hebben er geknield,
we hebben er gebeden, we zijn er bezield.
Maar wij ontvingen het ontstellende bericht:
“De H. Luciakerk, die gaat dicht!”

Ik hoor de klok twaalf slagen slaan,

ook deze nacht zal er niemand binnen gaan.

Ja, de H. Lucia is van ons, maar de Kerk is wel dicht.
Wat een melancholisch einde van dit gedicht!

Kerstnacht, 2020, in Ravenstein,

ook hier zal het niet echt stil meer zijn.

Ik loop naar huis, zie de sterren en voel de wind,
wens iedereen dat hij de stilte in zichzelf vindt!

Janvan Erp
Kerstmis, 2020

Kerstwandeling TIR

Het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein
heeft besloten om de jaarlijkse kerstwandeling
in uitgeklede vorm door te laten gaan.

Op zondag 20 december is de start is tussen
12.00 en 13.00 uur vanaf de Garnizoenskerk.

Wij houden rekening met de coronamaatregelen.
Let op de aankondigingen in de regiokrantjes.

Alvast dank.
Groetjes,

Ans Mulder




Jubilarissen Gemengd Koor Huisseling

Cecilia is de patroonheilige van Rinus van Oosteren 40 jaar lid
muziekverenigingen en koren. Om vier uur begaven vier tenoren zich naar de
Rondom haar naamdag vieren de leden van het  tin van Rinus, om

Huisselings Koor dit feit jaarlijks met een hem namens alle leden

gezellige feestavond vol zang en sketches. van het koor te féteren

Vanwege corona dit jaar geen Ceciliafeest. Dus met zijn 40 jarig

ook geen huldigingen voor de koorleden, maar  jypjleum.

voor hen wel een moment van aandacht in Na een toespraakje

aangepaste vorm. werd de oorkonde
uitgereikt, kreeg hij

Cisca Loeffen-van Lieshout 50 jaar lid  taart en bloemen

Volgens de regels van het RIVM brachten vier overhandigd en werd

leden van het Huisselings koor op 21 november  er een lied gezongen.

om twee uur buiten een korte hulde aan de Hij was zeer ontroerd

gouden jubilaris Cisca. en vereerd.

In een toespraak prees de voorzitter niet alleen Rinus is een trouw lid met een mooie tenorstem.
haar trouw aan het Aan hem hebben we ook een goede acteur.
koor, maar ook haar Op Ceciliafeesten speelde hij vele verschillende
(solo) zangtalent als rollen. Onder het genot van een bokbiertje

! alt. Daarna werd haar passeerden die middag nog diverse anekdotes
" een oorkonde, een de revue.
tinnen beeldje, een
. taarten een bos Een welverdiende eer voor beide jubilarissen.
. bloemen overhandigd.
Met een serenade: Anita Koster

"Cisca hier, Cisca daar,
Cisca zingt al 50 jaar,
"= (isca heeft een
jubeljaar" werd deze huldiging afgesloten.
Koffie met gebak maakte dit samenzijn
compleet.

Koster gezocht

Voor de St. Vincentius kerk te Deursen zijn we
op zoek naar een koster.

lemand die er onder andere voor zorgt om de
kerk voorafgaand aan de viering gereed te
maken. De taken die daarbij horen willen we
graag voor u, samen met de andere koster(s)
uiteenzetten.

In deze kerk is er doorgaans eens per maand een
viering. Wenst u meer informatie, dan verneem |
ik dat graag. Van harte welkom! 4
René Lamers, diaken
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Lief en Leed

H. Johannes de Doper

In onze geloofsgemeenschappen hebben we het nieuwe leven
mogen verwelkomen, verbintenissen tussen levens geopend,
stilgestaan daarbij, maar ook afscheid genomen.

Gedoopt
Datum

06-09-2020
13-09-2020
20-09-2020
27-09-2020
25-10-2020

Overleden
Datum

18-09-2020
06-10-2020
23-10-2020
26-10-2020
02-11-2020
09-11-2020
23-11-2020
01-12-2020

Naam

Zoé van den Broek
Loe Janssen

Johan van Empel
Calum Lacambra
Maud van Kreij

Naam

Engelmunda Lansdaal
Willie Hendriks

Gerdy van Breda

Zus Peters-van der Leest
Toos Spanjers

Riek Sommers-Brands
Toon van der Wijst

Cris Salet

/’(., Jobannes

Plaats

Koolwijk
Herpen
Herpen
Koolwijk
Schaijk

Plaats

Herpen
Deursen
Ravenstein
Reek
Herpen
Neerlangel
Schaijk
Ravenstein

Leeftijd

93
78
37
95
86
83
920
88
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Telefoon 06 295 86 956

Dag en nacht bereikbaar
Louise Julianalaan 50
5371 EP Ravenstein

| infoBjamesdegraatiuitvaartzorg.nl
www jamesdegraalfuitvaarzong.ni
KvK Nr. 61099341

Ook indien v elders bent verzekerd

Een waardig afscheid...

Q;&UI[VE}&[Y g
van Tilburg

0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar
Pastoor van Winkelstraat 428

5374BK Schaijk
www.uitvaartzorgvantilburg.nl
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%@ VERWELKOMEN @ KiK

Het is bijna Kerstmis. De pastoor heeft mevrouw
Ruitrok een taak gegeven. Ze gaat zorgen dat iedereen
zich met kerst welkom voelt. ‘De mensen hebben z6
lang gewacht op dit samenzijn,” zegt de pastoor, ‘dat
we ze extra warm gaan ontvangen!’ ‘Op véilige
afstand’, roept mevrouw Ruitrok. ‘Laat dat maar aan
mij over. Ik heb een subliém idee.'Een dag later stopt
er een vrachtwagen voor de kerk. Mevrouw Ruitrok
staat klaar met een legertje jonge vrijwilligers. De
laadbak gaat open. Er komen kerstbomen uit. Een,
twee, drie ... vierenveertig kerstbomen! ‘Kijk, jongens!’
roept ze, “‘We gaan ze door de héle kerk neerzetten,
zodat de mensen automatisch afstand houden. Je
kunt door de bomen heen met elkaar praten,
en het staat nog gezellig ook!’

De jongeren zetten de bomen neer en versieren ze.
‘Als dat geen warm welkom is!” jubelt mevrouw
Ruitrok. Kikker en de muizen zien door de bomen de
kerk niet meer. De pastoor is in zijn nopjes en neuriet
‘Nu zijt wellekome’. Met kerst komen de eerste
mensen binnen. Ze lopen wijd om de bomen heen,
maar ze proberen ook elkaar te ontwijken.

‘Aul’ ‘Oeps!’ ‘Sorry!’ hoor je overal. Algauw kan er
niemand meer bij. Dan roept iemand: ‘Laten we die
bomen wat opzij zetten!’. Na een half uur staan alle
kerstbomen buiten. En zitten de mensen binnen,
warm van het gesjouw. Er is plek genoeg. Mevrouw
Ruitrok kijkt beteuterd. ‘Nou ja,’ zegt ze, ‘Het was téch
een warm welkom!” , 4

Aanraakwoorden

Je kunt iemand welkom heten met woorden.
Maar vaak komt er een aanraking bij.
Wat voor aanrakingen bestaan er allemaal?

oooo toof.

De tekening helpt je om het woord te vinden.
Alles ingevuld? Dan lees je in de gekleurde vakjes
(misschien wel) het mooiste aanraakwoord.
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Hoe welkom is de vreugdebrenger
die over de bergen komt aangerend, 22
die vrede qankondigt en goed nieuws brengt,

die redding aankondigt en zegt: 'God is koning!

Naar Jesqja 52.7




