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Wilt u adverteren in ons parochieblad?
U kunt dit aangeven bij info@heiligejohannesdedoper.nl.

Locaties: Schaijk- Reek | Herpen-Koolwijk | Ravenstein-
Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden |
Overlangel-Neerloon-Keent.

Secretariaat:

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1 5374 BG Schaijk.
Openingstijden:

Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Telefoon: 0486 - 461220.

Email: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl

IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15

Uitvaarten:

Centraal aanmeldpunt uitvaarten:

Pastoor H. Spiertz | 06 - 11880141

Ziekenzalving:

Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met

pastoor H. Spiertz, pastor R. Raaphorst of pastor H. Zandbelt
Dopen - Huwelijken - Jubilea:

Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het Parochiecentrum te
Schaijk. Bovenstaand de contactgegevens.

Opgeven van misintenties en aanmelding om te reserveren
voor de vieringen in Herpen, Huisseling, Neerloon, Schaijk:

Schaijk: 0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00

Herpen: 0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein: 06-48648827 | ma. en wo. 09.00- 12.00
Neerloon: 0486-411282 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00

AANMELDEN/OPGEVEN IEDERE WEEK VOOR VRIJDAG
09.30, VOORAFGAAND AAN DE ZATERDAG/ZONDAG.
Dit is afwijkend ten gevolge van de coronacrisis.

Pastoraal Team
Pastoor Spiertz | 0486 - 461220
Email: pastoorspiertz@gmail.com

Pastor P. Raaphorst | 0486 - 411424
Email: praaphorst@hotmail.com

Pastor H. Zandbelt | 0486 - 411282
Email: haezandbelt@home.nl

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
Email: reelstca@gmail.com
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Voorwoord

We mogen weer zingen.

Het was een moeilijke tijd voor veel koren in onze parochie: geen
wekelijkse repetitie, geen viering in het weekend en maar
afwachten wanneer, hoe en in welke samenstelling ze weer konden
beginnen.

In juli kregen we bij het herenkoor in Schaijk het verzoek of we
tijdens een uitvaart de requiem-gezangen konden verzorgen, de
nadrukkelijke wens van de overledene.

In een beperkte samenstelling hebben we daaraan kunnen

| voldoen; op dezelfde manier konden we begin augustus ook de
|| eerste mis opluisteren van Gauthier de Bekker in de kerk van

Schaijk. Zowel van de kerkgangers als van de zangers ontvingen
we veel positieve reacties.

Ze hadden het gezang gemist na die maandenlange periode van
coronamaatregelen. Het toont maar weer eens de meerwaarde aan
van de zang voor de liturgie. Een ‘stille’ mis of een viering op
televisie beleef je toch anders.

Vanaf september zingen we ook weer tijdens de vieringen op
zondag en daarbij hebben we het voordeel dat het gregoriaans
eenstemmig is, dat kun je met een beperkt aantal zangers
(maximaal 10) goed uitvoeren. Maar ook het sociale aspect, het
weer samen repeteren en elkaar ontmoeten, speelt mee.

Een koor is toch ook een vriendengroep die al jaren samen optrekt.
Nu maar hopen dat de coronamaatregelen niet verscherpt hoeven
te worden en dat we zo door kunnen gaan.

Een man die zijn leven lang bezig is geweest met zang en muziek
komt in dit nummer aan het woord in de rubriek ‘In gesprek met’.
Gerard van Gelder, in de hele regio bekend als de stadsomroeper
en de dirigent op klompen van ‘Acht pils, twee donker; haalt
herinneringen op aan zijn jeugdjaren in Neerlangel en zijn
vrijwilligerswerk voor drie pastoors in Ravenstein. Veel ouderen
zullen zich herkennen in de manier waarop hij met weemoed
spreekt over het verleden.

Hans Meijer



Ter inspiratie - column

DE OOGST VAN DE CRISIS

et virus dat ons tot op de dag van vandaag
bezighoudt komt ergens uit China. En juist
daar is crisis een ander woord voor kans. Voor
ieder die lijdt onder deze crisis en voor allen
die een naaste hebben verloren, nauwelijks
afscheid konden nemen en daar nog steeds pijn aan bele-
ven, blijft het afgelopen halfjaar een beproeving. Voor velen
in zorgcentra en verpleeghuizen is deze crisis tot op heden
een aanslag op hun humaniteit en waardigheid. Quderen
moesten vaak in isolement verkeren en werden aan hun
lot overgelaten, ook als het om beschermende materialen
gaat. Maar bij anderen heeft de crisis ook de ogen geopend
voor kansen die tot voor kort onhaalbaar bleken. Hieronder
volgen een paar kansen voor kerkgangers, vrijwilligers en
bestuurders in lokale kerken:

e online vieringen zijn niet meer weg te denken uit het ker-
kelijk leven en hebben met hun bereik van grote groepen
niet-regelmatige kerkgangers een missionaire betekenis

e kerken en parochies hebben in kerkbladen, nieuws-
brieven en video's op Facebook, Youtube en Instagram
nieuwe wegen gevonden om te communiceren met al
hun leden en hebben zo nog eens bevestigd dat kerk-zijn
meer is dan alleen maar vieren

e daarom zijn er ook razendsnel nieuwe technieken gevon-
den om de geldwerving via bijvoorbeeld een collecte-app
op peil te houden

e veel mensen hebben herontdekt dat geloven thuis in de
kleine kring van familie en gezin begint. Inspiratie daartoe
is bijvoorbeeld te vinden op de website geloventhuis.nl

e juist in deze tijden van anderhalve meter en isolement
hebben kerken met hun vrijwilligers een weg gevonden
om aandacht te geven aan allen die buiten de boot dreig-
den te vallen: ouderen die geen bezoek meer mochten
ontvangen, mensen die hun inkomen verloren, gezinnen
die te weinig geld hadden voor het dagelijkse eten

e door alle kansen heen is het diepe besef gegroeid dat
we leven van de genade en dat we ondanks alle digitale
innovatie niet kunnen bestaan zonder de genade van het
belangrijkste sacrament: de ontmoeting met de ander en
in de ander met God. ®




Woord van de pastoor

Van binnen

Beste mensen,
beste parochianen,

Hoe gaat het met u?

Een nieuw werkjaar is begonnen. De komende tijd zal veel van
wat er in Kerk en wereld gepland staat onder voorbehoud zijn,
aangezien wij nog steeds leven in ‘corona-tijd’

De huidige situatie vraagt om geduld, aanpassingsvermogen
en flexibiliteit. Een hele opgave, voor iedereen!

Daarbij is het niet wijs en verstandig — en dan niet alleen
vanwege corona —, om ons te laten bang maken of om ons te
laten ontmoedigen door wie of wat dan ook. Ons te laten klein
houden of klein maken door onzekerheid voor wat er op ons
afkomt in de toekomst. Houd goede moed! Met vertrouwen voaoruit, en met liefde in ons hart!

De stilte, die wellicht nu meer dan eerst present is, zou voor ons een weg kunnen zijn tot verstilling,
een middel ook om tot rust te komen. De stilte zou ons meer mens kunnen laten worden, kunnen
laten groeien. Van binnen, meer verbonden - in de liefde, met God en naaste.

In dit gedicht staat de vraag centraal: Wat vind je van binnen?

Wat vind je van binnen?

In je eentje droom je weg in je bewustzijn,
naar wat komt van binnen

—dolend in je innerlijk -, komt vanuit groeipijn.

Wat vind je van binnen?

Op de hoek sta je, en bemerkt met Gods licht
in je diepste binnen

je bestaan in al haar facetten - allicht.

Wat vind je van binnen?

Je hele leven komt bij je rondgang voorbij.

Al wat te beminnen

is, wordt — niet het niets, alleen de liefde maakt vrij.

Namens het pastoraal team wens ik u alle goeds toe! Blijf gezond! Houd vol!

Hartelijke groeten,

Pastoor H. Spiertz



In gesprek met... Gerard van Gelder

Ik “moet” zondags naar de kerk, anders heb ik geen zondag gehad.

Gerard van Gelder is geboren op 1 april 1933 in een gezin met
zeven broers en zussen in Neerlangel, dat in die tijd zo'n 24
huizen telde en 110 inwoners.

Zijn vader was koster in de kerk van Neerlangel en toen Gerard 13
jaar was is hij misdienaar geworden.

“Ik moest gaan oefenen bij de zusters J.M.J. in Ravenstein bij
zuster Antonia waar ik Latijn leerde, dat moest toen in die tijd.
Dat was wel een beetje moeilijk voor mij.

Op een gegeven moment was ik toch zover dat ik mocht dienen.
In de St. Jans processie liep de pastoor onder een baldakijn die
door vier heren gedragen werd en ik als misdienaar liep de hele
processie met het wierookvat achteruit voor dat baldakijn.

| We waren vroeger allemaal nog echt rooms-katholiek!”

Naar de kerk in de winter

Elke zondag was er een mis om half acht in St. Jan in Neerlangel.
“Ik weet nog goed dat we in de winter, als het flink gesneeuwd
had, met een schep vanaf de dijk een pad moesten maken naar
de kerk, zodat de mensen naar de kerk konden komen. Er was
toen nog geen verwarming in de kerk en dan zaten we met een
dikke jas en das om in de kerk. Met Kerstmis ging ons vader naar
Ben Brands met een plavuis, die werd op de kachel gelegd om
warm gemaakt te worden. Na het luiden ging ons vader naar Brands toe en draaide die plavuis in
een theedoek. Die legde hij op het altaar, zodat pastoor van Heijst, toen al een bejaarde man, af en
toe z'n handen kon warmen aan die plavuis.

Met Kerstmis had je toen nog drie missen achter elkaar, de eerste was om 5 uur.

Na de mis werd er een pan met verse worst op tafel gezet en lekker gegeten met z'n allen. Dat was
echt gezellig. Och, met Kerstmis kon ons vader niet alle missen bijwonen en daarom ging hij nog
naar Ravenstein om de hoogmis bij te wonen’”

Kerkelijk leven

“Mijn vader was, net als ik later, lid van muziekvereniging O.B.K. en we hadden repetitie op
zondagmorgen. Dat was nog in de oude 5t. Jozefschool, tegenover de nieuwe fietsenmaker in de
Kolonel Wilsstraat. Ons moeder heeft vroeger, als er iemand gestorven was, drie rozenhoedjes
voorgebeden in Neerlangel en ook nog in Ravenstein. Ze kon dat goed, want die was er erg viug
mee en dan had ze zo een rozenhoedje gedaan. Meestal zat dan ook de kerk helemaal vol. Maar als
je dat nu ziet, denk ik wel eens: jonge, jonge, jonge, waar moet dat toch heen? Ik ben nog
ouderwets, ik “moet” zondags naar de kerk, anders heb ik geen zondag gehad.

Jammer dat de kerk in Ravenstein niet meer in gebruik is. Ik ga nu naar Neerloon en Overlangel,
daar zie ik toch nog wel wat volk in de kerk, zo'n twintig man en ik vind Zandbelt een goede,
duidelijke pastor, dat waardeer ik echt. In Huisseling zitten soms maar zes mensen in de kerk. Ik kan
dan wel huilen, maar ja, het is nou eenmaal zo, maar ik heb het er heel erg moeilijk mee!”



In gesprek met.......

De eerste baantjes
“Toen ik de leeftijd had om te gaan werken, heeft mijn vader ervoor gezorgd dat ik in Neerloon bij
architect Guus Janssen terecht kon. Ik dacht ik daar in de tuin moest werken, maar ik kreeg van
Guus een briefje waarop stond dat ik de lange gang moest inwrijven met Erdal en na twee uur
moest uitpoetsen, daarna moest ik tuinbonen peulen en aardappels schillen. Ik dacht: ik lijk wel een
butler, maar dat doe ik niet. Maar ja, het was de eerste dag. Guus moest met zijn vrouw naar het
ziekenhuis en draaide de deur op slot en ik zat opgesloten. Mijn briefje had ik afgewerkt en ik wist
dat Guus instrumenten had. Ik heb net zo lang gezocht tot ik ze vond op zolder. Daar lagen
misschien wel twintig instrumenten, 0.a. een trombone die het nog redelijk deed en ik maar blazen
en toeteren. Ik had nergens meer aan gedacht en wel drie
uur boven gezeten, toen Guus binnenkwam. Hij zei:
“Weet je wat je doet, neem dat instrument mee en ga
maar naar huis”. Ik was natuurlijk heel blij, maar thuis zei ik
tegen mijn vader dat het genoeg was en dat ik niet meer
terugging.

Daarna heb nog even gewerkt bij van Grunsven in
Huisseling: appels plukken en in de tuinen werken, dat
deed ik veel liever. Ik mocht grasmaaien met een
motormaaier onder de fruitbomen door, waarbij je de
lage takken met je voet omhoog moest houden. Toen ik
wat moe werd ging het fout. Ik maaide de zool onder mijn
laars uit, het litteken zit er nog steeds. Ik ben op de fiets
gestapt en naar huis gereden en al die tijd op de fiets
zitten janken, omdat ik meende dat ik mijn voet kwijt was.
Gelukkig was dat niet het geval.

Veertig jaar bij de gebroeders Salet

“Mijn vader kwam uit Beneden-Leeuwen en hij kende de gebroeders Salet die daar een
meubelfabriek hadden en in Ravenstein een nieuwe fabriek gingen bouwen. Ik heb altijd al graag
getimmerd en ons vader zorgde ervoor dat ik daar kon gaan werken. Ik heb ook meegeholpen om
het bedrijf op te bouwen. Ik heb er veertig jaar gewerkt, diploma'’s gehaald en tenslotte een
onderscheiding gekregen bij veertig dienstjaren. Later is het bedrijf tijdens carnaval afgebrand en
je kon de rook in Deursen zien.

Ik heb toen nog een tijdje in Beneden-Leeuwen gewerkt en bij een klein meubelfabriekje hier op de
Schaafdries bij Hendriks. Na mijn pensioen ben ik als vrijwilliger bij de pastoor in de kerk en tuin
gekomen.

Bij de pastoors in Ravenstein

“Ik ben begonnen bij pastoor Donders en daarna bij pastoor Van Lokkant en pastoor de Lange. In
die tijd hadden ze nog een grote moestuin en die moest omgespit worden. Dat hoefde ik niet
alleen te doen, want pastoor Van Lokkant had vrienden uit Demen en die kwamen mest brengen
en dan gingen wij met z'n drieén omspitten.

Ik teelde er van alles.

Pastoor Van Lokkant kocht op een gegeven moment een klein broeikasje van een meter of twee en
daar teelde hij ook van alles in.



In gesprek met......

Om het uur ging hij kijken hoe alles groeide en had er de grootste schik in. Later zette hij dan de
plantjes uit in de groentetuin en hij schoffelde zelf ook mee, maar alleen om de planten heen. Ik zei
dat hij ook eens moest bukken om het onkruid onder de pollen weg te plukken, maar ja, hij was
tamelijk gezet en dan zag je hem zweten. Tegen half elf riep Riet van de Velden, de dienstbode op
de pastorie, om koffie te drinken. Dat was altijd gezellig. Pastoor De Lange kon goed schilderen en
tekenen. Ik heb nog de molen van Ravenstein als pentekening van hem gekregen toen ik jarig was.
Na hem kwam pastoor Joep van Gaalen, een hele fijne pastoor. Ik had tranen in mijn ogen toen hij
hier wegging. Als die pastoor hier gebleven was, dan hadden wij nou nog de Luciakerk gehad, dan
was de kerk niet dicht gegaan. Marlies Megens werkte toen ook op de pastorie en ze wist dat ik gek
was op worstenbroodjes bij de koffie en die lagen dan rond half elf altijd op tafel. Dat waardeer ik
nog steeds heel erg. Later is van de moestuin een bloementuin gemaakt en als ik dan in de lente
de hele dag had gesnoeid en grasgemaaid, kwam Joep me om een uur of half vier roepen en dan
dronken we samen een biertje buiten en dan vertelde hij hoe het vroeger in de missie was.”

De Rustgevers

“Ook de St. Jozefkapel heb ik helemaal opgeknapt met mijn maten van de Rustgevers, een groep
van een man of tien die met mij het kerkhof bijhielden. Hoe kwamen we aan die naam? Op een
gegeven moment was er weer een gezellige bijeenkomst van alle vrijwilligers in Vidi Reo. Ik zei
toen: "Ik heb een mooie haas gekregen om op te eten en wie een mooie naam voor onze
werkploeg van het kerkhof weet, die krijgt hem: Mevrouw van Lent, vroedvrouw hier in
Ravenstein, kwam met de naam “De Rustgevers”. De St. Jozef kapel zag er niet uit en samen met de
familie van de pastoor en de Rustgevers hebben we die helemaal opgeknapt met vloerverwarming
erin en nieuwe verlichting, door de broer van pastoor Joep. Ook Riny van Dorst heeft er heel veel
aan gedaan, hij was de grote motor, een echte vakman die ook voor de steigers en alles zorgde.
QOok de fronten van het altaar in de Luciakerk hebben we opnieuw gestoffeerd met Riny. De dames
die er gewerkt hebben hielden alles netjes bij. Aan de kerststal in de Jozefkapel heeft de familie
Velthausz nog meegeholpen, toen ik het niet meer zo goed kon. Ook in Huisseling houwden
Gerard Salet en ik de kerststal op, een stuk of tien tafels werden aan mekaar gezet en drie dagen
daarna was het klaar. Het was altijd een juweel om te zien. Dat was in de tijd van pastoor Diels.”

Verdiende rust

“Ik vind het nog steeds jammer dat het zo gelopen is met onze kerk, want ik heb er altijd met plezier
gewerkt. Ik ben nou 87 en ik moet het wat rustiger aandoen, dat voel ik zelf ook wel. Ik heb altijd
veel vrijwilligerswerk gedaan: O.B.K., Acht pils twee donker (beide 60 jaar lid), stadsomroeper,
stadsprins van Ravenstein en van Over Den Dam, 35 jaar bij de vrijwillige brandweer in Ravenstein,
lid van het gilde in Huisseling, koorlid in Deursen, voetballer in Demen en later trainer van de
korfbalclub daar. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Ik heb nu nog veel plezier van mijn
kinderen en kleinkinderen.

Tot slot wil ik iedereen nog hartelijk danken die op de pastorie hebben gewerkt: Riek van de Velden,
Riet Hendriks, Marlies Megens, Judith Veldhausz en haar gezin!”

Gerard, namens de redactie hartelijk dank voor je verhaal.

Jo Brukx



Oplossing fiets/wandeltocht 2020 op zoek naar...

Enkele reacties:

1k ben benieuwd waar we volgend
jaar naar op zoek moeten.”

“ Dank je wel voor de mooi uitgezette
tocht”

“ Het was een mooie tocht en een veel
moeilijkere fotoquiz dan vorig jaar.
We hebben de fietstocht 2 x moeten
doen om alle foto's te vinden.
Jeannie en Yvonne hebben goed
werk verricht. Dank je wel!

" Allereerst complimenten voor een
hele leuke speurtocht. Het leert je te
zien wat je ziet. Ik heb er enorm van
genoten

“Hartelijk dank voor de leuke
fiets/wandeltocht langs de kerken in de parochie H. Johannes.”

“Het was wel een uitdaging. Wat lijken de torenspitsen toch veel op elkaar. Bedankt voor de
fototocht. Het was een leuke fietstocht.”

Heel hartelijk dank voor deze fijne reacties.
Zelfs mensen uit Uden hebben met deze fiets/wandeltocht meegedaan.

Op maandag 31 augustus heeft onze hoofdredacteur René uit alle goede oplossingen de winnaar
getrokken: mevrouw Susanne Bittner. Op donderdag 10 september hebben wij haar de

Marmercake overhandigd.

De oplossing van de fiets/wandeltocht op zoek naar .....

Naam kerk Wijzerplaat ~ Kruis/torenspits ~ Beeld Muur
St. Luciakerk Ravenstein I 0 X

St. Janskerk, Neerlangel N PR
H. Willibrorduskerk, Demen K | M

St. Rochuskapel, Deursen H Q
St. Vincentiuskerk, Deursen F B J

St. Lambertuskerk, Huisseling E C

St. Sebastianuskerk, Herpen D A G

St. Annakapel, Koolwijk K1 E1 H1 L1
H. Antonius abt kerk, Schaijk J1 B1 F1

St. Antonius abt kerk, Reek D1 Y G1

St. Antoniuskerk, Overlangel Al Vi El

St. Victorkerk, Neerloon T u

Nederlandse Hervormde kerk, Ravenstein S wyv

Heel hartelijk dank voor Uw sportieve inzet.
Wij maken graag een nieuwe speurtocht voor de zomer van 2021

Jeannie en Yvonne.
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Kerkelijke uitvaart

Op onze website www.heiligejohannesdedoper.nl treft u onder de knop ‘U wilt graag...

het onderwerp ‘Een Kerkelijke Uitvaart’ aan. De digitale brochure geeft u informatie over onder
andere het afscheid in de kerk of in het crematorium. Deze brochure (2016) ligt achter in iedere
kerk van onze parochie.

De informatie in de brochure zal echter niet iedereen bereiken, vandaar dit artikel in ons
parochieblad D'n Doper. Enerzijds om u nogmaals te wijzen op de informatie op onze website en
op de brochure in de kerken, anderzijds om u te informeren op basis van vragen die ons vanuit de
parochie bereiken.

Hopelijk vindt u de antwoorden op uw vragen. Mocht dat echter niet het geval zijn, dan bent u van
harte welkom op één van onze secretariaten. Bellen of mailen mag natuurlijk ook. Voor de
openingstijden raadpleeg onze website of pagina 2 van ons parochieblad.

Aanvullende informatie op onze brochure ‘Een Kerkelijke Uitvaart”:

- Er is de mogelijkheid om het afscheid alleen bij het graf te laten plaatsvinden.

- Met toestemming van het parochiebestuur is het mogelijk om een niet-gelovige of
anders-gelovige te begraven op één van de kerkhoven in onze parochie.

- Met toestemming van het parochiebestuur en het pastorale team (in verband met de uitvaart) is
het mogelijk om als parochiaan van elders begraven te worden op één van de kerkhoven in onze
parochie.

- Indien het afscheid alleen in het crematorium plaatsvindt, kan de urn bijgeplaatst worden in een
bestaand graf, in een urnengraf of in een urnenmuur (indien mogelijk).

Parochiebestuur
H. Johannes de Doper



Omzien naar elkaar Kerkbalans 2020

Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn.

Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z'n
best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven
worden dan voorheen.

Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn, zoeken we op andere manieren contact
met parochianen om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel
mensen op de been houdt.

Als parochiegemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien,
zowel via internet als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze
tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!

Namens de parochie Heilige Johannes de Doper zouden wij u dan ook willen vragen om voor onze
gemeenschap te bidden, om te zien naar elkaar en ons te steunen door een gift. Zodat wij in de
anderhalve-meter-samenleving samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien
naar elkaar. Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet uimmers ook om naar een kerklid dat
het moeilijk heeft.

Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee?

Stort dan vandaag nog uw bijdrage op:

Locatie: Herpen — Koolwijk NL31 INGB 0001 1173 87 t.n.v. RK. parochie H. Joh. de Doper

Locatie: Neerloon — Overlangel - Keent NL 52 RABO 0143 10 22 49 t.n.v. RK parochie H. Joh. de

Doper

Locatie: Ravenstein — Huisseling — Deursen — Dennenburg — Neerlangel — Demen - Dieden

- Banknummer Ravenstein NL24INGB 00011167 37 of NL80 RABO 0143 1022 30 t.n.v. RK parochie H.
Joh. de Doper (locatie Ravenstein-Huisseling)

- Banknummer Deursen NLO8 RABO 0143 1022 65 t.n.v. RK parochie H. Johannes de Doper (locatie
Deursen-Dennenburg-Neerlangel)

- Banknummer Demen NL37 RABO 0143 1108 61 t.n.v. RK parochie H. Johannes de Doper (locatie
Demen-Dieden)

Locatie: Schaijk — Reek Banknummer Schaijk: NL 88 RABO 0146303377

Banknummer Reek: NL 11 RABO 0143200763 t.n.v. RK parochie H. Joh. de Doper (locatie

Schaijk-Reek)

Voor alle locaties:
E-Mail: finadministratie@heiligejohannesde :
Website: www.heiligejohannesdedoper.nl DHZIEN

NAAR ELKAAR
ol
|

Alvast heel hartelijk dank! WE DOEN HET
SAMEN

Werkgroep Kerkbalans
Matrtie Beuters, Piet Dekkers, Extre ‘

i } ' Actie
Piet Voet en Rinus van den Heuvel Kerkbalans
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Een bijzondere kerk

De Johannes de
Doperkerk aan de St.
Janstraat in Eygelshoven.
Afbeelding: Archief Martin 1
van der Weerden

Het snel groeiende
mijndorp Eygelshoven
heeft omstreeks 1920
behoefte aan een ruimere
kerk. De architecten
Boosten en Ritzen
ontwerpen iets
revolutionairs.

In 1919 heeft de 26-jarige
Maastrichtenaar Alphons
Boosten zich vanwege de
gunstige vooruitzichten op werk in Den Haag gevestigd. Begin 1920 krijgt Boosten het aanbod om
een dorpskerk te komen bouwen in Eygelshoven, samen met de Heerlense architect Jos Ritzen. Dit
is voor Boosten reden om weer naar zijn geboortestad te verhuizen. Daar verwezenlijken Boosten
en Ritzen in dezelfde periode de Heilig Hartkerk of Koepelkerk. Vooral deze koepelkerk valt niet
goed bij de behoudende geestelijkheid. De geheel overkoepelde centraalbouw in beton wijkt wel
heel erg af van de gangbare kerken. Boosten kan hierdoor kerkelijke opdrachten voorlopig wel
vergeten.

Revolutionair

De gang van zaken in Eygelshoven is enkele jaren geleden door Paul aan het Rot in het tijdschrift
Mijnstreek beschreven. Het ontwerp moet aan een aantal eisen voldoen. Architecten wordt
gevraagd om kostbare en nutteloze, veel onderhoud vergende ornamenten te vermijden. De
verwerking van natuursteen aan de buitenzijde wordt wel aanbevolen. Bepalend voor het ontwerp
is de paraboolvorm in de hoofdbeuk en in de triomfboog. Deze grootse vormen worden mogelijk
gemaakt door het gebruik van gewapend beton. De ongelijke hoogte van de beide dwarsarmen en
de toren die naast de hoofdbeuk staat, ogen revolutionair. Het gebruik van Maastrichter tufkrijt en
Nivelsteiner zandsteen aan de buitenzijde doet hier niets aan af.

Tijd en cultuur

Kunst moet volgens Boosten passen bij zijn eigen tijd en cultuur. De technische mogelijkheden van
het materiaal zijn een vormbepalende factor. Vasthouden aan oude concepten getuigt van zwakte
en sentimentaliteit. Waarschijnlijk is de Rijnlandse architect Bbhm van grote invloed geweest op
het werk van Boosten. De imponerende Johannes de Doperkerk in Eygelshoven krijgt nog extra
cachet door de glas-in-loodramen van Charles Eyck en Henri Jonas.

Mogen we even je aandacht.
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen.



5 jaar gebedspodcast
Bidden Onderweg

Bidden Onderweg helpt al vijf jaar duizenden
mensen dagelijks met een kort moment van
gebed en reflectie. ledere dag verschijnt een
nieuwe podcastmeditatie in de app en op de
website (www.biddenonderweg.org).
Regelmatig bidden met Bidden Onderweg
verdiept en brengt een be-paalde structuur in
de ontmoeting met God.

Bidden Onderweg is een dagelijkse
gebedspodcast

Bidden Onderweg is een dagelijkse
gebedspodcast van de jezuieten die je helpt

om te bidden, waar en wanneer je maar wilt. De

podcast duurt een goede tien minuten. Aan de
hand van een leesroos-ter mediteren we met
de bijbeltekst van de dag. Naast de bijbellezing
en enkele vragen ter verdie-ping, is er
voldoende stilte om vanuit je hart te spreken
met God. Dit alles wordt omlijst door muziek
die vaak speciaal voor Bidden Onderweg is
opgenomen. De muziek helpt om een sfeer van
gebed binnen te gaan en om niet afgeleid te
worden door de geluiden om je heen,
bijvoorbeeld als je in een drukke trein zit.

De gebedspodcast is geinspireerd door de
ignatiaanse spiritualiteit. De podcast is iedere
dag an-ders, maar de basis is steeds dezelfde.

' bidden onderweg

bidden

onderweg

Ongeveer eens per half jaar produceert Bidden
Onderweg een speciaal gebedstraject. Eerdere
pod-castretraites gaan over corona, opvoeding,
mentale gezondheid, vluchtelingen, ecologie,
ouder wor-den, misbruik in de kerk en pater
Frans van der Lugt.

Een initiatief van de jezuieten

Bidden Onderweg is een initiatief van het
Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de
jezuieten in de Lage Landen. Het richt zich tot
christenen van verschillende denominaties. De
meditaties worden geschreven door jezuieten
en mensen met een brede ervaring in de
ignatiaanse spiritualiteit.

13



14

Samenscholen rond de Schrift

Veel mensen willen zich wel verdiepen in hun geloof door de Bijbel te lezen,
maar schrikken daarvoor terug. Het lijkt te moeilijk en in je eentje kom je niet
veel verder. Daarom is samen lezen ook zoveel leuker én vruchtbaarder.

Om de Bijbel te lezen heb je geen theologische kennis nodig. Integendeel,

vrij en onbevangen lezen is vaak veel verrassender en werkt verdiepender

dan heel veel kennis. Wat wel belangrijk is, is een luisterend oor naar elkaar,

en samen iets willen delen van wat je denkt dat er in de tekst staat, en op welke wijze
e tekst wel of niet iets met je doet.

Vanaf 1 september willen we in ‘De Uitkomst’ van het Garnizoenskerkje te Ravenstein,
samen het evangelie van de komende zondag lezen.
U bent welkom wanneer u wilt; aan- of afmelden is niet nodig.

De bijeenkomsten zijn gratis en vinden plaats:
elke dinsdagmiddag van 14.00 - 15.30/16.00 uur.

Wel vragen we een vrije gave voor koffie/thee.
Voor de tekst wordt gezorgd, maar u kunt ook uw eigen Bijbel meenemen.

Gespreksleiding: Leon Teubner




Droogte

Wat geleidelijk gebeurt valt niet op. Droogte is
zoiets. Ongemerkt is het lang mooi weer, tot je
je tuin of de wegbermen ziet. Sinds 2018 maken
we het steeds vaker mee. Hoe kan dat nou, dat
de gewone aanvoer van regen en water zomaar
uitblijft, en al die hitte? Droogte is een
verontrustend iets - en niet alleen van
kraanwater, maar ook van zaken als menselijke
aandacht en nabijheid. Zolang er water en liefde
genoeq is, sta je er niet bij stil en waardeer je
het ook niet speciaal. Maar als het straaltje dun
wordt, zoals in coronatijd, wat dan?

Zestig jaar geleden deed ik mijn eerste
communie. Ons katholieke geloof stond als een
huis, was met alles in het leven verweven,
betrouwbaar als water uit de kraan. "lk was een
kind en wist niet beter, dan dat dat nooit voorbij
zou gaan." Maar ook dit klimaat is veranderd en
veel aan kerkelijk leven en geloof droogde op, al
luiden op zondagmorgen nog de klokken.

In mijn eigen generatie ben ik een uitzondering,
als ik naar de kerk fiets door de stille straat.

Het heeft iets van woestijn. Ik weet niet goed
waar ik ben, voel me droog staan. Het is geen
kwestie van nostalgie, dat ‘vroeger’ zou moeten
of kunnen terugkomen. Ik mis ook in de
parochie en de kerk een gedeelde gestemdheid,
als van een familie, een koor of team. Ik mis een
samen gedragen streven wat ertoe doet, dat mij
en ons inspireert en verbindt tot het goede, een

samen dat richting en vertrouwen geeft.
Een verstaanbaar en gedeeld gel6of dus, in een
snelle, berekenende maatschappij.

Mijn eerste gedachte is, dat het aan mijzelf ligt.
Dat ik ouder word, niet meer bij de tijd ben en
kerkelijk gesproken geen ‘goede’ katholiek.

Of dat ik niet radicaal genoeg ben in mijn inzet
voor klimaat en samenleving: ‘Kom op,
schouders er onder’,

Maar eigenlijk vraag ik meer om aandacht en het
serieus nemen van precies dat gevoel van
ontheemd zijn, bij mijzelf, maar toch ook bij
anderen, die er ook niet mee te koop lopen.

Ik hoef geen adviezen of preken hoe dit als mijn
eigen probleem op te lossen, of aan te pakken
als modelgelovige.

Eigenlijk vraag ik om ontferming, dat
iemand/lemand mij ziet, hoe ik droog sta en
verlang. Dat mijn geloof en vertrouwen klein
zijn, dat ik het in mijn eentje niet redt.

Maar ook dat ik nog weet, dat er een warmer,
zorgzamer, eerlijker samenleven bestaat, dan
wat wij nu meemaken.

Als ik nu hoorde dat Jezus in de stad was, zou ik
meteen naar hem toe willen.

Theo Gallé
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Kevelaer 2020

Helaas konden we dit jaar onze bedevaart naar
Kevelaer, die traditiegetrouw plaatsvindt in
augustus, niet door laten gaan vanwege het
coronavirus.

Een aantal pelgrims heeft nog gevraagd of het
mogelijk was om op eigen initiatief een bezoek
te brengen aan de Troosteres der Bedroefden,
natuurlijk met de nodige Covid-19 maatregelen
in de basiliek.

Ook een kleine delegatie van het bestuur van de
Broederschappen Ravenstein, Landerd, Oss,
Veghel en Uden is op 29 augustus jl. naar
Kevelaer getrokken om Maria een bezoek te
brengen.

We hebben een Pelgrimskaars laten maken met
de namen van alle Broederschappen erop. Aan
de bedevaartleiding in Kevelaer hebben we
gevraagd om in de Eucharistieviering van 11.30
uur de kaars te zegenen en deze te laten
branden bij Maria. Dit verzoek is ingewilligd.
Tijdens de eucharistievering assisteerden Henk
van Thiel, diaken in de Petrusparochie in Uden
en Peter Stoltz als acoliet en lector. Det van de
Crommert droeg tijdens de intocht de
pelgrimskaars.

Als opening van de Eucharistieviering heette
pater Benny ons als bestuursleden van de
Broederschappen hartelijk welkom. Fijn dat we
toch naar Kevelaer zijn gekomen maar helaas
zonder pelgrims. Daarna werd de kaars
gezegend, ontstoken en door Henk en bij Maria
neergezet.

Tijdens de voorbeden hebben we gebeden voor:

- Al onze pelgrims die ziek zijn, of door het
Coronavirus getroffen zijn of zijn geweest.

- Voor al onze pelgrims die ons het afgelopen
jaar ontvallen zijn.

- Voor allen die een familielid, vriend of kennis
hebben verloren, dat zij de kracht hebben door
te gaan met hun leven.

- Voor al onze pelgrims die dit jaar geen bezoek

aan de Troosteres der Bedroefden kunnen
brengen.

Het was een mooie Eucharistieviering met toch
een eigen inbreng.

We hopen dat we volgend jaar weer met zijn
allen kunnen gaan. Het was ook wel vreemd
zonder pelgrims. In het voorjaar van 2021
pakken we als bestuur de draad weer op en
hopen u dan te kunnen mededelen dat we naar
Kevelaer kunnen gaan.

Wout Heessen




Ingezonden berichten

Een dierbare herinnering

Vanmorgen (3 september) las ik in de
krant dat Kardinaal Simonis
overleden is.

Dat deed me weer denken aan onze
bedevaart naar Lourdes in het jaar
1996.

Van 9 t/m 14 mei 1996 zijn mijn
schoonmoeder, mijn schoonzus Lies
en ik naar Lourdes geweest. Ook
Kardinaal Simonis was mee op
pelgrimstocht. De Kardinaal kwam
ook in het accueil Notre Dame (waar moeder tijdelijk verbleef) de bewoners een handje geven en
een praatje maken. Dat was zo'n mooi moment, erg hartelijk was hij voor moeder.

De Kardinaal mocht bij hoge uitzondering met de fiets op het Heiligdom.

Wieneke Vissers

Kerstwandeling TIR 2020

Zet het in uw agenda.

Zondag 20 december is er weer de jaarlijkse Kerstwandeling
van hetTIR.

Dit jaar is de start vanaf de Garnizoenskerk in Ravenstein.
Nader bericht volgt nog in het decembernummer.

Namens TIR

Ans Mulder
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Datum

September

5-9-2020

6-9-2020

12-9-2020

13-9-2020

19-9-2020

20-9-2020

26-9-2020

27-9-2020

Tijd

17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00

Plaats

Schaijk
Herpen
Demen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Schaijk
Herpen
Deursen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Overlangel
Huisseling

Viering Koor Bijzonderheid

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E:
H.E.
H.E.

Heren

Heren

Cordaad

Heren

Huisseling

Heren

Ravenstein

Dit vieringenrooster is geheel onder voorbehoud betreffende de ontwikkelingen rondom
Corona. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op onze website
www.heiligejohannesdedoper.nl.

Voor de kerken in onze parochie geldt de maximale capaciteit personen per kerk
kleiner dan 100. Zie het 'schema reserveren en aanmelden' op bladzijde 14.

Afhankelijk van de grootte van de kerk:
Herpen 55 | Reek 52 | Huisseling 50 | Deursen 40 | Neerloon 28 |
Demen 40 | Schaijk 70 | Overlangel 30

Opgeven van misintenties.

Schaijk:
Herpen:
Ravenstein:
Neerloon:

0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00

0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
06-48648827 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
0486-411282 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
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Datum

Oktober

3-10-2020

4-10-2020

10-10-2020

11-10-2020

17-10-2020

18-10-2020

24-10-2020

25-10-2020

31-10-2020

Tijd

17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
19.00

Plaats

Schaijk
Herpen
Demen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Schaijk
Herpen
Deursen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Schaijk
Deursen
Herpen
Overlangel

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

W.C.

Herenkoor
Cordaad
Donatus
Herenkoor

Huisseling

Herenkoor

Ravenstein

Herenkoor
Cordaad

Trio James

Bijzonderheid

Allerzielen
Allerheiligen
Allerzielen



Datum

November

1-11-2020

2-11-2020

7-11-2020

8-11-2020

14-11-2020

15-11-2020

21-11-2020

22-11-2020

28-11-2020

29-11-2020

www.heiligejohannesdedoper.nl

Tijd

09.30
11.00
11.00
14.30
15.00
19.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00

Plaats

Schaijk
Neerloon
Huisseling
Reek
Herpen
Schaijk
Schaijk
Herpen
Demen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Schaijk
Herpen
Deursen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Overlangel
Huisseling

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.

W.G.
W.G.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Herenkoor

Huisseling
Donatus

Herenkoor
Ravenstein
Donatus

Herenkoor

Cordaad

Herenkoor

Huisseling

Herenkoor

Ravenstein

Bijzonderheid

Allerheiligen
Allerzielen
Allerzielen
Allerzielen
Allerzielen
Allerzielen

Jubileum 25 jr. koor

Christus Koning

1e Advent jaar B
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Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid
5-12-2020 17.30 Schaijk H.E. 2e Advent
19.00 Demen H.E.
19.00 Herpen H.E.
6-12-2020 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
12-12-2020 17.30 Schaijk H.E. 3e Advent
19.00 Reek H.E. Donatus
19.00 Herpen H.E.
13-12-2020 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E. Ravenstein
19-12-2020 17.30 Schaijk H.E. 4e Advent
19.00 Herpen H.E.
19.00 Deursen H.E.
20-12-2020 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E. Huisseling
24-12-2020 17.30 Schaijk W.G. Kerstavond
18.00 Deursen W.C.
20.00 Herpen H.E.
20.00 Overlangel H.E.
21.00 Schaijk H.E. Herenkoor
22.00 Huisseling H.E: Huisseling
23.00 Reek HE Donatus
25-12-2020 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Deursen H.E.
11.00 Huisseling H.E. Ravenstein
11.00 Herpen H.E.
11.00 Neerloon H.E.
26-12-2020 09.30 Schaijk w.C.
11.00 Herpen H.E.
14.00 Schaijk W.G. Kerstverhaal
27-12-2020 09.30 Schaijk H.E.
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
31-12-2020 17.30 Schaijk H.E. Oudjaar
19.00 Herpen H.E.
1-1-2021 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor Nieuwjaar
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E. Ravenstein
11.00 Reek H.E.

= vooraf plaats reserveren




St. Jansviering in Coronatijd

Op 24 juni hebben de broeders en zusters van
het St. Jansgilde zich in de besloten kring op het
kerkplein onder de bomen verzameld om in
stille stoet naar het St. Janskerkje te trekken ter
ere van hun schutspatroon Johannes de Doper.

leder jaar is dat een bijzonder feest, een feest
van ontmoeting en ook van bezinning, als het
ware het herijken van wat ons drijft en dan met
goede moed weer verder. Zeker in deze tijd van
onzekerheid werd die behoefte aan ontmoeten
en overdenken nog sterker gevoeld. Enthousiast
kwamen allen bij elkaar om kerkplein en kerkje
in orde te maken, we hadden elkaar gemist.

In het kerkje hebben we eer gebracht aan St. Jan
de Doper, onze inspirator, de prediker van de
eenvoud en dienstbaarheid, die ons steeds weer
bij elkaar brengt en die de gemeenschap en
saamhorigheid versterkt. We hebben gebeden
en we stonden in gedachten stil bij hen die ons
het afgelopen jaar zijn ontvallen. We lazen in
beurt"zang" het lied van de Doper en tenslotte
het Gildelied van St. Jan.

In stilte trokken we weer naar het kerkplein
onder de bomen waar we in een grote kring
nog even gezellig samen waren.

Joop Peters
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RK-abc

In het RK-abc worden bijzondere
personen en begrippen uit de
katholieke traditie toegelicht.

Verrijzenis

Het gebruik om op Allerzielen (2 november) op het kerk-
hof een kaars aan te steken bij het graf van een dierbare
overledene vertolkt het licht in de duisternis dat het geloof
in Jezus' verrijzenis ons geeft. Het is die belofte op eeuwig
leven, en op de overwinning van de liefde op de dood, die
gelovigen hoop geeft. 0ok mensen die nauwelijks in de
kerk komen vinden troost bij de rituelen die op de lichtjes-
avonden of andere Allerzielenbijeenkomsten op kerkhoven
en begraafplaatsen worden georganiseerd.

Allerheiligen

Op 1 november is het Allerheiligen, de dag waarop alle
heiligen worden herdacht. Zo'n herdenkingsdag kende de
vroege christelijke kerk ook al, al stonden toen nog niet alle
heiligen in het middelpunt maar alle martelaren. Het woord
martelaar komt van het Griekse woord martus dat‘getuige’
betekent: het ging om christenen die bleven getuigen van
hun geloof in Christus en daarom werden vermoord. In de
achtste eeuw besloot paus Gregorius lll dat ook heiligen die
niet door de marteldood waren omgekomen, voortaan op
het martelarenfeest zouden worden herdacht.

Marieke Smulders




GODS VLEUGELS

Na een bosbrand in Yellowstone National Park
(VS), gingen de parkwachters eropuit om de
bergen te verkennen en de schade op te
nemen van de verwoestende brand. Een
parkwachter vond een vogel, bijna tot as
verbrand, rechtop op de grond aan de voet van
een boom.

Nogal ontdaan door dit verschrikkelijke beeld,
duwde hij de vogel met een stok om. Toen hij
met een klein tikje de vogel omverduwde,
schoten er drie kuikens onder de vleugels van
hun dode moeder vandaan.

De liefdevolle moeder, was duidelijk op de
hoogte geweest van het verwoestende vuur
dat kwam en heeft haar jongen naar de voet
van de boom gebracht en hen onder haar
vleugels laten schuilen. Wetend dat de giftige
rook omhoog zou komen.

Ze had kunnen wegvliegen naar een veilige
plaats, maar ze weigerde haar jongen in de
steek te laten. Toen het vuur kwam en de hitte
haar kleine lichaam aantastte, bleef ze
standvastig. Want ze was bereid te sterven,
zodat degene die onder haar vleugels zaten
konden leven.

De Heer beschermt je, zoals een vogel haar
jongen beschermt onder haar vleugels. De Heer
is trouw. Hij is zo sterk als een schild, Hij houdt
elke aanval tegen. (Psalm 91:4)

Bron: www.inspire21.com
Vertaling: Esther Kooij

Wijze Woorden
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Allerzielen gedicht

Jouw leven blijft in mij bewaard

Nog steeds vul jij

mijn dagen en mijn dromen.

Jij leeft in mij,

jouw naam herhaal ik eindeloos.

Ik heb jou aan de dood verloren,
maar alle leegte

roept jou steeds weer op-

En niet gestorven is

- maar ingelijst in pijn -

de liefde die ons leven was...

Nu liefde en verdriet

in mij versmolten zijn

schrijf ik daarmee jouw naam.
Jouw leven blijft in mij bewaard.

Alles wat jij mij gaf
ligt in mij opgeslagen
en hoeveel ik dagelijks
ook daarvan proef,
het is een bron,

er blijft genoeg.

Sytze de Vries
(uit: Aan de dood verloren)

Goede Doelen Week

Alle inwoners hebben een brief ontvangen voor
de collecteweek van 14 t/m 18 september.
Daarin wordt gevraagd om dit jaar het geld
voor de Goede Doelen te doneren via de bank
en wel op:

rekeningnummer
NL30RABO0146394534 t.n.v. Stg. MOV
Schaijk-Reek onder vermelding van
GDW Schaijk-Reek.

Mocht u dit vergeten zijn, dan kunt u het alsnog
overmaken. De organisatie van de Goede
Doelen zal ervoor zorgen dat het bij de Goede
Doelen terecht komt.

Er worden dit jaar dus GEEN enveloppen met
contant geld bij u opgehaald.

ledereen zal ongetwijfeld begrip kunnen
opbrengen voor deze manier van collecteren in
deze vervelende coronatijd en wij hopen dat we
volgend jaar weer op de vertrouwde manier bij
u aan de deur mogen komen om uw gift in
ontvangst te nemen. Wij danken u alvast voor
uw bijdrage.

Zie ook onze website:
https://gdwsr.weebly.com



Allerzielen viering H. Antonius Abt Schaijk
ALLERZIELEN 2020

Evenals voorgaande jaren zal met Allerzielen, de dag waarop wij de overledenen uit
onze parochie gedenken, tijdens een Eucharistieviering het gedachteniskruisje aan
de familie van de overledenen worden uitgereikt.
Het gaat hierbij om de kruisjes van parochianen die overleden zijn tussen
15 september 2019 en 15 september 2020.
Van de parochianen die gestorven zijn na 15 september 2020 blijven de kruisjes in
de kerk tot Allerzielen 2021.
De nabestaanden van de overledenen, voor wie in onze parochiekerk een
avondwake en/of uitvaart is gehouden, worden door de leden van onze werkgroep
persoonlijk voor deze gedachtenisviering uitgenodigd.
Tevens gedenken wij tijdens deze viering alle overledenen uit onze parochie van

. het afgelopen jaar.
Deze viering is op maandag 2 november a.s. om 19.00 uur, in onze parochiekerk;
het avondwakekoor zal de gezangen verzorgen.

De betrokkenheid van de leden van onze werkgroep is waardevol en zij willen in overleg met de
familie een zo persoonlijk mogelijke avondwakeviering verzorgen op de vooravond van het
definitieve afscheid.

In deze gedachtenisviering kunnen we, als familie en medeparochiaan tonen, dat wij onze
overledenen niet vergeten.

N.B. Ook voor deze viering geldt dat de RIVM-richtlijnen en de protocollen van de Nederlandse
bisschoppen van toepassing zijn (zie hiervoor www.bisdomdenbosch.nl en
www.heiligejohannesdedoper.nl).

KOOR AVONDWAKE

Het avondwakekoor bestaat uit dames en heren, die bij iedere avondwakeviering aanwezig zijn.
Zonder hen zou de avondwake een minder sfeervol karakter hebben. Wij zijn alle leden dan ook
zeer erkentelijk voor hun positieve bijdrage en hun trouwe opkomst. Wij hopen dat we ook in de
toekomst op hun medewerking kunnen rekenen.

Werkgroep Avondwake;
Ria Derks Tel: 461989
Wim den Brok Tel.: 462543

AVONDWAKE




M.O.V.

De MOV's zijn op voorhand zeer erkentelijk en De organisaties van FietsMee! wensen iedereen

dankbaar voor iedere bijdrage. veel gezondheid toe, ondanks alles nog een
mooie nazomer en hopelijk mogen we ook in

De data voor 2021 zijn inmiddels ook bekend. 2021 en de jaren daaropvolgend weer rekenen

Op zondag 5 september 2021 wordt er gefietst ~ op ieders belangstelling en medewerking.

in Zeeland, op zondag 12 september in Reek en

op zondag 19 september in Schaijk. Zie ook onze website: https://www.fietsmee-mov.nl

2020 1e keer een alternatieve FIETSMEE met MOV

St Hulp Oost Europa
St Medingha Ethiopié
MOV REEK St ontmoet Kentzou Oost Kameroen

M St Puur foundation Ghana

St EOF Ghana
o MOV SCHAIJK < St Hulp Oost Europa

LANDERD TOUR

St Pater Vos India
St Minderbedeelden Roemenié

ONON

v St Paul Steverink project Cameroon

MOV ZEELAND < St Angelique van Zeeland Brazilié
St HoPe Per

FIETSMEE MOV ’

meer informatie op: www.fietsmee-mov.nl

Wij zijn u dankbaar voor iedere bijdrage

MOV REEK: NL0O8 RABO 0143 2065 40 tnv Stg MOV Schaijk-Reek ovv FietsMee
MOV SCHAIJK: NL30 RABO 0146 3945 34 tnv Stg MOV Schaijk-Reek ovv FietsMee
MOV ZEELAND: NLO9 RABO 0159 5166 84 tnv St Petrusparochie ovv MOV Zeeland




FietsMee! met het MOV 2020.

MOQOV's Landerd starten FietsMee! actie.

LANDERD TOUR
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0
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FIETSMEE MOV

Zoals eerder gemeld hebben de MOV's van Reek,
Schaijk en Zeeland moeten besluiten dit jaar
GEEN FietsMee! met het MOV te kunnen
organiseren.

De risico’s m.b.t. het rondwarende corona-virus
zijn voor alle deelnemers, alle vrijwilligers en

alle werkgroepleden, die nagenoeg allemaal
binnen de risicogroep vallen, nog te groot.

Dit is natuurlijk wel een enorme teleurstelling
voor de mensen achter de projecten die jaarlijks
met de opbrengst uit de FietsMee! actie met
vele duizenden euro’s worden ondersteund.

Zij kunnen al vele jaren lang rekenen op een
mooie bijdrage vanuit Reek, Schaijk of Zeeland.
Dit jaar zal dat een heel moeilijke opgave
worden omdat de actie FietsMEE! altijd zorgde
voor een behoorlijke financiéle aanvulling.

De drie werkgroepen van de FietsMee! actie
willen daar toch iets aan doen.

Zoals bij elke wereldwijde ramp, door wat of wie
die ook wordt veroorzaakt zijn de armste
mensen altijd degenen die het zwaarst
getroffen worden. Juiste voor deze mensen
komen de MOV'’s altijd op.

Het zijn met name de deelnemers aan de
FietsMEE! die met hun inschrijfgeld en de
consumpties op de pauzeplaatsen zorgen dat
“de pot” wordt gevuld. Uiteraard zijn het
daarnaast ook de sponsoren die ervoor zorgen
dat er inderdaad geld in het laatje komt.
Misschien willen de mensen het geld dat nu niet
uitgegeven op de drie zondagen dat er zou
worden gefietst, toch schenken aan een van de
drie MOV’s t.b.v. de projecten die zij
ondersteunen.

Het gaat om de volgende projecten:

MOV Reek steunt:

Stg Hulp Oost-Europa — schoolproject; Stg
Medingha - kinderhuis Allemachen Ethiopié; Stg
Ontmoet Kentzou, Kameroen - inrichting van
een school; Stg Puur foundation, Ghana -
Opleiding van lokale mensen voor verschillende
taken binnen de verloskunde, o.a. voorlichting
en nazorg. En versturen van hier verzamelde
kraampakketten naar Ghana.

Het banknr MOV Reek is: NLOBRABO
0143206540 t.n.v. Stg MOV Schaijk-Reek ovv
FietsMeel!

MOV Schaijk ondersteunt jaarlijks de
activiteiten van stichting EOF Ghana, stichting
Hulp Oost-Europa, stichting Pater Vos India en
stichting Minderbedeelden Roemenié.

Het banknr MOV Schaijk is:
NL30RABO0146394534 t.n.v. Stg MOV
Schaijk-Reek ovv FietsMee!

MOV Zeeland ondersteunt 3 projecten:

1. Paul Steverink project land Cameroon -
Scholing en opleiding tbv bijenteelt en
honingverwerking voor armoedebestrijding en
natuurbehoud in Santa Sub-Division Cameroon.
2. Angelique van Zeeland projectland Brazilié —
het garanderen van toegang tot water
(bescherming waterbronnen) en
voedselzekerheid voor Afro-Braziliaanse
gemeenschappen.

3. HoPe projectland Peru - programma ter
ondersteuning van de voedselzekerheid in de
huidige coronacrisis. Het programma voorziet
in technische begeleiding en ondersteuning,
zaaigoed en organische mest.

Het banknr MOV Zeeland is:
NLO9RABO0159516684 t.n.v. St Petrusparochie
inzake MOV ZEELAND
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Onze joodse wortels

HANDEN WASSEN

I Ikaar geen handen geven’en vooral ‘handen
wassen’ Sinds het uitbreken van de corona-

crisis wordt het ons dagelijks ingepeperd. In

het jodendom en in het christendom heeft het

wassen van je handen niet alleen te maken
met lichaamshygiéne. De handeling heeft ook een symbo-
lische en spirituele betekenis. Wanneer in het boek van de
Uittocht priesters en levieten het heiligdom binnengaan,
moeten zij eerst hun handen en voeten wassen (Exodus
30,18-21). Ze zullen waarschijnlijk vieze handen en stoffige
voeten hebben gehad, maar dat is niet de reden waarom
het zo uitdrukkelijk in het boek Exodus wordt vermeld. Het
was een ritueel, een reinigingsritueel. Joden wassen ook nu
nog hun handen bij verschillende speciale gelegenheden,
met name voor het morgengebed en voor het eten en ze
doen dat op een voorgeschreven, rituele manier door water
uit een kom afwisselend over de rechter- en de linkerhand
te gieten. Daarbij spreken ze een zegening uit die het
spirituele doel onderstreept. In de evangelién van Marcus
(7,1-23) en Matteis (15,1-20) lezen we dat de farizeeén heel
vaak hun handen wasten, maar dat de leerlingen van Jezus
dat niet deden. Jezus verdedigt dat door te benadrukken
dat het niet om uiterlijke, fysieke, maar om innerlijke rein-
heid gaat. Je wordt pas echt onrein door de slechte dingen
diein je hart leven.

Christenen hebben de gewoonte om op een rituele manier
hun handen te wassen niet overgenomen. Maar we komen
dit gebruik wel tegen in de katholieke liturgie. Het bekend-
ste voorbeeld is dat van de priester die bij het klaarmaken
van de gaven tijdens de eucharistieviering op een rituele
manier zijn handen wast. Het is duidelijk een geestelijke
reiniging, een reiniging van de zonde. Innerlijk en uiterlijk,
lichaam en geest, laten zich niet van elkaar scheiden. Pure
uiterlijkheid leidt tot hypocrisie, maar aan innerlijkheid
moet je uiting geven. Dat kan door eenvoudige gebaren,
zoals het elkaar geven van een hand bij de vredeswens
(voorlopig helaas even niet) en het wassen van je handen. ®




St. Sebastianuskerk Herpen

Smeekbeden tot Maria : hoop

Plaats in de kerk: Mariakapel, rechterraam

Max Weiss, 1962

Deze drie ramen vormen samen één thematisch
geheel: een groep gelovigen zoekt steun en
troost bij Maria, de Moeder Gods, die als
middelares een belangrijke rol speelt in de
Katholieke Kerk. Maria is op het middenraam
afgebeeld, de gelovigen die haar aanroepen op
beide zijramen.

Op het rechterzijraam zijn gelovigen te zien —
jong en oud — die hun hoop hebben gevestigd
op Maria, die op het middenraam is afgebeeld.
Een zwevende engel leidt hen in de goede
richting. De tekst op de banderol onderaan
luidt: “Wij gaan tot Maria, zij is onze hoop.

Een jonge, verlamde vrouw wordt in haar
rolstoel voortgeduwd door een oudere dame.
Zij volgen een moeizaam kruipende oude man,
die blind lijkt te zijn. Een andere man ontfermt
zich over zijn vrouw. Achteraan komt nog een
man aangelopen met de armen omhoog, vol
ontzag voor Maria.

Boven in het raam is een anker afgebeeld: een
oud christelijk symbool van de goddelijke
deugd hoop. De kleur groen staat eveneens
voor hoop.




Speurneuzen gezocht

De dagen worden korter en het
weer wordt guurder.
Tijd voor een activiteit binnen.

Een speurtocht voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
in de St. Sebastianus kerk van Herpen.

In groepjes van 4 tot 8 personen onder
begeleiding van 1 volwassene.

Je krijgt een blad met foto's en het is de bedoeling dat je alle afbeeldingen terugvindt in de kerk.
Voor sommige afbeeldingen zul je op je tenen moeten gaan staan en voor andere ga je met je
hoofd onderste boven hangen.

Voor meer informatie kun je je wenden tot Jeannie Bueters 06-29316785 of Yvonne Bosch
0486-411481.

Zij weten U ook te informeren over een speurtocht voor de leeftijd van 12 t/m 100 jaar.

Vrijwillige bijdrage van harte welkom.

Natuurlijk houden we ons aan de corona voorschriften.

Reservere:
Telefonisch op nummer 0486-411424
Per mail: pastorieherpen@hetnet.nl



SPEURNEUZEN
GEZOCHT

Wij zijn op zoek naar echte detectives

Kom jij ons in de maanden oktober
en november helpen om, in de
St. Sebastianus kerk te Herpen, de

juiste oplossingen te vinden?

Lijkt jou dit leuk? Reserveer dan bij

pastorieherpen@hetnet.nl




RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

Gedenkwaardig

Aan de 285-jarige geschiedenis van de Sint
Luciakerk in Ravenstein is op 1 juli 2020 een
nieuwe datum toegevoegd, waarvan de
betekenis op dit moment nog niet goed is te
overzien. Op die dag werd de kerk namelijk
door de parochie verkocht aan Ravensteinse
particulieren en - voor zover nu bekend - als
gewijde ruimte aan de eredienst onttrokken.

Daarmee is zij in historische termen
‘geseculariseerd’. De secularisatie begon rond de
18e eeuw, toen kerkelijke gronden ('in de dode
hand’) op de economische markt kwamen.
Datgene wat tot dan toe tot het aparte domein
van de kerk hoorde werd nu deel van de
gewone wereld. Dat proces is sindsdien steeds
verder voortgeschreden. Allerlei katholieke
instellingen zoals ziekenhuizen en
onderwijsinstellingen werden zelfstandig,
kwamen buiten de zeggenschap van de kerk te
staan. Inmiddels lijkt dat ook het geval met het
denken en handelen ook van vele gelovigen
van nu. Voor hen is er één werkelijkheid en
daarin beschouwen zij zich in grote mate
zelfstandig. Hoe verschillend deze ontwikkeling
ook gewaardeerd kan worden, zij is een
duidelijk feit.

Vanuit die zelfbepaling hebben sinds midden
vorige eeuw de meeste katholieken afstand
genomen van de kerk. Aan de zondagse liturgie
en veel andere vormen van kerkelijk leven
nemen zij zichtbaar nauwelijks of geen deel.

In Ravenstein is dat niet anders. Dat wil niet
zeggen dat zij per se allemaal ongelovig zijn
geworden, maar de basis voor (ook financiéle)
continuiteit inzake het kerkgebouw is daarmee
afgekalfd. Een lang proces dus, dat tot deze
nieuwe gedenkwaardige datum heeft geleid.
Een geestelijke klimaatverandering.

Uit de reuring die er rond de Luciakerk is
geweest blijkt de betekenis ervan voor velen in
Ravenstein. Het is nu aan ieder van ons
geseculariseerde mensen — meer of minder
gelovig of niet - om alle liefde en
gemeenschapsinzet die voor jou aan de
Luciakerk verbonden is, zelf in je eigen leven
vorm te geven. Zo kunnen we die voortzetten,
ieder op een manier die bij jou past.

De kopers van de kerk geven met hun initiatief
Stichting Lucia Ravenstein daar een voorbeeld
van. Zij doen dat door iedereen in en buiten
Ravenstein uit te nodigen als vrijwilliger mee te
gaan werken, om er op een nieuwe manier een
plek van licht en ontmoeting van te maken,
vooral straks wanneer de voorgenomen
restauratie van de koepel is gerealiseerd.

Theo Gallé,
Locatieraad Ravenstein




Allerzielen 2020 lokatie Ravenstein

Op 31 oktober en op 1 november 2020 vieren wij in onze locatie Allerzielen.
In verband met de richtlijnen van het RIVM en van de Nederlandse bisschoppen, kan er maar een
beperkt aantal mensen bij de dienst aanwezig zijn.

De nabestaanden van de overledenen tussen Allerzielen 2018 en Allerzielen 2020 krijgen hiertoe
een persoonlijke uitnodiging. Ook zijn zij allen al benaderd om zo te kunnen vaststellen, hoeveel

personen aanwezig zullen zijn. Zij krijgen een reservering op naam en wordt hun een plaats in de
kerk toegewezen.

De overige plaatsen zijn vrij voor de overige mensen die deze dienst willen bijwonen.

In deze gevallen dient men zich op te geven bij het secretariaat te Ravenstein.

Dit kan telefonisch onder het nummer 06-48648827, bereikbaar op maandag- en
woensdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur. U krijgt dan ook een reservering op naam en wordt u
een plaats toegewezen.

Mocht u niet reserveren, dan kan het zijn dat er geen plaats meer over is.

Natuurlijk hadden wij gewenst dat de kerkdeuren gewoon voor iedereen open zijn en dat iedereen
dan normaal zou kunnen komen, maar de coronamaatregelen dwingen ons hiertoe, wat in het
belang is van ieders gezondheid en veiligheid.

De vieringen voor onze locatie vinden plaats:

Zaterdag 31 oktober om 19.00 uur in de H. Vincentiuskerk, Deursen en op zondag 1 november om
11.00 uur in de H. Lambertuskerk, Huisseling.

Wij rekenen op uw begrip.

De werkgroep Allerzielen van:
Ravenstein, Huisseling, Deursen, Dennenburg, Demen en Dieden.

TIONVTYIIN-NIAIIA-NIWIA-DHNANINNIA-NISHNIA-ONITISSINH-NIFLSNIAVYH



Mijn favoriete gedicht

Is er een gedicht dat u bijna van buiten kent, omdat het u bijzonder geraakt heeft? Kent u een
gedicht dat onder woorden brengt wat nauwelijks in woorden te vangen is?

Dan bieden wij u in deze nieuwe rubriek de mogelijkheid om uw favoriete gedicht (liefst met een
korte toelichting) te delen met onze lezers. Uw bijdragen zijn welkom op
info@heiligejohannesdedoper.nl

Hieronder weer een favoriet gedicht van ons redactielid Hans Meijer.

VOORGOED

Dit is de herfst, dit zijn de mooiste maanden,
maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar,
want we zijn blinden in een wereld waar
het blijvende niet geldt, alleen het gaande.

Wij tasten in het duister naar elkaar,
een oogwenk dat wij ons onsterflijk waanden,
en zijn niet dan elkanders nabestaanden;
het bed is ons niet nader dan de baar.

Geen troost valt aan het najaar te ontlenen,
de bladeren verworden in de goot,
en de gelieven zijn voorgoed verdwenen.

Wie weet is ons pas vergund metterdood,
door vreemde hemellichamen beschenen,
iets vast te houden wat ons niet verstoot.

Jean Pierre Rawie (1951)
Uit: Geleende tijd, Uitgeverij Bert Bakker, 1999
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vervolg: Mijn favoriete gedicht

Toelichting

Verval, dood en vergankelijkheid zijn thema’s die vaak terugkeren in het werk van de Groningse
dichter Jean Pierre Rawie. Regelmatig kom je zijn verzen tegen in rouwadvertenties; er is zelfs een
bloemlezing met rouwgedichten van zijn hand verschenen (‘Wij volgen een voor een hetzelfde
pad’), waarin ook het hier besproken gedicht is opgenomen.

Rawie houdt van een klassieke vorm (sonnet) en een vast rijmschema. In dit geval de aa-klank in de
eerste 8 versregels en de ee-/oo-klank in het vervolg.

Over het algemeen is zijn werk vrij toegankelijk en ook in dit gedicht staan enkele regels die je zo
kunt inlijsten of op een tegeltje kunt zetten, zoals:

‘we zijn blinden in een wereld waar

het blijvende niet geldt, alleen het gaande!

We leven in een wereld waar de waan van de dag regeert met weinig oog meer voor blijvende
waarden.

Maar ook:

‘het bed is ons niet nader dan de baar.

De liefde (‘het bed’) is vergankelijk en wordt overschaduwd door de dood (‘de baar’).

Aan het einde krijgt het gedicht toch nog een positieve wending, waardoor ‘wij’ misschien na onze
dood iets vast mogen houden wat ons niet verstoot. De dichter laat in het midden wat dat ‘iets’

inhoudt. Het eeuwige leven? Het paradijs?

Dit gedicht zet ons aan tot nadenken over leven en dood, zeker in de herfst, maar ook als we met
Allerzielen onze overleden dierbaren gedenken.
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Lief en Leed

/(l‘ -]’)_-':)H 1rIES

H. Johannes de Doper

In onze geloofsgemeenschappen hebben we het nieuwe leven
mogen verwelkomen, verbintenissen tussen levens geopend,
stilgestaan daarbij, maar ook afscheid genomen.

Gedoopt

Datum Naam Plaats
20-6-2020 Judith Derkx Koolwijk
16-8-2020 Lio van Venrooij Koolwijk
23-8-2020  Jacobvan Els Koolwijk
30-8-2020 Maik Megens Koolwijk
13-9-2020 Isa Willems Schaijk
Huweijk

Datum Naam Plaats

20-6-2020 Koen en Barbara Derkx Koolwijk

Overleden

Datum Naam Plaats
02-6-2020 Mien Voet Schaijk
10-6-2020 Riek Hendriks-van den Boogaard Deursen
15-6-2020 Ben van Rooij Herpen
30-6-2020 Annie Engbers-Lemmers Reek
02-7-2020 Mien van Lieshout-Knoops Huisseling
12-7-2020 Gerardus Janssens Herpen
17-7-2020 Frans van Boekel Schaijk
18-8-2020 Betty van der Hart Herpen
12-9-2020  Tinie van Erp Herpen

de ,/) opET

Leeftijd
87
83
93
84
96
87
94
88
86
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' Telefoon 06 295 86 956
Dag en nacht bereikbaar
Louise Julianalaan 50
5371 EP Ravenstein

info@jamesdegraaffuitvaanzong.nl
fultvaartzorg.nl

maties * verzorging * (thuis-) opbaring *

,Q//iwwaari
cvan' Tilburg

0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar
Pastoor van Winkelstraat 428

5374BK Schaijk
www.uitvaartzorgvantilburg.nl

ames¥e Graaff Uity

Een waardig afscheid...

Ig
Ravenstein
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9c VERZOENEN £ KIiK

In de kerk van Kik zijn twee groepen mensen het ‘Jle moet wel een beetje mdéite doen, veilig!’ zegt
oneens. Het gaat over de vredeswens. De afstanders ~ mevrouw Bontje. Je moet véilig afstand houden!’ zegt
willen met hun ogen dicht alleen bidden om vrede. Teun. Wensen! Afstand! zo kibbelen ze door.

De wensers willen elkaar aanraken en de vrede ‘Laten we de voorzitter en de dominee erbij halen!’
toewensen. Het wordt een grote ruzie. Mevrouw Kik en de muizen weten niet wie er gelijk heeft. Ze
Bontje, de kosteres, hoort bij de wensers. Teun de gaan het zelf uitproberen. Twee muizen omklemmen
tuinman hoort bij de afstanders. elkaar stevig en roepen ‘Vredevredevrede, lieve vriend!’
‘We kunnen elkaar toch bij de mouwen pakken en Twee anderen staan met hun rug naar elkaar toe en
elkaar de vrede van Christus toewensen?’ zegt fluisteren ‘Vrede voor iedereen’. Ze besluiten te zoeken
mevrouw Bontje en ze wil het bij Teun voordoen, naar iets ertussenin.

maar die stapt geschrokken achteruit. “We moeten
aan de vrede van Christus dénken en erom bidden!”  In de keuken maakt mevrouw Bontje het gezellig
zegt hij. Mevrouw Bontje is verontwaardigd. ‘Als je voor de voorzitter en de domlnge. Ze noemen het
alleen maar naast elkaar zit met je ogen dicht is ‘anderhalf kopje koffie". In de tuin staat Teun. __,_
vrede niet moeilijk!’ zegt ze. Maar Teunroept: ~ * ¢  Zoinzijn eentje is hij altijd het gelukkigst. S
‘Als je dichtbij komt is vrede gevaarlijk!’ o

0

Versje
J gt _ Bl g
Een vredeswens zit in je harte, ¢ Een vredeswens kan wandelen, v bie hoop is ook besmettelijk,
en komt door jou Naar buiten hij brengt geduld en hoop, ’ die mégen we verspreiden!
in al je daden, horen, zien, W en daarmee help je anderen Deel vrede Git, opzettelijk,
in liefde, niet te stuiten. uit de put en uit de knoop!

4

op weg Naar betere tijden!
4 P

Uit de Bijbel

Vergeef je Naaste zijn onrecht:
dah worden, wanneer je erom bidt,
Jouw eigen zonden kwiitgescholden.
Kan een mens die tegenover

een medemens woedend bliift, 3
bi) de Heer vrede komen vragen? =

Naar Sirach, 28,2-3



