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Uitvaarten:

Centraal aanmeldpunt uitvaarten:

Pastoor H. Spiertz | 06 - 11880141

Ziekenzalving:

Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met

pastoor H. Spiertz, pastor R. Raaphorst of pastor H. Zandbelt
Dopen - Huwelijken - Jubilea:

Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het Parochiecentrum te
Schaijk. Bovenstaand de contactgegevens.

Opgeven van misintenties en aanmelding om te reserveren
voor de vieringen in Herpen, Huisseling, Neerloon, Schaijk:

Schaijk: 0486-461220 | di. tm vr. 09.00 - 12.00

Herpen: 0486-411424 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein: 0486-411595 | ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon: 0486-411282 | ma. tm vr. 09.00 - 12.00

AANMELDEN/OPGEVEN IEDERE WEEK VOOR VRIJDAG
09.30, VOORAFGAAND AAN DE ZATERDAG/ZONDAG.
Dit is afwijkend ten gevolge van de coronacrisis.

Pastoraal Team
Pastoor Spiertz | 0486 - 461220
Email: pastoorspiertz@gmail.com

Pastor P. Raaphorst | 0486 - 411424
Email: praaphorst@hotmail.com

Pastor H. Zandbelt | 0486 - 411282
Email: haezandbelt@home.nl
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Diaken R. Lamers | 06 - 12428322
Email: reelstca@gmail.com
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Uw bijdragen
De Tien GEbOden Vanaf het begin hebben we geprobeerd een aantal vaste rubrieken in D'n
Doper op te nemen, zodat ook onze lezers de gelegenheid hebben om
een bijdrage te leveren aan de inhoud van ons blad. In dit nummer laat
Jan van Erp zijn licht schijnen over de Tien Geboden, maar we hopen dat
we in het volgende nummer weer meer vaste rubrieken kunnen vullen
met uw bijdragen. Daardoor wordt D'n Doper nog meer een blad voor en
door ons allen.

Wat zijn de mogelijkheden?

- De Tien Geboden van ...

Wat betekenen de tien geboden nog voor ons? Kun je er nog inspiratie uit
! halen voor je dagelijks leven? Hebben ze eeuwigheidswaarde of passen
sommige geboden niet meer in onze tijd? Zouden we nieuwe leefregels
moeten formuleren en welke zijn dat dan?

- Bijzondere kerken

Hebt u een bijzondere kerk of kapel bezocht tijdens uw vakantie of
verblijf in binnen-of buitenland, laat het ons weten. Graag met enkele
foto’s en een toelichting.

- Mijn favoriete gedicht

Is er een gedicht dat u zeer dierbaar is en dat onder woorden brengt wat
nauwelijks in woorden te vangen is? Dan bieden wij u de mogelijkheid
om uw favoriete gedicht (liefst met een korte toelichting) te delen met
onze lezers.

- Devotionalia

We zouden het fijn vinden als u uw verhaal bij zo'n bijzonder religieus
gebruiksvoorwerp (liefst met foto of afbeelding) met ons wilt delen.

Op een stille

pastorie...door

Voor informatie over deze rubrieken kunt u altijd terecht bij de
redactieleden en uw bijdragen kunt u sturen naar
info@heiligejohannesdedoper.nl Bij voorbaat onze dank!




Ter inspiratie - column

GROEIEN IN
CRISISTID

et wonder van de kleine goedheid. Ik leerde

dit begrip van rouwdeskundige Manu Keirse.

We schreven elkaar midden in de coronacri-

sis elke dag een brief. In zijn eerste schrijven

begon deze Vlaming met een pleidooi voor het
wonder van de kleine goedheid. Daar bedoelde hij mee dat
er in het nieuwe normaal van anderhalve meter een medicijn
is tegen isclement en op je eigen plek blijven: het wonder
van de kleine goedheid. Juist nu ook in de zomer alles nog in
het teken staat van de crisis helpt het om beter te gaan zien
hoe mensen goed doen ten opzichte van elkaar. Juist vanuit
gelovig perspectief is dit een eerste opdracht: om geraakt te
worden door de aanblik van de ander en goed te doen. leder
die deze uitdaging aanneemt, beleeft een inspirerende zomer,
omdat de crisis een kans is om te groeien in liefde naar de
ander en naar God toe.

In een landelijk dagblad werd een seculiere gedachte geop-
perd die wij als christenen in onze tweede natuur hebben:
nataliteit. Dat is het verlangen en het vermogen om het leven
te zien als een kans op vernieuwing. Het is een begrip van
Hannah Arendt. Als je het gelovig wilt zeggen: God werd

niet voor niets mens en Christus verrees niet voor niets uit de
dood. Leve het nieuwe begin.

Laat je bij dat nieuwe begin dan leiden door Katharina
Michiels, abdis van de trappistinnen in Brecht. Daar komt nu
niemand langs op weq naar Frankrijk, want we blijven allemaal
in Nederland. En daar, in cnze eigen kleine ruimte, leert deze
ahdis ons: blijf op je plek en kom tot leven. Hoe? Aanvaard je
beperkingen, geef structuur aan je dag, wees niet te gulzig

en heb de moed mild voor jezelf en de ander te zijn. Als je dat
doet, kom je tot leven en misschien wel nader tot de ander en
tot God. m




Woord van de pastor

Hoe beleven onze pastores deze tijd van Corona,
vroeg de redactie op 11 mei.

Onderstaand treft u het verhaal aan van
pastor P. Raaphorst

De eerste weken, toen het virus steeds meer slachtoffers maakte,
zorgden voor spanningen rond het gevaar van besmetting en
het toepassen van maatregelen. Een doop werd uitgesteld, een
vormselgesprek afgezegd en missen gingen niet door. Mari, een
goede bekende acoliet, overleed aan corona. De ziekenzalving
werd problematisch en de paus kwam met een extra zegen voor
stad en wereld (Urbi et Orbi).

De agenda raakte leger en de dagelijkse Mis ging ik alleen opdragen, zelfs het Paastridutim.
Uitvaarten werden in kleine kring gehouden, voorbereid via telefoon en mail, de gezichten van de
familieleden zag ik pas in de kerk. De hulp werd voorlopig afgezegd, dat gaf wat werk in het
huishouden. Ondertussen was Uden het centrum van de coronapatiénten en was de eredivisie en
ander voetbal stilgelegd. In plaats van PSV op de ranglijst ging ik het aantal covid-doden
bijhouden.

Hoe beleef je het? ledere dag bidden, dat blijft doorgaan. De intentie ligt dan vaak in de
coronasfeer: om wijsheid en inzicht, voor de parochie en de regering, voor de slachtoffers en
patiénten met corona, voor uitkomst uit problemen, als dank voor wat goed gaat. Ik ging vaker de
rozenkrans bidden en de Mariakapel zette ik een aantal keren open.

Mensen bellen nu meer dan voorheen op. Een ontmoeting werd meer bijzonder door de situatie.
Op zondag is er de Mis op TV en in de eigen kerk zonder volk en zonder preek. Je hoopt dat de
mensen weer terug (mogen) komen. Biechthoren bleef hetzelfde. In mei bezocht ik enkele
jongvolwassenen. Ik volg het nieuws over het virus en de maatregelen die steeds veranderen.
Enkele besmette parochianen genazen gelukkig.

De lockdown begon in de vastentijd, het leek een soort boetedoening om het virus te overwinnen
en daarmee elkaar te helpen. De beperkingen vragen ook om wat creativiteit om iets nieuws te
bedenken. Je denkt aan de toekomst. Op 20 mei kwamen de protocollen voor het kerkelijk leven op
anderhalve meter. Een zanger moet op zes meter afstand van anderen staan, dat was een
verrassende tegenvaller. Hoe zal het nieuwe normaal de verkondiging van de leer van Christus
hinderen of beinvloeden? Hierbij vertrouw ik op de Voorzienigheid en de Geest die in ons werkt.

Pastor Peter Raaphorst

Lees en kijk voor inspiratie, informatie en woorden van bemoediging door onder andere onze
bisschop Mgr. dr. Gerard de Korte onze website www.heiligejohannesdedoper.nl en
facebookpagina Parochie Heilige Johannes de Doper. Veel lees en kijk plezier.




Pastorale brief....

Terug, op weg naar...?

Opening

Beste mensen,

beste parochianen,
beste medegelovigen,

Hoe gaat het met u?

Terug naar terug?

“Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren
allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam
uit de hemel een gedruis (...). Zij [de apostelen,
Maria en de andere aanwezigen] werden
vervuld van de heilige Geest.” (Hand. 2, 1-2; 4).
De deuren van hun verblijfplaats gingen open.
Gods Geest heeft nu de kans om de wereld met
Gods liefde te vervullen, in Christus tot
voltooiing te brengen. Dat is de Geest, die is:
Gods herinnering van het verleden, Gods
opening voor het heden, Gods vrijheid voor de
toekomst. Zoals de deuren van de verblijfplaats
50 dagen na Jezus' verrijzenis opengingen, zo
gaan in deze dagen de deuren open van onze
kerken. Van de huizen van God, dichtbij en ver
weg. Om er binnen te kunnen gaan, om stil te
worden, om te bidden en of om de H.
Eucharistie te vieren.

Terug naar terug?

Terug naar de toekomst?

Je weet niet wat je niet weet. De werkelijkheid
ontsluiert zoveel als goed is voor ons. En dat is
maar goed ook. Dit gegeven mag zeker tijdens
de huidige Corona crisis gelden, waarvan wij
nog steeds niet weten, of het einde ervan in
zicht is, of wij er middenin zitten, of pas aan het
begin...

De bizarre tijd, waarin wij terecht gekomen

zijn, is ontegenzeggelijk niet makkelijk. Voor
niemand. De angst voor een onzichtbaar virus
maakt ons klein. De toekomst is ongewis. De
onzekerheid daarover laat je — ook aan den lijve

- voelen, dat het leven voorbij gaat, betrekkelijk
is. Niets staat vast. Tegelijk bestaat er een
verlangen naar zoals het was. Een verlangen
naar het ons zo vertrouwde.

Aan de ene kant kwamen velen in deze periode
van de pandemie tot rust en kregen de
gelegenheid om na te denken over hun eigen
leven en bestaan, om zich te bezinnen. Een tijd
van rust werd tot een tijd van verdieping, van
reflectie. Van de andere kant werden wij, in
meer of mindere mate, getroffen - letterlijk en
figuurlijk — door het virus, met alle gevolgen van
dien. Het verdriet, de leegte en de pijn waren
zichtbaar, tastbaar en voelbaar — overal in onze
samenleving. Het verlies van dierbaren, het
ziek-zijn van intimi, de eenzaamheid en het
isolement van menigeen sloegen diepe wonden
die ongetwijfeld een behoorlijke tijd nodig
zullen hebben om te kunnen genezen. Steun,
troost en bemoediging zijn, niet alleen vandaag
en morgen, onontbeerlijk. Veel sterkte!

Wanneer de tijd rijp is, zullen wij enige tijd nodig
hebben, om ons leven (weer) op de rit te

krijgen. Om verder te kunnen leven, om te
kunnen (over)leven, komen wij er dan ook niet
omheen om - samen én met z'n allen — een

brug van hoop te bouwen. Een brug voor de
morgen, waarin de nieuwe dag is geborgen. Een
brug, die gebouwd is op geloof en liefde.

Terug naar de toekomst?

Terug naar de H. Eucharistieviering?

In zekere zin betekent dat wat wij — minstens
iedere zondag - vieren tijdens de H. Eucharistie,
dat wij terug gaan naar de toekomst. Dat is het
Paasgeloof, dat geinspireerd door Gods Geest
een openheid biedt naar God, mens en wereld.
In de hoop levend op nieuw leven, dat
gebouwd mag zijn op het geloof in God en
Diens onmetelijke liefde voor ons. God is en
blijft altijd onze hoop, in Hem ligt onze
toekomst!



Dankbaar en verheugd mogen wij in deze tijd
stappen zetten, op weg naar een bepaalde
‘normaliteit; niet alleen in onze samenleving,
maar ook in onze Kerk in deze streken. Dat is
goed nieuws! Stappen terug naar de
Eucharistieviering.

Een lange periode hebben wij de fysieke
presentie van God in Christus en van de mens,
medemens (binnen de gemeenschap van de
Kerk) moeten missen in onze kerken. Niet
makkelijk. Soms pijnlijk. Misschien zelfs
ondragelijk. De kracht en de bijstand van het
sacrament van de H. Eucharistie ontbrak
immers, evenals die van de andere sacramenten
— Gods liefdesmiddelen tot altijd nieuw leven.

Nogmaals, nu bestaat de mogelijkheid om
opnieuw de H. Eucharistie te vieren. Vanaf het
weekend van 13 juni/14 juni kan dat in onze
parochiéle kerken van Herpen, Huisseling,
Neerloon en Schaijk. U kunt dan wederom Jezus
Christus in de gedaanten van brood en wijn
ontvangen. De Heer in ons hart, in ons leven
ontvangen, om ons door God in Christus te
laten sterken en zegenen. Ja, om te groeien in
gemeenschap met Hem en met onze
medemens. In liefde, in geloof én in hoop.

Als parochie, als parochiebestuur en pastoraal
team, nemen wij de tijd om de protocollen te
implementeren, die de bisschoppen daags voor
het Hoogfeest van Hemelvaart hebben
aangereikt. Daarom beginnen wij, zoals gezegd,
in de voornoemde kerken, om te bezien wat wel
of niet haalbaar en realiseerbaar is. Gaandeweg
zullen er op basis van de concrete ervaringen
wellicht andere kerken volgen en kunnen op
termijn eveneens de doordeweekse missen
opnieuw publiekelijk worden gevierd.

Het moge - voor eenieder — duidelijk zijn:
wijsheid, waakzaamheid en zorgvuldigheid, in
combinatie met het nodige geduld, zijn in deze
crisis gevraagd!

Terug naar de H. Eucharistieviering?

Tot slot

Laten wij hopen dat wij spoedig samen de H.
Eucharistie kunnen vieren!

En ook: laten wij in deze dagen bidden tot God,
onze Vader. Bovendien mogen wij met een
groot vertrouwen Maria, Gods moeder en onze
moeder, aanroepen. Opdat wij gauw van het
virus en de daarbij horende pandemie bevrijd
zullen worden. Graag wensen wij u van harte
alle sterkte toe. Veel zegen!

Blijf gezond, houd vol!

U hartelijk groetend,
Bestuur en pastoraal team van de

parochie H. Johannes de Doper

N.B.

Wij raden u aan om zelf de protocollen van de
Nederlandse bisschoppen te lezen. Deze
documenten zijn onder meer te vinden op de
website van het bisdom ‘s-Hertogenbosch:
www.bisdomdenbosch.nl.

N.B.2

Het goede nieuws is dat vanaf de viering van het
Hoogfeest van het H. Sacrament de
gelegenheid is, om met maximaal 30 personen
per kerk samen te komen en ter communie te
gaan. Vanaf 1 juli is dat mogelijk met 100
mensen in 1 kerk.

LET OP

Dit aantal is afhankelijk van de grootte van de
kerk. Rekening houdend met de afstand van 1,5
meter (bij gezinnen en of echtparen kan dat
aantal iets hoger liggen) ligt het maximum in
Herpen op 55, in Huisseling op 50, in Neerloon
op 28 en in Schaijk op 70.

N.B.3

Helaas moeten wij met pijn in het hart
aangeven, dat Doopsels en Huwelijken en de
jaarlijkse vieringen van Eerste H. Communie en
H. Vormsel voor onbepaalde tijd worden
uitgesteld. Uitvaarten, met een H.
Eucharistieviering, kunnen wel doorgaan.



Informatie voor het bijwonen van de vieringen

In de afgelopen periode is er overleg geweest
van de Nederlandse bisschoppen over hoe in
onze kerken de vieringen weer kunnen worden
hernomen, met inachtneming van de
gezondheidsbepalingen van de regering.

Op de website van ons bisdom
www.bisdomdenbosch.nl zijn de protocollen,
voor gebouwen, bedienaren en gelovigen,

in te zien.

De belangrijste maatregelen willen wij voor de
gelovigen die de kerkelijke vieringen weer
willen bijwonen onder de aandacht brengen.
De volledige tekst treft u aan op
bovengenoemde website en op de website
www.heiligejohannesdedoper.nl.

Belangrijkste maatregelen:

Allereerst verwijzen wij u naar de 'Pastorale
brief' in dit parochieblad.

Voor het bijwonen van een viering moet u zich
vooraf aanmelden. Hiervoor kunt u contact
opnemen met parochiecentrum Schaijk of het
secretariaat te Herpen of het secretariaat te
Ravenstein of de pastorie te Neerloon (zie blad
2).

Er staat een toezichthouder aan de kerkdeur
die u een plaats aanwijst.

De deur sluit als er 30 personen binnen zijn (tot
1 juli; daarna is het aantal afhankelijk van de

kerk (zie het pastorale woord).

De toezichthouder vraagt of u
coronagerelateerde gezondheidsklachten heeft.

De anderhalvemeter bepalingen gelden ook in
de kerk en worden consequent volgehouden.

Er komen looproutes.

Bij de deur is er gelegenheid om uw handen te
reinigen.

De Communie wordt enkel op de hand
ontvangen, nadat u uw handen opnieuw hebt

gereinigd.

In plaats van de gebruikelijke collecte vindt u
een collectebus of mandje bij de deur.

Aanraking van elkaar moeten we voorkomen.

Er wordt niet gezongen (geen koor, geen
volkszang).

De wijwaterbakjes blijven leeg.
Bij een uitvaart (ook niet met meer dan 30
aanwezigen) is geen condoleanceboek

aanwezig.

Het "Protocol Gelovigen" ligt uitgeprint achter in
de kerk om mee te nemen.

CORONAVIRUS

U loopt kans op besmetting door bij een
geinfecteerde persoon in de buurt te komen
en doordat hij/zij in uw richting hoest of niest.
Men kan het virus ook krijgen door aanraking
van een besmet persoon of een besmet
voorwerp of oppervlak. Het virus kan op een
oppervlak enige tijd blijven voortbestaan.

ATTENTIE

Bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis
blijven. Degenen die tot de risicogroepen
behoren, met of zonder onderliggende
gezondheidsproblemen, moeten zelf
overwegen of ze willen komen. Deelname aan
de vieringen is op eigen risico.




Binnen en buiten

Hoe dik is dubbel glas? Een paar centimeter?
Maar aan de ene kant, waar alleen de
glazenwasser komt, staat haar middelbare
dochter en aan de andere kant in haar zorgkamer
zit moeder, hoog van jaren. Zie hoe ze kijken naar
elkaar, die ogen. Zie die monden bewegen. En hoe
sterk het hart verlangt...

Het coronavirus brengt ons tot stilstand, houdt
ons af van de anderen, buitenshuis.

Het onderbreekt de afwisseling tussen nu eens
op jezelf zijn en dan weer tussen henin
verkeren. De grens van anderhalve meter vormt
een scherp verschil tussen binnen en buiten.

In de ruimte tussen mensen spelen twee dingen:
afstand/nabijheid én hoe gewenst die zijn. Voor
velen is dit een tijd van ongewenste afstand. Je
mist direct contact met familie, vrienden,
collega’s en bekenden. Je voelt je wellicht
bezorgd, angstig, alleen. Of het is gewoon saai,
omdat het al zo lang duurt. Maar er zit ook een
gewenste kant aan thuis zijn, fijn binnen of in je
tuin, vrij en ongestoord.

Door het verplichte thuisblijven is er veel minder
druk van afspraken en verplichtingen,
noodzakelijke reizen en haast.

Met huisgenoten kan deze periode er ook een
zijn van prettige nabijheid en gewenste
intimiteit. Je draagt en doet het samen, dat
geeft gezelligheid en troost. Je bent dan blij
met elkaar.

Zo'n soort quarantaine brengt ook de aandacht
naar binnen. Je staat meer stil bij wat echt
belangrijk voor je is, wie je bent en wat je voor
elkaar betekent. Bij je leven. Het woord
‘quarantaine’ betekent ‘40 dagen’ Volgens
sommigen gaat het terug op de naam van een
gebied in Israél, dat Quarantena heette en waar
Jezus veertig dagen in de woestijn verbleef.
Daarin werd voor hem duidelijk waar hij voor
stond. Dat ging over afzien van macht, succes
en meer kunnen dan een ander, vrij om er te
zijn voor wie hulp en erkenning behoeven.

Dat is vertrouwen op God.
Dus meer kunnen ‘laten” dan kunnen ‘doen’

Misschien zijn wij ook zulke dingen aan het
leren, nu we door te laten samen het virus
terugdringen. Leren hoe het is simpeler te
leven, beter zien wat en wie echt belangrijk
voor je zijn. Elkaar verdragen, maar ook naar
elkaar verlangen. Leren met jezelf samen te zijn,
zien wat je allemaal in huis hebt, toe kunnen
met minder nieuwe spullen en genieten met
minder vertier. Samen of alleen een goed ritme
vinden voor je dagen.

Wie niet wilde of vergat om zich te bezinnen,

te bidden of te mediteren, die heeft nu alle kans.
Dat zal belangrijk zijn, ook om samen uit te
vinden hoe we straks beter verder kunnen, in de
komende jaren die - zo lijkt het - materieel
minder vet zullen zijn.

Theo Gallé

LTS o
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Kevelaer Bedevaart voor dit jaar afgelast

Het blijft iets bijzonders, ik bedoel als je op de
lopende band staat op Schiphol. Je gaat ineens
veel sneller vooruit en ik kijk dan met een
meewarige glimlach opzij naar mensen, die de
menselijke lopende band bewust ontlopen of
vergeten. Een elektronische vrouwenstem
boven je hoofd waarschuwt, dat het laatste
stukje van de band in zicht komt, het moment
dat je weer zelf de benen moet nemen. Ja, er
zijn er die haast hebben en staande aan de
rechterkant word je nogal eens ingehaald door
hen die bang zijn dat ze de geopende gate gaan
missen. Maar de band op Schiphol staat nu
oorverdovend stil en de elektronische stem is
het zwijgen opgelegd, niemand weet voor
hoelang. We moeten immers pijnlijk afstand
bewaren.

De 1,5 meter zone maakt veel onmogelijk, maar
heeft van de andere kant ook een bijzondere
creatieve impuls gegeven. We moeten immers
iets doen wat ons hart ons niet ingeeft. We
overbruggen plots afstanden op een
ongekende wijze. Omdat we wonen in het door
het coronavirus zwaar getroffen Brabant, weten
wij goed waar we over spreken. Het bewaren
van de afstand heeft al veel onmogelijk
gemaakt.

De geplande bedevaart naar Kevelaer op
zaterdag 22 augustus aanstaande is er slechts
één van. In goed overleg met de organisatie in
Kevelaer, de pelgrimleiders en het pastorale
team kunnen wij niet anders dan het voor dit
jaar af te gelasten.

Het reserveren van de bussen, de faciliteiten in
Kevelaer, etc. kunnen wij niet in gang zetten,
zolang er nog veel onduidelijkheid is (hier en
over de grens) over hoe wij als samenleving om
moeten en kunnen gaan met de situatie.

Het is onverantwoord om zaken vast te gaan
leggen, terwijl het daar nu juist wel de tijd voor
is.

De jaarlijkse pelgrimskaars zullen we met een
kleine afvaardiging naar Kevelaer brengen om
deze in de Kaarsenkapel te plaatsen uit naam
van alle trouwe bedevaartgangers, maar ook
voor allen die ons ontvallen zijn. Zo blijven we
op voorspraak van Maria bidden voor de
gezondheid van anderen en van onszelf.

We wensen u alle goeds en we hopen erop,
dat we de draad van de bedevaart in 2021
weer op mogen nemen. Blijf op voorspraak van
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer bidden voor de
gezondheid van anderen en voor uzelf. En ook
al hoort u die stem niet letterlijk, pas goed op
uzelf en ‘Mind your step:

e{u SOLATRIX AFFLICTORYM ORA PRo
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We sluiten ons aan bij het gebed dat
Paus Franciscus bij een Angelusgebed onlangs
uitsprak:

Maria,

U schittert altijd op ons pad

als een teken van redding en hoop.

We vertrouwen onszelf aan u toe,

die bij het kruis deelnam aan Jezus' pijn,
u stevig staande houdend.

U weet wat we nodig hebben,

en we weten zeker dat u zult voorzien,
zodat wij, net als in Kana in Galilea,

weer vreugde mogen zien en mogen feesten
na deze tijd van beproeving.

Help ons, moeder van Goddelijke Liefde,
om de wil van de Vader te aanvaarden
en te doen wat Jezus ons zei,

die zelf ons lijden op zich nam

en ons verdriet droeg,

om ons, door het kruis, te leiden

naar de vreugde van de verrijzenis.

Tot u nemen wij onze toevlucht:

wees onze bescherming,

heilige Moeder van God,

wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,

gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Amen.

Namens het pastorale team en de
pelgrim leiders van Kevelaer,

Oss, Ravenstein, Veghel, Landerd,
Uden en omgeving.
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De Tien Geboden van...Jan van Erp

“Wat een deprimerend verhaal: Gij zult niet dit
en niet dat, je moet zus en je moet zo. Niet echt
een leidraad voor een gelukkig leven.” Zo dacht
Herman Finkers over de tien geboden.

Wij kenden als kind alleen maar de geboden en
verboden van ons vader en moeder. En dat
waren er wel meer dan tien, in mijn herinnering
moesten we van alles en mochten we niets.

Vanzelfsprekend

Later op school werden ons de tien geboden
uitgelegd; ik vond ze eigenlijk vanzelfsprekend.
Natuurlijk hield je van je vader en moeder.

Je deed doorgaans wat ze zeiden en toch echt
niet alleen omdat er anders straf op volgde.
Eer je vader en moeder, was ons toch al vroeg
bijgebracht.

lemand doden, het kwam niet bij je op.
Afgoden, je wist niet eens wat dat waren.

We hadden eerbied voor God, want Hij wist en
zag alles en Hij strafte alles wat je verkeerd
deed. En de dag des Heren heiligen, dat was
geen gebod, dat was een geschenk!

We moesten op de boerderij altijd meehelpen
maar op zondag waren we vrij.

Je moest wel naar kerk, vaak twee keer, maar dat
vond ik nooit erg.

Dat je ook wel zou willen hebben wat een ander
heeft, is toch niet zo gek.

Mijn vriendje kreeg een fiets, tweedehands,
maar ik vond die mooi, die wilde ik ook graag
hebben. Ik begreep niet dat ik daarmee een
zonde zou hebben gedaan tegen het tiende
gebod. lets anders is als ik die fiets zou
weghalen of iets anders van een ander zou
pakken.

Waar altijd heel geheimzinnig over werd
gedaan, was dat zesde gebod over onkuisheid.
Dat was ook voorzien van voetnoten: je kon
onkuisheid doen, ernaar verlangen en ook in
gedachten tegen dat verbod zondigen.

En ik moet zeggen, zeker toen ik al wat ouder
was, dat die overtreding vaak in de top van mijn
biechtlijstje stond.

En niet alleen in die van mij denk ik.

Wijze raadgevingen

Wij hadden een pastoor die ons vaak een beetje
geruststelde als hij merkte dat we zwaar gebukt
gingen onder de last van onze dagelijkse
zonden. Hij legde ons uit dat God, nadat Hij de
Israélieten had bevrijd uit hun slavernij, tien
geboden op een paar stenen had opgeschreven
en aan Mozes had gegeven. Het waren, zo zei
hij, niet zozeer geboden als wel wijze
raadgevingen die ze maar beter in acht konden
nemen op hun weg naar het beloofde land.

Dat verhaal uit het Oude Testament, je zou het
fictie kunnen noemen, was eigenlijk een
voorspelling die in vervulling zou gaan in het
Nieuwe Testament.

In het Nieuwe Testament zou God zijn zoon naar
de aarde gezonden hebben om de mensheid te
bevrijden van de eeuwige dood waartoe deze
veroordeeld was sinds de zondeval.

En ook Jezus ging met hen op weg en gaf zijn
volk dezelfde geboden ofwel raadgevingen
mee als Mozes aan de Israélieten had
meegeven, met dezelfde belofte: het land van
melk en honing.

In het verhaal van de Israélieten hebben we
gelezen hoe moeilijk en zwaar de weg door de
woestijn was.



Zij, die de psalmen goed kenden, zullen wel
eens gedacht hebben aan psalm 91 waar staat:
“Hij zal zijn Engelen gebieden dat zij u
behoeden op al uw wegen. Op handen zullen zij
u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen
zult stoten.”

We lezen ook hoe ze het op een gegeven
moment niet meer zagen zitten, toen er gebrek
kwam aan eten en drinken en ze in opstand
kwamen. De twijfel sloeg toe: waar is hun God,
bestaat Hij wel, en is hun weg geen
doodlopende weg? Is er geen andere God, geen
makkelijkere weg?

Gods volk onderweg
En hoe ging het met het volk dat met Jezus
onderweg was? Niet veel beter.

QOok zij vonden de weg door de woestijn van
hun leven zwaar. En ook zij hadden moeite om
zich aan de afspraken, de tien geboden, te
houden.

Jezus had die al teruggebracht tot één gebod:
“Heb God en je naaste lief als jezelf”

Hij wilde daarmee zeggen dat het dan wel goed
zou komen.

Bisschop Bekkers had de gelovigen bevrijd van
een al te grote angst voor de geboden over
onkuisheid en Bisschop Ernst had gezegd dat je
wel een brood mocht stelen als je honger hebt
maar geen geld.

Maar wat gebeurt er allemaal met Gods volk
onderweg?

We ervaren het in onszelf en we horen en zien
het om ons heen. Er is oorlog en geweld, we
horen over inbraak, over verkrachting, over
moord, ook op moeders en kinderen, over
kindermisbruik en over discriminatie.

Mensen zoeken een andere weg, zoeken naar
een afgod, in hun verlangen naar nog meer
aardse genoegens.

Ze stellen vragen over het bestaan van het
beloofde land, zelfs over het bestaan van God.
Ze roepen Hem ter verantwoording.

Had Hij niet kunnen zorgen dat dat virus niet
was uitgebroken? Kan Hij niet zorgen dat het
vaccin morgen, nee vandaag nog, wordt
uitgevonden en beschikbaar is voor heel de
wereld?

Het antwoord van God

“Ik weet dat het allemaal niet zo makkelijk is;
de weg is, zeker voor sommigen, zwaar.

Maar zijn jullie dan vergeten dat ik het ben die
mijn Zoon heeft gestuurd en die jullie, door aan
het kruis te sterven, van de eeuwige de dood
heeft bevrijd en die de gesloten poorten van
het paradijs weer voor jullie heeft geopend.

Ik ben er voor jullie, alle dagen van je leven.
Ervaar je dat niet zo, twijfel je over mijn bestaan
in jouw leven?

Ik zeg je: Ga nu maar, ga op weg, en neem alleen
die ene raadgeving over de liefde mee.

En gaandeweg zul je ervaren dat Ik besta!”

e B 5
g e T R , o g e E
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Janvan Erp
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Mijn favoriete gedicht

Is er een gedicht dat u bijna van buiten kent,
omdat het u bijzonder geraakt heeft? Kent u
een gedicht dat onder woorden brengt wat
nauwelijks in woorden te vangen is?

Dan bieden wij u in deze nieuwe rubriek de
mogelijkheid om uw favoriete gedicht (liefst
met een korte toelichting) te delen met onze
lezers. Uw bijdragen zijn welkom op
info@heiligejohannesdedoper.nl

Deze keer weer een favoriet gedicht van ons
redactielid Hans Meijer.

ER IS EEN GROTE NORSE NEGER

Er is een grote norse neger in mij neergedaald
die van binnen dingen doet die niemand ziet
ook ik niet want donker is het daar en zwart

maar ik weet zeker hij bestudeert er
aard en structuur van heel mijn blanke almacht

hij morrelt wat aan halfvermolmde kasten

dat voel ik — splinters schieten door mijn schouder
nu leest hij oude formulieren dit is het lastigst
teveel slaven trok ik af van de belasting.

Lucebert (1924 - 1994)
Uit: Maatstaf, 6e jaargang, no. 9/10 (1959)

Toelichting

In het najaar bezocht ik met vrienden de grote
Suriname tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in
Amsterdam. Bij de indringende beelden en
documenten over het slavernijverleden moest
ik denken aan bovenstaand gedicht van
Lucebert. Wat hadden wij daar te zoeken, wat

gaf ons het recht om daar als heer en meester te
beslissen over het lot van de inlandse bevolking

en de geimporteerde slaven? De suprematie
van het blanke ras werd in die tijd in christelijke
kring vaak nog gerechtvaardigd vanuit de
bijbel.

Lucebert laat ‘een grote norse neger’ (je voelt de
dreiging) eens bestuderen hoe dat zit bij ons
blanken, niet van buitenaf, maar van binnenuit.
Die ‘blanke almacht’ (macht over alles), wat is
dat nou precies (‘aard’) en hoe zit die in elkaar
(‘structuur’)?

Het resultaat van het onderzoek is ontluisterend:
bij de blanke is het duister binnen en de zaak
staat op instorten. Uit die oude formulieren
blijkt de ware aard van het blanke ras: uitbuiting
en onderdrukking! We kunnen en willen die
historische last (‘belasting’) niet meer dragen op
onze schouders. Slaven zijn een kostenpost die
je kunt aftrekken van de belasting.

Wie de afgelopen jaren wel eens in Suriname is
geweest, weet dat het koloniale verleden nog
steeds een rol speelt in vele facetten van de
maatschappij. Bij een bezoek aan een
voormalige plantage kun je nog zien hoe het
dagelijks leven in die tijd geweest moet zijn,
maar wie in gesprek raakt met de mensen daar,
merkt dat die ‘belasting’ nog steeds gevoeld
wordt en dat het gedicht van Lucebert nog
steeds actueel is.

Lucebert



DE KAPPER

Een man ging naar de kapper om zijn haar te laten
knippen en zijn baard te laten trimmen. De
kapper begon aan zijn werk terwijl ze
ondertussen begonnen te praten. Er werden veel
verschillende onderwerpen aangesneden tot ze
uiteindelijk bij het onderwerp ‘God’ kwamen. De
kapper zei: “lk geloof niet dat God bestaat.”

“Waarom zou je zoiets zeggen?’, vroeg de klant.

“Nou, loop de straat maar op, dan zie je wel dat
God niet bestaat. Leg me eens uit, zouden er
zoveel zieke mensen zijn als God bestaat? Zouden
er kinderen in de steek worden gelaten? Als God
bestaat zou er geen lijden en pijn meer zijn. Ik kan
niet geloven dat een liefdevolle God al deze
dingen toelaat”

De klant dacht een tijdje na maar reageerde niet
omdat hij geen discussie wilde beginnen. De
kapper maakte zijn werk af en de klant verliet de
zaak. Net nadat hij de zaak was uitgelopen zag hij
aan de andere kant van de straat een man met
lang, vies, geklit haar en een ongetrimde baard.

Wijze Woorden

Hij zag er smerig en onverzorgd uit. De klant liep
terug naar de zaak, ging naar binnen en zei tegen
de kapper: “Weet je wat? Kappers bestaan niet”

“Hoe kun je dat nou zeggen?’, vroeg de kapper
verrast. “Ik ben hier en ik ben een kapper. Ik heb je
net nog geknipt!”

“Nee!’, riep de klant uit. “Kappers bestaan niet
want als ze wel zouden bestaan zouden er geen
mensen rondlopen met vies, lang haar en
ongetrimde baarden, zoals die man daar buiten.’

“Aha, maar kappers bestaan wel! Wat er gebeurt is
dat mensen niet naar mij toekomen.”

“Precies!’, bevestigde de klant. “Dat is het punt!
God, bestaat ook! Wat er gebeurt is dat mensen
niet naar Hem toekomen.”

Bron: www.inspire21.com
Vertaling: Esther Kooij



Datum

JUNI
13-6-2020
14-6-2020

20-6-2020
21-6-2020

27-6-2020
28-6-2020

JULI
4-7-2020
5-7-2020

11-7-2020
12-7-2020

18-7-2020
19-7-2020

25-7-2020
26-7-2020

Voor het bijwonen van de viering(en) dient u zich eerst aan te melden (blad 2)

Tijd

19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00

19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00

Plaats

Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling

Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling

Viering

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Bijzonderheid

Sacramentsdag

Vaderdag

St. Jan de Doper
Patroon vd parochie

Voor nieuws omtrent de ontwikkelingen vanwege de maatregelen rondom
het coronavirus, voor inspiratie en woorden van bemoediging door onder

andere onze bisschop Mgr. dr. Gerard de Korte, gelieve onze website

www.heiligejohannesdedoper.nl te raadplegen.

Informatie treft u ook aan op onze facebookpagina
Parochie Heilige Johannes de Doper.



Datum

AUGUSTUS
01-8-2020
02-8-2020

08-8-2020
09-8-2020

15-8-2020
16-8-2020

22-8-2020
23-8-2020

29-8-2020
30-8-2020

SEPTEMBER
5-9-2020
6-9-2020

12-9-2020
13-9-2020

19-9-2020
20-9-2020

26-9-2020
27-9-2020

Tijd

19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00

19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00
19.00
09.30
09.30
11.00

Plaats

Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling

Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling

Viering Bijzonderheid

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

| Fietsmee met MOV (Schaijk/Reek/Zeeland) gaat op zondag 13 september niet door!
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Parochiéle feesten gaan niet door

St. Jansfeest te Neerlangel het weekend van 25 en 26 juli, maar de traditie
Dit jaar zal er geen St. jansfeest zijn op zondag van het St. Annafeest geven we dit ja‘ar vorm
28 juni te Neerlangel. In verband met de situatie ~ door de St. Annakapel op zondag 26 juli 2020 te
rondom het coronavirus en de huidige openen van 11.00-16.00 uur. ledereen is welkom
maatregelen vanuit de overheid moeten wij voor een moment van bezir_ming: een gebed, of
besluiten dat het dit jaar niet door kan gaan. het opsteken van een kaarsje. Vrijwilligers zullen
Dagelijks is het St. Janskerkje open voor u. aanwezig zijn om de bezoekers in goede banen
Voel u welkom voor stilte en gebed. te leiden, zodat de onderlinge afstand van 1,5 m
Wij hopen u weer te mogen verwelkomen in gewaarborgd blijft. We hopen dat het St.
2021 bij het altijd weer prachtig verzorgde Annafeest in 2021 weer in de traditionele vorm
St. Jansfeest. gehouden kan worden.

| Vrienden van de St. Jan | | Vrienden van de Sint Annakapel |

.

St. Donatusfeest te Reek St. Rochusfeest te Deursen

Dit jaar is er geen St. Donatusfeest in het Vanwege de corona maatregelen zal ook het
weekend van 11 en 12 juli te Reek. Al jarenlang mooie Sint Rochusfeest op zondag 16 augustus
draagt de werkgroep 'Donatus’ zorg daarvoor, niet doorgaan. Geen H. Mis, geen processie, geen
met vieringen en tentoonstelling. liederen zingen bij de kapel en geen

In de Mariakapel bent u van harte welkom voor bloemenhulde voor Maria. Gelukkig is wel de

kapel voor u geopend om te bidden en om een
kaarsje aan te steken tijdens de openingstijden.
Op zondag 16 augustus mag iedereen op eigen
gelegenheid natuurlijk een bloemetje brengen in
de kapel.

Wij hopen dat we volgend jaar weer een processie
kunnen houden zoals U gewend bent.

| Vrienden van St. Rochus
2 )

gebed en stilte, zeker ook deze dag.
| Werkgroep Donatus |

-

.Ir‘:it

FRE RSN R T
E 4

St. Annafeest te Koolwijk

Dit jaar gaat alles anders, dus ook het St.
Annafeest. Door alle opgelegde beperkingen zal
er dit jaar geen H. Mis zijn in de St. Annakapel in
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Thuis geloven -

BIDDEN

Geloven draagt bidden in
zich: in cantact komen met
God, de levende Bron van het
bestaan. Wat betekent gebed
voor u? Bidt u graag met
geschreven teksten of vrij?
Zonder woorden, met zang
of beeld? In een kerkdienst
klinkt ons gezamenlijk bidden
eensgezind en krachtig, maar
laten we ook thuis in corona-
tijd onze verlangens, nood
en dank eenvoudig voor God
brengen.

Tekst en illustraties: Matjet de Jong

BEKENDE GEBEDEN

Jezus heeft ons geleerd te bidden tot God als Vader. Het begint
met overgave: aan uw haam, uw rijk, uw wil. Dan pas vragen wij
om brood, vergeving, bescherming, verlossing. Heel het leven zit
hierin. Daarom is het Onzevader niet'stuk te bidden, het is elke
dag nieuw. Het Weesgegroet is sommigen nog dierbaarder, omdat
hierin Maria's moederhart wordt aangesproken.

VRIJ GEBED

Zomaar uitzeggen wat er leeft in je hart, direct, puur, hardop of

stil. Bidden voor je naasten en jezelf. Het kan op een vast moment
op de dag, eventueel met een kaarsje erbij, of je laat het spontaan
gebeuren. Vraag ook gerust aan de kinderen: ‘Voor wie, om wat, wil
je bidden?' De intentie is het gebed. God weet wat we bedoelen. Je
kunt als je wilt afsluiten met het Onzevader.

BEPROEFDE TEKSTEN

De 150 psalmen in de Bijbel zijn eeuwenoude gebeden die, steeds
fris vertaald, ons helpen te bidden. Ook Jezus leefde met de psal-
men. Lees je ze aandachtig, liefst hardop, dan herken je je eigen
emoties en leer je veel over God en mens. In coronatijd zijn natuur
en wijsheid, ballingschap en heimwee, droefheid en wanhoop,
geduld en vertrouwen mooie thema'’s.

Ook uit de kerktraditie komen sterke gebeden zoals‘Kom, Schep-
per Geest'en ‘Heer ontferm U’ Vind steun in gebedenboekjes of
liedbundels, want veel liederen zijn een gebed: ‘Zingen is dubbel
bidden'!

LICHAAM

Stil zijn is genoeg. Je openstellen voor de heilige Geest. Zoek de
houding waarin je je hart kunt openen voor de Allerhoogste. Dat
kan met een rechte rug, of gebogen. Met handen samen of open.
Je kunt knielen, zitten, staan of uit wandelen gaan:‘Bidden met de
benen:

‘Soms is het hart groter dan de woorden van het
gebed, maar vaak ook zijn de woorden van het
gebed groter dan ons hart en weten ze ons tot
God te brengen’

Marcel Poorthuis
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Studeren aan het Sint-Janscentrum

r B

THEOLOGIE STUDEREN AAN HET SINT-JANSCENTRUM IN HET BISDOM van DEN BOSCH

L

Laat jezelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel (1 Petrus 2,5)

THEOLOGIE STUDEREN, i

is sterker worden; sterker-in je eigen geloof, g
krachtiger om anderen te helpen hun weg iy %
te vinden in het geloof: o,

THEOLOGIE STUDEREN IN DEELTIJD!
Diaken of catechist worden.
Of persoonlijke verdieping van je geloof.

INFORMATIE: www.bisdomdenbosch.nl of www.sintjanscentrum.nl
SINT-BONIFATIUSINSTITUUT of via de opleidingscodrdinator: ekleinpenning@bisdomdenbosch.nl

In het verhaal van Lucas (Hand. 1,4-8) over de christelijke gemeenschap van Jeruzalem wisselen
passages die handelen over het interne leven van de gemeenschap af met passages die handelen
over het leven van deze gemeenschap naar buiten. Een aantal gebeurtenissen situeren zich als het
ware in het huis van de gemeenschap, 'de bovenzaal’ Dit huis van de gemeenschap bevindt zich
echter midden in de stad Jeruzalem en de leerlingen trekken vanuit de bovenzaal telkens weer de
stad en de wereld in. Dit basisschema in het verhaal van de Handelingen van de apostelen is het
uitgangspunt voor alle parochies, wereldwijd tot op de dag van vandaag.

Het verhaal laat ons toe te stellen dat er in het leven van de christelijke gemeenschap een dubbele
dynamiek is. Enerzijds is er het onderlinge leven dat zich als het ware afspeelt in de bovenzaal, het
kerkgebouw. Hier laat de gemeenschap zich vormen door het Woord en bespreekt zij de vragen die
zich stellen. Hier bidden zij en vieren zij de Eucharistie. Hier ontmoeten zij elkaar en ondersteunen
zij elkaar in vriendschap en solidariteit. Anderzijds leiden vanuit de bovenzaal grote deuren, die van
de evangelisatie en die van de diaconie, naar buiten. Hier zijn de christenen in contact enin
gesprek met mensen op zoek naar een zin voor hun leven, met zieken en armen, met een
samenleving en een wereld die nood hebben aan een nieuwe adem en een nieuwe liefde.

Het opleidingshuis van het bisdom - het Sint Janscentrum in Den Bosch — wil mensen opleiden om
het onderlinge leven in de plaatselijke bovenzaal te versterken en de gemeenschap te stimuleren
krachtig naar buiten te treden. Daartoe zijn er verschillende opleidingen: de priesteropleiding, de
diaken- en catechistenopleiding, de opleiding godsdienstwetenschappen.

De priesteropleiding is een voltijdsopleiding. Aan de andere opleidingen kun je in deeltijd studeren
zodat het te combineren is met zorg voor het gezin en of werk. Ben je geinteresseerd? Kijk dan voor
meer informatie (www.bisdomdenbosch.nl) op de website of stuur een bericht
(ekleinpenning@bisdomdenbosch.nl).
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Devotionalia

De heilige Christoffel

De heilige Christoffel is de beschermheilige van
de reizigers. Christoffel, ook wel Christophorus
genoemd, was een veerman zonder brug of
boot.

Als reizigers de rivier wilden oversteken, droeg
Christophorus hen naar de andere oever.

En toch was die reuze sterke man haast nog te
zwak om een kind over de rivier te dragen.

Dat stond aan het water en riep: "Over! Qver!”
Christoffel lachte om dat lichte vrachtje. Hopla,
daar zat het jongetje al op zijn schouder, na een
paar passen stond Christophorus stil en keek
naar het jongetje. "Dat had ik niet gedacht!”
hijgde hij. "Wat ben jij zwaar!”

Langzaam ging hij verder, voet voor voet door
de sterke stroom. Grote mannen, bomen van
kerels, had hij overgebracht! Zou hij dan een
kindje niet kunnen dragen? Weer stond hij stil,
duizelig van vermoeidheid. "Kind," zuchtte hij,
"ik... ik kan niet meer!” Christophorus werd
bang, doodsbang. Voor de eerste keer in zijn
leven.

Hij had altijd gezegd: "Ik wil enkel de machtigste
mens op de aarde dienen.”

Zo was hij knecht geworden bij een koning die
een geweldig rijk bestuurde. Maar die koning
bleek bang te zijn voor de duivel. “Dan is de
duivel machtiger,’ riep Christoffel, “en dien ik de
duivel! Toen ontdekte hij echter, dat een heel
eenvoudige monnik de duivel op de vlucht joeg
door het kruisteken. “ U wil ik dienen,” had hij
gezegd, "u bent machtiger dan de duivel”

Zo had hij steeds de machtigste gezocht en nog
niet gevonden. Want de monnik weigerde zijn
diensten. "Niet ik ben machtig, maar God, onze
Vader. Hém moet je dienen. Zoek God,
veerman!” En dat had Christoffel gedaan.

ledere reiziger die hij overdroeg, had hij goed
aangekeken. Maar gevonden had hij zijn nieuwe
Meester nog altijd niet. Nu was hij bang.

Zijn knieén knikten, zijn schouders bogen.

En in zijn angst greep hij het kind op zijn

schouder bij de hand. Een klein jongenshandje
in die bruine reuzenknuist. Maar de angst
verdween; hij kon de andere oever bereiken.
"Jongetje,” hijgde de veerman, "wie ben jij?

Het leek wel of ik de hele wereld op mijn
schouders droeg! "U heeft veel meer gedragen,”
antwoordde het kind. "Niet zomaar de wereld,
maar zelfs de Schepper van die wereld! Want ik
ben Jezus, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik
ben de Meester die je zo lang gezocht hebt!”

Zo is het gebeurd, zegt het oude legendarische
verhaal over
Christophorus. De
veerman heeft God
trouw gediend tot zijn
marteldood. Want zoals
vele heiligen heeft ook
hij geleden voor zijn
geloof.

Christoffel leefde
omstreeks het jaar 250
en zijn gedachtenis
wordt jaarlijks
gehouden op 24 juli.
Het is mogelijk dat hij pas van latere generaties
zijn naam heeft ontvangen. Want
“Christo-phorus” betekent “Christus-drager”!

In de Middeleeuwen ontstond het bijgeloof, dat
wie bij het verlaten van het kerkgebouw nog
even tot God bad op voorspraak van Sint
Christoffel, dat zo iemand op die dag dan niets
rampzaligs zou overkomen.

In veel oude kerken uit die tijd vindt u bij de
uitgang een beeld of schildering van de heilige
Christoffel.

Bijgeloof dus? Welnee. Hij is immers uitgeroepen
tot beschermheilige van de reizigers en dus best
op zijn plaats dichtbij de plek waar u weer in uw
auto of op uw fiets stapt. Ziet u dit oude
legendarische verhaal dus niet als fetisj of
talisman, maar als een verwijzing naar Hem, die
(ook) door Christoffel gezocht en gevonden
werd en van wie wij allen afhankelijk zijn.

Bron: Tom Remken




Bijzondere dodenherdenking in Herpen

Samen geven we uitvoering aan de richtlijnen is gebouwd op grote mooie woorden, maar tot
die gelden i.v.m. het coronavirus. Dat betekende  stand komt door kleine concrete daden. Daden
ook dit jaar geen bijeenkomst in ons eigen huis, onze eigen levens. Daden om
‘dodenherdenking 04 mei 2020 in Herpen! conflicten — groot en klein - te voorkomen.

We wilden wel graag eer doen aan ‘lokaal Daden om onrecht, ongelijkheid en
herdenken, omdat dat simpelweg belangrijk is.

In samenwerking met de Gemeente,
muziekvereniging Sint Hubertus, de Dorpsraad,
Omroep Walraven en Dtv Oss werd er een
manier gevonden om op 4 mei, burgers en
militairen te herdenken, die in het Koninkrijk der
Nederlanden of waar ook ter wereld, zijn
omgekomen of vermoord sinds het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog, in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In het
bijzonder de gevallenen in het
Dorpsraadgebied Herpen.

F -

Daden om je medemens te laten weten dat hij of
zij telt — net als jijzelf.
Deze daden — groot en klein — vormen de basis
voor nieuwe verhalen. Verhalen om met elkaar
te delen. Verhalen die ons verbinden. Er is zo
veel meer dat ons bindt dan dat ons verdeelt.
Door omstandigheden hebben wij samen een
nieuw verhaal gemaakt in onze gemeenschap.
Om samen het belang van het thema ‘Vrijheid
- = geef je door’ te onderstrepen en eer te blijven
Het thema 'Vrijheid geef je door' inspireert om geven aan lokaal herdenken.
herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en  Vanaf 8 uur tot zonsondergang hingen de
de historische gebeurtenissen in verband te Nederlandse vlag, de Herpense vlag en de
brengen met de actualiteit wereldwijd. Engelse vlag halfstok bij het monument. In de
‘Verhalen om nooit te vergeten middag legden Burgemeester Wobine Buijs en
wethouder Kees van Geffen, zonder publiek,
Verhalen die ons laten beseffen dat vrijheid niet  een krans bij het monument.



Even later was het de beurt aan Dorpsraadlid
Tom van Leeuwen om een krans te leggen
namens de Herpense bevolking voor hen die
vielen 1940 - 1945 (familie, bevolking,
militairen).

Daarna speelde Marcel van Brakel (lid van de
muziekvereniging) het Wilhelmus. Tot slot
plaatste Lianne namens de leerlingen van groep
7/8 een bloemstuk.

Het geluid van de kerkklokken galmde tussen
19.45 - 19.58 uur door Herpen. En Hans van Erp,
lid muziekvereniging, blies aansluitend de
taptoe. En toen was het 2 minuten stil in
Herpen...

Bestuur Stichting Herpen in Woord en
Beeld
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Fiets / wandeltocht op zoek naar......

Deze fiets/wandeltocht gaat dwars door de dertien kerkdorpen van onze parochie H. Johannes de
Doper. Deze tocht voert u door polderlandschap, bosrijke omgeving en historische plekjes, kortom
u waant zich in een schilderachtig gebied. Het is mogelijk om elke kerk als startpunt te nemen.
Deze kerk is dan tevens uw eindpunt. Aan deze tocht is een opdracht verbonden: zoek de juiste
foto's bij de juiste kerken. Aantal foto's per kerk kan verschillen. Succes met deze uitdaging.

1. St. Luciakerk Ravenstein

2. St. Janskerk Neerlangel

3. H. Willibrorduskerk Demen
4, St. Rochuskapel Deursen

5. St.Vincentiuskerk Deursen

6. St. Lambertuskerk Huisseling
7. St. Sebastianuskerk Herpen
8. St. Annakapel Koolwijk

9. H. Antonius abt kerk Schaijk
10. H. Antonius abt kerk Reek
11. St. Antoniuskerk Overlangel
12. St. Victorkerk Neerloon

13. Nederlandse Hervormde kerk
Ravenstein

Los de zoekopdracht op en win een cake.
U kunt uw oplossing sturen naar
info@heiligejohannesdedoper.nl

of afgeven bij de pastorie in Herpen, Ravenstein
of Schaijk voorzien van uw naam en telefoonnummer.

Uit de inzendingen met de juiste oplossing wordt
1 winnaar gekozen.

U kunt uw oplossing inzenden tot
31 augustus 2020.



Op zoek naar......
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Vervolg zoektocht

Fijne zoektocht gewenst door:
Jeannie Bueters
Yvonne Bosch




RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

Op een stille pastorie

De afgelopen ongewone voorjaarsmaanden bleef
Judith Velthausz op maandag- en
woensdagmorgen in Ravenstein op haar post, als
vast punt van de parochieadministratie. Ik vroeg
haar, hoe die weken voor haar waren.

In elk geval was het stil aan de telefoon, bij de
voordeur en op de koffietijd van de
woensdagmorgen. Bijna niemand belt of komt
langs. De vrouw van onze diaken René Lamers
werkt in het ziekenhuis, ook hij werkte thuis,
met contact via de e-mail. Alleen Zr. Cis Brands
kwam het kaarsengeld van de Jozefkapel
brengen. Zo was Judith hier dus bijna in
quarantaine.

Ze gebruikte de tijd om adressen te checken en
vooruit te werken voor het kerkhof, de brieven
voor straks rond aflopende grafrechten. Zaken
die altijd doorgaan, maar waarvoor ze nu de
archiefmappen opschoonde van drie naar één.
Rond Pasen was het wel drukker, met vijf
uitvaarten in veertien dagen, die door de
pastoor en pastor Zandbelt werden
voorgegaan. Omdat de Paaswake in heel kleine
kring zonder kerkgangers moest plaatsvinden,
dienden er nieuwe gewijde paaskaarsen te
worden rondgebracht. Ook de verdeling van D'n
Doper vroeg meer aandacht. Judith polste bij de
vaste huis-aan-huisbezorgers of ze het
aandurfden om toch hun ronde te doen. Dat
zijn er in Ravenstein en Huisseling samen maar
liefst 38, actieve mensen van wie er maar
enkelen het liever niet deden. Ze verdienden
allemaal een zakje paaseitjes, vond ze.

Elke woensdagavond om 18.45 uur kwam ze
terug om in de Luciakerk de ‘coronaklokken’ te
luiden als teken van steun uit de kerken voor
alle mensen in de (gezondheids)zorg en andere
vitale beroepen.

Judith beleeft deze tijd ook thuis meer direct
met dochter Ayessa, werkzaam in een Nijmeegs
verpleeghuis, zij werkt op dit moment op de
corona-afdeling. Dat geeft heel wat extra was
en schoonmaak van uniformen. Ze skypet veel

met haar moeder van 82. Bij het eten op
zondagavond staat de tablet met haar in beeld
mee op tafel, dan eten ze gelijktijdig, samen op
ieders plek. Gelukkig kon ze afgelopen week
haar moeder en schoonmoeder na negen
weken weer bezoeken. Al was omhelzen er nog
niet bij, je bent zo blij dat je elkaar weer in
levenden lijve ziet, al moet je toch afstand
houden.

We merkten allebei, dat in deze blijf-thuis-tijd
het er niet zo van komt om zomaar iemand te
bellen buiten je eigen kring. Met minder
mensen op meer afstand is het praatje in de
supermarkt of op straat ook kort. Nu het zo lang
duurt beklemt het Judith, dat je nergens naar
toe kunt. Wel goed van de bisschop, dat die
enkele malen een brief schreef/schrijft. Die legt
ze in de Jozefkapel, die overdag open is.

We overleggen of we als locatieraad toch alweer
samen zullen komen, als we weten hoe hetna 1
juni met de vieringen gaat. Nee, dat mag nog
niet, weet ze van haar man die voor zijn werk bij
de gemeente dicht bij de noodverordeningen
zit. Hij werkt momenteel als juridisch adviseur
bij de veiligheidsregio Brabant Noord in Den
Bosch. We oefenen dus nog maar geduld.

Theo Gallé,
Locatieraad Ravenstein




Thuis geloven -

Tekst en illustraties: Matjet de Jong
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lemand van wie we in deze tijd geen 1,5 meter 5. Lees niet te veel per keer. De Bijbel is een

afstand hoeven te houden is God. Door de ‘calorierijk’ boek, je kunt aan een paar regels
stilte die is gevallen ben je misschien meer genoeg hebben om over na te denken. Wil
met grote vragen bezig. je een heel boek (bijvoorbeeld Genesis, Job,
Ruth, Mattels) achter elkaar lezen, dan kan
Online worden er prachtige teksten en vieringen dat ook.
aangeboden. Maar je kunt ook naar je boeken- 6. Blader eerst eens door je Bijhel en lees hier en
kast lopen en dat ene boek eruit nemen: de daar een stukje, om teksten te ‘proeven’ Kom
Bijbel, over God en ons. je saaie of onbegrijpelijke stukken tegen, heb
EIf tips voor mensen met drempelvrees. dan geen oordeel, maar blader verder.

7. Als je een passage vindt die je boeit, stop
dan met bladeren en besluit dat dit jouw

1. Alsje geen ervaren Bijbellezer bent, wees

gerust: je weet er meer van dan je denkt,
door kerkbezoek, religieuze kunst, feesten,
gebruiken en verhalen.

. Begin niet per se met Bijbellezen zoals je een
roman leest, van voor naar achter.

. Bedenk dat de Bijbel uit meer dan 60 boeken
bestaat in één kaft. En dat die boeken heel
verschillend zijn.

. Drempelvrees is begrijpelijk: dit boek is een
eeuwenoud monument. Maar een ontmoe-
ting met God begint vaak met 'Vrees niet!’ Het
boek wil de goede weg wijzen.

tekst wordt voor vandaag. Leg het boek neer,
installeer je, steek eventueel een lichtje aan.

8. Tip: lees de tekst rustig hardop. Dan komt er
zuurstof bij, krijgt ze ruimte en gaat ze spre-
ken.

9. Word stil en vraag je af: waarom sprak deze
tekst me direct aan? Welke zin bevat voor mij
de kern? Wat heeft die met mijn leven nu te
maken?

10.Misschien kun je hierover iets opschrijven in
een speciaal schriftje.

11.Besluit met een moment van rust, gebed,
dank.

Hoe kostelijk uw woorden te proeven;
bij het zeggen zoeter dan honing.
Psalm 119, vers 103
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Telefoon 06 295 86 956
Dag en nacht bereikbaar
Louise Julianalaan 50
5371 EP Ravenstein

info@jamesdegraaffuitvaarizong.nl
www.jamesdegraaffultvaartzorg.nl
KvK Nr. 61099341

Ook indien u elders bent verzekerd

DE ZALIGE ZALM

DE ZALIGE ZALM

| 4

Een waardig afscheid...

Suitvaartzorg

vanm Tilburg

0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar
Pastoor van Winkelstraat 428
8 5374BK Schaijk

B www.uitvaartzorgvantilburg.nl
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“Volg mij maar!’, riep Kikker tegen vier verveelde
muizen. Hij dacht: ‘Als iemand het voorbeeld geeft,
zal de rest volgen’. Hij nam ze mee naar het kerkplein
waar alles klaarstond voor het zomerfeest. Midden
op het plein zei Kik: ‘Ogen dicht, tot ik ja zeg!’

Hij legde verderop een koekje neer en kwam terug.
‘Ogen open!’ Toen ze het koekje zagen wilden de
muizen er direct op af. ‘Ho-hool’, zei Kikker,

‘Dit is een droomkoekje. Je dénkt dat je het ziet,
maar je moet een reis maken om er te komen’.

Ze stonden voor een kronkelweg die met krijt op het
plein was getekend. ‘Ik ga lopen en jullie volgen mij.
Misschien komen we er. Wie niet volgt is af!’

Kik begon langzaam tussen de lijnen door te lopen.
Het pad liep wijd om het droomkoekje heen. Ineens
liep het pad dichter langs het koekje. Altijd-hongerige
muis hield het niet uit en rende er recht naartce.

Jij bent af! Naar de kant! riep Kik. De rest liep verder.
Het pad ging weer weg van het middelpunt, toen
weer ernaartoe. Tweede muis vond het mooi geweest
en stormde naar het koekje. ‘Af!’ riep Kik. Eindelijk:

de laatste bocht. Nu graaide derde muis naar het
koekje, over de lijnen heen. ‘Ook af!’ riep Kik. Nog een
paar stapjes en... vierde muis at het koekje helemaal op.
Dik verdiend. ‘Nu gaan we terug, over hetzelfde pad’,
zei Kik. Dat deden ze, maar wel een beetje vlugger!

Terugwoorden

Er bestaah woorden die zichzelf havolgen!
Je kunt ze van links Naar rechts lezen,
maar ook van rechts Naar links, dan
staat er hetzelfde. Bijvoorbeeld ‘RADAR'
Hier staan er elf onder elkaar korte en lange.
Kun jij ze invullen? be hulpletters helpen je.
Bedenk: weet je een letter links van het midden
vah het woord, dan weet je vanzelf waar
hi) rechts staat! Check: ols je alles of hebt,
Staat in de oranje vakjes van boven

Naar beneden een toepasselijk woord.

De woorden zijn: netten, maandnaam,
heven, kok, lepel, legovogel, legerregel,
stormrots, meetsysteem, kajak, testset.

Uit de Bijbel Ay

Jezus sprak tot petrus en Andreas:
"Kom, volg mij; ik zal jullie vissers
van mensen maken.

Meteen lieten ze hun netten
achter en volgden Hem. A

.
Mattetis $19-20 A
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Oplossing: navalgertje
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