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Veranderingen
Net als veel senioren van nu ben ik opgegroeid in de tijd van het
Rijke Roomse Leven met een grote invioed van de geestelijkheid
en weinig inbreng van de gelovigen. We konden veel gebeden en
oefeningen uit het hoofd opdreunen, maar begrepen meestal niet
wat we zeiden.

Zowel Jan en Piet van Boekel (‘In gesprek met...) als Henk
Pennings (‘De Tien Geboden van...’) halen herinneringen op aan
die voor velen beklemmende tijd. De ommekeer in de hele
maatschappij kwam begin jaren ‘60 op gang en paus Johannes
XXIIl begreep dat de kerk niet kon achterblijven. Door het Tweede
Vaticaans Concilie kregen we het idee dat we ‘samen kerk zijn*

De volkstaal deed z'n intrede in de liturgie, als jongeren
organiseerden we oecumenische vieringen en kregen we op
school gastlessen en retraites van progressieve geestelijken als
Jan van Kilsdonk en Dolf Coppes. Daarbij stonden persoonlijke
verantwoordelijkheid, sociale gerechtigheid en maatschappelijke
solidariteit voorop, terwijl het mysterie van het geloof meer naar
de achtergrond verdween. Nederland had een eigen pastoraal
concilie, dat zich in 1969 zelfs uitsprak tegen het verplichte
celibaat.

Midden jaren ‘80 kwam de omslag (‘restauratie’); de leer van de
kerk kwam weer meer op de voorgrond te staan. Met als gevolg
dat steeds meer gelovigen moeite kregen met ‘het instituut kerk’
en afhaakten. Ook dat blijkt uit de verhalen van de mensen die in
dit nummer aan het woord komen, maar op belangrijke
momenten in hun persoonlijk leven blijkt het geloof nog steeds
van grote waarde te zijn.

Onder paus Franciscus waait er weer een frisse, menselijke wind
door de kerk en wie weet leidt dat tot veranderingen die de kerk
weer onder de mensen brengt. Laten we daar maar aan werken in
onze eigen omgeving, want ondanks alle veranderingen brengt
het Kerstkind elk jaar weer ‘vrede aan alle mensen van goede wil’.
De redactie wenst u een zalig kerstfeest en alle goeds voor het
nieuwe jaar!

Hans Meijer



hristus, Gij zijt het licht in ons leven!
evende vlam, doof niet meer uit,
want in uw licht zien wij elkaar.

Sytze de Vries, gezang 84 Liedboek 2013



Actie Kerkbalans 2020

Beste parochianen,

H. Johannes de Doper -
een parochie met uitdagingen.

Onze parochie staat voor geweldige
uitdagingen. Natuurlijk: de Kerk in heel
Nederland heeft het moeilijk. Het is een
werkelijkheid die we niet kunnen veranderen.
Wel kunnen we er positief mee omgaan. Want
waarom zou het niet beter kunnen worden?

Onze grote wijngaard

De uitdagingen liegen er niet om. Met 14
dorpen en 4 hoofdlocaties in onze parochie zijn
wij die grote wijngaard uit het evangelie die het
met weinig arbeiders moet stellen. We zijn
allemaal gewend aan onze eigen kleine
geloofsgemeenschap, waar we iedereen
kennen. Hoe slagen we erin om met elkaar één
grote parochie te zijn?

De sleutel ligt in onze eigen hand

In je eentje begin je niets. Het geheim ligt in de
samenwerking met elkaar. En samenwerken
begint bij geloof. leder van ons heeft elke
ochtend de keuze om te kiezen voor; ‘Het wordt
toch niks meer met onze Kerk’ of voor: ‘lk geloof
in de kracht van kleine, positieve stapjes.

De katholieke Kerk heeft een lange geschiedenis
van pieken en dalen. In het verleden moesten
onze voorouders uitwijken naar schuilkerken
om hun geloof te kunnen vieren. Ook na die
moeilijke periode kwamen er betere tijden.
Waarom zouden wij niet kunnen opkrabbelen
uit dit dal? Laten we proberen om de jongere
generatie bij de Kerk te betrekken. Want
onhdanks de zwarte bladzijden die er
onmiskenbaar zijn, hebben wij een prachtig
geloof dat ons kracht en troost geeft tijdens ons
hele leven.

Bouw mee aan de brug
Het rijke Roomse leven met de uitpuilende
kerken ligt achter ons. Wat voor ons ligt, weten

we niet. Maar onze generatie kan wel degelijk
het verschil maken. Wij kunnen een brug zijn
tussen verleden en toekomst, de onmisbare
schakel die een traditie van meer dan 2000 jaar
levend houdt.

Heeft de Kerk nog wel toekomst? Dat is een
vraag die je regelmatig hoort. Het antwoord ligt
werkelijk in onze eigen handen. Als wij het
geloof belangrijk vinden en elkaar weten te
vinden, dan kunnen er met Gods hulp
wonderen gebeuren. Dan zijn wij de generatie
die het stokje doorgeeft. Wij staan open voor
elkaar en wij nemen het voortouw. Wij geven
wat wij hebben: onze tijd, onze positieve
energie, onze bijdrage aan Kerkbalans.

Ook een idee: Kerkbijdrage in natura
Kerkbalans hoeft niet altijd geld te zijn. Haak aan
bij de vrijwilligers die al actief zijn in onze
parochie. Vaak onopvallend doen zij elke week
hun werk. In de kerk, in de pastorie of op de
begraafplaats. Een extra helpende hand vinden
zij geweldig. Er is genoeg te doen. Maak
gewoon eens een praatje met elkaar en zie wat
er gedaan kan worden. Zo worden
vriendschappen geboren.

Hoop doet leven

We hebben een grote en mooie parochie met
veel uitdagingen. De toekomst van de parochie
ligt in onze eigen handen. Stapje voor stapje
komen we verder, zeker als we samen
optrekken.

» Geeft u iets van uw tijd aan onze parochie?

» Nodigt u uw (klein)kinderen ook eens uit om
mee naar de kerk te gaan?

» Geeft u iets van uw inkomen aan het behoud
van onze mooie kerken?

Onze monumentale kerken zijn een geschenk
van onze voorouders. Laten we goed voor ze
zorgen. Dan geven wij ze straks door aan onze
(klein)kinderen.

Zie pagina's 19 tot en met 22.



In gesprek met...Jan en Piet van Boekel

“Je voelde vroeger geen kerstsfeer.”

Een moeilijke start

Het gezin waarin Jan (79) en Piet (80) van Boekel
opgroeiden in Herpen, kende een heel moeilijke
start. “Onze ouders hebben in 1929 een huis
gekocht en in 1930 was het huis al de helft in
waarde gedaald. Ons gezin bestond uit 10
kinderen, 4 jongens, 1 meisje, 3 jongens, 1
meisje en 1 jongen, de laatste noemden ze
Martini /Martien (de 10e). Dat onze broer Leo
overleed op 11-jarige leeftijd was een grote
klap. Er was toentertijd geen nazorg, er werd
niet over gepraat, je moest gewoon doorgaan.
Moeder werd ziek en lag in Nijmegen in het
ziekenhuis, later werd zij overgebracht naar
Amsterdam, waar zij zes weken verbleef en ook
overleed. Vader ging een keer per week met de
trein naar Amsterdam (zondagmorgen na de
kerkdienst). Wij hadden moeder al twee
maanden niet meer gezien en toen ze eenmaal
thuiskwam, herkenden wij haar niet meer. Onze
moeder schreef brieven, die wij nog altijd
hebben bewaard. Moeder stierfin 1953, vier
maanden na de dood van Leo. Bij vader werd
een aantal jaren daarna een been afgezet. Het
was een zware tijd.

Vrijwilligerswerk
Piet: “Toen ik 11 jaar was ben ik misdienaar

geworden. lk ging in de leer bij Antoon Spanjers,
hij was 5 jaar ouder dan ik. Van hem heb ik

Latijn geleerd, dat was het moeilijkste. Je moest
toen onder aan het trapje van het altaar knielen
met de rug naar de gelovigen toe. Deken
Verkuijl stelde tien vragen en wij (vier
misdienaars) moesten in het Latijn antwoord
geven. Dit heb ik tot mijn zestiende gedaan,
want dan ging je van school af om te gaan
werken.

Ook heb ik later op het kerkhof geschoffeld. We
hadden een heel goed contact met pastoor
Driever. Hij kwam kijken wat er te doen was en
gaf door waar er iets gerepareerd moest
worden. Ook de zuster maakte een ronde op
het kerkhof, keek hoeveel mensen er waren en
wist dan hoeveel koffie ze moest zetten. Het
was altijd heel gezellig. Na mijn hartoperatie
ben ik hiermee gestopt, maar boekjes
rondbrengen en langsgaan voor de Vastenactie
doe ik nog steeds, al meer dan 25 jaar”

Jan: “Na het overlijden van mijn vrouw Cora (22
jaar geleden) ben ik lid geworden van het koor.
Bij haar uitvaart ondervond

ik veel steun van de
gezangen en dat was
voor mij de reden om
bij het koor te gaan.
Inmiddels heb ik ook
een bestuursfunctie
gekregen en regel ik
zaken bij een uitvaart
(liederen die gezongen
worden en ik nodig de
leden uit).

Ik heb altijd gezongen
onder dirigent Gerard
Bierman. Er komen
regelmatig nieuwe
liedjes bij en we zingen
ook wel eens in het Engels.

We hebben op dit moment ongeveer 35
koorleden. 22 Jaar geleden was ik nog een
broekie en nu hoor ik bij het interieur”

foto links: Piet van Boekel
foto rechts: Cora van Boekel-van Bommel



Kerst vroeger

Op school werd er vroeger niets aan kerst
gedaan, geen versieringen of een kerstboom
(dat was voor de protestanten) en kerstvakantie
hadden we niet. Thuis had je alleen een
kerststal met beeldjes erin, een versierde
kerstboom kwam pas in de jaren ‘60.

Wij gingen wel met z'n allen naar de nachtmis.
Je ging op 24 december 's-avonds om 19.00 uur
naar bed, om 4.00 uur stond je op om de
nachtmis van 5.00 uur bij te wonen, met twee
stille missen erachter aan. “Da moete er mar
bijvatte”, zeiden ze vroeger bij ons thuis. De kerk
zat dan bomvol. De eerste stille mis was alleen
maar de communie uitreiken, maar voordat
iedereen de communie had gehad was de
tweede stille mis al geweest.

Er was geen verwarming in de kerk, het was
ijskoud. Er waren geen boekjes, geen
geluidsinstallatie. Je kon niets volgen, behalve
de preek want die kwam vanaf de preekstoel.
De mis werd toen gedaan door deken Verkuijl
(1929 - 1957). Je voelde toen geen kerstsfeer,
het ging aan je voorbij. Als je na de nachtmis
thuiskwam, was er altijd werk te doen. Thuis
was het heel sober, er waren dan ook zoveel
mondjes te voeden. Soms kregen we balkenbrij
met roggebrood. We hebben het nu over de
jaren 1950 - 1953, Gezelligheid na een dienst of
mis hebben wij nooit gekend.

Kerst nu

Piet: "Ik ga altijd naar mijn dochter Claudia in Erp
en ga dan ‘s avonds naar de mis, daarna eten en
om ongeveer 24.00 uur weer naar huis. Het is
gezellig en het eten is lekker. En samen met

mijn vrouw Toos gaan naar een kerstviering.”

Jan: “Als ik nu aan kerst denk, dan denk ik aan de
koren, de voorbereidingen al weken van
tevoren, We zingen samen met een koor uit
Heesch. En op een van de kerstdagen komen de
kinderen naar huis en eten we gezamenlijk.”

Familieband

We zijn vroeger nooit allemaal bij elkaar
geweest. Onze broers waren met 14 jaar al het
huis uit, zij woonden bij de boer. Wij zagen hen
misschien twee keer per jaar. Jan was de eerste
in de rij die ging werken en thuis mocht blijven
wonen.

De familieband is bij ons veel later gekomen. Nu
hebben wij veel meer tijd voor elkaar. De laatste
20 jaar herhalen we wat er vroeger is gebeurd.
Toen Piet na zijn hartoperatie uit het ziekenhuis
kwam, is Jan daar een maand lang 's nachts in
huis geweest Bijna iedere dag maakt Jan een
wandeling naar de Erfdijk om bij Piet koffie te
drinken en bij te praten.

foto rechts: Jan van Boekel
foto links: Piet van Boekel en Toos van Boekel-
van Breugel



Vervolg "In gesprek met...

Veranderingen in en rondom de kerk
Jan: “De beleving is erg veranderd, heel anders.
Voor mijn gevoel moet de kerk zich aanpassen
aan de veranderingen die wij in ons leven
meemaken. Er zijn periodes geweest, na de
concilies, dat het allemaal wat soepeler ging en
hu gaat het weer volgens het boekje!

Piet: “De wil was er wel om zaken te veranderen
in de jaren '60. De altaren staan nu anders,
waardoor de priesters verder de kerk in komen,
met hun gezicht naar de mensen toe. Ze zijn er
meer bij betrokken.”

Biechten

Jan: “Van school uit gingen wij iedere maand
biechten. Je was van tevoren al aan het
bedenken wat je zou zeggen, waarbij je ook
moest nagaan wat je de vorige keer al had
gezegd, De kapelaan herkende je aan je stem. In
Velp kon je ook gaan biechten, daar kenden de
mensen je niet. Nu staan er banken voor de
deuren van de biechtstoel en dien je erover
heen te klimmen.”

Uitvaart

Piet: “Het ging er vroeger ook anders aan toe bij
een begrafenis. Tijdens een uitvaartdienst werd
er twee keer geofferd. Over de kist lag een
zwarte doek met een wit kruis erop
geborduurd, een rouwkleed, waardoor je de kist
hiet zag. Er lagen ook geen bloemen bij. De kist
werd gedragen of met paard en kar vervoerd.
Na de dienst zeiden ze: ‘Op de kees gaon; want
tijdens de koffietafel kreeg je kaas op je brood.
Dat at je anders nooit.

Sociale controle

Toentertijd was er ook veel meer controle onder
elkaar. Als iemand niet naar de kerk was
geweest, zeiden ze: “Wat is er toch aan de hand,
hij zal wel ziek zijn”. Vroeger moest je naar de
kerk. Als je niet was geweest had je er geen
goed gevoel over. Je vroeg je af: "Ben ik wel ziek
genoeg om thuis te blijven?”

Belang van het geloof

De kerk is bij ons wel altijd in de belangstelling
gebleven, maar nu wel een stuk minder, meer
op de achtergrond. Dat is heel geleidelijk aan
gegaan.

De mensen hadden er vroeger wel houvast aan
en nu hebben de mensen die hun einde voelen
naderen ook wel steun aan het geloof. Het komt
dan allemaal veel dichterbij met de hoop dat er
iets is na de dood. Bij het programma ‘lk mis je..!
voelen de mensen een hand op hun schouder.
Het is een steun voor de achterblijvers.

Ook de manier waarop ze het geloof brengen is
van belang. Wij gaan ieder jaar naar Kevelaar en
naar de paters in Velp. Zij brengen het op een
andere manier.

Het geloof brengt veel te weeq. Het zit toch in
de natuur van de mens, die heeft behoefte aan
iets wat boven hem staat.

Wat zou anders moeten?

Jan: “Degenen die de kerk en een parochie
aansturen moeten meer tussen de mensen in
staan. Dan weten ze wat er leeft onder de
mensen en in de gezinnen.”

Piet: “In de beginperiode van de kerk (voor de
elfde eeuw) mochten priesters trouwen. "

Jan: "Als dat nu weer werd toegestaan, dan zou
het priestertekort ook minder zijn.”

Piet en Jan hartelijk dank voor jullie
indrukwekkende verhaal.




Geloof in het goede

Mijn schoonbroer-zakenman gaf mij een boek:
‘Dit moet iedereen lezen' Een citaat:
“Vriendelijkheid is zo besmettelijk als de pest.
Of eigenlijk is het nog besmettelijker, want het
kan ook mensen infecteren die van een afstand
toekijken.

Eind jaren '90 was de Amerikaanse psycholoog
Jonathan Haidt een van de eerste
wetenschappers die hier onderzoek naar deed.
In een van zijn artikelen vertelt hij het verhaal
van een student die een oude vrouw hielp om
haar oprit sneeuwvrij te maken.

Een medestudent die deze goede daad zag,
schreef later:

‘lk had zin om uit de bus te springen en hem te
omhelzen. |k wilde zingen en rennen, springen
en lachen. Gewoon actief zijn. Ik had er
behoefte aan om aardige dingen te zeggen over
mensen (...) Ik ging naar huis en vertelde erover
aan mijn huisgenoten, die ook geraakt waren.
Haidt ontdekte dat mensen vaak verrast en
ontroerd zijn als ze simpele uitingen van
goedheid zien. Toen de psycholoog vroeg aan
zijn proefpersonen wat zo'n ervaring voor
henzelf had betekend, vertelden ze over een
onweerstaanbare drang om iemand te helpen.
Haidt noemt deze emotie ‘elevation’ De mens is
zo bedraad dat een simpele blijk van goedheid
al tintelingen over ons hele lijf kan bezorgen. En
het fascinerende is: dit effect kan zelfs optreden
als we zulke verhalen uit de tweede hand horen.
Dan is het net alsof er op een mentale
resetknop wordt gedrukt, waardoaor onze
gevoelens van cynisme verdampen en we weer
helder naar de wereld kunnen kijken."

Het citaat hierboven komt uit het boek De
meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman.
Het roept je weg uit het wijdverbreide cynisme
en wantrouwen in mensen, met name naar hen
die we niet kennen. Bregman laat zien dat de
meeste mensen, op zijn Kersts gezegd, ‘van
goede wil’ zijn. En als we dit jaar dat verhaal
weer in allerlei vormen samen gaan beleven,
zullen er momenten zijn waarop ook wij zelf

tintelingen kunnen ervaren bij het goede van
‘allen tezamen’

Kerstmis vraagt- hoe vreemd het misschien ook
klinkt - om éngeloof. Het vraagt namelijk te
twijfelen aan het schijnbare gelijk van het slecht
denken over anderen, over de mens. Veruit de
meesten van ons zijn van goede wil. Onze
kleinzoon van een jaar toont overtuigend en
zonder ophouden hoe prachtig, gevoelig en
soeverein een mens is. Wie zo'n kind in het
midden zet, die ziet een prachtige, andere
wereld voor zich. Je zou het een hemels
koninkrijk kunnen noemen, waarin mensen het
samen goed maken en oog hebben voor wie
aan de rand verkeren.

Niet meedoen met spelletjes van roddel, macht
en misbruik, maar dankbaar het vele goede zien
en teruggaan naar elkaar. Dat is pas Kerstmis:
vrede op aarde voor al die mensen van goede
wil. Zoals jullie en zij.

Theo Gallé



Bijzondere kerk

De Felsenkirche te Raron (Zwitserland)

Een stukje geschiedenis

Onder de Burgkirche in het dorp Raron bevindt
zich de Felsenkirche, die in de jaren zeventig
van de vorige eeuw in gebruik is genomen.

De Felsenkirche, geheel in de rotsen
uitgehouwen, zou de grootse grotkerk van
Europa zijn en is zeker de moeite waard om te
bezichtigen.

De heren van Raron lieten in de 12e tot 15e
eeuw een machtig kasteel bouwen hoog op de
rotspunt boven de stad. Alleen de naam van de
rots, Auf dem Burg, herinnert hier nog aan.

Een architect benutte de Wehrturm uit de 12e
eeuw als kerkschip, de muren van de burcht
werden in de bestaande kerk opgenomen en de
Burgkirche was een feit. Naast de Burgkirche
bevindt zich het graf van de in Praag geboren
dichter Rainer Maria Rilke (1875-19286) die bijna
zijn hele leven door Zwitserland zwierf en
wooende in slot Muzot bij Siders.

In 1927 werd het lichaam van Rilke aan de
zuidzijde van de Burgkirche bijgezet en hiermee
is de wens van de dichter in vervulling gegaan.
Raron wordt daarom ook wel het Rilkedorf
genoemd.

Bezoek tijdens vakantie

Tijdens onze vakantie naar Zwitserland
bezachten wij deze bijzondere kerk in Raron.
Onze buschauffeur vertelde dat de Burgkirche
steeds moeilijker bereikbaar werd voor de
(oudere) kerkgangers. Vandaar dat werd
besloten om beneden in de grot een nieuwe
kerk, de Felsenkirche, te bouwen.




De bouw duurde in totaal drieénhalf jaar.

Op 28 september 1974 werd de kerk ingewijd.
In de grot was geen plaats voor de klokken,
die werden boven de ingang van de grotkerk
geplaatst.

Bij binnenkomst heb je meteen het gevoel alsof
je “onder de hemel” staat. Het is een fijne plek
om even stil te zijn. De kerk is modern, met
weinig versiering. In de wanden is de kruisweg
opgenomen.

Op het argel worden regelmatig concerten
gegeven vanwege de goede akoestiek.

Wij vonden het opvallend om op het
aanplakbiljet te lezen dat er ook Nederlandse
vieringen worden gegeven.

De foto's spreken voor zich. Zo kunt u als
parochiaan meegenieten van onze ervaring in
een bijzondere kerk. Als u eens in de buurt bent,
dan is deze kerk zeker de moeite waard om te
bezichtigen.

Fam. Bueters/Fam. van Dijk
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De Tien Geboden van...Henk Pennings

Op de vraag van de redactie of ik in het
komende nummer van ‘D'n Doper mijn 10
geboden wil schrijven, moet ik wel even
nadenken. De moeilijkheid is dat ik mezelf de
vraag stel: “Wie ben ik om mijn 10 geboden aan
een ander kenbaar te maken?” en ook “Zijn de
oorspronkelijke 10 geboden nog wel de
leidraad van mijn leven?”

Toch wil ik wel een poging wagen.

Op twee platte stenen schreef God de Tien
Geboden die Hij boven op een berg aan Mozes
meegaf om ze beneden aan eenieder te leren
en uit te dragen. Ditis 3500 jaar geleden, maar
veel van onze huidige wetgeving is nog steeds
hierop gebaseerd.

Van buiten leren

Van 1956 tot 1962 moest ik op de H. Hart-school
in Mill de catechismus van buiten leren.
Daarnaast waren er ook nog de 12 artikelen van
het geloof, de oefeningen van berouw, van
geloof, hoop en liefde en niet te vergeten ‘De
engel des Heren' Dat gebed wordt thuis
overgenomen en menig zendag door vader bij
het middagmaal gebeden. “De Engel des Heren
heeft aan Maria geboodschapt”...enz. Niets
snapten wij van al die van buiten geleerde
teksten.

Veranderingen

De jaren zestig van de vorige eeuw, mijn jeugd,
waren de jaren van verandering, van protest.
Mijn jongere broetrs liepen een rondje rond de
kerk in plaats van de zondagse kerkgang. Mijn
vader en moeder zagen het en controleerden
hun verhaal door vragen over het epistel, het
evangelie of de preek te stellen. Veel heeft het
niet geholpen en ook in gezin Pennings kwam
de kerk op een grotere afstand te staan.

Toch was mijn jeugd doordrenkt van kerk en
geloof. De pastoors en kapelaans van Mill
waren zeer regelmatig te gastin ons gezin aan
de Stationsstraat en de school ernaast. Via het
kinderkoor in Mill, de gespreksgroepen, de
kerkelijk sacramenten als doop, eerste
communie en vormsel bleef ik betrokken bij de
kerk.

Later blijf ik contact houden met de plaatselijke
kerk en parochiegemeenschap via koor
Schalmei, het parochieblad Nieuw Geluid en via
mijn werk als leerkracht op de basisschoal.

De laatste jaren zit daar aardig de klad in.
Vandaar dat ik wel even moest nadenken over
het verzoek van de redactie.



Mijn verhaal van gebod naar gebod

De Tien Geboden van God

1. Gij zult geen afgoden vereren, maar mij alleen
aanbidden en boven alles beminnen.

Afgoden vereren, dat zit et bij mij niet in, maar
bijgeloof is wat anders. Voor het lopen van
wedstrijden of het doen van tentamens heb ik
wel een vast ritueel waar ik steun aan heb. Een
kaarsje opsteken voor een geliefd persoon bij
lijden, ziekte of een operatie is ook een vast
onderdeel van mijn manier van leven,

Ik heb niet zozeer idolen, maar wel veel mensen
die ik bewonder om hun wilskracht, hun geloof
in God of om hun medemenselijkheid.

2. Gij zult de naam van de Heer uw God niet
zonder eerbied gebruiken.

Dat is best veel gevraagd. Een vloek hier en daar
als ik verlies met kaarten of als een boor uit mijn
hand schiet. Wel ga ik met groot respect om
met mensen die veel steun aan hun geloof
hebben. Daar ben ik weleens ‘jaloers’ op. Bij
grote gebeurtenissen zoals het plotseling of
veel te jong overlijden kan het geloof een grote
steun zijn. In Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse of
Aziatische landen komt de
GELOOFSGEMEENSCHAP dan nog als vanouds
samen, regelt en organiseert van alles.
Fantastisch wat daar vaak tot stand gebracht
kan worden!

3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren
heiligt.

De invulling van de zondag is in de loop der
jaren wel veranderd. Vroeger was het kerkgang,
familiebezoek en rust. Nu is het juist een dag
van activiteit. De winkels zijn vaak open, er zijn
jaarmarkten. De West-Europese kerk heeft niet
kunnen behouden wat toch wel zeer waardevol
was. Veel is er gezegd, veel is er gezwegen,
maar in het westen is de macht van de kerk
gebroken, moest het Instituut Kerk met de
billen bloot, waardoor velen van ons de kerk de
rug hebben toegekeerd. De standpunten van

de kerk over homofilie en aver celibaat zijn
maar enkele voorbeelden.

Of ik dat jammer vind? Jazeker! ...Het samen
Kerk-zijn had zijn grote waarde voor onze
maatschappij.

4. Eer uw vader en uw moeder.
Dit is voor mij geen enkel probleem. Na een

gelukkige jeugd is dat gewoon vanzelfsprekend.

Ook nu, na het overlijden van mijn vader en
moeder, blijven die warme gevoelens bestaan.

Ik ben blij met hun laatste rustplaats in Mill. Zij
leven altijd voort...over Pasen gesproken.

5. Gij zult niet doden.

Dat lijkt een vanzelfsprekend gebod. En toch...
denk eens aan de vraagstukken abortus en
euthanasie. Ik vind dat artsen, politiek, naasten
maar vooral de patiént zelf (indien mogelijk)
daar met gepaste eerbied vcor het leven naar
moeten handelen. Uiterste zorgvuldigheid is
daarbij gepast.
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6. Gij zult geen onkuisheid doen.

Tja, laat iedereen gewoon naar zichzelf kijken en
zelf bepalen waar zijn/haar grenzen liggen.
Machtsmisbruik is uit den boze, al staan de
kranten daar dagelijks vol van. Me Too en/of
kindermisbruik, het zijn alledaagse termen
geworden. Respect voor elkaar en de zorg om
wat je achterlaat krijgen bij mij voorrang.
Scheiden oké, maar nooit ten koste van de
kinderen.

7. Gij zult niet stelen,

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar ik zie dit
gebod ruimer en trek het door naar het werk of
het bedrijfsleven. Misbruik op de werkvloer,
zelfverrijking, verschil in betaling van man en
vrouw bij hetzelfde werk, het is allemaal zo
actueel.

8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
Voor rechters is het vaak een hele kunst om de
waarheid te achterhalen. In mijn omgeving
probeer ik zoveel mogelijk objectief en niet te
snel te oordelen. Ik gun een ander hetzelfde als
wat ik mezelf gun. Roddel, leugen en achterklap
maken vaak zoveel stuk!

9. Gij zult geen onkuisheid begeren.

‘De wens is niet altijd de vader van de gedachte)
want de wereld is vol van aanlokkelijkheden
met gewilde en ongewilde reclame op televisie,
in tijdschriften, in folders, en op je computer.
Het is een hele kunst om zelf je keuzes te
bepalen en het is vaak moeilijk om nee te
Zeggen en niet toe te geven. Zelf je eigen
keuzes bepalen is mijn devies.

10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw
naaste toebehoort.

Ik gun een ander het allerbeste. Jaloezie op
materiéle zaken ken ik niet. Een tweede huis,
een zeiljacht of een nieuwere auto, het zal mij
worst wezen. Ik kan er wel blij om zijn voor die
ander.

Dankbaarheid staat bij mij voorop.
Dankbaar voor gezondheid ondanks kleine
mankementen, dankbaar voor mijn familie, voor
mijn naasten. Dankbaar dat er zoveel mensen
zijn die vrijwillig klaar staan voor een ander als
mantel- of ziekenzorger.

Blij en gelukkig om de mooie dingen, de natuur
om me heen.

“Het zijn de kleine dingen die het doen”... vanuit
eigen inspiratie.

Daarin schuilen voor mij de tien geboden.
Daarin huist God in mij... zo levend als wat!

Henk Pennings




Onze Joodse wortels

CHANOEKA

hanoeka betekent ‘inwijding’en met dit feest
vieren joden de overwinning van de Makka-
beeén op de Hellenistische overheersing en de
herinwijding van de Tempel in Jeruzalem. Het
feest herinnert aan het wonder van de olie die
nodig was om de Menora (de zevenarmige kandelaar) in de
Tempel brandend te houden. Er was slechts olie voor één
dag, maar de lamp bleef toch acht dagen branden. Het feest
wordt niet in de Tenach genoemd, maar wel in het apocriefe
boek van de Makkabeeén (1 Mak. 4,36-59). De Romeins-
joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (37-100 na Chr.)
kende het en ook Jezus zou het hebben meegevierd
(Joh 10,22).
Het Chanoekafeest duurt acht dagen en dit jaar begint
het op 22 december en duurt het tot en met 30 decem-
ber 2019. Met zonsondergang wordt elke dag een kaarsje
meer aangestoken in een speciale kandelaar (de chanoekia
genoemd) tot er op de laatste dag acht kaarsjes branden.
Voor sommigen is Chanoeka een joods alternatief voor
Sinterklaas of Kerstmis. Traditioneel is Poeriem (Lotenfeest)
het joodse feest om elkaar geschenken te geven, maar
onder invloed van Sinterklaas én als tegenwicht wordt dat
nu ook bij Chanoeka steeds gebruikelijker. Anderen vinden
dat Chanoeka zijn eigen joodse inhoud moet behouden en
niet allerlei niet-joodse gebruiken moet overnemen.
Op veel plaatsen in ons land wordt het licht aan de
chanoekia buiten tijdens een feestelijke openbare plechtig-
heid ontstoken. Het is het enige feest dat joden met hun
omgeving delen. De reden hiervoor is dat Chanoeka een
boodschap van vrijheid is voor iedereen. Het licht staat
voor vrijheid en duisternis voor verborgenheid. ledereen is
daarbij welkom. Als het donker begint te worden, steek je
de Chanoeka-kaarsen aan. Een klein beetje licht drukt veel
duisternis weg.
Vaak wordt er thuis op die avonden niet gewerkt, maar
worden er spelletjes gespeeld, onder andere met een
dreidel, een soort tol. Er komen speciale in olie (!) gebakken
gerechten op tafel: Soefganiot (oliebollen gevuld met jam)
en Latkes (aardappelkoekjes). m
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Goede Doelen Week 2020
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Al enkele jaren wordt er een Goede Doelen
Week in de kernen van onze parochie
georganiseerd tot grote tevredenheid van de
inwoners. De ervaring dat het collecteren steeds
lastiger wordt en dat mensen een hekel krijgen
aan het telkens weer een collectant aan de deur,
is destijds de drijfveer geweest om naar een
nieuwe vorm van collecteren te gaan. Men raakt
ook het overzicht een beetje kwijt en vaak is er
nog nauwelijks contant geld in huis.

Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt is het
werk voor de collectanten goed te doen en zijn
zij zelfs minder tijd kwijt dan voorheen.
Uiteraard is het altijd mogelijk om u op te geven
als collectant, want het spreekwoord zegt niet
voor niks: 'Vele handen maken licht werk!
Opgeven kan in uw eigen dorp of stadje.

Herpen-ONK

In onze gehele parochie zijn de voorbereidingen
achter de schermen al weer begonnen. In 2020
vindt de jaarlijkse Goede Doelen week plaats in
week 15, van 6 april t/m 10 april. Dit is tevens in
onze kerken de Goede Week en waar mogelijk
wordt Goede Vrijdag gerespecteerd. De goede
doelen waarvoor in deze week wordt
gecollecteerd komen dus niet meer apart biju
aan de deur.

Het kan wel zo zijn dat de gemeente een
vergunning verleent voor donateurswerving of
andere goede doelen. Dat kunnen we niet
voorkomen en we hopen dat u onze jaarlijkse
gezamenlijke collecte in de Goede Doelen Week
massaal blijft steunen. Graag tot in april.

Gedicht

De herders

Omdat eenvoudigen verstaan

Wat door geen ingewikkeld zoeken
Noch lezen in geleerde boeken
Begrepen wordt en nagegaan,

Zijn herders toen in uwe stal
Geknield en hebben U aanbeden.
Dit is tweeduizend jaar geleden
En nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld,
De rest van hun onschuldig leven

Is door geen wetenschap beschreven,
Wordt slechts aan kinderen verteld.

Anton van Duinkerken (1903 - 1968)
Uit de bundel Hart van Brabant (1936)




Datum

24-12-2019

25-12-2019

26-12-2019

28-12-2019

29-12-2019

31-12-2019

01-01-2020

H.E.

W.G.
W.C.
Knd

Tijd

17.30
17.30
18.00
20.00
21.00
21.00
21.00
23.00
09.30
09.30
11.00
11.00
11.00

09.30
11.00
14.00

17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00

09.30
11.00
11.00
11.00

Plaats

Schaijk
Koolwijk
Deursen
Overlangel
Huisseling
Herpen
Schaijk
Reek
Schaijk
Demen
Huisseling
Neerloon
Herpen

Schaijk
Herpen
Schaijk

Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Herpen

Schaijk
Huisseling
Overlangel
Reek

Heilige Eucharistie

Woord en Gebed
=  Woord en Communie

Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor

W.G.
H.E.
W.C.
W.C.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
W.G.

W.C.
H.E.
W.G.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Schalmei

Forte Vicante

Huisseling

Herpen+Con Spirito

Herenkoor
Donatus
Dameskoor
Ravenstein
Cordaad

Forte Vicante

Flierefluiters

Dameskoor
Brassbhand

Herenkoor
Huisseling
Con Spirito

Dameskoor
Ravenstein

Forte Vicante

Donatus

Bijzonderheid

Kerstavond
St. Anna
Familieviering

Kerstmis

Kerstconcert met
het kerstverhaal /

Kerstverhaal voor
de kinderen met
samenzang

Oudjaar
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Datum

1-1-2020

4-1-2020

5-1-2020

11-1-2020

12-1-2020

18-1-2020

19-1-2020

25-1-2020

26-1-2020

H.E.

W.G.
W.C.
Knd
HV

Tijd Plaats

09.30 Schaijk H.E.
11.00 Huisseling H.E.
11.00 Overlangel H.E.
11.00 Reek H.E.
17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.00 Demen H.E.
09.30 Schaijk H.E.
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E.
17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.00 Reek H.E.
09.30 Schaijk H.E.
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E.
17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.00 Deursen H.E.
09.30 Schaijk H.E.
09.30 Overlangel H.E.
10.00 PKN R'stein W.G.
17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen H.E.
09.30 Schaijk H.E.
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E.

=  Heilige Eucharistie

=  Woord en Gebed
Woord en Communie
Kindernevendienst

=  Heilig Vormsel

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor

Bijzonderheid

Dameskoor
Ravenstein
Forte Vicante
Donatus
Drie Koningen
Herpen

Herenkoor
Cordaad
Huisseling

Herpen
Donatus
Dameskoor

Ravenstein
Herpen
Dameskoor
Patr. feest Ant. Abt

Oec. Viering/
Kindernevendienst

Cordaad

Con Spirito Presentatie HV

Herenkoor

Huisseling



Actie L

Kerkbalans
2020
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Actie Kerkbalans 2020 'Geef voor uw kerk'

Beste heer / mevrouw,

Hartelijk dank als u onze parochie steunt met uw betrokkenheid en uw financiéle bijdrage.
Dankzij u zijn onze kerken een plek van betekenis voor de parochianen van onze parochie

H. Johannes de Doper en daarmee voor alle geloofsgemeenschappen in de dorpen die tot onze
parochiéle eenheid behoren. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen.

Met uw financiéle bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk.

Doet u weer mee?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiéle steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij
die steun hebben wij in de afgelopen jaren samen veel tot stand kunnen brengen. Oock dit jaar zijn
we weer veel van plan, met o.a. een gevarieerd programma Parochiéle Activiteiten.

Via onze website www.heiligejohannesdedoper.nl en ons parochieblad “D'n Doper” houden we u
graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Omdat u bij onze kerk betrokken bent, durven wij u de volgende vraag te stellen: Wilt u overwegen
om uw bijdrage voor 2020 te verhogen, bijvoorbeeld met enkele euro’s per maand?

Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan! Dankzij uw gift blijft uw
kerk een plek van betekenis en verbinding.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten,

Locatieraden van

- Herpen/ Koolwijk;

- Neerloon, Overlangel en Keent;

- Ravenstein, Huisseling, Deursen, Dennenburg, Neerlangel, Demen en Dieden;
- Schaijk-Reek.

Werkgroep Kerkbalans

PS. Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan. Maak uw toezegging voor 2020
vandaag nog gereed.



en dat we onze dankbaarheid kunnen uiten naar mensen die zich inspannen om vorm en
inhoud te geven aan onze geloofsbeleving.
Enkele voorbeelden:

50 jaar FORTE VICANTE

Afgelopen jaar vierde het (jongeren)koor van de
geloofsgemeenschap Overlangel — Neerloon — Keent hun
50-jarig bestaan. Dat gebeurde op 6 oktober met een
fantastisch mooie eucharistieviering en op zondag 1
december met een geweldig jubileumconcert (zie ook
elders in dit blad).

8 Het patroonsfeest van de H. Johannes de Doper werd
@ op zondag 30 juni gevierd in en nabij het kerkje van

= Neerlangel. Een eeuwenoude traditie waarvan we
hopen dat dit nog jaren zo kan plaatsvinden.

Bezoek Akademie Vogue aan

St. Willibrorduskerk in Demen.

Op zaterdag 9 november kwamen ruim 70 gasten op bezoek
in de St. Willibrorduskerk in Demen, sinds 1965 een
Rijksmonument. Zij vormen de groep Akademie Vogue die
jaarlijks een aantal kerken en/of gebouwen bezoekt die
gebouwd zijn door architect Pierre Cuypers (1827-1921).

[1 Ukuntuw bijdrage overmaken naar het banknummer dat u het meest vertrouwd is.
Zie hiervoor de volgende bladzijde. Uw bijdrage zal dan ook primair ten goede komen aan de
geloofsgemeenschap waar u zich bij betrokken voelt.

[0 Voor vragen, mededelingen of opmerkingen kunt u zich altijd wenden tot een van onderstaande
secretariaten.

Ook als u een wijziging wil aanbrengen in uw vaste kerkbijdrage kunt u dat zowel schriftelijk, per
mail of telefonisch aan het secretariaat kenbaar maken.
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Actie Kerkbalans 2020 vervolg...

Locaties parochie H. Johannes de Doper:

Locatie: Herpen - Koolwijk

Secretariaat: Alard van Herpenplein 7, 5373 AH Herpen

Banknummer NL31 INGB 0001 1173 87 t.n.v. RK. parochie H. Johannes de Doper (locatie Herpen).
Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Martie Bueters

Locatie: Neerloon - Overlangel - Keent

Secretariaat: Pastorie Neerloon, Loonsestraat 2, 5356 PB Neerloon Banknummer NL 52 RABO 0143
10 22 49 t.n.v. R.K. parochie H. Johannes de Doper (locatie NOK)

Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie; Piet Voet

Locatie: Ravenstein - Huisseling - Deursen - Dennenburg - Neerlangel - Demen - Dieden
Secretariaat: St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein

- Banknummer Ravenstein NL24INGB 00011167 37 of NL80 RABO 0143 1022 30 t.n.v. R.K. parochie
H. Johannes de Doper (locatie Ravenstein-Huisseling)

- Banknummer Deursen NLO8 RABO 0143 1022 65 t.n.v. R.K. parochie H. Johannes de Doper (locatie
Deursen-Dennenburg-Neerlangel)

- Banknummer Demen NL37 RABO 0143 1108 61 t.n.v. R.K. parochie H. Johannes de Doper (locatie
Demen-Dieden)

Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Piet Dekkers

Locatie: Schaijk - Reek

Secretariaat: Pastoor v. Winkelstraat 1 - 5374 BG Schaijk

- Banknummer Schaijk: NL 88 RABO 0146303377

- Banknummer Reek: NL 11 RABO 0143200763

t.n.v. R.K. parochie H. Johannes de Doper (locatie Schaijk-Reek)

Lid werkgroep Kerkbalans vanuit deze locatie: Rinus vd Heuvel (coordinator)

Vaor alle locaties:
e-mail: finadministratie@heiligejohannesdedoper.nl
website: www.heiligejohannesdedoper.nl

[] Te uwer informatie:

Uw bijdrage aan de parochie kemt in aanmerking voor belastingaftrek!

Deze aftrek voor goede doelen is echter enkel van toepassing, als u meer dan 1% van uw
verzamelinkomen aan giften hebt. Heel veel mensen halen dat niet en lopen de aftrek daarom mis.
Als uvan plan bent de komende vijf jaar de parochie financieel te ondersteunen, is het te regelen
dat het bedrag volledig aftrekbaar is. De formaliteiten hiervoor kan de parochie helemaal zonder
kosten voor u verzorgen. Dan kunt u ook — zonder dat het u iets extra kost — de parochie voor een
aanzienlijk hoger bedrag ondersteunen. U kunt uw wensen kenbaar maken aan het secretariaat.



Datum Tijd Plaats Viering Koor
1-2-2020 17.30 Schaijk H.E. De Flierefluiters
19.00 Demen H.E.
19.00 Herpen H.E.
2-2-2020 09.30 Schaijk H.E. Dameskoor
09.30 Overlangel H.E. Herpen
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
8-2-2020 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E. Donatus
19.00 Herpen H.E. Herpen
9-2-2020 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Neerloon H.E.
11.00 Huisseling H.E. Ravenstein
15-2-2020 17.30 Schaijk W.G.
19.00 Herpen H.E. Herpen
19.00 Deursen H.E. Ravenstein
16-2-2020 09.30 Schaijk H.E. Dameskoor
09.30 Overlangel H.E. Cordaad
11.00 Huisseling H.E.
22-2-2020 17.30 Schaijk W.G. Avondwakekoor
19.00 Herpen W.G.
19.00 Overlangel H.E. Forte Vicante
19.00 R'stein/PKN H.E.
23-2-2020 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Huisseling
11.30 Reek W.G.
26-2-2020 09.00 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E.
19.00 Huisseling H.E. Ravenstein
29-2-2020 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E.
H.E. = Heilige Eucharistie
W.G. = Woord- en Gebed
EHC = Eerste Heilige Communie

www.heiligejohannesdedoper.nl

Bijzonderheid

Presentatie EHC

Kindernevendienst

DiaconAction

Presentatie EHC
Carnaval

Askruisje
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Datum

1-3-2020

7-3-2020

8-3-2020

14-3-2020

15-3-2020

21-3-2020

22-3-2020

28-3-2020

29-3-2020

H.E.

W.G,
W.C.
Knd
HV

Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid
09.30 Schaijk H.E. Dameskoor

09.30 Neerloon W.C.

11.00 Huisseling H.E. Cordaad Teerfeest Gilde
17.30 Schaijk H.E.

19.00 Herpen H.E.

19.00 Demen H.E.

09.30 Schaijk H.E. Herenkoor

09.30 Neerloon H.E.

11.00 Huisseling H.E. Huisseling

17.30 Schaijk H.E.

19.00 Reek H.E. Donatus

19.00 Herpen H.E. Herpen

09.30 Schaijk H.E. Dameskoor

09.30 Overlangel H.E.

11.00 Huisseling H.E. Cordaad Knd
17.30 Schaijk H.E. Smitskoor

19.00 Herpen H.E. Con Spirito HV
19.00 Deursen H.E. Combination

09.30 Schaijk H.E. Herenkoor

09.30 Neerloon H.E. Herpen

11.00 Huisseling H.E. Ravenstein

17.30 Schaijk H.E.

19.00 Reek H.E.

19.00 Herpen H.E. Herpen

09.30 Schaijk H.E. Dameskoor

09.30 Qverlangel H.E.

11.00 Huisseling H.E. Huisseling

=  Heilige Eucharistie

=  Woord en Gebed

=  Woord en Communie
Kindernevendienst

=  Heilig Vormsel

www.heiligejohannesdedoper.nl
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R uitnodiging

stconcert

1° kerstdag - 11 uur
St.Sebastianuskerk Herpen

door , P

“f?& ,
p_;_

kinderkooi; ”be Flierefluiters”

" m.m.v. oud-leden en dirigenten

Va afloop een gezellig samenzijn onder
genot -
- { |
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Ceciliafeest Huisselings Koor

Cecilia is een Romeinse martelares en heilige
in de Katholieke Kerk. Haar gedenkdag vindt
jaarlijks op 22 november plaats. Volgens de
legende kwam ze uit een voorname
Romeinse familie en zou op zeer jonge
leeftijd zijn gedwongen te huwen met
iemand uit een andere adellijke familie.
Cecilia vond troost in de muziek en stierf de
marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones
van muziek, zangers en instrumentenmakers.
Ook kerkkoren staan stil bij de naamdag van
deze heilige.

Bij het Huisselings Koor is een lange traditie
ontstaan om dit feest te vieren, een mooie
tegenhanger van de doorgaans devote
opluistering van Heilige Missen en het Kerst- en
Passieconcert. In besloten kring zet een aantal

koorleden in wisselende samenstelling een
muzikale avond op met ieder jaar een ander
thema. Dit hoeft geen kerkelijke inslag te
hebben, maar wordt ingegeven door allerlei
zaken uit het dagelijkse leven.

Dit jaar was het onderwerp “75 Jaar bevrijding”.
Dit werd gegoten in een jasje van een oude
komische serie op televisie, namelijk de serie
“Allo allo”. D'n Achterhof werd omgetoverd in
een kroegje met de toepasselijke naam t
Verzetje. De aankleding en de uitdossing van de
koorleden was subliem. Je waande je zo even in
de oarlogsjaren bij de cast van de televisieserie.
Met sketches en liederen wisten de koorleden
elkaar te amuseren. Een drankje en een hapje
maakte dit Ceciliafeest compleet.

Extra aandacht was er voor koorlid Nelly van den
Bergh. Zij ontving bloemen, een corkonde en
een cadeaubon omdat zij haar 40-jarige
koorjubileum behaald heeft.

Daarnaast werd ze met twee toepasselijke
liederen toegezongen.

Alles is inmiddels weer opgeruimd en
schoongemaakt. De koorleden repeteren
inmiddels weer voor een mooi Kerstconcert in
de Sint Lambertskerk op zondag 15 december
om 15.30 uur.

Zij heten u dan ook van harte welkom!

Anita Koster



Kerstconcert

Hopelijk hebben velen mogen genieten van het kerstconcert dat
Het Huisselings Koor verzorgde op zondag
15 december in de Sint-Lambertuskerk.

Uitgevoerd werden o.a.:
A Ceremony of Carols van Benjamin Britten en
Rejoice in the Lord alway van H.Purcell.

Het concert werd afgesloten met samenzang.
Orgel: Ellen Mol

Muzikale leiding was in handen van Marijn Kapteijns.

Het concert duurde ongeveer een uur en de toegang was gratis.

Het Huisselings Koor

TIDONVTYIIN-NIAIIA-NIWIA-DOUNGNINNIA-NISYNIA-ONITISSINH-NITLSNIAVY
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Kribbeke Kijken

Tijdens de kerstwandeling is de kerststal
natuurlijk al helemaal opgetuigd en staat daar
in het middelpunt van ons kerkje aan de voet
van een mooie grote kerstboom.

Dus hij kan dan al bezichtigd worden, maar het
is nog een intensere beleving, wanneer we op
en na de eerste kerstdag de geboorte van het
kindje Jezus vieren. Het kerstkindje ligt dan
lekker op het gedroogde 5t. Janskruid dat de
kinderen van de kindernevendienst op het St.
Jansfeest in de velden rond Neerlangel hebben
geplukt en dat door mijnheer Pastoor is gewijd.
En er staat ook nog een mooi knikengeltje.
Kom maar eens kijken!!!,

De stal zal dan tot en met het feest van
Driekoningen op 6 januari nog te bezichtigen
zijn op deze mooie plaats van rust en gebed.




Einde van een periode?

Eind november is van zichzelf geen tijd van
vralijkheid. Op de radio klinkt ‘Losing my
religion’ Het is net of de neergevallen blaren
buiten me gevoelig maken voor wat ik zelf, en
wat we samen verloren.

De Sint Luciakerk die dicht is en wat dat bij
mensen oproept, het spreekt van verlies — en
laat zien hoe verschillend mensen op verlies
reageren. De een negeert het zo goed mogelijk,
een ander trekt zich terug, weer een ander
protesteert, klaagt aan, legt zich er niet bij neer,
dat wat toen vertrouwd was voorbij is. Hoe dan
ook: het lijkt op rouw. Want je ‘wist niet beter,
dan dat het nooit voorbij zou gaan’

Eind november 2019, De jaren tien van deze
eeuw lopen ten einde. Richting Kerstmis met
weinig kaarslicht in Ravenstein, al hoor ik ook
van spontane initiatieven. In die tien jaar
kregen, naast de parochiegemeenschap, ook
andere verbanden van vanzelfsprekende
betrokkenheid het meeilijk. In een berekenende
maatschappij lijken we als mensen eerder los en
tegenover elkaar te staan dan zij aan zij.

Heel wat clubs vragen zich af waar je nieuwe
vrijwilligers vindt. Steeds minder mensen kiezen
voor het onderwijs of voor de zorg. Een tendens
van eerst ‘zelf’ dan ‘samen, die ik ook in mezelf
herken. Het samen verduistert.

Wat kun je als het donker wordt?

Geduldig zoeken naar licht, naar anderen.
Voorbij de commercie kan het voorbeeld van
Kerstmis daarbij helpen. Zien hoe mensen
rondom dit Kind samenkomen, hoe ze elkaar
toch weer uitnadigen en verwelkomen, ook
tegen die stroom in.

Met elkaar licht zoeken en meer diepgang, dat
zou ook meoi zijn voor Ravenstein. Dat we,
vanuit de naast elkaar opererende ‘kringen;, op
deze mooie plek elkaar opnieuw of beter leren
keninen om meer vertrouwd te worden en te
vinden wat ons verbindt.

Mooie Kerstdagen samen en een nieuw begin
voor de jaren "20.

Theo Gallé

TIDONVTHIIN-NIAIIA-NIWIA-DOHNININNIA-NISHNIA-ONITISSINH-NIFLSNIAVY
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Koor Forte Vicante 50 jaar

Jaren ‘60

Ook in de muziek hebben de roerige jaren zestig
hun sporen nagelaten.

Het was de tijd van protestsongs en van
beatmuziek. De tijd waarin mensen, ook
jeugdigen, zich met de beatmuziek gingen
vereenzelvigen. Het was hun manier om
meningen, protesten, ideeén en frustraties te
uiten. Deze stroming ging ook niet ongemerkt
aan de kerk voorbij. Wereldse melodieén
galmden door de kerken, begeleid door
toetsen, gitaren en drums. Aan het einde van de
jaren zestig (1969) neemt pastoor Blommaert
het initiatief om met enkele enthousiaste
parochianen een koor op te richten dat ook in
onze parochies deze muziek gaat brengen.

Nu, 50 jaar later, is de maatschappij drastisch
veranderd. De samenleving verhardt, het s
meet, ‘ieder voor zich: De kerk maakt een
moeilijke periode door. We lijken ellende,
henger en geweld geaccepteerd te hebben als
iets normaals, wat tot deze maatschappij
behoort.

In de afgelopen 50 jaar is er veel veranderd, veel
verdwenen, zowel binnen als buiten de kerk,
maar Forte Vicante is er nog steeds. Het koor
heeft in de afgelopen 50 jaar een reputatie
opgebouwd tot ver buiten onze kernen. Forte
Vicante leeft!

Muzikale leiding en ondersteuning
Een groot aandeel in het behalen van dit 50-jarig
jubileum is te danken aan de koordirectie en
muzikale ondersteuning in al die jaren. Ruim 35
jaar stonden Bert van der Linden en Willie
Schamp aan het roer. Zij waren het die met hun
elan en met muzikaal vermogen het
jongerenkoor gevormd hebben tot wat het nu
is. Ook hebben zij het koor er in moeilijke tijden
doorheen gesleept. Na Willie werden de toetsen
ruim acht jaar bespeeld door Roel Knoben en na
Bert werd Berno Velthausz voor drie jaar zijn
opvolger.

Mede dankzij hun inspiratie en hun overtuiging
in de mogelijkheden maakte dit koor, in 2009,
voor het eerst samen met de toneelvereniging
en blaaskapel 't KON en veel mensen uit de
dorpen Overlangel, Neerloon en Keent,
onderdeel uit van onvergetelijke optredens in
theater de Vlierbos. Het volgende
muziektheater, Donker Keent, staat al in de
steigers waarmee dit koor in april 2021
(15,16,17 en 18 april) voor de vierde maal de
planken op gaat.

Van begin 2010 tot het voorjaar 2019 was Ada
van Lier de dirigente. Onder haar gedreven en
bezielende leiding bleef het koor zich positief
ontwikkelen. In de periode dat Ada de regie
had, werden de toetsen tot en met 2010 nog
bespeeld door Roel Knoben; daarna een jaar
door Lisanne van Griensven, vier jaar door
Thomas vd Bogaart en sinds eind november
2017 door Thomas Saedt.

Bij avondwaken en uitvaarten kan dit koor nog
steeds terugvallen op Willie Schamp of Roel
Knoben voor de muzikale begeleiding en op
Hans van Griensven als dirigent. Ook nu heeft
Hans, voor hem bijna als een
vanzelfsprekendheid, het dirigeerstokje
overgenomen als overbrugging tot de vacature
van dirigent ingevuld is.

Een koor met een boodschap

Het koor Forte Vicante brengt nog steeds een
boodschap met muziek op een manier die door
velen gewaardeerd wordt. Het is de manier
waarop het in 1969 begonnen is. Zo dragen wij
bij vreugde en bij verdriet, een steentje bij aan
de maatschappij en aan onze kernen in het
bijzonder.

Dit mag gevierd worden. Een gouden feest
waarop dankbaar teruggekeken wordt.
Waarderen wat we samen hebben gedaan en
beleefd, het geeft het gevoel van
bij-elkaar-horen. Het tilt je boven de dagelijkse
sleur uit, roept op om op de goede weg door te
gaan, en het beste te hopen voor de toekomst.



Feest schept ook verbondenheid, juist omdat je
het samen doet. Het heft de verschillen tussen
de mensen op en geeft je het heerlijke gevoel
dat je leeft. Het werkt bevrijdend.

Jubileumviering

Op 6 oktober verzorgde Forte Vicante de
Eucharistieviering in een goed gevulde kerk in
Overlangel. Er was veel afwisseling in liederen,
maar ook in de directie en begeleiding.

Bert vd Linden dirigeerde de oude liedjes. Met
de oude vertrouwde combobezetting (Willie
Schamp; Ad Geurts van Kessel, Rini Schamp en
Carola Tiellemans) was er een fijne sfeer die bij
velen een moment van herkenning
teweegbracht. Daarnaast werden de huidige
liederen begeleid door Hans van Griensven. De
H. Mis was met zorg samengesteld door enkele
koorleden in samenspraak met Harrie Zandbelt.
Vele teksten waren herleidbaar naar
saamhorigheid en muziek.

Aan het einde van de dienst werd er namens
locatieraad een dankwoord uitgesproken naar
het koor. Richard Govers vertelde dat vele
kerkgangers steun ondervonden hebben, en
genieten van de muzikale klanken van dit koor
dat niet weg te denken is in deze gemeenschap.
Als dank kregen de koorleden een roos
overhandigd met een muzikale verrassing.

Jubilarissen

Na deze muzikale felicitatie werden een groot
aantal koorleden in het zonnetje gezet.

25 jaar lid: Wilma Mathijssen, Wilma van
Poppelen, Wilma Tiellemans, Elly Peters, Hetty
van Griensven en Neeltje Arts.

40 jaar lid: Trudy Reijs, Dorin Poelmans en
Francien Swinkels

En 50 jaar lid: Ineke v Summeren.

Allen werden verrast met een bos bloemen en
een daverend applaus.

Jubileumconcert

Het gouden jubileumjaar krijgt op 1 december
een vervolg met een jubileumconcert. Samen
met de koren Cordaad uit Ravenstein, onder
leiding van Gerard Bierman en Combination uit
Haren, onder leiding van Carola Tiellemans,
wordt een wisselend programma ten gehore
gebracht. Het concert vindt ook plaats in de
kerk van Overlangel. De entree is gratis entree,
maar met oog voor de medemens en
mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage voor
‘de Loonse Lampion’, dagverzorging in
Neerloon.

Gemma van Hout

INIIN-TIONVYTIIAO-NOOTHIIN



Kledinginzameling MOV Schaijk

Werkgroep voor Missie-, Oniwiikkelings-
; é g en Vredesvraagstukken
= Stichting MOV Schaijk-Reek
FiR MISSIE Secretariaat: H. Groot Rouwen
S 2 Zandstraat 17
N/ [ ONTWIKKELING 5374 NA Schaijk
0486-463957

s VREDE g

Bankrekening: NL30ORAB00146394534
KvK no. 64153312

Flitsbericht...
MOV Schaijk-Reek houdt op zaterdag 28

december 2019 weer een kledinginzameling Jan van Boxtel is deze decembermaand al 40

voor Caritas te Uden. Deze dag kunt U van jaar werkzaam in de pastorietuin en het kerkhof

10.00 - 14.00 uur uw gebruikte kleding brengen i Schaijk.

bij de pastorie in Schaijk. Soms wil hij tegelijkertijd even contact of een
groet naar voorbijgangers en dan praat Jan

De kleding mag bestaan uit: boven- en gewoon via de poort.

onderkleding, nachtkleding, werkkleding,
mutsen, handschoenen, truien, vesten en
dassen.

Naast de kleding is welkom textiel, zoals dekens,
lakens, dekbedovertrekken, gordijnen,
handdoeken en theedoeken.

Verder zijn welkom alle soorten bruikbare
schoenen, naaimachines, kinderbedjes en
fietsen.

Jeanne Brands

ledere (kleine) bijdrage in de vorm van contant
geld voor de transportkosten is ook van harte
welkom.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw
bijdrage en medewerking namens de arme

bevolkingsgroep in Qost-Europa.

De werkgroep van de MOV Schaijk-Reek



Ad Brouwers 65 jaar koorzanger

Ad Brouwers (87) viert dit jaar een uniek
jubileum: hij is 65 jaar lid
van de
Gregariusvereniging.
Hoewel dit geen officieel
jubileum is, heeft het
Herenkoor er op gepaste
wijze aandacht aan
besteed tijdens het
Ceciliafeest op zondag 17
november.

Aan het einde van de

hoogmis kreeg Ad een welverdiend applaus
van de kerkgangers, nadat pastoor Spiertz
hem had geprezen om zijn inzet en
doorzettingsvermogen.

Namens het parochiebestuur overhandigde de
pastoor hem een mooi boeket bloemen.

In zijn dankwoord liet Ad blijken dat de
koorzang hem al die jaren veel plezier en
voldoening heeft gegeven. Tijdens de
Ceciliaviering 's middags kreeg deze ‘liethebber’
van het gregoriaans van de koorleden nog een
wijnpakket aangeboden,

Sinds 1965 is Ad op vele fronten actief in de
parochie H. Johannes de Doper, in Schaijk.

Na enkele jaren koorzanger te zijn geweest in
Beek en Donk en Gemert, kwam hij in 1965, na
zijn aanstelling als hoofd van de Mariaschool,
het Herenkoor in Schaijk versterken.

Op verzoek van pastoor Meulemans is hij in
1966 gestart met het dameskoor, waarvan hij
ook 12 jaar de dirigent is geweest.

Alle onderscheidingen van de
Gregoriusvereniging heeft hij inmiddels al
ontvangen en bij zijn 60-jarig jubileum in 2014
kreeg hij ook hij de pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt.

Met zijn jarenlange ervaring is Ad nog
steeds een gewaardeerd lid van het
Herenkoor als voorzanger en
vervangend dirigent.

Hans Meijer




Sfeervolle opluistering Allerzielenviering

Sfeervol optreden van het Afrika-Enga koor
in Herpen

De Eucharistieviering met Allerzielen in de Sint
Sebastianuskerk te Herpen werd opgeluisterd
met prachtige Afrikaanse liederen, gezongen
door het Afrika-Enga koor uit Nistelrode.

Die avond bezochten zeker 120 mensen deze
vieting. Het koor zong al voor aanvang van de
mis prachtige liederen, wat meteen bij
binnenkomst al voor een mooie sfeer zorgde,
Het koor startte de viering met een intredelied en
betrad van achteruit, al zingend en dansend in
Afrikaanse kledij en met begeleiding van een
accordeon, de kerk.

De viering werd verder opgeluisterd met mooie
Afrikaanse liedjes die door missionarissen zijn
doorgegeven.

Naast de herdenking van onze overledenen werd
er ook aandacht gevraagd voor het project van
Pastor Zandbelt “Zonnelicht in de duisternis”.

Hartelijk dank aan het koor, de initiatiefnemers en
de gulle gevers; de collecte bracht maar liefst
€300,- op.

Aan het eind van de viering verliet het koor met
een prachtig uittredelied de kerk. Al met al een
prachtige mis. Voor de aanwezigen en voor de
locatieraad reden genoeg om het koor zeker nog
vaker uit te nodigen. Na afloop van de viering
was er een kopje koffie voor eenieder en kon er
gezellig worden nagepraat.

Kortom: voor herhaling vatbaar.

Dorie van Baxtel




De Flierefluiters

Afscheidsconcert Flierefluiters

Op 1e kerstdag houdt Kinderkoor de
Flierefluiters om 11 uur haar afscheidsconcert in
de kerk van Herpen. Dit concert komt in de
plaats van de traditionele kerstviering met
musical. Er is géén mis. U bent van harte
welkom om aanwezig te zijn en met ons mee te
zingen (zie uitnodiging).

Na 50 jaar stopt het kinderkoor

We zagen het al een tijdje aankomen: het aantal
kinderen dat meezong in het koor liep snel
terug. Hadden we in 2016 nog 36 leden, dit jaar
zZijn we gestart met 8 leden. Dit leidde tot het
moeilijke besluit om te stoppen als kinderkoor.
We zijn dan ook blij dat we in 2019 nog ons
50-jarig bestaan hebben kunnen vieren met
onze leden.

Doorstart

Alhoewel voor diverse kinderen de verbinding
met de kerk als drempel werd ervaren, denken
wij dat er nog steeds genoeg kinderen zijn die
van zingen houden. Daarom gaan we onder de
vlag van Jeugdtheater Spons verder met een
popkoor. Kinderen uit Herpen, Ravenstein en
omgeving en Schaijk zijn van harte welkom om
aan te sluiten. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen via
jeugdtheaterspons@outlook.com.

Dank

Graag willen wij een aantal mensen bedanken,
die het mogelijk hebben gemaakt dat het
kinderkoor ruim 50 jaar heeft kunnen zingen.
Dit geldt in het bijzonder voor zuster Macaria,
de oprichtster van het koor. Daarnaast alle
dirigenten die het koor hebben begeleid, in het
bijzonder Anke Schamp-v.d. Linden en Renske
de Kleijn die dit vele jaren hebben gedaan. Ook
alle bestuursleden die door de jaren heen
hebben gezorgd dat alle activiteiten konden
plaatsvinden en alle ouders die hierbij geholpen

St. Annakapel

hebben. Niet in de |laatste plaats willen we alle
leden en oud-leden bedanken. Dankzij hun

inzet hebben we jarenlang de missen in Herpen
muzikaal kunnen opluisteren.

Tot slot willen wij iedereen die ons de afgelopen
jaren heeft gesteund bedanken voor de fijne
tijd.

We hebben met plezier de diensten opgevrolijkt.

Wij zien iedereen graag op 1e kerstdag voor een
gezellige afsluiting van een mooie periode.

Het bestuur van Kinderkoor
de Flierefluiters

St. Annakapel

De maandelijkse H. Eucharistieviering in de
Sint Annakapel te Koolwijk op de eerste
zaterdag van de maand houdt per 1 januari
2020 op.

Er kwamen weinig kerkgangers en we kunnen
beter aansluiten in Herpen bij de viering om
19.00 uur of in Schaijk bij de viering om 17.30
uur. In de St. Annakapel gaan de andere
vieringen wel door: het dopen van kinderen,
Kerstmis, Sint Anna en huwelijksvieringen.



Volgende inzameling is 4 april 2020

Stichting CARITAS St.Petrus Uden

Parochie St. Sebastianus

MOV HERPEN

Alard v. Herpenplein 7

5373 AH Herpen

Uden, november 2019

Onderwerp: Onze hartelijke Dank overbrengen

Dag betrokken vrijwilligers en parochianen

Wij willen jullie van harte een welgemeend Dankjewel zeggen voor jullie inzet
voor de minderbedeelde medemens in Uden en omgeving en in Roemenie.

Wat hebben jullie wederom heel veel ingezameld, de betrokkenheid onder jullie
vrijwilligers is erg groot, daarbij brengen ze alle spullen in de middaguren ook

naar onze lokatie in Uden

Vracht 244 in inmiddels vertrokken en met vracht 245 gaan jullie spullen mee.
Zo zorgen we samen voor een stukje verdeling van rijkdom.

We zijn heel blij met alle door jullie geleverde spullen.

Graag zouden we willen dat jullie dit over brengen aan alle mensen die zo gul
gegeven hebben in Herpen en omgeving.

Nog steeds is het hard nodig en is het voor ons:
Goed dat we delen!

Dankjewel voor de fijne en prettige samenwerking
Bestuur Stg. Caritas St. Petrus Uden

Jas v Stiphout — Antoon Timmers — Anneke Kroef — Wilhelmien Donkers —
Ties v Donzel — Gerdie v Donzel

Stichting CARITAS St. Petrus UDEN

caritasuden@hotmail.com

Piusplein 115 5402 EA Uden

IBAN:NL 83RABO 0122 068 114

Tel.06-10641825 www.caritasuden.nl KvK
Eindhoven 55333516




Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch
heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg
naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing
met begeleiding van een priester.

Er is goede medische begeleiding aanwezig.
Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken,
gehandicapten, en gezonde pelgrims
deelnemen.

De bedevaart van 18 t/m 21 april 2020 heeft als
opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende
pelgrims) en Eersel.

Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD
over Beauraing, lof en de persoonlijke zegen
met het H. Sacrament, gezellige
ontspanningsavonden, bezoek Mariaal
museum, show van Marie-Christien, kruisweg,
en Mariawake met handoplegging. Ook kunt u
op eigen gelegenheid de kruisweg bekijken, de
bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus I
vereren in de crypte St Jean in de tuin der
verschijningen, het Mariaal museum bezoeken
en de graven van de zieners. Stille aanbidding is
dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel.
Het gastenverblijf, naast de tuin der
verschijningen, heeft kamers voor 1 of 2
personen. Inschrijving is mogelijk tot zes weken
voor de bedevaart. Bij de reissom zijn
inbegrepen de heen- en terugreis van de
centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig
pension, een ongevallen/ziekte- en
reisverzekering en een bijdrage
voor de vrijwilligers van het rode
kruis.

Vervoer met rolstoelbus is mogelijk.
Reissom vanaf € 290,- p.p.

De dagbedevaart op zondag

19 april 2020 heeft als
opstapplaatsen Nijmegen, Mill,
Helmond, Eersel en grensovergang
Bergeijk.

Programma: Hoogmis met zegening van de
processiekaars 11.00 uur, DVD over Beauraing,
lof en de persoonlijke zegen met het H.
Sacrament 14.30 uur. Muzikale begeleiding:
door Arlette van Hout en Dimphy van Boekel. U
kunt desgewenst een diner bestellen. Ook kunt
u op eigen gelegenheid het heiligdom en het
dorpje ontdekken. Er wordt een gewone bus
ingezet.Reissom € 40,- p.p.

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand
van de Belgische Ardennen. In een
meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29
november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria,
de moeder met het Gouden Hart, vroeg om
gebed en beloofde aan zieken en bedroefden
hulp en troost, Beauraing is rust, vrede en zorg
voor elkaar. “Dat men hier op bedevaart kome’”
Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige
Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op
de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing!

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria:

Of mw R. Senders, Schapendries 16,5521 LH
Eersel, 0497-682296,

Website: http://nbcpromaria.weebly.com/ of
http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/

Opgave tot zes weken voor de bedevaart.
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Lief en Leed
(//(_,/5 Soiarniesr de Z’Gﬁf/f"

H. Johannes de Doper

In onze geloofsgemeenschappen hebben we het nieuwe leven
mogen verwelkomen, verbintenissen tussen levens geopend,
stilgestaan daarbij, maar ook afscheid genomen.

Gedoopt

Datum Naam Plaats

061019  Djavino Brandt Koolwijk

131019  Sammie van der Biezen Koolwijk

131019  Zoe van Dijk Herpen

271019  Maas van der Burgt Reek

271019 Novi Arts Koolwijk

271019  Salty Tak Herpen

101119  Lars Verstegen Koolwijk

101119  Joany van Esch Koolwijk

Huwelijk

Datum Naam Plaats

041019  Twan Loeffen en Jessica Marchal Huisseling

Overleden

Datum Naam Plaats Leeftijd
051019  Toon Wingens Schaijk 90
061019 Koosje de Wit-Celen Herpen 75
1110192  Marie van den Heuvel-Jansen Huisseling 86
271019  A.PM. Fleuren Ravenstein 82
021119  Wim Nass Demen 96
071119  Riek van Dijk-van den Heuvel Overlangel 87
141119  Cisca Geurts van Kessel-Janssen Schaijk 97
201119  Sjaan van Leuken-Schuurmans Schaijk 89
251119  Nelly de Jong-Peeters Reek 85
271119  Claar van Brakel-van Veld Herpen 86



.Graaf' '

Ravenstein

Telefoon 06 295 86 956
Dag en nacht bereikbaar
. Louise Julianalaan 50
5371 EP Ravenstein

info@jamesdegraaffuitvaartzord.nl
www.jamesdegraaffuitvaartzorg.ni
KvK Nr. 61099341

i

r Qok indlen u elders bent verzekerd

maties * verzorging * (thuis-) opbaring *
heidsdiensten *

LA
JLr DE ZALIGE ZALM

DE ZALIGE ZALM

Een waardig afscheid...

ng\uitvaart
van Tilburg

0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar
Pastoor van Winkelstraat 428

5374BK Schaijk
www.uitvaartzorgvantilburg.nl

39



40

& g KERSTMIS

Kikker springt verrukt van de ene bank naar de
andere en overal ziet hij nieuwe verrassingen. De
kerk is schit-terend versierd met lichtjes, groen en
blinkende sterren. Daar komen de muizen uit de
keuken aanrennen. ‘Kik!" piepen ze, ‘Heb je gezien
hoeveel kerstkransjes er op de keukentafel liggen,
wel twintig pakjes!’, ‘Nee, tachtig!’, ‘Nee, honderd!’,
‘Smullen!” roept het muisje dat Alles Lust en ze rent
terug. Ja hoor, van de muizen mag het Kerstmis
worden. Maar het kinderkoor is nog niet klaar voor
het feest. Ze staan voorin de kerk en oefenen een
moeilijk lied. De belangrijkste zin met “.. liefde’ moet
steeds opnieuw, want die noot is zo hoog dat ze
er niet goed bij kunnen. De dierenvriendjes
neurién mee.

s

KiK

Zij halen die hoogste noot ook niet. Ineens horen ze
achter zich een erbarmelijk gepiep. Het muisje dat
Alles Lust komt door het pad aangewaggeld. Zij zit vast.
In een kerstkransje. Haar kop steekt door het gat en
de rest fladdert er zo'n beetje achteraan. ‘Helpieee!’
piept ze. Haar vrienden komen meteen in actie. Vier
muizen houden het koekje vast, twee trekken aan haar
staart om haar te bevrijden. Het koor zingt, en dan
klinkt ineens heel zuiver ‘liceeefde’. Je snapt wel wie
die hoge ‘ieeee’ zong. Muisje zit nog steeds vast. Er zit
maar één ding op. De vriendjes moeten haar uit het
koekje knabbelen. Dat vinden zij niet erg. Muisje wel.
Want zij kan alleen maar stil wachten.
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Kerstpuzzel v ol

Woordsterren e, «d  Zoekwoord

Hier zie je 8 prachtige viffpuntige sterren. Heb Jje de woorden K

0 nee, je moet ze zelf Nog tekenen! Hoe? 1 " gevonden? Scheiff | E

Trek in elke cirkel rechte liinties van letter r ze dah in deze

naar letter. Begin bij de rode letten . vakjes op. Als ze v

werk rechtsom met de Klok mee. . N 9oed staah vormen | J

Let op: sla telkens een letter over It de gekleurde vakjes

Je teEent vaN de eerste Naar de derde, ' d een feestelik woord. N

Naar de vijfde, Naar de tweede, 9 N Succes! M

Naar de vierde letter: . J ) h '

Die laatste verbind je , Z iy h L

weer met de eerste. € \s u < )| i K

l;:n e’;ﬁ]b ::; ::1? paer N 7 BN de sterren..

Kilk, de muis doet £ g;i,:’ﬁ r{e e

het voor!

Uit de Bijbel

Dan zal er een koning komen uit de familie van David.

Die koning zal eerfik z{jn en trouw.
Hij zal regeren dls een goede rechten
die het recht kent en rechtvaardig is.

(Woorden vah de prafee’r Jesqja 16:5)

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurrigns



