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In gesprek met...

De Tien Geboden
van...

Voorwoord

Tradities

Koolwijk en Reek 5 s 7
Ook in onze parochie zijn de afgelopen maanden weer vele
mensen samengekomen om een bepaalde gebeurtenis of
persoon te gedenken. Terwijl al tientallen jaren het
kerkbezoek terugloopt, vinden mensen het blijkbaar nog
wel belangrijk om deel te nemen het St. Annafeest in
Koolwijk of het Donatusfeest in Reek. Ook de bedevaarten
naar Kevelaar en Beauraing trekken jaarlijks nog vele
pelgrims. Nu weet ik wel dat de jeugd daar niet massaal op
af komt, maar misschien moet je een bepaalde leeftijd
bereiken om het belangrijk te vinden dat dit soort tradities
niet verloren gaan. Terwijl in onze maatschappij alles snel
en nieuw moet zijn, waarbij de buitenkant belangrijker is
dan de binnenkant, zijn deze tradities voor velen jaarlijkse
rustpunten met aandacht voor bezinning en samen vieren.
Als lid van een gregoriaans koor besef ik ook dat we in een
eeuwenlange traditie staan, die we proberen in stand te
houden zolang dat nog op een verantwoorde manier kan.
Gekscherend zeggen we wel eens onder elkaar dat we pas
moeten stoppen als er meer mensen op het koor staan dan
er in de kerk zitten.

Gelovig of vioom

Betekent dat nu dat we vanuit een levendig of sluimerend
geloofsleven nog steeds behoefte hebben aan deze
tradities? lk weet het niet, dat kan van persoon tot persoon
verschillen, maar misschien schuilt er wel veel waarheid in
de woorden van de Brabantse filosoof Cornelis Verhoeven
(1928 — 2001): “De meeste Brabantse katholieken zijn niet
erg gelovig, maar wel heel vioom.”

In ieder geval spant Marij van Diggelen uit Reek zich met
hart en ziel in om de tradities in haar omgeving voort te
zetten. U leest het allemaal in dit nummer.

Hans Meijer



Ter inspiratie - column

KOESTER JE
VRIJWILLIGERS

e wisten dat onze dirigent en organist ziek
was en dat er een moment zou komen dat
hij moest afhaken. Precies een jaar geleden
kwam hij vertellen dat het niet meer ging:
bij ons thuis aan de eettafel. Met tranen
vertelde hij zijn verhaal dat hij het koor wel moest loslaten
om nog met zijn partner een paar goede maanden te kun-
nen hebben. We hebben de dirigent en organist getroost en
zijn en ons verdriet gedeeld met de geloofsgemeenschap.
En we hebben hem op goede momenten alle ruimte gege-
ven om soms toch nog even achter het orgel te gaan zitten.
Wat doe je dan nog meer als koor en als lokale kerk? Ga je
stad en land afbellen om elke week een andere vervanger
te zoeken? Nee, dat hebben we niet gedaan. We hebben
meteen het besluit genomen om met het koor minder vaak
te zingen en als regel samenzang te doen. En we hebben
daarnaast de muzikale leider van de maandelijkse familie-
vieringen gevraagd of hij voorlopig de samenzang wilde
ondersteunen. Dat deed hij graag, ook als een ode aan de
zieke dirigent. Intussen beleefde hij zoveel plezier aan de
samenzang dat hij zich op eigen initiatief liet scholen op
het orgel. En voor de zondagen waarop hij er niet kon zijn,
kwam hij met een computerprogramma dat het orgel laat
spelen alsof er een organist achter zit. Zo zingen we vaker
samen, met een organist die als vrijwilliger onze vaste man
is geworden.
De moraal van het verhaal: overvraag sleutelfiguren in
een kerk niet en geef vrijwilligers de ruimte om plezier te
ervaren. Dan vragen ze uit zichzelf of ze meer kunnen doen.
En het koor? Dat zingt eens in de vijf weken met een profes-
sionele dirigent. Onze geloofsgemeenschap bruist als nooit
tevoren. ®




Woord van pastor P. Raaphorst

Beste parochianen,

Maria speelt een belangrijke rol in ons geloof.
Door de medewerking van Maria is Jezus mens
geworden. Ze komt direct in beeld als we een
kerststal zien. Toch zal niet iedere gelovige veel
aandacht hebben voor Maria, want de
geloofsbeleving onder de katholieken is zeer
verschillend. Zo kan cok tijdens iemands leven
de devotie voor Maria toe- of afnemen.

Maria

Maria was een veel voorkomende naam in haar
tijd. Ik heb het hier over de moeder van Jezus
van Nazareth, de zoon van God en daardoor is
Maria de moeder van God maar zelf geen god
of godin. Op nieuwjaarsdag viert de kerk Heilige
Maria, Moeder van God.

In de Bijbel lezen we over Maria, over de
aankondiging van haar moederschap, dat Jozef
toch bij haar bleef en over hun vliucht met het
Kind naar Egypte, na de bevalling in Bethlehem.
Ze wordt zalig geprezen om haar geloof (Luc.
1,45). Ze is op de bruiloft te Kana en staat onder
het kruis met de apastel Johannes als haar zoon
sterft. Veertig dagen na zijn dood is ze in gebed
met elf apostelen en de vrouwen in Jeruzalem.

Feesten

De kerk viert door het jaar heen diverse feesten
en gedachtenissen ter ere van Maria.
Hoogfeesten: H. Maria, Moeder van Ged (1
januari), Maria Tenhemelopneming (15
augustus) en Onbevlekte Ontvangenis van de
heilige Maagd Maria (8 december). De
Aankondiging van de Heer (25 maart) wordt
ook wel Maria Boodschap genoemd.

Door de rol van Maria bij de menswording van
God heeft ze ook in de theologie een rol. Door
haar geloof en door haar verbondenheid met
Jezus Christus is Maria een duidelijk beeld van
de door Jezus Christus verloste mens.

Zij belichaamt op unieke wijze wat kerk en
Christus betekenen.

Hoop

Het dogma van de lichamelijke opneming van
Maria in de hemelse heerlijkheid betekent voor
ons hoop voor de hele mens. Ook het lichaam
wordt gered.

In de volksdevotie zijn er allerlei vormen van
Mariaverering. Het bidden van het Wees
gegroet, de rozenkrans en de litanie. Het zingen
van Marialiederen en bedevaarten naar
plaatsen zoals Lourdes, Fatima of Kevelaar. In
veel kerken staat een Mariabeeld waarbij een
kaarsje kan worden opgestoken.

Pastor P. Raaphorst



In gesprek met...Marij van Diggelen

“Tradities moeten we voortzetten.”

Als ik bel voor een afspraak is Marij nog druk
bezig met de ‘Sprokkeling’ van de
Heemkundekring Schaijk-Reek over de
bevrijding van Reek. Ze houdt zich al jarenlang
intensief bezig met de geschiedenis van haar
geboortedorp Reek.

Ontdekkingstocht

“Deze ‘Sprokkeling’ komt nu uit in het kader van
75 jaar Vrijheid, maar ik ben vooral
geinteresseerd in de periode voor 1900. Hoe is
ons dorp ontstaan, welke mensen woonden
hier, hoe waren hun onderlinge verhoudingen
en hoe is onze omgeving in de loop van de tijd
veranderd? Het zoeken naar antwoorden op
deze vragen vind ik een geweldig interessante
ontdekkingstocht en daarbij beschouw ik
Martien van der Leest als mijn ‘leermeester’, Hij
heeft mij nieuwsgierig gemaakt naar de historie
en tradities van ons dorp. Bovendien is de meer
recente geschiedenis van Reek al uitvoerig
beschreven door Ton Cruijsen en Tiny School in
hun boeken ‘Van Boerendorp naar Burgerdorp”

Dingen uitpluizen

Marij (63) is geboren en getagen op een
boerderij in Reek en had altijd al belangstelling
voor de natuur in haar cmgeving. Haar vader
overleed aan kanker toen ze 12 jaar oud was.
“Vanaf dat moment wilde ik al gaan
onderzoeken hoe dat soort ziektes ontstaan en
mogelijk genezen kunnen worden. Vanuit dat
idealisme ben ik na de middelbare school naar
de analistenopleiding in Oss en Eindhoven
gegaan en heb ik me gespecialiseerd in de
medische microbiologie. Ik kreeg een baan op
de Radboud Universiteit, maar na verloop van
tijd raakte ik mijn motivatie kwijt doordat ik te
veel met kankerverwekkende chemicalién
moest werken. In mijn vrije tijd ging ik me in die
tijd steeds meer met het verleden van onze
gemeenschap bezighouden. Misschien had ik
toch beter geschiedenis kunnen gaan studeren.”




Wandel- en fietstochten

“lk vind het belangrijk dat belangstellenden
kunnen kennismaken met de historie van ons
dorp. Daarvoor heb ik met anderen in de
afgelopen jaren enkele wandel- en fietstochten
door de omgeving uitgezet en als IVN-gids
gewerkt. Het is boeiend om met een groepje
enthousiaste mensen zoiets op te zetten en uit
te werken. Zo zijn we nu vanuit IVN en
Heemkunde bezig met een project over de
Zuiderwaterlinie. Het is interessant om uit te
zoeken wat Reek daarmee van doen heeft”

Donatus

Marij is ook actief lid van de werkgroep
‘Donatus, die zich inzet voor de jaarlijkse viering
en tentoonstelling in de tweede week van juli.
“Ik vind het van belang dat we in ons dorp deze
traditie voortzetten, die begon in 1779. In dat
jaar werd een gedeelte van Reek in de as gelegd
door een blikseminslag. De pastoor verkreeg
toen, door tussenkomst van de paters
Kapucijnen in Velp, een relikwie van de H.
Donatus, dat in een plechtige optocht naar de
kerk van Reek werd gebracht. In datzelfde jaar is
ook de broederschap van de H. Donatus
opgericht. De boerenbevolking van die tijd was
bang voor natuurrampen en vroeg om
bescherming van de gewassen door samen te
komen en een kaarsje op te steken bij de
relikwie van de H. Donatus. Nu denken we meer
aan het milieu, want het is nog steeds nodig om
de mensen bewust met de natuur te laten
omgaan en Donatus biedt ons de kans om hier
even bij stil te staan.”

Betrokkenheid bij de kerk

Marij is op vele manieren betrokken bij de
plaatselijke geloofsgemeenschap: van het
monument voor de ongedoopte kinderen op
het kerkhof tot de tentoonstelling van

kerststallen in de Reekse kerk. Daarnaast gaat ze
jaarlijks op bedevaart naar Kevelaar; ook die
traditie wil ze graag voortzetten.

“Hoewel ik niet meer elke week in kerk kom, voel
ik me erg verbonden met de plaatselijke
geloofsgemeenschap. In de kerk ontmoet je
gelijkgestemden, het is echt een samenzijn. lk
heb bewondering voor de oudere mensen die
nog trouw de diensten bijwonen. Qver het
algemeen weten we weinig over het geloof en
de bijbel. Daarom vind ik de bijeenkomsten met
films en lezingen in het parochiecentrum een
prima initiatief. Ik heb vroeger zelf meerdere
malen een bijbelcursus gevolgd bij de paters
Kapucijnen in Velp.

Tijdens de mis horen en lezen we wel de teksten
uit de bijbel, maar ik mis dan in de preek een
uitleg van die lezingen in de woorden van nu. Je
wilt betrokken zijn en door de liturgie gevoed
worden, maar ik vind het jammer dat we als
leken maar een beperkte rol hebben. De invloed
van de geestelijkheid is in de loop der jaren
alleen maar toegenomen. Geestelijken moeten,
naar mijn mening, meer tussen de mensen
staan en ons inspireren.”




Vervolg "In gesprek met...

Mensen belangrijker dan regels

“Het instituut kerk (Rome, bisdom, parochie)
heeft volgens mij nog te veel macht met allerlei
regels en voorschriften. Het gaat om de mensen
aan de basis, die samen iets beleven en vieren,
maar ook samen zorgdragen voor hun kerk
door voorkomende werkzaamheden op te
pakken.

Waarom worden vrouwen nog niet toegelaten
tot het priesterambt en is het celibaat nog
steeds verplicht? Waarom is het zo moeilijk om
te bouwen aan een relatie tussen de katholieke
kerk en de LHBT-gemeenschap (Lesbiennes,
Homo's, Biseksuele, Transgenders) op basis van
respect, begrip en fijngevoeligheid?

Al die regels en voorschriften hebben niets met
de kern van ons geloof te maken en leiden tot
een dood spoor. Op die manier gaat veel
menselijk kapitaal verloren voor de kerk. Ik denk
bijvoorbeeld dat er genoeg mensen op zoek
zijn naar zingeving en rust en dit samen willen
vieren. Dan kan je ook nog in de toekomst
eventueel zonder priester een mooie
gemeenschap vormen. Volgens mij kan er zo
weer een vitale kerk ontstaan.”

Marij blijft zich inzetten voor de Reekse
gemeenschap en haar kritische houding komt
voort uit haar idealisme en oprechte zorg en
betrokkenheid. Hopelijk wordt ze niet
teleurgesteld.

Hans Meijer




Verslag Bedevaart naar de
Troosteres der bedroefden in Kevelaer

@;1 SOLATRIX AFFLICTORYM ORA PRo

Zaterdag 24 augustus 2019

In Kevelaer kwamen we op een stralende dag aan met 224
pelgrims. Het was weer een zeer bijzondere en fijne bedevaart, met
gezangen, gebeden, vieringen, ontmoetingen en gezelligheid.
Ingrediénten die deze dag tot een geslaagde dag hebben gemaakt
met veel devotie en bezinning.

Heel bijzonder was deze bedevaart voor Hanneke
Mulder-Teunissen uit Ravenstein. Haar dochter Kim en kleindochter
Kirona vergezelden haar op deze dag. Ik sprak Hanneke aan en
vroeg haar hoe ze dit beleefde, "Fantastisch”, zei Hanneke, "en ik
ben ontzettend trots dat mijn dochter en kleindochter erbij zijn om
deze dag samen met mij en alle anderen te vieren.'

Wat haar nog dieper trof was dat haar kleindachter de
kaarsdraagster mocht zijn voor Maria.

"Wat een bijzondere plaats is

Kevelaer toch', sloot Hanneke af.,
"een plaats waar ik mij volkomen
vrij voel en alles van mij afvalt”

.ip _I; A |-
o 1%

H
Kortom, een wonderbaarlijke dag A
zoals hopelijk voor vele andere
pelgrims die deze dag met

elkaar optrokken.

Diaken René Lamers

Rechts op de foto:
kaarsdraagster Kirona
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Actie Kerkbalans 2019 (vervolg)

De werkgroep Kerkbalans gaat ervan uit dat .
veel mede-parochianen nieuwsgierig zijn naar A Ct[e
het verloop van de actie KERKBALANS 2019.

In het aprilnummer van D'n Doper hebben we Ke rkb a la n S
verslag gedaan van de actie Kerkbalans 2019

en hebben we een inkijkje kunnen geven in de

cijfers van het eerste kwartaal.

We hebben inmiddels ook het 2e kwartaal

achter de rug en wij willen u graag de opbrengst

laten zien tot en met de maand juli 2019

en die vergelijken met de jaren 2017 en 2018.

Kerkbijdragen 2019 2018 2017
Schaijk 18334,7 15464.9 202623
Reek 4012,14 4922,54 5303,79
Herpen 4230,9 4175,03 4773,32
Koolwijk 155,38 167,06
Ravenstein/Huisseling 4528,84 5227,19 4749,29
Deursen 462,08 263,93 207,15
Demen 197,39 326,43 447,21
NOK 475,59 1328,34 954,44
32241,64 31863,74 36864,56

In een grafiekje ziet er het er als volgt uit:

Opbrengst actie Kerkbalans 2019 t/m 2e kwartaal

NOK

Demen

Deursen
Ravenstein/Huisseling
Koolwijk

Herpen

Reek

Schaijk

0 10000 20000 30000 40000
2017 2018 m 2019



Wederom, namens mijn collega’s van de werkgroep KERKBALANS, allemaal hartelijk dank voor uw
geldelijke bijdrage aan het parochiegebeuren. We gaan u zeker op de hoogte houden van het

verdere verloop.

Wellicht gaan we in het decembernummer van D'n Doper ook uitvoering geven aan de actie
KERKBALANS 2020. Het verzorgen en verspreiden van zo'n 6250 brieven is een dermate gigantisch
karwei dat we besloten hebben om het anders te gaan aanpakken. We willen via het
decembernummer van D'n Doper proberen om alle mede-parochianen te bereiken.

U hoort van ons.

Rinus van den Heuvel

UpERipgg
{amast\stn

__ﬁ_E_WE_LDIG
enorm

BEDANKTI

Zomaar mogen ontvangen
van Melanie Kornelis uit
Schaijk voor de verjaardag
van diaken René Lamers.

Een bijzonder dankjewel!
Het is diamond painting.

Een afbeelding gemaakt
van steentjes
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Eerste Heilige Communie

Op zondag 17 mei en op Hemelvaartsdag 21
mei vinden de Eerste Heilige Communie
vieringen weer plaats in Schaijk en Huisseling.

In Schaijk is dat voor de kinderen van de
groepen 4 van De Kreek'l, De Regenboog en
Den Omgang en voor de kinderen van de
groepen 4, die in onze parochie wonen maar
elders naar school gaan.

In Huisseling is dat voor de kinderen van de
groepen 4 van Het Ravelijn en De Bogaard en
voor de kinderen van de groepen 4, die in onze
parochie wonen maar elders naar school gaan.
De kinderen uit de groepen 4 en 5 van de Vier
Heemskinderen worden in het jaar 2020/2021
hiervoor uitgenodigd.

U kunt uw kind aanmelden door het formulier, in
te vullen dat de kinderen zullen ontvangen in
hun groep van de basisschool in onze parochie.
Het formulier is ook via de website van onze
parochie (www.heiligejohannesdedoper.nl) te
downloaden of te verkrijgen bij de
onderstaande secretariaten:

- Schaijk, Pastoor van Winkelstraat 1.

- Ravenstein, St. Luciastraat 3.

\\ "l /
/

\\7

/
De voorbereidingen voor deelname aan de
Eerste Heilige Communie zijn al weer gestart.
Dit lopende schooljaar zijn twee werkgroepen
hiervoor actief, namelijk in Ravenstein en

Schaijk. In Herpen start de werkgroep in
september 2020.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact

ophemen met:

- Werkgroep EHC Ravenstein: Mieke van Veghel
06-27897451.

- Werkgroep EHC Schaijk: Jennie Strik
06-83524757.




H. Vormel Parochie Heilige Johannes de Doper

Op zaterdag 21 maart 2020 vindt in
de St. Sebastianuskerk te Herpen de
toediening plaats van het sacrament
van het Heilig Vormsel.

Voor de kinderen uit onze parochie in de
groepen 8 van de basisschool vinden de
voorbereidingen plaats om het sacrament
van het Heilig Vormsel te ontvangen op
21 maart 2020.

P

Wijsheid
Inzicht
Verstand
Sterkte
Kennis
Liefde
Ontzag

Wij nodigen uw kind van harte uit om hier aan
deel te nemen.

U kunt uw kind aanmelden door het formulier
in te vullen, dat de kinderen ontvangen in hun
groep van de basisschool in onze parochie.
Het formulier is ook via de website van onze
parochie www.heiligejohannesdedoper.nl te
downloaden (via het tabblad 'Sacramenten' en
vervolgens 'Het Heilige Vormsel') en te
verkrijgen bij de onderstaande secretariaten.

Graag ontvangen wij het formulier ingevuld en
ondertekend retour van u, voor 22 november
2019,

Het formulier kunt u afgeven bij:

- het secretariaat Schaijk, Pastoor van
Winkelstraat 1.

- het secretariaat Herpen,

Alard van Herpenplein 7.

- het secretariaat Ravenstein, St. Luciastraat 3.
- pastorie Neerloon, Loonsestraat 2.

- Sia Loeffen, Wooijstraat 4 te Herpen.

De informatieavond voor de ouders en
vormelingen is op woensdag 11 december om
19.30 uur in het zaaltje bij de pastorie aan het
Alard van Herpenplein 7 te Herpen.

Voor de vormelingen zal er dan een activiteit
zijn in de kerk met diaken René Lamers.

De ouders ontvangen van Sia Loeffen de
nodige informatie.

Naast de bijeenkomsten en vieringen willen
we extra aandacht vestigen op:

- het kamp voor de vormelingen, op 14 en 15
december 2019.

- de ‘Power of Fire-dag’ in Den Bosch op 18 april
2020.

Twee activiteiten, waarbij de vormelingen dit
sacramant op een actieve en bijzondere wijze
zullen ervaren.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande
informatie nog vragen hebben, dan kuntu
contact opnemen met ons.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep H. Vormsel

Sia Loeffen tel: 0486-415268
johnensialoeffen@gmail.com

René Lamers tel: 06-12428322
reelstca@gmail.com
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De Tien Geboden van Kim Roelofsma-v.d. Laak

Uit het boek Exodus, hoofdstuk 20

De Tien Geboden als Verbond tussen
God en de Mensen.

Toen sprak God deze woorden:
‘Ik ben de Heer, Uw God...

EEN:
‘Vereer naast mij geen andere goden’

TWEE:

‘Maak geen godenbeelden, geen enkele
afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is
of van iets beneden op de aarde of in het water
onder de aarde!

DRIE:
‘Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet!

VIER:
‘Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag!

VUJF:
‘Toon eerbied voor uw vader en uw moeder’.

ZES:
‘Pleeg geen moord’

ZEVEN: Mijn vader
‘Pleeg geen overspel’
In 2016 werd mijn vader zeer ernstig ziek.

ACHT: Hij was diepreligieus, had zes jaar gestudeerd
‘Steel niet’ aan het seminarie en was daar zowel

godsdienstig als wetenschappelijk enorm
NEGEN: gevormd.

‘Leg over een ander geen valse getuigenis af’.
Een paar weken voor zijn dood vroeg hij een

TIEN: pastoor en tevens goede vriend hij zich te
'Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, komen met het verzoek om hem voor te
en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn bereiden op de dood.

slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook

maar toebehoort;
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Ze spraken samen en toen de pastoor hem
vroeg naar de belangrijkste waarden en normen
in zijn leven, antwoordde mijn vader, zonder
ook maar even na te hoeven denken:

“De Tien Geboden. Die hebben mij geleerd dat
mijn leven pas echt goed is als ik recht doe aan
God en aan mijn medemens.’

Daar lag zijn roeping en zijn streven tegelijk.

Na zijn overlijden heeft me dit veel
beziggehouden. Hij had hier nooit over
gesproken. Hij had hier nooit over verteld.

Natuurlijk wist ik dat hij diepgelovig was, maar
hoe kon het dat ik niets wist over deze leidraad
in zijn leven.

Na een tijdje ging ik inzien dat hij er niet over
gesproken had, maar het desondanks wel
degelijk had doorgegeven. Hij had het
doorgegeven door het voor te leven.

De Tien Geboden voor mij...

Als ik nu nadenk over wat de tien geboden
voor mij betekenen, dan begint het voor mij
bij de zorg voor en het liefhebben van mijn
medemens.

Daarin ligt voor mij de zin van het leven: in de
zorg voor de ander en dat hoeft niet groots en
breed uitgemeten te worden. Dat moeten we
zoeken, juist in de kleine en onopvallende
dingen.

Wanneer het tegenzit, wanneer het lastig is, en
de ander er dan voor jou is, hij of zij niet
wegloopt, juist dan openbaart zich de liefde.
De liefde is er juist in de moeilijke momenten.
En God is Liefde. Als je goed bent voor je
medemens zul je God ontmoeten.

Op mijn beurt tracht ik dit nu weer door te
geven aan mijn kinderen.
Heb je naaste lief als jezelf.

Natuurlijk veranderen de tijden. Het komt
allemaal in een stroomversnelling, we zijn
gebrand op succes, op buitengewone
prestaties, op het uitvergroten van |K. Op
facebook en online kanalen wordt het
uitgeschreeuwd: we zijn geweldig en proberen
elkaar te overtreffen.

Onze kinderen moeten nu weer de nieuwe tijd
maken. Het valt soms niet mee.

Op z'n tijd je bezinnen op wat écht belangrijk is
in de hectiek en chaos van deze tijd, is denk ik
dan ook zeker niet slecht.

In die zin hebben de Tien Geboden voor
mij een absolute eeuwigheidswaarde.

Richt je op de zaken die er écht toe doen:
op God, je medemens, de liefde en de zorg voor
de ander.

Deze waarden, deze Tien Geboden, moeten we
als mens bewaren en onderhouden.

Kim Roelofsma-van der Laak
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Bijzondere kerken

Omdat Spanje ondertussen ons tweede thuisland is geworden, gaan we regelmatig een streek van
Spanje bezoeken om, naast natuur, leuke en interessante plaatsen te ontdekken. Zo zijn we
afgelopen juni in het noordwesten van Spanje geweest en hebben daar natuurlijk ook Santiago de
Compostella bezocht.

We hadden pech dat de kathedraal werd gerenoveerd en gerestaureerd, waardoor de kerk vol met
bouwsteigers stond en wij niet het prachtige en indrukwekkende interieur hebben kunnen zien.
Wellicht volgt er nog een volgend bezoek.

Santiago staat natuurlijk ook bekend om de wandelaars en fietsers die de pelgrimsroute naar
Santiago de Compostella, ook wel Sint Jacobsroute of Jacobsweg genoemd, afleggen. De route is in
Spanje gemarkeerd met palen en borden met daarop
een gestileerde Sint-Jakobsschelp op een blauwe onder-
grond, en met gele geschilderde pijlen.

De Jacobsschelp is symbool van de Camino de Santiago
geworden, doordat in vroeger dagen deze schelpen, die
makkelijk te vinden zijn aan de Galicische kust, door
pelgrims mee naar huis werden genomen ten teken dat
ze de route voltooid hadden.

Nog altijd maken pelgrims zich herkenbaar met een Jacobsschelp. Ze bevestigen hem aan hun
rugzak, dragen hem om hun nek of bevestigen hem aan hun fietstas. In de omgeving van Santiago
hebben we het eiland Isla de La Toja bezocht omdat daar een kapel staat die helemaal bedekt is
met Jacobsschelpen.

Deze grote kapel, die corspronkelijke dateert uit de twaalfde eeuw, is gelegen in prachtige tuinen
van het eiland. Binnen in de kapel vind je aan de muur een enorme schelp met het beeld van Maria.
De langwerpige gebrandschilderde ramen geven de kapel voldoende licht en kleur.

Ingezonden door Dorie van Berkel



Voor het eerst

Je hebt kunstenaars nodig om het eenvoudigste
zichtbaar te maken. Zo schreef Herman van
Veen een boekje met bovenstaande titel bij zijn
ouder worden. Want ook dan blijf je nieuwe
dingen meemaken, voor het eerst.

Afgelopen juli ging ik met pensioen — waarover,
tot mijn verrassing, Omroep Walraven mij op 9
juli interviewde. Dat was ook voor het eerst.
Rondom die AOW-datum moest ik terugdenken
aah mijn eerste schooldag, waarop mijn moeder
me bracht naar de broeder van de eerste klas.
Vanaf toen moest ik voortaan altijd op een vaste
tijd en plaats aanwezig zijn en moest ik mijn
best doen. Zo is dat ongeveer zestig jaar
geweest.

En nu niet meer: ik hoef niet, ik mag en kan.
Mooie werkwoorden zijn dat: kunnen, mogen
en (niet) hoeven. In een beeld was het, alsof ik
na een hele lange reis over land voor het eerst
de zee zag, die eindeloze ruimte en wijdte.
Nergens muren of palen van belang. Een zee
van tijd en ruimte. Heerlijk maar ook groot: ik
moet eraan wennen, Want ook in een lange
vakantie of een ziekteperiode weet je dat het
straks weer begint. En zo'n ‘straks’ is er nu dus
niet.

‘Wat ga je nu doen?, vragen mensen me, vooral
mensen die, zoals dat heet, ‘in het volle leven
staan’ Ik versta dat nu als een vraag van binnen
het raamwerk van werken-en-verdienen. ‘Niets
speciaals, zeg ik dan, 'ik hoop dat ik eraan
toekom om me te vervelen, want daar komen
soms nieuwe dingen uit voort'

Werken, je best doen en een inkomen
verdienen, het zijn allemaal belangrijke zaken.
Maar je zou bijna kunnen gaan denken, dat je
iets moet déen om iemand te zijn, dat je het
moet verdienen om als mens mee te tellen.

Nu ik buiten het werkend leven kom te staan,
stelt zich (zoals vaker in mijn leven) de vraag wie
ik nu ben, ‘zonder beroep’ En ik ben nag
gezond en we passen soms op onze

kleinkinderen. Maar wat als je nu met een zware
handicap te leven hebt, of je begint het te
vergeten, hoe is dat dan? Moet en kan een
mens het verdienen de moeite waard te zijn?
Voor mij als christen luistert het nauw, of ik met
die - onbewuste — aanname meega. Of dat ik
luister en durf vertrouwen op die andere stem,
die zegt dat ik uiterst geliefd ben als kind van de
Ene, nog onvoorstelbaar dieper, dan hoe ik van
onze kleinkinderen houd.

Als voor het eerst zie ik over die grote zee de
horizon, waarachter ik niet kan kijken. En dat is
het besef dat niet alleen mijn werk en mijn vaak
zo vanzelfsprekende gezondheid voorbijgaan,
maar dat alles waar ik mijn waarde aan ontleen
tijdelijk is. En ik ben blij met het stille
vertrouwen, geleerd via anderen, dat ik gekend
en geliefd ben bij de Ene die alles ‘voor het
eerst’ mogelijk maakt, ook voor mij, ook voor
jou. Dat maakt ons broers en zussen.

Theo Gallé
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Uitslag Fiets / Wandeltocht op zoek naar ...

In onze vorige uitgave hebben we een puzzeltocht geplaatst. Hierop hebben we leuke reacties
ontvangen en natuurlijk ...een aantal goede inzendingen.

Mimy en Tiny Jans hadden ook een juiste inzending. Zij hebben de stroopwafelcake gewonnen.,

Van harte gefeliciteerd en geniet van de cake.
Bedankt voor de gastvrijheid.

Enkele reacties:
- ‘Complimenten, het was heel leuk!
- 'Het was een mooie fietstocht. Vooral de St. Janskerk en de St. Rochuskapel zijn fijne
plaatsen om even te zitten en te genieten van de sfeer’
- Het was ontzettend leuk om te doen!’
- 'Wat een goed idee. Ik ga ‘m fietsen!
- 'Het was een prachtige tocht. We hebben er echt van genoten.

Allen hartelijk dank voor uw positieve reacties.
Jeannie en Yvonne
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Datum

1-9-2019

7-9-2019

8-9-2019

14-9-2019

15-9-2019

21-9-2019

22-9-2019

28-9-2019

29-9-2019

H.E.

W.G.
W.C.
Knd

Tijd

09.30
11.00
17.30
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00

Plaats

Schaijk
Huisseling
Schaijk
Koolwijk
Demen
Herpen
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Neerloon
Neerlangel
Schaijk
Herpen
Deursen
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Neerloon
Huisseling

=  Heilige Eucharistie
=  Woord en Gebed
=  Woord en Communie

= Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E
H.E
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

W.C.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

W.C.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Herenkoor
Cordaad
GK Herpen

Con Spirito
Dameskoor
Ravenstein
Herpen
Herenkoor
Cordaad
Herpen
Ravenstein
Dameskoor
Huisseling
Con Spirito
Donatus

Herenkoor

Ravenstein

Bijzonderheid

150 jaar inwijding

Gildefeest H.+Knd



Datum Tijd Plaats Viering Koor Bijzonderheid

5-10-2019 17.30 Schaijk H.E.
17.30 Koolwijk H.E.
19.00 Demen H.E. Ravenstein
19.00 Herpen H.E. Flierefluiters Schoendoosactie
6-10-2019 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
10.30 Overlangel H.E. Forte Vicante 50 jarig jubileum
Forte Vicante
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
12-10-2019 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E. Herpen
19.00 Reek H.E. Donatus
13-10-2019 09.30 Schaijk H.E. Dameskoor
09.30 Neerloon H.E. St. Victor
11.00 Huisseling H.E. Huisseling
19-10-2019 17.30 Schaijk W.C.
19.00 Deursen H.E. Combination
19.00 Herpen H.E. Herpen
20-10-2019 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Overlangel H.E.
11.00 Huisseling H.E. Ravenstein
26-10-2019 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E. Con Spirito
19.00 Reek H.E.
27-10-2019 09.30 Schaijk H.E. Dameskoor
09.30 Neerloon H.E. GK Herpen
11.00 Huisseling H.E. Cordaad Kindernevendienst
H.E. =  Heilige Eucharistie
W.G. =  Woord en Gebed
W.C. = Woord en Communie
Knd =  Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl



Datum

1-11-2019
2-11-2019

3-11-2019

9-11-2019

10-11-2019

16-11-2019

17-11-2019

23-11-2019

24-11-2019

30-11-2019

H.E.
W.G.
W.C.

Tijd Plaats
09.00  Schaijk
1730  Schaijk
17.30 Koolwijk
19.00 Demen
19.00 Herpen
19.00 Overlangel
0930  Schaijk
11.00 Neerloon
11.00 Huisseling
14.30 Reek
15.00 Herpen
1730  Schaijk
19.00 Reek
19.00 Herpen
09.30 Schaijk
09.30 Neerloon
11.00 Huisseling
17.30 Schaijk
19.00 Deursen
19.00 Herpen
09.30 Schaijk
09.30 Overlangel
11.00 Huisseling
17.30 Schaijk
19.00 Reek
19.00 Herpen
09.30 Schaijk
09.30 Neerloon
11.00 Huisseling
17.30 Schaijk
19.00 Herpen

Heilige Eucharistie

Woord en Gebed

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

W.C.

H.E.
H.E.
H.E.

W.G.
W.G.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

W.C.

H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.

H.E.

Woord en Communie
ww.heiligejohannesdedoper.ni

Avondwakekoor

Combination

Herenkoor
Forte Vicante

Bijzonderheid

Allerheiligen
Allerzielen

Allerzielen
Allerzielen
Allerzielen
Gravenzegening
Gravenzegening

Huisseling/Ravenstein

ismwerkgroepen
avondwake R+H;
Donatus

ism werkgroep
avondwake;

Donatus
Herpen
Dameskoor

Cordaad

Ravenstein
Flierfluiters
Herenkoor

Smitskoor
Con Spirito
Dameskoor

Cordaad
Ravenstein

Herpen

Gravenzegening
Gravenzegening

Gravenzegening

Dag van de armen

Pepernotenactie
Cecilia

Kindernevendienst
Christus Koning;
Cecilia

Cecilia

Cecilia

Christus Koning;
Cecilia

Cecilia
Liturgisch Jaar A;
1e Advent
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Datum

1-12-2019

4-12-2019

7-12-2019

8-12-2019

13-12-2019

14-12-2019

15-12-2019

21-12-2019

22-12-2019

Tijd

09.30
11.00
14.00
19.00

17.30
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00

14.00
17.30
19.00
19.00
09.30
11.00
15.30
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00

Plaats

Schaijk
Huisseling
Overlangel
Ravenstein /
PKN
Schaijk
Koolwijk
Herpen
Demen
Schaijk
Overlangel
Huisseling
Ravenstein /
Vidi Reo
Overlangel
Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Huisseling
Huisseling
Schaijk
Herpen
Deursen
Schaijk
Neerloon
Huisseling

Viering Koor

H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

Herenkoor
Huisseling
Forte Vicante

Herpen
Combination
Dameskoor

Cordaad
Ravenstein
Donatus
Herpen
Herenkoor

Ravenstein
GK Huisseling

Dameskoor

Huisseling

Bijzonderheid
1e Advent

Jubileum Concert

St. Barbara / Gilde
2e Advent

K.B.O. /Kerst
K.B.Q. /Kerst
3e Advent

Kindernevendienst
Kerstconcert
4e Advent

Overzicht voor de Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaar zie volgende pagina.

H.E.
W.G.
W.C.

Heilige Eucharistie
Woord en Gebed
Woord en Communie

ww.heiligejohannesdedoper.nl



Datum

24-12-2019

25-12-2019

26-12-2019

28-12-2019

29-12-2019

31-12-2019

01-01-2020

H.E.

W.G.
W.C.
Knd

Tijd

17.30
17.30
18.00
20.00
21.00
21.00
21.00
23.00
09.30
09.30
11.00
11.00
11.00

09.30
11.00
14.00

17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00
17.30
19.00

09.30
11.00
11.00
11.00

Plaats

Schaijk
Koolwijk
Deursen
Overlangel
Huisseling
Herpen
Schaijk
Reek
Schaijk
Demen
Huisseling
Neerloon
Herpen

Schaijk
Herpen
Schaijk

Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Neerloon
Huisseling
Schaijk
Herpen

Schaijk
Huisseling
Overlangel
Reek

Heilige Eucharistie
=  Woord en Gebed

Viering Koor

W.G.
H.E.
W.C.
W.C.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
W.G.

W.C.
H.E.
W.G.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

=  Woord en Communie

Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl

Schalmei

Forte Vicante
Huisseling

Herpen+Con Spirito

Herenkoor
Donatus
Dameskoor
Ravenstein
Cordaad
Forte Vicante
Flierefluiters

Dameskoor
Brasshand

Herenkoar
Huisseling
Con Spirito
Dameskoor
Ravenstein

Forte Vicante
Donatus

Bijzonderheid

Kerstavond
St. Anna
Familieviering

Kerstmis

Herdertjesmis /
kerstmusical door
kinderen

Kerstverhaal voor
de kinderen met
samenzang

Oudjaar
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RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

Een bijzonder St. Jansfeest te Neerlangel

Adri van de Rijdt Dagkoning,
Puck van der Meulen eerste
Jeugdkoningin Laserschieten.

Onder een tropische zon hadden de broeders en
zusters van het Gilde van St. Jan alles weer in
gereedheid gebracht voor "St. Jan 2019", wat op
24 juni aanving met een plechtig H. Lof in het
eeuwenoude kerkje van St. Jan de Doper.

Het St. Jansfeest is een feest van ontmoeten, van
herinneren en vooruitkijken. Vele trouwe
pelgrims waren onder prachtige
weersomstandigheden naar Neerlangel
gekomen om de plechtige H. Mis onder de
eeuwenoude eiken bij te wonen. Om elkaar te
ontmaoeten, om stil te staan bij hen die door
ziekte verhinderd zijn, om hun overledenen te
gedenken en zich door de woorden van St. Jan
de Doper weer te laten oppeppen voor het
komende jaar.

Dit feest geeft kracht, verbindt en straalt met
zo'n grote kinderschare van de
kindernevendienst.

Na de H. Mis werd eenieder een kopje koffie
aangeboden en konden de schietwedstrijden
beginnen.

Mede door de geweldige hulp van het St.
Barbaragilde was er dit jaar voor het eerst voor
de jeugd een wedstrijd laserschieten. De animo
was groot en na een spannende tweekamp
verwierf Puck van der Meulen uit Ravenstein als
eerste de titel Jeugdkoningin Laserschieten, wat
haar een attentie en een wisselbeker opleverde.
Een nieuwe traditie is geboren.

De schietwedstrijden waren ook buitengewoon
spannend: na 146 schoten mocht Adri van de
Rijdt zich Dagkoning van het St. Jansgilde
noemen, Jan van der Sluijs won na 99 schoten
de wedstrijd om de eer van Neerlangel en Adri
van Gelder uit Oss behaalde na 83 schoten voor
de derde maal de titel Dagkoning van de Vrije
Vogel.

Al met al een bijzonder plezierig en aangenaam
St. Jansfeest, muzikaal opgeluisterd door
Muziekkapel Acht pils en Twee Donker uit
Ravenstein.

Joop Peters




150 jaar herinwijding St. Jan de Doperkerk

Eén grote lofzang voor

de Kleine Sint jan.

Inwoners en oud-inwoners, vrienden van de
kleine Sint Jan en andere betrokkenen waren
onder een stralende zon naar Neerlangel
getrokken om de 150e verjaardag van de
herinwijding van de St. Jan de Doperkerk te
vieren.

Het St. Janskerkje en het kerkplein onder de
bomen waren fraai versierd en er was een
mooie overzichtstentoonstelling over het leven
in en rond het kerkje gedurende de afgelopen
150 jaar.

De uitnodigende woorden "Ervaar de
inspirerende eenvoud van de Kleine Sint Jan"
leken eenieder geraakt te hebben:

de prachtige zang van het middenkoor Cordaad,
Pastoor Spiertz die de eenvoud van deze
bijzondere plek beschreef, een genade-cord
waar rust en vrede heerst, waar mensen elkaar
en God ontmoeten. Hij feliciteerde de
gemeenschap die deze plek juist in alle
eenvoud in stand houdt.

Zo ook memoreerde Bernard Brands, voorzitter
van het St. Jansgilde, kort de geschiedenis van
het kerkje, de band van de bevolking met het
kerkje en de hobbels die er door de jaren heen
voor haar behoud zijn genomen, zodat hij alle

”

aanwezigen ook nu nog kan feliciteren met wat
hij noemde 'ons kerkje': een plek om stil te
wezen.

Ook kunsthistoricus Léon van Liebergen sprak
lovende woorden over deze unieke plek en over
de gemeenschap, die deze in stand houdt,
daarbij aangevend dat een kerk altijd
bestaansrecht heeft als zij door de
gemeenschap wordt gedragen. Hier gebeurt
dat in alle stilte en eenvoud.

Niet alleen de sprekers en het koor waren
geinspireerd, maar ook de vele bakkers uit
Neerlangel die de kerkgangers trakteerden op
de heerlijkste taarten in een fraai palet van
kleur en smaak.

Het was een feest der ontmoeting voor al die
vrienden van de Kleine Sint Jan, ieder
verschillend naar aard en afkomst, maar met
eenzelfde intentie: op zoek naar een plek van
rust, van vragen en danken, van ontmoeten.
Die plek hebben zij gevonden.

Voorzitster Wilma van de Rijdt dankte allen voor
dit prachtige feest dat mede door de
samenwerking van de gehele gemeenschap zo
geslaagd is.

Joop Peters

TIDONVTHIIN-NIAIIA-NIWIA-DOHNININNIA-NISHNIA-ONITISSINH-NIFLSNIAVY



RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

De wijn in de half lege fles

In de Evergreen Top 1000 op nummer 1 staat
‘Het dorp’ van Wim Sonneveld, een lied uit
1965, dus meer dan een halve eeuw oud. Wat
zou dat betekenen? Zou het komen door het
heimwee van alle tijden naar de vertrouwde
wereld van je kinderjaren? Of geeft het ruimte
aan de schurende levenservaring dat het
‘voorgoed voorbij zal gaan’?

Als ik om me heen luister, hoor ik deze melodie
regelmatig op de achtergrond, als mensen in
Ravenstein klagen, dat ‘er al weer wat verdwijnt
en alles hier wegtrekt. Ik ben daar eerlijk gezegd
zelf ook vatbaar voor. En ongelijk hebben
ze/hebben we niet. Wie naar de halfgevulde fles
kijkt, ziet dat hij niet meer vol is. Samen klagen
geeft ook contact, voor even, want vaak ligt het
aan ‘ze’ en niet aan ons.

Op 24 augustus was er in het Stadspark weer
leven van jewelste. Voor de 14de keer
organiseerde een grote, actieve club jonge
mensen uit Ravenstein en omgeving hun eigen
festival 'Sungrooves. Als je weet dat daar zo'n
1400 mensen op afkomen, dan snap je dat hier
heel wat werk bij komt kijken, ock door het jaar
heen, vrijwilligerswerk. Het thema ‘Espana’ was
kleurrijk verbeeld, muzikaal aanwezig en
doorgewerkt in wat er te eten werd
aangeboden. Het kan zijn dat u van het geluid
vooral het lawaai hebt gehoord, maar de man
die er in de dagen vooraf en erna zijn hond
uitliet, was lovend voor al die inzet. Krijg het
maar eens voor elkaar, en weer opgeruimd!
Zoiets is onmiskenbaar wijn in de fles van
Ravenstein.

Als ik zo kijk, dan moet ik bijvoorbeeld ook
denken aan wat de ZorgcoGperatie aan contact,
hulp en vervoer mogelijk maakt, aan de gilden
van Neerlangel, Ravenstein en Huisseling, de
KBOQ in de Nestor en op de fiets, de koren en
werkgroepjes van de parochie hier, het leven in
de brouwerij in De Nijverheid, van Erfgoed
Huisseling, in Deursen en Demen, rond het

kerkje van de kleine Sint Jan. En dan noem ik
nog lang niet al die mensen die in buurt- of
carnavalsvereniging of zomaar in clubjes met
elkaar bijdragen aan onderling contact in straat
en stadje. Ook zij zorgen beslist voor wijn in
Ravenstein.

Door te willen kijken naar wat er allemaal (wel) is
en gebeurt, kom ik tot het eerste van de drie
dingen die volgens onze paus Franciscus het
leven goed kunnen maken: er dankbaar voor
zijn en dit tonen. En ook op het tweede: sorry
zeggen, waar ik bijvoorbeeld onverschillig blijf,
miskleun of te veel in mijn eigen wereldje
opgesloten. Daaruit volgt vanzelf het derde:
‘Wat kan ik voor jou/jullie betekenen?’ Dat
laatste verdrijft dan misschien ook de
onterechte vrees, dat ik zelf toch niets bij te
dragen zou hebben.

Oaok wij zijn wijn in Ravenstein, in wat voor fles

die ook wordt geschonken.

Theo Gallé,
locatieraad Ravenstein




Pelgrimeren in Nederland

VIA BRABANTICA

Door het land van Gertrudis

rie muizen klauteren op en neer langs haar

staf. Gertrudis - Geertruida - is vanouds dan

ook de heilige die te hulp geroepen werd

bij muizen- of rattenplagen of ander onge-

dierte. Verwijzen de beestjes naar een karige
levenswijze waarin ze alles deelde met de armen? Of staat
de muis symbool voor de duivel? Volgens oude legenden
hield Gertrudis van Nijvel (628-661) zich naast haar taken als
abdis, liefdadigheid en het stichten van kerken, ook bezig
met spinnen en weven. In de gedaante van een muis zou
de duivel haar treiteren tijdens dit werk, maar zij wist hem
steeds weer weqg te jagen. Deze Gertrudis zou zelf het eerste
kerkje gesticht hebben op de plek aan de Grote Markt van
Bergen op Zoom, waar nu de grote Sint-Gertrudiskerk staat
met daarin diverse afbeeldingen van haar.
Dat Gertrudis hier populair was en is, mag blijken uit de vele
kerken in deze streek die haar naam dragen. De vrij nieuwe
Gertrudiskapel aan de westrand van Bergen op Zoom
bijvoorbeeld. Maar ook in Ossendrecht, iets zuidelijker op
de zandwal tussen Brabant en Zeeland, staat een Gertru-
diskerk. Net als in een aantal andere plaatsen langs de Via
Brabantica.
Met Gertrudis is het goed wandelen, want ze geldt ook
als beschermheilige van de reizigers. Dit dankt ze aan de
heildronk die ze ten afscheid gaf aan een ridder die tever-
geefs haar hand vroeg. Haar heildronk redde hem van de
duivel aan wie hij zijn ziel verkocht had. Lange tijd dronken
reizigers en pelgrims met de ‘drank van Sint-Geertensminne’
op een goede reis en een behouden terugkeer.

De Via Brabantica, een weg van 162 km die deel uitmaakt
van de pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela, loopt
van Bergen op Zoom naar hetVlaamse Nijvel - van Gertrudis
naar Gertrudis. Bij Antwerpen en Brussel voert de weg door
stedelijk gebied en daar moet je van houden. Het Vlaams
Compostelagenootschap heeft de route beschreven, gidsen
zijn verkrijgbaar in reisboekhandels of via vwwwv.composiela-
genootschap.be/winkel. m

Tekst en foto: Dick Vos
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Allerzielen Schaijk

H. ANTONIUS ABT SCHALK

Evenals voorgaande jaren zal met Allerzielen, de
dag waarop wij de aoverledenen uit onze
parochie gedenken tijdens een
Eucharistieviering, het gedachteniskruisje aan
de familie van de overledenen worden
uitgereikt. Het gaat hierbij om de kruisjes van
parochianen die overleden zijn tussen 15
september 2018 en 15 september 2019.

Van de parochianen die gestorven zijn na 15
september 2019 blijven de kruisjes in de kerk
tot Allerzielen 2020. De nabestaanden van de
overledenen, voor wie in onze parochiekerk een
avondwake en/of uitvaart is gehouden, worden
door de leden van onze werkgroep persoonlijk
voor deze gedachtenisviering uitgenodigd.

Deze Eucharistieviering zal plaatsvinden in onze
parochiekerk te Schaijk op

2 NOVEMBER a.s. om 17.30 uur.

Het avondwakekoor zal de gezangen
verzorgen.Tevens gedenken wij tijdens deze
viering alle overledenen uit onze parochie van
het afgelopen jaar.

WERKGROEP AVONDWAKE

De betrokkenheid van de leden van onze
werkgroep is waardevol en zij willen in overleg
met de familie een zo persoonlijk mogelijke
avondwakeviering verzorgen op de vooravond
van het definitieve afscheid. In deze
gedachtenisviering kunnen wij, als familie en
medeparochianen, tonen dat wij onze
overledenen niet vergeten.

KOOR AVONDWAKE

Het avondwakekoor bestaat uit dames en heren,
die bij iedere avondwakeviering vrijwillig
aanwezig zijn. Zonder hen zou de avondwake
een minder sfeervol karakter hebben. Wij zijn
alle leden dan ook zeer erkentelijk voor hun
positieve bijdrage en hun trouwe opkomst.

Wij hopen dat we ook in de toekomst op hun
medewerking kunnen rekenen.

Werkgroep Avondwake;
Ria Derks tel: 461989
Wim den Brok tel: 462543

AVONDWAKE

Jouw leven blijft in mij bewaard

Nog steeds vul jij

mijn dagen en mijn dromen.

Jij leeft in mij,

jouw naam herhaal ik eindeloos.

Ik heb jou aan de dood verloren,
maar alle leegte

roept jou steeds weer op-

En niet gestorven is

- maar ingelijst in pijn -

de liefde die ons leven was ...

Nu liefde en verdriet

in mij versmolten zijn

schrijf ik daarmee jouw naam.
Jouw leven blijft in mij bewaard.

Alles wat jij mij gaf
Ligt in mij opgeslagen
en hoeveel ik dagelijks
ook daarvan proef -,
het is een bron,

er blijft genoeg.

Sytze de Vries
(uit: Aan de dood verloren)



Allerzielen Reek

Dit jaar wordt op zondag 3 november om 14.30
uur in Reek het feest van Allerzielen gevierd.
Het is een gebedsdienst, die wordt opgeluisterd
door leden van de koren en Harmonie “Semper
Crescendo”.

In deze viering worden de kruisjes van onze
overleden parochianen teruggegeven aan hun
familieleden en wordt er een
gedachtenisprentje uitgereikt met daarop de
namen van de overledenen van het afgelopen
jaar.

Deze prentjes worden aangeboden door
Uitvaartzorg van Tilburg uit Schaijk en van Gaal
b.v. uit Velp.

Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

Na deze gebedsdienst gaan we, bij goed weer,
onder begeleiding van de harmonie naar het
kerkhof. De harmonie zal daar enkele nummers
ten gehore brengen, de graven van onze
dierbare familieleden worden gezegend en
iedereen kan op eigen gelegenheid ons
prachtige kerkhof bezoeken. Het is een mooie
traditie in Reek om samen onze overtledenen op
zondagmiddag plechtig te gedenken en de
medewerking van de harmonie wordt als zeer
sfeervol ervaren. ledereen is voor deze dienst
van harte uitgenodigd; dus graag tot ziens op
zondag 3 november om 14.30 uur.

Werkgroep Avondwake Reek

AVONDWAKE

Levende Kerststal

U komt toch ook kijken?

Naar de levende kerststal in de H. Antonius Abt
kerk te Schaijk van onze parochie H. Johannes
de Doper.

ledereen is welkom, entree is gratis.
Gezamenlijk zorgen vrijwilligers uit Schaijk dat
de bewoners van Vierhoven, de Wijers en
Walepoort kunnen gaan kijken.

Woensdag 18 december 2019.

14.30u is de kerk open, 15 uur start de
presentatie.

Daarna gezellig samenzijn in het OC Onder de

Linde, Het hofke 2, Schaijk
Koffie en thee met iets lekkers staan klaar.

Van harte welkom!

Toos Franken

ICEs

Lorg Cobperatle _

Rode WL
Kruis I
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umm Jacobine Geel

me »

Tekst: Joost Middelhoff Foto Martijn de Vries

In ‘Woorden van waarde’ kiest een bekende Nederlander enkele begrippen uit de
christelijke traditie die voor hem of haar betekenisvol zijn. Ditmaal: Jacobine Geel
(1963), theoloog, tv-presentator van Schepper & Co en sinds kort bestuursvoorzitter
van GGZ Nederland, de Geestelijke Gezondheids- en Verslavingszorg. In 2011 was zij
voorzitter van een CDA-commissie, die de grote verkiezingsnederlaag onderzocht.

het ware - schepping - nieuwsgierigheid - gastvrijheid - liefde - menselijke waardigheid

geestigheid - vertrouwen - verrijzenis - hemel - God - Jezus Christus - Heilige Geest

Nieuwsgierigheid
Zonder nieuwsgierigheid zou

ik nooit gekomen zijn waar ik
nu ben. Vanaf mijn jeugd heb

ik meegekregen dat je grenzen
kunt overschrijden. Als je niet
nieuwsgierig bent, blijf je zitten
waar je zit. Ik word gestimuleerd
door het ‘'onderweg-zijn’ Kijken
hoe andere mensen denken en
doen. Waar raken ze mij? Wat
zijn onze verschillen? Kunnen
we met elkaar uit de voeten?

Als je denkt: Ik heb genoeg aan
mijn eigen verhaal, mijn eigen
land, mijn eigen kerk, mijn eigen
geloof; dan ontdek je nooit

iets nieuws. Ik ben theoloog uit
nieuwsgierigheid en niet uit
overtuiging. Dat zit gebakken in
onze geloofstraditie. Dat begon
al bij Abraham tegen wie God
zei:'Ga weg uit je land, verlaat je
stam, kom mee en ga op weg.
Geloof is geen statisch gegeven.
Mij daagt het altijd uit om verder
te gaan dan de vanzelfsprekende
waarden en normen. Ik weet het
niet’ hoeft niet per se te zeggen
dat je aan alles twijfelt. Misschien
zijn er standpunten, die even
waardevol of nég waardevoller
zijn...

Geestigheid

Dat betekent voor mij in de
eerste plaats ‘geest-gedreven’:
gepassioneerd en geinspireerd
zijn. Maar het is ook: humor, het
relativeren van datgene wat vast
lijkt te staan. In het perspectief
van de eeuwigheid alles even

van een grotere afstand bekijken.

lets met een glimlach laten
kantelen en dan denken: 'Kijk
ons toch eens druk doen’...
Maar tegelijkertijd in het besef
dat we alles geinspireerd en
gedreven moeten doen. Zonder
onverschilligheid, met maximale
inzet. Maar wél met het

vermogen om het allemaal weer
te relativeren. Dat is geestigheid
voor mij...

Vertrouwen

Dat is voor mij niet alleen een
woord van waarde, maar ook
een opdracht. Mensen, cok ik,
willen graag alles onder controle
hebben. Door op een ander te
vertrouwen neem je een bepaald
risico. Het kan anders gaan dan
jijin je hoofd had. Vertrouwen
betekent dat je bereid bent om
te kijken en te luisteren of er ook
iets van de andere kant komt, We
kunnen allemaal wel bedenken
hoe we zin willen geven aan

ons leven. Maar het is ook

goed om te kijken of we ergens
zin van kunnen ontvangen.

Dat zie ik ook in mijn nieuwe
functie als voorzitter van GGZ
Nederland. Bestuurders hebben
soms de neiging om vanuit een
zeker wantrouwen alles ‘dicht

te regelen’ Maar als je tegen
mensen zegt:‘lk gun het jou, ik
geef het jou, omdat jij dat kunt;
dan geef je die ander een gevoel
van eigenwaarde, Het woord
vertrouwen zou in het bestuur en
de politiek best wat hoger op de
agenda mogen staan.




Bijbelverhalen

Allerheiligen en Allerzielen
vormen de opmaat van de maand
november. Liturgisch hebben ze
niet dezelfde status. Allerheiligen
is een hoogfeest en Allerzielen een
gedenkdag. Toch vormen beide
dagen twee zijden van dezelfde
medaille. Bij leven behoren we
als gelovigen immers nu al tot
de gemeenschap der heiligen.
Sommigen van ons zijn daarin zo
voorbeeldig dat ze tot in lengte van
dagen bij name genoemd zullen
worden.

LEZINGENROOSTER

Zondagen november 2019
Vr 1 november 10 november
Allerheiligen 32e zondag door het jaar
Apokalyps 7,2-4.9-14 2 Makkabeeén 7,1-2.9-14
1Johannes 3,1-3 2 Tessalonicenzen
Matteils 5,1-12a 2,16-3,5
Lucas 20,27-38 (of: Lucas
Za 2 november 20,27.34-38)
Allerzielen
Jesaja 25, 6a+7-9 17 november
Apokalyps21,1-5a6b-7  33e zondag door hetjaar
Lucas 23,44-46.50.52-53; Maleachi 3,19-20a
24,1-6a 2 Tessalonicenzen 3,7-12
Lucas 21,5-19
3 november
31ezondag door het joar 24 november

Wijsheid 11,23-12,2
Tessalonicenzen 1,11-2,2
Lucas 19,1-10

Do 7 november
H. Willibrord, Verkondiger
van ons geloof

Patroon van de

Kerkprovincie

Christus, Koning van het
heelal
34e en lnatste zondag van
het jaar
2 Samuél 5,1-3
Kolossenzen 1,12-20
Lucas 23,35-43

REDDEN WAT
VERLOREN IS

e evangelielezing op Allerheiligen laat er
geen misverstand over bestaan wie er onder
de heiligen geschaard worden. Jezus zegt in
de Bergrede allereerst: ‘Zalig zijn de armen
van geest, want aan hen behoort het rijk der
Hemelen' Vervolgens noemt Jezus de treurenden, de zacht-
moedigen, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
de barmhartigen, de zuiveren van hart, degenen die vrede
brengen en zij die vervolgd worden. Aan hen moeten wein
de eerste plaats denken als het om heiligen gaat.
De dag erop, op Allerzielen, staan we stil bij degenen die
even onopvallend heilig waren: ouders, kinderen, vrienden,
zij die er niet meer zijn maar soms als engelen in ons leven
optraden.
De lezingen op de zondagen van deze maand brengen ons
vervolgens naar het slot van het kerkelijk jaar op Christus
Koning. We horen dat Jezus gekomen is om te redden wat
verloren was, en daar niet kieskeurig in is. Ook de tollenaar
Zachels valt het heil ten deel. Bovendien leert Jezus ons
dat de Heer geen God van doden maar van levenden is, ook
Heer van degenen die niet meer onder ons zijn. In het licht
van Christus is de dood een relatief begrip geworden.

Sipke Draisma

Heiligen kun je zomaar tegenkomen in
je leven in treurenden, barmhartigen,
zachtmoedigen en vredebrengers. Hebt
u in het afgelopen jaar van die heiligen
ontmoet? Wat deed dat met uw ziel?
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Optreden Afrika-Enga koor uit Nistelrode

2 november 2019
19.00 uur

Allerzielenviering
St. Sebastianuskerk Herpen

Voorganger: Pastor Zandbelt
met medewerking van het Afrika-Enga koor uit Nistelrode

Op 2 november zal het Afrika-Enga koor de Allerzielenviering opluisteren met
vrolijke religieuze volksliederen. Het koor bestaat al 21 jaar en heeft al meer dan
500 optredens verzorgd.

Elk optreden is een sfeervolle, muzikale en culturele belevenis!

De liederen leren zij van missionarissen en andere ontwikkelingswerkers. Bij elk
optreden wordt er gecollecteerd voor een klein project in een ontwikkelingsland.
Het geld wordt rechtstreeks meegegeven aan een bekende medelander die in een

land ver weg al het mogelijke doet om te helpen.

Tijdens deze viering is er dus een extra collecte, naast de collecte voor de kerk.

Deze keer zingt het koor voor het project van Pastor H. Zandbelt:

ZONNELICHT IN DE DUISTERNIS

Het project zorgt ervoor dat mensen in Afrika in de avond gebruik kunnen maken
van eenvoudige ‘electric-lampen’ waarvoor de stroom overdag wordt opgewekt
door zonnepanelen.

Na afloop van de viering zijn er Cd’s van het koor te koop. De opbrengst hiervan
gaat ook naar het project.

Wij bevelen dit project van harte bij u aan.
Dorie van Boxtel, Locatieraad Herpen

Tot ziens op 2 november om 19.00 uur in de kerk van Herpen.



Open Monumentendag Sint Sebastianus Kerk

Tljdens de open monumentendagen op 14 en 15 september mocht de kerk van Herpen
zo'n 50-tal bezoekers ontvangen.

De gemeente Oss liet een Dichtbundel Monumentale Poezie maken.
Qok onze kerk was een van de uitverkoren monumenten.

Foto van fotoclub Jomatico

Heiligen onder elkaar
Ze trachten met hun attributen
de aandacht van het hooggeéerd publiek
te trekken, de show te stelen.

Een mand vol versgebakken broodjes
van Antonius om kwistig uit de delen,
een jager in grasgroen pakje met jachthoorn,
een hert met fluorescerend gewei-
Hubertus flikt het kunstje weetr.

Dan is concurrent Sebastiaan aan zet.
Zijn naakte tors doorboord door pijlen,
en toch sereen aan de muur hangen.
Eén kan er maar de beste zijn.

Gedicht van Kitty Schaap




Herdenking in St. Sebastianuskerk met tieners

In 2019 vindt de herdenking plaats van 75 jaar
bevrijding van onze regio. Een moment om stil
te staan bij wat vrijheid nu eigenlijk voor ons
betekent. Uit verhalen uit die tijd blijkt pas echt
hoe goed wij het hu hebben.

Daarom heeft de zorgcodperatie Land van
Herpen de handen ineengeslagen met Stichting
Herpen in Woord en Beeld en samen een
bijzondere themabijeenkomst georganiseerd op
17 september.

Centraal tijdens deze bijeenkomst stond het
dagelijks leven tijdens de Tweede

Wereldoorlog in het Dorpsraadgebied Herpen en
Overlangel. Het werd een succesvolle avond.
Om 19:00 uur werd iedereen in De Heemkamer
verwelkomd met koffie en thee. In de voorste
ruimte was de expositie over de Tweede
Wereldoorlog te zien van Neville Vos uit Uden,
aangevuld met een aantal bijzondere collectors
items van Hans van der Linden en een
fotorapportage van Chris van Rossum,

Na de koffie volgde de foto-filmpresentatie. De
videobeelden waren recent opgenomen in de
Huiskamer van de zorgcodperatie. Peter van de
Hoogen had het filmmateriaal samengevat naar
2x18 minuten. Een elftal ooggetuigen uit het
Dorpsraadgebied Herpen-Overlangel vertelden
op film hun persoonlijke belevenissen uit de
Tweede Wereldoorlog (zie foto's). Zij waren op
die avond ook aanwezig om te kijken en te
luisteren naar de filmbeelden en vervolgens
samen het gesprek te voeren.

Gespreksleider Angela van de Burgt was blij met
het enthousiaste publiek en de vele verhalen.
Beide stichtingen bedankten de deelnemers voor
hun bijdragen. De volledige foto-film wordt
binnenkort geplaatst op de internetsites van
beide organisaties.

Elk jaar herdenken we in Nederland op 4 mei de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en
vieren we op 5 mei de bevrijding. Voor kinderen
op de basisschool is de Tweede Wereldoorlog
iets uit de tijd van hun oma en opa. Herdenken
en vieren rondom WO-l is Iniet meer zo
vanzelfsprekend, maar ook nu zijn er meer dan
voldoende aanleidingen om dat wel te doen.

Een vervolg op de themabijeenkomst is dan
ook dat de leerlingen van groep 8, hun juf
Pleun en leden van stichting Herpen in Woord
en Beeld samen de voorbereiding op de
dodenherdenking op 4 mei 2020 oppakken.
Tijdens de herdenkingsdienst worden zij
actief deelnemer in de St. Sebastianuskerk.

De leerlingen zijn immers de ambassadeurs van
het vredesmonument én belangrijke
ambassadeurs voor de toekomst!

Dorathé Franken




Nieuw schooljaar start met een Church-Escape

Het team van basisschool 't Schrijverke

heeft met de leden van de OR en MR en de

St. Sebastianus kerk, vertegenwoordigd

door diaken René Lamers, de aftrap gedaan voor
het nieuwe schooljaar.

We begonnen met een uitstekend verzorgde
barbecue onder voortreffelijke
weersomstandigheden op het schoolplein.

Het goede en fijne samenzijn werd daarna
vervolgd met een Church-Escape in
bovengenoemde kerk. Het was een heuse
uitdaging, waarbij het erop aankwam goed met
elkaar te communiceren en samen te werken.
Het gehele team leverde een zeer goede
prestatie door na 45 minuten de geheime code
te kraken om de kerk te kunnen verlaten.

\‘A\V:I'EI!.IGHEIII

Onder het genot van frisdrank sloten we de
avond zeer voldaan en tevreden af.

Het was een fantastische invulling van het
'Wijland*-gedachtegoed. (*= Wijland is een
onderdeel van de schoolapp om de onderlinge
betrokkenheid van de aangesloten instanties in
Herpen te verbeteren.)

Dank daarvoor.

diaken René Lamers




Kinderkoor De Flierefluiters
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De Flierefluiters

Nieuwe seizoen

De vakantie is weer voorbij en we beginnen aan een nieuw jaar met onze Flierefluiters.

We hebben ons 50-jarig bestaan gevierd met een dagje naar Toverland tijdens het koorkamp.
Op de kamplocatie hebben we lekker pizza gegeten en niet te vergeten rond het (kamp)vuur
gezeten. Op zondag hebben we genoten van een gezellige brunch met al onze kinderen en hun
gezinsleden. Het was een superleuke afsluiting van het seizoen.

Voor het nieuwe seizoen staat er alweer van alles op de planning. We gaan op 29 september
meedoen aan het Koningszangfestival op het Koning Willem | college in Den Basch. Op 16
november houden we onze jaarlijkse pepernotenactie samen met Jeugdtheater Spons en op 14
december zijn we te bewonderen op dé Boerenkerstroute aan de Vorstengrafdonk te Oss. Al met al
genoeg om naar uit te kijken.

Wil jij ook graag zingen?

Je bent van harte welkom bij Kinderkoor De Flierefluiters.

Zit je in groep 5 of hoger, kom dan eens vrijblijvend met ons mee zingen.
We repeteren op dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur in
het parochie zaalt je van de kerk in Herpen.
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kinderkoor "De Flierefluiters”
Voor meer informatie mail naar flierefluiters@live.com




Lief en Leed
(//é Soiarniesr de Z)Gﬁf/f"

H. Johannes de Doper

In onze geloofsgemeenschappen hebben we het nieuwe leven
mogen verwelkomen, verbintenissen tussen levens geopend,
stilgestaan daarbij, maar ook afscheid genomen.

Gedoopt

Datum Naam Plaats

230619  Liam van Reeken Koolwijk

180819  Luca Mourad Koolwijk

250819  Guusje Verstraten Schaijk

010919  Divano van Mierlo Koolwijk

080919  Duncan Brouwer Koolwijk

Huwelijk

Datum Naam Plaats

220619  Linda van der Heijden en Martijn den Brok Huisseling

160819  Nathalie Jacobs en Bart de Bruin Neerloon

Overleden

Datum Naam Plaats Leeftijd
150619  Gerrit van den Elzen Schaijk 93
090619  Daan van Rijn Demen 93
020719 R.J. van Manen Deursen 69
290619  Nelly Megens-van Dijk Herpen 79
270719  Mien Zwaans Schaijk 94
290719  Riek de Jong-de Groot Schaijk 101
100719  Joke Megens-Gijsbers Herpen 91
010819  Jan van Zuijlen Herpen 70
110819  Carel Lange Schaijk 86
190819 Piet van Boxtel Reek 87
260819  Betsy van der Zander-van der Heijden Schaijk 92
270819  Doortje van Kreij Schaijk 87
290819  H.J.T.M.van Dongen Schaijk 64
090919  Cor van Bergen Schaijk 80
080919 Marit Elemans Huisseling 92
060919 Gerard Kampes Ravenstein 88

Rectificatie:
In de vorige uitgave stond een foutieve datum van overlijden vermeld voor Tini Spanjers,
uit Herpen, namelijk '141118". Dit dient te zijn 220319. Onze excuses voor het ongemak.



Ravenstein

Telefoon 06 295 86 956

Dag en nacht bereikbaar

Lovise Julianalaan 50
5371 EP Ravenstein

info@jamesdegraaffuitvaartzord.nl
www.jamesdegraaffuitvaartzorg.ni
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Qok indlen u elders bent verzekerd

maties * verzorging * (thuis-) opbaring *
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Een waardig afscheid...
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0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar
Pastoor van Winkelstraat 428

5374BK Schaijk
www.uitvaartzorgvantilburg.nl
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‘Broeders en zusters!’ riep de pastoor, ‘Dan zingen wij
nu Geloofd zij U, Heer, het Zonnelied van Franciscus!’

De muizen waren met Kikker onder de voorste kerk-
bank gekropen om er niks van te missen, deze viering
over de dieren. Alle kinderen hadden hun knuffels
meegebracht. “‘Wanneer komt het nou?’ vroegen de
muizen aan Kik, “‘Wanneer gaan we 6ns lied zingen??’
Kik blies zijn wangen leeg ‘Kwaak. Ik denk nd’, fluisterde
hij ‘want Franciscus was een dierenvriend. Nu komt vast
ons lied van Boe-boe, Kwaak-kwaak, Waf-waf, Piep!
Goéd is de wereld die God schiep! De muizen verkneu-
kelden zich. Dat Piep! hadden ze mee |nge5tudeerd
toen het kinderkoor oefende. Het koor begon:
‘Geldofd zijt Gij ... om broe-deder zon...!”
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Rebus

Het Zonnelied van franciscus heeft ook

een andere Naam: Het lied van .
Kun Jjij de oplossing vinden?

Versje

God heeft mensen en dieren geschapen.
EN soms zeggen mensen: Wi zjin gewooh apen’
Maar anderen zeggen: Wij ziin niet gewoon,
wi) ziin _Juis{ de hoogste, de beste, de kréon.
Want wij kunnen praten en koken en trouwen,
en bruggen en olieplatfonms bouwen,

en dansen en zingen en handen vouwen!
De dieren, die zijn van een mindere soort,
dus wi) zﬁn de baas. Dét is hoe het hoort

Uit de Bijbel

God zei tegen Noach: pa~
'"Als de regenboog in de wolken staat,

dan zal Ik denken aan het verbond tusseh Mi) en
en dlle levende wezens, aan alles wat leven heeft.

(Genesis 94) RN

‘Wanneer zijn wij?’ fluisterden de muizen.
‘Gelochadfd zijt Gij... om za-tster maan...
koor. En zo ging het door, zonder ‘Boe-boe, Kwaak-
kwaak’. De muizen kropen steeds dichter naar de
knuffels onder de preekstoel. En toen het Zonnelied

zong het

uit was zonder dat er maar een dier in zat, zongen
Kik en de muizen op eigen houtje: ‘Kwaak-kwaak,
Piep!” en viel het kinderkoor spontaan in:

‘Gééd is de wereld die God schiep!” En dat vonden
de mensen achteraf het mooiste Zonnelied

van de hele dienst.

-.5

:

'A

.. alle schepselen

Oplossing: Het lied van

EN als dan de mensen de aarde gaah ruNen
en andere Schepsels het leven niet gunnen,
maar vangen en doden en fokken en villen,
gebruiken en dumpen, vervuilen, verspillen,
dah zit in de hemel toch Lemard te riﬁen
want alles gaat nnders don Hij he't zou willen,

Nog steeds, als dle dq9 waaro qﬂes ontstond,
hoort elk Klein schepse! bij Gods Verbond.

bus Kijk als Franciscus maar vriendelik rond.
zeg: D49 Mama koe, Zusje mus, Broeder hond!

;ek'ﬁ ﬂm"
Tfnmlrdfl Marce! hﬂ’ﬂ:



