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Voorwoord

Kerkgebouwen

Openhouden of sluiten van kerkgebouwen, het blijft de
gemoederen bezighouden. Dat is ook niet zo
verwonderlijk, want zo'n bouwwerk is niet alleen maar een
markant gebouw in dorp of stad, maar voor velen ook een
plaats om te vieren en ontmoeten, waar veel dierbare
herinneringen aan verbonden zijn. Maar kunnen en moeten
we in onze parochie wel alle kerkgebouwen openhouden?
Dat ook het parochiebestuur met deze vragen bezig is leest
u in dit nummer, evenals het verslag van een bijeenkomst
over de toekomst van de kerk van Ravenstein door Theo
Gallé, lid van de locatieraad.

In onze rubriek ‘Bijzondere kerken’ staat nu de kathedraal
van Valencia centraal, die twee Herpenaren bezochten
tijden hun zeer bijzondere fietstocht door een prachtig
gedeelte van Spanje.

Missionaris in Afrika

In de rubriek ‘In gesprek met... komt dit keer pastor Harrie
Zandbelt aan het woord, die bijna 40 jaar als missionaris in
Afrika werkzaam was op een van de meest afgelegen
missieposten, terwijl hij aanvankelijk koos voor het
boerenbedrijf. Een rijk leven in dienst van de kerk en de
medemens waar hij vol dankbaarheid op terugkijkt.

De Tien Geboden van...

Gea van Poppelen, lid van de locatieraad Schaijk-Reek,
geeft haar persoonlijke overwegingen bij de Tien Geboden
als leidraad voor haar en ons leven.

Uw eigen bijdrage aan een van deze rubrieken of een
reactie op de inhoud van dit nummer is altijd welkom op
info@heiligejohannesdedoper.nl

Hans Meijer



Mededelingen Parochiebestuur

Parochiecentrum in pastorie Schaijk

Per 1 februari is het parochiecentrum verhuisd naar de pastorie in Schaijk. De afgelopen maanden
heeft de pastorie, zowel binnen als buiten, een grondige opknapbeurt gehad, waardoor het pand
weer helemaal is aangepast aan de eisen van deze tijd.

Op de eerste verdieping is een appartement voor de pastoor gerealiseerd, waardoor er beneden
ruimte vrijkwam om het parochiecentrum te huisvesten. Naast de administratie is beneden een
repetitieruimte ingericht voor het Herenkoor en de grote zaal kan gebruikt worden voor lezingen
en groepsbijeenkomsten.

Het parochiecentrum is bereikbaar via de zij-ingang aan het kerkplein en is in de ochtenduren (8.30
—12.00 uur) geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dan is Wilma de Loijer
aanwezig op de administratie. Op vrijJdagmorgen kunt u ook terecht voor het opgeven van
misintenties. Loop tijdens de openingsuren gerust even binnen, u bent van harte welkom.

Naar een toekomstbestendige parochie H. Johannes de Doper

Na de samenvoeging van verschillende parochies tot de H. Johannes de Doperparochie wil het
parochiebestuur zich een beeld vormen van de mogelijkheden voor doorontwikkeling en
herbestemming van alle kerkgebouwen en kapellen binnen de parochie.

Het parochiebestuur wil namelijk goed toegerust zijn naar de toekomst toe. Diverse zaken zijn
hierbij aan de orde. Natuurlijk het afnemend aantal kerkbezoekers, terwijl de kosten alleen maar
toenemen. Maar ook andere vragen spelen hierbij een rol, zoals:

- Hoe zit het met de bouwtechnische staat van de kerkgebouwen en de kosten die gemoeid zijn om
deze te herstellen?

- Wat is de ruimtelijke context rond een kerkgebouw en hoe is het bestemmingsplan technisch
geregeld?

- Zijn er ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden, zodat er inkomsten kunnen worden verkregen?
- Kan nevenbestemming voor sommige kerkgebouwen wellicht een optie zijn?

Om hier goed zicht op te krijgen heeft het bestuur van de parochie H. Johannes de Doper het
Monumentenhuis Brabant opdracht te gegeven om een onderzoek uit te voeren.

Het Monumentenhuis Brabant is een deskundige organisatie, die vanuit de provincie
Noord-Brabant en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu: Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed) is ontstaan.

In het onderzoek worden alle kerkgebouwen binnen de parochie betrokken, alsook twee kapellen.
Het betreft de H. Antonius Abtkerk te Reek, de St. Luciakerk te Ravenstein, de H. Antonius Abtkerk
te Overlangel, de St. Willibrorduskerk te Demen, de H. Antonius Abtkerk te Schaijk, de St. Victorkerk
te Neerloon, de St. Lambertuskerk te Huisseling, de St. Vincentiuskerk te Deursen en de

St. Sebastianuskerk te Herpen. Verder worden de St. Jozefkapel te Ravenstein en de St. Annakapel te
Koolwijk onderzocht.

Het parochiebestuur is zich ervan bewust dat het — eventueel — doorontwikkelen en herbestemmen
van kerken een gevoelig onderwerp is, dat heel veel emoties oproept. Daarom zal er zorgvuldig
worden gecommuniceerd, waarbij op het juiste moment de juiste stappen zullen worden gezet.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Harrie Boot, lid van het bestuur van de parochie

H. Johannes de Doper. U kunt hem bereiken via 0486-461986, 06-15487612, of boot18@planet.nl



Woord van diaken René Lamers

Beste jongeren in onze parochie,

De Wereld Jongeren Dagen 2019 vonden dit jaar plaats in Panama.

Ook veel jongeren uit Nederland namen daaraan deel. Voor de jongeren die graag
mee hadden gewild maar dat door allerlei omstandighedenniet konden, werd een
WJD@Home verzorgd.

Het bisdom Groningen was de gastheer en wel op Ameland.

Het thema was: "Zie de dienstmaagd de Heren, mij geschiede naar uw uw woord".
Met vele vrijwilligers en geestelijke zorg mocht ik samen met 135 jongeren het
weekend van 25 tot en met 27 januari daar verblijven.

Voor 11 jongeren in de leeftijd van 25 tot en met 30 jaar was ik dat weekend de groepsbegeleider.
Fantastische en diepgaande geloofsgesprekken mochten we met elkaar delen. Ze riepen op om
met elkaar meer in gesprek te gaan over dit thema en andere geloofsvragen. Ik heb gemerkt dat er
een grote behoefte is naar het wezenlijke van ons mens-zijn en hoe we de liefde van God voor
ieder van ons willen, kunnen en mogen ontvangen. Een zoektocht van iedere jongere om geraakt
te worden van binnen door Zijn genade, die je mag brengen naar vrijheid en geliefd te voelen en te
zijn.

Kijk maar eens naar de facebookpagina van Jong Bisdom Den Bosch met een vlog en vele foto's van
jongeren, hoe zij de WD 2019 Panama hebben beleefd. Het was een feest van vreugde,
dankbaarheid en trouw. Vanuit mijn ervaring van WJD 2016 Polen, kan ik het met tranen van
vreugde jullie alleen maar aanbevelen om dat ook eens mee te maken...en dat kan op de WJD 2022
te Lissabon.




In gesprek met...

pastor H. Zandbelt

‘Ik heb in mijn leven heel veel mooie dingen kunnen doen’

Van boer naar missionaris

Toen ik een jaar of twintig was, ging ik nadenken over mijn mogelijkheden. Mijn vader had een
boerderij en ik zou ik hem eventueel kunnen opvolgen, maar de boerderij was maar klein, zo'n 15
ha, dus zocht ik naar andere mogelijkheden. Ik was naar de landbouw winterschool geweest en
daar was ook iemand die in Noord-Frankrijk zat. Dat leek me wel wat. In 1953 heb ik hem een keer
geschreven en drie weken later ben ik er naartoe gereisd, gewoon om me te oriénteren. Uit mijn
dorp (Lettele bij Deventer) waren een stuk of zes jongemannen geémigreerd naar het noorden van
Frankrijk. Die hadden daar een boerderij en dat leek me wel iets. De boerderij waar ik werkte is in
1953 afgebrand en na bijna een jaar weer opgebouwd. Feitelijk was ik niet echt tevreden, ik wilde
andere dingen leren. In een boerenkrant stond informatie over een uitwisselingsprogramma voor
jonge boeren.

Ik heb dat toen gedaan en kwam in de buurt van Aalten terecht in de Achterhoek.

Naar Berg en Dal

In mijn vrije tijd luisterde ik veel naar de radio, naar de KRO, en daar hoorde ik over late roepingen in
Berg en Dal, bij de paters van de Heilige Geest. Dat sprak me wel aan en toen ik klaar was met mijn
werk op de boerderij, ben ik niet naar huis gegaan maar naar Berg en Dal. Ik ben daar eens gaan
kijken en het leek me eigenlijk wel wat. Ik had daar afgesproken dat een pater bij ons thuis zou
komen om te kijken wat voor ‘vlees’ ze in de kuip hadden. Die pater maakte op mij niet zo'n beste
indruk; het was een beetje een dandy. Maar het zal wel goed gezeten hebben, want ik werd wel
geaccepteerd op de opleiding. Ik ben naar Berg en Dal gegaan en heb toen de hele opleiding
gevolgd. Zo ben ik bij de Paters van de Heilige Geest gekomen. Voordat ik mijn eeuwige gelofte
deed, ben ik nog met een medestudent naar Leuven gegaan, waar een huis is van de paters van de
Heilige Geest. Daar hebben we een retraite gedaan van een maand om ons te bezinnen. Ik heb echt
nooit een moment gehad dat ik me terug wilde trekken. lk wilde iets sociaals doen en dit sprak me
zeker aan.



Het lied van Bernadette

Kort na de oorlog, in 1947, kwam de Nederlandse versie uit van de film ‘Het lied van Bernadette’ Die
film over het leven van Bernadette de Soubirous heeft op mij een enorme indruk gemaakt. Ik heb
die film samen met mijn zus gezien en toen we de filmzaal uitkwamen, had ik het gevoel dat het
maar vijf minuten later was, terwijl de film drie uur duurde. Mijn priesterroeping is heel natuurlijk
gekomen; er waren geen grote dingen vooraf die het bepaald hebben, maar die film heeft me diep
geraakt.

Naar Afrika

Ik ben in 1965 gewijd en in 1966 naar Centraal Afrikaanse Republiek getrokken. Via de hoofdstad
Bangui naar het bisdom Bangassou. Ik kende daar niemand, maar heb wel heel goede mensen
getroffen en fijne vriendschappen gesloten. Een van hen was Clemens Bergsma die hier ook pastor
is geweest en dan bisschop Maanicus. Dat was een geweldige figuur, een Amsterdammer en een
echte vuurvreter. Met hem had ik ook wel eens ruzie (hij was natuurlijk voor Ajax en ik juist niet),
maar het was altijd wel in de goede zin van het woord. Het waren allemaal toegewijde mensen en
dat heb ik altijd erg gewaardeerd. In ons bisdom waren acht of tien missieposten en elke missiepost
bestond uit enkele paters en meestal een broeder en drie of vier zusters. De zusters hielden zich
bezig met onderwijs en gezondheidszorg en de paters bezochten de dorpen in de omtrek voor
catechisatie en alle andere dingen voor de kerk. Dat gaat automatisch gepaard met sociale dingen,
zoals waterputten graven voor een betere watervoorziening.

Naar het einde van de wereld

In september 1972 ben ik overgeplaatst naar een plaatsje waar niemand wilde zijn, bij wijze van
spreken helemaal aan het einde van de wereld. Dat was Bakouma. In het begin had ik er wel wat
moeite mee, maar dat is tamelijk vlug overgegaan en toen ik eenmaal gewend was, ben ik er 31 jaar
gebleven. Als je daar zolang bent, dan word je eigenlijk een deel van het decor, je vereenzelvigt je
een beetje met de streek en de mensen. De eerste 17 jaar waren er ook vier zusters, drie Franse en
een Nederlandse, maar die waren toen al ouder en moesten zich terugtrekken.

Er zat daar ook uranium in de grond en dat werd beheerd door de Fransen. Dat trok veel werkvolk
aan en daarom was daar ook die missiepost. In de loop van de tijd is de uraniumwinning drie keer
opnieuw begonnen. De laatste opening van de mijn was eigenlijk bedoeld om de tweede
kerncentrale in Nederland te bevoorraden, maar daar is nooit iets van terecht gekomen. Toen zijn
die Fransen vertrokken.

Zendamateur

Op een gegeven moment kreeg ik de mogelijkheid om een zenderradio te installeren, omdat een
van die Fransen zijn apparatuur kwijt wilde. Nou daar had ik wel oren naar. Ik ontmoette hem in de
hoofdstad en wilde eerst zijn radio zien. Hij zette hem aan en ik hoorde iemand praten, een Belg die
ik heel duidelijk kon verstaan. Zonder te pingelen heb ik die installatie van hem gekocht voor,
omgerekend naar nu, zo'n 3 4 400 euro, zo graag wilde ik hem hebben. Dit heeft me erg uit het
isolement gehaald. Via de radioverbinding had ik contact met veel oude immigranten over de hele
wereld. Ik was bijna de enige zendamateur in Afrika, dus was het voor anderen ook heel interessant
om verbinding met mij te maken.



Vervolg 'In gesprek met...

Op die manier heb ik ook veel mensen kunnen helpen, zoals een planter met een generator die niet
goed werkte. In Zierikzee zat een zendamateur die was gespecialiseerd in generatoren. Ik heb hem
het probleem zo goed mogelijk uitgelegd en hij heeft ons toen goed geholpen. Zo heb ik
ontzettend veel dingen kunnen doen dankzij die radio.

Opbouw en afbraak

Ik ben daar gelukkig steeds gezond gebleven en heb veel steun gehad van de mensen om me heen,
van de zusters en paters. Wij waren de tweede generatie blanken die daar heeft kunnen leven.
Voordien wist men malaria niet te bestrijden. Nu zijn er medicijnen voor.

Op dit moment gaat het niet zo goed daar in Afrika. De kerk die we daar hebben gebouwd, wordt
momenteel niet meer als zodanig gebruikt, er huizen nu vliuchtelingen in. Ook een waterval die we
daar aangelegd hebben om stroom te genereren (9 kilowatt productie), heeft na mijn vertrek nog
vier jaar gedraaid, maar is al die tijd heel summier of helemaal niet onderhouden. Ook het
ziekenhuis en de operatiezaal die we daar hebben gebouwd functioneren nog maar gedeeltelijk.
We hebben wel een hele structuur achtergelaten voor de kerk. Er is een bisschop en er zijn lokale
priesters, met hen heb ik nog altijd contact. Twee jaar geleden is paus Franciscus in dat gebied op
bezoek geweest. De Franse militairen hadden hem afgeraden om daar naartoe te gaan, maar in het
vliegtuig zei de paus: “We gaan er toch heen, anders geef me maar een parachute, dan spring ik zelf
wel”. Het is allemaal goed verlopen en de paus heeft daar ook gezien wat er allemaal gedaan werd.
Hij heeft een van onze paters tot kardinaal benoemd, de jongste kardinaal ter wereld.

Daar ben ik toch wel trots op.

Terug in Nederland

Uiteindelijk ben ik, na 38 jaar, in 2004 teruggekomen in
Nederland, eerst een tijdje in ons huis in Gemert voor mijn
gezondheid. Kort daarna kreeg ik een brief of ik naar deze
parochie wilde komen. De broer van pastoor Bergsma, Ferry,
woonde nog hier. Die wilde niet alleen blijven en ik ben toen
gaan kijken en het beviel me wel. In Ravenstein was Jan
Donders, waarvan ik de plaats had ingenomen in Afrika en
ook Blomaard was hier actief geweest, allemaal confraters van
de paters van de Heilige Geest.

Ik kon me heel goed aanpassen in Nederland. Ik voel me hier
goed thuis en ben gelukkig nog goed gezond. Ik heb nog
twee huizen, Compostella in Zeeland en Maasland in Herpen,
waar ik regelmatig kom om de mensen nog een beetje
perspectief te geven in hun leven. Heel mooi werk om te
doen.

Als het moest, zou ik heel mijn leven weer doen zoals het
gelopen is. Ik heb heel veel mooie dingen in mijn leven
kunnen doen.

We wensen pastor Zandbelt, na zo'n rijk priesterleven,
nog een aantal mooie jaren in onze parochie.

Jo Brukx



Uitreiking Valentijntje

"Donderdag 14 februari komt diaken René
Lamers om 14.00 uur voor een gesprek met jou,
Cor. Hier bij ons thuis." Aldus Jannie, zijn vrouw.
Waar zou dat nou over gaan?

Even na 14.00 uur werd er bij hen aangebeld.
Jannie deed open en verwelkomde

ons. Ja ons, want naast diaken Lamers waren ook
pastoor Spiertz en Erna Adriaans erbij, allen van
de Parochiéle Werkgroep Activiteiten.

Uit verbazing, tenminste dat was van zijn gezicht
af te lezen, opende Cor de kamerdeur naar de
hal en zonder woorden zag ik '..oh...

We kwamen hem verrassen met de paochiéle
diaconale onderscheiding 'het Valentijntje'

Cor van der Horst is geboren in Huisseling.

In verband met de ruilverkaveling is hij op zijn
S5e levensjaar verhuisd naar Deursen.

Daar vervulde hij met verve enige jaren later zijn
taken als boer en huisvader. Samen met Jannie
mochten ze de liefde van het samenzijn delen
met hun twee jongens.

Cor bleef en blijft altijd in beweging, ook door
zijn inzet voor de parochie. Zo'n acht jaar was
Cor bestuurslid van de toenmalige parochie Sint
Vincentius, voor de 4 D's. In die tijd ontstond
ook een samenwerkingsverband met de
toenmalige parochies St. Lucia te Ravenstein en
St. Sebastianus te Herpen. Dat overleg had de
naam 'Kwadrant'

In 2015 ontstond de nieuwe en ook huidige
parochie H. Johannes de Doper. Cor bleef

zijn positieve bijdrage leveren, nu in de
locatieraad Ravenstein, bestaande uit de zeven
gemeenschappen.

Maar Cor is ook een mens van doen. De
buitenlucht in. Taken als begraafplaats
beheerder, kerkhof Deursen en het opruimen
van het snoeiafval bij en rondom de
Rochuskapel deed en doet hij met veel plezier
en toewijding.

Ook bracht hij het collectegeld na de H. Mis naar

Ravenstein. Bij de Paaswake droeg Cor de zorg
voor de Paaskaars en het wijwater voor
Deursen. Ons parochieblad D'n Doper bezorgde
hijinde 4 D's.

Eind 2018 heeft Cor afscheid genomen als lid
van de locatieraad Ravenstein. Na zich 13 jaar te
hebben ingezet voor de parochie en locatie
vond hij het nu de tijd om die taak terug te
geven, die hij altijd met veel inzet en plezier
heeft gedaan. Als parochie zijn wij hem daar
zeer dankbaar voor.

Maar Cor blijft betrokken in zijn werk voor de
parochie met andere taken die hij nog blijft
verrichten en wat er verder op zijn pad komt.

Parochiéle Werkgroep Activiteiten



Zeilkamp
Noventus

HET ZEILKAMP NOVENTUS,
IETS VOOR JOuU!

EEN ONVERGETELIJKE
WEEK VOL ZEILEN EN
PLEZIER!

SAMEN IN GESPREK
OVER GELOOF
VOOR WIE? WAAR? WANNEER?
JONGENS LOOSDRECHTSE 10 T/M17
TUSSEN DE 12-17 PLASSEN AUGUSTUS 2019

JAAR OUD

VOOR €220,- LEER JE ZEILEN OP CWO-NIVEAU!
10 MEER INFOMATIE OP WWW.ZEILKAMPNOVENTUS.NL



Zeilkamp Noventus 2019

Ga jij de uitdaging aan?

Aankomende zomer is het weer zover, zeilkamp Noventus 2019!

Dit zeilkamp combineert zeilen, plezier en avontuur in een geweldige knotsgekke week.

Onder begeleiding van onze top zeilinstructeurs en leiding word jij opgeleid tot een echte zeiler
met een zeildiploma gelijk aan CWO 1! Ga jij ook mee?

Zeilkamp Noventus is initiatief uit parochie de twaalf apostelen, waarvan de leden al jaren lang
meegingen met de Holtus zeilkampen. De Holtus zeilkampen zijn de zeilkampen die georganiseerd
worden op het Holtus eiland. Dit eiland ligt midden in de Loosdrechtse plassen omringd door
alleen maar water en natuur. ldeale omstandigheden voor een zeilkamp dus!

Tijdens het zeilkamp ga je iedere dag mee op een zeilboot om het water te trotseren. Op de
zeilboot leer je samen met je kampgenoten echt zeilen van een ervaren zeilinstructeur. Deze leert
jou niet alleen hoe je moet zeilen, maar ook alle andere vaardigheden die je als een echte zeiler
nodig hebt. Na het zeilen kom je weer terug aan op het eiland. Daar verzorgt de professionele
kookstaf van het eiland een heerlijke maaltijd voor je met alles erop en eraan. Savonds sluiten we
dag af met een spel en een groot kampvuur waaraan we alle verhalen van de dag met elkaar delen.

Tijdens kamp zijn er 3 verschillende niveaus waarin gezeild wordt: De fokkematen, de stuurmannen
en de schippers. Als je voor de het eerst meegaat leer je wat je moet kennen om een echte
fokkemaat te worden. Zodra je dat diploma gekregen hebt, kan je door naar de stuurmannen en
daarna door naar de schippers. Daar zullen je zeilvaardigheden de ultieme test tegemoet gaan.

Ook staat in het kamp het geloof centraal. Onder de begeleiding van de kamppriester gaan we
samen in gesprek over het katholieke geloof en vieren we s ochtends samen de mis. Ook hij heeft
het niveau van schipper behaald! Aan het einde van de week wordt je officieel gecertificeerd en
mag je je zeil skills laten zien om je diploma binnen te slepen. Je gaat dus met een echt zeildiploma
naar huis!

Mocht je met ons mee op kamp willen gaan, ga dan naar www.zeilkampnoventus.nl of stuur een
mailtje naar zeilkampnoventus@gmail.com. Op de website vind je extra informatie over het kamp
en kan je nog eventuele vragen stellen.

Het zeilkamp vind dit jaar plaats van 10 augustus tot en met 17 Augustus.

Namens het hele team van zeilkamp Noventus, hopelijk tot snel!
Paulus Tilma en Tijmen Wintjes
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De Tien Geboden van ...

... Gea van Poppelen-Strien

De 10 geboden: ik kan ze niet zomaar
opnoemen. Ik ben van de generatie die niet
meer de catechismus uit z'n hoofd hoefde te
leren of de 10 geboden op hoefde te dreunen.
Wel ken ik nog het prachtige verhaal, zoals dat
door de juf op de lagere school werd
voorgelezen. De Israélieten trokken door de
woestijn en Mozes ging alleen de berg Sinai op,
naar God. Daar op de berg gaf God aan Mozes
de 10 geboden. Mozes bracht die naar het volk.
We hebben er prachtige tekeningen van
gemaakt, weet ik nog.

Maar wat staat er nu eigenlijk in die 10
geboden?

De eerste drie geboden gaan over de relatie
tussen het individu en God. De geboden komen
erop neer, dat je God, Zijn naam en Zijn dag in
ere moet houden.

De andere zeven geboden gaan over de relatie
tussen individuen onderling. De geboden
komen erop neer dat je je ouders, het menselijk
leven, de menselijke seksualiteit, het eigendom
van anderen en de waarheid in ere houdt.

Maar wat betekenen die leefregels nu, in deze
tijd, voor mij?

Omdat ik ze niet zomaar kan benoemen, leef ik
er dan wel voldoende naar? Kun je er werkelijk
100 % naar leven? Wat als het mij niet lukt?
Waarom hebben ‘geboden’ (ge zult niet dit of
dat) een toch wat negatieve lading, vooral bij
tegenstanders?

Voor mij zijn deze geboden wel een leidraad in
mijn leven. Lees ze maar eens hardop voor,
maar dan de woorden ‘geen’ en ‘niet’ weglaten.
Daar wordt de wereld ook niet beter van en zou
ik er niet naar kunnen leven.

En toch.... Het is nog steeds de theorie: nu de
praktijk.

1. Gij zult geen afgoden vereren,
maar Mij alleen aanbidden en boven

alles beminnen.

Geen afgoden vereren: we hebben er nogal wat
in deze tijd. Popidolen, filmsterren, gouden
ketting, auto, smartphone, whatsapp, televisie
en zo meer. Eigenlijk zijn het allemaal afgoden,
die ons afleiden van het innerlijke leven, van het
contact met God. En toch doen we er allemaal
aan mee, het hoort bij deze tijd. Ik probeer wel
meer rust te maken door bijvoorbeeld niet meer
iedere avond de tv automatisch aan te zetten. Er
is ook veel mooie muziek op de radio en mijn
kast staat nog vol met prachtige cd’s. Met een
kop thee op de bank en mensen in de nabijheid
om mee te praten is ook prachtig, eigenlijk veel
mooier.



2. Gij zult de Naam van de Heer, uw

God, niet zonder eerbied gebruiken.
De naam van God niet oneerbiedig gebruiken:
vloeken moet gewoon kunnen, toch?
Tenminste, daar lijkt het wel op als je wel eens
een forum of jongerenprogramma bekijkt. Ik zal
het zelf niet snel doen, maar die keer dat ik mijn
teen flink stootte...

3. Wees gedachtig, dat gij de dag des

Heren heiligt.

De zondagse rust: voor mij is de zondag nog
altijd een andere dag dan die andere zes. Mijn
man werkt in de zorg en dus ook onregelmatig,
waardoor hij ook op zondag moet werken. Hij is
dan wel een andere dag vrij, maar dat is toch
anders. Voor mij is de zondag een dag van tot
rust komen, samen met gezin aan tafel eten, in
de ochtend naar de kerk. Maar ook kan het juist
een hele drukke dag zijn: familiebezoek,
verjaardag, activiteiten en soms winkelen.
Hoewel ik de ‘weekboodschappen’ niet op
zondag doe, voelt winkelen toch anders.

4. Eer uw vader en uw moeder.

Respect voor je ouders: ja, natuurlijk zou ik haast
zeggen. lk ben opgegroeid in een fijn gezin:
samen zijn, vieren, vooral vieren. Het leven, de
feestdagen, verjaardagen, de dag des Heren. lk
heb een aantal basishoudingen meegekregen,
en nu terugkijkend ook de 10 geboden.

Helaas zijn mijn beide ouders overleden, maar ik
heb altijd respect voor hen gehad en nog
steeds. Misschien nu juist wel meer. Hoewel ik
ze wel wat kon doen, toen ik op mijn zestiende
om 23.00 uur thuis moest zijn! Maar wat als je
het niet zo getroffen hebt? Als je lichamelijk
en/of geestelijk verwaarloosd wordt door je
ouders? Dan wordt het wel anders.

5. Gij zult niet doden.
De eeuwige vraag: kun jij iemand doden, als je in
nood bent?

Ik kan mij er helemaal niets bij voorstellen, maar
als je in Syrié woont en je dagelijks leeft met de
angst van de dood. Als je op straat leeft als wees
ergens in Venezuela en je moet vechten voor je
eigen lijffsbehoud.... Niet om goed te praten,
wel om te beseffen dat er nog altijd heel veel
leed is.

6. Gij zult geen onkuisheid doen.

9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
Voor mij is trouw aan mijn man, met wie ik al 27
jaar zeer gelukkig ben, een groot goed.
Seksuele en geestelijke trouw. ledere relatie
heeft zijn mooie, intense momenten, maar ook
de wat ‘gewone’ momenten (het er mogen zijn,
niet veel bijzonders, wel vertrouwd) en de
momenten dat we het even niet meer weten
met elkaar. Maar elkaar toch ook weer

‘terug vinden; misschien is dat wel het mooiste
wat er is. Tijd nemen voor elkaar, genieten van
en met elkaar. Maar ook hier zijn er
verleidingen: wie wil er nu geen beschuitje eten
met George Clooney, zeggen ze dan!

7. Gij zult niet stelen.

Dat mag ook niet, is wettelijk strafbaar. Maar het
bekende verhaal van Bisschop Muskens (een
arme die een brood steelt om in ieder geval iets
te eten te hebben) wordt al lastiger. Ga ik terug
naar de kassa als ze bij de AH vergeten zijn dat
ene pakje roomboter te scannen? Het bekende
“even kopietje maken op mijn werk”, is dat ook
stelen? Lastig, hoor.

8. Gij zult tegen uw naaste niet vals
getuigen.

Natuurlijk niet, is mijn eerste reactie. Je bent
toch altijd eerlijk? Maar wie bedrijft er nu geen
politiek? Misschien niet altijd bewust. En wat is
eerlijk? Is ook niet een beetje ‘mijn’ of ‘jouw’
waarheid?
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Vervolg 'De Tien Geboden van ...

10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

Het bekende gras is nog steeds groener bij de buren. Tel je zegeningen maar eens, dat gaat vooral
over immateriéle zaken. Maar wat heb ik allemaal aan materiele zaken? Heel veel! Eigenlijk te veel.
Ik probeer steeds bewuster bezig te zijn met spullen die ik heb, waar ik (n)iets mee doe en spullen
die ik aanschaf. Word ik blij van aankopen? Soms wel, ja, en dan heb ik later toch wel spijt. Want wat
doe ik er nu mee? Ik ben mijzelf wat aan het oriénteren op het bewust worden van je bezittingen
en wat ik er mee doe. Ik heb een huis vol met artikelen die nuttig, noodzakelijk, ruimte innemend of
mooi zijn en soms ook alleen leuk.

Maar ben ik ongelukkig als ik die niet zou hebben? Wat kan ik weggeven, hergebruiken of gewoon
weg doen? Dat geeft juist weer ruimte: in huis maar ook in je hoofd. Er staat veel geschreven op
internet, zoek maar eens op Maria Kondo. Ik ben ervan overtuigd dat ik/wij bewuster zouden leven
als we minder spullen zouden hebben. Het is al een beetje voorjaar, wordt het niet eens tijd voor
een fikse voorjaarsschoonmaak?

Hm, zo de 10 geboden op eenrijtje zettend, ben ik er wel mee bezig.

Is dat ook niet de bedoeling van de 10 geboden? Er over nadenken, wat vind ik hier zelf van? Hoe ga
ik er mee om? Hoe had ik het beter kunnen doen? Hoe staan anderen hierin? Wat vertelt de bijbel
nog meer over hoe te leven? Hoe gaan anderen hier mee om? Kunnen inzichten ook veranderen?
Leuke gespreksonderwerpen!

De 10 geboden.... Een mooie leidraad, om over na te denken.

Gea van Poppelen

Beweeg

Beweeg je, beweeg je, beweeg, beweeg,
breng, breng, breng, breng iets teweeg.
Begin, begin, begin, houd je niet in,

kom op, kom op, beweeg, begin.

Je kunt het, je kunt het, beweeg, ga,
niet even..., niet even..., geen tralala.
Doe iets, doe iets, ga, ja ga ervoor,
kom op, kom op, beweeg, ja ga door.

Laat je niet afhouden om te bewegen; beweeg, schep.

Je hoeft je overigens niet meteen te voelen als een celeb.
Qok al is de verleiding daartoe zeker groot, zelfs heel groot.
Als je maar denkt ‘beweeg; dan is er aan aandacht geen nood.

Breng verandering, vernieuwing; beweeg, groei.
Op het ritme van de funk; “Be, wees funky, boei".
Kan ik, kan ik?, is dan niet meer de vraag.

Je beweegt, zonder meer; beweeg, zeg: "Ik graag”.

Pastoor H. Spiertz



Even voorstellen...

...een nieuw lid van
ons parochiebestuur.

Mijn naam is Erik Willems en ik kom uit Reek.

Ik ben geboren in 1967 in het ziekenhuis te Oss
en getogen in Reek.

Na de lagere school ben ik naar het vroegere
Kruisheren College in Uden gegaan. Daar heb ik
een paar jaar o.a. Grieks en Latijn gedaan, maar
omdat ik de technische kant uit wilde, heb ik
mijn studiepakket aangepast.

Na het VWO ben ik naar de Technische
Universiteit in Eindhoven gegaan. Daar heb ik
werktuighouwkunde gestudeerd en in 1990
ben ik afgestudeerd.

Inmiddels werk ik al meer dan 27 jaar met plezier
bij dezelfde machinefabriek. Omdat daar geen
standaard machines gemaakt worden, maar elk
ontwerp wordt aangepast aan de wensen van
de klant, is elke machine uniek. Ik maak de
berekeningen en de opzet van de machines,
maar het verder uitwerken en tekenen doen de
andere 20 mensen van mijn afdeling.

Voor mijn werk ben ik nogal eens op pad in
binnen- en buitenland, maar ik heb toch
besloten tijd vrij te houden voor het
parochiebestuur.

Naast lid van het parochiebestuur ben ik ook
nog actief als koster/acoliet in de kerk van Reek.

Onze Kerk bestaat uit een groep mensen met
een gelijke geloofsovertuiging. Het geheel
wordt onder andere gedragen door een grote
groep vrijwilligers.

Ik heb gekozen deel te nemen aan het
parochiebestuur om bij te dragen aan een

solide basis voor al het goede werk van die
vrijwilliigers.

C...__\
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Bijzondere kerken

Een fantastische
fietsvakantie in Spanje

De Via Verde de los Ojos Negros, een van de
mooiste fietsroutes van Spanje

De Via Verde de los Ojos Negros tussen het
binnenland van Teruel en de kust van Valencia is
de langste Via Verde fietsroute van Spanje en
hoort tot de mooiste en meest populaire van
het land. Door zijn lengte (160 kilometer) is hij
verdeeld in twee trajecten. Het makkelijkste is
het om hem van het binnenland naar de kust te
fietsen.

Teruel - Santa Eulalia

Het eerste traject begint ten westen van Teruel
in het plaatsje Santa Eulalia en loopt tot
Barrascas in de provincie Castellon, een afstand
van 92 kilometer.

Van Barrracas gaat het dan tot Algimia de
Alfarra, waar hij na 68 kilometer eindigt. Er zijn
plannen om het stuk door te trekken naar
havenstad Sagunto maar het zal nog wel even
duren voor het zover is. Wanneer aan de andere
kant van de route ook nog het stuk naar de Ojos
Negros-mijn in ere wordt hersteld, is het traject
weer precies zoal hij was in de tijd dat de
treinen er nog reden.




Weidse landschap

Vanaf het startpunt tot de stad Teruel is de route
vlak, maar daarna ga je langzaam omhoog.
Vanaf Escandon gaat het vervolgens bijna

alleen maar bergaf. Het weidse landschap is
prachtig in al z'n dorheid. Na Barracas rijd je de
vallei van Palencia in en verandert het
landschap volledig. Je daalt verder tot het
eindpunt van de tweede etappe.

Waarom moet je de Via Verde de los Ojos Negros
fietsen?

De route is interessant door zijn afwisseling in
landschappen. Van het kale hoogland van
Teruel naar de groene vallei van Palencia en de
huerta (groentuin) van Valencia. Maar het zijn
ook de vele mooie plaatsen die deze route
bijzonder maken, zoals Teruel, Sarrion, La
Puebla de Valverde, Jerica en Segorbe, met
mooie kerken en prachtige straten.

De Via Verde is in goede staat. Je rijdt
afwisselend over asfalt en aangestampte aarde
en passeert 15 tunnels, 3 bruggen en 13
viaducten.

Je kunt de route het beste in voor- en najaar
fietsen. In de winter is het in het binnenland van
Teruel bitterkoud en in de zomer bloedheet.
Dichter bij de kust (vanaf Barracas) vind je een
veel milder klimaat. Dat deel van de Via Verde
kun je dus in een groter deel van het jaar
fietsen.

Tren de media distancia

Een tip:

Veel Spanjaarden rijden de Via Verde de los Ojos
negros in twee dagen. Ze starten in Teruel,
overnachten in Barracas en rijden op dag twee
naar Sagunto.

Vandaar nemen ze de trein (een zogenaamde
‘tren de media distancia’) terug naar Teruel.

Op de trein mogen 3 fietsen mee, dus vooraf
reserveren is geboden. Vraag in Teruel naar de
mogelijkheden.

Je kunt ook van Valencia via de VV de Xurra naar
het begin van de VV de los Ojos Negros fietsen
(sluit niet helemaal aan), en die dan in een paar
dagen landinwaarts rijden.

Vervolgens brengt de trein je snel weer vanaf
Teruel naar Valencia.

De Kathedraal van Valencia

In de Spaanse stad Valencia staat een prachtige
kathedraal. De kerk is gebouwd tussen 1262 en
1356 en is toegewijd aan de heilige maagd
Maria. Het gebouw is een ongewone mengeling
van romaanse, gotische en barok-stijlen. Voor
de Reconquista was er een moskee gevestigd.

- — = I I
Ingezonden door Cor Zwaans en
Henriette van Goor
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De doden en hun liefde: zijn ze voorbij?

Als de uitslag slecht is, dan is het voorbij.
Als zij niet meer van me houdt, dan is het
voorbij.

Als we dood zijn, dan is alles voorbij.

Heel wat mensen kennen de angst voor een
dreigende ramp, voor werkloosheid, voor ziekte,
voor alles wat voelt als het einde van de wereld.
Niet de angst dat er iets fout gaat, maar dat alles
fout gaat, voor niets is geweest, verloren gaat.
De dood is er het toppunt van. Hoe kan ik leven
met de wetenschap dat de dood, voor zover wij
kunnen weten, het einde is? Op deze vraag
moet ieder mens een antwoord geven, of meer
nog: een antwoord léven.

Hoe zou het komen dat - terwijl dood zo
onontkoombaar is - mensen toch in alle tijden
zich vragen stellen over ‘daarna’? Ik denk, omdat
wij niet met feiten leven, maar met betekenis.
Wat wij ervaren als de zinvol is niet met een
camera of apparaat vast te leggen, maar zit in
wat onze omgang met anderen en het leven
zelf ons dden. Het zit ‘van binnen’

Na de vreselijke terechtstelling van Jezus van
Nazareth zijn op een onwaarschijnlijke manier
vrienden en andere volgelingen vol van hem
gebleven en ze hebben elkaar niet losgelaten.
Zo is hij nog steeds voor miljoenen mensen, ook
buiten de kerken, op verschillende wijzen niet
‘voorbij. De goede verhalen over hem roepen
verlangen en herkenning op: ‘Ja, zo zouden wij
willen leven: vol vertrouwen, met mededogen,
genezend en samen!’

De kracht van zijn visie, zijn visioen, reikt over
zijn dood heen. Hij is nog steeds werkzaam in
mensen die menslievend en inspirerend leven,
zonder geweld. leder die wil, kan iets van die
vitale zachte kracht ontvangen en er zelf verder
vorm aan geven.

Pasen is het feest van het koppige
oervertrouwen sinds Jezus' dood, dat met het
sterven van het lichaam de ziel van iemands
leven niet vervalt, maar wordt voltooid en
vruchtbaar kan blijven. Waar, hoe? Dat weet
niemand.

Gelovigen vertrouwen: in God en in daden en
tekens van Liefde. Laten wij samen proberen en
ons inspannen om in contact te komen en te
blijven met die Liefde, sterker dan de dood.

Theo Gallé




Datum

02-03-2019

03-03-2019

06-03-2019

09-03-2019

10-03-2019

16-03-2019

17-03-2019

23-03-2019

24-03-2019

30-03-2019

31-03-2019

H.E.
W.G.
wW.C.
H.V. H+R+S
Knd

Tijd Plaats Viering Koor

17.30 Schaijk W.G.

17.30 Koolwijk HE.

19.00 Herpen W.G. Flierefluiters
19.00 Demen H.E.

19.00 Overlangel H.E. Forte Vicante
19.30 Ravenstein W.G.

09.30 Schaijk H.E. Dameskoor
11.00 Huisseling H.E.

11.30 Reek W.G.

09.00 Schaijk H.E.

19.00 Herpen H.E.

19.00 Huisseling H.E. GK Ravenstein
17.30 Schaijk H.E.

19.00 Reek H.E. Donatus
19.00 Herpen H.E. Con Spirito
09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. GK Herpen
09.30 Neerloon W.C.

17.30 Schaijk HE

19.00 Herpen H.E. Cordaad
19.00 Deursen H.E. GK Ravenstein
09.30 Schaijk H.E. Dameskoor
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling
09.30 Overlangel H.E.

17.30 Schaijk HE

19.00 Reek H.E. Smitskoor
19.00 Herpen FE. GK Herpen
09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
11.00 Neerloon H.E. Forte Vicante
17.30 Schaijk H.E. GK Herpen
19.00 Herpen H.E.

09.30 Schaijk HE.

11.00 Huisseling H.E. GK Ravenstein

= Heilige Eucharistie

Woord en Gebed

Woord en Communie

Heilig Vormsel viering voor alle vormelingen
=  Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl

Bijzonderheid
Carnaval
Carnaval
Carnaval

Carnaval

Carnaval
Askruisje
Askruisje
Askruisje

H.V.

Knd
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Datum

6-4-2019

7-4-2019

13-4-2019

14-4-2019

18-4-2019

19-4-2019

20-4-2019

21-4-2019

22-4-2019

27-4-2019

28-4-2019

Tijd

17.30
17.30
19.00
19.00
09.30
11.00
09.30
17.30
19.00
19.00
09.30
11.00
11.00
19.00
19.00
19.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
19.00
19.00
20.00
19.00

09.30
09.30
09.30
11.00
11.00
11.00
09.30
09.30
17.30
19.00
19.00
09.30
09.30
11.00

Plaats

Schaijk
Koolwijk
Demen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Overlangel
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Huisseling
Neerloon
Schaijk
Herpen
Huisseling
Reek
Overlangel
Neerlange
Schaijk
Herpen
Schaijk
Deursen
Huisseling
Herpen

Schaijk
Herpen
Demen
Neerloon
Huisseling
Reek
Schaijk
Overlangel
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Neerloon
Huisseling

Viering Koor

H.E.
H.E.
H.E.
H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

W.G.
W.G.
W.G.
W.G.
W.G.
W.C.
W.C.

H.E.

H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

w.C.
W.C.

H.E:
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

GK Ravenstein

Dameskoor
GK Huisseling

Con Spirito
Donatus
Herenkoor
Cordaad
Forte Vicante
Dameskoor
GK Herpen
GK Huisseling
Donatus

Herenkoor

GK Huisseling
GK Herpen +

GK Ravenstein
Herenkoor

Combination
Forte Vicante
GK Ravenstein

Donatus
Dameskoor

GK Herpen
Dameskoor

Cordaad

Bijzonderheid

Palmzondag
Dankviering HV

Scouting

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Passieconcert
Paaswake

1e Paasdag

Knd.
2e Paasdag

Koningsdag



Datum

1-5-2019
4-5-2019

5-5-2019

11-5-2019

12-5-2019

18-5-2019

19-5-2019

25-5-2019

26-5-2019

30-5-2019

HV
GK
H.E.
W.G.
wW.C
EH.C.
Knd

Tijd

19.00
17.30
17.30
19.00
19.00
09.30
11.00
09.30
17.30
19.00
19.00
09.30
11.00
11.00
09.30
17.30
19.00
19.00
09.30
11.00
11.00
17.30
19.00
19.00
09.30
11.00
11.00
09.30
09.30
09.30
11.00

Plaats

Neerlangel
Schaijk
Koolwijk
Demen
Herpen
Schaijk
Huisseling
Overlangel
Schaijk
Reek
Herpen
Schaijk
Schaijk
Huisseling
Neerloon
Schaijk
Herpen
Deursen
Schaijk
Huisseling
Overlangel
Schaijk
Herpen
Reek
Schaijk
Herpen
Huisseling
Neerloon
Schaijk
Herpen
Huisseling

Heilig Vormsel
Gemengd Koor
Heilige Eucharistie
Woord en Gebed
Woord en Communie

Eerste Heilige Communie

Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl

Viering Koor

W.G.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
W.C.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.
H.E.

koren R'stein

GK Ravenstein
GK Herpen
Herenkoor
GK Huisseling

Donatus??
Flierefluiters
Dameskoor
De Drieklank
Cordaad

GK Herpen
GK Ravenstein
Dameskoor
GK Huisseling
Forte Vicante

Con Spirito

Herenkoor
Flierefluiters
GK Ravenstein
Cordaad
Herenkoor

GK Herpen
Flierefluiters

Bijzonderheid

Mariamaand
Dodenherd.

Bevrijdingsdag

Presentatie E.H.C.
Moederdag
EH.C

EH.C

Hemelvaart

EH.C
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Datum Tijd Plaats Viering Koor

1-6-2019 17.30 Schaijk H.E. Smitskoor
17.30 Koolwijk H.E.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
19.00 Demen H.E. Combination
2-6-2019 09.30 Schaijk H.E. Dameskoor
11.00 Huisseling H.E. Cordaad
09.30 Overlangel H.E.
8-6-2019 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E. Donatus??
19.00 Herpen H.E. Con Spirito
19.00 Demen H.E. Combination
9-6-2019 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Herpen H.E. GK Herpen
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling
11.00 Neerloon H.E. Forte Vicante
10-6-2019
15-6-2019 17.30 Schaijk W.C.
19.00 Herpen H.E. Flierefluiters
19.00 Deursen H.E. Combination
16-6-2019 09.30 Schaijk H.E. Dameskoor
11.00 Huisseling H.E. GK Ravenstein
09.30 Overlangel W.C.
22-6-2019 17.30 Schaijk H.E.
19.00 Reek H.E.
19.00 Herpen HE.
23-6-2019 09.30 Schaijk H.E. Herenkoor
09.30 Neerloon H.E. Cordaad
11.00 Huisseling H.E. GK Huisseling
24-6-2019 19.30 Neerlangel H.E. GK Ravenstein
29-6-2019 1730 Schaijk H.E.
19.00 Herpen H.E. GK Herpen
30-6-2019 10.30 Neerlangel H.E. Gk Ravenstein
H.E. =  Heilige Eucharistie
W.C =  Woord en Communie
E.H.C. =  Eerste Heilige Communie
H3E =  Heilige Drie-Eenheid
Knd. =  Kindernevendienst

www.heiligejohannesdedoper.nl
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Bijzonderheid

Pinksteren

1e Pinksterdag
Knd.

2e Pinksterdag
Vaderdag/H3E
Dankv. EHC

Vaderdag/H3E

Sacramentsdag

Lof H. Joh.de Doper

PF/Knd.



Kinderkoor De Flierefluiters

De Herpse Flierefluiters

Dat willen we graag met jou vieren!!

Luister jij graag naar muziek?
Loop je de hele dag te zingen?

Dan zoeken wij jou!!!! . of8

vi @5

“De Fliéhefﬁ;ers"

zijn op zoek naar nieuwe leden. S

& »ke) "?ﬁz_-_.?---f .
ij 90 jaar! A
In 2019 bestaan wij jaar! 40 .
.‘t'-

.....

Vind jij het leuk om te zingen, kom dan eens kijken op

dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur bij onze repetitie in
Herpen.

Alle jongens en meiden

vanaf groep 4 zijn welkom!!

Meer informatie? Mail naar: flierefluiters@live.com

Het zonnetje begint weer te
schijnen.. de kerstvakantie is
al weer even geleden en ook
de carnaval is weer voorbij.

De kerstmusical in een nieuw
jasje was voor ons een
succes. De kinderen hebben
genoten van een hippe
musical die wij met kerst
konden showen.

Ook bij Huize Maasland
hebben wij weer met veel
plezier onze stemmen laten
horen.

Carnaval was een berg schik!
Wat hebben we genoten van
de carnavalsmis en lekker
hossen in het Slotje.

We gaan een drukke tijd
tegemoet met de
communies in de regio die
wij als kinderkoor mogen
opfleuren.

We hebben er zin in!

Dit jaar is een heugelijk jaar waarin ons Herpse Flierefluiters alweer 50 jaar bestaan!
Dit vieren wij met onze leden aan het eind van dit schooljaar.

Helaas wordt ons kinderkoor kleiner en dus staan wij nog altijd open voor nieuwe

leden.

Lijkt het je leuk om te dansen en te zingen in en buiten de kerk,

kom dan zeker een repetitie kijken!

Op dinsdagavond 18.00u tot 19.00u in het zaaltje bij de kerk.

TOT DAN!
Groetjes Lonneke
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Bedevaart naar Kevelaer

Thema:

"Heer, naar wie zouden wij gaan?"
(Johannes 6,68)

Durft u het aan om (weer) mee te gaan
op bedevaart naar Kevelaer?

Op bedevaart gaan is een spirituele plaats bezoeken,

een feest van ontmoeting met momenten van bezinning,
maar ook gezelligheid.

Elk mens gaat op bedevaart met zijn of haar eigen gevoelens, intenties en verwachtingen.

Je doet samen een bijzondere ervaring op en komt verrijkt weer thuis en zegt: "Het heeft mij goed
gedaan". Kunnen oude tijden ook bij u herleven en durft u het aan om met ons mee te gaan naar
Kevelaer?

Zaterdag 24 augustus gaat er weer een gezamenlijke Bedevaart naar Kevelaer.

Opgeven bij:

Mevrouw W. Vissers
Europaplein 15

5374 BM Schaijk
0486-461337 of 06-20687204

Open Koffie/Thee-ochtend

Gezellige inloop voor wie elkaar wil ontmoeten, even met elkaar wil buurten, en nog zoveel meer.
Voel je welkom!

Elke vrijdagochtend vanaf 9.30 uur in het parochiecentrum,
Pastoor van Winkelstraat 1, Schaijk.

Van harte uitgenodigd!




Smitskoor Reek

Smitskoor Reek organiseert Zangproject

Het Smitskoor is opgericht in het jaar 2000 naar aanleiding van gevonden Reekse missen, waarvan
er één door een gelegenheidskoor gezongen werd bij gelegenheid van het millenniumfeest in
Reek. Na dit optreden werd het koor weer ontbonden. Echter, door het overlijden van één van de
bassen, werd op zijn verzoek tijdens zijn uitvaart wederom de Missa Prima gezongen en dit was de
reden van het ontstaan van het koor.

Als hommage aan wijlen Pastoor W.J. Smits werd gekozen voor de naam "Smitskoor”. Deze
gevonden missen, die pastoor Smits circa 1850 schreef voor mannen, vroegen erom, om weer
gezongen te worden.

Wij, leden van het Smitskoor, zijn ontzettend trots op wat wij de laatste jaren onder leiding van
dirigent René Aarden presteren.

Het repertoire is gedurende zijn dirigentschap uitgebreid met werk van diverse componisten, zoals
Perosi, Rossini, Gruber. Wij kunnen, zonder schroom, stellen dat wij inmiddels meer kunnen dan
alleen het Smits repertoire en dat de emotie en de dynamiek in het koor duidelijk verbeterd is.

Omdat veel mannen het moeilijk vinden om zich aan een koor te binden organiseren wij nu een
zangproject, dat start op 12 februari en eindigt in het najaar van 2019 met een concert. Wellicht
zingt u nu in een koor of heeft u ooit in een koor gezongen en trekt dit artikel uw interesse.

Het Smitskoor kan zo'n koor zijn! Deelname aan dit zangproject is kosteloos.

Wij repeteren elke dinsdagavond van 20.00 uur tot ca. 21.15 uur in Het Wapen van Reek, Nieuwe
Heijtmorgen 20 te Reek.

PS: Op 26 februari repeteren wij in het parochiezaaltje in Reek en op 5 maart geen repetitie i.v.m.
carnavals activiteiten in Het Wapen.

Mocht u nu reeds interesse hebben, neem dan contact op met:
Martien van Poppelen, secretaris Smitskoor Reek
(Smitskoorsecretariaat@gmail.com).




DiaconAction

Zaterdag 16 februari kwamen de communicanten en vormeling samen om hun "handen uit
de mouwen te steken" volgens het evangelie van Matteiis hoofdstuk 25 vers 40 "...al wat gij
gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan."

De kinderen gingen er dus op uit naar Vierhoven en
Nieuwe Hoeven om bloemstukjes te maken voor en

samen met de ouderen.

De dag sloten na een lekker frietje af in de kerk uit dankbaarheid.




Avondwake Reek

Avondwake in Reek, al 30 jaar!

Op 12 februari 1989 werd in onze kerk de eerste
avondwake gehouden in plaats van de
avondmis die sinds de jaren zestig gebruikelijk
was.

Veel ouder was de traditie van het
rozenkransgebed in het huis van de overledene
op de avonden tussen het overlijden en de
uitvaart. De mensen uit de buurt kwamen
samen in het ‘sterfhuis’ en baden de rozenkrans
met daarachter de aanroepingen van een lange
litanie. Een ervaren voorbidder of voorbidster
uit de buurt had daarbij de leiding. Je voelde je
zeer betrokken bij de overledene die in een
kamer lag opgebaard en bij wie nachts werd
gewaakt.

Later werd de zorg rond een overlijden steeds
meer door beroepsmensen overgenomen en
het rozenkransgebed thuis werd vervangen
door een avondmis in de kerk.

Omdat die mis toch wel afstandelijker was, kreeg
het waken van vroeger een nieuwe vorm: de
Avondwake. Er kwam een werkgroep die de
verschillende taken op zich nam.

Pastoor Scheepens wilde destijds graag dat die
avondwake geheel door de parochianen zou
worden verzorgd en zo geschiedde. Onze latere
pastoor, Leo de Louw, vond deze manier van
afscheid nemen ook helemaal prima. Zo zijn we
30 jaar geleden begonnen en hebben in al die
jaren gemerkt hoe belangrijk de avondwake is
voor de familie van de overledene en de Reekse
gemeenschap.

Met de vaste groep vrijwilligers en René van het
pastorale team hebben we op 26 februari
aandacht aan dit jubileum geschonken. Tevens
hebben we aan onze overleden leden van de
Avondwakegroep gedacht.

Werkgroep Avondwake Reek

Goede Doelen Week

Goede Doelen week 8 t/m 13 april

In onze gehele
parochie zijn de
organisaties van
de Goede Doelen

week achter de GOEDE
schermen weer 3&%5"
met de eelond
voorbereidingen

COEDE DOELEN WEEK o
begonnen. LITHOLJEN(®

Harpen-ONK
Al enkele jaren wordt er een Goede Doelen week
in de kernen van onze parochie georganiseerd
tot grote tevredenheid van de inwoners. De
ervaring dat het collecteren steeds lastiger
wordt en dat mensen een hekel krijgen aan
telkens weer een collectant aan de deur, is
destijds de drijfveer geweest om naar een
nieuwe vorm van collecteren over te gaan.

Men raakt ook het overzicht een beetje kwijt en
vaak is er nog nauwelijks contant geld in huis.
Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt is het
werk voor de collectanten goed te doen en zelfs
minder dan voorheen. Uiteraard is het altijd
mogelijk om u op te geven als collectant, want
het spreekwoord zegt niet voor niks: vele
handen maken licht werk!

Opgeven kan in uw eigen dorp of stadje.
In 2019 vindt de jaarlijkse Goede Doelen week
plaats in week 15, van 8 april t/m 13 april.

De goede doelen waarvoor in deze week wordt
gecollecteerd komen dus niet meer apart bij u
aan de deur. Het kan wel zo zijn dat er
gemeenten vergunning verlenen voor
donateurswerving of andere goede doelen.
Dat kunnen we niet voorkomen en we hopen
daarom dat u onze jaarlijkse gezamenlijke
collecte in de Goede Doelen week massaal blijft
steunen. Graag tot in april.

Werkgroep Goede Doelen
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1 Periode van veertig dagen voor Pasen 10 Adellijke titel
12 Opera van Vincenzo Bellini 14 Argentijnse topvoetbal-
ler 16 Spoedig 17 Rivier in Utrecht 18 Schatten 19 Keuken-
kruid 20 En andere (afk.) 21 Windrichting (afk.) 22 Planten-
geslacht van o.a. het donderkruid 26 Zoon van Jakob en
Lea 29 Chinese staatsman (1893-1976) 30 Voedsel 31 Deel
van een euro 32 Stadje in Wallonié 34 Oud-Egyptische
vorst 35 Hoofdstad van Tibet 37 Spil 38 Public relations
(afk.) 39 Hoofdtooi 42 Radio, tv, pers, enz. 44 Rivier in Oos-
tenrijk 45 Zeehond 46 Gepermitteerd zijn 48 Rivier in
Frankrijk 50 Vaccineren 52 Erg oude Bijbelse figuur.

Verticaal

2 Man van Jochebed en vader van Mirjam, Mozes en Aaron
3 Oom uit Amerika 4 Huilvocht 5 Sportgebeurtenis (afk.)
6 Stad in Frankrijk 7 Deel van een golfbaan 8 Aftakking van
de Rijn 9 Broer van Simon Petrus 11 Vrome man uit het
Lucasevangelie 13 Door de spraak 15 Telegraferen 23 Ri-
vier in Noord-Brabant 24 Boek van Emile Zola 25 Hondje
uit De tovenaar van Oz 26 Voetbalteam uit Madrid 27 Staat
in de VS 28 Gymnasiumrichting 31 Gokpaleis 33 Gelijkenis
uit de Bijbel 34 Portugees bedevaartsoord 36 Geheim
agent 40 Hit van The Rolling Stones 41 Tijdelijke ademstil-
stand 42 Zus van Lazarus en Maria van Bethanié (volgens
Johannes) 43 Op afstand bestuurd vliegtuigje (Eng.)
47 Aangehecht takje 49 Duivels oord 51 Spoorwegbedrijf
(afk.).
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Bedankbrief / Inzameling

Parochie St. Sebastianus
Alard v. Herpenplein 7
5373 AH Herpen

Uden, december 2018
Onderwerp: Onze hartelijke dank overbrengen.
Dag betrokken vrijwilligers en parochianen,

Beter laat dan niet.

Wij willen jullie van harte een welgemeend
dankjewel zeggen voor jullie inzet voor de
minder bedeelde mede-mens in Uden en
omgeving en in Roemenie.

Wat hebben jullie wederom heel veel
ingezameld j.|. zaterdag 20 oktober.

De betrokkenheid onder jullie vrijwilligers is erg
groot, daarbij brengen ze alle spullen in de
middaguren ook naar onze lokatie in Uden.

Zo zorgen we samen voor een stukje verdeling
van onze rijkdom, met de minder bedeelden.
We zijn heel blij met alle door jullie geleverde
spullen.

Graag zouden we willen dat jullie dit over
brengen aan alle mensen die zo gul gegeven
hebben in Herpen en omgeving.

Nog steeds is het hard nodig en is het voor ons:
Goed dat we delen!

Dankjewel voor de fijne en prettige
samenwerking

Bestuur Stg. Caritas St. Petrus Uden
Jas v Stiphout — Antoon Timmers —
Anneke Kroef — Wilhelmien Donkers -
Ties en Gerdie v. Donzel

Datum volgende inzameling:
Zaterdag 6 april 2019 van 10.00-15.00 uur
bij de kerk in Herpen.

De grote vrachtwagen van firma Loderus uit
Herpen stond, zoals bij iedere inzameling, al
voor 9.00 uur geparkeerd bij de kerk om
volgeladen te worden, op zaterdag 20 oktober.

Al jarenlang zorgt transportbedrijf Loderus voor
een kosteloos vervoer van de ingezamelde
goederen van Herpen naar Uden, waarvoor
vanaf deze plek onze hartelijke dank.

Er is nog steeds veel behoefte een kleding en
schoeisel. De heer Jas van Stiphout, van Caritas
Uden laat weten dat ze ook graag rolstoelen +
rollators + fietsen + naaimachines inzamelen.

Heb je goederen verzameld, verpak ze stevig en
breng ze naar de kerk op zaterdag 6 april
aanstaande, dan zorgen wij dat ze weer goed
terecht komen.

Ingezonden door Petra de Kleijn



Op bezoek bij...

Zr. Alidia-Maria

Op 8 februari zijn Martie Bueters en Dorie van
Boxtel op bezoek geweest bij Zr. Alidia-Maria
Roos. in Tegelen, nog voor haar 99e verjaardag.
Ze vond het heel fijn dat wij kwamen.

Wij werden verwelkomd met koffie en gebak.

Kindertehuis te Herpen

Alidia is in Arnhem geboren op 26 januari 1920,
waar zij zowel in Velp als in Arnhem op school is
geweest. Op 20-jarige leeftijd kwam zij in het
klooster, dus in 1940. Na diverse omzwervingen
kwam zij op 1 oktober 1964 in Herpen in een
kindertehuis van het Franciscanessenklooster,
waar zij 20 jaar met kinderen gewerkt heeft. In
1982 kwam ze in Huize Julia waar een
ouderencommune gevestigd was. Deze
commune heeft drie jaar standgehouden. De
naam Huize Julia is gekozen naar de
congregatie in Tegelen, het moederhuis.

Kinderkoor

Na drie jaar (zij was ondertussen gepensioneerd)

moest ze eigenlijk terug naar Tegelen, maar ze

wilde liever in Herpen blijven. Na veel wikken en

wegen mocht zij blijven en is zij parochiewerk
gaan doen. Toen Zr. Macaria (die het
kinderkoortje leidde) wegging, heeft Zr. Alidia,
samen met Anke schamp ervoor gezorgd dat
het kinderkoor kon blijven bestaan. Alidia was
overal inzetbaar.

Terug naar het moederhuis

Op 1 oktober 2007 zijn de zusters uit Herpen
teruggegaan naar het moederhuis in Tegelen.
Ze is de oudste zuster in het huis, want alle
andere zusters uit Herpen zijn al overleden.
Haar ogen zijn al sinds enkele jaren aangetast
door de ziekte macula degeneration
(leeftijdsgebonden), waarvoor ze nog iedere

week spuiten in haar oog krijgt. Ze kan bijna
niets meer zien, maar ze heeft wel een heel
goed geheugen, want als iemand iets niet meer
weet, sturen ze haar naar Alidia; die zal het nog
wel weten. Ze heeft een vergrootscherm op
haar slaapkamer staan en daaarmee kan ze nog
haar gebeden etc. lezen.

ledere morgen is er een H.Mis in het huis, waar
ze naartoe gaat, behalve op zaterdag. Zr. Alidia
heeft het altijd heel leuk en fijn gehad in
Herpen en ieder die haar gekend heeft, krijgt de
hartelijke groeten. Ze kent nog heel veel namen
van mensen uit Herpen, die ze ontmoet heeft.

Op naarde 100

Volgend jaar is het groot feest: dan wordt ze 100
en is ze 80 jaar in het klooster!

Ingezonden door Dorie van Berkel en
Martie Bueters




Terugkeer glas in lood ramen

Twee gebrandschilderde ramen uit het
voormalige Museum voor vlakglas- en
emaillekunst te Ravenstein zijn in 2018 in
beheer gegeven aan Stichting Herpen in Woord
en Beeld. Die op haar beurt de panelen een
prominente plek heeft gegeven in de
Heemkamer. En hiermee zichtbaar voor
iedereen.

Een stukje historie

De panelen bevatten afbeeldingen van de
patroonheiligen van Herpen, Sint Sebastianus
en Sint Hubertus.

Omstreeks 1943 zijn de panelen vervaardigd
door Herpenaar Pierre van Rossum (1919-2003).
Na de lagere school in Herpen en Oss, ging
Pierre naar het Canisiuscollege in Nijmegen en
vervolgens naar de kunstacademie in Arnhem.
Hij trad aanvankelijk in dienst bij ‘een van de
bekendste glazeniers uit Nederland, F.Nicolas en
Zonen uit Roermond. Later vestigde Pierre zich
als zelfstandig glazenier in Kampen.

Omstreeks 1943 maakte hij zes
gebrandschilderde ramen voor de
St-Sebastianuskerk in Herpen, gefinancierd
door zijn vader. Tevens maakte de kunstenaar
voor zijn ouderlijk huis aan de Rogstraat, naast
de Heemkamer, een raam.

Ook in Ravenstein, Megen en Geffen is nog

steeds werk van hem te zien tot zelfs in het
Bisschoppelijk Paleis in 's-Hertogenbosch.
Omdat Van Rossum veel opdrachten kreeg uit
Noord-Amerika, emigreerde hij in 1956 met zijn
gezin naar Canada en later naar de Verenigde
Staten. Daar ontstonden vooral
gebrandschilderde ramen, maar ook
wandschilderingen, mozaiken en grafiek. Hij
voerde opdrachten uit voor de kathedraal van
Washington en diverse overheidsgebouwen.
Een deel van de bovenstaande tekst is
opgenomen in het verschenen boekje ‘Verhalen
in glas en lood St Sebastianus Herpen; dat is
gepubliceerd door het Museum voor vlakglas-
en emaillekunst te Ravenstein.

In de uitzending van januari 2019 is door
Omroep Walraven aandacht besteed aan het
feit dat de Glas-in-lood-panelen weer terug zijn
in Herpen. Door de panelen op te sluiten in
speciaal vervaardigde kasten voorzien van het
juiste licht, komen ze volledig tot hun recht en
zijn ze voor iedereen te bewonderen. Op deze
wijze blijft er een stukje geschiedenis van
Herpen bewaard.

Ingezonden door: Wil Koopmans



Kerstmisin...

Woord- en Communiedienst Kerstavond 2018 Overlangel, Neerloon en Keent.
De woord- en communiedienstgroep van Overlangel, Neerloon en Keent heeft afgelopen Kerstmis
de nacht/avondmis verzorgd in de kerk van Overlangel.

Onder de muzikale klanken van de plaatselijke muziekvereniging het KON werden de bezoekers de
kerk in geleid; binnen werden ze met kerstliederen door koor Forte Vicante ontvangen. De kerk was
te klein, veel mensen moesten staan.

De mensen werden welkom geheten met de volgende tekst:

Vanuit de kou en het donker zijn we naar hier gekomen.

Het is een heel speciale avond:

we vieren en gedenken dat Jezus geboren is.

Een bijzonder mens krijgt in de Bijbel

altijd een bijzonder geboorteverhaal!

Een verhaal waarin hemel en aarde elkaar raken,

waarin zich een goddelijk gesprek ontvouwt.

Samen hebben we gebeden en liederen gezongen. In de overweging werd dieper op de lezingen
ingegaan. We kunnen terugkijken op een inspirerende samenkomst.

De slotwoorden waren:

Wij danken u allen voor uw aanwezigheid,

koor bedankt voor jullie prachtige liederen.

“KON" bedankt voor jullie muzikale ontvangst, voor en na de dienst.

Ook een grote dank voor alle vrijwilligers die in onze gemeenschap de kerk een warm hart toe
dragen, en zich weer volop op allerlei fronten hebben ingezet. Er is weer heel veel werk verricht,
voor en achter de schermen, om alles in stand te houden. We hopen dat we volgend jaar weer op
jullie mogen rekenen, vrijwilligers zijn waardevol en onmisbaar in zo'n kleine
parochiegemeenschap.

Onder de muzikale klanken van het KON werd er na afloop buiten nog een kopje koffie / thee of
gliihwein gedronken.

De sfeer van ontmoeten, elkaar vrede en een zalig, gelukkig Kerstfeest toe wensen, was geweldig,
een prachtig begin van Kerstmis.

Werkgroep Woord- en communiedienst:
Pastor Harrie, Joke, Wilma, Corrie, Jolanda en Richard

INIIN-TIDONVYTHIAO-NOOTHIIN
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Huisselings Koor

Terugblik Huisselings Koor

Inmiddels is het maart en zullen de meesten van
ons uitkijken naar de lente. Toch wil het
Huisselings Koor even terugblikken op de
afgelopen herfst en winter.

Cecilia

Traditiegetrouw viert het koor ieder jaar rond de
feestdag van Sint Cecilia, 22 november, een
gezellige avond vol sketches en muziek. Sint
Cecilia is de patrones van de muziek en
muzikanten. Op deze bonte avond kregen dit
jaar drie koorleden een erelidmaatschap
uitgereikt vanwege hun jarenlange deelname
aan en inzet voor het koor. Dan gaat het om
meer dan veertig tot meer dan zeventig jaar
lidmaatschap! De geéerde leden zijn: Mien
Martens, Chris Salet en Thé Arts.

Dank voor hun bijzondere verdiensten.

Kerstconcert

Op 9 december vond het jaarlijkse Kerstconcert
plaats. Ondanks dat het concert dit keer wat
vroeg in december viel, was de kerk tjokvol met
muziekliefhebbers. Er werden zelfs stoelen
bijgeplaatst. Het thema was dit jaar ‘Kerstmis
met Vivaldi’ Naast het klankrijke orgelspel werd
het koor begeleid door een strijkkwartet.

Het openingslied en orgelspel waren
opmerkelijk, omdat het een oud Nederlands
Sinterklaaslied betrof. De strekking van het lied
was echter dat men in de koude wintertijd
moest denken aan de arme medemens door het
geven van giften. Dat is natuurlijk een
kerstgedachte pur sang!

Te horen waren verder het Magnificat en het
Gloria van Vivaldi. Daarnaast stonden een aantal
adventsliederen van Joseph Martin op het
programma. Aan het slot van het concert was er
samenzang onder het motto: ‘Huisseling zingt.

RAVENSTEIN-HUISSELING-DEURSEN-DENNENBURG-DEMEN-DIEDEN-NEERLANGEL

Het was een sfeervol en mooi concert en het
Huisselings Koor hoopt dit jaar weer met een
nieuw programma de liefhebbers rond de
kerstperiode een luisterrijk kerstconcert te
kunnen bieden.

Nachtmis

Tot slot was er de Nachtmis op 24 december.
Ruim voor aanvang van de kerkdienst zong het
koor bekende kerstliederen en Christmas carols
zodat er een serene sfeer ontstond. Tijdens de
nachtmis werden wederom mooie klassieke
stukken ten gehore gebracht, maar ook
bekende Nederlandse kerstlieden die samen
met de kerkgangers gezongen werden.

Het was een warm en betekenisvol begin van
Kerstmis waarbij de geboorte van Christus
centraal stond.

Passieconcert

Inmiddels luistert het Huisseling Koor weer met
regelmaat de heilige missen op zondag op en
op Goede Vrijdag, 19 april om 20.00 uur zal het
Passieconcert plaatsvinden. Dit concert zal in
het teken staan van ‘De zeven smarten van
Maria. U wordt van harte uitgenodigd om dit
gratis concert bij te wonen.




H. Mis St. Josefkapel /

T

IR

Woensdag 6 februari jl. werd voor de tweede
keer in St. Josefkapel in Ravenstein de
eucharistie gevierd met een stille mis.

Deze mis werd door 20 mensen bijgewoond en
voorganger was pastor Raaphorst.

Met 20 mensen was de kapel nagenoeg vol wat
aangeeft dat er toch behoefte aan is. Na de mis
was er gezellig koffiedrinken op de pastorie.

De stille mis vindt telkens plaats op de eerste
woensdag van de maand om 09.30 uur.

De volgende mis is dus op woensdag 6 maart
(Aswoensdag).

Men kan dan ook het askruisje krijgen.

Deze dag is het begin van de 40 dagen
durende vastentijd.

Vrijwilligers-bedankochtend...

...met een extra feestelijk tintje in het
St.Janskerkje te Neerlangel.

"Fijn dat jullie er allemaal zijn op deze
vrijwilligers-bedankochtend. We proberen dat
elk jaar te organiseren, want het is heel
belangrijk, dat we met z'n allen samen zijn. We
doen wel allemaal iets, maar dan zijn we niet
samen, lekker even buurten en wat uitwisselen,
dat is heel belangrijk. We hebben een
schoonmaakploeg, een maaiploeg, een
kerkhofploeg en zo meer. leder draagt z'n
steentje bij en zo hebben we een hele mooie
kerk die we bijhouden en dat willen we blijven
doen zolang we kunnen. Heel fijn dat jullie je

Neerlangel

daar allemaal voor inzetten."

Met deze hartelijke woorden opent Wilma van
de Rijdt, voorzitster van de Stichting deze
bijeenkomst alvorens zich tot Riek
Sommers-Brands te richten. Vol waardering
beschrijft ze Riek als een heel belangrijk
persoon, die met recht afgelopen oktober uit
handen van Pastoor Spiertz de pauselijke
onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" heeft
mogen ontvangen. Een gebeurtenis, die niet al
onze vrijwilligers hebben kunnen meemaken en
die zij nu met Riek nog een keer samen kunnen
beleven op de plek die haar het meest na aan
het hart ligt. Wilma dankt Riek voor haar
tomeloze inzet en al het goede wat zij voor het
kerkje doet en gedaan heeft. Met een daverend
applaus onderstrepen de aanwezigen de
gelukwensen aan Riek en ook de belofte om
voort te zetten wat Riek is begonnen: een
historisch moment.

In warme bewoordingen sprak Riek haar
waardering uit voor alles wat haar is
overkomen.

Al met al een unieke en inspirerende
bedankochtend. We waren Samen.

Werkgroepje St.Janskerk.
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Klop op de deur van een gesloten kerk...

De Ravensteinse Sint Luciakerk, waar generaties
lang mensen op zondag en andere dagen elkaar
troffen, is niet langer het middelpunt van het
stadje. Vandaag hebben de meeste ‘mensen van
deze tijd’ afstand of afscheid genomen van
deelname aan de vieringen en aan het
parochieleven. En het wordt onontkoombaar
duidelijk, dat ook de kosten van het gebouw en
de pastorie niet meer op te brengen zijn door
de trouwe kerkgangers en vrijwilligers die
betrokken bleven. Tegelijk heeft het gebouw op
allerlei manieren voor velen buiten die kring
ook gevoelsbetekenis, als bouwkunstig hart van
de stad of anders. Allerlei gevoelens bij een
gebouw dat niet van hen is, terwijl dat op een
bepaalde manier wel zo wordt ervaren.

Woensdag 13 februari kwamen zo'n 80, meest
Ravensteinse, parochianen op uitnodiging van
de locatieraad naar Vidi Reo. Die bijeenkomst
was bedoeld om mee te spreken en mee te
denken over hoe het gebouw opnieuw een
plaats van licht en ontmoeting zou kunnen
worden. Een plaats voor sociale, onderlinge
onder—steuning die ook beschikbaar blijft voor
liturgie en andere vieringen.

Het was ook een spannende uitnodiging, want
ieder weet goed, dat de kerk al ruim twee jaar
gesloten is wegens bouwkundige problemen,
terwijl er nog geen zicht is hoe en wanneer zij
weer open kan. En dat zit menigeen dwars, hoe
reéel dat niet-weten ook is.

De avond kwam voort uit het initiatief van drie
mensen buiten de zichtbare parochiekring, die
bij meerdere betrokkenen in Ravenstein dit doel
ter sprake brachten, waaronder ook bij de
locatieraad. Zij klopten als het ware op de deur
van de gesloten kerk. Samen met de locatieraad
willen zij gaan proberen om de kerk weer een
sociaal en diaconaal leven in te blazen.

Het werd een enerverende avond, waarin ook in
de pauze het gesprek aan de tafels doorging. Er
kwamen vele mogelijkheden en ook bezwaren
naar voren, in aanwezigheid van de pastoor en
de overige leden van het parochiebestuur. Een
verslag van de bijeenkomst is in de maak en
gaat naar de aanwezigen die hun e-mailadres
achterlieten. Het zal ook voor u als
belangstellende beschikbaar komen via het
parochiesecretariaat.

Het werd wel duidelijk, dat wij als parochie in die
zin op de St. Luciakerk lijken: de afgelopen jaren
zijn we voor velen als gesloten overgekomen,
terecht of niet. Maar Sjaak Peters, Kees
Verhoeckx en Sidney v.d. Bergh zijn gaan praten
met allerlei welwillenden in Ravenstein en zij
hebben ook bij ons aangeklopt. We hebben
deze keer in elk geval opengedaan.

Hoe het verder gaat? We gaan een
initiatiefgroepje vormen. Dit is geen project met
een organisatie en geld erachter. Zoals binnen
de hele kerk, hangt het ook hier af van mensen
die moeite willen doen om het te proberen,
zodat de St. Luciakerk straks een soort herberg
kan worden van vriendelijkheid en ontmoeting.
En een van die mensen kunt u zijn, en jij en ik.
Alleen samen zal het kunnen.

Op maandag- en woensdagmorgen is de
Ravensteinse pastorie bemensd.

Tel: 0486 411595.

En op woensdagmorgen om 10 uur is er koffie.

Theo Gallé, locatieraad.
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H. Vormsel / Eerste H. Communie

H. Vormsel

Voor onze vormelingen, uit de groepen 8 van
diverse basisscholen, hebben de werkgroepen
uit Ravenstein, Herpen en Schaijk hun inzet
gebundeld met elkaar.

Er is gekozen voor een nieuw project, waarin de
tieners worden uitgenodigd om zich de stof
onder andere eigen te maken via het internet.
Tijdens de bijeenkomsten wordt de stof
behandeld en vooral met elkaar in gesprek
gegaan. De voorbereidingen. alsmede de
vieringen vinden dit jaar plaats in Herpen.

De 13 tieners zullen samen met een volwassene
op zaterdag 16 maart het sacrament van het
Heilig Vormsel ontvangen door de vormheer
deken F. Ouwens.

Tijdens de presentatieviering, op zaterdag 16
februari, heeft diaken René Lamers ze
uitgenodigd om vooral serieus werk te maken
van hun geloof met de hulp van de H. Geest.
De H. Geest die door het sacrament van het
H. Doopsel al in ieder van hen aanwezig is.

Hij riep hen op om vooral te vertrouwen dat de
H. Geest met hen is en graag in hen werkzaam
wilt zijn om de gaven en de vruchten daarvan
tot bloei te laten komen. Het allerbelangrijkste
daarvoor is, om in relatie te blijven met God.
Dat vooral te doen door het bidden, praten met
God. Alles bij Hem neer te leggen en dankbaar
te zijn.

Werkgroep H.V.
Sia Loeffen, Jo Brukx, Marja van Dorst,
José de Bekker en diaken René Lamers
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Eerste H. Communie

De voorbereidingen voor de communicanten
zijn inmiddels ook al gestart.

De voorbereidingen en de vieringen vinden
plaats in drie locaties, Schaijk, Herpen en
Ravenstein.

In totaal bereiden zich 44 communicanten zich
voor om hun Eerste H. Communie te ontvangen.
Het moment dat Jezus Christus in communio, in
gemeenschap, mag komen door de Hostie.

De kinderen lezen in de bijbel, vernemen wat de
sacramenten zijn, alsmede de hoogfeesten van
Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
Daarnaast onderneemt iedere groep een eigen
praktische activiteit om de woorden over Jezus
handen en voeten te geven.

Natuurlijk ontbreekt het gebed niet daarbij,
samen met de leden van de werkgroepen.

Het maken van het kruisteken alsmede de
bidden van het Onze Vader en Wees Gegroet is
een vast onderdeel van elke bijeenkomst.

Op onze website
www.heiligejohannesdedoper.nl en middenin
ons parochieblad D'n Doper, kunt u zien
wanneer er de desbetreffende vieringen zijn.

Werkgroepen E.H.C.
Ravenstein, Herpen en Schaijk
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Lief en Leed

H. Johannes de Doper

In onze geloofsgemeenschappen hebben we het nieuwe leven mogen
verwelkomen, verbintenissen tussen levens geopend, stilgestaan daarbij,

maar ook afscheid genomen.

Gedoopt
Datum Naam

021218 Norah Konings
091218 Dies van Kronenburg
091218 Ruby den Brok
030219 Anne Hoefnagels
030219  Evi Derksen

170219 Lot Megens

240219 Fenne Broekx
240219  Duuk van Veghel
Overleden

Datum Naam

061118 Derks

161118 Kennedie-Boll
241118 Danen-Hubers
021218 W.van Casteren
091218 H.van Zutphen
111218  Piet Willems
121218  Brukx

131218  Gijsbers-Vervoort
141218 Piet Hendriks
201218 v.d.Hoogen

281218 Arts

J. van Griensven
070119  Albert van Casteren
200119  Truus Vollenberg
100219  Bertha Gijsbers-Martens
130219  Marie Lange-van Zuijlen

Plaats

Koolwijk
Neerloon
Koolwijk
Koolwijk
Huisseling
Neerloon
Koolwijk
Koolwijk

/(., ,.]0_-6 avivits

Plaats

Ravenstein
Ravenstein
Schaijk
Schaijk

Reek
Ravenstein
Herpen
Schaijk
Schaijk
Schaijk
Overlangel
Reek
Schaijk
Herpen
Schaijk

Leeftijd

64
84
71
88
60
85
81
88
78
91
78

87
72
84
92
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Ravenstein

Dag en nach
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? Cok indien u elders bent verzekerd

Een waardig afscheid...

Qli uitvaart
"-;;_x DE ZALIGE ZALMi ~van TllbUfg

0486 41 45 19 - dag en nacht bereikbaar
Pastoor van Winkelstraat 428

5374BK Schaijk
www.uitvaartzorgvantilburg.nl
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feesten & partijen - arrangementen - koffietafels + vergaderingen & congressen
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Voor 1edereen door iedereen Ravenstein en Omstreken
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A.J.M Verhoeven Van Kesselplaats 2

0486 - 411 778 of 0486 - 412 950 5371 AX Ravenstein
06 - 53 788 013 www.vidireo.nl
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KiK

Mevrouw Bontje is druk met de paasschoonmaak. Natuurlijk komen mevrouw Bontje en de pastoor op
Ze heeft de buitendeur op een kier laten staan en de herrie af. Zij verstaan geen kips, maar Kikker wel.
Kikker hoort daar kabaal: gekakel, gekwetter! Hij hoort dat de kippen voor Pasen zéveel eieren

Op het kerkplein staat een enorme massa kippen. moeten leggen dat ze uitgeput zijn. Ze zijn boos op
Ze zien er flodderig en moe uit. de boer. Ze hebben honger. Daar weten de muizen

‘Kldar mee!” roepen ze door elkaar, ‘Kldar mee!’
en ‘Stdken!. Voorop gaat een oude hen,
die met haar snavel de deur openduwt.
‘Waar komen jdllie allemaal vandaan?!’
vraagt Kikker verbaasd.

wel raad mee! Ze rollen trommels vol koekjes de
kerk in. Als de kippen allemaal dik tevreden onder
de banken zitten, komt de pastoor binnen met boer
Groeneveld erachteraan. De boer belooft beter voor
de kippen te zorgen. En tja, dan worden ze weer
‘Van boer Groeneveld!” roept ze. ‘lIk ben Mies en ik naar de boerderij gebracht. Kikker zwaait ze uit.

eis ASIEL in deze kerk voor al mijn zusters! En graan! ® En mevrouw Bontje? Die komt nu bij het ,
En water. Wij staken!” Kikker schrikt. Asiel? Mies schoonmaken op de gekste plekken
wurmt zich door de opening en algauw komen " kakelverse eltjes tegen! |

de zusters achter haar aan. Tien, twintig, honderd, -
ontelbaar veel magere kippen zwermen de kerk i in.
‘Klaar mee! Sta ken!” tokken ze.

— —— 2t 2
be Lsraglieten, dls slaven aan 't slovenmcppere Mozes, voorop i de rij,
raakten wahhopig €N riepen Naar boven: stond éLa tegen farqo en kreeg het volk vr.
Hefp ons! Zie onze ellende, Heer! Zo trokken ze dwars door woestijn, wind en weer

Help ons, bevriid ons, we kdnnen niet meer!  Naar een betere toekomst, beloofd door de Heer!

Paaspuzzel :

Vul de ontbrekende letters in. Door de de( )r komen kippen.  De muizen brengen k es.

Je vindt elk woord in het verhaaltje O PP = OGKJ
hierboven_ A's Je de |etters goed KOH(&P kﬁn hﬂn VEPS{QQV] De k‘PFer] WOl‘den 'tei‘LBBEbFQO h't

hebt ingevuld, vormen ze een
woord dat hoort bij het versje.

8
Ze squenl “@@ Tijdens de ScOooancak i
Ze ziin ulOse ,12 worden hun ei()jes gevonden! ?
2
2

)

Uit de Bijbel

God zei: "Ik heb besloten om jullie
uit de ellende in Egypte weg te halen
en je Naar een laY'ld te brengen

dat overvioeit van melk en honing.”

Exodus 3,17

Teksten: Marjet de Jong
o Tekeningen: Mareel Turmiens



